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Matbaa 


Yaşam yolculuğuma çıktığım andan itibaren her zaman için yanımda yer alan, 

Hatıralannda yaşatmaktan mutluluk duyduğum acemiliklerimi ve belki de yaramazlıklarımı sabırla karşılayan, Duraklama noktalarımda nefes alınamı sağlayan, 

Zor zamanlarımda destek olan, 


Varmak istediğim hedefe doğru yol alirken benimle birlikte mücadele eden, 


Çok Değerli Aileme... 


ÖNSÖZ 


Düşünebilmek insanoğluna verilmiş en büyük yetenek ve nimettir. 
Düşünce olmadan insanın varlık gösterebilmesi olanaksızdır. Ne yazık ki Türkiye'deki “düşünen adam” figürünün bir akıl hastanesinin bahçesinde yer alması, insanı düşündüren ayrı bir konudur. 


Bir devleti gelecek yüzyıla taşıyacak olan değer, sahip olduğu toplumun ve özellikle genç kesimin düşünen çoğunlukta yer almasıdır. Ancak bu şekilde bir devlet gelecek yüzyıla güvenle taşınabilecektir. Aksi takdirde düşünen bir gençliğe sahip olmayan bir devlet, bulunduğu yüzyıl içerisinde yok olmaya mahkümdur. Bu mahkümiyet her zaman için mutlak bir biçimde fiziksel bir sonuç yaratmasa da zihinsel olarak başkalarının, başka devletlerin ve başka kültürlerin otoritesi altına girmek ile sonuçlanan bir durumu ortaya çıkartabilmektedir. 


Bu kitabın ana hedefleri arasında yer alan önemli bir unsur ise okuyucuyu düşünmeye yönlendirmektir. Düşünen bir toplum, var olmanın da garantisini oluşturmaktadır. İnsan yalnızca düşünce ile var olabilmekte ve eylemlerine düşünce ile yön verebilmektedir. Düşünmeden ortaya çıkartılan bir eylemin hiçbir hedefi yoktur. Hedefsiz eylemler ise yalnızca beden yorgunluğu yaratmaktadır. Düşünmek, düşünebilmek insan olmanın temel karakteristik özelliğidir. Eylem, hayvanlarda da olmasına rağmen, hayvanlar düşünme yeteneğinden yoksundurlar. Bilindiği üzere hayvanlar eylemlerine içgüdüleri ile yön vermektedirler. Hayvanların temel hedefleri ise yalnızca hayatta kalmaktır. Oysa insan hayatta kalmanın ötesindeki sırları araştıran bir varlıktır. İnsan yaşamak, yaşama bir değer katmak için varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla insan olmanın hem bireysel hem de toplumsal açıdan çok büyük sorumlulukları vardır. 


Belki hayatın bir yerlerinde yaşayan birileri, söylenmesi gereken bütün sözlerin geçmiş zamanda söylendiğini düşünebilir. Oysa durum bundan daha karmaşıktır. Çünkü söylenmesi gereken daha çok söz var. Aşılması gereken engeller, ulaşılması gereken hayaller ve sivil olabilmenin özgürlüğü... 


VI Önsöz 


Bu kitap ile birlikte, alışılmışın dışına çıkılmanın yollarını aramak ideali somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Alışılmış her zaman için doğru olmak zorunda değildir. Alışılmışın bu gibi bir anlama geldiğini savunmak da yanlış anlamlandırmanın talihsiz sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Alışılmışın mutlak biçimde doğru olduğunu veya olacağını iddia etmek bilim adamına yakışan bir davranış biçimi değildir. Küreselleşme ile birlikte sınırları daralan dünyada, içerisine hapis olduğumuz kalıpların dışına çıkarak etrafa bakmak, düşünce ufkumuzun gelişmesine imkân tanıyacaktır. 


Bu kitabın bir diğer önemli özelliği ise kaynakçasının mümkün olduğunca geniş tutulmaya çalışılmış olmasıdır. Değerlendirilen konular için yerli ve yabancı çok sayıda kitaptan faydalanıldığı gibi, benzer biçimde makalelerden de faydalanılmıştır. Faydalanılan makalelerin sayısının fazlalığı, bilimsel makalelere verilen önemden kaynaklanmaktadır. Çünkü makale bilim dünyasının kılavuz kaptanıdır. 


Bir kitap çalışması yapmak, sizlerin de takdir edeceğiniz üzere, uzun bir süreç isteyen ve sabır gerektiren bir iştir. Kitap yazım sürecinde sürekli araştırma yapmak, daha önceden alınan notları tekrar tekrar değerlendirmek, incelenen kaynakları sürekli bir biçimde güncel tutmaya çalışılarak gerekli noktalarda geriye dönüşler yapmak kolay bir uğraş değildir. Ancak bu uğraşlar kendi içerisinde, hedefe ulaşma hayali ile süslenen güzel zorluklardır. Bütün bu zorluklara rağmen, her ne kadar dikkatli davranmaya özen gösterilse de yazım sürecinde istemeden ve farkına varılmadan birtakım eksiklikler ve yazım hataları yapılabilmektedir. Dolayısıyla bunların hepsini baştan kabul etmek gerekmektedir. Kitabın yazım aşamasında meydana gelen eksiklikler ve hatalar tarafıma ait olup zaman içerisinde düzeltileceği kesindir. 


Bu kitap, yağmur damlalarının sesinin ulaşamadığı uzak topraklara erişmeye çalışan bir yolcunun hayalinin somutlaşmış şeklidir. Bir gün yaşanması gereken bir güzellik varsa hayalini kurduğumuz o uzak topraklarda, her ne ise düşlerimizi süsleyen, o şeyin yaşanması hayali içinde yazılmış her kelimenin ses tonlarının farklılığını bütünleştirerek ortak bir melodi yaratmaktı gerçek emelim... Bu emelin, ruhumun kalıplaşmış değerlerden uzaklaşarak, yeni ufukların varlık kazandığı bir okyanus girdabında kaybolmaya yüz tutmuş umutların gelecek nesillere aktarılmasında bir görev üstlenmiş olmasının vermiş olduğu gurur ve mutluluğu içerisinde kitabımı canımdan birer parça olan sevgili kardeşlerime ithaf ettiğimi peşin hükümle belirtmek isterim... 


Önsöz IX 


Kitabın hazırlanması aşamasında ve tüm akademik yaşantım süresince her zaman için desteklerini hissettiğim çok değerli ailemin önemli katkıları bulunmaktadır. Tarafıma gösterilen fedakârlık, destek ve anlayış için çok değerli anneme ve babama, kardeşlerim Dildar, Alaattin, Elif ve Kurthan'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu kitabın ortaya çıkmasında gerçek değeri ve takdiri hak eden kendileridir. İnanıyorum ki eğer sizler olmasaydınız hiçbir varlığım da olmazdı. İyi ki varsınız... 


Kimin nasibi varsa faydalanması dileğiyle... 
DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 
İstanbul, Haziran 2020 
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GİRİŞ 


Sivil toplum, bireyleri tekillikten uzaklaştırarak, bütün içerisinde, kendilik duygularından taviz vermelerine olanak tanımadan özerk bir biçimde var olmalarını sağlamaya çalışan bir değerler tamlayıcısıdır. Bu bağlamda sivil toplumun temel görevlerinden birisi, tek başına kalmış bireyleri veya toplulukları sosyal ve toplumsal bir düzen kapsamında, bireysel veya teklik özerkliklerine zarar gelmeyecek bir biçimde yeniden kurgulayarak bütün içerisinde yer almalarını sağlamaktır”. 


Sivil toplum, devletin mutlak otorite olduğu bir ortamda geliş(e)meyeceğinden dolayı, devletin sınırlandırılması gerekliliği üzerine vurgu yapmaktadır. Sivil topluma hareket yeteneği kazandırabilmek için gerekli olan birinci koşul, devletin sivil için özerk bir alan yaratmış olmasıdır. 
Devletin içerisinde ve kendi hiyerarşisine bağlı hiçbir yapılanmayı sivillik ile bağdaştırmak mümkün değildir?. 

Bu noktada kısa bir çıkarım yapmak gerekirse, sivil toplumun veya sivilliğin özerk bir alana duyduğu ihtiyaç ile yerel yönetimlerin özerkliğinin sürdürülebilmesi için gerekli olan koşulların aynı doğrultuda hareket ettiği ifade edilebilmektedir. 


Yerel yönetimlerin özerk kuruluşlar nitelemesi ile tarif edilebilmelerinin temel sebepleri taşımış oldukları nitelikleri bağlamında şekillenmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde yerel yönetimlerin devletin hiyerarşisine dâhil olmamaları, karar organlarının devlet tarafından atama yolu ile değil, demokratik zeminde gerçekleştirilen seçim sonucunda göreve gelmeleri, kendi kendilerine yetebilirlik özelliğine sahip olmaları ve tüzel kişilik kimliği ile donatılmaları özerk bir yapılanma olmaları için yeterli ölçütleri ortaya çıkartmaktadır. 


L Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, Genişletilmiş Yeni Baskı, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 44. 

? Aytekin Yılmaz, Çağdaş Siyasal Akımlar (Modern Demokraside Yeni Arayışlar), 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 2003, s. 321. 

3 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 8. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 54. 
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Avrupa'nın tarihsel gelişim süreci içerisinde yerel yönetim, idari bir birim niteliğinden daha çok sivil bir toplumun kendi kendisini yönetme isteğinin kurumsal kimliğine sahip olmuştur. İkinci yüzyıldan sonra Avrupa'da feodal bir güç otorite haline gelmiştir. Feodal beyler, kentleri kendi kontrolleri altına alarak, ülkenin üst yönetimine rağmen, kent merkezli yerel siyasi bir güç oluşturmuşlardır. Bu güç, kral tarafından zaman zaman bir bütün haline getirilmekteydi. Böylece kentlerde meydana gelen kontrol dışı siyasi örgütlenmelerin, kralın istediği sınırlar dışına çıkmamaları sağlanmaktaydı. 
İstenildiği zaman kralın müdahalesine maruz kalan böyle bir yerel otoritenin özerk bir yapılanma olduğunu iddia etmek de oldukça zordur. Özerk yerel yönetim anlayışı 10. Yüzyıl?'dan itibaren burjuvazinin ortaya çıkması ve 12. 
Yüzyıl sonrasında feodalizmin gücünü kaybederek dağılma sürecine girmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Burjuvazinin gelişmesi ile kentlerde yargılama yetkisine sahip olması ve yerel nitelikli kentsel sunumları gerçekleştirmesinin karşılığı olarak halktan vergi toplamaya başlaması 13. Yüzyıl'da yeni bir kent yönetim modelini ortaya çıkartmıştır. Aynı haklara sahip olan kentler kendi aralarında ticaret ve savunma alanlarında işbirliği kurmuşlar ve bu işbirliğinden meydana gelen kent birlikleri zaman içerisinde devlet konumuna yükselmişlerdir?. Bu paragraf Avrupa'da kentlerin bağımsız yerel bir devlete dönüşmesinin aşamalarını anlatmaktadır. Ancak bu süreç kısa bir paragraf içerisine sığdırılamayacak kadar geniş bir anlatımı gerektirmektedir. Bu çalışmanın temel hedefi de yukarıdaki anlatımı daha geniş bir zamana yaymak, sivil olabilmek düşüncesinin ilk önce yaşam mekânları olan kentlerde hayat bulduğunu vurgulamak ve nihai aşamada ise bu düşüncenin somut bir hale gelerek devlet yapılanmasına nasıl dönüştüğünün resmini çizebilmektir. 


Bir diğer anlatım ile bu çalışmada gerçekleştirilmeye çalışılan amaç sivil toplum ile yerel yönetimlerin özerk kimlikleri üzerinden hareket ederek iki oluşumu bir bütün halinde değerlendirebilmektir. Kitap iki ana bölüm halinde kurgulanmış olmasına rağmen, her iki bölümün bir bütün halinde değerlendirilmesi durumunda, sivil toplumun ve yerel yönetimlerin birbirlerini takip eden ve destekleyen bir işleve sahip oldukları görülecektir. 


Sivil toplum bir Batı rüyası ve uzun zamandır peşinden koşulan tarihsel bir arzudur. Bu rüyanın somutlaşmış biçimi Batı Avrupa'nın sosyal tarihinin 


çi İlhan Tekeli, “Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye'de Belediyelerin Gelişimi”, Amme Jdaresi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, Haziran 1983, ss. 3-22, s. 5. 
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bir parçası olmayı başarmıştır. Bu rüya duru, temiz, akıcı ve belirgin bir duruma gelirken zaman içerisinde çok sayıda iniş ve çıkışlar yaşamıştır. Sivil toplum rüyası sosyal sistemin unsurları ile ilgilenen eşsiz bir öncül düşüncenin açıklanma biçimiydi. Bu öncül (düşünce), aynı zamanda, modern Avrupa tarihi içinde kendisine kesin bir çerçeve çizen bir varsayım ile ortaya çıkmıştır. 
Bununla birlikte sivil toplum rüyasını düşlemek hayal edebilmek yeteneği ile ilgilidir. Bu kitap okuyucularını bu hayale ortak etmeye çalışmaktadır. 


Kitabın çıkış noktası yerel yönetimlerin yönetsel bir birim olmasından daha çok, sivillik ruhunu taşıyan ve sivil toplumun yönlendirmesine açık toplumsal bir birliktelik olduğu öngörüsüdür. Bu öngörü bağlamında değerlendirildiği takdirde ifade edilmesi gereken en kısa sonucu şu şekilde vurgulamak gerekmektedir: “Sivil Yerel Yönetimler?” idarenin bütünlüğü ilkesi dışına çıkılarak ayrı bir alanda değerlendirilmesi gereken bir olgudur. 


Kitap iki ana konudan meydana gelmektedir. Birinci bölümde sivil toplum kavramı tarihsel bir bakış açısından modern dünyanın yeni kurgusuna kadar geçen bir süreç içerisinde incelenmeye çalışılmıştır. Sivil toplum, tarafımızca önerildiği biçimde, bir ideal olarak benimsenmeli ve geçmişte yaşamış düşünürlerin fikirsel ışıkları kerteriz alınarak bu idealin yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu kitapta yeni bir modelleme denemesi yapılmıştır. Bilim en bilinen şekli ile bir önceki bilim adamının döşemiş olduğu taşların üzerine yeni taşların eklenmesi sayesinde yükselmesine devam etmektedir. Bununla birlikte her katman arasına doğada bulunan, ancak zor görülen veya görülüp de fark edilemeyen birtakım yeni taşların eklenmesi işin sırrını oluşturmaktadır. Bu noktada yapmaya çalıştığımız bundan ibarettir. 


Kitabın ikinci bölümünde yerel yönetimler konu edilmektedir. Ancak bu noktadaki kurgumuz alışılmış bir yerel yönetim başlığı altındaki var olan konulara değinmek değil, varmak istediğimiz hedeflere ulaşmak çabası ile farklılaşmış bir yolu takip etmektir. Bu sebepten dolayı ikinci bölümde alışılmış ölçünlü yerel yönetim içeriğine değinilmemiştir. Alışılmış bir yolun tercih edilmesi sonucunda kurgumuzdan uzaklaşılması olasılığı bulunmakla birlikte, bir başka kitabın konusu olabilecek konular burada işlenmeye çalışılmış olacaktır. Ancak konu bütünlüğünün sağlanması açısından konu edilmemesi öngörülen başlıklara, biraz da mecbur kalınarak, değinilmiştir. 


> Şerif Mardin, Religion, Society and Modernity in Turkey, First Edition, Syracuse University Press, New York, 2006, p. 44. 
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Aksi takdirde okuyucunun zihninde yarım kalmış bir kurgunun izlerini bulmak kaçınılmaz olacaktır. 


Konuyu ele alırken çok sayıda kaynağa başvuruda bulunduğumuzu belirtmekte fayda vardır. Böylece çok farklı düşünceleri kendi zihinsel eleğimizden geçirerek yeni bir kurgunun ortaya çıkmasına çalışmış bulunmaktayız. Bu kitabın başta akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere, devlet adamlarına, siyasetçilere, idarecilere, yerel yönetimcilere, sivil toplum kuruluşlarına ve konu ile ilgilenen diğer kişilere faydalı olacağı inancındayız. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


SİVİL TOPLUM 
KAVRAMLAR TARTIŞMALAR ÖNERİLER 


SİVİL TOPLUM 


KAVRAMLAR TARTIŞMALAR ÖNERİLER 


Bu bölümde sivil toplum kavramı tarihsel bir süreçten geçirilerek günümüz anlayışına doğru nasıl şekillendiği üzerine bir incelemede bulunulacaktır. Sivil toplum geçmişten günümüze kadar geçirmiş olduğu evreleri ve içerisinde barındırdığı anlamları sebebiyle bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Sivillik yalnızca bireyin özerkliği üzerine kurgulanan veya askeri olmayan bir anlam kapsamında değerlendirilememektedir. Sivillik ulaşılması gereken bir ideal olarak karşımızda durmaktadır. Bir devlet sivilleşebildiği ölçüde güçlenebilmekte, vatandaşları oOile Obütünleşebilmekte ve ileri demokrasi hedefine kavuşabilmektedir. o Sivilliğe Oyüklenen bu kadar derin anlamları kavrayabilmek ve hatta açıklayabilmek için sivilliğin bireyden topluma doğru geçişini alt unsurları ile bütünsel bir yaklaşım tarzı içerisinde incelemek gerekmektedir. 


SİVİL TOPLUM: KAVRAMSAL VE TARİHSEL YAKLAŞIM 


İngiliz Devrimi'nin 1688 yılında “Petition of Rights”ın (Haklar Bildirgesi) ilan edilmesi ile sonuçlanmasının ardından, 1690 yılında ilk defa John Locke “Two Treaties of Government” adlı eserinde, günümüze yansıyan anlamı ile “sivil toplum” kavramını kullanmıştır. Bu eser sivil toplum konusunda kendi döneminden başlayarak 19. Yüzyıl'ın ortalarına kadar geçen sürede fikir adamlarının ilham kaynağı olmuştur. Ancak sivil toplum 19. 
Yüzyıl'ın ortaları ile 1980'li yılların başları arasında üzerinde önemle durulmayan bir kavram olmuştur. 1980'li yıllarda sivil toplumun önem kazanmasının sebebi demokratikleşme sürecine giren Doğu Avrupa ülkelerinin sivil topluma vurgu yapmış olmalarıdır. Bu ülkelerde sivil topluma yüklenen anlam ve kendisinden beklenen fayda(lar) demokratik bir düzene ulaştıktan sonra bu düzenin nasıl devam ettirileceği ve demokrasiden en fazla nasıl faydalanılacağı soruları üzerine kurgulanmıştır*, 


Bu kurgu üzerinden hareket edilerek sivil toplumun çok fazla anlam ifade ettiği belirtilebilmektedir. Komünizme karşı çıkan muhaliflerin çoğunluğunu oluşturduğu Doğu Avrupa ülkelerinde sivil toplum muhalif hareketler 


©“ Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivil Toplum ve Türkiye Demokrasisindeki İzdüşümleri, 


Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 15. 


8 Sivil Yerel Yönetimler 


kapsamında devletin karşısına yeni bir yapılanma olarak çıkmıştır. Bu hareketler sivil toplum için sonsuz bir ilham kaynağı ve kavramın gelecek dönemler için yeni bir tartışma konusu haline gelmesine sebep olmuştur!. 


Sivil toplum ilk defa Aristotales ile birlikte “siyasal toplum” olarak algılanmış olmasına rağmen, 17. Yüzyıl'a gelindiğinde dönemin düşünürlerinin katkıları ile kavram siyasal toplum anlamından uzaklaşarak daha özerk bir anlama doğru geçiş yapmıştır. Bu anlam değişikliği sivil toplumun siyasal oluşumun bir parçası olarak değerlendirilmesinin başlangıcı olmuştur. Bu başlangıç toplu yaşamın getirmiş olduğu zorunluluklardan kaynaklanan sebeplerden dolayı ortaya çıkmış olan devletin otorite alanı dışında yaşanan bir hayatın işleyişinin garanti altına alınmasına karşılık geldiği anlamı çerçevesinde kurgulanmış ve iktisadi hayatın özerkliğini devlet müdahalesinden uzaklaştırmıştır. Bu bağlamda sivil toplum, devletin mutlak gücü ile tek tek bireylerin veya toplulukların üzerindeki yönetsel ve siyasal olarak hâkimiyetinin sınırlarının belirlenmesi kapsamında şekillenmiş ve bu anlamı ile günümüze kadar tartışılagelmiştir!. 


Sivil toplumun ruhunda, Batı kökenli bir kavram olmasından dolayı, uygarlaşma arayışları bulunmaktadır?. Dolayısıyla sivil toplumu bir arayış süreci sonucunda ortaya çıkan bir anlayış, kavram veya model olarak değerlendirmek gerekmektedir. 


Sivil toplumun uygarlaşma veya uygar dünya düzeninde kendisine bir yer edinme arayışları toplumun ve toplumu oluşturan unsurların çıkarları doğrultusunda devletin yetkilerinin, otoritesinin, gücünün, olaylar ve kurumlar üzerindeki etkisinin en alt seviyeye çekilmesini gerektirmektedir!9. 


SİVİL TOPLUM KAVRAMI 


“Civil?” kelimesi etimolojik köken olarak Fransızca ve Latince'den gelmektedir. Kelime, taşımış olduğu ruh itibarıyla, farklı anlamlara gelmekle birlikte, vurgulamış olduğu temel unsur vatandaş ile yönetimin birlikteliğidir. 
Bu kapsamda “civil” kelimesi bir ülkede yaşayan ve vatandaş kimliğine sahip 


Robert C. Post and Nancy L. Rosenblum, Civil Society and Governmnet, Introduction, (Edited by Robert C. Post and Nancy L. Rosenblum), Princeton University Press, United Kingdom, 2002, pp. 1-25,p.1. 

Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 16. 

Burhan Kuzu, “Demokrasi-Resmi İdeoloji-Sivil Toplum”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, Sayı: 1, 1992, ss. 335-369, s. 359. 

Burhan Kuzu, “Demokrasi-Resmi İdeoloji..., s. 359. 
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olan insanların birlikteliğine, birbirleri ile olan ilişki durumlarına, kendi aralarında oluşturmuş oldukları topluluklara ve yönetime karşı olan sorumluluklara vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda, “civil” kelimesi, kırsal alan ile herhangi bir bağı olmadan bir kentte yaşayan, askeri ve dini niteliği bulunmayan medeni ve görgülü kişi veya toplum anlamlarını karşılamak için de kullanılmaktadır. Türkçe'ye sivil şekliyle tercüme edilen kavramın “toplum” okelimesi ile ilişkilendirilerek o“sivil oOtoplum” olarak benimsenmesinin arkasında, yaşanmış toplumsal olaylar ve süreçler yer almaktadır. Dolayısıyla sivil toplumun “toplumsal bir yaşam biçimi” olarak anlamlandırılması kavramsal açıdan ifade edilmek istenen unsurun ruhunu oluşturmaktadır!!. 


Sivil toplum, Batı dünyasından Türkiye'ye biraz da özensiz bir biçimde getirilen bir kavram olmuştur. Bu özensizliğin ortaya çıkartmış olduğu belirsizlik ve anlam kaymasının sebebi, kavramın Batı'da yüklenen anlamları ile birlikte alınmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamların eksikliğinde Türkiye'de sivil toplum “askeri toplum”un karşıtı şekliyle anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Ancak, şu da bir gerçektir ki, yakın tarihimizde sık zaman aralıkları ile tekrarlanan askeri darbeler sonucunda sivil ve sivil toplum kavramlarının askeri bir düzenin veya askeri toplumun karşıtı olarak değerlendirilmeleri çok fazla yadırganacak bir durumu ortaya çıkartmamaktadır. Sivil toplum kavramında yaşanan anlam kaymasının en büyük olumsuzluğu, kavramın Batı'da kendisine atfedilen anlamından uzaklaşarak askeri toplumun karşıtı olarak kullanılmasıdır”? Bu özensiz kullanımın sebebi 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşanan süreçte saklıdır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucunda toplum siyasetten arındırılmaya veya diğer bir yaklaşım tarzı ile uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. 
Bu süreç içerisinde devlet, toplumun hemen her alanına müdahale etmeye başlamıştır. 1983 yılında gerçekleştirilen genel seçimden sonra askeri yönetim sona ermiş ve Türkiye resmi olarak yasal bir hükümete kavuşmuştur. Yeni hükümet ile birlikte askeri yönetimden miras kalan devletin toplum üzerindeki baskıcı etkisinin geri çekilmesi yönünde tartışmalar başlamıştır. Ancak genel anlamı ile tartışılmaya çalışılan husus ise devlet ile toplum arasında uyumlaştırıcı bir rol üstlenebilecek herhangi bir unsurun varlığının olabilirliğiydi. Bu tartışmalar neticesinde demokrasinin tesis edilmesinin sivil 


ui Seyfettin Aslan, “Sivil Toplum ve Demokrasi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve 


Jdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı: 2, 2010, ss.357-3'74, s. 358-359. 
2 Burhan Kuzu, “Demokrasi-Resmi İdeoloji..., s. 358-359. 
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toplumun varlık kazanması ile olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca ulaşmak için girişilen çabaların hızından kaynaklanan yanlış anlamlandırma sonucunda kavramın ön niteleyicisi olan “sivil” kelimesi “askeri” olmayan nitelemesi ile yeni bir kurguya kavuşturulmuştur. Böylece “sivil toplum” bir bütün halinde yapılan değerlendirme sonucunda askeri olmayan toplum veya “askeri yönetimden arındırılmış toplum” şeklinde anlam yüklemesine maruz kalmıştır!3. 


Sivil toplum, aynı zamanda, siyaset sürecine dâhil olmayan bir hareket biçiminin ortaya çıkartmış olduğu anlam çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Bu noktada tanımsal kelimelerin ve açıklayıcı cümlelerin özen içerisinde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde kendisi ile çelişen fikir yığınları içerisinde sıkışıp kalmak olasılıklar dâhilindedir. Bu çıkmazdan kurtulabilmek için sivil toplumun siyaset sürecinin dışında kalması durumunun yalnızca baskı altına alınamayacak olması ile açıklığa kavuşturulması önem taşımaktadır. Sivil toplum siyasetin içerisinde önemli bir öğedir. Hatta bazı noktalarda gerçek özne de olabilmektedir. Sivil toplum siyasetin yönlendirmesine maruz kalmamakta, aksine siyaseti etkileyebilecek statik kuvveti ve yönlendirebilecek dinamik gücü bulunmaktadır", 


Gerçekte “sivil” olarak ifade edilmek istenen unsur şehir hayatına vurgu yapmaktadır. Sivillik şehir hayatının getirmiş olduğu sorumluluk ve hakların tamamına gönderme yapan bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. 17. ve 18. 
Yüzyıllar'da Batılı düşünürlerin kurgusunda sivil kavramı hürriyet kaynağının temelinde yer alan bir unsur olarak değerlendirilmeye başlanmıştır”. 


Dolayısıyla sivil toplum bu yanlış anlamlandırma(lar) sonucunda askeri olmayan şeklinde algılanmaktadır. Bu algılamayı ortadan kaldırabilmek için sivil toplumu bir alan olarak tanımlamak gerekmektedir. Sivil toplumun devlet veya merkezi yönetim ile yakından ilişkisi olmakla birlikte, devlet yönetimine ortak olmak veya yönetim iradesini kendi üzerine geçirmek gibi bir hedefi bulunmamaktadır. Bu kapsamda sivil toplum, bağımsız bir alan olarak, kendi sınırları içerisinde özgürce hareket etmekte ve devlet müdahalesini kabul etmemektedir. Bu noktada sivil toplum, vatandaşların çıkarlarının bütününü oluşturan unsurların devlet tarafından temsil edil(eymeyen kesimlerini temsil etmek ve devlet otoritesi karşısında ilgili 


Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam,..., s. 167-168. 

Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında Sivil Toplum Çıkmazı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 41, Temmuz 2014, ss. 61-70, s. 61. 

Burhan Kuzu, “Demokrasi-Resmi İdeoloji..., s. 362. 
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unsurları korumak hedefi ile oluşturulmuş ortak bir alandır!*, Bu ortak alan demokrasi olgusunun özünde yer alan aşırı yaptırımcı devletin müdahalesi dışında kalma niteliği ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu ortak alan sosyal ortam olarak da nitelendirilebilmektedir. Ancak merkezi yönetime ve politikalarına karşı durabilecek bir ara grubun yer almadığı bir düzen içerisinde meydana getirilen bu sosyal alan çok fazla işlevsel ol(a)mayacaktır. 
Bu noktada merkezi yönetimin keyfi uygulamalarının önüne geçilebilmesi ve yönetimin belirlemiş olduğu politikaların uygulamaya konulmadan önce halkın onayından geçmesi"? veya geçirilmesi sivil toplum, demokrasi ve sivil yönetim açısından önem taşımaktadır. 


Feodalitenin zayıflaması ve burjuvanın önem kazanmaya başlaması Batı Avrupa'da şehirlerin yeniden önem kazanması sonucunu ortaya çıkartmıştır. 
Şehirlerin öneminin artmasına paralel olarak “şehir adabı”nı içeren bir kavram olan sivil toplum gündelik hayatta önemli bir konuma yükselmiştir. Sivillik şehir hayatının zorunlulukları arasında yer alan belirli kuralları içermektedir. 
Bu açıdan düşünüldüğü takdirde sivil kavramı şehirlinin yerine getirmek zorunda olduğu hak ve yükümlülüklerin tamamını içeren bir anlama sahiptir!8, 


Genel anlamı ile sivil toplumun niteliği sorgulandığı zaman herhangi bir tanımlama yapmadan önce iki önemli ayrıt dikkat çekmektedir: Devlet yönetiminin hiyerarşisi dışında olmak ve kendi içinde demokratik işleyen bir sürece sahip olmak!?. Bu iki ayrıtın dikkate alınmadan yapılması düşünülen herhangi bir tanımlamanın sivil toplumun ruhunu ve hedefini gerçek anlamda yansıtması beklenmemelidir. 


Sivil toplumun kökleri Batı toplumlarının tarihsel gelişim süreçleri arasında yer almaktadır. Sivil toplum mutlak monarşilerin denetim alanından çıkmayı başarabilen ve kendi özerk yapılanmasını oluşturan bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Bu özerk yapılanmayı Ortaçağ şehirleri kapsamında değerlendirmek gerekirse şehirlerin tanımlamasının yapılması önem kazanmaktadır. Bu bağlamda şehirler kendi ihtiyaçlarını karşılayan, belirli bir kurumlaşma düzeyine erişmiş, çevresi yüksek kale duvarları ile çevrelenmiş, kendi askeri gücüne sahip ve bu güce dayanarak krallar ile pazarlığa 


Seyfettin Aslan, “Sivil Toplum ve..., s. 359. 

Ercan Oktay ve Şerife Pekküçükşen, “Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesinin Bir Aracı Olarak Sivil Toplum Kuruluşları -Türkiye İçin Kısa Bir Değerlendirme-”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:11, Sayı: 16, Haziran 2009, ss. 172-186, s. 175. 
Vehbi Bayhan. “Türkiye'de Sivil Toplum Örgütleri, Demokrasi ve Patronaj”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 145-170, s. 149. 

Mustafa Talas, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Perspektifi”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), Cilt: 29, 2011, ss. 387-401, s. 390. 
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girişebilecek yeterliliğe ulaşmış tüzel kişiliğe sahip birimler olarak tanımlanabilmektedirler. Şehirlerde yaşayan insanların kendi aralarında birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirmeleri, kendi haklarını aramak için krallar ile pazarlık yapabilmeleri ve belirli bir toplumsal ve bütünsel bilinç oluşturmayı başarabilmeleri sivil toplumun ortaya çıkışına sebep olmuştur. Yerel yönetimlerin (yerel güçlerin veya otoritelerin) yerel düzeyde özerk bir çerçeve içerisinde yapılanmalarını gerçek anlamda sonlandıramayan Batılı monarşiler için sivil toplum, mutlak gücü baskılayan dışsal bir güç olarak varlığını sürdürmüştür. Bir diğer ifade ile sivil toplum siyasi iktidarı sınırlandıran, dizginleyen ve kendi sınırları içerisinde hareket etmesini sağlayan (zorlayan) bir güç olarak var olmuştur”. 


Sivil toplum, özünde kent yaşamının kurulduğu modern hayatı ve kentli insanın özgür dünyasını çağrıştırmaktadır. Farklı bir açıdan değerlendirilecek olunursa sivil toplumun kökeninde din mücadelesinin veya “din özgürlükleri savaşı”nın olduğu dahi ifade edilebilmektedir. Çünkü kırsal toplumun kalabalıkçı ve tek tip yapılanması özelliğinin aksine, kentsel yaşamda farklılıkların önem kazandığı çoklu yaşam tarzı dikkat çekmektedir. Kent yaşamında farklı kimliklere sahip vatandaşların kendi öz kimliklerini muhafaza etme isteği ve öz kimliklerini kaybetme korkusu, nasıl bir arada yaşayabiliriz sorunsalını da beraberinde getirmiştir. Bu sorunsalın çözüm merkezinde ise yazılı hukuk yer almaktadır. Bu şekilde sivil toplum ve hukuk devleti kavramları ortaya çıkmıştır. Devletin yasal bir zeminde geçerli olması veya varlık kazanması bu hukuk düzeni tarafından sağlanmaktadır. Sivil toplum, devlet ve hukuk düzeni, kendi işlerliklerini sağlayabilmeleri için, birbirlerine muhtaç konumdadırlar. Sivil toplum birey hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek için bir hukuk devletine; hukuk devleti ise sivil toplumun özgürce hareket etmesi ve belirli bir düzen içerisinde faaliyet gösterebilmesi için hukuka ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla sivil toplumun yokluğunda hukuk devletinden ve hukuk devletinin yokluğunda ise sivil toplumun varlığından söz etmek oldukça güçtür. Sivil toplum demokratik bir düzen içerisinde siyasi iktidarın parçalanmışlığından kaynaklanan karşıtlıkları bir araya getirerek kendisine bir bütünlük toplayan veya oluşturan bir özelliğe sahiptir”, 

Sivil toplum yapılanmasının demokratik düzene bir kez yerleştikten ve kendisini bu sisteme uyarladıktan sonra, sistemi nasıl devam ettireceği veya 


? Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 16. 
2 Sami Selçuk, “Kamu Yönetimi”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı: 201, Cilt: 21, 1997, ss. 
23-27,s. 24. 
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güdüleyeceği sorunsalı ortaya çıkmaktadır”. Bu sorunsala bir çözüm aramak amacı çalışmanın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda ilgili konu hakkında ilerleyen sayfalarda çeşitli öneriler sunulacaktır. Bu noktada ve şimdilik olmak üzere işlenmemiş şekli ile bırakılması uygun görülmektedir. 


Sivil toplumun en önemli niteliği ve ayrıcalıklı unsuru devlet yönetimine karşı duruşudur. Sivil toplum, devlet yönetimi ile sürekli iletişim halinde, ancak devletin müdahalesinden uzak bir yerdedir. Bu kapsamda sivil toplumun kendisine ayrı özerk bir alanı bulunmaktadır. Dolayısıyla bir birlikteliğin veya kuruluşun sivil toplum olarak adlandırılabilmesi için devletin hiyerarşik yapılanması içerisinde olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda, bireylerin yönetsel anlamda kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi sivil toplumun oluşum süreci açısından önem taşımaktadır”. 


Devletin kutsallaştırıldığı bir düzen içerisinde sivil toplumun kendisine varlık sahası yaratması oldukça zordur. Ancak bu amacın gerçekleştirilmesi imkânsız da değildir. Sadece düşünce kalıplarını değiştirmek gerekmektedir. 
Gelişmiş demokratik devletlerde sivil toplum devlet yönetimi üzerinde baskı kurabilmektedir. Sivil toplumun bu davranış biçiminin kutsallaştırılmış bir devlet düzeni içerisinde görülmesi kolay değildir. Çünkü böyle bir sisteme dâhil olan bütün unsurlar devletin “sadık hizmetçi...”leridirler. Bu algıyı yıkmak için yapılması gerekenler bilinçlenme üst başlığı altında sıralanabilmektedir. Buna göre, devlet yönetimi içerisinde “sivil düşüncenin” ağırlığı arttırılmalıdır. Devlet, müdahaleci yapısından sıyrılmalı, düzenleyici kimliği ile toplumun her unsurunun katılımcı karakterini geliştirmek için gerekli olan hukuksal düzlemi yaratmalı ve diğer gerekli olan düzenlemeleri yapmalıdır”, 


Sivil toplumun devlet yönetiminde söz sahibi olmasının temel amacı, özerk bir alan yaratarak toplumun her kesiminin haklarını muhafaza etmektir. 
Bu arada, sivil toplum, devleti yönlendirici öneriler sunarak demokratik bir düzlemin ortaya çıkması için çaba harcamaktadır. Sivil toplum “iktidarı ele geçirmek” gibi bir amaç içerisinde değildir. Sivil toplum, devlet ile vatandaş arasında iletişimi sağlayan örgütlü bir yapılanmadır”, Sivil toplum, halkı bilinçlendirebildiği ölçüde halkın iktidarda kalma süresini uzatmaktadır. Eğer 


Ercan Oktay ve Şerife Pekküçükşen, “Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesinin..., s. 175. 
Ercan Oktay ve Şerife Pekküçükşen, “Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesinin..., s. 176. 
Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında..., s. 61. 
Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında..., s. 63. 
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bir devlet yönetim yapısı gerçek anlamda sivilleşebilirse, halkın devlet yönetimindeki otoritesi kalıcı bir hale gelmiş olacaktır. Belirli aralıklar ile yapılan seçimlerden halkın oyu ile siyasi kimliği bulunan yönetsel bir iktidarın çıkması, halkın devlet yönetiminde söz sahibi olduğu sonucunu ortaya çıkartmamaktadır. Çünkü bu durum yalnızca anlık olarak bir irade beyanını oluşturmaktadır. Halk ilerleyen süre içerisinde (belki de iki ay sonra) iradesini değiştirmek isteyecektir. Böyle bir durumun olasılığını da hesaplayarak halkın iktidarda yer almasının yollarının araştırılması gerekmektedir. Bu, elbette ki, 
82 milyonluk bir ülkede (nüfusun da sürekli artış gösterdiği dikkate alınırsa) 
doğrudan temsil yöntemi ile olamayacaktır. Çözüm yolu ise sivil toplumun işlevselliğinin arttırılmalıdır. Sivil toplumun devlet yönetiminde aktif görevler alabildiği bir ülkede doğrudan temsil ideali gerçekleştirilmiş olacaktır. Sivil toplumun kullanılabildiği ölçüde en azından bu ideale yaklaşılmış olacaktır. 


Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Otuz Beş Yaş” şiirinde belirttiği gibi “Bir namazlık saltanatın olacak, Taht misali o musalla taşında.” dizelerinden hareketle, halkın da seçim sandığı başında bir oyluk saltanatı vardır. Bu saltanatı uzun süreli hale getirmek için de devletin sivilleşmesi gerekmektedir. 
Bir oyluk saltanatın uzun bir döneme yayılabilmesi için devletin işleyiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarına yer verilmelidir”, 


Sivil toplum ile devleti birbirinden tamamen ayırmak, farklı unsurlar şeklinde değerlendirmek ve sivilliğin özerkliğinin devletin katılığını kabul etmediğini savunmak bir noktada çürütülebilecek bir tezdir. Çünkü bir önceki paragrafta da belirtildiği üzere, sivil toplumun “iktidarı ele geçirmek” gibi bir kaygısı bulunmadığı gibi, devlet gücünün olmadığı bir sistem içerisinde kendi özerk alanını oluşturamamakta ve kendisine varlık sahası yaratamamaktadır. 
Devlet sivil toplumun bütünleyicisi konumundadır. Sivil toplum, devletin içerisinde varlık kazanmaktadır. Sivil toplum ile devlet farklı fikirlerin eşliğinde hareket etmelerine rağmen, “birbirlerine bağımlıdırlar”?. 


Sivil toplum anlayışının gelişmesi ile birlikte merkezi yönetimin aşırı bürokratik yapılanmasının önüne geçebilmek için faaliyet alanının daraltılması (o düşüncesi oOgündeme gelmiştir. (Böyle bir sürecin 


“ Bu konu ilerleyen aşamalarda daha fazla detaylandırılacaktır. Bu noktadaki amaç okuyucuyu konuya alıştırmak ve işletilmek istenen süreç hakkında bilgi vermektir. Daha detaylı bilgi için Bkz.: Birol Akgün, “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı”, Panel Tutanakları, “Parlamenter Demokrasilerde Kanun Yapım Sürecine Sivil Toplum Katılımı”, 19 Kasım 2007 Pazartesi, <http://www.yasader.org/web/faaliyetler/19- 11-2007-panel/panel tutanaklari.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018), ss. 12-15, s. 13-15. 


7 Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında. .., s. 64. 
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yaşanabilmesinde veya en azından tartışılır olmasında toplumsal unsurların önemli bir hale gelmesi ve ekonomik ve sosyal yaşantının devletin müdahale alanı dışına çıkartılmaya çalışılması etken bir unsur olmuştur. Diğer bir ifade ile demokrasinin ve demokratik yönetim anlayışının güç kazanması sivil toplumu önemli bir noktaya taşımıştır”. 


Sivil toplumu açıklamaya çalışan düşünürler genel olarak sivil toplumu üç farklı yaklaşım kapsamında incelemişlerdir. Bu yaklaşımları kısaca açıklamakta fayda görülmektedir” 


e Larry Diamon'ın görüşüne göre sivil toplum devletten ayrı özerk bir alanı veya düzeni ifade etmektedir. Bu düzen vatandaşların özgür iradeleri ile oluşturulmaktadır. 

e Ernest Gellner'e göre sivil toplum dar bir alana sıkıştırılamayacak kadar geniştir. Gellner sivil toplumu bireye kadar çözümleyerek devlet ile birey arasında meydana gelen boşluğun sivil toplum ile doldurulacağı öngörüsünde bulunmuştur. Bunun için de aktif özne(ler) olarak sendikaları, siyasi partileri, dini örgütleri, baskı gruplarını ve çeşitli dernekleri sıralamıştır. 

e Sol liberal kesimin temsilcisi olan John Keane'nin görüşüne göre ise sivil toplum devlet yönetimi üzerinde baskı uygulamaya çalışan ve bu sırada da kendi kimliklerini korumayı başaran devlet dışı örgütlenmelerdir. 


Tarafımızın görüşüne göre sivil toplum ne devletten ayrı özerk bir alan, ne boşluk dolduracak bir malzeme, ne de devlet dışı örgütlenen bir baskı aracıdır. Sivil toplum doğrudan temsilin tam anlamıyla kendisidir. Nüfusun fazlalaşması doğrudan temsili imkânsız bir hale getirmektedir. Bu imkânsızlığa bulunan çözüm yolu ise temsili demokrasidir. Bu noktaya kadar farklı bakış açılarının gölgesinde anlatılanlardan kısa bir özümseme yaptıktan sonra ifade edilmesi gereken husus sivil toplumun teknik açıdan bağımsız halk topluluklarının bir araya gelerek kendi çıkarlarını korumaya ve kendi dileklerini yönetime kabul ettirmeye çalışan bir yapılanma olduğudur. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde sivil toplumun aktif biçimde faaliyet gösterdiği bir devlet düzeni içerisinde doğrudan demokrasi veya temsili demokrasi kavramları değersiz bir hale gelmektedir. Zaten temsilin doğrudan 


2 Ömer Çaha, “Osmanlı'da Sivil Toplum”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 3, 1994, ss. 79-99, s.79. 
> Mustafa Talas, “Sivil Toplum Kuruluşları..., s. 390. 
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veya dolaylı olarak nitelenmesi gereksiz bir uğraşın yan ürünüdür. Sivil toplum her an için söz söyleme, eylemde ve müdahale etme girişimde bulunma kapasitesine sahip olduğundan dolayı doğrudan temsilin de uygulayıcısıdır. Bu sebep(ler)den dolayı sivil toplum gerçekte bir temsil aracıdır. 


Bu yaklaşımlar, genel anlamda, sivil toplumun devlete karşı ve devlete zıt bir biçimde faaliyet gösterdikleri izlenimini yansıtsa da temel olarak Michael Walzer, Edward Shils, Lary Diamond, Jean Cohen, Andrew Arato ve Augustus Richard Norton gibi bilim adamları sivil toplumun devlet ile yan yana olduğu fikri üzerinde uzlaşmışlardır”*. Bu noktaya kadar anlatılanların tamamından kısa bir özet çıkartmak gerekirse şöyle bir yorum yapılabilmektedir: Sivil toplumun devletten ayrı özerk bir alana sahip olması, devletin hiyerarşisine dâhil olmadan iki farklılığın birlikte olabileceği ve yan yana durabileceği bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. 


Sivil toplum, bir etkileşim alanı olarak, toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yönden çok boyutlu ve farklı bir ölçütte düşünen bir yapılanmadır. Bu farklı yapılanmaların içerisinde aileler, sosyal gruplar, gönüllü kuruluşlar, ekonomik kuruluşlar ve siyasi partiler yer almaktadır. Bu unsurlar birbirleri ile çatışma içerisinde olabilecekleri gibi uyum içerisinde de faaliyet gösterebilmektedirler. Sivil toplum ise çatışma ve uyum sürecinde genel anlamı ile farklı ideolojileri yansıtan ayrı bir alan olarak kabul edilmektedir". 


Sivil toplumun kavramsallaştırılmaya çalışıldığı bu bölümde, kendisinin temel özelliklerinden yoksun bir yaklaşım sergilemek kavramsal bir hata olacaktır. Bu sebepten dolayı, bu noktada, sivil toplumun temel niteliklerine yer vermekte fayda vardır. 


Sivil toplum her şeyden önce somut örgütsel bir yapılanma olmaktan daha çok siyasal ve toplumsal hareketliliği sağlayan soyut bir anlamlandırma biçimidir. Bu çerçevede yeniden ifade etmek gerekirse sivil toplumun siyasal ve toplumsal yaşamı ilgilendiren unsurlar ile doğrudan bağlantılı bir kavram olduğu ovurgulanabilmektedir. Sivil toplumun somutluğundan önce soyutluğuna vurgu yapılması, diğer unsurlar ile bağlantıyı sağlayan bir alan 


30 Abdülkadir Buluş, “Sivil Toplum Kuruluşlarına Tarihsel Bir Örnek: Osmanlı Vakıfları”, 
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 16, 2009, ss. 20-36, s. 23. 

Esra Yüksel ve Funda H. Sezgin, Türkiye'nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Sivil Toplum Algısı Analizi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 9. 
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olmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan değerlendirilecek olunursa, sivil toplum sivil hükümetlerin yönetiminde olan, sivil iradenin öncelikli olduğu, egemenlik hakkının tek bir kişi veya kurum yerine doğrudan topluma ait olduğu, hukukun üstünlük ilkesinin önemle üzerinde durulduğu, demokrasinin önem taşıdığı, kurum ve kuruluşların demokratik ilkeler kapsamında yönetildiği, bireylerin özgürlük alanlarına önem verildiği ve kamusal alan olarak adlandırılan özgürlük alanının bireysel faaliyetlere olanak tanıdığı, insan hak ve özgürlüklerinin mutlak bir biçimde koruma altına alındığı ve toplumsal değişime imkân tanındığı sosyal ve toplumsal bir yaşama vurgu yapmaktadır”. 


Sivil toplum tamamen gönüllülük esasına dayanan bir kurgu kapsamında faaliyet göstermektedir. Sivil toplum kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler herhangi bir zorunluluğun, yaptırımın veya maddi kazanç beklentisinin sonucunda meydana gelmemektedir. Bireyler kendi özgür iradeleri ile belirli bir amaç kapsamında birleşerek bir topluluk oluşturmaktadırlar. Bu noktada bireylerin neden gönüllü bir faaliyet içerisine girdiklerinin sebeplerini açıklamak gerekmektedir. Bireyler genellikle kendi düşüncelerini, değer yargılarını ve inançlarını başka insanlara aktarmak, savundukları değerlerini daha geniş kitlelere yayarak kendilerine destek sağlamak, fikirlerini paylaşmak, düşüncelerine kaynak bulmak, maddi ve manevi açıdan kendilerini gerçekleştirmek, bir topluluğa ait olmak ile birlikte aidiyet duygusunu tatmin etmek, günlük sıradanlıktan uzaklaşarak farklı işlerle uğraşmak ve hayır işleri adı altında insanlara yardımcı olmak amacıyla gönüllü faaliyetlere girişebilmektedirler”. 


Sivil toplum kavramı ile iktidarı ele geçirmek isteği birbirleri ile uyuşmayan iki olguyu meydana getirmektedir. Sivil toplumun ruhunda mevcut iktidarı ele geçirmek veya iktidarı devirip yerine kendi istediği yeni bir iktidar kurmak fikri veya isteği bulunmamaktadır. Sivil toplum sahip olduğu gücü bu doğrultuda kullanmamakta ve kullanmaması da gerekmektedir. Aksi takdirde böyle bir amaç güden bir topluluğun sivil toplum olarak adlandırılması oldukça zordur. Ancak sivil toplumun siyasal iktidardan birtakım beklentilerinin de olması doğal ve beklenen sonuçlardan 


Ömer Çaha, “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum”, Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum ve Demokrasi, (Editörler: Atilla Yayla ve Bican Şahin), Liberal Düşünce Topluluğu Derneği, Ankara, 2011, ss. 87-125, s. 88. 

33 Ömer Çaha, “Kamu Kurumu Niteliğindeki..., s. 90. 
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birisidir. Bu amaçla gösteriler düzenlemek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, dilekçe hakkından faydalanmak ve basın açıklaması yapmak gibi çeşitli yollara başvurulabilmektedir”. 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan elde edilen veriler ışığında sivil toplum hiçbir dış müdahaleye maruz kalmadan kendisi hakkındaki kararları kendisi alan bir topluluk olarak tanımlanabilmektedir. Sivil toplum, bu noktada, kimi yazarlar tarafından tabanda meydana gelen bir kurumlaşma olarak da anlamlandırılabilmektedir. Bu kurumlaşmanın tüm önceliklerine yalnızca birey sahip olmaktadır. Bu ideal kapsamında kurgulanacak olan bir toplumun en temel şartı “başta yasama olmak üzere, ekonomi, eğitim, sağlık, ticaret, sanat, spor gibi bütün alanların topluma devridir.” Bu alanların devletin özelinde veya tekelinde olduğu bir toplumsal yapılanmada sivil toplumdan bahsetmek olanaksız olmamakla birlikte oldukça zordur. Dolayısıyla sivil toplumun varlığının güvencesi devletin kendi zorunlu alanlarının sınırlarına çekilmesinden geçmektedir”. 


Sivil toplum ulaşılması gereken bir hedef modeli olarak kabul görmektedir. Bu modeli savunan ve bu modele ulaşmayı bir hedef olarak benimseyenlerin düşüncelerinde sivil toplum devletin müdahale sınırları dışında kalmış ve bireylerin özerklik anlayışları çerçevesinde kendi geleceklerini yönlendirebildikleri ve yönetebildikleri bir zemin olarak yer almaktadır. Böylece sivil toplum demokratik bir düzeni ve demokrasinin savunulabileceği bir alanı kuşatmaktadır”©, Sivil toplumun yerel yönetimler ile bütünleştirilmeye ve yeni bir kurgunun yapılmaya çalışıldığı bu kitapta, sivil topluma yüklenen ilgili anlamları ile yerel yönetimlerin özünde yer alan anlamlar birbirleriyle doğrudan benzeşmektedir. Bu sebepten dolayı yerel yönetimleri sivilleştirmek düşüncesi hem sivil toplumun hem de yerel yönetimlerin ruhuna uygun olacaktır. Bu uygunluğa yönelik inanç ise “Sivil Yerel Yönetim? kurgusunun temelinde yer almaktadır. 


TOPLUMUN SİVİLLEŞEBİLMESİ İÇİN SAHİP OLMASI 
GEREKEN ÖZELLİKLERİ 


Sivil toplum her devlette benzer biçimde gelişme gösteremediği gibi, her toplumun da sivilleşmesi beklen(e)memektedir. Sivil toplumun varlık 


34 Ömer Çaha, “Kamu Kurumu Niteliğindeki..., s. 90-91. 

Burhan Kuzu, “Demokrasi-Resmi İdeoloji..., s. 361. 

Gülnur Acar Savran, Sivi/ Toplum ve Ötesi Rousseau, Hegel, Marx, Belge Yayınları, 3. 
Baskı, İstanbul, 2013, s. 17. 
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kazanabilmesi için toplumun sivilleşmeye olan yatkınlığı önem taşımaktadır. 
Toplumun sivilleşmeye karşı önyargısının olduğu bir ortamda sivil toplum hareket kabiliyeti kazanamamaktadır. Toplumsal bir yeterliliğin söz konusu olduğu bir alanda gelişme gösterebilen sivil toplum, toplumun genel özelliklerinden yoksun bir biçimde değerlendirilememektedir. Bu bağlamda toplumun sahip olması gereken “farklılaşma”, “örgütlülük”, “iradi beraberlik” (gönüllü (o beraberlik), (o “otonomileşme” gibi birtakım özellikleri bulunmaktadır”. Bu özellikleri zorunlu unsurlar olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Çünkü sivilleşebilmek ideali özgür olmak, özgürleşmek ve özerkleşmek kavramları ile doğrudan bağlantılıdır. 


Değerler Bütünü Olarak Toplumsal Farklılaşma 


Toplum, içerisinde farklı unsurları barındıran geniş kapsamlı bir ilişkiler bütünüdür. Bu sebepten dolayı her toplumun kendi içerisinde birbirinden farklılık gösteren bireylerin, davranışların, tutumların, inançların, kültürlerin ve diğer değişkenlerin bulunması doğaldır. Ancak toplum, süreklilik taşıyan canlı bir varlık olarak, çok boyutlu farklılaşmış yapısına rağmen, yaşamını sürdürmek ve amaçlarına ulaşmak zorundadır”. 


Toplumun birer üyesi olan bireylerin sosyal hayat içerisinde farklı görüşlere sahip olması ve farklı gruplar arasında yer alması, kültürel çeşitlilik ve toplumsal değişim açısından önem taşımaktadır. Bu durum, aynı zamanda, toplumun yaratıcılık özelliğini geliştirmektedir. Farklı kültürlerin sürekli bir biçimde değişken bir halde olması, mevcut kültür kalıbını değişime zorlamaktadır. Bu değişimi gerçekleştiren veya bu değişimin mimarı, son aşamada, insandır. Dolayısıyla insanın tek tipleşmiş bir kalıba sokulması veya bu amaç kapsamında çalışılması toplumun değişkenliğine ve zenginliğine, ileri bir aşamada, zarar verebilecektir”. 


Toplumsal farklılaşma, toplumun geçirmiş olduğu bir değişim sürecidir. 
Bu geçiş ilkellikten uygarlığa veya basitlikten karmaşıklığa şeklinde olabilmektedir. Bu geçiş sürecinin doğru olarak yorumlanabilmesi için iyi bir biçimde analiz edilmesi gerekmektedir. Toplumun geleneksel ilişkileri sanayi devrimi sonrası hızlı bir biçimde değişim göstermiştir. İnsanların yaşam biçimleri ve çalıştıkları işler farklılaşmaya başlamıştır. Bu farklılaşma sosyal 


397 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil T. opluma, Orion Kitapevi, Ankara, 2012, s. 59-62. 
Mimar Türkkahraman ve Hüseyin Tutar, “Sosyal Değişme, Bütünleşme Ve Çözülme Bağlamında Toplumda Farklı Kültür Ve Anlayışların Yeri Ve Önemi”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2009, ss. 1-16, s. 2. 

Mimar Türkkahraman ve Hüseyin Tutar, “Sosyal Değişme, Bütünleşme...., s. 2. 
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hayata yansımıştır. Toplumların farklılaşmasını yalnızca tek bir kurgu üzerinden açıklamaya çalışmak, iyi analiz edilmemiş bir sürecin sonucudur. 
Bu eksikliklerin ortaya çıkarılması kurgusal analizin doğruluğu açısından önem taşımaktadır. Çünkü toplumun değişkenliğinin kaynağı çevresinin değişkenliğine bağlıdır”. 

İnsanlar arasında yaşanan çatışmaların ve uzlaşmazlıkların temelinde bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Bireysel farklılıkların her ne kadar ikiliğe sebep olduğu gözlemlense de birlikteliğin, uyumun ve bütünlüğün tek tipler arasında değil, yalnızca farklı özelliklere sahip insanlar arasında olabileceği görüşü savunulmaktadır”. Bu görüşü ilk savunan kişi Emile Durkheim olmuştur. Durkheim, farklılaşmayı sosyolojik açıdan değerlendirmiş ve toplumsal farklılaşmanın dinamik bir dayanışma yaratacağını ifade etmiştir. 
Toplum içerisinde her birey bir diğerinin ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahip olduğu sürece, toplumsal farklılıklar çatışmanın değil, mecburi bir dayanışmanın zeminini oluşturmaktadır. Tek tipleşmenin olduğu bir toplumda sosyal bir taban oluşturmak oldukça zordur. Tek tip insan modeli, benzer siyasi görüşler, aynı din, kalıplaşmış kültür ve sorgulanmadan kabul edilmiş anlayışlar toplumu değişimden uzaklaştırmakta ve farklı söylemlerin geliştirilmesine olanak tanımamaktadır? 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan toplumların genel olarak farklılaşmış bir yapıya sahip oldukları sonucu kolaylıkla ifade edilebilmektedir. Bu farklılıklar “biyolojik farklılaşma” ve “sosyal farklılaşma” olarak iki kısma ayrılabilmektedir. Biyolojik farklılaşma bireyin cinsiyet, zekâ ve yaş gibi temel özellikleri kapsamında şekillenirken, sosyal farklılaşma bireyin mesleği, toplum içerisindeki statüsü, ilgi alanları, kültürel özellikleri ve inançları gibi sonradan kazanılan özellikleri kapsamında şekillenmektedir”. 


Bireysellikten Çoğulculuğa Geçiş Aşamasında Toplumsal 

Örgütlülük 

Örgüt, belirli bir amacı uygulamaya yansıtabilmek için birliktelik oluşturmuş farklı parçaların bütünü şekli ile tanımlanabilmektedir. Örgüt, aynı 


* Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, Ekin Yayınevi, 19. Baskı, Bursa, 2011, s. 297-298. 
Mehmet Karaca, “Farklılaşma, Bütünleşme Ve Birlikte Yaşama Üzerine”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, 2012, ss. 226-238, s. 227-228. 
? Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 62-63. 

Yaşar Kaya, “Sosyal Farklılaşma Ve Çatışma Sürecinde Çalışma İlişkileri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 2000, ss. 195-207, s. 196. 
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zamanda, en az iki kişiden oluşan ve belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bilinçli birliktelik olarak ifade edilebilmektedir”. 


İnsanlar toplum içerisinde farklı biçimlerde örgütlenebilmekte ve her örgütlenmeye farklı isimler verebilmektedirler. Bu değişken örgütlenme biçimleri, insanların sosyal hayat, günlük yaşantı, teknoloji ve siyasal süreç gibi birbirlerinden çok farklı oluşumlara karşı bakış açılarını anlamlandırabilmeleri için önem taşımaktadırlar. Bu açıdan toplumlar “ilkel toplum”, “feodal toplum”, “çağdaş toplum” gibi anlamlandırmalar özelinde ayrımlaştırılmışlardır. Sivil toplum ise toplumun gelişmiş demokratik yapılanmasını ifade eden ve ileri seviyede demokratik bir örgütlenme biçimi olarak tanımlanan topluma verilen isimdir”. 


Sivil toplumun akıllarda çağrıştırdığı en önemli somut şekli dernek, vakıf, sendika gibi gönüllü birliktelik veya örgütlenmeler olduğudur. Bu bağlamda sivil toplum için örgütlenme zorunlu bir temel özelliktir. Sivil toplum kamu örgütlenmesi dışında yer almakla birlikte, örgütlenme yolu ile yerel yönetimler üzerinde önemli bir etken unsur olarak görev yapabilmektedirler*. 
Dolayısıyla sivil toplumun bu potansiyelinden, yerel yönetim birimleri ve yerel sunumlar adına, yararlanmak gerekmektedir. 


Sivil toplumun örgütlü bir topluluk olduğunu vurgulamak önem taşımaktadır. Örgütsüz bir sivil toplum anlayışı bireysellikten öteye geçememektedir. Sivil toplum örgütlenme vasıtası ile ulaşmak istediği kesimlere yakınlaşabilmekte ve devlet çatısı altında söz sahibi olabilmektedir. 
Sosyal ve siyasal açıdan örgütlenemeyen bir toplumun sivil toplum olarak nitelendirilmesi oldukça zor olmakla birlikte, demokrasi adına herhangi bir açılım sahibi olduğunu da ifade etmek kolay bir uğraş değildir. Demokrasi sosyal örgütlenme üzerinde şekillenmektedir. Örgütlenme imkânı ne kadar geniş olursa, siyasal alanda yaşanan tartışmaların demokratik bir zemine oturtulması perspektif ölçüde kolaylaşmaktadır. Sivil toplumun örgütlenme ruhu, düşüncelerin ve kültürlerin örgütlenme yolu ile vücut bulmaları ve varlık kazanmaları gerçeği ile ilişkilidir. Bireyler örgütlenerek sosyal hayata uyum 


# Ahmet Hamdi Aydın, Yönetim Bilimi Fonksiyonlar-Teoriler-Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara, 2013, s. 48. 

Ali Yılmaz Gündüz ve Mehmet Kaya, “Küresel Dünyada Sivil Toplum Kuruluşlarının Ekonomik Kalkınmadaki Rolleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 10, Mayıs 2014, ss. 130-169, s. 132. 

* Ali Yılmaz Gündüz ve Mehmet Kaya, “Küresel Dünyada Sivil..., s. 134-135. 
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sağlamakta, fikirlerini geniş kitlelere ulaştırmakta ve toplum içerisinde sahiplik duygusunu kazanabilmektedirler”. 


Toplumsal Uzlaşma Aşamasında Gönüllü Beraberlik 


Sivil toplum gönüllük esasına dayanan bir birlikteliktir. Katılımın zorunlu olduğu bir birliktelik sivil toplum çatısı altında değerlendirilememektedir. 
Gönüllü birliktelik, topluluk içerisinde bireyi özerkleştirmekte bireysel özellikleri, bireylerin düşüncelerini ve özgürlüğünü sağlamlaştırmaktadır. 
Aynı zamanda bu birliktelik bireyin topluluk içerisinde yok olmasının önüne geçilebilmesi için önemli bir görev üstlenmektedir”. 


Her insanın içinde var olan sosyal gelişme ve toplumsal kalkınmada aktif görev alma isteği gönüllü katılım vasıtası ile uygulamaya geçirilmektedir. Bu isteğin (o gerçekleştirilebilmesinde o sivil toplum Önemli bir görev üstlenmektedir. Gönüllü katılım bireylerin sahip oldukları yeteneklerini, fikir ve tecrübelerini başka bireylerle paylaşmalarına olanak tanıdığı için bireylerin kişisel hayatlarına olumlu bir biçimde yansımakta, mutlu olmalarına ve pozitif duygular geliştirmelerine olanak tanımaktadır”. 


Sivil toplumun gelişmesini sağlayabilmek için gönüllü katılımın varlığı zorunludur. Buna rağmen uygulamadaki pek çok dernek ve vakfın kurumsal yapısı gönüllük şartını hiyerarşik bir zorunluluğa ve katı bir örgütlenme 


düzenine dönüştürdüğü için bu alanda başarılı olunamamaktadır”. 


Bireyselliğin Korumasında Otonomileşme (Özerkleşme) 


Sivil toplumun kendisine ait fikirlerini üretebilmesi ve özgürce uygulayabilmesi için devletin müdahale alanı dışında yer alması gerekmektedir. Bu durum sivil toplumun otonomileşmesini oveya özerkleşmesini zorunlu kılmaktadır. Özerkleşme demokratik bir ortamda varlık kazanacağı için demokratik olmayan bir ortamda sivil toplumun özerkleşmesini beklemek fazla iyimserlik olarak değerlendirilebilmektedir. 
Devlete hiyerarşik bir biçimde bağlı olan grupların, derneklerin veya 


#97 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 63-64. 

*# Seyfettin Aslan, “Sivil Toplum ve..., s. 365. 

* İbrahim Betil, “Etkin Bir Sivil Toplum Yansıması Olarak Gönüllülük: Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar”, Türkiye'de Gönüllülük Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Programı Türkiye ve Gençlik Servisleri Merkezi, Çeviri: Bordo Tercüme Bürosu ve Eda Erdem, 2013, ss. 16-17, s. 16. 

59. İbrahim Betil, “Etkin Bir Sivil Toplum..., s. 16-17. 
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vakıfların devletin politikalarından farklı bir söylem geliştirmelerinin beklenmesi kolay bir sonuç değildir. Bu sebepten dolayı sivil toplumun hedeflerine ulaşabilmek için devletten ayrılması, devletin müdahale alanı dışında kalması, diğer bir ifade ile özerkleşmesi söylemlerin farklılığını garanti altına alabilmek için önem taşımaktadır”! 


Sivil toplum, devlet ile toplum ayrışmasını bütünleştirmeye ve bu ayrılığın sebeplerini analiz etmeye çalışan bir kavramdır. Sivil toplum, devlet ile toplum ilişkilerini demokratik bir düzen kapsamında işlemesini temin etmek üzere görev üstlenmektedir. Devlet müdahalesinden uzak olan sivil alanda faaliyet gösteren gruplar, dernekler ve vakıflar, her şeye rağmen, devlet ile zorunlu bir iletişim halindedirler. Bu iletişim belirli durumlarda çatışma ortamı yaratabileceği gibi uzlaşma olanaklarını da geliştirebilmektedir. Devlet ile iletişimin uzlaşma ortamında sağlanabilmesi için farklı unsurların özerk olmaları önem taşımaktadır. Aynı zamanda devlet yapılanması içerisinde demokrasinin kurumsallaşması için farklılıkların özerkliklerini muhafaza etmesi önemlidir. Özerk kamusal bir alanın yaratılması, sivil toplum ile devlet arasında birbirlerine üstün gelmeye çalışmadan eşit bir iletişim ortamı yaratmaktadır. Böyle bir ortam içerisinde devlet, sivil topluma yön ver(e)memekte ve onu kuşat(a)mamaktadır. Sivillik idealinin toplumu bilinçlendirebilmesi, yenilikçi fikirler üretebilmesi, toplumun sorunlarını devlete iletebilmesi ve ulaşılmaya çalışılan demokratik toplum ve devlet idealinin uygulamaya geçirilebilmesi istekleri ile sivil toplumun özerk olması gerekliliği birbirleriyle doğrudan bağlantılı unsurlardır”. 


Sivil toplumun demokrasiye hizmet edebilmesinin en önemli koşulu özerk olmasıdır. Özerk olan sivil toplum devletten hiyerarşik bağlamda uzaklaşmakta ve kendisine ait ayrı bir kimlik geliştirmektedir. Özerkliğine zarar verilen bir sivil toplum ise devlete bağımlı bir kişilik içerisinde yaşamak zorundadır. 


5I Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 65. 

5. Özkan Yıldız, “Sivil Toplum Örgütleri, “Özerklik”: Kavramsal Bir Açılım”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Haziran, 2007, ss. 53-58, s. 35-56. 

5 Ömer Çaha, Adem Çaylak ve Hüseyin Tutar, TRA2 Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları 
Profili, SERKA Kalkınma Ajansı, Ankara, Şubat, 2013, s. 17-22. 
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SİVİLLEŞEN SİYASAL BİR TOPLUMUN 
VARLIK TARTIŞMASI 


İnsan yaratılış itibarıyla bireysel bir varlık olmaktan çok daha fazla değer ifade eden toplumsal bir varlıktır. Bu kapsamda yaratılış gereği toplumun içerisine itilen insan topluluk içerisinde yaşayabilmesi için gerekli olan tüm yeterlilikler ile donatılmıştır. Toplumun ilk temelleri erkek ile kadın arasındaki birliktelik ile atılmış, bu topluma çocuklar eklenmiş ve ilerleyen aşamalarda efendi kul ilişkisi ile genişlemeye devam etmiştir. Kadın ile erkek arasında başlayan toplum kavramı âile birlikteliği ile genişlemiş ve aile kurumunun devamlılığını sağlayabilmek, dışarıya karşı kendilerini koruyabilmek ve belirli bir düzen içerisinde yaşayabilmek için birtakım kurallar benimsenmiştir. Bu kuralların kurumsallaşması ve genişlemesi sonucunda “siyasal toplum” olarak ifade edilen yeni bir yapılanma meydana gelmiştir”. 

İnsanların doğa durumundan sivil topluma geçiş yapma aşamasında kurumsallaşan bu kurallar bütününün önemli bir etken olduğunu unutmamak gerekmektedir. Kadın ile erkek tarafından oluşturulan aile kurumunda geçerli olan kuralların uygulanması genel olarak iki kişinin kararı ve yetkisi kapsamında olmakla birlikte, doğa halinden uzaklaşılarak toplumsal yeterliliğe ulaşıldığı durumda ilgili kuralların denetlenmesi ve uymayanların cezalandırılması hakkı yargı olarak adlandırılan bir sisteme devredilmektedir. 
Bu sistem, siyasi bir topluluğa işaret etmesine rağmen, genel çerçevenin kurgulanması kapsamında, sivil toplum olarak ortaya çıkmaktadır”. Bu noktada siyasal toplumun, sivil toplum çatısı altında yer aldığı veya alabileceği yorumu yapılabilmektedir. 


Toplumsal düzenin birer parçasını oluşturan siyasal ve sosyal yapının toplumsal kademelenmede alt yapı kuruluşları olarak kabul edildikleri varsayımı ile hareket edilecek olunursa, sivil toplumun bu yapının bir diğer parçasını oluşturduğu yönünde bir çıkarım yapılabilmektedir. Bu kapsamda sivil toplum örgütlenmesi her toplumda görülebilecek bir yapılanma değildir. 
Toplumsal olarak sanayileşmiş, her konu hakkında ayrı biçimde uzmanlaşmış ve yönetimin küçülmüş olduğu toplumlarda sivil toplumun ortaya çıkması 


5 John Locke, Sivil Toplumda Devlet —Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme-, (Çeviri: 
Serdar Taşçı ve Hale Akman), Metropol Yayınları, İstanbul, 2002, s. 69. 
5 John Locke, Sivil Toplumda Devlet..., s. 74. 
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daha fazla kolaylaşmıştır. Bunun sebebi, bu tür toplumların kalıplaşmış kurallar ve adetlerden uzak olması ve toplumun harekete geçme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu yetenek toplumun geleneksel yaşamdan modern yaşama geçiş aşamasında ve sürecin her ilerleyişinde ortaya çıkan değişimlere uyum sağlayabilmesi şeklinde somutlaşabilmektedir”*. Böylece değişime açık ve değişimi yakalama arzusunda bulunan toplumlarda sivil toplum kavramının öneminin bilinmesinin ve kendisine uygulama alanı bulabilmesinin olasılığının oldukça yüksek olduğu ifade edilebilmektedir. Diğer açıdan değerlendirilecek olunursa “toplumun harekete geçme yeteneği” bireyleri pasif unsur olmaktan uzaklaştırarak aktif özne olmaları için güdülemektedir. 


Sivil toplum, bu noktada, değişime açık ve hareket edebilme yeteneğine sahip olan ortamlarda ve siyasallaşmayı başarmış toplumlarda ortaya çıkmaktadır. Toplumların siyasallaşması yönetim üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskının sebebi yalnızca siyasal bir düşüncenin gelişmesi ile açıklanamamaktadır. Yaşanan değişim sonucunda toplumsal ihtiyaçların artması, insanları bulundukları sınırlı çevreden daha geniş bir alana çıkmak için zorlamaktadır. Bu zorlayış topluma hareket yeteneğini kazandırmakta ve geleneksel yapının bozularak değişime açılan bir koridorun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 


Siyasal bir toplum yaratabilmek için toplumsal hareketlerin belirli bir hız kazanması veya en azından belirli bir düzen içerisinde faaliyet göstermesi önem taşımaktadır. Toplumsal hareketliliği sağlayan ahlaki, kültürel, sosyal, örgütsel ve maddi kaynakların varlığı da siyasal toplumun hareket yeteneği kazanabilmesi için gerekli unsurları oluşturmaktadır”. 


Bir toplum içerisinde yaşayan her bireyin bireysel ve toplumsal amaçlara ulaşan yollar hakkında gerçek anlamda bilgiye sahip olduğu durumda, bireyleri dışarıdan yönlendirmek ve bu alanda propaganda yapmak gereksiz bir uğraş haline dönüşmektedir. Böylece o toplum içerisinde iktidarın bireyleri etkilemek için kullandığı araçlar veya başvurduğu yöntemler gereksiz 


5 Ahmet N. Yücekök, “19. Yüzyıl Osmanlı Toplumundan Günümüz Türkiyesi'ne Sivil 


Toplum Kuruluşları ve Siyaset Sosyolojisi İlişkileri”, Tanzimattan Günümüze İstanbul'da 

Sivil Toplum Kuruluşları, (Ahmet N. Yücekök, İlter Turan, Mehmet Ö. Alkan), Türkiye 

Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1998, ss. 1-12, s. 1. 

Ahmet N. Yücekök, “19. Yüzyıl Osmanlı Toplumundan...,,s. 1. 

5 Ahmet N. Yücekök, “19. Yüzyıl Osmanlı Toplumundan..., , 8. 1-2. 

5 Ahmet Uysal, “Toplumsal Hareketler İçin Kaynak Yaratma ve Kullanma Stratejileri”, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 2010, ss. 217- 238,5.221. 
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olmaktadır“9, Çünkü böyle bir toplumda her birey bilinçli olmaktadır. Bilinçli olmanın getirmiş olduğu gerekler kapsamında sorumluk sahibi olan bireyler, aynı zamanda attıkları adımların ilerisini hesaplayabilecek siyasal ve örgütsel yeterliliğe sahiptirler. Bu noktada bireyin olayları doğru biçimde yorumlayabilen ve düşünen bir varlık kimliğine sahip olduğu yönünde yeniden bir algı modellemesine tabi tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bireyin çeşitli propaganda araçları ile her an etkilenmeye açık ve hazır olduğu yönünde olumsuz bir algı ortaya çıkabilmektedir. Çünkü birey, etkilenmesi ve yönlendirilmesi gereken bir oluşum değil, akıl sahibi bir varlıktır. 


Sivil toplumun yalnızca sivil kelimesi ile değerlendirilmesi sonucunda askeri bir toplum karşıtı olarak kabul edilmesi yanlış anlamlara sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla sivil toplum askeri toplumun karşıtı değildir. Sivil toplum anlamı itibarıyla siyasal toplumun karşıtıdır. Sivil toplum anlamlandırması ile şekillendirilmeye çalışılan birliktelik kendi iç dinamikleri özelinde özerk bir düşüncenin somut gerçekliğini meydana getirmektedir. 
Siyasal toplum ise devletin yetkilerini kullanabildiği ve hüküm sürdüğü bir alanı ifade etmektedir. Bu kapsamda sivil toplumun hareket alanının olduğundan daha fazla genişlemesi siyasal toplumun manevra kabiliyetini azaltmakta ve siyasal toplumun ölçüsüz bir biçimde genişlemesi ise sivil toplumu yok etmektedir"!, 


Genel olarak sivil toplum kavramı çerçevesinde gerçekleştirilen tartışmalar kapsamında toplumsal yapılanma sivil toplum ve siyasal toplum şeklinde ikiye ayrılmakta veya böyle bir ayrımın yapılması gibi bir zorunluluk hissedilmektedir. Gerçekte sivil toplum ile siyasal toplum devletin iki farklı alanını meydana getirmektedir. Bu sebepten dolayı bu iki unsuru birbirinden farklı alanlar olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Bu konuyu biraz daha ayrıntılandırmak gerekirse devlet, sivil toplumdan gelen istek, şikâyet ve öneriler kapsamında kendisini yeniden şekillendirmek gerekliliği içerisine girebilmektedir. Sivil toplum ise çatısı altında faaliyet gösterdiği devletin kendisi için üreteceği kurallara ve çıkaracağı mevzuata muhtaçtır. 


İnsanın doğa durumundan uzaklaşarak kendi özgür iradesini siyasi bir otoriteye terk ettiği ve kuralsızlığa karşı yaptırımların kendisi tarafından değil, 


Ahmet N. Yücekök, Siyaset'in Toplumsal Tabanı (Siyaset Sosyolojisi), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayın No: 565, Ankara, 1987, s. 11. 

Mümtaz'er Türköne, Siyaset, Etkileşim Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 291. 

“2 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 88. 
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iradesini temsil eden siyasi iktidar tarafından uygulanacağını kabul ettiği durumda sivil toplumun varlığından söz edilebilmektedir©3. 


Günümüzde sivil toplum kavramı toplumun aşması gereken (veya aştığı) bir uygarlık eşiği olarak değerlendirilmektedir. Toplum olabilmenin temel özelliği ise siyasi olanın baskısından kurtularak toplumsal bir sistem olmayı başarabilmektir. Bu sebepten dolayı sivil toplumun tartışıldığı ve şekillendirildiği eski Batı dünyasına dönülecek olunursa, sivil kavramının vurguladığı özgürlüğe ulaşma hedefi, siyasi olanın hâkimiyetinden kurtulma uğraşı olarak tanımlanmıştır. Batı dünyasının sanayileşmiş toplumlarının kendi kendilerini yönetme becerileri ve gelenekleri demokrasi kültürlerinin bir parçası haline gelmiştir. Bu demokratik sistem kendi kendine yetebilirliğin bir tanımlaması şeklinde algılanması gerekmektedir. Konuyu bu açıdan değerlendirmek gerekirse, Türkiye'nin demokratikleşme çabasının altında yatan “Batılılaşma” ideali, gerçekte sivil topluma ulaşma hedefi ile paralellik göstermektedir. Bu iki değer aynı doğrultuda hareket etmektedir. Diğer bir ifade ile “Batılılaşma” çabalarının nihai hedefi sivil bir topluma kavuşabilmek idealidir. Bu ideale ulaşabilmek için Batı'dan farklı olarak Türkiye'de yanlış bir yol izlenmiştir. Türkiye'de “Batılılaşma” hareketleri devletin aracılığı ile olmuştur. Bu noktada devlet kendisini birinci dereceden sorumlu hissetmiş ve batılılaşmanın yalnızca çıkarılacak bazı kanunlar sonucunda meydana gelebileceği düşünülmüştür. Oysaki Batı'da devlet kendisini arka planda tutarak, sorumluluğun birinci dereceden vatandaşlar tarafından üstlenilmesine fırsat vermiştir. Dolayısıyla Batı”daki düzen devlet müdahalesi veya kurgusu sayesinde olmamıştır. Türkiye'nin yaşamış olduğu çelişki bu noktadan veya yanlış algılamadan kaynaklanmaktadır4*, Türkiye'nin ulaşmak istediği hedefin kökenlerine dikkat etmeden yalnızca ortaya çıkan değeri bir model şeklinde kendisine uyarlamaya çalışması, Batı'nın yakalamış olduğu ivmenin burada işlememesi sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu sonucu doğrudan modelleme şeklinde alınan her düzenlemede okumak mümkündür. 


Sivil toplumun tarihsel gelişim evresinde, sivil toplum ile devlet aynı anlamı ifade eden veya birbirlerini destekleyen iki farklı kavram olarak algılanmalarına rağmen, ilerleyen dönemlerde sivil toplum ile devlet birbirlerine zıt iki kavram olarak kabul edilmişlerdir. Bu zıtlık günümüzde de kabul edilen bir gerçeği yansıtmaktadır. Bununla birlikte, tarihsel serüvenini 


©. JohnLocke, Sivil Toplumda Devlet..., s. 75. 
© Burhan Kuzu, “Demokrasi-Resmi İdeoloji..., s. 362-363. 
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dikkate alarak, günümüzde, devlet karşısında sivil topluma yüklenen anlam üç unsur kapsamında şekillendirilmektedir. Birincisi, sivil toplum ile siyasal toplumun ikiz kardeş olduğu görüşüdür. İkincisi, sivil toplumun devlete olan karşıtlığını vurgulayan görüştür. Üçüncüsü ise devletin olmadığı bir ortamı kurgulayan veya devlet sonrası ortaya çıkan bir toplum kapsamında kurgulanan sivil toplum anlayışıdır. Bu anlayış, Marksist düşünce sisteminde siyasal toplumun sivil toplum karşısında güç kaybederek azalacağı ve nihayetinde ortadan kalkacağı düşüncesine dayanmaktadır“, Bu kitapta vurgulanmaya çalışılan unsur ise sivil topluma yüklenen üçüncü anlamdır. 
Diğer bir ifade ile kitabın yazılış amacı ve kurgusu devlet sonrası bir düzende ortaya çıkan ve ideal bir yönetim tarzı olarak nitelendirilen sivil toplum kurgusudur. Ancak, ilgili kurgu Marksist düşünce sisteminde olduğu gibi siyasal toplumun sivil toplum karşısında tamamen ortadan kalkacağı ideali kapsamında şekillendirilmemiştir. Devletin merkeziyetçi bir yönetim anlayışından uzaklaşarak sivil toplumun değer kazanması ve yerel yönetimlerin de sivilleşmesi kapsamında yeni bir yönetim kurgusunun arayışı içerisine girilmiştir. Bu arayış, kurgusu yapılmaya çalışılan sivil yerel yönetimlerin ruhunun diriltilmesi için gerekli olan eylemi gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, idealize edilmeye çalışılan sivil yerel yönetim kurgusunun, en azından yerel düzeyde, ideal bir yönetim tarzı olabileceği düşünden hareket edilmiştir. 


SİVİL TOPLUMA TARİHSEL BİR YAKLAŞIM 


Sivil toplum olarak nitelendirilen yapılanmanın kökeni Antik Yunan'a kadar ulaşmaktadır. Aristotales sivil toplum kavramına vurgu yapmıştır. 
Aristotales'in vurgusunun temelinde kentli olan ile olmayan arasındaki ayrımın, Sivil olan ile olmayan şeklinde tarif edilmesi yer almaktadır. Ancak bu ayrımın sınırları kesin bir biçimde belirlenmemiştir. Aristotales'in kurgusuna göre sivil toplum yurttaşların bağlı olduğu toplumsal düzenin yönetilmesi için en uygun yönetim biçimidir“, Dolayısıyla Aristotales'in izinden yola çıkılırsa, sivil toplumun ilk düşünsel temellerinin bir yönetim biçimi kurgusu kapsamında ortaya çıkmış olduğu ifade edilebilmektedir. 


Milletlerin siyasi olarak örgütlenmesi sonucunda oluşan sivil toplumun klasik anlamlandırılması Antik Yunan şehirlerinin uyum içerisinde bir araya 


©“ Mümtaz'er Türköne, Siyaset, ... s. 291. 
© Esra Yüksel Acı, Kalkınma Sürecinin Yeni Aktörleri Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma Ajan(s)ları mı? Neoliberal Ajanlar mı?, Günizi Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 18. 
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gelmesi sonucunda olmuştur. Bu sebepten dolayı sivil topluma ilk yaklaşım tarzı siyasi bir çerçeve içerisinde olmuştur. Klasik düşünce siyasi gücün sivilleşmeyi kolaylaştırdığını ifade etmektedir©”. 


Plato, insanların her birinin kendi esas değerleri olan farklı çevrelerde yaşadıklarını ifade etmiştir. Bu durum Plato için olayın bütününü anlamak adına önem taşımaktaydı. Plato bu düşüncesini örneklendirmek için sivil toplumu her birinin ayrı görevleri olan ve çok farklı unsurların bir araya gelmesi sonucunda oluşan insan vücuduna veya bir gemi personeline benzetmekteydi. Birlik olmaya (veya olunmasına) vurgu yapmasına rağmen, Plato'ya göre sivil toplum bireylerin farklı yeteneklerini bir araya getirebildikleri ve birey eylemlerinin koordine edilebildiği bir yapılanmadır“. 


Aristotales”in kurguladığı “politike koinonia” kavramı, diğer bir ifade ile “polis”, yurttaşların içerisinde özgürce yaşayabilecekleri siyasal bir toplumdur. İlerleyen dönemlerde Latince'ye “societas civilis” şekliyle yansıyan bu kavram, devlete veya siyasal topluma karşı oluşturulmuş sivil toplum kurgusunu üzerinde taşımamaktaydı. Çünkü bu dönemlerde sivil olan ile siyasal olan arasında kesin bir ayrım söz konusu değildir. Diğer bir ifade ile sivil toplum, devlet ve siyasal toplum kavramları aynı sonucu ifade edebilecek şekliyle kullanılmaktaydılar. Dolayısıyla Eski Yunan'da ortaya çıkan sivil toplum düşüncesi kavramsal açıdan günümüzden oldukça farklı ve genel bir anlamda kullanılmaktaydı*?. 


Bu dönemlerde sivil toplum devletin bir parçası olarak kabul görmekteydi. Buna rağmen Ortaçağ'da ticaret ve tarımda yaşanan gelişim ile birlikte sivil toplumun kapsamı değişmeye başlamıştır. Bu değişimin en önemli etken maddesi kentlerde yaşanan gelişmeler olmuştur. Kentlerde yaşanan ekonomik gelişmeler kent burjuvazisi sınıfını ortaya çıkartmıştır. 
Soylu sınıfın gelişmelerden ve ekonomik zenginlikten faydalanmak istemesi iki taraf arasında anlaşma yolunun bulunmasını zorunlu bir hale getirmiştir. 
Burjuvaların ekonomiyi ele geçirdikten sonra kent yönetiminde söz hakkına sahip olmaya başlamaları, kendilerine özerk bir alan hakkı tanınması ile devam etmiştir. Yönetim anlayışında yaşanan değişim ile ortaya çıkan kent hukuku ve yeni kurumlar sivil toplumun yönetimde söz sahibi olmasına yardımcı olmuştur”, 
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Eski Yunan'ın sivil topluma yüklemiş olduğu genel anlamdan uzaklaşılması ve günümüze daha yakın dönemlerde ortaya çıkan sivil toplum anlamlandırması, Batı için, 12. Yüzyıl ile 19. Yüzyıl arası dönemi işaret etmektedir. Bu dönemlerde sivil toplum, kentsel yaşantının kırsal yaşantı üzerinde kurmuş olduğu hâkimiyet sonucunda ortaya çıkmıştır. Sivil toplum kavramı 12. Yüzyıl koşulları kapsamında değerlendirildiği takdirde, ticaret ve sosyal gelişmeler bağlamında açıklanabilmektedir. Ticaretin gelişmesi ile birlikte güç kazanan esnaf ve diğer sermaye sahipleri feodal düzenden uzaklaşarak ele geçirmiş oldukları ekonomik güç ile yaşamış oldukları şehirlerin yönetiminde söz sahibi olmak istemişlerdir. Bu istek sivil toplumu canlandıran en önemli girişimlerin başında gelmektedir. Ekonomik özgürlük veya özerkliğini kazanan kesimlerin uğraşları sonucunda kent yaşamında hukuk, kurumsal yapı ve sivil toplum anlayışı gelişmeye başlamıştır. Bu dönemlerde sivil toplum merkezi yönetimden bağımsız ve özerkliğini kazanmış toplulukların faaliyetleri ile gelişmeye başlayan toplumsal bir alanı ifade etmektedir. 18. Yüzyıl'da yaşanan ve toplumsal olarak büyük bir değişimin kaynağını oluşturan “sanayi devrimi” sonucunda yeni bir topluluk olan “sanayi toplumu” ortaya çıkmıştır. Sanayi toplumu kendisine yeni bir referans noktası olarak sivil toplumu almıştır. Diğer bir ifade ile sivil toplum, sanayi toplumunu hazırlayan bir dayanak noktası olarak da kabul edilebilmektedir”!. 


Sivil toplumun evrimleşmesinin kesin tarihlerinin verilmesinin yerine bu evrimleşmeyi bir süreç olarak değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü sivil toplum gibi önemli bir kavrama karşı şu veya bu tarihte ortaya çıkmıştır gibi bir yaklaşım sergilemek, kavramın yoğrulduğu süreçlerin bir parça da olsa dışarıda bırakılması sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu sebepten dolayı sivil toplum tarihinin bir süreç şeklinde yorumlanması ve Antik Yunan'dan günümüze kadar geçen süre içerisinde özgün bir biçimde değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım tarzı olacaktır. Bu anlamda genel olarak tarihler arasında geçiş yapılması tarafımızca benimsenen bir yaklaşım tarzını yansıtmaktadır. 


Sivil toplum, 18. Yüzyıl'da sanayi devriminin de sonuçları ile birlikte insanların toplum halinde nasıl yaşayabileceği sorunsalına bir cevap olarak değerlendirilmeye başlandığı bir süreç yaşamıştır. Bununla birlikte sivil toplumun, 13. ve 14. Yüzyıllar'daki siyasal olandan uzaklaşma çabasının 


7! Mümtaz'er Türköne, Siyaset,..., s. 280-281. 
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ürünü olduğu yönündeki görüşleri de değerlendirmeye almak gerekmektedir. 
Sivil toplum Ortaçağ Avrupası'nda din ve devlet kurumlarının arasında yaşanan hâkimiyet veya “egemenlik” tartışması (mücadelesi) sonucunda anlam genişlemesine maruz kalmıştır. Bu durum sivil toplumun tek bir boyuttan değerlendirilemeyecek kadar geniş bir alana yayıldığını göstermektedir”. 


Devletin sosyal devlet anlayışı kapsamında ekonomi, eğitim ve kültür gibi alanlarda daha aktif bir biçimde faaliyet göstermesi isteği, sivil toplum ile devletin ortak bir biçimde çalışması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bu gereklilik kapsamında sivil toplum, devletin müdahale ettiği alanlarda toplumsal olarak zayıf kalmış kesimlerin haklarını korumak için en az devlet kadar aktif bir politika sergilemeye çalışmıştır”. 


DÜŞÜNÜRLERİN IŞIĞI ALTINDA KAVRAMLAŞAN 
SİVİL TOPLUM 


Sivil toplumun devlet ile ilişkisinin niteliği tartışmalarının tarihi Antik Yunan'a kadar geriye gitmekle birlikte, günümüz anlamındaki tartışmaların başlangıç noktası sanayi toplumunun oluşmaya başladığı 17. Yüzyıl'ın sonu ve 18. Yüzyıl'ın başı olan döneme rastlamaktadır. Bu dönemde sivil toplumun tartışılmasına başlanmasının temel sebepleri arasında toprak, emek ve sermayenin ticari faaliyetler içerisine dâhil edilmesi yer almaktadır. Pazar ekonomisinin gelişmesi ve İngiliz ve Amerikan devrimlerinin meydana gelmesi, mevcut siyasi otoritenin ve bu otorite tarafından sağlanan düzenin sorgulanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan mevcut olanı sorgulama düşüncesi Batı'nın geleneksel siyasi literatüründe yer alan kavramların tek tek yeniden değerlendirilmesini zorunlu bir hale getirmiştir. 
Bu değerlendirme sonucunda kavramların içerikleri yeniden tanımlanmış ve dönemin gereklerine göre farklı anlamlar yüklenmeye çalışılmıştır”, 


Siyasal yapı kapsamında gerçekleştirilen tartışmaların genel anlamda “devlet eksenli” ve “birey eksenli” olmak üzere iki kavram üzerinden somutlaştığı ifade edilebilmektedir. Bununla birlikte üçüncü bir somut tartışma ise marksist düşünce ekseninde meydana gelmiştir”. 


Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 17. 
Esra Yüksel ve Funda H. Sezgin, Türkiye'nin Önde Gelen..., s. 11. 
7 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 23. 

75 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 24. 
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Sivil toplum anlayışını olduğundan daha fazla zorlu veya karmaşık bir hale getiren sebeplerin önemli bir bölümü düşünürlerin sivil topluma vermiş olduğu farklı anlamlardan kaynaklanmaktadır. Sivil toplum tarihsel süreç içerisinde farklı düşünürlerin geliştirmiş olduğu çeşitli düşünceler kapsamında şekillenmiş ve olgunlaşmıştır. Sivil toplumun farklı düşünceler ile yeniden şekillendirilmesi, ruhuna yeni anlamların yüklenmesi ve ekseninin değiştirilmesi kavramın özüne zarar verildiği sonucunu üretmemektedir. Bu bağlamda sivil toplum her zaman için toplumun “yaşam alanı”nı ifade etmektedir. Bu yaşam alanı aileden devlete uzanan bir takip sürecine sahiptir *. Dolayısıyla sivil topluma katkı yapan düşünürlerin farklı düşüncelerini incelemek önem taşımaktadır. 


Bu aşamadan sonra sivil toplum kavramını şekillendiren ve sivil topluma yön gösteren düşünürlerin farklı bakış açıları incelenecektir. 


Thomas Hobbes (1588-1679) 


Thomas Hobbes 5 Nisan 1588 tarihinde Malmesbury, Wiltshire'ın kırsalında dünyaya gelmiştir. Vaktinden önce (prematüre) dünyaya gelen Hobbes'a babası tarafından Thomas adı verilmiştir”. Hobbes'un “çekingen” ve “korkak” bir karaktere sahip olduğu yönünde çeşitli ifadelere rastlanılmaktadır. Hobbes'un bu durumu dünyaya geldiği dönemdeki siyasi olaylar ile yakından ilişkilidir. Bu dönemde 1. Elizabeth iktidardaydı ve İspanyolların kuvveti ile ünlenmiş donanması İngiltere'ye savaş açmak için yola çıkmıştı. Bu durum İngiltere'de heyecana ve korkuya sebep olmuş ve söylentilere göre Hobbes'un annesi duyduğu korku yüzünden oğlunu vaktinden önce 7 aylık olarak dünyaya getirmiştir. Hobbes'un bu özelliği ileri dönemdeki yaşamına ve siyasi düşüncelerine yansımış ve korku ile güvensizlik kavramları siyasi kuramı için önemli iki öğeyi meydana getirmiştir. Hobbes bu iki kavramın karşısına istikrar ve güven arayışı düşüncelerini yerleştirerek siyasi kararsızlıktan uzaklaşmanın yolunu aramıştır S. 


76 Gülgün Erdoğan Tosun, “Sivil Toplum”, Çağdaş Kamu Yönetimi I Konular, Kuramlar, 


Kavramlar, Editörler: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayınevi, Ankara, 2003, ss. 
221-251,s. 228. 
7 Thomas Hobbes, Leviathan, (Edited By A.P.Martinich ve Brian Battiste), Broadview Press, 
Canada, 2011, p.9. 
Mehmet Ali Ağaoğlulları ve Levent Köker, Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2004, s. 166. 


78 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 33 


Hobbes'un babası, 1. Elizabeth döneminde yaşamış, eğitimsiz (resmi bir eğitim almayan), alkole ve kavgaya eğilim sergileyen bir rahipti. Foxley (küçük bir kasaba) rahibinin kafasına atmış olduğu bir yumruk sonucunda yaşamış olduğu bölgeyi terk etmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Hobbes ise amcası Francis'in yardımı ile 1604 yılında eğitim almak için “Magdalen College”a gitmiştir”. 


1630 yılına gelindiğinde, Kral Charles | ile parlamento destekçileri 
arasındaki siyasi ve dini çekişmeler artış göstermişti. Parlamento seçimlerinde Avam Kamarası'na girebilmek için adaylığını açıklayan Hobbes beklediği sonucu elde edememiştir. Bununla birlikte aynı yıllarda Hobbes'un “7he Elements of Law, Natural and Politics ” adlı eseri yayımlanmıştır. Hobbes, bu eser ile kraldan yana bir tutum sergileyerek kısmi bağımsızlık kazanmıştır. Bu durum sonucunda ise parlamento destekçilerinin büyük öfkesi ile karşılaşmıştır. Hobbes, bu gelişmeler sonucunda kendi hayatından endişe etmesi üzerine Fransa'ya gitmiştir. Bu gidiş (kaçış) Hobbes için bir ilk olmamıştır. Hobbes, korkaklık nitelemesiyle değerlendirilebilecek bir unsur olan ölüm korkusunu utanılacak bir sonuç olarak görmemekte ve ölüm 


korkusunu insanın bir parçası olarak kabul etmektedir”, 


Sürekli bir biçimde ölüm korkusu içerisinde yaşamak duygusu Hobbes'un fikirlerini şekillendirmiştir. İnsanın kendi hayatını güvence altına almak hedefi ve bu hedefe ulaşabilecek araçları elde etmek arzusu, doğal yaşamdan çıkıp uygar topluma geçiş yapmayı zorunlu bir hale getirmiştir. Bu zorunluluğun ortaya çıkartmış olduğu kurum ise devlettir. Devlet, Hobbes'un düşüncesinde uygar bir düzen olarak şekillenmekte ve uygar düzenin nihai hedefinde ise sivil bir toplum yer almaktadır. Bireylerin güvenliğinden sorumlu olacak devletin görevlerini yerine getirebilmesi ve daha kısa tanımlama ile temsilci konumunda olması için toplumu oluşturan her bireyin ayrı ayrı haklarını devlete teslim etmesi gerekmektedir. Bu teslimiyet sonucunda sivil topluma geçişin ilk adımı atılmış olmaktadır. Böylece doğal bağımsızlık ilkesi yerini bir sözleşme ile “kurumsal egemene bağımlılık” ilkesine bırakmaktadır), 


Hobbes devlet ile toplum kavramlarını açıklayabilmek için doğa durumu öngörüsünden faydalanmıştır. Çünkü doğa durumu veya diğer bir 


Thomas Hobbes, Leviathan,..., p. 9. 

80 Thomas Hobbes, Leviathan, ... p. 10-11. 

Ekrem Ekici, “Hobbes ve Rousseau: Toplumsal Sözleşme Kuramı”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi Kaygı, Cilt: Bahar, Sayı: 6, 2006, ss. 78-89, s. 82-84. 
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anlamlandırma ile insanların doğal bir biçimde yaşama dönemi devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi incelemek için en elverişli başlangıç noktasını vermektedir. Doğa durumu öngörüsünden insanların sosyal yaşantısı, devlet ile olan ilişkileri ve devletin siyasal yapısı hakkında çeşitli önermeler üretilmiştir. Hobbes, bu önermeler ışığında insanın doğuştan sahip olduğu eşitlik özelliğine vurgu yapmaktadır. Bu eşitlik anlayışı doğa durumunda birçok sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Çünkü herkesin eşit olduğunun kabul edildiği bir ortamda insanlar arasında çekişmeler ve anlaşmazlıklar meydana gelmektedir. Eşitlik insanın sahip olduğu varlıkların kalıcılaşmasına engel olmaktadır. Bu sebepten dolayı varlıkların korunabilmesi için insanı savaşmaya veya mücadele etmeye teşvik etmek gerekmektedir. Doğa durumunun güvensizlik ortamı şeklindeki nitelemesi bu mücadele etme gerekliliğinden ileri gelmektedir. Hobbes'a göre, insanın doğasında taşımış olduğu bazı niteliksel özellikleri, doğa durumunda çatışma ortamının yaratılması için etken birer unsur görevi üstlenmektedirler*. 


Hobbes'a göre devlet insanların güvenliklerinin en temel teminatıdır. 
İnsanlar devlet yapılanması altında yaşadıkları sürece güven içerisinde olabilmekte (Oo ve (odoğa durumunda Oo yaşadıkları (o düzensizlikten uzaklaşabilmektedirler. Devlet insan hayatı üzerinde düzenleyici bir görev üstlenmektedir. Bu sebepten dolayı devletin her zaman için güçlü olması gerekmektedir. Hobbes, devletin gücünün kişiler veya kurumlar arasında paylaştırılmasının devleti yıpratacağı ve zaman içerisinde ortadan kaldıracağı sonucuna varmaktadır. Diğer bir ifade ile Hobbes, iktidarın bölüştürülmesinin devletin bütünlüğüne zarar vereceği inancındadır. Sivil bir yönetimin, devletin güçlerinin bölündüğü bir ortamda yaşayamayacağını vurgulamaktadır. 


Hobbes, devlet konusunda ortaya atmış olduğu fikirler kapsamında kendisinden sonra gelen düşünürleri derinden etkilemiştir. Hobbes, kendisi ile özdeşleşen ve “Ejderha” anlamına gelen “Leviathan” eserini 1651 yılında yayımlamıştır. Hobbes, Leviathan eserinde devleti bir ejderhaya benzetmiş ve birey hak ve özgürlüklerinin ve can ve mal güvenliklerinin korunması için devleti en önemli araç olarak nitelemiştir. Ancak bu noktada devlet kendi başına ortaya çıkmamakta veya bir ejderhaya dönüşmemektedir. Vatandaşlar kendi özgür iradeleri ile toplumsal bir sözleşme yaparak Leviathan adında büyük bir insanı meydana getirmişlerdir. Bu büyük insan vatandaşlar üzerinde 


52 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil Toplum, Alfa Yaymevi, 
I. Baskı, İstanbul, 2002, s. 47-48. 
85 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 50-51. 
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ayrı bir otoriteyi ifade etmekteydi. Bu noktada önem taşıyan unsur Hobbes'un devleti Tanrısal bir güç ile simgelemediğidir. Devlet olarak adlandırılan yapılanma vatandaşların çıkarları doğrultusunda ve yine vatandaşlar tarafından meydana getirilmiştir. Diğer bir ifade ile vatandaşlar kendi can, mal ve uz güvenliklerini teminat altına alabilmek için devlet örgütlenmesini meydana getirmişlerdir!i, Bu anlatımdan yola çıkılarak yapılacak en kısa yoruma göre devlet, bir ihtiyaçtan meydana gelen yapay bir yapılanma veya oluşumdur. 


Leviathan Nedir?: Thomas Hobbes'a göre devlet düzeninin kurulmasından önce insanlar doğal hallerinde yaşamaktaydılar. Bu doğal hal kavga, savaş ve çatışma içerisinde geçmekteydi. Bu sebepten dolayı bu dönemde “herkesin herkesle savaşı (bellum omnium contra omnes)” durumunun var olan düzen içerisinde önemli bir yer tutmasından dolayı, düzene “insan insanın kurdu (homo homini lupus)” olan bir anlayış hâkim olmuştur“. Bu anlayış kısa bir yorumlamaya tabi tutulursa güçlü olanın zayıfı ezdiği bir ortamın varlığından söz edilebilmektedir. Bununla birlikte, zayıf olanın hakkının aranacağı hiçbir düzenin, kuralın veya otoritenin bulunmadığı sonucuna varılabilmektedir. Böyle bir durumda zayıfın kendisine karşı saldırıda bulunan güçlü ile mücadele içerisine girmekten veya gerçeği kabul ederek geri çekilmekten başka bir çaresi bulunmamaktaydı. Bununla birlikte zayıf, güçsüzlüğüne rağmen, mücadele içerisine girerek mutlak bir yenilgiyi ve hatta ölümü göze almak zorundaydı. 


Bu karmaşık ve adaletsiz sistemden yorulan insanlar sistemsel bozulmaların önüne geçebilmek ve adaleti uygulamaya yansıtabilmek için kendi bütünlükleri içerisinde bir sözleşme oluşturarak, kendi hak ve özgürlüklerini (koruması ve belirli bir düzene sokabilmesi için) “Leviathan”a devretmişlerdir”©, 


Leviathan, kutsal kitapta adı geçen ve dünya üzerinde gücüne meydan okuyabilecek hiçbir varlığın bulunmadığı bir yaratıktır. Hobbes “Leviathan” adını verdiği eserinin hemen girişinde bu yaratığı açıklamaktadır. Hobbes'un Leviathan ile özdeşleştirdiği varlık devlettir. Devlet insan eli ile kurulmuş yapay bir yaratıktır. Bu yaratık insan kurgusu içerisinde olmasına rağmen, 


Coşkun Can Aktan, “Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm ve Libertarianizm”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, Mart 1995, ss.3-32, s. 8. 

8 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı, 4. Baskı, Ekin 
Yayınevi, Bursa, 2012, s. 38. 

Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 38. 
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insanları koruyabilmesi ve haklarını savunabilmesi için insandan daha büyük ve güçlüdür. Bu yaratık ruh, sinir sistemi ve hareket organları ile donatılmıştır. 
Bu yaratığın sinir sistemi cezalandırma veya ödüllendirme görevi yapmakta; hareket sistemini yargı, yürütme ve yasama görevlerinde bulunan memurlar oluşturmakta ve eklemler olarak nitelendirilebilecek unsurlar ise memurların uyumlu çalışması sonucunda yaratığın hareket kabiliyeti kazanması için fayda sağlamaktadırlar. Yaratığın ruhu ise mutlak egemenlik gücünü ifade etmektedir”. 


Bu noktada yapay bir oluşum olan devletin kutsal bir yaratığa veya canavara benzetilmesi sorgulanması gereken bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Çünkü devleti hem kutsallaştıran hem de canavarlaştıran iki ayrı, ancak bir bütün görüş bulunmaktadır. Devlet, kendisinden korunulması gereken bir yapılanma mıdır? Devlete bu açıdan yaklaşıldığı durumda, devletin, belirli durumlarda, bireylerin hak ve özgürlüklerini sınırlandırması açısından yapay Zorlayıcı bir tarafının bulunduğu ifade edilebilmektedir. 
Ancak doğal düzende mutlak bir düzenleyiciye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın somutsal aracı ise devlettir. Dolayısıyla devletin yıpratıcı niteliğinden daha çok yapıcı özelliklerine odaklanmak gerekmektedir. 


Hobbes için mutlak otoritenin varlığının tek sebebi bireylerin güvenliğinin sağlanmasıdır. Bireylerin güvenlik ve barış içerisinde yaşama ihtiyacı ile kendi aralarındaki yarış ve mücadele hali birbiri ile çelişen iki farklı durumu ortaya çıkartmaktadır. İnsan doğası sürekli olarak bir rekabet içerisindedir. Bu durum bireylerin güvenliklerini olumsuz yönden etkileyen bir tehlike ile sonuçlanmaktadır. Bireyler kendi güvenliklerini doğa durumunda diğer bireylere karşı bireysel olarak savunamayacaklarını anladıktan sonra kendini savunma hakkını üstün bir güce devretme ihtiyacı içerisine girmişlerdir. Bu girişim bireysel iradeyi toplumsal irade haline getirerek ortak bir savunma organının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Daha kısa bir açıklama ile toplumsal irade, çoğulculuk ve farklılıklar tek bir yöneticinin yönetimi altında ortak bir iradeye dönüştürülmektediri8, 


Hobbes, başlangıçta, eski düşünürlerin öğretilerinden hareket ederek, devleti ayrı bir tüzel kişilik olarak değil, yöneticilerden oluşan bir birlikteliğin somut yapılanması olarak görmekteydi. Bu düşüncesi Leviathan ile birlikte 


87. Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Genişletilmiş 13. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 147. 
88 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 27. 
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büyük bir değişime uğramıştır. Hobbes, Leviathan'da devleti hayali bir bütünlük olarak değerlendirmektedir. Devlet insanların zorlamalarıyla bir araya gelmiş bir yapılanma değil, bizzat kralın kendisi tarafından bir sözleşme sonucu ortaya çıkmış üstün iktidari bir varlıktır. Bu varlık insanların iradelerinin özgür bir biçimde bir araya getirilmesi sonucunda yapay olarak ortaya çıkartılmaktaydı. Hobbes için yönetilenlerin iradeleri ve rızaları önem taşımaktaydı. Buna göre doğal halden çıkan insan doğrudan sivil hale geçmektedir. Dolayısıyla doğal hal ile sivil(lik) birbirlerinin tersi sonuçlarını ortaya çıkartmaktadır”. 


Sivil toplumdan söz edebilmek için bireyin özerk olması gerekmektedir. 
Siyasi iktidarın mutlak bir güce kavuştuğu ve bireye özgürce yaşama hakkı tanımadığı veya kendi özerkliğini kurgulamasına izin vermediği bir ortamda bireyin özerkliğinden söz edilemeyeceği gibi özerk olmayan bireylerin oluşturduğu bir toplumda sivilliğin hayat bulması da imkânsızdır. Çünkü mutlak egemenliğe kavuşmuş siyasi iktidarın hüküm sürdüğü devlet düzeninde bireylerin özgür iradeleriyle bir araya gelmeleri ve bir bütünlük oluşturmaları oldukça zordur”, 


Bu noktada özerk birey kavramının açıklanması konu bütünlüğünün sağlanması ve sivil toplum kurgusunun varmak istediği hedefe ulaşılabilmesi adına önem taşımaktadır. Ancak özerk birey kavramı ilerleyen sayfalarda “Özerk Birey” başlığı altında incelenecek olmasından dolayı şimdilik bu noktada değerlendirilmemiştir. 


John Locke (1632-1704) 


Britanya anayasacılığı alanında önemli bir isim olan John Locke, İngiltere'de “İç Savaş”, “Glorious Devrimi”, “Restorasyon”, “Hoşgörü Akti” gibi olayların meydana geldiği bir dönemde yaşamıştır. Avukat olan annesini çok küçük yaşta; parlâmento subayı (“Parlâmento Ordusu'nda subay”) olan babasını ise ilk gençlik yıllarında kaybetmiştir. Maddi olarak zengin olmayan ailesi kendisine miras olarak önemli bir varlık bırakmamıştır. Locke hayatı boyunca maddi anlamda refah bir seviyeye ulaşamamıştır. Bu durum Locke'un genel karakteri ile doğrudan ilgilidir. Önemli bir fikir adamı 


89 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 54-55. 
99 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 58. 
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olmasına rağmen, ön sıralarda durmak yerine hep arka sıralarda beklemeyi tercih etmiştir?!. 


Locke 1632 yılında İngiltere'nin ticaret merkezini oluşturan Bristol yakınlarında dünyaya gelmiştir. Locke'un çocukluğu İngiltere'de yaşanan siyasal mücadele, mezhep ayrılıkları, din mücadelesi, parlâmento ile kral arasında yaşanan çatışma yıllarına rastlamaktadır”. 


Locke 14 yaşında dönemin en iyi eğitim kurumlarından birisi olan Wetsminster School'a kayıt yaptırmıştır. Bu okulda geçen altı yıllık eğitimi sırasında Latince, Grekçe, İbranice ve Arapça öğrenmiştir. Locke'un bu nitelikleri Christ Church'a girebilmesi için yeterli olmuştur. Ancak Locke burada gönülsüz bir biçimde okumuş ve bir din adamı olmak yerine bir tıp bilgini olmayı istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Christ Church'a girdiği günden itibaren geçen dört sene içinde tıp alanında kendisini geliştirmeye çalışmıştır. Locke, Christ Church”daki eğitiminin tamamlanmasının ardından lisansüstü eğitimine başlamıştır. Bu arada tıp eğitimi almak için de çaba sarf etmeyi ihmal etmemiştir. Ancak bu konuda çok çalışmasına rağmen, resmi bir tp eğitimi alamamıştır. Locke otuzlu yaşlarının ortalarına geldiğinde bir toplantıda Shaftesbury Kontu Antony Ashley Cooper'la tanışmıştır. Bu tanışma Locke'un tıp idealini gerçekleştirebilmesi için bir dönüm noktası olmuştur. Karaciğer hastası olan Kont Cooper, Locke'un geniş tıp bilgisine hayran kalarak kendisine özel hekimi olması için teklifte bulunmuştur. Bu teklifi kabul eden Locke, Kont Cooper'ı karaciğer rahatsızlığını tedavi edebilmek için ameliyat etmiştir. Resmi bir tıp eğitimi olmayan ve hekimlik diploması bulunmayan Locke'un böyle tehlikeli bir ameliyattan başarılı bir biçimde çıkması toplum içerisinde tanınmasına sebep olmuştur. Kont Cooper'ın siyasi alanda çalışmalarını sürdürerek başbakan olması Locke'un da siyasete girmesine sebep olmuştur. Locke, Kont'un özel danışmanı olarak birçok siyasi görevi üstlenmiştir. Bu arada hayal ettiği tıp doktorluğu eğitiminin peşini bırakmamış ve 1675 yılında tıp doktorluğu diplomasını almıştır”. 


Locke doğal düzeni insanlar için huzurlu bir dönem olarak tanımlamaktadır. Bu dönemde insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde belirli 


9! John Locke, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, (Çeviren: Melih Yürüşen), 7. Baskı, Liberte 

Yayınları, Ankara, 2004, s. 3. 

?. Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve..., s. 168. 

* Hüseyin Arslan, “John Locke'un Siyaset Felsefesinin Temelleri Üzerine Bir Deneme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, 2013, ss. 181 - 204,5. 184-185. 
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bir düzen olmasına rağmen, suç işleyen kişileri cezalandıracak herhangi bir sistem bulunmamaktaydı. Bu bağlamda kural olarak toplum içerisinde suç işleyen kişileri cezalandırmak için toplumun her bireyi yetkili kılınmıştır. 
Ancak bu durum ayrı bir düzensizliği meydana getirmekteydi. Bu düzensizliğe son vermek için insanlar kendi aralarında anlaşma yaparak suçluları cezalandırma yetkilerini kendi üstlerinde yer alacak bir varlığa veya otoriteye devretmişlerdir. Bu devretme eylemi, doğal düzenden devlet düzenine geçişin temellerini oluşturmuştur. Bununla birlikte Locke'un kurgusundaki düzende devlet bireylere suç işlemedikçe müdahale etme yetkisine sahip değildir. Dolayısıyla Locke devleti liberal temeller üzerine oturtmuştur. İnsanların kendi aralarında yapmış oldukları sözleşme yalnızca insanları değil, aynı zamanda devleti de yükümlülük altına sokmuştur. Devlet, suç işlemeyen kişilerin özel hayatlarına müdahale etme yetkisine sahip olmamasından dolayı, kendi sınırları içerinde hareket etmek zorundaydı”, 


Tanrı'nın iradesinin bir yansıması olan doğal (veya doğa) kanun, akıl yeteneği ile anlaşılabildiği ve yorumlanabildiği için, insanı bir noktada özgür bırakmaktadır. Bu sebepten dolayı Locke için insan rasyonel bir varlık olmasının yanında, özgür bir varlık kimliğine sahiptir ve insan bu özellikleri ile dünyaya gelmektedir. Dolayısıyla Locke'un kurgusundaki siyaset teorisine göre her birey diğer bireyler ile gerçek anlamda eşit düzeydedir”. 


Locke'a göre özgürlük geriye kalan her şeyin temelidir. Ancak Locke'un kurgusundaki özgürlük “Tanrı Kanunu” veya “Akıl Kanunu” olmadan anlamsızlaşmaktadır. Tanrı insana akıl vererek yaşamış olduğu ortamda özgür olmasını sağlamıştır. Tanrı'ya ait kanunları bilmek özgür olmak için gerekli olan temel koşullardan birisidir. Kanunları bilmemek özgür bir iradeye sahip olmamak ile aynı anlama gelmektedir”, 


Bireylerin doğal halden devletli bir topluma geçmeleri, iradelerini kurumsal bir bütünlüğe terk etmeleri sonucunda olmaktadır. Doğal yaşam şartlarının yaptırım gücünün devlete teslim edilmesi sonucunda sivil bir toplum kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sivil topluma yüklenen anlam ve kendisinden beklenen sonuç, doğa durumunun ortaya çıkartmış olduğu 


Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 39. 

* John Locke, Hoşgörü ÜstüneBir..., s. 7. 

John Locke, Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme Sivil Toplumda Devlet, (Çev.: Serdar Taşçı-Hale Akman), Metropol Yayınları, Ankara 2002, s. 11. 
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zorluklardan kaçınmak ve bu zorluklara çözüm yollarını bulmak ile eşdeğerlidir”. 

Bir topluluğun sivil bir düzene geçmesindeki en önemli etken, topluluk içerisinde yaşanan düzensizliğe engel olabilmek ve bir bireyin kendi özgürlüğünü sağlayabilmek için bir diğer bireyin özgürlük alanına müdahale etmesinin önüne geçebilmektir”. 


Locke gücün tek bir elde toplanmasına karşı çıkmış ve bu durumun önüne geçebilmek için kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiştir. Toplumsal çatışmalardan uzak bir anlayış ile anayasal bir egemenliğin toplumun yararına olacağını düşünmüştür. Locke'un siyasi fikirleri hoşgörü, temsil, parlamento ve demokrasi kavramları altında şekillenmiştir. Locke'un savunduğu bu ilkeler, kendisinin klasik liberalizmin öncüsü olarak tanınmasını sağlamıştır. 
Locke insan özgürlüğüne verdiği önemden dolayı özgürlüklerin önüne çıkartılan her türlü engelin yasallığını sorgulamıştır”. 


Locke, Hobbes gibi, fikirlerini doğal durum üzerinden kurgulamıştır. 
Ancak Locke bireyleri birbirlerinin haklarına saldırı düzenleyen “kurtlar” olarak değil, sahip oldukları hürriyet yeterliliği sonucunda eşit seviyeye 


gelmiş canlılar olarak kabul etmiştir”, 


Locke kurgusunu şekillendirmesi aşamasında, siyasal olmayan durum öncesinin eksikliklerini, siyasal olmak üzerinden tamamlama isteği içerisine girmiştir. Bu kapsamda gerekli olan unsurları açıklamaya çalışmıştır. 
Locke'un kurgusunda doğal düzen içerisinde yaşayan doğal insanın belirli ahlak kalıplarına göre hareket ettiği ve bir toplum içerisinde yaşadığı kabul görmektedir. Doğal insanın siyasal insan haline geçerken bir üst aşamada gerçekleştirmiş olduğu sözleşme niteliksel olarak siyasal bir sözleşme olarak değerlendirilmektedir. Locke siyasal toplumun üstünlüklerini doğal durumun olanaksızlıkları ve eksiklikleri üzerinden şekillendirmiştir. Doğal yasalar insanları kendisine uydurmak için gerekli olan yaptırım gücünden yoksundurlar. İnsanlar her zaman için doğal yasalara mutlak bir biçimde bağlı kalmayacakları gibi bu durum üzerinde kalmalarının da güç olduğunu belirtmiştir. Bu sebepten dolayı yaptırım gücü olan ve evrensellik niteliği kazanmış yasaların var olması önem taşımaktadır. Bir diğer açıdan 


97 John Locke, Uygar Yönetim Üzerine..., s. 12. 

* John Locke Uygar Yönetim Üzerine..., 8. 12. 

* Hüseyin Arslan, “John Locke'un Siyaset..., 5. 182-183. 
19 Hüseyin Arslan, “John Locke'un Siyaset..., s. 193. 
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değerlendirmek Oogerekirse doğal durumda ortaya çıkan sorunları çözümleyebilecek ve her iki tarafın da kabul ettiği veya edebileceği bir yargı sistemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte herhangi bir cezanın söz konusu olduğu durum(lar)da bu cezaları uygulayabilecek araçlar ve unsurlar eksik bırakılmıştır. Siyasal sözleşme, bu eksikliklerin koruma altına alınabilmesi amacıyla, birbirinden bağımsız olan yasama, yürütme ve yargı erklerini tasarlamıştır. Siyasal topluma geçiş düzeni bu erklerin kurumsallaşması olarak 


tarif edilebilmektedir”, 


Jean-Jacgues Rousseau (1712-1778) 


Jean-Jacgues Rousseau 28 Haziran 1712'de Cenevre'de dünyaya gelmiştir. Babası Isaac Rousseau zengin olmayan bir saat tamircisiydi. Annesi Susan, Rousseau'nun doğumundan 10 gün sonra hayatını kaybetmiştir. 
Rousseau'nun bakımını ilk zamanlar babası üstlenmesine rağmen, ilerleyen dönemlerde oldukça dindar olan teyzesi tarafından yetiştirilmiştir. Daha sonradan Rousseau tarafından itiraf edilmiş olduğu üzere, bu dönem özellikle teyzesinin etkisi ile Rousseau'nun cinsellik hayatını derinden etkilemiştir. 
Babasının 1772 yılında bir tartışma sonucunda Cenevre'yi terk etmesi üzerine iyi bir eğitim döneminden geçemeyen Rousseau ilk önce bir noterin yanında çırak olmuş ve ardından çıraklığına bir oymacının yanında devam etmiştir. 
Rousseau, Mart 1728'de Cenevre'yi terk ederek Annecy?ye gitmiştir. Burada tanışmış olduğu Madame de Warens, Rousseau'yu himayesi altına almıştır. 
Rousseau burada ilk önce mezhebini değiştirmiş ve Madame de Warens tarafından Torino'ya gönderilmiştir. Burada eksik kalan eğitimini tamamlayan Rousseau, 1740'lı yılların başında iyi eğitimli ve özel ders veren bir öğretmen olarak görev yapmaya başlamıştır! 


Rousseau'nun düşüncelerinin temelinde insanlar arasındaki eşitsizlik ve bu eşitsizliğin nedenleri yer almaktadır. Rousseau eşitsizlik konusunu bir soru haline getirerek bu sorunun cevabını insan doğasının niteliğinde bulacağı inancı içerisine girmiştir. Çünkü Rousseau önceki filozofların benimsemiş olduğu yöntem kapsamında insan doğasını çözümleyebilmek için ilk önce doğa haline veya ilkel insanın hayatına gitmek gereğini hissetmiştir. Ancak Rousseau bunun imkânsız olduğunu baştan kabul etmektedir. Rousseau bu 


10! Gülnur Acar Savran, Sivi/ Toplum ve Ötesi..., s. 47. 

12 Patrick Riley “Introduction: Life and Works of Jean-Jacgues Rousseau (1712-1778)” , The 
Cambridge Companion to Rousseau, (Edited by Patrick Riley), Cambridge University Press, 2006, England, pp. 1-7, p. 3-4. 
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soruya cevap bulabilmek için zihinsel bir faaliyet ve mantık çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Bu durum Rousseau'yu diğer filozof ve felsefecilerden ayıran önemli bir niteliği meydana getirmiştir. Rousseau insanları özgür ve gerekli durumlarda her türlü yeterliliği kazanabilecek bir varlık olarak anlamlandırmıştır. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde Rousseau'ya göre insanın ayırıcı özelliği Aristotales'ten beri kabul edildiği 


üzere akıllı olması değil, özgür olmasıdır!©. 


Adam Smith (1723-1790) 


Adam Smith, İskoçya'nın Kirkcaldy kasabasında, 5 Haziran 1723 
tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, 1723 yılının yaz döneminde hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. 
İlgili tarihler dikkatle incelendiği takdirde Adam Smith'in doğumundan birkaç ay sonra veya hemen hemen aynı tarihlerde babasının hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Adam Smith'in ilk olarak ne zaman okula başladığı konusunda kesin bilgilerin var olmamasının yanında, 1733 yılı olasılıklar içerisinde yer almaktadır. Bu dönemlerde İskoçya'nın en iyi ortaokulları arasında yer alan “The Burgh School of Kirkcaldy”nin Adam 


Smith için en ideal okul olduğu tahmin edilmektedir! 


Adam Smith, 1737 yılında Glasgow College'a ve 1740 yılında ise Oxford'a kabul edilmiştir. 1748 yılında Edinburg'da filozof Hume ile tanışmıştır. Bu tanışma Smith'in ticaret serbestliği düşüncelerini derinden etkilemiştir. Bununla birlikte, Smith, uygarlık tarihi ile genel ekonomik konular üzerine çalışma isteğini Hume'un yönlendirmeleri sonucunda kazanmıştır. Hume bir milletin gerçek gücünün kaynağını ve zenginliğini milli emeğin oluşturduğunu ifade etmektedir. Hume'a göre para, makine dişlilerinin güvenli ve hızlı bir biçimde çalışmasını sağlayan makine yağı niteliğinde bir araçtır. Para ticari faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için aracı bir unsurdur!*, 
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Adam Smith 1759 yılında “Ahlaksal Duygular Kuramı” adında bir kitap yayımlamıştır. Bu kitap toplumsal yapının doğal düzenini analiz etmek üzerine kurgulanmıştır. Bu kitapta insanın duygu ve düşüncelerine vurgu yapan üç temel unsura vurgu yapılmaktadır. Bu unsurlar kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir!©©; 


e o İnsanın kendisini düşünmesi ve sıcakkanlı olması, 

e İnsanın özgürlük istemesi ve bunun yanında toplumsal kurallara bağlı 

kalmak eğiliminde olması, 

e İnsanın çalışma alışkanlığına sahip olması ve olaylar karşısında 

değişim eğilimi sergilemesidir. 

Adam Smith vurguladığı bu temel özellik sonucunda, birey ile toplumun karşılıklı olarak birbirlerini etkileyebilecek güce sahip olduklarını ifade etmektedir. Bu bir denge mekanizması olarak da tanımlanabilmektedir. Çünkü birey kendi menfaatlerinin peşinde koşarken aslında toplumun genel menfaatleri için de uğraş vermektedir. Bu durumun bilinçli bir biçimde yapılmamışlığının olasılığını dikkate alarak, bu uğraşın dolaylı yoldan da olsa toplumun geneline yansımış olduğu gözlemlenebilmektedir. Birey kendisini doyuma ulaştırdığı noktada, parçası olduğu toplumun dolaylı yönden doyuma ulaşmasına sebep olmaktadır'*7. Bu kurgudan hareket edilecek olunursa, bir ülkenin yönetim şekli tasarlanırken toplumun genelinin menfaati yerine, bireysel düzeyde veya topluluklar seviyesinde çıkar ilişkisi aramak daha gerçekçi bir yaklaşım tarzı olabilecektir. Böylece dolaylı yoldan da olsa toplumun geneline yayılacak bir menfaatin ortaya çıkmasına sebep olunabilecektir. Çünkü bir toplumda bireylerin mutsuz veya tatminsiz olması toplumun genelini de rahatsız edebilecektir. Bir diğer anlatım ile bir saatin içerisinde yer alan dişli grubunun herhangi bir vidası gevşediği zaman, bu vida bağlı olduğu çarkın işlemesine engel olacak ve bu çark da kendisine bağlı olan diğer çarkları engelleyecektir. Böylece çarklardan meydana gelmiş bir saat yalnızca ufak bir parça olarak görülen bir vida yüzünden artık işleyemez hale gelecektir. Görünürde olmayan ve belki de yeri bile tam olarak bilinemeyen veya görülemeyen küçük bir vida büyük bir çark sisteminin işlemesine engel olabilecektir. Bu kitapta da yapılmak istenen vurgu toplumun geneli yerine bireyleri değerlendirmeye almak ve öncelikle bireysel tatminin yolunu açmaktır. Bunun için de toplumun genelini değil, bireyi yönetimin merkezine 


199 Mahmut Arslan, “İktisat Sosyolojisi Bakımından..., s. 136. 
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oturtmak gerekmektedir. Bu hedefin nasıl gerçekleştirileceği ileriki sayfalarda açıklanmaya çalışılacaktır. 


Adam Smith'in kurgusunda toplum olarak tanımlanan olgu gerçekte bir “gereksinimler sistemidir”. Bu gereksinimler sisteminin bir temelinin var olup olmadığı araştırılmak isteniyor ise harekete, ilk önce, bu sistemin en küçük parçalarından başlamak gerekmektedir. Bu aslında bir ortak yaşam kurgusudur. Bu kurgu kapsamında ifade edilmesi gereken en önemli husus toplumun her bir üyesinin genel anlamda isteklerini yerine getiremeyen ve şikâyetlerini çözüme kavuşturamayan bir yönetim sisteminin barışı ve huzuru uzun süre sağlamasının olanaksız olduğudur. Bu doğrultuda bireylerin uzun süre bir arada yaşaması zorlaşmaktadır. Bu sebepten dolayı devletin öncelikli 


görevi, bireyi maddi ve manevi yönden doyuma ulaştırmaktır! 


Adam Ferguson (1723-1816) 


Adam Ferguson 1723 yılında İskoçya”da dünyaya gelmiştir. Antik dönem yazarlarını okumakta oldukça hevesli olan genç Ferguson, Yunanca ve Latince dillerinde ileri seviyede dil bilgisine sahipti. Ferguson 16 yaşına geldiğinde St. Andrews Üniversitesi'ne kabul edilmiştir. 1742 yılında master derecesini aldıktan sonra, kendisini papazlığa hazırlayan Ferguson bu amaç için Edinburg Üniversitesi'ne gitmiştir. Edinburg 1740'lı yıllarda rakip siyasi güçlerin çatışmalarına ve ulusal kimliğin tartışmacı fikirlerine ev sahipliği 
yapmaktaydı. Daha önceki tarihlere gidilecek olunursa, İskoçya'nın 1707 
yılında Parlamento Birliği ile İngiltere'ye katılmış olduğu görülmektedir. 
Böylece Büyük Britanya Birleşik Krallığı meydana gelmiştir!“ 


Adam Ferguson bireyciliği dışlayarak toplumcu bir bakış açısı ile toplumun genelini değerlendirmek gerektiğini vurgulamıştır. Ferguson, insanın yaratılış itibarıyla toplumsal niteliklere sahip olduğunu öne sürmüştür. 
Diğer bir ifade ile insan toplumsal bir canlıdır. Ferguson bu kurgusunu 1767 
yılında yayımladığı “Sivi/ Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme (An Essay on the History of Civil Society)” adlı eserinde geliştirmiştir. Bununla birlikte Ferguson aynı eserinde “sivil toplum” kavramına toplumcu bir bakış açısı ile yaklaşmıştır. Ferguson sivil toplum kavramını, günümüzde kullanıldığı gibi, devlet dışında yer alan örgütlü topluluk olarak değil, bireylerin hak ve 


198 Doğan Göçmen ve Gazanfer Kaya, “Adam Smith'in Siyaset Felsefesine Dair Bir Kuramsal 


Çerçeve”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, 2013, ss. 85-109, s. 94-95. 
199 Adam Fergusaon, An Essay on the History of Civil Society, (Edited by Fania Oz- 
Salzberger), Cambridge University Press, The United Kingdom, 2001, p. vii. 
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özgürlüklerinin doğrudan kanunlar ile koruma altına alındığı demokratik ve uygar bir toplum olarak değerlendirmiştir. Ferguson'a göre toplum otoriter olmayan, hukuk kurallarından yoksun ve ilkel bir düzeyden uygar bir düzeye geçiş aşamasında sivil toplumsal bir evrim geçirmiştir. Buna göre uygar toplum veya sivil toplum kavramları ilkel toplumun karşıtı olarak kullanılmaktadır. Ferguson ilkel toplumların son aşamada sivilleşerek uygar bir toplum haline geleceğini ifade etmiştir! !9. 


Sivil toplum kavramının ilk kullanıcısının Ferguson olduğu yönünde çeşitli düşünceler ve bu düşüncelerin yönlendirdiği farklı ifadeler ileri sürülebilmektedir. Ancak, bu düşünceler ve düşüncelerin yönlendirdiği ifadeler doğru değildir. Çünkü tarihi kayıtlar sivil toplum kavramının ilk olarak 1725 yılında Francis Hutcheson tarafından yazılan “An Inguiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue in Two Treatises” (Longman, Hett a. Wood, London) adlı kitapta kullanıldığını göstermektedir. Fakat ilgili konunun Ferguson'a yakınlaştığı noktada birtakım değişimlerin veya yeniliklerin yaşandığı gözlemlenebilmektedir. Bu bağlamda sivil toplum kavramının ilk defa Ferguson'un kitabında bir başlık olarak değerlendirildiğinin vurgusunun yapılması gerekmektedir!!, 


Adam Ferguson'un kurgusunda sivil toplum ile siyasal toplum arasında kesin bir ayrıma rastlamak mümkündür. Ferguson toplumsal yapıyı ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı, sınıfsal örgütlenmelerin meydana geldiği ve toplumsal ilişkilerin gözlemlenebildiği bir alan olarak tasvir etmiştir. 
Ferguson bu çok boyutlu alanı sivil toplum adı altında bütünleştirmiş ve kurgusunu tamamlamıştır!!2. 


Toplumsal çözülme, devlet gücünü merkeziyetçilik oyönünde kuvvetlendirmekte ve toplumsal dayanışmayı azaltmaktadır. Diğer bir ifade ile toplumsal bağların zayıflaması ve son aşamada çözülmeye başlaması sivil toplumu yıpratmakta ve bireylerin kendi kişisel alanlarına çekilmesine sebep olmaktadır. . Böylece (o toplum o içerisinde (o sınıflanma Oo hareketleri gözlemlenmektedir. Sivil toplumun zayıflaması devletin mutlak gücünün 


19 İsa Kuyucuoğlu, “Sosyolojinin Kuruluşunu Etkileyen Düşünce Akımları ve Klasik 
Sosyolojide Yöntem Tartışmaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 36, 2015, ss. 674-687, s. 676-677. 

1! İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. TI. 

12 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 76. 
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artmasına ve daha fazla merkeziyetçi uygulamalara yönelmesine sebep 


olmaktadır!!3. 


Adam Ferguson bireyi toplum içerisinde sahip olduğu konumu üzerinden değerlendirmiştir. Toplumsal yapının karakterize edilmesi aşamasında ise iş bölümüne vurgu yapmıştır. İş bölümü, uygar toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli unsurdur. Doğa halinde veya vahşi (barbar) düzen içerisinde tek bir kişi çok fazla işten sorumlu tutulmaktayken, uygar topluma geçiş ile birlikte işler üzerinde uzmanlaşma gerekliliği söz konusu olmuştur. Böylece bireylerin yalnızca uzman oldukları konulardan sorumlu tutulmaları anlayışı benimsenmiştir. Uzmanlaşma iş bölümü ile doğrudan ilgili bir yeterliliktir. 
İşlerin birbirlerinden ayrılması, uzmanlaşma olması ve görevler hakkında kesin tanımlamaların yapılması verimliliği arttırmaktadır!!4, 


Adam Ferguson toplumun tarihini inceleyerek toplumsal bir reform yapmaya çalışmıştır. Diğer bir anlatım ile Ferguson toplumsal reformların yapılabilmesi için toplumun tarihinden yola çıkılması gerekliliğini üzerinde durmuştur. Böylece toplumun ahlaki yönetiminde sonradan devletin de geliştirebileceği bir model ortaya çıkartmayı amaçlamıştır. Ferguson'a göre sivil toplum insanın ulaşabileceği en son uygarlık düzeyidir. Sivil toplum ortaya çıkartmış olduğu kanun ve kurallar ile insanın doğasına hükmederek onu uygarlaştırmakta ve vahşi bir yaşamdan uygar bir yaşama geçişini 


sağlamaktadır! "5. 


Devlet tarafından bireyin özerk alanına müdahale edilmesi devam ettiği sürece sivil toplumun gelişme göstermesi beklen(e)memekte ve devletin gücünün sınırlandırılması da söz konusu ol(a)mamaktadır. Sivil toplum açısından değerlendirmek gerekirse devletin, bireylerin özgürlük alanından uzaklaştığı ve demek ve diğer mülkiyete dayalı alanlara müdahalesinin sınırlandırıldığı bir ortamda, bireyler kamusal faaliyetlerde daha özgür ve sıklıkla yer alabilmektedirler. Ancak bu şekilde bireyler, devlet ile kendi özerk 


13 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 76. 

14 Özlem Kırlı, “Sınırlı Bilgi, Sınırlı İktidar: İskoç Aydınlanması Düşünürleri ve Hayek 
Özelinde İnceleme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 42, 2014, ss. 
1-10,s.5. 

15 Christopher R. Darr, “Adam Ferguson?'s Civil Society and the Rhetorical Functions of 
(In)Civility in United States Senate Debate”, Communication Ouarteriy, Vol.: 59, No.: 5, November—-December 2011, pp. 603-624, p. 605-606. 
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alanları arasında bir denge kurabilmekte ve kamu yönetiminin içerisinde yer 


alabilmektedirler!!6, 


Adam Ferguson modem anlamda ilerlemenin toplumları gelecek yeni bir yüzyıla taşıyacağı inancı içerisinde değildir. Modem toplumların kurallara bağlı yönetimleri oluşturmakta ve ticaret ile imalat sektörünü geliştirmekte göstermiş oldukları başarının benzerlerini toplumsal yozlaşmalar konusunda da gösterebileceklerini beklemek iyimser bir durumu ortaya çıkartmaktadır. 
Böyle bir öngörüde bulunmak gerçekçi bir yaklaşım tarzını meydana getirmemektedir. Bu bağlamda Ferguson farklı kavramlar arasında öngörüye dayanan bir bağ kurmamıştır. Modem toplumların sivilleşmesini yetersizlik ölçeğinde tanımlamış ve yozlaşma ile çöküş süreçlerinden henüz 


kurtulamadıklarını ifade etmiştir! ”. 


Adam Ferguson sivil toplum ile despotizm arasındaki doğrulara ulaşma yöntemini eşleştirmiştir. “Despotizm, kendi uyruklarını pasifleştiren ve onları geleneksel haklarından yoksun bırakan, gerektiği durumlarda bunun için bürokratik düzenlemeleri, korkuyu ve askeri gücü kullanan bir oligarşik devlet biçimidir.” Bu devlet biçiminde kamusal tartışmalar son derece gereksiz bir eylem olarak görülmekte ve yöneticiler arasında kıskançlık ve karşılıklı güvensizlik teşvik edilmektedir. Despotizm mantığına göre bireyler farklılıklarından kaynaklanan çatışma ruhuna sahiptirler. Bu çatışma ruhu birtakım endişelerin gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Bu endişe yüzünden kamunun yozlaşması despotizm için temelde iyi bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Buna rağmen, sivil toplum ile despotizm arasında sıcak bir yakınlık bulunmaktadır. Ferguson sivil toplum için despotizmin gerekli bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Ferguson'a göre despotizm, kurallar dışına çıkmış insanları yönetmek için iyi bir yöntemdir. Sivil toplum ise kamunun bireyler adına koymuş olduğu kurallar bütününe zarar vermektedir. Ferguson bunu şu şekilde açıklamaya çalışmıştır: Sivil toplum devlet yönetimine güç kazandırmakta ve devletin egemenliğini kurduğu alanı genişletmektedir. Bu alan içerisinde yaşayan topluluklar devletin güvencesi altında uygarlaşmakta ve rahat bir yaşam sürmektedirler. Diğer bir ifade ile sivil toplum devlet adına uygar bir düzen yaratmaktadır. Bununla birlikte sivil toplum kendi güvenliğini 


116 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 80. 

117 John Keane, “Sivil Toplum ile Devlet Arasındaki Ayrımın Kökenleri ve Gelişimi 1750- 
1850”, Sivil Toplum ve Devlet Avrupa'da Yeni Yaklaşımlar, (Derleyen: John Keane), Yedi Kıta Yayınları, Ankara, 2004, ss. 47-90, s. 55. 
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sağlayabilmek için bir ordu kurmakta ancak bu durum kendisinin askeri bir 


güç tarafından yönetilmesine de olanak tanımaktadır'!8, 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770 yılında Stuttgartda dünyaya gelmiştir. Hegel Yunanca ve Latinceyi iyi, İbraniceyi ise orta düzeyde bilmekteydi. 1788 yılında Tübingen'deki Theological Seminary”ye (İlahiyat Fakültesi) girmiştir. Hegel burada hem ilahiyat eğitimi almış hem de felsefe alanında kendisini yetiştirmiştir. Hegel eğitimi süresince geleceğin ünlü şairi olacak olan Friedrich Hörderlin ve geleceğin felsefecilerinden Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling ile aynı odayı paylaşmıştır. 1793 yılında ilahiyat fakültesinden ayrıldıktan sonra ve 1801 yılında Jena Üniversitesine kabul edilene kadar Bern ve Frankfurt'da bir süreliğine özel öğretmenlik yapmıştır. Hegel burada 5 yıl süre boyunca “Privatdozent” (gerçekte düzenli bir maaşı olmayan ancak giderleri öğrencileri tarafından karşılanan (özel) öğretim üyesi) olarak görev yapmıştır. Hegel, 1807 yılının Ocak ayında Jena'dan ayrıldıktan sonra Bamberg'de gazete editörü olarak çalışmıştır. 
Hegel, editörlük işinden sonra 1808 ile 1816 yılları arasında Nuremberg”de bir ilkokulda görev yapmış ve ardından 1816 yılında Heidelberg Üniversitesi'ne profesör olarak atanmıştır! 9, 


Friedrich Hegel sivil toplum olgusunun kurgusunu yaparken özgür iradeye atıfta bulunmuştur. Kurgusunu tamamlayabilmek adına özgür iradenin “Soyut Hak (Abstrakte Recht)”, “Ahlak (Moralitât)” ve “Etik Yaşam (Sittlichkeit)” olmak üzere üç aşamadan geçtiğini ifade etmiştir. Özgür iradenin yalnızca bu şekilde gelişimini sağlayabileceği inancı içerisine girmiştir. Hegel için sivil toplum toplumsal bir alanı meydana getirmektedir. 
Bu toplumsal alanda birey kendi bencil çıkarlarının peşine düşmekte ve bireysel özgürlüğünü somut olarak ortaya çıkarabilmektedir. Ancak Hegel'in kurgusundaki sivil toplum, siyasal toplum ile bağdaşmamaktadır. Sivil ile siyasal olan kesin çizgiler ile birbirlerinden ayrılmışlardır. Sivil toplum ticari bir alan nitelemesiyle sembolize edilebileceği gibi, toplumsal değerlerin evrensel boyutta değerlendirildiği bir alan olarak da anlamlandırılmaktadır. 
Sivil toplum bireyin diğer bireylerden ayrılabileceği ve özgür iradesi ile bencil 


118 John Keane, “Sivil Toplum ile Devlet..., s. 57. 

119 Stephen Houlgate, GW.F. Hegel Outlines of the Philosophy of Right, Oxford World 
Classics,(ed. Stephen Houlgate), (Translated by T.M.Knox), Oxford University Press, New York, 2008, p. viii-ix. 
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bir hayat sürebileceği anarşik bir toplum düzeni olarak da ifade edilebilmektedir. Bu sebepten dolayı bireylerin uyum içerisinde yaşayabileceği bir alan olmaktan uzaklaşan sivil toplum düzensizliğe vurgu yapmaktadır. Bu anarşik düzene rağmen etik yaşam Hegel için ayrıcalıklı bir değer taşımaktadır!?, 


Friedrich Hegel sivil toplum ve burjuva toplum şeklinde iki farklı kavram üzerinden sivil toplumu tanımlamaya ve özelliklerini açıklamaya çalışmıştır. 
Hegel'e göre sivil toplum devletin ve siyasal olanın karşısında yer almaktadır. 
Bu karşı duruşu sosyo-ekonomik açıdan değerlendirmektedir. Bununla birlikte bu alan, bireylerin bencilliklerini özgürce yaşayabildikleri bir mekânı da tasvir etmektedir. Dolayısıyla bu alandaki egemen güç bencil bireylerden oluşmaktadır. Ancak sivil toplum alanını yalnızca bencillik üzerinden açıklamak doğru sonuçların elde edilmesi için yeterli değildir. Sivil toplum, modern devletin ve siyasal düzenin bir ürünü olarak, modem toplumun yabancılaşmış ilişkilerinin ortaya çıkarttığı hedef kaynaktır. Bu hedef kaynak yoksulluk ve zenginliği aynı ortamda toplamaya çalışırken, bu iki unsurun birbirini yok etmeye çalıştığı gerçeğini kabul etmektedir. Bu sebepten dolayı Hegel, modem devlet ve toplumun ortaya çıkartmış olduğu bu düzenin kamu sunumları ile belirli bir disipline sokulabileceği görüşünü benimsemiştir. 
Diğer bir anlatım ile Hegel kamu sunumlarını modern devletin bir özelliği olarak anlamlandırmıştır”?!, 


Friedrich Hegel sivil toplumu “doğal özgürlük” ortamı nitelemesinden daha geniş bir alanda değerlendirmiştir. Bu alan ataerkil aile ile devlet yapılanması arasında bir yerde konumlanan “ahlaki yaşam alanı” şeklinde kurgulanmıştır. Ahlaki yaşam alanının ortaya çıkması tesadüf bir sonuç değil, aksine tarihsel süreç içerisinde bilinçli bir biçimde elde edilen bir kazanımdır. 
Bu kazanım kutsal bir birlikteliğin kaynağı değildir. Hegel”e göre sivil toplum tarihsel süreç içerisinde birçok değişim ve dönüşüm yaşadıktan sonra modem 


dünyanın gerekleri tarafından yorumlanan bir değerler bütünüdür!2. 


Friedrich Hegel sivil toplumu devletten ayrı bir alanda değerlendirmiş ve sivil topluma özel bir değer yüklemiştir. Böylece sivil toplum ile siyasal toplumun karşıtlığı tartışmaya açılmıştır. Sivil toplumun siyasal toplum ile 


12 Faruk Yalvaç, "Hegel, Dünya Tarihi ve Özgürlük Mücadelesi Olarak Uluslararası İlişkiler", 
Uluslararası İlişkiler, Cilt: 6, Sayı: 21, Bahar 2009, ss. 3-37, s. 14-16. 

2! Nihat Falay, “Kamusal Alanın Oluşumu, Dönüşümü ve İktisadi Boyut”, Journal of Life Economics, Sayı: 2, 2014, ss. 51-70, s. 57-58. 


12 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 114. 
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karşı karşıya geldiği bu özel alanda bireysel (özel) çıkarlar ile evrensel çıkarların çatıştığı gözlemlenmektedir. Sivil toplum içerisinde devletin kendi varlığını hissettirmesi için başka unsurlar veya aktörler ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı bireyin kendi özel çıkarları yerine evrensel çıkarlara bağlı kalması devletin bu özel alanda daha rahat hareket edebilmesine olanak tanımış olacaktır. Ancak Hegel'in kurgusunda devlet ile sivil toplumun nasıl birbirlerinden ayrılacağı sorusuna bütün bir cevap alınamamaktadır'?. 


Friedrich Hegel'in kurgusunda sivil toplum devletin korumasına muhtaç bir kavram olarak görülmektedir. Bu bağlamda Hegel sivil toplum alanında iki önemli yorum yapmıştır. Hegel'e göre sivil toplum özgürlüğün meydana getirdiği doğal bir tartışma ortamı değil, aksine devlet ile ataerkil toplum yapısı arasında konumlanmış bir yaşam alanıdır. Bu alan uygar hukukun gereklerinin yerine getirildiği bir çerçeve ile sınırlandırılmıştır. İkinci yorum ise sivil toplum unsurları arasında hiçbir zorunlu yakınlığın, özdeşliğin ve bağlantının bulunmamasıdır. Sivil toplumda çoğul unsurlar için birbirleri ile kıyaslanma yoluna gidil(eymemektedir. Hegel?e göre modem toplum özel çıkarların diğer özel çıkarlar ile karşı karşıya geldiği çatışmacı bir ortamdır. 
Bu çatışma ortamında modem sivil toplum keyfi bir çerçeve içerisinde ve 


çevresinden soyutlanmış bir biçimde gelişme göstermektedir!” 


Karl Marx (1818-1883) 


Karl Marx 5 Mayıs 1818 tarihinde Tier kentinde dünyaya gelmiştir. 
Marx'ın babası (Heinrich Marx) Yahudi kökenli ve Yüksek Temyiz 
Mahkemesi'ndeki davalarda görev alan bir avukattı. Heinrich Marx 1824 
yılında Protestanlığı kabul etmiştir. Ailesinin maddi yönden zengin olduğu ifade edilebilmektedir. Marx ilk önce Bonn'da üniversite eğitimine başlamış ve daha sonradan Berlin Üniversitesi'ne geçmiştir. Üniversitede hukuk eğitimi almasına rağmen kendisini tarih ve felsefe alanında yetiştirmeye çalışmıştır. Hukuk alanında büyük bir arayışa giren Marx bu arayışını Hegel'i inceleyerek ve sorgulayarak devam ettirmiştir. Üniversiteyi felsefe doktorası ile 1841 yılında tamamlayan Marx'ın bundan sonraki çalışmalarında hukuksal değerlendirmeler önemli bir yer tutmaktadır. Marx, Prusya Devleti'nin üniversitelerde başlattığı tasfiye nedeniyle akademik kariyer yapamamış, 


123 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 117-118. 


24 John Keane, “Sivil Toplum ile Devlet..., s. 67-69. 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 51 


mesleki hayatını gazeteci olarak devam ettirmiştir. Bununla birlikte gazeteciliğe yöneliş ve akademik kariyer hedefinden uzaklaşma Marx'ın kendi tercihi de olabilir. Çünkü 1841 yılında genç bir profesör olan Bruno Bauer'in Bonn Üniversitesi'nde görev yapmasını engelleyen hükümetin bu politikası, Marx tarafından gericilik olarak değerlendirilmiştir. Böylece Marx akademik kariyer yapmak düşüncesinden uzaklaşmıştır. Diğer yandan, Marx kendisini hukukçu olarak tanımlamamaktadır. Bir felsefeci görüşü ile hukuki yaklaşımdan nasıl uzaklaştığını 10 Kasım 1837 tarihinde babasına yazmış olduğu bir mektup ile açıklamaya çalışmıştır. Marx bir hukuk öğrencisi olarak hukuk olgusunu, hukuksal kaynaklar yerine felsefe bilimi üzerinden kurgulamaya çalışmıştır. Bu kurgusal çabasını bir hukuk felsefesi kitabı hazırlayarak tamamlamak istemiştir. Ancak Marx'ın bu eseri günümüze kadar ulaşmamıştır!25. 


Karl Marx, Hegel'in sivil toplum ile devlet ikiliği modelinden hareket ederek bu iki unsurun arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Marx, Hegel'in kurgusunu eleştirmek amacıyla siyasal alanın ve devletin evrensel olamayacağını açıklamaya çalışmıştır. Bununla birlikte, sivil toplumun maddeci yapılanma açısından açıklanabileceğini düşünmüştür. Bu kapsamda maddeci bir yaklaşımla sivil toplumun sınıfsal bölümlemelere imkân tanıyan bir alan olduğunu ifade etmiştir. Sivil toplum, siyasal devletin ortaya çıkmasını sağlayan, farklılıkların çatışabildiği bir alan olmasının yanında, bu farklılıkların tartışılabildiği sosyal ve toplumsal bir zemin veya ilişkiler bütünü olarak da nitelenebilmektedir. Marx sivil toplum kurgusunu tamamlarken ekonomik ve toplumsal çelişkilerden faydalanmıştır. Marx'ın sivil topluma karşı maddeci yaklaşımının temelinde bu çelişkiler yer almaktadır'?6, 


Karl Marx'a göre toplum, bireylerin karşılıklı iletişimleri sonucunda ortaya çıkmış bir yapılanmadır. Ancak bireyler istedikleri her toplum biçimini seçmekte özgür değillerdir. Çünkü her toplumun ticaret, tüketim biçimi ve bireysel yetenekleri gibi birden fazla özelliği bulunmaktadır. Toplum, bireylerin bu özelliklerinin sonucunda meydana gelmektedir. Toplumun 


9 «e 99 ce 99 ce 


işleyiş düzeninde yer alan “üretim”, “ticaret”, “tüketim”, “toplumsal alt yapı”, 


5 Viladimir İliç Lenin, Kar! Marx, Marksizmin Bir Açıklaması ve Kısa Bir Biyografik Özeti, 
Eriş Yayınları, 2003, s. 11-12; Onur Karahanoğulları, “Marksizm ve Hukuk”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 2, 2002, ss. 61-92, s. 66-67. 

6 Mehmet Yetiş, “Marx ve Sivil Toplum”, Praksis Dergisi, Sayı: 10, 2003, ss. 35-72, s. 35- 
36. 
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“aile yapısı”, “aile düzeni” ve “toplumsal sınıflar” gibi unsurlar (bir bütün halinde değerlendirildiği takdirde) sivil toplumu meydana getirmektedirler. 
Sivil toplum da siyasal devleti meydana getirmektir. Bu noktada siyasal toplum sivil toplumun resmi adı olarak ortaya çıkmaktadır!”. 


Karl Marx'ın düşünsel temelinde, sivil toplum üyelerinin arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamakta ve tesadüfi bir birliktelik söz konusu olmaktadır. Bu sebepten dolayı Karl Marx sivil topluma karşı çıkmıştır. Karl Marx'a göre toplum daha içten ve gerekli bir birliktelik sonucunda ortaya çıkmış! bir beraberlik türüdür. 


Karl Marx'a göre siyasal yaşamın motor gücünü sivil toplum oluşturmaktadır. Bu çerçevede siyasal yaşam sivil toplum tarafından yönlendirilmektedir. Ekonomik ilişkiler ve ekonomik toplum insan hayatını doğrudan ilgilendiren ve temel eylemlerin kaynağını oluşturan bir alandır. Bu alan insan doğası ile doğrudan iletişim halindedir. Bu sebepten dolayı Karl Marx, 18. Yüzyıl Avrupası'nda, sivil toplumu ekonomik araçları ellerinde bulunduranlar ile doğrudan ilişkilendirmiştir. Bu ilişkilendirmenin temelinde ekonomik güçlerin sivil toplumun alanını oluşturduğu görüşü yer almaktadır. 
Bununla birlikte ekonomik ilişkiler ve üretim biçimleri “din”, “aile”, “devlet”, “kanun”, “ahlak”, “bilim” gibi unsurları doğrudan şekillendiren bir etkiye sahiptirler!>. 


Antonio Gramsci (1891-1937) 


Antonio Gramsci 22 Ocak 1891 tarihinde Güney İtalya'da dünyaya gelmiştir. 16 Mayıs 1937 tarihinde hayatını kaybettiğinde 46 yaşında olmasından dolayı oldukça erken bir yaşta hayatını kaybettiği söylenebilmektedir. Gramsci'nin hayatını kaybetmesindeki birinci etken uzun yıllar kaldığı hapishanenin koşullarının iyi olmamasıdır. Gramsci yaşamış olduğu dönemde düşünce adamı olarak değil, bir siyasetçi olarak kabul görmüştür. Ölümünün ardından özellikle Avrupa Komünizmi'nin kendisini referans noktası olarak kabul etmesi üzerine, düşünce adamı olarak anılmaya başlamıştır!0, 


27 Forum, “Karl Marx İnsan, Toplum ve İletişim”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 


25, Yaz-Güz 2007, ss. 199-228, s. 199. 

28 Forum, “Karl Marx İnsan,..., s. 208. 

29 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 36-37. 

139 A. Baran Dural, “Antonio Gramsci ve Hegemonya”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 
2012, Cilt:11, Sayı:39, ss. 309-321, s. 310. 
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Antonio Gramsci hegemonya terimi üzerinden fikirlerini kurgulamaya çalışmıştır. Gramsci için hegemonya sınıfların egemenliği veya sınıfsal egemenlik ilişkisi açısından farklı bir anlam ifade etmektedir. Diğer bir anlatımla bir toplumda yönetici sınıfın çıkarlarının idealleştirilerek evrensel bir hale getirilmesi veya evrensel bir nitelik kazandırılmaya çalışılması hegemonya teriminin içeriğini dolduran önemli bir ayrıntıdır. Bununla birlikte siyasal iktidarın toplumu yönetim şekli de hegemonya teriminin içeriğini dolduran unsurlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hegemonya yalnızca sınıfların birbirleri üzerindeki üstünlüğünü konu etmemekte, aynı zamanda siyasetin içeriği, siyaset yapma yeteneği ve siyasetin özgünlüğü ile de yakından ilgilenmektedir. Gramsci, sivil toplumu sahip olduğu özgürlüğü ve özgünlüğü açısından siyasal toplumun baskıcı zihniyeti karşısına çıkartmaktadır. Bu noktada önemli olan husus siyasal toplumun baskıcı ve zora dayalı karakterinin karşısına sivil toplumun uzlaşmaya dayalı karakterinin çıkartılmasıdır!, 


Antonio Gramsci fikirlerinin düşünsel temellerini atarken Marx ve Lenin'den oldukça fazla etkilendiği ifade edilebilmektedir. Marksist varsayımlar olan sınıfların maddi kökenleri üzerinde yapılan tartışmalar, siyasal bir bilince sahip olmak ve çatışmaların toplumsal değişimde önemli bir rol oynadığı öngörüsü Gramsci tarafından benimsenmiştir. Ancak Gramsci'yi Marx, Engels, Lenin ve Troçki'nin ötesine geçiren unsur sivil toplum kavramını kullanarak burjuva hegemonyasını siyaset biliminin üst sıralarına taşımış olmasıdır. Böylece Gramsci üst yönetimin, sınıfların varlığını korumasında ve sınıf bilincinin gelişmesinin önlenmesinde üstlenmiş olduğu görevlerini ve rolünü diğer düşünürlerden daha fazla vurgulamıştır!?2. 


Antonio Gramsci devletin bir amaç değil, bir araç olduğunu vurgulamıştır. Buna göre devletin geniş çaplı çıkarlar bütününü temsil etmesi yerine, bireysel çıkarların savunucusu olması gerekmektedir. Devlet, toplum üzerinde şekillenmesinden ve egemenliğini sürdürmesinden dolayı, bireyden ve toplumdan ayrı bir varlık olarak değerlendirilememektedir. Devletin topluma bağlılığı, doğrudan toplum tarafından şekillendirilmesinden kaynaklanan sebep sonuç ilişkisine dayanmaktadır. Sebeplerin değiştiği bir ortamda sonuçların da değişeceği dikkate alınırsa toplumun dönüşmesi devleti doğrudan etkileyecektir. Toplumsal değişikliklerin yaşandığı bir ülkede 


3! A. Baran Dural, , “Antonio Gramsci ve..., s. 312-313. 
32 Martin Carnoy, “Gramsci ve Devlet”, Praksis, Sayı: 3, 2001, ss. 252-278, s. 253. 
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devletin değişmez bir biçimde kalması oldukça zordur. Çünkü devletin 


sürekliliği söz konusu değildir!33. 


Antonio Gramsci?nin kurgusundaki sivil toplum kavramlaştırması, Locke ve Rousseau gibi doğa durumunu vurgulayan düşünürlerin ifadeleri ile Hegel, Marx ve Engels'in sivil toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalıştıkları ifadeleri arasında yer alan farklılıkların ortaya çıkarılabilmesi için önem taşımaktadır. Locke ve Rousseau gibi düşünürler sivil toplumu devlet öncesi doğa durumundaki yaşantıda toplumsal düzenin sağlanması açısından düzenleyici bir sistem olarak görmekteydiler. Bu açıdan değerlendirilecek olunursa sivil toplum aile, kabile, üretim biçimleri gibi yapılanmaların ötesine geçen ve kanunlar tarafından yönetilen bir üst yapı olarak kabul edilmekteydi. 
Bireyler bu üst yapıya, kendi özgürlüklerini kendilerinin koruması yeterliliğinden vazgeçerek ve yalnızca kendi özgür iradeleri ile girmekteydiler. Dolayısıyla sivil toplum özgür irade sonucunda örgütlenen doğal bir yapılanma olarak varlığını sürdürmekteydi! 


Sivil toplum toplumsal düzeyde genel bir iradenin ortaya çıkması konusunda etkin bir araç niteliğini taşımaktadır. Bu niteliğinden dolayı, Gramsci, sivil toplumun siyasal toplumu gerçek anlamda kuşatacak bir şekilde genişlemesi gerektiğini öngörmekteydi. Bu genişlemenin siyasal toplumun teorik ve pratik anlamda sivil topluma uyarlanması veya “yedirilmesi” suretiyle gerçekleşeceğini beklemek yanlış olmayacaktır. Siyasal toplumun kapladığı alanın sivil topluma devredilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sivil topluma devredilen alan toplumsal inisiyatifin ve önceliğin daha fazla söz konusu olduğu bir ortamı meydana getirmektedir. Bu dönüşümün yaşanabilmesi için sivil toplumun alanının genişlemesi gerekmektedir. Bu gereklilik, gerçekte, büyük bir zorunluluğu ortaya çıkartmaktadır!*5. 


Antonio Gramsci?ye göre sivil toplum toplumun üst tabakasına ait olan bir kavramdır. Gramsci üst tabaka olarak adlandırdığı olguyu da “sivil toplum” ve “devlet” olarak ikiye ayırmaktadır. Bu iki olgu toplumsal yapının üzerinde oluşan “hegemonya” ve “doğrudan egemenlik” kavramlarına karşılık gelmektedir. Bu sebepten dolayı sivil toplum karşısındaki gücü ikna etmeyi, uzlaşmayı ve sürekli bir biçimde iletişim halinde olmayı gerekli hale 


133 Norberto Bobbio, “Gramsci ve Sivil Toplum Kavramı”, Sivil Toplum ve Devlet Avrupa'da 
Yeni Yaklaşımlar, (Derleyen: John Keane), Yedi Kıta Yayınları, Ankara, 2004, ss. 91-118, s. 94-95. 

34 Martin Carnoy “Gramsci ve Devlet”...., s. 254. 

135 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 40. 
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getirirken, devlet ise düzenli bir biçimde denetim yapmayı, o yaptırım uygulayarak kendisini topluma kabul ettirmeyi zorunlu kılmaktadır. Marx'ın devletsiz bir toplum olarak anlamlandırdığı kurguyu Gramsci “düzenlenmiş toplum” olarak ifade etmektedir. Gramsci'ye göre “düzenlenmiş toplum” idealine “sivil toplumun gelişmesi” ile ulaşılabilecektir. Bu ulaşım ideali yalnızca siyasal toplumun sivil toplum içerisinde erimesi sonucunda gerçekleşebilecektir!3, 


OSMANLI DEVLETİ'NDE SİVİL TOPLUM 


Osmanlı Devleti günümüz devlet anlayışından farklı bir modeli temsil etmekteydi. İnalcık'ın ifadesiyle Osmanlı “bir patrimonyal hanedan devletidir.” Osmanlı anlayışında devlet farklı din, etnik köken, dil ve kültüre ev sahipliği yapan genel bir yapılanma olarak kabul edilmekteydi. Bu bağlamda devletin ortak bir din, ideoloji ve siyasi rejimi bulunmamakta ve Osmanlı Devleti padişahın merkezi otoritesini kabul eden her kesimi koruması altına almaktaydı. Farklı kesimlerden benimsemeleri istenilen en önemli kural 


padişahın otoritesinin mutlak bir biçimde kabul edilmesiydi!*. 


Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu ve kurumsallaşmaya çalıştığı dönemler incelendiği takdirde mali kaynakları çevreden kendisine aktarabilen bir yapılanmaya ve girdiği her savaştan üstün bir biçimde zaferle çıkabilen bir gücün varlığına şahit olunmaktadır. Bu başarılı tablo yalnızca iyi örgütlenmiş bir yönetim modeli ile açıklanabilmektedir. Bu başarılı dönemlerin yerini yavaşça gerilemeye bıraktığı zaman dilimlerine terk etmesi ile birlikte devletin siyasi ve bürokratik yapılanması yeniden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu yeniden şekillendirme, gerçekte, bir zorunluluğun veya yükümlülüğün sonucudur. Konu edilmeye çalışılan yeniden yapılanma veya yapılandırma dönemi özellikle 1839-1876 Tanzimat Dönemi ile en üst seviyeye çıkmıştır! 


Tanzimat Dönemi'nden önce gerçekleştirilen yenileşme çabalarının temel niteliği Osmanlı Devleti'nin gelenekselleşmiş kurumlarını yeniden modelleyerek, Batı dünyasına uyum sağlamak olmuştur. Bu sebepten dolayı 
18. Yüzyıl Osmanlı'nın Batı'ya açıldığı bir dönemi yansıtmaktadır. Osmanlı 


38 Burhan Kuzu, “Demokrasi-Resmi İdeoloji..., s. 359-360. 

37 Halil İnalcık, “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, Global / Yerel Ekseninde 
Türkiye, Derleyenler: E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2000, ss. 87-98, s. 87. 

138 Metin Heper, Türkiye'de Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2010, s. 16. 
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Devleti'nin nispeten kaybolan gücünün yeniden tesis edilmesi ve Batı karşısında daha güçlü bir konumda yer alabilmesi idealleri yenileşme çabalarının temel hedeflerini oluşturmuştur. 19. Yüzyıl?da gerçekleştirilen reform hareketleri kapsamında Batı dünyasından idari, siyasi, eğitim ve hukuk kurumları alınmaya ve Osmanlı Devleti'ne uyumlaştırılmaya çalışılmıştır. 
Tanzimat Dönemi, bu bağlamda değerlendirildiği takdirde, Türk toplumunun ve devletin modemleşme çabalarının tercih yönünün belirlendiği bir dönemi yansıtmaktadır”. 


Tanzimat Dönemi süresince merkezi yönetimin çevreyi kontrol altına alma çalışması merkez ile çevreyi karşı karşıya getirmiştir. Bu dönemde daha fazla merkeziyetçiliğe ağırlık verilmiş ve yönetimde merkezleştirici politikalar takip edilmiştir. Bu politikalar ile merkezi yönetim (devlet) ile tebaası arasında başka hiçbir aracı kurumun olmaması hedeflenmiştir. İlgili politikalar kapsamında eskiye dönük bir kurumsallaşmanın yeniden yapılandırılması girişimlerinde bulunulmuştur. Bu sayede devlet ile tebaası arasında doğrudan bir iletişimin sağlanması amaçlanmıştır! Ancak bu aracısız yönetim modeli, Osmanlı Devleti'nin sivil toplum olarak nitelendirilebilecek olan aracı kurumlarını ve uygulanan farklı sistemlerini yok saymak için bir neden ortaya çıkartmamaktadır. 


Tanzimat Dönemi'nde girişilen çabaların tamamının devletin eski günlerindeki gibi yeniden güçlü bir hale gelebilmesi için'*! uygulanan ilaç tedavileri yöntemi oldukları şeklinde değerlendirilmeleri daha uygun olacaktır. 


OSMANLI DEVLETİ'NDE SİVİL TOPLUMA KATKISI OLAN 
ÖZNELER 


Osmanlı Devleti'nde yer alan bazı kurumlar ve sistemler sivil toplum kavramının şekillen(dirilymesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu kurum ve sistemler kapsamında Osmanlı Devleti'nde sivil toplum anlayışının ve yapılanmasının var olduğu ifade edilebilmektedir. Bu ifadeyi somutlaştırabilecek en önemli kurum ve sistemler şunlardır: Millet Sistemi, Ahilik Teşkilatı ve Loncalar, Din Kurumu ve Vakıflardır!?. 


39 Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı ve Sivil Toplum, 3F Yayınevi, 
İstanbul, 2007, s. 65-66. 

49 Metin Heper, Türkiye'de Devlet..., s. 79. 

141 Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., s. 65-66. 

4 Mümtaz'er Türköne, Siyaset,... s. 300. 
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Millet Sistemi 


Millet sistemi, İslam Hukuku'na göre sosyal bir içeriğe sahip dini ve yönetsel örgütlenme biçimidir. Bir diğer ifade ile millet sistemi Osmanlı Devleti'nde uygulanan bir yönetim modeliydi. Modem bir bakış açısı ile değerlendirildiği takdirde din hürriyeti, kültürel çeşitlilik ve yönetsel özerklik unsurlarının tekrardan değerlendirilmesi sonucunda millet sisteminin vücut değiştirerek günümüzde de uygulanabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, millet sisteminin varlığı kapsamında, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimlerin devlete bağlılıklarını açıklamak için 


yalnızca devletin askeri gücünün kullanıldığı tezinin yetersizliği ortadadır!*. 


Osmanlı (o Devleti'nin o toplumsal (o yapısını o“müslüman”lar o ve “gayrimüslim”ler oluşturmaktaydı. Bu iki ana sınıf genel anlamda Osmanlı toplumu olarak da adlandırılabilmektedir. Bu şekilde bir sınıflandırma yapılmasının sebebi bireyin toplum içerisindeki temel konumunu belirleyen unsurun din olmasıdır. Toplum dini inancın esas alındığı bir düzlemde “millet”lere ayrılarak sınıflandırılmıştı. Bu sınıflandırmaya göre millet, bir din veya mezhebe bağlı olan topluluk olarak anlamlandırılmaktaydı. Dolayısıyla Osmanlı toplumu millet kavramı kapsamında hiçbir zaman etnik köken veya konuşulan dil açısından herhangi bir ayrıma tabi tutulmamış ve terim böyle bir ayrımı ifade edebilecek bir anlama da sahip olmamıştır. Millet kavramı aynı inanç ve mezhebe bağlı olan insan topluluklarını ifade etmek için kullanılmıştır!" 


İslam Hukuku'na tabi olan bir devlet, halkının Müslüman olmadığı bir şehri kendi yönetimi altına aldığı zaman bu halk ile İslam hukukuna göre “zimmet akdi” yapmaktaydı. Bu anlaşma çerçevesinde gayrimüslim halk “zimmi” olarak adlandırılmaktaydı. Bu anlaşma sonucunda bütün hakları garanti altına alınan gayrimüslim halk sosyal açıdan birçok alanda Müslümanlar ile eşit düzeyde değerlendirilmekte ve eşit haklara sahip olmaktaydı. Zimmet akdini onaylayan ve cizye ödemek için söz veren zimmilerin can ve mal güvenliğinden Müslüman idareciler sorumlu olmaktaydı. İslam Hukuku'na göre kendileri ile zimmet akdi yapılan kişilerin zorla Müslümanlaştırılması yasaklanmıştır. Bu yasağın Kur'an-ı Kerim'deki kaynağı Bakara Suresi'nin 256. Ayeti'dir. 256. Ayet'in “Dinde zorlama 


48 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Millet Sistemi, Ağaç Yayınları, İstanbul, 1992, s. 9-10. 
14 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Millet..., s. 11. 


58 Sivil Yerel Yönetimler 


yoktur. ...” hükmüne göre zimmilerin ibadet etme, mülk edinme ve seyahat etme gibi özgürlüklerine herhangi bir engel konulamamaktaydı!“. 


İslam Hukuku'nun geçerli olduğu ülkelerde Hristiyanlar ve Yahudiler (zimmi) adli yönden özerkliğe sahip olmuşlardır. Hristiyanlar ve Yahudiler özel hukuk konusu olan davalarını kendi ruhani liderleri önünde çözüme kavuşturma hakkına sahip olmakla birlikte, istedikleri takdirde davalarına kadı (Osmanlı Yargıcı) da bakabilmekteydi. Daha kısa bir ifade ile İslam Hukuku bu konuda serbestliğe sahiptir. Bir İslam ülkesi olarak Osmanlı Devleti'nde de aynı kurallar geçerli olmuştur. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimler aile ve miras hukukuna giren sorunlarını kendi cemaat meclislerinde çözüme kavuşturmaktaydılar. Hristiyan ve Yahudi din adamlarından üst dereceli olanlarının dünyevi konular hakkındaki yargılanmaları ise Divan-ı Hümayun”da yapılmaktaydı!*. 


Osmanlı (o Devleti'nde (o gayrimüslimler (oOmillet osistemine (ogöre örgütlendirilmiştir. Buna göre, Osmanlı”da temel olarak Rumlar (Bulgarlar, Romenler, Arnavutlar, Makedonlar ve Sırplar olmak üzere bütün Ortodokslar), Ermeniler ve Yahudiler olmak üzere üç tür millet bulunmaktaydı. Bunların yanında Katolikler, Protestanlar ve sayıca az olmakla birlikte farklı mezheplerden (Süryani, Nesturi, Kıpti vs.) Hristiyanlar da bulunmaktaydı. Ancak bunlar hem sayıca az hem de siyasi yönden güçsüz oldukları için millet sistemine dâhil edilmemişlerdir!”. 
sayesinde gayrimüslimler kendi öz kimliklerinden vaz geçmeden kendi değerleri ile yaşama imkânına sahip olmaktaydılar!*, Gayrimüslimlerin kendi yaşam biçimlerini müdahalesiz sürdürebilmeleri için dikkat etmeleri gereken konu, gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin “devlet otoritesini” zarara uğratacak nitelikte olmamasıydı!*. 


Millet sistemi 


(8 Ali İhsan Karataş, “Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlere Tanınan Din ve Vicdan 


Hürriyeti”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2006, ss. 267- 284, s. 268-269; Kur'an Tefsiri, 2. Sure (Bakara Suresi), 256. Ayet: "Dinde zorlama yoktur. 
Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.” (Daha ayrıntılı bilgi için belirtilen kaynaktan faydalanılabilir: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim, https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/263/256-ayet-tefsiri, (o (Erişim (o Tarihi: 14.08.2019). 

Ekrem Buğra Ekinci, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri, Arı Sanat Yayınları, İstanbul, 2004, s. 313. 

Ekrem Buğra Ekinci, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı..., s. 314. 

Ali İhsan Karataş, “Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlere..., s. 272. 

Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı...,s. 14. 
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Millet sistemi, Osmanlı sınırları içerisinde ikamet eden azınlıklara kendi inançlarını yaşamaları ve kendi kültürlerini geliştirebilmeleri için imkân tanımıştır. Bu durum gayrimüslimler için oldukça fazla kolaylık sağlamaktaydı. Osmanlı'nın ekonomisi ve özellikle ticari faaliyetleri gayrimüslimlerin hâkimiyeti altındaydı. Bu küçük, ancak etkili azınlık, Osmanlı topraklarında millet sisteminin getirmiş olduğu kurallar gereği hayatlarını devam ettirmekteydiler. Millet sistemi temelde bir sivil toplum unsuru olmuştur. Ancak bu sistemin en üstünde Osmanlı Devleti bulunmaktaydı. Buna rağmen, dini cemaatlerin liderleri Osmanlı yönetimi ile iletişim halinde bulunarak kendi cemaatlerinin idareciliğini yapmaktaydılar. 
Millet sisteminin doğrudan sivil toplum unsuru ile ilişkilendirilmesi durumunda, Osmanlı Devleti sivil toplum konusunda önemli bir örnek teşkil etmekteydi. Çünkü millet sistemi temelde “çoğulcu” bir yapılanmanın veya düşünce sisteminin ürünüdür. Her millet merkezi yönetimin otoriter olduğu toplumsal ve yönetsel konularda dahi söz sahibi olabilmekteydi. Milletler kendilerini ilgilendiren her türlü konu için dışarıdan veya merkezi yönetim tarafından müdahale olmaksızın “cemaat meclislerinde (meclis-i milli)” karar(lar) almakta ve aldıkları kararları uygulama yetkisine sahip olmaktaydılar. Dolayısıyla özek bir yapılanmaya sahip olan millet sistemi kurumsal yapısı bakımından Osmanlı Devleti'nde bir sivil toplum unsuru olarak varlığını sürdürmüştür. Bununla birlikte, yerine getirdiği görevler dikkate alındığı takdirde, özellikle devletin taşrada sunmak zorunda olduğu eğitim ve idari sunumların büyük bir çoğunluğunun millet sistemi örgütlenmesi altında oluşturulan birimler tarafından yerine getirilmesi hem sivil toplum hem de özerk yönetim anlayışı ve uygulaması açısından dikkat çeken bir durumu yansıtmaktaydı 5", 


Ahilik Teşkilatı ve Loncalar 


Osmanlı Devleti'nde şehirler devletin kontrolü altında tutulmaktaydı. Bu kontrol yönetsel ve güvenlik konuları ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, sosyal hayatın düzenlenmesi, eğitim, sağlık ve beledi sunumlar 19. Yüzyıl'a kadar sivil girişimi temsil eden vakıflar aracılığıyla yapılmıştır. Loncalar (lonca sistemi) ise yerel esnafın sivil girişimini temsil eden ve sivil toplum 


159 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., s. 87-91. 
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kavramının yerel düzeyde gelişmesine olanak tanıyan bir kurumlar 


bütünüdür”, 


Osmanlı Devleti'nde loncalar esnafların bir araya gelmeleri sonucunda oluşmaktaydı. Lonca örgütlenmesinin kökeni Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Lonca teşkilatı her ne kadar esnaf örgütlenmesi şeklinde anlamlandırılaa da önemli olan merkezi yönetimin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu anlamı ile lonca teşkilatı merkezi yönetimin bir aracı konumdaydı. Bu sebepten dolayı Osmanlı uygulamasındaki lonca teşkilatları Avrupa örmeklerinden farklı bir görünüm sergilemekte ve kentlerin gerçek 


anlamda özerkleşmesi adına işlevsel bir faaliyet içerisine girmemekteydiler'”2. 


Lonca kavramsal açıdan esnafların bir araya gelerek kendi işlerini yürüttükleri mekânlara verilen isimdir. Lonca adı verilen bu toplanma mekânlarında esnaflar bir araya gelerek sorunlarını tartışmakta ve kendi aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları kadıya götürmeden çözüme kavuşturmaktaydılar. Esnafların düzenli çalışmalarını, işlerini belirli bir kalitede sürdürmelerini ve kurallara uymalarını sağlamak için denetimlerde bulunmak lonca teşkilatının görevleri arasında yer almaktaydı!”?. 


Lonca teşkilatının bir esnaf örgütlenmesi olduğu daha önce ifade edilmişti. Ancak lonca teşkilatına esnaflık yapan herkes dâhil olamamaktaydı. 
Loncaya girebilmek için belirli bir iş kolunda (meslekte) en az usta yeterliliğine sahip olunması gerekmekteydi. Dolayısıyla çırak veya kalfa yeterliliğine sahip esnaflar localarda yer alamamaktaydılar. Bununla birlikte bir meslekte uzun yıllarını harcamış ihtiyarlar (veya tecrübeli kişiler) loncalara girebilmekteydiler!4, 


Bu aşamada, ilgili konunun anlatımına devam etmeden önce, kısa ancak önemli bir bilgiye yer verilmesi önem taşımaktadır. Konu hakkında bir miktar geçmişe dönülecek olunursa Ortaçağ kentlerinde esnafların kendi aralarında belirli bir düzen ve kurallara sahip olan “lonca” teşkilatlarına ayrılarak örgütlenmiş oldukları ifade edilebilmektedir. Bu sistem, Osmanlı Devleti'nde 
19. Yüzyıl'a kadar devam etmiş, ancak 1830 yılı itibarıyla ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu durumun en önemli sebebi Osmanlı Devleti'nin Batı'da 


5! Fatma Acun, “Osmanlı Şehirlerinde Devlet ve Sivil Toplum”, Sivil Toplum Dergisi, Cilt; 


3, Sayı: 10, 2005, ss. 51-60, s. 51. 

Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., s. 38. 
Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., s. 38. 
Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., . 39. 
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gerçekleştirilen sanayi devrimine uyum sağlayamamış olmasıdır!5. Bu durum ise geçmiş ile gelecek arasında uyum sağlayamama sorunundan kaynaklanan bir ayrışma noktasını meydana getirmektedir. 


Lonca teşkilatı merkezi yönetim ile esnaflar arasında bir iletişim organı olarak görev yapmaktaydı. Loncaların temel olarak Anadolu çevresinde üretim ve pazarlama olanaklarını arttırmak, üretilen ürünlerin kalitesini yükseltmek, iş kollarının ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiyeli elemanlar yetiştirmek, yetişen elemanları ustalık sınavına tabi tutarak ustalık belgesi ile yetkilendirmek, iş ve esnaf ahlakını geliştirmek, esnafları denetlemek, çalışanları korumak ve tüketicilere hem ucuz hem de kaliteli ürünlerin zamanında ulaşmasını sağlamak gibi görevleri bulunmaktaydı. 15. Yüzyıl'da ahilik öğretileri ile bütünleşen loncaların yönetimi küçük bir meclis tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu meclis aynı zamanda esnaflara ceza verme yetkisi ile de donatılmıştı. Meclisten çıkan karar sonucunda esnafın işlemiş olduğu suç sabit görüldüğü takdirde, esnafa falaka atılması ve işyerinin kapatılması cezaları verilebilmekteydi. Varlık gösterdiği dönem ve gerçekleştirmiş olduğu sunumlar dikkate alındığı durumda, lonca sisteminin bir sivil toplum 


kurgusuna sahip olduğu düşünülebilmektedir!'”©, 


Loncalar yerel esnafın sivil girişimini temsil etmekle birlikte, zaman zaman devletin müdahalelerine maruz kaldıkları da bilinmektedir. Bu müdahale genel olarak esnafların gelirlerini kontrol etmek isteği şeklinde ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, devlet tarafından üretim aşamalarının kontrol edilmesi ve çıktı miktarlarının denetim altına alınması gibi girişimler, lonca teşkilatının sivillik unsuruna zarar veren ve sınırlandıran müdahaleler 


olmuşlardır!57. 


Osmanlı Devleti'nin toplumun hemen her alanına müdahale etmesi eğilimi sebebi ile loncalar özerk kuruluşlar olarak varlık gösterememişlerdir. 
Çünkü müdahaleci yapılanma bireysel eğilimlerin meydana çıkmasına olanak tanımamıştır. Bireysellikten uzak toplumsalcı yapılanma anlayışı lonca 


teşkilatlarına da yansımış ve bireyin toplum içerisinde aktif bir özne olmasını 


engellemiştir8. 


155 Selahattin Bayram, “Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik 
Teşkilâtı ve Esnaf Loncaları”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, 2012, ss. 81-115, s. 82. 

155 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., 8. Ol. 

57 Fatma Acun, “Osmanlı Şehirlerinde Devlet..., s. 51. 

158 Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., s. 42. 
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Ahilik teşkilatı 13. Yüzyıl”dan 19. Yüzyıl'a kadar geçen süre içerisinde Anadolu'da esnaf ve sanatkâr birliklerini temsil eden yapılanmanın adıdır. 
Dolayısıyla ahilik teşkilatı esnaf ve sanatkârların birliklerini ifade etmektedir!” Ahilik teşkilatını yalnızca esnaf ve sanatkârları ilgilendiren ticari bir kurum olarak düşünmek, teşkilat hakkında yanlış fikirlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilecektir. Böyle bir olumsuzluğun ortaya çıkmasına sebep vermemek için ahilik hakkında daha geniş bir inceleme yapılması gerekmektedir. 


Ahilik teşkilatı, 13. Yüzyıl ile 19. Yüzyıl arasında, Anadolu'nun sosyal yaşamının düzenlenmesi açısından önemli görevler üstlenmiştir. Ahilik teşkilatı Türk gençlerini işsiz kalmaktan kurtarmak için çeşitli iş kollarında usta yetiştirme faaliyetlerini yürütmüş ve böylece gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için çaba sarf etmiştir. Teşkilat bu görevini “yamakçırak-kalfa-usta” hiyerarşisini kurarak gerçekleştirmeye çalışmıştır. Teşkilat, böylece, hem ticari ve mesleki bir görev üstlenmekte hem de ahlaki açıdan toplumun gelişmesine katkı sağlamaktaydı. Ahilik birimleri esnafların çalışma şartlarını düzenlemek, çarşı ve pazarlardaki satılan ürünlerin fiyatlandırmasını oOyapmak ve karaborsacılığı oOönleyici (osunumları gerçekleştirmek gibi çok sayıda görev üstlenmişti!©, 


Ahilik teşkilatı, günümüz anlayışında, gerçekleştirmiş olduğu görevleri kapsamında bir sivil toplum unsuru olarak kabul edilebilmektedir. 
Günümüzden farklı olarak ahilik teşkilatında esnaf yöneticilerinin yanı sıra kadı ve muhtesip gibi devlet görevlileri de yer almaktaydı. Bu sebepten dolayı ahilik hem sivil toplum hem de resmi bir devlet kurumu niteliğindeydi!9!, Bu yönde bir çıkarımda bulunabilmek için teşkilat yapısında devlet görevlilerinin yer alıp almadığına bakmak gerekmektedir. Az önce ifade edildiği üzere ahilik teşkilat yapılanmasında devletin görevlilerinin yer almasından dolayı, ahilik teşkilatını devletten ayrı bir konumda değerlendirmek, kanımızca, yanlış bir yorumlamaya sebebiyet verebilecektir. Bu sebepten dolayı ahilik teşkilatının sivil devletin (veya sivillik ruhuna sahip bir devletin) bir yapılanması olduğu yönünde nitelendirilmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. Aynı 


59 Selahattin Bayram, “Osmanlı Devleti'nde Ekonomik..., s. 83. 

169 Ali Yılmaz Gündüz; Mehmet Kaya ve Cahit Aydemir, “Ahilik Teşkilatında ve Günümüzde 
Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2012, ss. 37-54, s. 38. 

6 Ali Yılmaz Gündüz; Mehmet Kaya ve Cahit Aydemir, “Ahilik Teşkilatında ve 
Günümüzde..., s. 39-40. 
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zamanda ileri aşamalarda kurgusunun açıklanmasına çalışılacak olan sivil yerel yönetimlerin ruhundan da bir parça taşıdığı ifade edilebilmektedir. 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan çıkarılabilecek en kısa sonuç toplumsal örgütlenmenin bir toplumu kalkındırabilecek önemli unsurlar arasında yer aldığıdır. Türk toplumunun tarihsel olarak var oluşunda adet, gelenek, töre, din ve ahlak kurumlarının önemli etkileri bulunmaktadır. Bu unsurların birer sivil toplum birimi olarak kabul edildikleri noktada, Türk milletinin sivil topluma olan yakınlığı daha açık bir biçimde ortaya çıkartılabilecektir. Bu farklı unsurlar toplumsal yaşamı derinden etkileyen niteliklere sahip olmuşlardır. Toplumsal değerlerin ve geçmişten geleceğe taşınan kültürel unsurların ahilik teşkilatı kapsamında (bünyesinde) örgütlenmiş veya yoğrulmuş olduğu kanaati üzerinden hareketle, ahilik anlayışının gerçekte sivil toplum kurgusuna sahip olduğu ifade edilebilmektedir!©2. 


Din Kurumu 


Din insan hayatı için önemli bir yere ve değere sahiptir. Din konusundaki farklı algılayışlara göre din dışı bir hayat insanın benlik duygusunu yıpratabilmekte, varlığını sorgulamasına sebep olabilmekte ve insanı amaçsal ve umutsal olarak boşluğa düşürebilmektedir. Bu sebepten dolayı dini bir inanca sahip olmadan yaşamak oldukça zordur!©i. Din yalnızca insanın iç dünyasını ilgilendiren inanç duygusu değil, aynı zamanda getirmiş olduğu 


kurallar ve yasaklar kapsamında sosyal hayatı düzenleyen bir kurumdur!“ 


Din olgusu, gönderilmiş olduğu her dönemde, insanlar arasında yardımlaşmayı, iyiliği, hayırseverliği ve sosyal adaletin sağlanmasını teşvik eden hükümler ile varlığını sürdürmüştür. Din kurumu tarihin her döneminde toplumsal konulara değinmiş ve sosyal yardımlaşmanın bazen zorunlu ve bazen de gönüllü olarak yapılmasını emretmiştir. Din kurumunun insan ve toplum hayatı için varlığı kabul edilebilecek bir değere sahiptir. Çünkü ilahi dinler yardımlaşmayı, yoksullara bağışı ve sosyal düzenin sağlanmasını öneren hükümler ile dünyaya gönderilmişlerdir. Musevilik, Hristiyanlık ve 


12 Necmettin Özerkmen, “Ahiliğin Tarihsel — Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal 

Fonksiyonları — Sosyolojik Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 2, 2004, ss. 37-78, s. 60. 

Beyza Bilgin, “Türkiye'de Din ve Laiklik”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 42, Sayı: 1, 2001, ss. 41-58, s. 47. 

64 H.Bahadır Eser, “Türk Siyasal Kültürü İçinde Dinin Rolü Üzerine Bir Açılama Çabası: 
Milli Görüş Hareketi ve Milli Nizam Partisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, 2013, ss. 201-224, s. 206. 
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son din olan İslamiyet toplumun her bireyinin ortaklaşa sorumluluk duygusu ile hareket etmesini ve “ben” yerine “biz” düşüncesinin toplumun geneline yayılmasını öğütlemiştir. Din, sosyal görevlerin sunumu konusunda, devletin etkin bir rol üstlenmesine kadar geçen süre içerisinde, aileden sonra gelen en önemli ikinci kurum olmuştur. Toplum içerisindeki yardıma muhtaç kimselerin temel gereksinimleri aynı dine bağlı oldukları varlıklı kimseler ve çeşitli kurumlar tarafından sağlanmıştır. Bu yardımlar dinin getirmiş olduğu zorunluluklar ile emrettiği iyilikler kapsamında yapılmıştır. Böylece din hem sosyal yardımlaşmayı sağlayan bir kurum olmuş hem de kamu yönetimi sisteminin sosyal bir düzen içerisinde hareket edebilmesi için gerekli olan zemini hazırlamıştır. Din kurumumun birey ve toplum hayatındaki önemli etkisi ve teşvikleri günümüzde de devam etmektedir. Özellikle İslamiyet sosyal yardımlaşma ve toplumsal kalkınma konularına özenle değinmektedir. 
İslamiyet'in insanlara ulaştırmış olduğu sadaka, fıtır, zekât ve karz-ı hasen (karşılıksız yardımlaşma) gibi dini araçlar maddi ve manevi açıdan toplumsal dengeyi sağlamak ve içerisinde yaşanılan toplumu daha adil ve düzenli bir birliktelik haline getirmek için varlıklarını ve önemlerini korumaktadırlar. 
Örnek vermek gerekirse İslam'ın şartlarından birisinin de zekât vermek olduğu ifade edilebilmektedir. Zekât yardıma muhtaç olan yoksullara verilen sadakadır. Bir diğer ifade ile İslam'ın şartlarından birisi olan zekât vermek sosyal yardımlaşmayı sağlayan bir araç olarak görev yapmaktadır. Benzer durumlar Musevilik ve Hristiyanlık dinlerinde de var olmuştur. Hristiyanlık öğretilerinde sadaka vermek bir kurtuluş yolu olarak görülmüş ve kiliselerde yoksullara hayırlarda bulunmak için yardım sandıkları yer almıştır. Bu yardım sandıklarında toplanan paralar yoksul kimselere dağıtılmaktaydı. Musevilik dininin peygamberi olan Hz. Musa yoksullara karşı şefkat içerisinde olmuş, onlara karşı yapılan eziyeti ve haksızlığı yasaklamış ve sosyal adalet konusunda öğütler vermiştir“. 


İslam Devletleri'nde sosyal yardımlar Sanayi Devrimi dönemine kadar İslamiyet'in getirmiş olduğu kurallar kapsamında yapılmaktaydı. Toplumun sosyal güvencesi olan dini yardımlar, ahilik teşkilatı ve diğer sosyal kurumlar toplum içerisinde yardımlaşma ve dayanışma temelli faaliyet göstermişlerdir. 
İslamiyet sosyal yardımlaşmalara oldukça fazla önem vermiş ve bu önemi İslam'ın şartlarından biri olan zekât kuralı ile yüceltmiştir. Zekât, İslamiyet'in bir kuralı olmakla birlikte, zenginin görevi ve yoksulun hakkı olarak tarif 


(65 Süleyman Özdemir, “Sosyal Refah'ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: “Refah Karması” ve Sosyal Refah Sağlayıcı Kurumlar”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 48, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, 2004, ss. 97—127, s. 106-108. 
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edilmiştir. Aynı zamanda sosyal yardımlaşmanın aracı unsurları olarak kabul edilen fitre, fidye, nezir (adak) ve kurban gibi başlıklar toplum içerisinde gelir dağılımını düzenleyen kurallar bütünü olarak da kabul görmektedirler!©6, 


Kur'an-ı Kerim'de yer alan zekât ile ilgili ayetlerden bazıları kısaca aşağıda sıralanmıştır!“”: 


e 2. Sure (Bakara Suresi), 43. Ayet 
“Namazı kılın, zekâtı verin, rükü edenlerle birlikte rükü edin.” 
e 9. Sure (Tevbe Suresi) 60. Ayet 


“Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.” 


e 9. Sure (Tevbe Suresi), 71. Ayet 


“Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir.” 


e 21. Sure (Enbiyâ Suresi), 73. Ayet 


“Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. 
Onlar, bize hep kulluk ettiler.” 


» 58. Sure (Mücâdele Suresi), 13. Ayet 


“Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı (vermediğiniz takdirde) korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekâtı verin, Allah'a ve resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.” 


166 Sait Dilik, “Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 1, 1988, ss. 41-80, s. 55-57. 

65 Kuran Tefsiri, o <https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/49/42-43-ayet-tefsiri; 
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Tevbe-suresi/1295/60-ayet- tefsiri;https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Tevbe-suresi/1306/71-72-ayet-tefsiri; https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/EnbiyfoC35A2-suresi/2554/71-73-ayet-tefsiri; https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Mf6C34BCcC3ğA2dele-suresi/3117/13-ayet- tefsiri>, (Erişim Tarihi: 12.11.2017). 
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Osmanlı Devleti'nde Sivil Toplum Kuruluşu: Vakıflar 


Vakıf kuruluşlarının kökenlerine hem Doğu hem de Batı kültürlerinde rastlanabilmektedir. Osmanlı Dönemi'ndeki vakıfların temeli İslam Hukuku'na dayanmaktaydı. Vakıf kültürünün temelinde insanlar arasında yardımlaşma, hayır yapma, sosyal dayanışmayı sağlama ve sosyal adaletsizliği düzeltme gibi fonksiyonlar yer almaktaydı. Bu fonksiyonların İslam dininin emirleri ile doğrudan benzeşmesinden dolayı Osmanlı Devleti dini bir görev olarak kabul ettiği vakıfları ve vakıf kültürünü desteklemiştir. 
Vakıf kültürü yalnızca Osmanlı'da değil, Selçuklu döneminde de sosyal dayanışmayı sağlamak adına önemli bir yer tutmaktaydı. Osmanlı Devleti'nde varlıklı kişi veya kişilerin kurdukları vakıfların yanında, doğrudan devletin hazinesinden mali destek sağlanarak kurulmuş ve işleyişleri devam ettirilmiş devlet destekli vakıflar da bulunmaktaydı. Tanzimat Dönemi sonrasında vakıfların mali, hukuki ve sosyal yönden denetim altına alınması gerekliliğinin o hissedilmesinden dolayı vakıflar Evkaf Nezareti'ne bağlanmışlardır!©, Ancak Osmanlı Devleti'nde Evkaf Nezareti'ne varlık kazandırılmasından önce vakıflar idare edildikleri şekli bakımından üçe ayrılmaktaydılar: Birincisi, eski İslam Devletleri'nde yer alan ve Osmanlı Devleti'ne miras yolu ile geçen “Evkaf-ı kadime”; ikincisi, miri arazinin devri şekli ile kurulan “Evkaf-ı irsâdiye” ve üçüncüsü ise Osmanlı halkının doğrudan kendi mali ve manevi desteği ile kurulan “Evkaf-ı lâzıme-i sahiha”dır. Dolayısıyla Evkaf Nezareti'nin kurulmasına kadar geçen süre içerisinde Osmanlı Devleti'nde vakıfların özel hukuka bağlı olarak özerk bir biçimde yönetildiklerini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Her ne kadar vakıfların yönetimi özerk olsa da öncelikli padişah olmak üzere kaza kadısı, ashâb-ı cihet (vakıf idarecileri), ashâb-ı vezâif (hayrât görevlileri) ve hademei evkaf (vakıf hademeleri) vakıflar konusunda sorumluluk sahibi kişileri meydana getirmekteydi. Ancak yönetim konusunda ne padişahın ne de diğer kişilerin varlığı vakıfların özerkliğine herhangi bir zarar getirmemekteydi. 
Padişahın vakıflar üzerindeki yetkisi, vakıfların halkı doğrudan ilgilendirmesinden ve vakıfların hazine ile olan ilişkisinden dolayı, sembolik bir düzeydeydi. Kadıların vakıflar üzerindeki yetkisi, vakıflara tayin yapmak ve vakıfları denetlemek ile sınırlıydı. Ashâb-ı vezâif ve hademe-i evkafın 


168 Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 178. 
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yetkilerinin dayanak noktası ise vakıflarda görev almalarından ve 


sorumluluklarını yerine getirmelerinden kaynaklanmaktaydı!*. 


Vakıf kültürünün temelinde gönüllülük esası yer almaktaydı. Osmanlı Devleti'ndeki vakıfların bu niteliğinden dolayı günümüz uygulamalarında görülen sivil toplum ile benzer bir ruha sahip oldukları ifade edilebilmektedir'”9, 


Vakıflar genel olarak şehir sorumluluklarının veya görevlerinin yürütülmesinden sorumluydular. Daha açık bir ifade ile vakıflar şehir düzeninin ve kültürünün sağlanmasında kendilerine önemli bir yer edinmişlerdi. Vakıf kavramı belirli bir malın kamu yararına sunulmasını içeren bir anlam ile yüklüdür. İslam devletlerinde vakıflara önem verilmesinin dikkat çeken bir sebebi bireylerin sahip oldukları mallar üzerinde toplumun diğer bireylerinin de haklarının olduğu inancıydı. Bu inanç daha önceden konu edilen İslam dininin toplumsal yardımlaşma ve dayanışma öğretileri ile doğrudan ilgilidir. Bu sebepten dolayı maddi durumu iyi olan kişilerin kamu yararına açık vakıfları kurmaları ve halkın yararına sunmaları kendilerinden beklenen bir faaliyetti. Osmanlı ve Selçuklu toplumlarında genel olarak “okul, kütüphane, hastane, sebil, aşevi, misafirhane, yurt ve sosyal yardım hizmetler”i vakıflar aracılığı ile yürütülmekteydi. Belediye teşkilatları kurulduktan sonra dahi vakıflar ikinci bir belediye teşkilatı gibi görev 


yapmaya devam etmişlerdir!”!. 


Osmanlı kentlerinde kent sunumlarının önemli bir bölümünü oluşturan lağım sistemi ve diğer dereceden önem taşıyan çeşme ve hamam yapımı gibi halkın kullanımına açık olan çok sayıda yapı ve kurum vakıf sistemi ile kurulmuştur. Bu gibi vakıf sunumları yalnızca Müslümanlar tarafından değil, aynı zamanda gayrimüslimlerin çabaları ile de yerine getirilmekteydi. 
Örneğin, kentlerin temiz su ihtiyaçlarını karşılayabilecek kentsel sistemler ve atık suyu evlerden uzaklaştırabilecek kanalizasyon yapıları vakıfların ve çarşı 


19 Mustafa Alkan, “Tanzimattan Sonra Vakıfların İdaresinde Yeniden Yapılanmaya Dair Bir 
Örnek: Adana Evkaf Müdürlüğü”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 19, 2006, ss. 13-31, s. 14. 

179 Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., s. 14. 

7! Bilal (o Eryılmaz, Kamu OYönetimi o Düşünceler-Yapılar-Fonksiyonlar-Politikalar, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2012, s. 232. 
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esnafının kendi kurdukları “avarız sandıkları”nın imkânları ile karşılanmaktaydı'”. 


Osmanlı Devleti'nde yerel nitelik taşıyan sunumların neden devlet tarafından değil de vakıf sistemi tarafından yerine getirildiğinin cevabının verilmesi gerekmektedir. Bu sorunun cevabını ise klasik Osmanlı yönetim sisteminde bulmak mümkündür. 


Klasik Osmanlı yönetim sisteminin temel hedefinde vergi sisteminin muhafaza edilmesi, düzenli bir biçimde vergi toplanması ve vergilerin mümkün olduğunca üst sınıra taşınması ideali bulunmaktaydı. Böylece yerel nitelik (otaşıyan sunumlar genellikle vakıflar tarafından o yerine getirilmekteydi'”?. Bu açıklamadan kısa bir çıkarımın yapılması gerekirse, devletin vergi topladığı sürece halkı kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi için serbest bırakmış olduğu sonucuna varılabilmektedir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin genel politikası, geleneksel kurumların ve toplumsal değerlerin varlıklarını kanunlar yolu ile devam ettirmek üzerine kurgulanmıştır. Bu politikanın sorunsuz bir biçimde devam ettirilebilmesi için de padişahın mutlak bir otoriteye ve devletin maddi güce sahip olması gerekmekteydi. Bu iki kırmızı çizgiye dokunulmadığı sürece halkın tamamının belirli bir özerklik içerisinde yaşamlarını sürdürme garantisi bulunmaktaydı. Bununla birlikte, Osmanlı yönetimi kendi vergi gelirlerine zarar vereceğini düşündüğü yerel toplulukları sistem dışında bırakmaktan geri durmamıştır!”4, 

DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNİN SİVİL TOPLUM 
KURGUSU 


Demokrasinin yaygın tanımlamasına girmeden önce, çağdaş siyaset biliminde ve anayasa hukukunda hukuk ve insan haklarına saygılı ve bu unsurlara uygun bir biçimde modellenmiş yönetim şekillerinin siyasi rejimlerine demokrasi adının verildiğini!” hatırlatmakta fayda görülmektedir. 


Demokrasi Eski Yunan'dan günümüze kadar olan süreçte her zaman için 


199 GG. 


“halk egemenliği”, “ulus egemenliği”, “halk” ve “millet iktidarı” kavramları 


2 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, 3. Baskı, Ankara 2008, s. 
316-317. 

73 Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., s. 14. 

174 Ahmet Cihan ve İlyas Doğan, Osmanlı Toplum Yapısı..., s. 18-19. 

75 Fevzi Demir, Zeynel Bakıcı ve Serkan Çınarlı, Etkin Demokratik Hukuk Devleti, Orion 
Kitabevi Yayınları, Ankara, 2011, s. 30. 
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ile ilişkilendirilmiştir. En genel tanımı ile demokrasi, siyasi iktidarın halk üzerinde şekillendiği bir rejim kapsamında egemenlik yetkisinin doğrudan halka ait olduğu, bireyin yaratılış kaynaklı temel hak ve özgürlüklerinin koruma altına alındığı, halkın kurgusal olarak kendi kendini yönettiği siyasi 


rejimin ve yönetim şeklinin adıdır!”6, 


Sivil toplum demokratikleşme sürecinde otoriter bir devletin hâkimiyetinden Oouzaklaşma o çabasının öaracı bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Çünkü sivil toplum kişilerin iradelerinin gönüllü bir biçimde birleştirildiği ortak bir yaşam alanı olarak kavramlaştırılmaktadır. 
Demokrasinin en önemli iki unsuru olan eşitlik ve özgürlük kavramları, yalnızca devlet ile sivil toplum arasında düzenli bir biçimde dağıtılması sonucunda bir toplum içerisinde işlevsellik kazanabilmektedirler. Bunun için de karar alma yetkisinin sadece devlette toplanmaması gerekmektedir. Karar alma yetkisinin devlet, sivil toplum ve diğer çeşitli kurumlar arasında dağıtılması ve vatandaşların karar almalarını kolaylaştırabilecek bir unsur olan tercih haklarının genişletilmesi demokratikleşme süreci açısından önem taşımaktadır!”. 


Sivil toplumun gündeme geldiği ilk dönemlerde demokrasi ile sivil toplum arasında doğrudan bir bağlantı kurul(a)mamasına rağmen, ilerleyen zamanlarda ve özellikle de günümüzde sivil toplum ile demokrasi birbirlerinden ayrıl(a)mayan iki kavram haline gelmişlerdir. Sivil toplumu daha işlevsel bir hale getirmek için girişilen çalışmaların temelinde demokrasi olgusundan alıntılara rastlamak mümkündür. Bu bağlamda sivil toplum demokrasinin işleyen aracı olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda demokrasi devletin mutlak otoritesine ve askeri yaptırımlara karşı eylem içerisine girebilmek ve mümkün olduğunda direnç gösterebilmek için kullanılan önemli bir araç tanımlamasına sahiptir. Diğer bir ifade ile demokratik olmayan bir yönetim sisteminden demokratik olan bir yönetim sistemine geçiş aşamasında sivil toplum etken unsur olarak görev 


yapmaktadır”, 


76 Fevzi Demir, Zeynel Bakıcı ve Serkan Çınarlı, Etkin Demokratik Hukuk..., s. 30-31. 

777 Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivil Toplum ve Türkiye..., s. 48. 

178 Mine Gözübüyük Tamer, “Tarihsel Süreçte Sivil Toplum”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 
27, Sayı: 1, Haziran 2010, ss. 89-105, s. 90-91; Asiye Aka, “Antonio Gramsci ve “Hegemonik Okul”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 21, Haziran 2009, ss.329-338, s. 330. 
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Farklı bir açıdan değerlendirilecek olunursa bir ülkede sivil toplumun gelişmesi ve genişlemesi, demokrasinin gelişmesi ve genişlemesi ile doğrudan ilişkilidir. Demokrasinin gelişme gösterememesi ve önüne çıkan engellerin sebepleri, sivil toplumun gelişme gösterememesinin sebepleri ile aynıdır. 
Demokrasinin engelleri sivil toplumun da engelleri haline gelmektedir. 
Dolayısıyla sivil toplumun gelişmişlik düzeyi demokrasinin gelişmişlik düzeyine bağlıdır!'?. Bu sebepten dolayı demokrasinin olmadığı yerde sivil toplumun varlığından söz etmek oldukça zordur. Ancak ifade edilen zorluğa rağmen, sivil toplum demokratikleşmenin aracı unsuru da değildir. Sivil toplum çağdaş, modern, akılcı ve demokratik bir toplumun ve devletin vazgeçilemez bir unsurudur'“, Bu noktada demokratikleşme için sivil toplumun sıradan bir araç olmaktan daha fazla ve yoğun bir anlam ifade ettiğinin farkına varılması gerekmektedir. Demokratikleşme için sivil topluma destek vermek yerine, sivil toplumun demokratikleşmeye destek vermesi gerekmektedir. Bu amaçla gerekli olan eylemsel faaliyetlerin sivil toplum tarafından gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sivil toplumun karşısına çıkabilecek her türlü engelin devlet kudreti ile ortadan kaldırılması önem taşımaktadır. Bu durum, aynı zamanda, demokrasi adına büyük bir zorunluluğu da beraberinde getirmektedir. 


Demokrasi ile sivil toplum arasındaki ilişki mecburi bir birliktelik değil, gerçek anlamda var olması gerektiği için varlık kazanan bir ilişkidir. 
Yönetime katılım konusunda halkın bilinçlenmesi ve katılım olanaklarının çoğalması demokrasinin farklı araçlarla daha işler bir hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada aranan işlevsel araç sivil toplum olarak kendisini göstermektedir. Temsili demokrasinin ortaya çıkartmış olduğu eksiklikler sivil toplumun katılımcı ruhu ile giderilmeye çalışılmaktadır!3!, 


Demokratik olmayan bir düzen içerisinde sivil toplumun gelişmesi beklenememektedir. Çünkü siyasal otorite sahip olduğu gücünü kullanarak muhalefette kalmış yapılanmalara söz hakkı tanımayacağı gibi faaliyet alanlarını da daraltabilmektedir. Dolayısıyla sivil toplumun gelişmesi, kendisini gerçekleştirmesi ve gerçek anlamda faaliyet gösterebilmesi için yerleşik bir demokrasi inancına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak böyle bir 


IP Tülay Özüerman, “Sivil Toplum Örgütlerinin Demokratik İşleyişteki Yeri ve Önemi — Türkiye İçin Açılımlar-”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı: 201, Cilt: 21, 1997, ss. 37-46, S.37. 

180 Tülay Özüerman, “Sivil Toplum Örgütlerinin..., s. 37. 

81 Mine Gözübüyük Tamer, “Tarihsel Süreçte Sivil..., s. 91. 
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ortamda sivil toplum kendi özerkliğini muhafaza edebilmektedir. Demokratik toplumlarda siyasal irade belirli dönemlerde yapılan seçimler sonucunda iktidara gelen insan topluluğunun elinde veya özelinde değil, egemenlik hakkını geçici ve temsili bir süre için belirli bir gruba veya hükümete devreden toplumun elindedir. Diğer bir ifade ile siyasal iktidarın geleceği sivil toplumun kendisi hakkında vereceği kararına bağlıdır. Siyasal iktidar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetlerde toplumun onayını almak zorundadır. Toplumsal desteğe sahip olmayan hiçbir karar sonuçları da dâhil olmak üzere uzun ömürlü ol(a)mamaktadır. Demokratik yönetimlerde siyasal iktidarın topluma hesap verebilmesini sağlayabilmek için parlamento, yargı organları ve muhalefet gibi resmi kamu kurum ve yapılanmalar olmakla birlikte, sivil toplum gibi devletin hiyerarşisinde yer almayan denetim mekanizmaları da görev yapmaktadır. Bu noktada sivil toplum siyasal iktidarı denetleyen bir denetim mekanizması olarak faaliyet göstermektedir!*?. 


Sivil toplum ile devlet yapılanması arasındaki yumuşak geçişi sağlayan etken unsur demokrasi kavramıdır. Çünkü sivil toplum devletin hiyerarşik yapılanması içerisinde yer almamaktadır. Sivil toplumun özgürlükçü ve eşitlikçi bir ortamda var olması gerekliliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı devlet ile kurmuş olduğu veya kurmaya çalıştığı iletişimde demokrasi 


olgusu oldukça önemli bir yere sahiptir! 


Sivil toplumun uygar toplum veya uygar toplum düzeni şeklinde anlamlandırılmaya çalışılması, kentleşme olgusunun kırsal hayattan kentsel hayata geçiş sürecini ifade eden bir yaklaşım tarzı ile eş değerli bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Demokrasi kent yaşantısının önemli bir parçası olarak kırsal hayattan farklı bir yöntemi benimsemektedir. Vatandaşların eşit ve özgür bireyler olduğu bilincine ulaşarak siyasi hayatta aktif bir biçimde rol almalarını kurgulayan sivil toplum anlayışının kökleri oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Dolayısıyla sivil toplumu yalnızca kapitalizm döneminin ürünü olarak değerlendirmek yanlış sonuçların elde edilmesine sebep 


olabilecektir!84, 


13 Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil..., . 89. 

183 Murat Yıldırım, “Sivil Toplum ve Devlet”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt: 27 No: 2, Aralık 2003, ss. 226-242, s. 226. 

184 Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 92. 
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SİVİL TOPLUMUN DEMOKRASİYE KATKILARI VE SİVİL 
DEMOKRASİ İDEALİ 


Devlet ile toplum arasında yer alan aracı kurumların en temel görevi devletin faaliyetlerinin demokratik bir zeminde denetlenmesini sağlamaktır. 
Bu bağlamda sivil toplum, devletin toplum tarafından denetlenmesi için görev yapan etkin bir araç nitelemesi ile ortaya çıkmaktadır. Sivil toplum, iktidarı elinde tutan devletin bu gücü baskıcı eylemler için kullanmasının önüne geçmeye çalışmakta ve demokrasinin vaz geçilmez bir unsuru olan muhalefetin özgürce görevini yapmasını sağlamak amacıyla bireyleri ve kurumları örgütlemektedir. Böylece demokratik olmayan siyasal rejimler en doğal yönden zayıflatılmış olmaktadır. Ancak bu alanda sivil toplum ne kadar aktif olursa olsun, siyasal iktidarın topluma bakış açısı dar ve eylemlere karşı toleransı sınırlı ise sivil toplum işlevselliğini ister istemez yitirmektedir! 8”. 


Sivil toplumun varlığı demokrasi olgusunun yalnızca siyasal seçimlerden meydana gelmediğinin güvencesi olarak, siyasal katılmayı içine hapsolduğu çerçeveden kurtarmak suretiyle daha ileri bir aşamaya taşımaktadır. Sivil toplum vasıtasıyla halk belirli dönemlerde oy veren pasif seçmen görünümünden sıyrılarak, seçim dışı zamanlarda katılma olanağı bulduğu protesto, toplu dilekçe, grev ve yürüyüş gibi eylemler sayesinde aktif vatandaş 


niteliği kazanmaktadır!*6, 


Demokrasi içerdiği anlam itibarıyla halkın kendi kendisini yönettiği bir devlet yönetimi şeklidir. Demokratik bir düzende kanunları oluşturmak, uygulamak ve yargılama yapmak vatandaşların hak ve ödevleri arasında sayıldığı gibi bu düzenlemelere itaat etmek de vatandaşlar açısından bir sorumluluk meydana getirmektedir!$”. 


Demokrasiye biçimsel açıdan yaklaşıldığı takdirde ömrünün kısa veya uzun olacağı yönünde çeşitli tartışmalara girmek kaçınılmazdır. Aristoteles'in tüm demokrasilerin ilk önce ve ansızın anarşiye ve ardından tiranlığa dönüşeceği düşüncesi derinlemesine yorumlandığı takdirde, demokrasiye karşıt olan bir düşünür olmasının izlerini takip ederek ve bu izleri başlangıç noktası olarak benimseyerek ayrıntılı bir çözümlemeye gidilmesi daha kolay 


18 Gülgün Erdoğan Tosun, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi 
(Türkiye Örneği), Alfa Yayınevi, İstanbul, 2001, s. 180. 

186 Gülgün Erdoğan Tosun, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet..., s. 180. 

187 Agnes Heller, “Biçimsel Demokrasi Üzerine”, Sivil Toplum ve Devlet Avrupa'da Yeni 
Yaklaşımlar, (Derleyen: John Keane), Yedi Kıta Yayınları, Ankara, 2004, ss. 147-164, s. 
147. 
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bir hale gelebilecektir. Böylece Aristoteles'in kurgusunun çok daha yoğun bir anlam ifade ettiğinin vurgulanması gerekmektedir. Devletin vatandaştan ayrılığı, vatandaşın çoğulculuk niteliği, bireylerin özgürlükleri ve temsil sistemi demokrasinin biçimselliğinin ifade ettiği anlamları meydana getirmektedirler. Bu özneler yazılı bir metin (anayasa) ile güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Çoğulculuk, iktidarı ele geçirmeye çalışan unsurlar arasındaki güç mücadelesinin hangi yönde devam edeceğini tespit etmeye çalışan en önemli niteliksel araçtır. Ancak iktidar gruplarının nasıl ve hangi ölçütler kapsamında oluşturulduğu sorusuna cevap vermemektedir. Bu sorunun cevabını bulmak için temsil sistemine yönelmek gerekmektedir. 
Temsil sistemi bütün vatandaşların katılımı sonucunda iktidarı belirli bir azınlığın almasına rıza göstermek suretiyle iktidarın yasallaştırılmasını ve kabul edilebilirliğini sağlamaktadır. Böylece iktidarın nasıl ve hangi ölçütler kullanılarak oluşturulacağı sorusuna da cevap verilmiş olmaktadır!85, Bu durum bir bakıma azınlık yönetimini yasal bir zeminde değerlendirmek için kullanılan bir tez veya iddia niteliğindedir. Temsil sisteminin azınlık yönetimine yasal zemin hazırladığı bir gerçektir. Her ne kadar bu azınlığı denetleyebilecek mekanizmalar olsa da bu başlıkların işlevselliği de tartışmalıdır. 


Konuyu daha fazla açıklığa kavuşturmak gerekirse, seçme yeterliliğine sahip vatandaşların belirli seçim dönemlerinde oy kullanmak suretiyle devleti yönetme haklarını belirli bir süreliğine azınlık bir gruba devretmesi, iktidarın nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır!“ İktidarın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulacağı sorusu da adaylar arasından en uygununu tercih ederek haklarını devretmeye rıza gösterme şeklinde açıklanabilmektedir. Ancak bu noktada yeni bir soru ortaya çıkmaktadır. İktidarı ele geçirmeye gönüllü olan adayların en uygunluğu nasıl tespit edilecektir? Bu noktada toplumsal değerler, ideolojiler, hayat şartları, dini inançlar, hayata bakış açısı, umutlar, korkular ve vatandaşların refah seviyeleri adaylar arasından en uygununu 


seçmek için kısmi ölçütleri meydana getirmektedir!” 


188 Agnes Heller, “Biçimsel Demokrasi Üzerine”..., s. 148. 

189 Agnes Heller, “Biçimsel Demokrasi Üzerine”..., s. 148. 

99 CHP'de Seçim Başarısı Hangi Etkenlere Bağlanıyor, '89 Sendromu'na Karşı Hangi Adımlar 
Atılacak?, <https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48834912>, (Erişim Tarihi: 15.08.2019); Levent Gönenç, “Meşruiyet Kavramı ve Anayasaların Meşruiyeti Problemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 1, 2001, ss. 131-192, s. 132- 
134, 
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Demokratikleşme aşamasının tamamlanmasından önce konu edilmesi gereken en önemli başlık sivil toplum ile devlet arasındaki ayrışmadır. 
Yalnızca bu başlık kapsamında demokrasinin sivilleşmesi tarif edilebilir. 


Sivil toplum ile devlet arasındaki uyuşmazlık gibi görünen karşıtlık kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Ancak bu karşıtlığın düşmanlık şeklinde değil, birbirlerinin etki alanına olan uzaklıkları şeklinde açıklanması daha doğru olacaktır. Bu etki alanı iki tarafın iletişim, kavga ve uzlaşma alanlarının da sınırlarını çizmektedir. Sivil toplumun alanı genişlediği ölçüde devletin (siyasal toplumun) alanı aynı oranda azalmaktadır!?!. Bu sebepten dolayı sivil toplum ile siyasal toplum arasında ters orantı mevcuttur. 


Demokratikleşmeyi başaran ülkelerin yarısı seçimli demokrasi olarak da adlandırılan “illiberal demokrasi” sınıflandırmasına dâhil olmaktadır. İlliberal demokrasiye biraz sonra tekrar değinilecek olmakla birlikte, bu tür demokrasinin en temel sorunu demokrasiyi derinleştirmekten uzak olmasıdır. 
Bu sorun üzerine, ayrıca, vurgu yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla demokrasinin derinleştiril(eymediği ve yüzeysel kaldığı bir ortamda çoğulcu demokrasi yerine minimal demokrasinin hüküm sürmesine olanak tanınması ileri demokrasiye ulaşma hedefini küçültmektedir. Bununla birlikte derinleşmiş ileri bir demokrasiye ulaşmak için gösterilen çabaların tabanında ise sivil toplum yer almaktadır. Demokrasinin anlamsal boyutunu genişleterek ve yalnızca devletin, ne işe yaradığı belli olmayan, aracı bir unsuru şeklinde anlamlandırılmasından o uzaklaştırılarak odaha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi ve sivil toplumun merkezileşmeden sıyrılarak daha yerel bir hal alması toplumsal düzeyle içselleştirilmesi adına önem taşımaktadır!??. 


İlliberal demokrasiye (liberal olmayan demokrasi) sahip ülkeler özgür kurumlardan ve kurumlaşmış bir demokrasi kültüründen yoksundurlar. 
Bununla birlikte sahip oldukları anayasa da liberal temellerden uzak kalmaktadır!*3. 


Demokrasi, anayasal liberalizm ve siyasi ve sivil özgürlükler arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Daha geniş bir ifade ile demokrasi ile anayasal liberalizm ve siyasi özgürlükler ile sivil özgürlükler eşleştirilebilmektedir. 


9! Mümtaz'er Türköne, “Devletli Sivil Toplum”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 89-98, s. 93. 
Ahmet Karadağ, “Demokratikleşme ve Sivil Toplum: Liberal Düşünce Topluluğu Örneği”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 61-88, s. 67. 

193 Yılmaz Bingöl, “Bilgi Çağında Demokrasiye Geçiş Tartışmaları”, The Journal of 
Knowledge Economy & Knowledge Management, Cilt: 4, Sayı: 2, Sonbahar 2009, ss. 109- 126,s. 114-115. 
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İlliberal demokrasiler gelişme gösteren bir sanayidir. Buna rağmen çok az sayıda illiberal demokrasi gelişme göstererek gerçek anlamda demokrasi haline dönüşmüştür!?, 


Demokrasi ile sivil toplum kavramlarının bir arada kullanılması son dönemlerde yaygın bir alışkanlık haline gelmesine rağmen, tarihsel açıdan devlet geleneğinin köklü bir biçimde geçmişe doğru uzandığı toplumlarda ve sık aralıklarla askeri müdahalelerin yapıldığı yönetim sistemlerinde devlet ile toplumun birlikteliğinden hangi anlamın çıkarıldığı felsefesine değinmek gerekmektedir. Bu iki kavramı bir araya getirebilmek için devlet geleneği ve demokrasi mücadelesi önemli etken unsurları oluşturmaktadırlar. Türkiye'de Osmanlı Devleti'nden gelen devlet ile toplumun katı bir biçimde birbirinden ayrıldığı inancı yaygındır. Cumhuriyet döneminde ise öncelikle tek partili ve ardından gelen çok partili siyasal yaşam merkezden uzaklaşmaya çalışılan, ancak bunu başaramayan bir tablo sergilemektedir. Sık aralıkla gerçekleştirilen askeri müdahaleler “topluma karşı fesad” anlayışının kuvvetlendirilmesi için gerekli olan zemini hazırlamıştır. Dolayısıyla demokrasi arayışları “toplumdan yana olanlar” ve “devletten yana olanlar” arasında meydana gelen çatışmalar sonucunda iki farklı boyutta 


şekillendirilmeye çalışılmıştır!?. 


Türkiye'de yaşanan demokratikleşme tartışmalarının temelinde devletin demokratik bir düzen içerisinde yerinin neresi olacağının bilin(e)memesi veya konumlandırılamaması sorunsalı yer almaktadır. Bu sorunsala karşı çeşitli yaklaşım tarzları mevcuttur. Bu yaklaşım tarzlarından birisi güçlü devlet ve zayıf sivil toplum kurgusunun ortaya çıkartmış olduğu veriler ışında tartışılan demokratikleşme arayışıdır. Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi için kurgulanan model tarzı, devlet ile sivil toplum arasındaki hiyerarşik yapılanma anlayışından uzaklaşılarak devletin ve sivil toplumun aynı masada ve eşit bir biçimde konumlandırılması ve devletin baskıcı gücünün sivil toplum lehine azaltılması yönünde evrimleşmiştir. Bu şekilde sivil toplum devlet karşısında mutlak bir güce kavuşmasa bile, en azından eşit seviyede 


4 Fareed Zakaria, “The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs, Vol.: 76, No.: 6, 
November/December 1997, pp. 22-43,p.23-24. 

95 Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye'de Demokrasi ve Sivil Toplum”, Global / Yerel Ekseninde 
Türkiye, Derleyenler: E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2000, ss. 99-118, s. 99-100. 
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olması, beklentileri karşılayabilecektir!?9, Bununla birlikte, demokratikleşme adına sivil toplumun devlet karşısında mutlak bir güce kavuşması ve özerk bir alana sahip olması gerekmemektedir. Yalnızca sivil toplumun özgürce hareket edebileceği bir alan yaratılması ve devletin baskıcı gücünden sıyrılarak yumuşak bir güç haline gelmesi, kanımızca, yeterli olacaktır. Böyle bir durumda devletin “eşitler arasında birinci” olabileceğinin vurgusunun yapılması gerekmektedir. 


Sivil toplumun demokrasi ile bütünleşmeye çalıştığı noktada demokrasinin “halkın iktidarı” tanımı bazı kararsızlıklara sebep olmaktadır. 
Çünkü halk olarak nitelenenin varlıksal teması tartışmalıdır. Halk bir toplum içerisinde yaşayan bireylere teker teker verilen isim mi, yoksa bir bütünü çağrıştıran bir kalabalık mı? Bu soruya cevap verebilmek için halkı organik bir bütün olarak kabul etmek kısa bir başlangıç için elverişli bir yaklaşım tarzı olacaktır. Ancak bireyin bütünlükten uzaklaştırılarak yönetsel anlamda tehlikelere karşı savunmasız bırakılması demokrasi anlayışının değil, “totaliter otokrasi”nin bir sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu sonuca rağmen modern demokratik devlet anlayışının “uyum” üzerinde değil, “siyasal çatışma” zemininde varlık kazandığı kabul edildiği takdirde, halkın organik bir bütün olduğu anlayışı da reddedilmiş olmaktadır!9”. 


Sivil toplum düşünde hiçbir tekil unsurun bütünü tek başına temsil etmesine izin verilmemektedir. Böylece toplum içerisinde var olan bireylerin, grupların ve toplulukların haklarının korunması da güvence altına alınmış olmaktadır. Sivil toplumun çoğulcu yapılanması karşısında farklı unsurların uyum içerisinde olmak yerine siyasal bir çatışma ortamında mücadele etmek zorunda kalmaları siyasal özgürlükler adına kaçınılmaz bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Bu noktada siyasal özgürlüklerin birey yerine, bireyler topluluğunu temsil ederek veya hedef olarak belirleyerek şekillendiği bir anlayış meydana gelmektedir. Çünkü insan kalabalığı veya insan topluluğu kendi içerisinde son derece uyumlu bir biçimde örgütlenmiş ve toptancı bir yaklaşımla tekliği yok saymış bir yapılanmadır. Bununla birlikte insan topluluğu her zaman için bireysellikten uzaklaşarak “bütün adına davranmaya daha yakın” bir görünüm sergilemektedir. Bireyin ayırıcı özelliği ise özgürlüğü hayatının odak noktasına yerleştirdikten sonra bu amaç için her 


196 Gülgün Erdoğan Tosun, “Birleştirici Demokrasi Devlet-Sivil toplum İlişkisinin Yeniden 
Yapılandırılması İçin Bir Analiz Aracı Olabilir mi?”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 23-54, s. 35. 

197 Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye'de Demokrasi ve..., s. 102-103. 
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türlü uyumu reddederek mutlak bireyselliğe ulaşma çabasını kendisine bir ideal olarak benimsemesidir. Bu sebepten dolayı birey sivil toplum için önem taşımaktadır. Bireysel anlayışa sahip sivil toplumun, kalabalık yapılanmasının bireyciliği ve bireylerin farklılığını reddeden anlayışı kapsamında, tek tiplik ve uyum arayan insan topluluğu iktidarı ile çatışmaya girmesi kaçınılmaz bir sonuçtur”, 


SİVİL TOPLUM VE LİBERALİZM BİRLİKTELİĞİ 


Liberal devlette birey ve birey iradesi toplum ve devlet anlayışını meydana getirmektedir. Bu düzen içerisinde birey toplumun, devletin ve siyasal iktidarın kökenini oluşturmaktadır. Liberal devlet anlayışına göre insanlar belirli bir düzen içerisinde ve toplum halinde yaşamaya başlamadan önce “doğal yaşama dönemi” adı verilen bir süreçten geçmişlerdir. İnsanlar bu düzen içerisinden kendi iradeleri ile aralarında yaptıkları bir sözleşmeye dayanarak çıkmışlardır!”. 


Sosyal bir felsefe düşüncesi nitelemesine sahip liberalizmin kökenleri 17. 
Yüzyıl'a kadar dayanmaktadır. İlk başlarda John Locke'un eserleri kapsamında sosyal bir özgürlük nitelemesiyle kavramlaşan liberalizm, ilerleyen dönemlerde Adam Smith ve David Hume gibi düşünürlerin çalışmaları özelinde ekonomik anlamda özgürlükçü bir düşünce şeklinde ortaya çıkmıştır. Kelime kökeninin anlamı itibarıyla İngilizce'de yer alan “liberty” kelimesinin “özgürlük”, “hürriyet” ve “serbestlik” anlamları kapsamında türetilen liberalizm kelimesi, özgürlük düşüncesi ve özgürlüğü savunan bir sistem olduğu yönündeki şekliyle anlamlandırılmaktadır. 
Liberalizmin daha geniş bir tanımını vermek gerekirse şu şekilde bir deneme yapılabilmektedir: Liberalizm, bireyi temel alan ve bireyin sosyal ve ekonomik alanda daha etkin bir özne olmasını amaçlayan, bireyin hak ve özgürlüklerini muhafaza altına alan ve piyasa ekonomisinin devlet müdahalesinden uzak bir biçimde kendi başına işleyebileceğini savunan bir düşüncedir. Bu tanım kapsamında liberalizmin dört temel unsuru ortaya çıkmaktadır: Bireysellik (Bireycilik), Rasyonel ve Ekonomik İnsan, Özgürlük ve Laissez Faire ve Doğal Düzen”, 


8 Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye'de Demokrasi ve..., s. 103. 

9 Ayferi Göze, Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet, 6. Baskı, Beta 
Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 3. 

200 Coşkun Can Aktan, “Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm..., s. 3-4. 
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Bireysellik (Bireycilik) 


Liberal öğreti bireyin egemenliği ve özgürlüğü üzerine kurgulanmıştır. 
Birey toplum, millet, sınıf, halk gibi unsurlardan daha üstün bir varlık olarak kabul edilmiştir. Liberalizm öğretisinde temel çıkış noktası olarak birey esas alındığı için ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasal söylemlerin tümünde birey tartışmanın merkezine yerleştirilmektedir. Daha kısa bir tanımlama ile liberalizm için kutsal olan bireydir. Diğer kurumsal varlıklar yalnızca bireyin özgürce ve kendi iradesi ile yaşayabilmesini temin etmeye çalışan unsurlardır”, 


Bireyler toplum sözleşmesinde canlarını, mallarını, özgürlüklerini ve kutsal ve önemli saydıkları bütün değerlerini koruma altına alabilmek için sivil toplum içerisinde yaşamayı tercih etmişlerdir. Çünkü sivil toplum içerisinde yer al(a)mamak sahip oldukları değerleri ve özgürlükleri her an kaybedebilecekleri endişesini meydana getirmektedir. Bu meydana gelişin kaynağı ise bu yönde bir inanç geliştirilmiş olunmasına bağlanabilmektedir. 
Daha dolaysız bir yöntem ile açıklamak gerekirse, sivil toplumun toplum sözleşmesinde (o bireye Obir güvence vermiş olduğunun vurgusu yapılabilmektedir?. 


Birey devlet için bir değer kaynağıdır ve bu sebepten dolayı da bireyin araçsallaştırılmasına izin verilmemelidir. Devlet bireyin mutluluğunu, huzurunu ve refahını sağlamak için vardır. Devlet bu amaçlarına ulaşabilmek için bireyin doğuştan sahip olduğu ve iradesi ile kendisine teslim ettiği hak ve özgürlüklerini her türlü olumsuzluğa karşı korumak durumdadır? 


Rasyonel ve Ekonomik İnsan 


“Homo economicus” olgusu klasik ve neo-klasik iktisadın önemli bir çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu olgu bireyin sahip olduğu bütçe veya maddi imkânları çerçevesinde elde edebileceği en yüksek refah seviyesine vurgu yapmaktadır. Homo economicus tüketici olarak elde ettiklerinden en fazla tatmin duygusunu yakalamak isterken, üretici olarak da mümkün olduğunca fazla kâr elde etmek istemektedir. Daha kısa bir tanımlama ile 


21 Coşkun Can Aktan, “Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm..., s. 4. 

22 Işıl Bayar Bravo, “Hegel ve Liberalizm”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Güz 
2006, ss. 111-122. 

203 Ayferi Göze, Liberal Marxiste Faşist..., s. 5. 
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homo economicus “fayda maksimizasyonu” sağlayabilme çabası içerisine giren bireyi tanımlamaktadır”, 


Özgürlük 

John Locke'a göre insanlar doğal hallerinde özgür ve eşittirler. Bu değerlerini koruma altına alabilmek için bireysel yaşamdan toplumsal yaşama geçmişlerdir. Bireyler toplumsal yaşamın getirmiş olduğu güvence ve kurallar bütünü altında özgürce yaşamaktadırlar ve kendi özgür iradeleri ile hareket etmektedirler. Doğal hukukun egemen olduğu dönemlerde, bu düzenin oluşturmuş olduğu hukuk kurallarına karşı gelenlerin kurumsal bir biçimde cezalandırılamaması sorunu bulunmaktaydı. Gerçekte cezalandırma söz konusu olmakta, ancak cezalandırma eylemi mağdur olan kişi veya yakınları tarafından (o gerçekleştirilmekteydi. . Bu o sistemin o olumsuzluklarından uzaklaşabilmek için ilk önce doğal hukuk sisteminden uzaklaşmak gerekmekteydi. Bunun için de üstün bir otorite veya egemen bir güce ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu ihtiyaç kapsamında bireyler kendi iradelerini üstün bir otorite olarak anlamlandırdıkları devlete kendi aralarında düzenlemiş oldukları toplumsal bir sözleşme ile teslim etmişlerdir. Sözleşmenin dikkat çeken en önemli unsuru bireylerin iradelerini teslim ettikleri devletin bireysel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmamış olmasıdır. Devlet bu konuda yalnızca bireysel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır”. 


Devletin temel görevi özgürlüklerin kanunlar çerçevesinden kullanıldığı sürece müdahale edilmemesini güvence altına almaktır. Çünkü bireylerin kendilerini gerçekleştirerek mutluluğa erişmelerinin yolu bireysel özgürlükten geçmektedir. Bireyler kanunlar önünde eşit oldukları sürece özgür olabileceklerdir. Devlet ise bireylere eşitlik adaletini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Bireylerin eşit olduğu bir ortamda özgürlük(ler) konusunda endişe duyulmaması gerekmektedir. Çünkü böyle bir ortamın varlığında özgürlük kendiliğinden ortaya çıkmış olmaktadır. Diğer açıdan değerlendirilecek olunursa özgürlük bireysel hakların korunması için gerekli olan en temel araçlardan birisini oluşturmaktadır?"©, 


24 Hüseyin Akyıldız, “Tartışılan Boyutlarıyla “Homo Economicus” ”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 2008, ss.29-40, s. 30. 

205 Ayferi Göze, Liberal Marxiste Faşist... . 3-4. 

26 Ayferi Göze, Liberal Marxiste Faşist..., s.11. 
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Laissez Faire ve Doğal Düzen 


Liberalizmin temel ilkeleri arasında yer alan “Laissez Faire ve Doğal Düzen”in vurguladığı husus ekonominin işleyiş düzeninde doğal bir düzenin yer aldığıdır. Bu sebepten dolayı devlet doğal işleyen bu düzene müdahale etmemeli veya sınırı düzeyde müdahale olarak nitelendirilebilecek eylemlerde bulunmalıdır. Bu düzen fizyokratlar tarafından “Laissez-faire, Laissez-passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler)” söylemi ile 


savunma altına alınmaya çalışılmıştır”. 


Klasik liberalizmin temel çalışma konusu veya çıkış noktası her zaman için sivil toplum ile devlet arasındaki ilişki olmuştur. Bu ilişki iki unsur arasındaki çıkış noktasını da somutlaştıran bir görev üstlenmiştir. Devlet iyi gördüğü her şeyi yapmak yetkisine sahip olmalı mıdır? Vatandaşlar devlet tarafından kendileri için öngörülen her türlü kontrolsüz zorunluluğa uymalı mıdır? Devlet sivil toplumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin tamamına bundan sonra bu tür faaliyetleri kendisinin gerçekleştireceğini iddia ederek el koyabilir mi? Bu sorulara klasik liberalizm “hayır” cevabını vermektedir. 
Eğer bir toplumun gelişmesinin sağlanması isteniyor ise toplumu kendi hayatını yönlendirebilecek şekilde özgür bırakmak gerekmektedir. Devlet bu noktada toplumun hayatına yıkıcı etki yapabilecek yönlendirmelerden kaçınmalıdır. Bu noktada devletin müdahale etme alanının daraltılması 


gerekmektedir”. 


Kendine özgü bir felsefeye sahip olan liberalizm geçmişten getirmiş olduğu değerleri ve sosyalist ve faşist sistemlerle girmiş olduğu mücadeleleri ile günümüzde özgürlüğü savunan “otorite düşünce” veya “siyasal sistem” olarak kabul edilmektedir. Liberalizmin savuntularının demokrasi ve insan 


haklarının savunduğu değerler ile bir bütünlük taşıması sayesinde liberalizm 


kurgusu günümüzde güçlü bir yere ve öneme sahip olmuştur”. 


207 Coşkun Can Aktan, “Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm..., s. 4. 

28 Steven Scalet and David Schmitz, Civil Society and Governmnet, “State, Civil Society and 
Classical Liberalism”, (Edited by Robert C. Post and Nancy L. Rosenblum), Princeton University Press, United Kingdom, 2002, pp. 26-47, p. 26. 

299 Halis Çetin, “Liberalizmin Temel İlkeleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2001, ss. 219-237, s. 220. 
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Liberalizmin kurgusunda insanlar çeşitli haklara sahiptirler ve bu hakların korunması da devletin görevleri arasındadır. Diğer bir ifade ile insanların haklarının korunması görevi devletin yükümlülüğü altındadır?" 


Liberalizmin kurgusunu yaptığı liberal devlet anlayışında birey oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü liberal devlet bireyci bir yaklaşıma sahiptir. 
Liberal devlette bireysel tercihler önemli bir konumda yer almaktadır. 
Devletin temel hedefinde bireyin yer almasından dolayı bireysel mutluluk liberal devlet için önemli bir amaç haline gelmiştir. Birey liberal öğretide yaratıcı bir konumdadır. Bu yaratıcılık bireyin kendi iradesiyle devleti meydana getirmesinde de görülmektedir. Birey devletten önce gelmektedir. 
Özgürlük birey için kendi kaderini kendisinin tayin etmesi için bir yöntemdir. 
Özgür olan bireyler akıl ve irade konusunda bağımsızdırlar. Bireyler kendi dünyaları (içerisinde (başkalarının oözgürlüklerine Ozarar (overmeden yaşayabilmektedirler. (Bireylerin (özgürlüklerinin osınır o başkalarının özgürlüklerine zarar vermeye başladıkları nokta ile çevrelenmiştir. Devletin görevi bireylerin kendi dünyalarında özgürce yaşamaları için gerekli olan zemini hazırlamakla sınırlıdır. Siyasal iktidar bireyin hak ve özgürlükleri ile sınırlandırılmış durumdadır. Siyasal iktidar bireylerin özerk alanına müdahale edememekte ve bireyin özerkliğini ortadan kaldırabilecek bir eylemde bulunamamaktadır. Bununla birlikte siyasal iktidar bireyi bir araç haline de getirememektedir. Bireylerin özgürlükleri ile devletin otoritesi arasında kalan ve tanımlanmamış “alan” liberalizmin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır?! 
alanı sivil toplum kurgusu üzerinden tanımlamak ve var olduğu düşünülen bu boşluğu yerel düzeyde sivil bir ortam oluşturarak doldurmaktır. 


. Bu noktadaki amacımız söz konusu yapılan tanımlanmamış 


Sivil toplum çoğulcu bir anlayışın ürünüdür. Dolayısıyla tek tipçilikten uzak bir yaklaşım tarzını benimsemesi özünde yer alan çoğulcu anlayıştan kaynaklanmaktadır. Katı bir bireycilikten uzaklaşan sivil toplum devletin toplumsal hayata müdahale etmesini ve toplumsal hayatı tekelci bir anlayış ile toptan yönetmesi girişimine karşı çıkmaktadır. Sivil toplumun devlete atfettiği görev toplumsal uyuşmazlıkları bir hakem rolünde çözüme kavuşturması ve küçük bir azınlığın toplumun tamamına hükmetmesinin önüne geçebilmesidir. 


219 E Fuat Keyman, “Kamusal Alan, Sivil Toplum ve Demokrasi”, Sivil Toplum ve Demokrasi, 
Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 99-122,... s. 119. 
21 Halis Çetin, “Liberalizmin Temel İlkeleri”,..., s. 220. 
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Bu sayede devlet istikrarın, barışın ve huzurun tarafsız bir gözeticisi 


konumuna gelmektedir??? 


SİVİL TOPLUM VE DEVLET (SİYASAL TOPLUM) 


Avrupalı siyasal düşünürler 18. Yüzyıl'ın ortalarına kadar sivil toplum kavramının siyasal birlikteliğin bir yardımcısı veya ortağı olduğu görüşü üzerinde uzlaşmışlardı. Bu dönemde sivil toplum, bireylerin siyasal toplumun kuralları altında yaşadığı, kendi kurallarını oluşturduğu, toplum içerisinde belirli bir düzen kurduğu barışçı ve iyi yönetimi sağlayıcı bir birliktelik niteliği ile kabul edilmiştir. Bu görüş açısından dolayı sivil toplum ile devlet aynı anlamlandırma özelinde kullanılmıştır. Sivil toplum ile devlet birbirlerinin yerlerine kullanılan iki özdeş kavram olarak kabul edilmekteydi. 
Az önce vurgulandığı gibi bu birliktelik bir ortaklığa da vurgu yapmaktaydı. 
Bir devletin üyesi olan ve yurttaş kimliğine sahip bir birey aynı zamanda sivil toplumun da bir üyesi sayılmaktaydı. Dolayısıyla belirli hak ve borçlara sahip olan birey devletin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde hayatını devam ettirmek zorundaydı. Sivil toplumun bu klasik anlayışı 18. Yüzyıl'ın ortalarına kadar İngiltere, Fransa ve Almanya'da değişmeden kabul görmüştür. Bu tarihten sonra sivil toplumun anlamında değişiklik yaşanmış, kavrama olan bakış açısı yenilenmiş ve tek bir boyuttan değerlendirilen kavram çok boyutlu bir anlama sahip olmuştur. Sivil toplumun dönüşümü yeni bir alan yaratmış, tartışma ve çatışma ortamını da beraberinde getirmiştir?!3. 


Sivil toplumun devletten ayrılmasında Anglo-Amerikan düşünce tarzının etkisinin olduğu kabul edilmektedir. Bu düşünce tarzında “devlet” kendi başına eylemlerde bulunan, kendisine bağlı olanların itaatini bekleyen ve ayrı bir kişiliğe sahip olan bir kurum olarak kabul edilmekteydi?"*, 


Hobbes'tan Hegel'e doğru evrimleşen modern siyasal düşüncede devlet aklın son ürünü olarak varlık göstermektedir. Devlet, kendisine çizdiği sınırlar 


içerisinde varlık gösteren, insanın kendi doğasına uygun bir biçimde hareket edebileceği ve yaşamını sürdürebileceği bir yerdir?5. 


Devlet, baskıcı ve bağımlı bir yapılanma olmasından dolayı, tarihsel sürecin nihai hedefinde yer almamakta ve son varış noktası şeklinde de 


22 Norman Barry, “Klasik Liberalizm ve Sivil Toplum”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs 


Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 55-60, s. 57. 
213 John Keane, “Sivil Toplum ile Devlet..., s. 47-48. 
John Keane, “Sivil Toplum ile Devlet..., s. 49. 
Norberto Bobbio, “Gramsci ve Sivil Toplum..., s. Ol. 
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düşünül(e)memektedir. Devlet zaman içerisinde farklı bir düzen üzerinde yeniden şekillendirilebilecek bir kurumdur. Sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkinin yeniden şekillendirilmesi ilerlemenin toplumdan devlete olan yönünü 


devletten topluma doğru yöneltmiştir?"6, 


Sivil toplum ile devlet arasındaki ayrım ilk olarak Hegel tarafından yapılmıştır. Hegel 1821 yılında yazdığı “Hukuk Felsefesi” adlı çalışmasında sivil toplum ile devletin ayrılığına vurgu yapmış, ailenin akıl yürütme yolu ile devlet kurumuna ulaşmasında bir basamak görevi gördüğünü ifade etmiştir?"7. 


Hegel?'e göre sivil toplum tarihsel bir değerlendirme kapsamında ve zaman içerisinde kendiliğinden olgunlaşan bir yapılanma olarak çarşı ekonomisi, sosyal örgütlenmeler, ticari şirketler, insanlar ve devlete gebe kalmayan kurum ve kuruluşu içinde barındıran geniş bir alana sahiptir. Sivil toplum tek tip bir düzen yerine devletten bağımsız olan farklı birey, grup ve 


toplumu bir araya getiren bütünleştirici bir nitelik ile donatılmıştır?!8, 


Devlet yapılanmasını açıklayabilmek için çalışma yapan bir diğer düşünür de Georg Jellinek'dir. Jellinek tarafından ilk baskısı 1900 yılında yapılan “Allgemeine Staatslehre” adlı kitapta yer alan “Üç Unsur Teorisi” kapsamında somutlaştırılmaya çalışılan tanım önem taşımaktadır. Bu teoriye göre devlet tüzel kişiliğe sahip bir varlık olarak “insan, toprak ve egemenlik” unsurlarından meydan gelmektedir. Bu kapsamda devlet şu şekilde tanımlanmaktadır: “Devler, belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır.” Bu teorinin birinci unsurunu oluşturan “insan topluluğu” hukuk içerisinde “millet” olarak ifade edilmektedir. Teorinin ikinci unsurunu oluşturan “toprak parçası” ise “ülke” şeklinde somutlaşmakta ve üçüncü unsurunu oluşturan “egemenlik” ise devletin “toprak parçası üzerinde”ki iktidarını ifade etmektedir. Bir devletin egemen varlığından bahsedebilmek için bir “toprak parçası üzerinde” belirli bir “insan topluluğu”nun yönetme, hükmetme veya iktidar yeterliliğine sahip 


olması gerekmektedir"? 


Romalılar devlet kavramını “civitas” veya “res publica” terimleri ile karşılamışlardır. Civitas kelime anlamı itibarıyla “site, medine, şehir devleti” 


Norberto Bobbio, “Gramsci ve Sivil Toplum..., s. 94. 
217 Vehbi Bayhan, “Türkiye'de Sivil Toplum..., s. 151. 

218 Vehbi Bayhan, “Türkiye'de Sivil Toplum..., s. 151-152. 
29 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 4. 
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anlamlarına gelmektedir. Diğer yandan hukuki anlamı ile civitas, “medeni 


hakları kullanma ehliyetine sahip yurttaşlar topluluğu”nu ifade etmektedir?” 


Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacgues Rousseau tarafından savunulan “Sosyal Sözleşme Teorisi” ile devletin oluşumu açıklanmaya çalışılmıştır. Sosyal Sözleşme Teorisi?”ne göre insanlar tarihin bir döneminde tabiat halinde yaşamaktaydılar ve bu dönemde ani bir karar sonucunda kendi akıl ve özgür iradeleriyle tabiat halinden dışarı çıkmaya karar vermişlerdir. Bu kararın somutlaşabilmesi için kendi aralarında bir sözleşme yapmışlardır. Bu sözleşmesinin somut hali veya sonucu ise devlet yapılanmasıdır. Dolayısıyla devleti insan iradesinin bir sonucu olarak anlamlandırmak gerekmektedir?" 
Bu anlamlandırma özelinde kısa anlatım yapmak gerekirse devletin kendiliğinden ortaya çıkmadığı, insanların kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme sonucunda bilinçli bir biçimde insanlar tarafından yaratılmış olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir??, Bu durumda devletin kutsallığı? tartışma konusu haline gelmektedir. Çünkü insanlar tarafından oluşturulmuş yapay bir kurum ile Tanrı tarafından özellikle öğütlenen veya doğrudan yaratılan bir oluşum arasında fark vardır. Bu tartışma konusu ileriki aşamalarda yeniden değerlendirilecek olmasından dolayı şimdilik bu kadar açıklama yeterli görülmektedir. 


Sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecek birbirinden farklı görüşler bulunabilmektedir. Sivil toplum devletin istikrarı için yasallığın, meşruluğun bir kaynağı olarak görülmekte ve keyfiliğe, baskıya ve sınırlarını aşan bir hükümete karşı bir direnç unsuru olarak kabul edilmektedir. 
Sivil toplum bazen devletten önce kendiliğinden ortaya çıkmış bir yapılanma olarak görülmekte ve bazen de kendisinin de ihtiyaç duyduğu yasal zeminin ve karşılıksız mali kaynakların devlet tarafından hazırlanmasından sonra ortaya çıktığı kabul edilmektedir?*, Bu iki farklı görüşün varlığını sorgulayabilmek ve gerçek olanı doğrulayabilmek için devlet kavramının anlatımına devam etmek gerekmektedir. 


29 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 7. 

2! Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 37. 

22 Coşkun Can Aktan, “Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm..., s. 8. 

23 Şükrü Uslu, “Laiklik-Din İlişkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Sayı: 16, 2004, ss.235-250, s. 236. 

Robert C. Post and Nancy L. Rosenblum, Civil Society and Governmnet, Introduction, (Edited by Robert C. Post and Nancy L. Rosenblum), Princeton University Press, United Kingdom, 2002, pp. 1-25,p.1. 
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Devlet kanun yapma yetkisi ile dengeleyici bir unsur olarak varlığını sürdürmektedir. Bir görüşe göre devletin yokluğunda özel kesimin baskısı artacak, toplumda anarşik bir düzen hâkim olacak ve özel kesim piyasayı kendi tekeli altına alabilecektir. Bu sebepten dolayı, genel anlamda değerlendirmek gerekirse, ne insancıl hak ve özgürlükler ne de çoğulculuk hakları kanunların uygulama gücü olmadan çok fazla anlam ifade etmemektedir”. 


Temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra toplum içerisinde yer alan gruplara ve kurumlara yeterli miktarda kaynak temin etmek ve açıkça yüklenilen görevleri yerine getirebilmeleri ve kendi aralarında işbirliği içerisinde bulunabilmeleri için yetkilendirmek devletin görevidir”, 


Devlet adı altında kurumsallaşan yapılanma yasal, yönetsel, hukuksal, askeri ve kültürel boyutları olan çok zamanlı bir gerçekliği meydana getirmektedir. Ancak devlet yapılanması yukarıda sayılan bu unsurlar ile sınırlandırılamayacak kadar geniş bir alana yayılmıştır. Örneğin, devlet tarafından yasal olarak tanınan, ancak devletin hiyerarşik yapılanması içerisine girmeyen özel kesim, gönüllü kuruluşlar, pazara yönelik bireysel ve toplumsal girişimler de devletin bir parçası olarak değerlendirilebilmektedir?”. Çünkü resmi kurumlar ile resmi olmayan kurumlar devlet çatısı altında bütünleşmekte ve gerektiği zaman da ayrışmaktadır. Bu birleşme ve ayrışma eylemleri sivil toplum ile devlet arasındaki (o ilişkinin Ove iletişimin somutlaşmış şekli (olarak değerlendirilebilmektedir. 


Türkiye'de devlete atfedilen anlam ve önemden dolayı, Türk siyasal hayatında ülke için yapılması gereken her şeyin devlet tarafından yapılması gerektiği ve gerekliliği bir kültür haline gelmiştir. Böyle bir kültürün gelişmesinin sebebi ülke için yapılması gerekenlerin devlet tarafından kendi tekeline alınmış olmasıdır?3, Ancak bu durumu, hemen başlangıçta, bir sorun olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü devlet, mutlak otoriter gücü sayesinde ve ülkemizdeki “devlet baba” anlayışı ile yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır bir görünüm sergilemektedir. Devlete karşı olan bu yaklaşım tarzının artıları ve eksileri mutlaka bulunmaktadır. Bu noktadaki 


Robert C. Post and Nancy L. Rosenblum, Civil Society and Governmnet,..., p. 
Robert C. Post and Nancy L. Rosenblum, Civil Society and Governmnet,..., p. 
Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 36. 

Ömer Çaha, “Sivil Toplum Üstüne”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 9-22, s. 9. 
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vurgulanması gereken asıl husus devletin çevresinde oluşan bir topaklanmanın olması gerektiği gibi dağıtılamamasıdır. 


Tarafımızca topaklanma şeklinde kavramsallaştırılmaya çalışılan olgunun sebebi devletin çevresinde “toplumsal bir dinamizmin oluşması”? 
ve bu oluşumun sorunlu bir alanı da beraberinde getirdiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 


Sivil toplumun oluşma süreci farklı açılardan değerlendirilebilse de vurgu yapılması gereken nokta sivil toplumun varlığı ve genişlemesi özelinde yoğunlaşmaktadır. Buna göre sivil toplum, devleti kendi sınırlarına çekilmeye zorlayacak ve toplumun yönetimde daha fazla yer almasını sağlayacak bir niteliğe sahiptir. Bu nitelik sivil toplumun kendi alanını genişletmesi ile birlikte önem kazanmaktadır. Sivil toplum sayesinde toplum kendi kendini örgütleyen ve yöneten bir yeterliliğe kavuşacaktır. Aynı zamanda sivil toplum devletten bağımsız bir alanı oluşturmakla birlikte “baskıcı devlet” örgütlenmesi belirli alanlar haricinde müdahaleci olamayacak ve bu sayede orantısız devlet uygulamaları denetim altına alınmış olacaktır?9, 


Sivil toplumun devletten bağımsız olması, devlet ile arasında mutlak bir ayrılığın olduğu ve devlet ile iletişiminin olmadığı anlamına gelmemektedir. 
Bağımsızlık bu biçimiyle yorumlandığı takdirde sivil toplumun siyasal yönü ihmal edilmiş olmaktadır. Sivil toplum siyaseti etkilemeye çalışan, kendi içerisinde siyasal bir gücü barındıran sosyal, siyasal ve toplumsal bir alandır. 
Bu alan devlete karşı girişilen, devleti almış olduğu veya alacak olduğu kararlar kapsamında etkilemeye çalışan ve kararlara yön gösterme amacı içerisinde olan “etkinlik” faaliyetlerinin ogerçekleştirildiği (o çerçeveyi oluşturmaktadır”!, 


Türkiye?de yorgun devlet olarak ifade edilmek istenen olgu devletin çok fazla alana müdahale etmesinden dolayı temel görevlerine ayıracak vakit ve enerji bulamaması ve bu yüzden dolayı da işleyişinin yavaşlamasıdır. Bu yorgun devlet yapılanmasından kurtulabilmek için devletin kendi sınırlarına çekilmesi gerekmektedir. Bu aşamada sivil toplum hedef nokta olarak gösterilmektedir. Bireyi ön plana çıkarabilmek için devletin ikinci planda tutulması önem taşımaktadır. Bu bir amaç olarak da değerlendirilebilmektedir. 


29 Ömer Çaha, “Sivil Toplum Üstüne”,..., s. 9. 

20 Tülay Özüerman, “Sivil Toplum Örgütlerinin..., s. 40. 

3. A. Tarık Gümüş, “Demokrasilerde Sivil Toplum Ve Devlet-Sivil Toplum İlişkisinde Karşılaşılabilecek Sorunlar”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3- 4,2014, ss. 529-572, s. 534. 
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Öyleyse bu amacı gerçekleştirebilecek unsurun ne olduğunun cevabının verilmesi gerekmektedir. Bu cevap en kısa şekli ile “Sivil toplum”dur?. 


Sivil toplumun hedefinde yönetimin sivilleşmesi ideali yer almaktadır. 
Toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak duran veya gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler kapsamında toplumdan soyutlanmış kararlar alan bir devletin varlığında sivil toplumdan söz edilmesi olanaksıza yakın bir durumu ortaya çıkartmaktadır. Dolayısıyla sivil toplumun devlet ile toplum arasında ara seviyede duran bir unsur olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Devletin her alanda mutlak güce ve otoriteye sahip olduğu bir düzen içerisinde toplumun Oo özerkliğinden, ara kurumlardan ve sivil (o toplumdan bahsedilememektedir?3, 


Türkiye'deki devlet geleneğinin çoğulculuk anlayışından uzak olması ve daha çok otoriter bir yapı sergilemesi yöneticilerle yönetenler arasında bir ayrışmayı da beraberinde getirmektedir. Bu anlayış kapsamında iki taraf arasında birbirlerine ulaşmayı engelleyen görünmez bariyerlerin varlığı aşırı bürokratizm uygulamasını ortaya çıkartmaktadır. Bu aşılamaz gibi görünen engellerin yaratmış olduğu iletişim ortamında ise resmi olmayan ilişkiler ve iletişim yöntemleri gelişmektedir. Resmi olmayan iletişim ortamında bürokratlar, milletvekilleri, siyasi partilerin üyeleri ve diğer unsurlar arasında meydana gelen iletişimin kişisel tercihler kapsamında yapılmasından dolayı ikili Ove çoklu ilişkiler devlet disiplinine yakışır bir zemine oturtulamamaktadır. Bu durumun keyfi yönetimi ortaya çıkarttığını ifade etmek oldukça zor olmakla birlikte, yönetsel unsurların görünmeyen bir el ile kuvvetli bir biçimde desteklendiğini belirtmek güç değildir. Bürokratik merkeziyetçilik devletin işlerliğini azaltarak hantallaştıran özelliği ile bağımsız bir muhalefetin varlığını imkânsız konuma düşürmektedir. Böylece sivil toplumun kendisine yasal ve toplumsal bir zemin yaratmasının da önüne geçilmiş olmaktadır? 


Bir devletin gücü sahip olduğu askeri imkânları, asker ve silah sayısı, çevresine göstermiş olduğu saldırgan tavrı, kendisine olan güveni ve kazandığı savaşlar ile değil, ekonomisi ile ölçülmektedir. Zaten ekonomik yönden tam bağımsız ve güçlü olan bir devletin diğer unsurlar açısından da üstünlük göstermesi beklenen bir sonuçtur. Bu sonuca göre ekonomisi kuvvetli olan bir devlet dünya devletleri arasında zirveye oturmaktadır. 


232 Tülay Özüerman, “Sivil Toplum Örgütlerinin..., s. 42. 
23 Ömer Çaha, “Sivil Toplum Üstüne”,..., s. 16. 
24 Gülgün Erdoğan Tosun, “Birleştirici Demokrasi Devlet..., s. 42. 
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Ekonominin uluslararası alandaki sözcülük görevini de diplomatlarla eşzamanlı olarak hareket eden sivil toplum üstlenmektedir. Bu durum Türk diplomatların giriştikleri her faaliyet kapsamında, karşılarında rakip devletin sivil toplum kuruluşlarını bulmaları ile daha belirgin bir biçimde açıklanabilmektedir?, Konuya bu açıdan yaklaşmak gerekirse, sivil toplumu dış ilişkilerde kullanmak fikri son derece akılcı bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Çünkü bazı durumlarda askeri ve siyasi yaklaşımların yetersiz kaldığı görüşmelerde, soğuk ve sıcak iletişim hallerinde sivil toplumun görev üstlenmesi hem ortamı yumuşatacak hem de belirli kalıplara sıkışmaması sebebi ile karşı taraftan daha fazla değer görerek iletişim kanallarını açık tutabilecektir. Özellikle dış ilişkilerde askeri kuvvet gösterilerinde bulunmak ve siyasi manevralar yapmak yerine, sivil bir hareketten destek almak biraz daha etkili sonuçların elde edilebilmesi için faydalı olabilecektir. Çünkü İngiliz Şair William Shakespeare'ın ifade ettiği üzere, “Açık bir el, sıkılmış bir yumruktan daha güçlüdür.” 


Sivil toplum devlete işlerlik kazandıran bir unsurdur. Ekonominin ağırlıklı olarak devletin elinde bulunduğu ülkelerde, devlet bürokrasi aracılığıyla mutlak bir otoriteye kavuşmuş olmaktadır. Ekonomik faaliyetler devlet adına bürokratların elinde dönmeye başlamaktadır. Siyasetçilerin almış oldukları kararlar olması gerektiği şekliyle ve ölçüsünde denetlenemediği takdirde siyasetçi ve bürokrat hâkimiyeti ortaya çıkmaktadır. Bürokratların bu gücü etkili, verimli ve devletin çıkarları kapsamında kullanmadığı veya kullanamadığı takdirde, gerçek amaçlar yerine makam aracı almak, makam odalarını yeniden döşemek, lojmanlar yapmak gibi biraz da kişisel eylemler olarak değerlendirilebilecek faaliyetler içerisine girebilmeleri olanaksız değildir. Devletin imkânlarının ve gücünün siyasetçiler ve bürokratlar tarafından gereksiz yere tüketilmesinin önüne geçebilecek mantıklı tek güç sivil toplumdur. Sivil toplum devleti kendi içerisinde düzene sokabilecek, uluslararası alanda ise temsil edebilecek ve gücünü ortaya koyabilecek bir unsurdur. Sivil toplumun varlık göster(e)mediği veya zayıf olduğu devletler Türköne'nin ifadesiyle “... içeride aslan, dışarıda da süt dökmüş kedi gibidirler.”2“ 


Bu noktada önemli olan ve bir sorun olarak algılanan unsur devletin küçültülmesi değil, demokratikleşmesidir. Benzer biçimde toplumun organik 


2 Mümtaz'er Türköne, “Devletli Sivil Toplum”,..., s. 95. 
25 Mümtaz'er Türköne, “Devletli Sivil Toplum”,..., s. 95. 
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bir hale gelmesi çoğullaşmasından daha önemli değildir. Devlet için iyi olanın devlet veya devletçi seçkinler tarafından belirlenmesi yerine, doğrudan toplum tarafından belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu noktada vatandaş pasif konumundan sıyrılarak aktif bir konuma geçebilecek ve böylece toplumsal talepler bir tartışma ortamında gerçeklik kazanabilecektir. Vatandaşın siyasal otoritenin temsilcisi gibi davranması bir kimlik kaygısının yaşandığını göstermektedir. Bu kaygıyı azaltabilmek için vatandaşın sivil hakları savunan bir kimlik ile hareket etmesi önem taşımaktadır?”. 


Devlet vatandaşını belirli bir ideoloji çerçevesinde şekillendirmeye çalıştığı ve kalıba uydurma girişiminde bulunduğu takdirde, vatandaşın, devletin çevresinde kendisine ait bir alanı oluşturması oldukça zordur. Bu zorluk devletin vatandaşına karşı bakış açısı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. o Devletin (o vatandaşını (o yönlendirilmeye Oo muhtaç Oo ve yönlendirilmediği takdirde kendisinin güvenliğini, birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atabilecek varlıklar şeklinde anlamlandırması ve bakış açısını yalnızca bu endişeler kapsamında daraltması, vatandaşı pasif bir konuma sürüklemektedir. Böylece vatandaş, doğal işleyiş süreci içerisinde, devlet tarafından önceden belirlenen kalıplara girmesi için teşvik edilmektedir. 
Böyle bir zihniyetin hâkim olduğu bir devlet düzeni içerisinde sivil toplumun kurgulanmasını ve gelişmesini beklemek çok fazla iyimser olmak anlamına gelmektedir? 


SİVİL DİN VE SİVİL İSLAM KURGUSU 


Bu bölümde sivil toplumun İslam dinine yakınlığı ve İslam dininin sivilliği tartışma konusu yapılacaktır. Bu tartışma sivil din kavramı ekseninde şekillendirilecektir. 


İslam devletlerinde demokrasinin bulunmadığı tezinin temelinde çoğu İslam devletinin geçmişte veya günümüzde diktatörlük ile yönetildiği görüşü yer almaktadır. Bu görüşü mutlak biçimde kabul etmek oldukça zordur. İslam ile demokrasi arasında herhangi bir bağın olmadığını ifade etmek İslam dininin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. İslam dininin demokrasiye sıcak bakmadığı yönündeki söylemi, geçmişte veya günümüzde diktatörlükle yönetilen İslam devletlerinin izinden giderek ortaya çıkartmak veya ispatlamaya çalışmak, fikir dünyasını yanılmaya yönlendirebilecektir. 


27 E.Fuat Keyman, “Kamusal Alan, Sivil Toplum..., s. 120. 
238 A. Tarık Gümüş, “Demokrasilerde Sivil Toplum..., s. 530. 
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Bununla birlikte, İslam dini ile demokrasi arasında herhangi bir bağ olmadığını ifade ettirebilecek bir bilgi kaynağı bulunmamaktadır. Mevcut durumda, çeşitli gözlemler kapsamında yapılan yorumlamalar yalnızca farklı devletlerin İslam dinini algılayış biçimlerinden kaynaklanmaktadır. 
Diktatörlükle yönetilmiş veya yönetilen hiçbir devletin İslam açısından geçerli veya kabul edilebilir olma durumu bulunmamaktadır. Benzer biçimde İslam'ın getirmiş olduğu hükümler diktatörlüklerin kaynaklarını kurutmuş ve söylemlerini de çürütmüştür?”, 


Sivil toplum ile İslam dini bir bütün halinde düşünüldüğü takdirde, bu iki unsurun o birbirlerini otamamladıkları (o görülebilecektir. İslam dininin kurgulamaya çalıştığı “orijinal ve ideal toplum” modelinin sivil toplumun anlatımında yer aldığı yönünde görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerin temel alındığı önemli bir nokta şu şekilde özetlenebilmektedir: İslam dini duyurulmaya başlandıktan sonra kısa bir süre içerisinde insanlar, yaşadıkları coğrafya ve kabile esaslarına göre ayrışarak, “Müslim” ve “gayrı Müslim” şeklinde toplumsal olarak bölümlenmişlerdir. Ancak bu iki kesimin, yukarıda da söz edildiği gibi, hem aynı coğrafyada yaşamaktan hem de kabile bağlarının olmasından dolayı ayrışması kabul edilmemiştir. Bu soruna bütünleşme kavramı ile çözüm aramak yeni bir kurguyu beraberinde getirmiştir. Böylece iki farklı kesimi bir araya getiren “kent örgütlenmesi (a/- mujtama'al-madini)” modeli İslam dünyasında sivil topluma atfedilebilecek ilk örnek olarak kabul edilmektedir”, 


Sivil toplum dini özgürlükler adına verilen mücadelenin temelleri üzerinde yükselmiştir. Bu da sivil toplumun din ayrımı yapmadan her türlü dini inancı özünde barındırdığı anlamına gelmektedir. Çünkü İslam dininde görülebileceği gibi din geçici de olsa topluluk şeklinde örgütlenmeyi, bir topluluk duygusunu yaratmayı, bütün olmayı ve bu sayede geniş kitlelere yayılmayı veya ulaşmayı gerektirmektedir”!, 


Bu noktada önem kazanan temel uğraş İslam dinini demokrasi ve sivil toplum ile uyumlaştırmak ve aralarındaki benzerlikleri keşfetmektir. Bu amaçla Şerif Mardin'in de vurguladığı gibi “uzun dönemde İslam'ın “sivil 


29 Murat Çizikça, “Sivil Toplum Kuruluşları-İslam Dünyası ve Demokrasi”, Sivil Toplum ve 
Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 171-176, s. 171. 

240 Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye'de Demokrasi ve..., s. 108. 

241 Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, ..., s. 48. 
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din” (civil religion) olmaya yönelmesinin” zeminini, demokrasiyi ve sivil 


toplumu İslam dini ile bütünleştirmeye çalışan arayışlar oluşturmaktadır?” 


İslam dininin özünde demokrasiye karşı hiçbir olumsuz söylem veya uygulamanın bulunmamasına rağmen, İslam devletlerinde görülen ve gerçekte olmaması gereken diktatörlük yönetimlerinin meşru (kanuna veya dine uyun olan) kaynağı nedir? Diktatörlük yönetimleri dünyanın her yerinde görülebilmekle ( birlikte, İslam ile diktatörlüğün obağdaştırılmasının temelindeki yanlış yorumlamanın kaynağı nedir? Bu soruların cevaplarını İslam dini ile sivil toplumun bütünleşmesinin açığa çıkartıl(a)maması 


gerçeğinde aramak gerekmektedir?”. 


Bu bütünleşmenin sağlanamaması ve Batı tarzında bir sivil toplum anlayışının geliştirilememesinin sebebi Emeviler döneminde varlık kazanan hanedan ve saltanat uygulamasının devleti ve toplumu şekillendirdiği ve hatta toplumu belirli kalıplara sıkıştırdığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Ancak konuyu bu kadar kısa ve basit bir biçimde açıklamanın tek yönlü bir yaklaşımı beraberinde getirmesinden dolayı, kavramların oluş şekillerine ve süreçlerine değinmek zorunlu bir konuma yükselmektedir. Sivil toplumun tarihsel kökenlerine bakıldığı zaman kavramın şekillenmesinde toplumların dini inançlarının, kültürel ve sosyal yapılarının önemli etkilerinin olduğu gözlemlenebilmektedir. İslam toplumlarında, Batı”da olduğu gibi, demokratik bir geleneğin bulunmamasına rağmen, sivil bir dayanışmanın ve örgütlenmenin var olduğu bilinmektedir. Sivil toplum ile sivil dayanışmanın benzer söyleyişlere sahip olmalarına rağmen, aynı anlamsal sonuçları ortaya çıkartmadıklarını ifade etmek gerekmektedir. Sivil toplum devlet karşısında kazanmış olduğu anlam kapsamında siyasi bir çerçeveye sahip olmaktadır. 
Sivil dayanışma ise insanın sosyal bir varlık olmasından dolayı siyasi değil, sosyolojik bir anlama sahiptir. Buna rağmen, sivil dayanışma ile sivil toplumun aralarında önemli bir ilişkinin veya birleşmenin var olduğu ifade edilebilmekte ve bu ilişkide geçmiş ile geleceğin bir süreç dâhilinde 


bütünleştiği gözlemlenebilmektedir?". 


22 Şerif Mardin, “Civil Society and İslam”, Editor: A.J.Hall, Politics in the Third Turkish 
Republic, San Francisco, 1995. (Aktaran: Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye'de Demokrasi ve..., s.11n). 

28 Murat Çizikça, “Sivil Toplum Kuruluşları..., s. 172. 

24 Ali Rıza Abay, “Sivil Toplum Ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma Ve Sivil 
Toplum Örgütleri” 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitabı, 24-26 Kasım, Eskişehir, 2004, ss. 271-281, s. 276. 
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İslam dininin sesi ve yönlendiricisi olan Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin ve peygamberlerin hayatlarından, yaşanmışlıklardan ve toplumsal olaylardan söz edilerek gelecek toplumların belirli kurallar çerçevesinde hareket etmeleri istenmiştir. Bu amaçla toplumlara öğütler verilmektedir”. 
Örneğin; 

“Bu böyle olmuştur; çünkü Allah, bir topluluğa lutfettiği nimetini, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir.”?* 


“Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. 
Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz.” 


İslam dininin sivil toplum, demokrasi, toplumsal dayanışma ve bütünleşme kavramlarına yaptığı vurguya kısa bir ara verilerek, din alanında farklı bir kavramsallaştırma olan “sivil din” olgusuna değinmek önem taşımaktadır. 


Sivil din, Jean-Jacgues Rousseau'nun “Toplumsal Sözleşme” eserinde dinin toplumsal ve siyasal yönü üzerinden kurgulanan bir kavramdır”, Bu noktada “Sivil İslam” olarak kavramsallaştırılmaya çalışılan konunun Rousseau'nun sivil din kurgusu ile yakınlığı olmadığını vurgulamakla birlikte, din ve sivillik üzerinden yürütülen tartışmanın belirli bir kurgusal temele yerleştirilebilmesi amacıyla, bu bölümde sivil din konusuna yer verilmiştir. 


Rousseau için din siyasi ve toplumsal önemi olan bir konudur. 
Rousseau'nun dine olan bakış açısı ve toplumsal açıdan vermiş olduğu önem laikleşme savunucuları ile arasında bir anlaşmazlığın meydana gelmesine sebep olmuştur. Rousseau dini, toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan bir nesne olarak araçsallaştırmaktadır?*. Bununla birlikte, Rousseau din ile 


25 Recep Ardoğan, “İslâm Açısından Sivil İtaatsizliğin Teorik Temelleri”, Toplum 


Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, No: 9, 2011, ss. 51-72, s. 55. 
26 Kur'an Tefsiri, 8. Sure (Enfal Suresi), 53. Ayet. < http://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Enfo 
C3YA21-suresi/1213/53-ayet-tefsiri > (Erişim Tarihi: 19.12.2017). 
27 Kur'an Tefsiri, 13. Sure (Ra'd Suresi), 11. Ayet. < http://kuran.diyanet.gov.tı/tefsir/Ra'd- 
suresi/1718/1 1 -ayet-tefsiri > (Erişim Tarihi: 18.12.2017). 
Özgüç Orhan, “Jean-Jacgues Rousseau'da Sivil Din Kavramı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 68, No: 3, 2013, ss. 1-35, 8.2. 
Özgüç Orhan, “Jean-Jacgues Rousseau'da Sivil..., s. 3-4. 
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siyaset (veya devlet) arasında meydana gelen yakın bir ilişkinin varlığından söz ederek bütünsel bir yaklaşım sergilemeye çalışmıştır. Ancak Rousscau dini devletin üstünde tutmamıştır. Devletin, dini denetlemesi görevi üzerine vurgu yapmış ve dinin özgürce yaşanması gerekliliğine inanmıştır”9 


Rousseau'nun sivil din kurgusunu toplumsal sözleşme ortamında ve din ile siyasetin bir arada ve dengeli bir biçimde kaynaştığı bir model kapsamında şekillendirdiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Hz. Peygamber'in din ile siyaseti sorunsuz biçimde bir araya getirdiğini ve uygulamaya yansıttığını düşünen Rousseau, bu başarılı sistemin İslam topraklarının barbar kavimler tarafından istila edilmesi sonucunda bozulduğunu ve din ile devletin 


ayrıştırıldığını öne sürmüştür”!, 


Rousseau “Toplumsal Sözleşme” eserinde bir devletin kendi kurumsal temellerine hizmet eden din olgusundan yoksun biçimde kurulamayacağını belirtmiştir. Bu ifadenin derinlemesine analiz edildiği bir yaklaşım tarzı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ifadenin temelinde Rousseau'nun din ve siyasi unsurlar çerçevesinde yapmış olduğu kapsamlı bir araştırmanın varsayımları yer almaktadır. Rousseau'nun bu söyleminde dinin vatandaşları motive edici (isteklendirici) bir tarafının olması ve toplum içerisinde yardımlaşmayı desteklemesi gibi özellikleri önemli bir yer 


tutmaktadır”, 


Rousseau'nun sivil din kurgusunun temelinde devletin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir din inancı yer almaktaydı? 
devletin sınırları içerisinde yaşayabileceğini Pagan inancı üzerinden ifade etmeye çalışmıştır. Her devletin kendisine ait hükümeti ve dini inancı olduğu gibi kendilerine özgü tanrıları da bulunmaktaydı. Her devlet benzer biçimde inandıkları tanrılarını kanunlarından ayırt etmemekteydiler. Bu sebepten dolayı devlet ile tanrılar arasında din kavgaları veya savaşları çıkmamaktaydı. 
Siyasi savaş bir bakıma din savaşı anlamına gelmekteydi. Ancak inançlar kendi ulusal sınırları dışına da çıkmamaktaydı. Bu durum bir bakıma savaşın kendi ulusal sınırları içerisinde sürdürülmesi anlamına gelmekteydi. Bir 


. Rousseau sivil dinin belirli bir 


29 Maurice Barbier, Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Kaknüs Yayınları, (Çeviren: 


Özkan Gözel), Birinci Basım, İstanbul, 1999, s. 157. 

Yasin Aktay, “Amerika'da Sivil Toplum ve Dinin Temelleri”, Sivi/ Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 177-212, s. 184. 

Ronald Beiner, Civil Religion: A Dialogue in the History of Political Philosophy, Cambridge University Press, 2011, New York, USA, p. 12-15. 

Maurice Barbier, Modern Batı Düşüncesinde Din..., s. 157. 
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devletin tanrısı diğer bir devletin tanrısı üzerinde hiçbir hak iddia etmemekteydi. Bununla birlikte, Paganların tanrıları kıskaçlık duygusuna sahip değillerdi”, Bu din ve tanrı inancı bir bakıma yerel veya bölgesel bir inanç olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Yukarıdaki anlatılardan bu gibi bir yorumu çıkartmak mümkündür. Çünkü Rousseau'nun bu ifadelerinden elde edilebilecek en kısa sonuç çok fazla tanrının ve dini inancın olduğu bir düzen içerisinde, her tanrının ve inancın sınırlarının önceden belirlenmiş ve birbirlerine müdahale etme gibi eylemlerden yoksun bırakılmış olmasıdır. Bu yoksunluk tanrıların kıskanç olmaması ile açıklanmaya çalışılmıştır. 


Eski dönemlerde devlet ile tanrı(lar) amaçsal açıdan bir bütün olarak düşünülmekteydi. İnsanlar tanrıları için değil, tanrılar insanlar için savaşmaktaydılar. Romalılar bir yeri işgal etmeden önce orada bulunan tanrılara bölgeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmaktaydılar. İşgal edilen yer(ler)de Roma kanunları geçerli olmaya başladığı gibi, Romalıların tanrıları da aynı yer(ler)de hüküm sürmeye başlamaktaydılar. Hz. İsa bu şartlar altında yeryüzüne geldikten sonra “din krallığı”nı kurarak dini inançları siyasi sistemden ayırmıştır. Böylece devlet tek güç olmaktan çıkmıştır. Ancak bu yeni yapılanma Hristiyan milletlerini sürekli biçimde yıkıma uğratan “iç bölünmelere” yol açmıştır. Paganlar, kendi inançlarına göre “öbür dünya krallığı” düşüncesi kabul edilemez bir sonuç olmasından dolayı, Hristiyanlara asi ve isyankâr bir millet gözü ile bakmışlardır. Çünkü Hristiyanlar uysal ve güçsüzken boyun eğiyor gibi görünmelerine rağmen, gerçekte gücü ele geçirme olanağını kovalayan fırsatçılar olarak değerlendirilmişlerdir. Bu inanç uyuşmazlığından ve güvensizlikten dolayı Hristiyanlar işkencelere maruz bırakılmışlardır?5. 


Rousseau din olgusunu “insanın dini” ve “yurttaşın dini” olmak üzere ikiye ayırmıştır. İnsanın dininde tapınak, ibadethane, tanrıya sunulacak herhangi bir kurban veya dini tören bulunmamaktadır. İnsan yalnızca kendi içinde tanrıya inanmakta ve ona sessizce dua etmektedir. Yüksek ahlak ilkeleri ile çevrelenmiş bu inanç insanı yücelten bir niteliğe sahiptir. Bu din temiz ve sade bir inanç çerçevesinde şekillenmektedir. Gerçek tanrıcılık ve doğal “Tanrı Hukuku” bu dini inancın özünde vardır. Yurttaşın dininde ise tek bir ülkede geçerli olan ve o ülkenin korunmasında görev alan bir tanrı inancı bulunmaktadır. Bu inancın özünde dini törenler yer almakta ve koruyucu 


254 Jean-Jacgues Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 13. 
Basım, (Çeviren: Vedat Günyol), 2015, s. 125. 
255 Jean-Jacgues Rousseau, Toplum Sözleşmesi,..., s. 127. 
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meleklerin ülkeyi kötülüklerden koruduğuna inanılmaktadır. Bu inanç dışında kalanlar imansız ve barbar olarak nitelendirilmektedirler. Dolayısıyla konu edilen inanç kendi özünde “toplumsal ya da pozitif din hukuku” görüşünü taşımaktadır”, 


İnsanlar istedikleri her dine inanmak özgürlüğüne sahiptirler. Devletin veya egemen gücün insanların inandıkları dine müdahale etme veya din konusunda zorlama girişimlerinde bulunma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. 
İnsanların dini inançları devletin dışında belirli bir özerkliğe sahiptir. Devletin öbür dünyada hiçbir hükmü ve yetkisi bulunmadığı için insanların dini inançlarına müdahale etme hakkı da yoktur. Devletin beklentisi insanların dünyada sorunsuz biçimde iyi bir vatandaş olarak yaşamalarıdır. Devlet için her insanın iyi bir yurttaş olması yeterlidir. Bu noktada din insana dünyalık işlerini sevdirecek aracı bir unsur olarak görev yapmaktadır”7. Rousseau'nun bu anlatımının temelinde şekillenen düşünce, bireyin dini inancına devletin müdahale etmemesi gerekliliği üzerinde yükselmektedir. Devletin mutlak gücünü bir kenara bırakarak bireyin inançlarına ve düşüncelerine saygı göstermesi gerekmektedir”, Bu anlatımdan kısa bir sonuç elde edilmeye çalışıldığı takdirde ifade edilmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilmektedir: Devletin, bireyin din duygusunu yönlendirebilecek veya destekleyebilecek kurumlar kurarak herhangi bir dini inancı vatandaşlarına benimsetmeye veya bir inancı diğer inançtan üstün tutmaya çalışması vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı sonucunu meydana getirebilecektir. Bununla birlikte, devletin kendisinin taraftar olmadığı diğer inançlara ve bu inançlara mensup bireylere karşı nasıl bir tavır sergileyeceğini de önceden tahmin etmek zorlaşmaktadır. Devletin, dini siyasallaştırmasının önüne geçerek, dinin sivil bir düşünce kapsamında yaşanmasına uygun bir zemin oluşturmak birey adına olumlu bir yaklaşımı sergileyebilecektir. Bu çıkarımın temelinde ise John Locke'un din ile siyaset arasındaki ayrımı yer almaktadır. Locke'a göre kiliseyi devletin denetiminden uzaklaştırmak gerekmekteydi. Devlet yöneticisinin yalnızca dini gerekçelere dayanarak karar alması, dünyevi iktidardan daha fazla ileriye gidemeyen bir yapılanmanın kendi sınırlarını belirleyememiş olması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu da kilise ile devletin bir vücut içerisinde var olamayacağı veya olmaması gerektiği anlamına gelmekteydi?”. 


256 
257 


Jean-Jacgues Rousseau, Toplum Sözleşmesi,..., s. 129. 

Jean-Jacgues Rousseau, Toplum Sözleşmesi,..., s. 133-134. 

28 Maurice Barbier, Modern Batı Düşüncesinde Din,..., s. 169-170. 

29 Maurice Barbier, Modern Batı Düşüncesinde Din,..., s. 187-188; 192-193. 
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Eski inançlarda tanrı ile yasalar birbirlerinden ayrılmazken ve bir bütünlüğü sembolize ederken, Hristiyanlık dünya yaşantısında ayrı bir özerk alanı yaratmıştır. Bu özerk alanın gerçek anlamı dinin siyasetten veya dünya işlerinden ayrı bir alanda değerlendirilmesidir. Bu özerk alanda yaşamaya başlayan insan gerçekte iki farklı güç arasında bölünmüş durumdadır. 
Hristiyanlık dininin gerekleri ile dünya veya devlet işlerinin zorunlulukları insana farklı görevler yüklemiştir. Bu durum kendi içerisinde bir çelişkiyi de meydana getirmektedir. Rousseau'nun “sivil din” kurgusu bu noktada varlık kazanan çelişkileri ortadan kaldırmak için işlevsel bir niteliğe sahiptir. Sivil din anlayışının nihai hedefinde insan ile yurttaş arasındaki bölünmüşlüğe son vermek ve bir bütün oluşturmak amacı yer almaktadır”, 


Rousseau'nun sivil din kurgusuna biraz ara vererek kavramın geçmişteki evrimsel sürecine değinmek önem taşımaktadır. Çünkü bir kavramın hangi aşamalardan geçerek bir bütün haline geldiğini bilmek, kavramın mutlak hedefinin ve gelecekteki olası kurgularının önceden tahmin edilebilmesi için önem taşımaktadır. 


Sivil din olgusu klasik antik çağlarda varlık gösteren Yunan kent devletlerindeki yerel tanrılara kadar geri gitmektedir. Çünkü Platon'un din bilimi üzerinden hareketle sivil din olgusuna ulaştığı düşünülmektedir. Roma İmparatorluğu'nun başlı başına dini bir akımı (veya modası) olan ve imparatoru ibadetin en doğal nesnesi haline dönüştürmesine aracılık yapan sivil din olgusu, ilerleyen süreç içerisinde modern anlamdaki kurgusuna Rousseau'nun “Toplumsal Sözleşmesi” ile kavuşmuştur. Böylece sivil din kavramı, gerçekte, Platon'dan Rousseau'ya doğru evrimleşen bir çizgi üzerinde hareket etmiştir. Sivil din, kurgusal bütünlüğü ile din kavramını klasik anlamından soyutlayarak bireyleri siyasi anlamda devlete bağlayan bir araç haline dönüşmüştür”. 


Rousseau, Hristiyanlık dininin yarattığı etkileri eleştirmekteydi. Bu bağlamda Rousseau, din inancının vatandaşların devlete olan sadakatlerini ve dünyevi görevlerini yok saymalarına veya önemsememelerine sebep olduğunu ifade etmekteydi. Örneğin, Hristiyan askerlerin savaşmak yerine ölmeyi tercih etmelerinin sebebi diğer yaşama (ahirete) sadakatle bağlı kalmalarından (veya ahiret hayatının dünya hayatına tercih edilmesinden) kaynaklanmaktaydı. Bu da Hristiyan askerleri güçsüz ve savaşmaktan aciz bir 


29 Gülnur Acar Savran, Sivil Toplum ve Ötesi..., s. 108. 
2! Wilfred M. MeClay, “The Soul of a Nation”, The Public Interest, Number: 155, Spring 2004, pp. 4-19, p.9. 
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hale getirmekteydi”. Çünkü gerçekte ulaşılmaya çalışılan huzur dolu dünya 


ile içerisinde yaşadıkları sahte zaman dilimi arasında yapılan bir karşılaştırmada, her zaman için hayali kurulan rahat ve huzurlu mekân daha yoğun bir biçimde istenmektedir. Anlık olarak içerisinde yaşanılan sahte zaman diliminde yoksulluk, hastalık, sıkıntı ve benzer zorluklar ile mücadele etmek yerine, hayali de olsa sonsuz huzura kavuşmak düşüncesi daha cazip gelmektedir. Sonsuz huzura ulaşmanın yolunun ölmekten geçmesinden dolayı, Hristiyan askerlerin gerçek bir mücadele içerisine girmeden kendilerini kaderin ellerine teslim etme düşüncesi içerisine girmeleri kolay bir biçimde anlaşılabilecek bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Böyle bir durumda dünya hayatı kendi iç işleyiş düzeni içerisinde yavaşlamakta ve bozulmaya başlamaktadır”. Belki de bu sebepten dolayı Hz. Peygamber Müslümanlara “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız!”2“* öğüdünü vermiştir. 


263 


Kur'an-ı Kerim'in 28. Kasas Suresi'nin 77. Ayeti'nde”*” insanlara 


“Dünyadan da nasibini unutma!”7© emri verilmektedir. 77. Ayet'in uzun hükmü şu şekildedir: “Allah'ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”?0 


Antik dönemlerden evrimleşerek gelen bu kavramın (sivil din) günümüze en yakın kurgusu Robert Bellah tarafında yapılmıştır. Bu kurgunun en önemli faydası sivil din kavramının sosyolojik bir terim haline getirilmesi olmuştur. 
Bellah sayesinde sivil din kavramı yeniden gündeme gelmiş ve sosyoloji alanında nasıl kullanılması gerektiğinin tarifi yapılmıştır. Bellah, sivil dini 


25 Wilfred M. McClay, “The Soul ofa Nation”,..., p. 9. 

263 Wilfred M. McClay, “The Soul of a Nation”,..., p. 9; Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent 

Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, 7. Baskı, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara, 2011, 

s. 106-107. 

Dinimiz İslam, Dünya Sevgisi Günahların Başıdır, <http//www.dinimizislam.com 

/detay.asp?Aid—2500> (Erişim Tarihi: 24.12.2017; 11.06.2019); Dinimiz İslam, Uydurma 

Sanılan Hadisler, <http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid-791>, (Erişim Tarihi: 

24.12.2017; 11.06.2019). 

Kur'an-ı Kerim, 28. Sure (Kasas Suresi) Tefsiri, 77. Ayet, <http://kuran.diyanet.gov.tr/ 

tefsir/sure/28-kasas-suresi>, (Erişim Tarihi: 24.12.2017; 11.06.2019). 

Dinimiz İslam, Dünya Sevgisi Günahların Başıdır, <http//www.dinimizislam.com 

/detay.asp?Aid—-2500> (Erişim Tarihi: 24.12.2017; 11.06.2019). 

27 Kur'an-ı Kerim, 28. Sure (Kasas Suresi) Tefsiri, 77. Ayet, 
<http://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/28-kasas-suresi>, (Erişim Tarihi: 24.12.2017; 11.06.2019). 
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1960'lı yıllarda Amerika'da yaşanan siyasal, toplumsal ve dinsel sorunların çözüm merkezi olarak değerlendirmekteydi. Bu değerlendirme yaşanan sorunlara karşı verilen sosyolojik tepkilerin bir izdüşümü niteliğindeydi. 
Bellah ilgili yıllarda yaşanan ırksal ayrımcılıktan, toplumsal olaylardan, genel bir huzursuzluktan ve Vietnam Savaşı'nın yaratmış olduğu toplumsal korku ve çöküntüden kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için harekete geçil(e)memesi üzerine, din ve bilimin ortak bir faaliyet içerisine girerek toplumu içinden çıkılamaz gibi duran olumsuzluklardan kurtarmaları gerekliliğine vurgu yapmıştır”, 

Bu noktada Bellah'ın sivil dine yüklediği anlamları da sıralamak gerekmektedir. Çünkü bir kavramın ilk sahibi olmamak, kavramı evrimleştirerek yeni bir anlama kavuşturmak için bir engel değildir. 


Bellah'ın Amerika ekseninde sivil din kavramına yüklediği anlamlar Amerika'nın din olgusu üzerinden kurgulanmıştır. Bu bağlamda Amerika'nın din olgusu kurumsal değildir. Kutsal bir kitaba veya yazılı bir kaynağa bağımlı olmaması sayesinde mezhep ve dinler üstü bir anlayışa sahiptir. Sonuç itibarıyla Bellah, Tanrı'nın Amerikan halkına karşı sevgi ile yaklaştığı ve halkın da Tanrı'ya karşı sevgi dolu olduğu inancının sosyolojik boyutunu sivil din kurgusu üzerinden açıklamaya çalışmıştır”. 


Bellah, sivil dinin Hristiyanlık dininin alternatifi veya bozulmuş yeni bir modeli olmadığını belirtmiştir. Bellah, sivil dini yalnızca cumhuriyet yönetiminin yol göstericisi veya yol arkadaşı olabilecek aracı bir kurum olarak tasvir etmiştir?” 


İlgili konuyu varmak istenilen hedefe taşıyabilmek için din olgusunun birey ekseninde değerlendirilmesi gerekmektedir. 


Bireyin eylemleri irade ile ilişkilendirilmektedir. Bireyin kendi özel (veya özerk) iradesi ile yaptığı faaliyetlerinin bütününe “eylem” adı verilmektedir. 
Bir eylem hazırlığında bulunan bireyin iradesi bu eylemi gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte, irade bireyin bir eylemi gerçekten isteyip istemediği konusunda göstermiş olduğu kararlılıktır. Örneğin, bir lise öğrencisinin öğretmeni tarafından kendisine verilen ev ödevini “isteyerek (iradi olarak)” yapması 


28 Recep Şentürk, “Amerika'da Din Sosyolojisi'nin Son Otuz Yılı, 1960-1990”, İslam 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 1998, ss. 91-142, s. 110-111. 

2 Recep Şentürk, “Amerika'da Din Sosyolojisi'nin..., 8. 111. 

279 Bryan S. Turner, “Religion And Contemporary Sociological Theories”, Current Sociology 
Review, Volume: 62, Issue: 6, 2014, pp. 771-788, p. 777. 
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yetmemektedir. Ev ödevini “yapmak” istencinin (iradesinin) ilgili eylemin belirli kurallara göre ve öğretmenin öğrencisinden beklediği ölçütler kapsamında yapılmasına “sebep olması” gerekmektedir. Dolayısıyla bireyin istenç durumu güdüleyici bir hareketi ve ardından ise bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Bu örnek üzerinden bir sonuç çıkartmak gerekirse konuya şu şekilde yaklaşılabilmektedir. Bir insanın kendi özerk iradesi bir işin gerçekleşmesine sebep veya aracı oluyorsa, aynı zamanda bir “eylem”in meydana gelmesinin de aracısı konumunda bulunuyor olduğu anlamına gelmektedir. Özerk bireyin gerçekleştirmiş olduğu eylemler hem iradi hem de 


sebep olma unsurlarını içermektedir?! 


Özerk birey yalnızca çeşitli eylemleri gerçekleştiren basit bir irade ürünü değildir. Aksine bazı durumlarda istenmedik şeyler veya yaşantılar (istem dışı olarak) insanı hedef almaktadır. Bu gibi durumlarda ne insanın iradesi ne de sebep olma durumu söz konusudur. İrade ile açıklanmaya çalışılan sonuçlara “eylem” adı verilirken, irade dışı gerçekleşen ve insanın müdahale imkânı olmayan sonuçlara ise “olay” adı verilmektedir. Örneğin, deprem olması insan iradesi ile açıklanabilecek bir sonuç değildir. Deprem olayında insan iradesi veya bu felakete sebep olma durumu söz konusu olmamaktadır. Bu noktada ortaya çıkartılan sonuç şu şekilde ifade edilebilmektedir: Özerk bireyin kendi iradesiyle meydana getirdiği ve sebep olduğu “eylem alanı” ile bireyin dışında gerçekleşen, müdahil olma imkânı bulunmayan ve irade göstermesinin söz konusu olmadığı “olay alanı” birbirinden farklıdır. Ancak birey kendisi dışında gerçekleşen yaşantılara müdahil olamamakla birlikte, başına gelen çeşitli olayların sebebi yine kendisi olabilmektedir. Bireyin kendi iradesi dışında gerçekleştiği için “olay”, bu olaya sebep olabilecek girişimlerde bulunduğu için de “eylem” niteliği kazanan yaşantılardan da bahsedilebilmektedir?”. 


İslam'ın sivilleşmesi bir bakıma özerk insanın eylem ve olay arasındaki farkı kabul etmesi ve buna göre hayatını şekillendirerek kendi iç dünyasında özerk bir İslam inancı geliştirmesi anlamını taşımaktadır. Bu noktada ifade edilen özerk İslam inancı Allah'ın insanlara gönderdiği İslam dininin en saf halini vurgulamaktadır. Kuran-ı Kerim'de yer almayan veya Hz. 
Peygamber'in sözlerinde geçmeyen ve eylemlerinde bulunmayan, Hz. 
Peygamber tarafından insanlara açık bir biçimde ulaştırılmayan hiçbir 


7! Hilmi Yavuz, İslam ve Sivil Toplum Üzerine Yazılar, Boyut Kitapları, 1. Baskı, İstanbul, 1999, 5.11. 
27 Hilmi Yavuz, İslam ve Sivil Toplum..., s. 12. 
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hükmün kutsallaştırılmaması gerekmektedir. Bir diğer ifade ile dinde reform gibi yanlış anlayışlar ve İslam dinine yapılan saldırılar kapsamında, İslam dininin özünde yer almayan yenilikçi hükümleri topluma kabul ettirmeye çalışmak gerçeklikten uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Bu noktada ise İslam dininin özüne sadık kalabilmek için özerk İslam inancının benimsenmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde çeşitli grupların İslam”ı yorumlayış biçimleri kapsamında inançta, ibadet şekillerinde ve dinin hükümlerinde farklılıklar meydana gelebilecek ve en temel hükümlerde dahi inkârlar başlayabilecektir. Bu bağlamda dinde reform, dinde yenilikçilik veya günün şartlarına göre tekrar hüküm çıkarımında bulunmak gibi anlayışlar / arayışlar gereksiz ve yersiz bir uğraşın anlamsız ve faydasız bir sonucu olacaktır. En azından bu gibi olumsuzlukların olasılıklı varlığından söz edilebilmektedir. 


Allah'ın yarattığı “külli irade” ile kulun “cüzi iradesi” arasındaki fark özerk insanın Sivil İslam üzerine (bilinçsiz de olsa) kurguladığı bir inancın gölgesinde ortaya çıkmaktadır. Bu ortaya çıkış yeni bir inşa sürecini de beraberinde getirmektedir. Sivil İslam özerk bir konumda bulunan bireyin aklına ve kalbine Allah'ın emirleri ve yasakları dışında hiçbir dış unsurun müdahale etmemesi gerekliliğini tasvir etmektedir. Allah'ın hüküm, emir ve yasaklarının öğrenildiği Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in insanlara öğretmiş olduğu İslam kuralları haricinde yeni kurallar icat eden ve bunu İslam dininin adı altında ve İslam görünerek yapan bütün harici etkenlerin dışlanması gerektiği kurgusu İslam'ın sivilleşmesi gerekliliği ile bütünlük taşımaktadır. 


Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için “külli irade” ve “cüzi irade”nin ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. 


İnsan dünya hayatında “eli kolu bağlanmış” veya sınırlandırılmış bir vaziyette değildir. Gerçekleştireceği her faaliyette seçme hakkına sahiptir. 
Ancak iyilikleri veya kötülükleri yaparken yaratma gücü kendisinde değildir. 
Yaratma gücüne bir tek Allah sahiptir. Külli irade fiil haline gelmeden önce yaratıcının sonsuz ilminde yer alan ve çok fazla seçeneği içeren bir irade bütünüdür. Cüzi irade ise kulun, yaratıcının yaratmış olduğu çeşitli seçenekler arasından bir tanesini seçmesine yarayan tercih etme hakkıdır. Kul çeşitli seçenekler arasından cüzi iradesini kullanarak iyi veya kötü yönde bir tanesini 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tercih etmektedir?”?. Bu tercih sürecinde kul tamamen özgür bırakılmaktadır. 
Örneğin, sıcak bir yaz gününde susamış bir kediye su vermek ile kediyi tekmelemek arasında tercih yapmak durumunda kalan bir kul cüzi iradesini kullanarak iyiliği tercih ederse kediye su verecek veya kötülüğü tercih ederse zaten susuzluktan bitkin düşmüş kediyi tekmeleyecektir. Bu noktada Allah kuluna herhangi bir zorlama yapmamakta, karşısına iyi ve kötü olmak üzere iki seçenek sunmaktadır. Kul bu seçeneklerden istediğini tercih etmekte özgürdür. Kul özgür bir birey olarak ne kediye su verirken ne de tekmelerken herhangi bir baskıya maruz kalmamaktadır. Tercihini tamamen kendi düşüncesi, inancı, vicdanı ve iradesi ile yerine getirmektedir. Kulun tercih ettiği yöndeki eylemlerini de vücuda getiren (gene) Allah'tır. Çünkü Allah'ın hükmü olmadan hiçbir eylemin meydana gelemeyeceği inancı içerisinde olmakla birlikte, herhangi bir baskı yapıldığı düşüncesi de reddedilmektedir. 
Bu reddedişin temelindeki inanç ise Allah'ın kuluna eylemleri kapsamında baskı yapmadığı gerçeğidir. Kul iyiliğe yönelik bir eyleme başvurduğunda olduğu gibi kötülüğe yönelik bir eyleme başvurduğunda da eylemi yaratan her zaman için Allah'tır. Ancak bu gerçek, kulun sorumluluktan kurtulması için bir çıkış noktası değildir. Çünkü eylemi yaratma kudreti ile kulun kendi iradesi ile tercihlere yönelmesi arasında fark vardır. Bu noktada idrak edilmesi gereken en önemli husus ise Allah'ın sonsuz ilmi ile kulun hangi eyleme başvuracağını önceden bilmesidir. Aksi takdirde iman dışında kalmak gibi olumsuz bir sonuç ortaya çıkabilecektir. Buna göre, Allah'ın bazı şeyleri bilmediği, müdahale etme gücünden yoksun olduğu veya bazı yaşanmışlıkları kendisinin yaratmadığı, bu yaşanmışlıkların kendisi dışında başka bir güç tarafından oluşturulduğu yönünde sapkın bir inanç içine girilmesinin sonu iman dışında kalmaktır. Sonuç itibarıyla ifade edilmesi gerekir ki insanlar tarafından bilinen ve bilinmeyen her şey Allah'ın bilgisi, kontrolü ve izni dâhilinde gerçekleşmektedir?”, 


Allah kuluna şu şekilde seslenmektedir: “Ey kulum! Benim iradem senin iradene bağlıdır. Sen murad etmeden ben murad etmiyorum.” Kul iradesini günah işlemek için kullandığında Allah (dilerse) kuluna o fiili yaratmaktadır. 
Diğer bir ifade ile kul o günah için kendi cüzi iradesini kullanmamış veya cüzi 


77 Yener Özen, “"Değerler Felsefesi Açısından İrade ve Bileşenleri (Özgür Bir İrademiz Var 
Mı?” Gümüşhane Üniversitesi Karedeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Sonbahar 2013,5s.1-22,5s. 14. 

24 Hüseyn Hilmi Işık, Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye, Yüzotuzbeşinci Baskı, Hakikat 
Kitâbevi, İstanbul, Mart, 2017, s. 698-715. 
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iradesini günaha çevirmemiş olsaydı Allah da külli iradesini kullanmayacaktı. 
Bu bağlamda kulun kendi cüzi iradesini kullanmasına “kesb”, Allah'ın külli iradesini kullanmasına da “hâlk” adı verilmektedir. Bazı durumlarda kul günah işlemek niyetinde olmamasına rağmen, günah eylemi meydana gelebilmektedir. Ancak İslam inancında kullar adına her zaman için kolaylıklar bulunmaktadır. Örneğin, bir kişinin elleri, kolları ve ayakları bağlandıktan ve direnemeyecek bir duruma getirildikten sonra zorla içki 


(alkol) içirilmesi kişiye günah olarak yansımamaktadır?”. 


Kehf (18. Sure) Suresi'nin 23. Ayeti'nde; “Hiçbir şey hakkında sakın “yarın şunu yapacağım” deme!” uyarısı geçerken, 24. Ayeti'nde; “Ancak, “Allah dilerse yapacağım” de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve “Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır” de.”29 hatırlatması yer almaktadır. 


Sivil İslam kurgusundan amaçlanan bir diğer sonuç da kul ile Allah arasına girilmemesidir. Sivil İslam kurgusunun nihai hedefinde bireylerin dini inançlarından soyutlanmaları gerekliliği veya düşüncesi yer almamaktadır. Bu durumun Sivil İslam kurgusu ile hiçbir ilişkisi yoktur. Sivil İslam bireylerin dini duygularının kutsal olmasından dolayı din dışı olarak adlandırılabilecek hiçbir dış etken (kişi, kurum, örgüt, topluluk, grup vs.) tarafından yönlendirilmemeleri gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Toplum içerisinde kul ile Allah arasına hiç kimsenin giremeyeceği gibi yaygın bir inanç bulunmasına rağmen, bu durum yanlış yorumlamaların eşliğinde şekillenmiş bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Kur'an-ı Kerim?den örnek ayetler verilerek tarafımızca anlatılmaya çalışılan bu durumun gerçekte vurgulamak istediği sonuç oldukça basittir. Buna göre, önemli olan husus kul ile Allah arasına din dışı, dini kimliği bulunmayan ve tamamen dünyevi amaç(lar) taşıyan çeşitli unsurların (devlet kurumu, dünyevi veya din dışı amaçlar taşıyan unsurlar, temel hedefinde dine zarar vermek amacı taşıyan, ancak bunu dini bir yaklaşım sergileyerek gizleyen gruplar) girmemesi gerekliliğidir. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de kullarına şu sözlerle hitap etmektedir: “Sabredip âyetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık.” (32. Sure (Secde), 24. Ayet, 21. Cüz); “Ve kendi 


775 İsmet Garibullah, “Risale-i Kudsiyye”, (Tercüme: Mahmud Ustaosmanoğlu), |. 
Cild, Siraç Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 109. 

26 Kur'an-ı Kerim, 18. Sure (Kehf Suresi) Tefsiri, 23. Ayet ve 24. Ayet, 
<http://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Kehf-suresi/2 163/23-24-ayet-tefsiri>, (Erişim Tarihi: 24.12.2017; 11.06.2019). 
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dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın." De ki: "Doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine, size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi (böyle davranıyorsunuz)?" De ki: "Kuşkusuz lutuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir." Allah (zâtında ve sıfatlarında) sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir.” (3. 
Sure (Al-i İmran), 73. Ayet, 3. Cüz); “Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar; biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük, onları ibret hikâyelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var!” (23. 
Sure (Müminun), 44. Ayet, 18. Cüz); “İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.” (14. Sure (İbrahim), 4. Ayet, 13. Cüz); “Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, bize hep kulluk ettiler.” (21. Sure (Enbiya), 73. Ayet, 17. Cüz)”. 


DİNİN YÖRELEŞMESİ: MERKEZİ DİN YÖNETİMİNDEN 
YEREL DİN YÖNETİMİNE GEÇİŞ 


Bu bölümde incelenmeye çalışılan konu dinin tek bir merkezden yönetilmesi yerine, herkesin istediği dine veya inanca özgürce iman edebilmesi için gerekli koşulların yerel düzeyde kendilerine sağlanması öngörüsüdür. Bu öngörü “Dinin Yöreleşmesi” olarak adlandırılmıştır. 


Dinin yöreleşmesinin ana kurgusunda farklı inançların ve dinlerin tek bir merkezden yönetilemeyeceği, yönetildiği durumda ise yöneten merkezi otoritenin yönlendirmesi sonucunda bir dinin veya inancın baskın karaktere sahip olması sebebi ile diğer din ve inançlara hareket alanı kalmayacağı öngörüsü yer almaktadır. Bu bağlamda din yönetimi “Merkezi Din Yönetimi”, “Yerel Din Yönetimi (Mezhep Din Yönetimi Başkanlığı)” ve “Yerel Otoriter Din Yönetimi” olmak üzere üçe ayrılmıştır. 


Siyasi ve Merkezi Din Yönetimi: Diyanet İşleri Başkanlığı 


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş amacı dine ait olan işlerin merkezi bir biçimde yönetilmesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu anlayışa göre din 


277 Kur'an-ı Kerim Tefsiri, <http://kuran.diyanet.gov.tr/Tefsir/>, (Erişim Tarihi: 24.12.2017; 
11.06.2019). 
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yönetiminin merkezi ve kurumsal bir kimliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Aynı zamanda devletin vatandaşlarına din yönünden sunumlar yapmak ile sorumlu tutulması, dinin merkezden yönetilmesini gerekli bir konuma yükseltmiştir. 
Çünkü Türkiye'de dini işlemler bir kamu sunumu olarak kabul görmektedir. 
Örneğin, Osmanlı Devleti, halkının önemli bir bölümünün Müslüman olmasından dolayı, İslam dinine karşı önemli görevlerde bulunmuştur. 
Bununla birlikte, azınlıkta kalan halkın da din sunumlarını alabilmesi için gerekli çalışmaları yerine getirmiştir. Bu noktada Osmanlı Devleti'nin dini işlemlere kamu sunumu anlayışı ile yaklaştığı ifade edilebilmektedir?”8, 


Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Şer'Iye ve Evkaf ve Erkani Harbiyei Umumiye Vekâletlerinin İlgasina Dair Kanun ile kurulmuştur. 429 sayılı Kanun'un Birinci Maddesi'ne göre din işlerinin yönetilmesi için Diyanet İşleri Reisliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) kurulmuştur. Üçüncü Madde'ye göre bu kurumun başına getirilecek kişinin ataması Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır?”?. Kurumun ilk teşkilat kanunu ise 22 Haziran 1935 tarih ve 3035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2800 sayılı Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun'dur. Çünkü 429 sayılı Kanun'da Diyanet İşleri Reisliği'nin teşkilat yapısı hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. 
Diyanet İşleri Reisliğinin adı 29 Mart 1950 tarih ve 7469 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren 5634 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2800 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Olan 3665 Sayılı Kanuna Ek Kanun ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüştürülmüştür?", 

2 Temmuz 1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun'un birinci maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı olarak yeniden tasarlanmıştır. 
Kurum'un temel amacı “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile 


28 Kuruluş ve Tarihi Gelişim, <https://Www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/1>, 
(Erişim Tarihi: 29.07.2018). 

2 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Şer'Iye ve Evkaf ve Erkani Harbiyei Umumiye 
Vekâletlerinin İlgasina Dair Kanun, <https://www.tbmm.gov.tı/tutanaklar/ KANUNLAR, KARARLAR/kanuntbmmc002/kanuntbmmc002/kanuntbmmc00200429.p d£>, (Erişim Tarihi: 29.07.2018). 

29 Kuruluş ve Tarihi Gelişim, <https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/l >, 
(Erişim Tarihi: 29.07.2018). 
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ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek. ..”tir?9!, 


Diyanet İşleri Başkanlığı 1982 Anayasası'nın 136. Maddesi'ne göre genel idare içerisinde konumlanmaktadır. Anayasa'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlık amacı şu şekilde tarif edilmektedir: “...Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”25? 


Yerel Din Yönetimi: Mezhep Din Yönetimi Başkanlığı 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'nde mezhep, “Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri” ve “Toplumsal çevredekinden oldukça değişik ya da ona karşıt bir dinsel öğretiye beslediği katı inanç dolayısıyla bütünleşmiş olan kapalı bir dinsel biz kümesi”?23 olmak üzere iki farklı biçimde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalardan yola çıkılarak mezhep kavramını inançta farklılaşma biçiminde anlamlandırmak mümkündür. Bu anlamlandırma çerçevesinde inançta farklılaşma olduğuna göre, farklı inançları veya inançtaki farklı yorumlamaları tek bir merkezden otoriter biçimde yönetmek din özgürlüğü veya inançta özgürlük ile çelişmektedir. Dolayısıyla bu bölümde “Mezhep Din Yönetimi Başkanlığı” adı altında yeni bir kurumun kurulması önerilecektir. 
Ancak mezhep kavramı üzerinde biraz daha durmakta fayda görülmektedir. 

Hz. Peygamber döneminde tarikat ve mezhep gibi kavramlar henüz gelişmemişti. Daha açık bir ifade ile bu dönemde tarikat ve mezhep uygulamaları bulunmamaktaydı. Hz. Peygamber'in vefatının ardından gündeme gelen mezheplerin ortaya çıkış sebepleri şu şekilde sıralanabilmektedir?i; 


281 2 Temmuz 1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 


Kanun, <http://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.07.2018). 
232 1982 Anayasası, <http/www.mevzuat.gov.tı/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim Tarihi: 
29.07.2018). 
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Mezhep, <http://www.tdk.gov.tı/index.php?optioncom bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.S5b61d3 95d75fb0.94659115>, (Erişim Tarihi: 01.08.2018). 
254 Neşet Çağatay ve İbrahim Agâh Çubukçu, İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları, No: 167, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1985, s. X-XI. 
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» Siyaset 

e İslam Devleti'nin Sınırlarının Genişlemesi 

e Çıkarilişkileri 

e Bilgisizlik 

Din insanların kalplerinde şekillenen bir inanç sistemi olmasına rağmen, dünya işleri için inancı sömüren kişiler her zaman için var olmuşlardır. Din, çoğu zaman, siyasi amaçlar için kullanılan bir araç olarak görülmüş ve iktidarı ele geçirmek isteyen kişiler dini eylemli bir biçimde kullanmışlardır. Bu noktadaki amaç her ne şekilde olursa olsun mutlak iktidarı ele geçirmek olduğu için yönetimden rahatsız olan karşıt kesimler de dini farklı biçimlerde yorumlamaya başlamışlardır. Bu farklı yorumlamalar ilerleyen zaman 


içerisinde mezhep olarak ortaya çıkmıştır?*”. 


İslam Devleti'nin sınırlarının artan oranda genişlemesi sonucunda homojen bir toplum yapısından heterojen bir toplum yapısına geçiş yapılmıştır. Farklı kültür, dil ve adetlere sahip olan toplulukların İslam dini ile tanışması ile birlikte İslam coğrafyası farklılaşmaya başlamıştır. Bu farklı toplumların Müslüman olduktan sonraki yaşantıları ile geçmişte bırakmış oldukları yaşantıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmasında dolayı, yeni benimsemiş oldukları dine kendi öz yaşantılarından ve görüşlerinden eklemeler yapmışlardır. Bu eklemeler mezhep oluşumunda önemli görevler 


üstlenmiştir?, 


Mezhep oluşumunda çıkar ilişkilerinin önemi arka sıralarda bırakılamayacak kadar büyüktür. Mezhep kurarak çevresine topladığı insanları dolandıran ve çeşitli şahsi çıkarımlar ve kazanımlar elde etmeye çalışan kişiler mezhepçiliği bir araç olarak kullanmışlardır. Mezhepçilik uygulamalarının toplumsal zemin yaratmasında insanların bilgisizliklerinin de önemli bir rolü bulunmaktaydı. Her insanın okuma yazma bilmediği bir dönemde okuma yazma bilen ve birazda konuşma yeteneği olan kişilerin İslam'ın hükümlerini, ayetlerini ve hadisleri bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde yanlış anlamlandırması sonucunda, tek bir hükümden farklı sonuçlar ortaya çıkmış ve cahil sınıfından olan insanlar da bu sonuçları İslam'ın özü olarak kabul etmişlerdir. Sonuç itibarıyla farklı inançlar ve bu inançların etrafında 


kümelenen topluluklar ortaya çıkmıştır”. 


255 Neşet Çağatay ve İbrahim Agâh Çubukçu, İslâm Mezhepleri Tarihi, ...,s. X. 
26 Neşet Çağatay ve İbrahim Agâh Çubukçu, İslâm Mezhepleri Tarihi, ..., s. X. 
287 Neşet Çağatay ve İbrahim Agâh Çubukçu, İslâm Mezhepleri Tarihi, ..., s. XI. 
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Mezhepin tanımsal kurgusu üzerinden devam etmek gerekirse, dinde benimsenen farklı yolun insanları farklı sonuçlara götürmesinden” dolayı her yolun ayrı bir biçimde yönetilmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu inancı değer taşımaktadır. Bu amaçla Mezhep Din Yönetimi Başkanlığı'nın merkezi bir biçimde kurulması, ancak farklı mezheplerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde özerk bir yapılanma içerisinde hareket etmesinin sağlanması önerilmektedir. Başkanlığın merkezi kurulmasının sebebi ise din adı altında yerel seviyede başta terör olmak üzere diğer suçlara yardım ve yataklık yapılmasının önüne geçebilmek için denetimlerde bulunulmasıdır. Bu denetim türü idari vesayet denetimine benzetilebilmektedir. Bu sayede din adı altında suç işleme girişimlerinin de önüne geçilmiş olacaktır. Bununla birlikte, mezheplerin yönetilmesinin devlet denetiminde, ancak kendi özerk yapılanmaları içerisinde gerçekleştirilmesi sayesinde dinin kötü amaçlar için kullanılmasının, farklı yapılanmaların dini kullanarak suç zemini (veya suç örgütü) haline gelmelerinin ve insanların inançlarının sömürülmesinin önüne geçilebilecektir. 


Yerel Otoriter Din Yönetimi 


Yerel otoriter din yönetiminden amaçlanan sonuç ilgili bölgede yaşayan çoğunluğun inandığı dinin özgürce temsil edilmesidir. Bu temsil hem din otorite yetkisinin kendilerinde olmasını hem de inancın istenildiği gibi yaşanmasına izin verilmesini içeren bir kurguya sahiptir. Din tek bir merkezden yönetilmemelidir. Devletin din adı altında gerçekleştirilen faaliyetleri merkezi bir kurum aracılığıyla denetlemesi ile tek bir din ve mezhep üzerinden ülkenin her tarafına aynı ölçüde sunum götürmesi arasında fark vardır. Bu farklılığı ortadan kaldırabilmek için il ve ilçe ölçeğinde yerel din otoriteleri bulunmalı ve bu otoritelerin kendi inançlarına göre din yönetilmeli ve ibadetler yapılmalıdır. 

Allah, Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere, kullarına kıyamete kadar neye iman edecekleri konusunda özgürlük tanımış ve izin vermiştir”. 
Allah'ın böyle bir izni olmasaydı hangi kul kendisinden başka bir (somut veya soyut) varlığa iman edebilirdi? 


28 Abdulkadir Şener, “İslamda Mezhepler ve Hukuk Ekolleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, 1984, ss. 371-406. 

29 Kur'an-ı Kerim, 2. Sure (Bakara Suresi) Tefsiri, 256. Ayet, 
<https://kuran.diyanet.gov.tı/tefsir/Bakara-suresi/263/256-ayet-tefsiri>, (Erişim Tarihi: 29.07.2018). 
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Allah, Bakara Suresi'nin 256. Ayeti ile kullarına şu şekilde seslenmektedir: “Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. 
Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.” 

Allah'ın emirleri doğrultusunda hayat bulan İslam inancına göre hiçbir insana (veya kula) inanç konusunda baskı yapılması kabul görmemektedir. 
Çünkü bir insanın iman etmesi yalnızca kalbi ile olabilecek bir eylemdir. Bu bağlamda insanların kalplerine dışarıdan müdahale edilemediğine göre, dinde yaptırım uygulamanın herhangi olumlu bir tarafı bulunmamaktadır. Bir insanın kalbinden geçenleri Allah'tan ve kendisinden başka hiç kimsenin bilemeyeceğinden dolayı, çeşitli sebeplerden ötürü ve özellikle yaptırım durumlarında sadece “inandım” yönünde bir açıklama yapması iman açısından herhangi bir hüküm içermemektedir. Çünkü bu inanç durumunun sağlamasını yapmak ve bir sonuca varmak olanaksızdır. Bir insanın imanının gerçek veya sahte olduğunu bilen bir tek Allah'tır. Bu sebepten dolayı bir insanın hangi koşullar altında olursa olsun inanmaya zorlanmasının veya baskı sonucunda inandığını beyan etmesinin sağlanmasının İslam'da yeri 


bulunmamaktadır”, 


SİVİL TOPLUMUN KENTLEŞMESİ 


Ortaçağ dönemsel açıdan üç belirgin etken tarafından şekillendirilmiştir. 
Ekonomik açıdan “feodalite”, siyasal konumlanma olarak merkezi yönetimin yokluğu veya zayıflığı sonucunda yerelin güç kazanması ve Hristiyanlık dininin kültür bağlamında yükselişi sonucunda kurumsallaşmasıdır. Bu üç etken üzerinden hareket etmek gerekirse ortaçağ dönemi feodalite, yerel hâkimiyet ve Hristiyanlık dini şeklinde karakterize edilebilmektedir”. 


Din olgusu ortaçağ toplum hayatına mutlak bir biçimde hükmetmekteydi. 
Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde ortaçağ toplumunu dinin egemenliği altında yaşayan bir birliktelik olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Toplum 


29 Kur'an-ı Kerim, 2. Sure (Bakara Suresi) Tefsiri, 256. Ayet, 
<https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/263/256-ayet-tefsiri>, (Erişim Tarihi: 29.07.2018). 

2! Kur'an-ı Kerim, 2. Sure (Bakara Suresi) Tefsiri, 256. Ayet, <https://kuran.diyanet.gov.tı/tefsir/Bakara-suresi/263/256-ayet-tefsiri>, (Erişim Tarihi: 29.07.2018). 

2 Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine,..., s. 92-93. 
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Hristiyanlık dininin öğretilerine ve din adamlarının yönlendirmelerine katı bir 


biçimde uyum sağlamış durumdaydı? 


Ortaçağ döneminin MS 395-1453 yılları arasındaki zaman dilimini kapsadığı yönünde fikirler öne sürülmüştür. MS 395 yılı Roma İmparatoru Teodos'un ölüm yılı ile Roma İmparatorluğu'nun parçalanış tarihini oluşturmaktadır. Bir diğer görüşe göre Ortaçağ MS 476-1492 yılları arasını 
kapsayan dönemdir. 476 yılı Roma İmparatorluğu”nun yıkılış tarihini ve 1492 
yılı ise Amerika'nın keşfi tarihini oluşturmaktadır. Roma uygarlığı barbar istilalarına rağmen, 6. Yüzyıl'a kadar Akdeniz havzasında egemenliğini korumayı başarmıştır. Ancak İslam egemenliğinin yayılmaya başladığı 7. 
Yüzyıl ile birlikte Roma uygarlığı birliğini, bütünlüğünü, ekonomik gücünü ve kültürel varlığını kaybetmiştir. Çünkü İslam egemenliği Avrupa'nın Doğu ile bağlantısını kesmiş, önemli ticaret yollarını kapatmış ve Doğu ile Batı İmparatorlukları'nın bağlantısını kopartmıştır?”, 


İslam egemenliğinin Akdeniz yolunu kapatması sonucunda Avrupa ticari faaliyetler açısından büyük bir engel ile karşılaşmış ve dünya ticaret hayatından soyutlanmıştır. Avrupa'nın ticaret ile olan ilişkisinin kesilmesi üzerine yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuş ve kara Avrupası'nda yeni bir 


dönem başlamıştır”. 


Ortaçağ Avrupası”nda kentler yalnızca ekonomik açıdan olanaklar sunan, halkın kentsel üretimin ve ticari ilişkilerin içerisinde doğrudan yer aldığı ve yoğun olarak yaşadığı mekânlar veya yaşamsal alanlar olarak değil, aynı zamanda siyasi özerkliğe sahip varlıklar olarak gelişmiştir. Kentlerin özerkliği bölge yönetimine ve onun temsilcilerine (sıklıkla İtalya”daki ve Almanya”daki Piskoposlar) ve feodal güçlere veya her ikisine karşı girişilen muhalif mücadelenin sonucunda elde edilmiştir. Bu sebepten dolayı kentlerin yükselişi o güne kadar egemen olan efendi ve kul ilişkilerinde yeni bir siyasi gücün sisteme girişinin işareti olmuştur. Nihayetinde böyle bir işaretin başlangıcının bölge yöneticileri ve onların derebeyleri arasında var olan dengede yaşanan değişim kapsamında olduğunun veya gerçekleştiğinin göz önünde 


bulundurulması gerekmektedir”, 


» 


93 
4 
5 


Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine,..., s. 95. 
Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve..., s. 65. 

Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve..., s. 66. 

25 Gianfranco Poggi, The Development of #ihe Modern State: A Sociological Mmtroduction, 
Stanford University Press, The United States of America, 1978, p. 36-37. 
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Erken dönemin büyük kentleri feodal düzen içerisinde ilk defa İtalya'da kurulmuşlardır. Bu yarımadada Roma İmparatorluğu'nun kurmuş olduğu belediye sistemi kent yönetimlerinin faaliyetlerine büyük ölçüde hâkim olmuştur. Buradaki kentlerin sayısı Galya (Eski Fransa), İngiltere ve İspanya”daki kentlerin sayısından çok daha fazlaydı. İtalyan toprakları açık ve tarıma elverişli olmasından dolayı çoğu alan ekilmiş durumdaydı. Tarımsal değerinin olması toprakları değerli bir konuma yükseltmekteydi. Bununla birlikte açık ve ekilmiş topraklar barbar akınlarına karşı doğal bir koruma oluşturmaktaydı. Çünkü barbarlar kolay hareket edebilmek, saklanabilmek ve yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak av hayvanlarını elde edebilmek için genellikle ormanlık alanları tercih etmekteydiler. Kentlerin ticari değerleri üzerinden konuyu genişletmek gerekirse Floransa, Venedik ve Ceneviz öncü kentler arasında yer almaktaydı. Kurallı ayrıcalıklara sahip olan 


bu kentler feodal düzenin ilk yerleşim yerlerini tasvir etmekteydiler?” 


Kentlerin ortaya çıkması sivil toplum için bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilmektedir. Feodalite döneminde yerleşme yerleri arasında olan ticaret (ticari faaliyetler ve ilişkiler) dikkate alınabilecek derecede önem taşımamaktaydı. Ticari ilişkilerin burjuva sınıfını meydana getirebilecek bir kapasitesi bulunmamaktaydı. Bununla birlikte, sivil toplumun gelişmesinde önem taşıyan burjuvazinin de ticaret sayesinde geliştiğini vurgulamak gerekmektedir”, Bu ifadeden kısa bir çıkarım yapmak gerekirse ticaretin, sivil toplumun ve burjuvazinin birbirlerini tamamlayan üç unsur olarak karşımıza çıktığını ifade etmek gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile ticaretin gelişmesi burjuvaziyi ortaya çıkarttığı gibi, burjuvazinin gelişmesi de sivil toplumun hareket alanını genişletmiştir. 


Ticaret ile uğraşan kent halkı kendi kendilerine yetebilecek maddi imkânlara ve yönetme yeterliliğine kavuşmuşlardır. Böylece ticaret ile gelişen özgüven, maddi imkânlar ve kendi kendini yönetme bilinci kentlilere feodal beyler karşısında belirli ölçüde özerklik kazandırmıştır. Ancak bu süreç kolay bir biçimde aşılmış değildir. Kent halkı feodal beylere ve Kilise'ye karşı özerkliklerini kazanabilmek için mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 
Ticaret sonucunda elde edilen servet özerklik mücadelesinde etken bir unsur ve bir güven kaynağı olarak görev yapmıştır. Bu dönemlerde günümüzde devletin asli görevleri arasında sayılan birçok faaliyet servet sahipleri 


27. Andrew Bell and Cyrus R. Edmonds, A History of Feudalism British and Continental, Longman, Green, Longman, Roberts&Green, London, 1863, p. 25. 
28 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 15. 
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tarafından alınıp satılmaktaydı. Serveti elinde tutan kesim kent yönetiminde söz sahibi olabilmekteydi. Bu kesim bazı durumlarda savaşarak veya maddi imkanları kullanarak yönetsel ve yargısal alanda etkin olmaktaydı?” 


Bu anlatıların başlangıç dönemi 12. Yüzyıl olarak verilmektedir. Bu dönemde Avrupa'da gelişmeye başlayan ticaret ilişkileri sayesinde çok boyutlu bir dönüşüm yaşanmıştır. Kentlerin bu dönemde üstlendikleri rol ise ticaret merkezi haline gelmelerinden kaynaklanan değişimin motor gücü olmalarıdır. Kent yaşantısının gelişmesi durumu sosyal ve siyasal düzeni de yeni şekillere sokmak için öncü bir girişim olarak değerlendirilmiştir. Kent halkı ortak çıkarları kapsamında birleşerek beklentilerini krallara kabul ettirmek için girişimlerde bulunmuşlardır. Bu girişimler belirli bir mücadeleyi de beraberinde getirmiştir. Böylece kentler bireylerin tek başlarına mücadele edemeyecekleri ve yöneticilere kabul ettiremeyecekleri konular hakkında örgütlenilebilecek ve örgütlenme bilincini ortaya çıkarabilecek alanlar haline gelmeye başlamışlardır”. 


Sivil toplumun kentleşmesine vurgu yapmak amacıyla kentlerde Kilise'nin hâkimiyetinden kralların Kilise ile olan mücadelesine kadar geçen süre içerisinde tecrübe edilen çeşitli aşamalara değinmekte fayda vardır. Bu değişim sürecinde feodaliteden burjuvaziye geçiş önemli bir aşamayı meydana getirmektedir. Birbirlerinden farklı konular gibi görünen din, ticaret, yönetim, kendi kendini yönetme isteği, toprak ve kent soyluluk gerçekte sivilleşmenin temel taşlarını meydana getirmektedirler. Bu öngörüden hareketle ilgili konu Kilise'den başlayan ve kentleşmiş sivil toplum ile son bulan bir anlayış çerçevesi içerisinde incelenmiştir. 


Kilise ve Hristiyanlık 


Hristiyanlık ortaya çıktığı ilk dönemlerinde devlet işleri ile doğrudan ilgilenmeyen bir görünüm sergilemekteydi. Ancak Kilise zaman içerisinde hiyerarşik bir örgütlenmeye sahip olmasından dolayı kendi devlet ve toplum felsefesini ooluşturma ihtiyacı O hissetmiştir”“!. Konuyu genişletmeye başlamadan önce Hristiyanlık dini için önem taşıyan kısa dönüm noktalarını veya geçirmiş olduğu önemli evreleri ifade etmekte fayda görülmektedir. 


29 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 15-16. 

399 Halis Çetin, “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 2002, ss. 79-96, s. 82. 

39! Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine,..., s. 96-97. 


112 Sivil Yerel Yönetimler 


Hristiyanlık dininin geçirdiği evreler üç temel çıkış noktası üzerinden 


şekillenmiştir”: 


1- Hristiyanlık dininin doğması ve yayılması sürecinde yaşanan olaylar önem taşımaktadır. Bu süreç içerisinde Hristiyanlar ilk önce Roma İmparatorluğu tarafından baskı altına alınmışlardır. Ancak 313 yılında İmparator Constantinus'un Hristiyan olması ve 392 yılında ise İmparator 1. Theodosius'un Hristiyanlık dinini devletin resmi dini olarak ilan etmesi baskıları ortadan kaldırmıştır. Bu aşama hem Hristiyanlık dini hem de Hristiyanlar için önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştur. 


2- Kilise, Roma Kilisesi'nin üstünlüğüne dayalı olacak bir biçimde kurumsallaşmıştır. Bu aşamada Kilise hiyerarşik olarak örgütlenmiş ve Papalık makamı kurumsal bir nitelik kazanmıştır. 


3- Hristiyanlık dininin temellerinin açıklandığı kutsal kitap olan “Yeni Ahit'in (İnci'in)” ve Hz. İsa'dan sonra Hristiyanlık inancının ikinci kurucusu olarak anılan Paulus'un (Pavlus), görüşlerinin ve öğretilerinin ifade edildiği, “mektuplar”ının bir araya getirilmesi bir diğer önemli dönüm noktasını oluşturmuştur. Yine bu dönemde Hristiyanlık dini teolojik açıdan felsefi bir temele oturtulmuştur. 


Bu üç temel çıkış noktasını, konuya hazırlık anlamında, bir giriş olarak kabul etmek gerekmektedir. Böylece açıklanmaya çalışılan konunun bir bütün halinde ve daha açık bir biçimde kavranması öngörülmektedir. 


Hristiyanlık dininin MS 27-30 yılları arasında Filistin'in Nazareth kentinde ortaya çıkmasına (ilan edilmesine) rağmen, kendisinden önce gelen ve bölgede ilahi bir din olarak kabul edilen Musevilik dininin öğretilerinden çok farklı hükümler getirmemiştir. Hristiyanlık bir bakıma Musevilik'in daha gelişmiş bir biçimi olarak değerlendirilebilmektedir. Yahudiler kendilerini Allah'ın seçtiği bir kavim olarak görmekte ve Hz. İsa'nın dünyaya gelmesinden önce kendilerini kurtaracak, doğru yola yönlendirecek bir 
kurtarıcı veya “Mesih” beklemekteydiler. Bu beklentinin kaynağı MÖ 63 
yılında Roma İmparatorluğunun baskıcı yönetiminden bunalan ve çok tanrılı dinlere inanmayan Yahudilerin kendilerini kurtaracak özel bir kişinin gönderileceğine inanmalarından kaynaklanmaktaydı. Hz. İsa böyle bir ortamda dünyaya gelmiş ve tüm Yahudilerin ve baskı altında kalan diğer 


302 Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine,..., 8. 97. 
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insanların kurtuluş müjdecisi olmuştur. Hz. İsa'nın getirmiş olduğu yeni öğretiler Musevilik ile doğrudan uyuşmaktaydı. Ancak Musevilik öğretilerinde geçen ve Yahudilerin yaratıcı tarafından özel seçilmiş halk oldukları inancı Hz. İsa'nın söylemlerinde yer almamaktaydı. Diğer bir ifade ile Hristiyanlık ile birlikte “seçilmiş bir halk” yerine tüm inananların eşit ve kardeş olduğu bir inanç sistemi getirilmekteydi”. 


İnsanlık tarihi açısından Hristiyanlık dininin Filistin'de yayılmasının etkileri, daha önceden Hindistan'da Budizm ve Hinduizm'in ortaya çıkmasının yaratmış olduğu etkiler ile benzer nitelikler taşımaktadır. Bununla birlikte Hristiyanlık dininin getirmiş olduğu değişiklikler veya yenilikler ayrıca önem taşımaktadır. Her şeyden önce dünya hayatının geçici olduğu ve sonsuz hayata geçmek için burada kısa bir süreliğine kalınacak olması inancı insanları büyük felaketlere karşı dirençli kılmış ve Hristiyanlık dininin yayılıp güçlenmesine olanak tanımıştır. Dünya hayatının geçiciliği inancı baskıcı yönetimlerin halk üzerindeki etkilerini azaltmış ve emperyalist devletlerin yıkılmalarına sebep olmuştur. İnsanlar en zor zamanları bu inanca sığınarak atlatmayı başarmışlar ve yönetimlerin baskılarına karşı ruhlarını arındırarak kurtulmaya çalışmışlardır. Bununla birlikte, kentlerde insanların resmi ilişkiler içerisine girdiği ve birinin bir diğerini düşünmediği bir ortamda yapılan kardeşlik çağrısı kent insanlarının hayatlarını değiştiren önemli bir etken olmuştur. Hayatın sıklıkla değişkenlik gösterdiği, yoksul ve zenginin aynı kültürel ortamda yaşadığı ve her an yeni bir yabancı ile karşılaşıldığı kentlerde iç huzur, eskiden olduğu gibi, doğa ve devlet dinleri ile sağlanamamaktaydı. Bu sebepten dolayı Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm'de olduğu gibi kent hayatına kolay bir biçimde uyum sağlayabilen bir inanç birliği olarak ortaya çıkmıştır” 


Hristiyanlık insanlar üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Dünya hayatında çok sayıda sıkıntı ile yüzleşen, ezilen, korkutulan ve yaşamı yoksulluk içerisinde geçen insanlar için ahiret hayatında sonsuzluk vaat edilmekte ve bu sonsuzluk içerisinde mutlu bir gelecek onları beklemekteydi. 
Böylece Hristiyanlık, Eski Yunan-Roma uygarlığının insanlara ver(e)mediği bir duyguyu (“onur duygusunu”) cömert bir biçimde dağıtmaktaydı. Ancak Hristiyanlık dinini yaymak ve muhafaza etmek için bu vaatler yeterli olmamaktaydı. Hristiyanlık dinini kabul etmiş insanları bir arada tutabilmek, 


303 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e, 22. Baskı, İmge Kitapevi, Ankara, 2011, s. 
44-45, 
304 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., 8. 45-46. 
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yeni insanları bu dine kazandırabilmek, dine muhalif olanları susturabilmek ve zarar vermelerini engelleyebilmek ve Hristiyan cemaatlerinin ihtiyaç duyduğu sunumları kendilerine ulaştırabilmek için etkili bir örgütlenmenin varlığı zorunluluk haline gelmiştir. Bu örgütlenmenin gelecek zaman dilimindeki adı ise Kilise olacaktı”. 


Roma İmparatorluğunun ekonomik yönden yaşamış olduğu sıkıntılar artıkça Roma kentlerinde yaşayan halk arasında Hristiyanlık dini hızla yayılmaya başlamıştır. 4. Yüzyıl'ın başlarında İmparator Constantine”nin Hristiyanlık dinini kabul etmesi üzerine, bir kurum olarak Hristiyanlık ve bu dinin ruhani lideri olan Papa devlet kademesinde önemli bir konuma yükselmiştir. Ancak bu yükseliş ileriki dönemlerde bir sorun haline gelmiş ve dünyevi yöneticiler (kral, kraliçe) ile ruhani liderlerin (papa), diğer bir ifade ile devlet ile Kilise'nin yetki mücadelesine dönüşmüştür. Son sıralarda ifade edilmesi gerekeni en başta belirtmek gerekirse Kilise, Roma İmparatorluğu”nun barbar istilalarına karşı dayanamayarak yıkılması üzerine Avrupa'yı yeniden şekillendiren ve insanlığı yeni bir döneme hazırlayan veya götüren etken bir güç olmuştur”, 


Kilise'nin 4. Yüzyıl'dan itibaren yükselişe geçmesi hiyerarşik bir örgütlenmeye kavuşması ile sonuçlanmıştır. Kilise'nin hiyerarşik örgütlenmesinin, Hristiyanlık dininin başlangıçta savunduğu eşitlikçi ilkesine ters düştüğü yönünde fikirler ortaya atılmıştır. Örgütlenme Roma İmparatorluğu'ndaki idari bölümlenmeye uyum sağlayacak bir biçimde piskoposluk düzeyinde gerçekleştirilmişken, 4. Yüzyıl'da Hristiyanlık öğretileri üzerinden yeni (iç) tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalar Roma Kilisesi'ni diğerlerinden ayırarak bir üst konuma taşımıştır. Diğer bir açıklama ile Roma Kilisesi ister istemez diğerlerinin üzerinde yer almıştır. 
Böylece Roma Piskoposu da diğer piskoposlar üzerinde görünmez bir hâkimiyet kazanmıştır. Bu sürecin temel hedefinde Papalık Kurumu'nun ortaya çıkması yer almaktaydı. Kilise'nin hiyerarşik örgütlenmeye sahip kurumsallaşmış bir otorite haline gelmesi sonucunda Hristiyanlık ve Hristiyanlık dinini yöneten kişiler dini konular yanında dünyevi konularda da söz hakkına sahip olmuşlardır. Böylece Kilise hem dini hem de dünyevi konular ile ilgilenen bir kurum halini almıştır”. 


35 Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, .... , $. 106-107. 
26 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. 46-41. 
307 Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine,..., s. 111. 
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Kilise Roma İmparatorluğu'nun yönetim bölgelerini dikkate alarak kendisine uygun bir biçimde dinsel bölgeler yaratmıştır. Bu dinsel bölgeler piskoposluk bölgeleri olarak da bilinmekte ve her bölge Latince'de “yurttaşlık”, “yurttaşlar topluluğu”, “devlet” ve “şehir devleti” anlamlarına gelen “civitas” a denk gelecek biçimde düzenlenmiştir. 6. Yüzyıl”dan itibaren “civitas” kelimesi “piskoposluk kenti” ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Roma İmparatorluğunun dağılmasından sonra Kilise (kendi) varlığını korumakla birlikte, kendisi ile özdeşleştirdiği Roma kentlerinin de 


varlığını garanti altına almıştır”. 


Kentlerin “piskoposluk kenti” olarak adlandırılmasının bir diğer sebebi de uygulamada görülen piskoposların kent düzenindeki hâkimiyetleridir. 
Piskoposlar kentlerde zabıta yetkileri ile donatılmışlardı. Bu yetkiye dayanarak pazar yerlerini denetlemekte, vergi toplanmasını sağlamakta, köprü ve kent surlarının bakım ve onarım işleri ile doğrudan ilgilenmekteydiler. 
Genel anlamda değerlendirildiğinde piskoposlar kent yönetimi, çevre düzeni, kent huzuru ve güvenlik konularında yasalara ve sahip oldukları ayrıcalıklara dayanarak geniş bir alanda yetki sahibi olmuşlardır». 


Genel bir anlatımla özetlemek gerekirse 5. Yüzyıl”da kiliseler kentler için büyük öneme sahip kurumlar haline gelmişlerdir. Piskoposlar kentlerde hem ilahi hem de dünyevi iktidar olarak kabul edilmekteydiler. Kent yöneticiliği görevini üstlenen piskopos sorumluluğu altındaki kenti, Hristiyanlık dininin emirleri doğrultusunda, papazlardan oluşan bir kurul ile yönetmekteydi?!0, Kilise yönetim yetkisinin yanında toprak sahibi olması ile de ayrı bir güce kavuşmuştur. Ortaçağın kapalı tarım toplumu düzeninde kilisenin de toprak sahibi olması büyük bir güç olarak ortaya çıkmasına sebep olmaktaydı. 
Kilisenin toprak sahibi olması için gerekli olan para dindar Hristiyanların bağışlarından ve toplanan diğer sadakalardan sağlanmaktaydı. Ancak zaman içerisinde zenginleşen Kilise elde ettiği maddi gücü siyasi güç elde etmek 


amacıyla kullanmıştır?!! 


Sonuç itibarıyla genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Hristiyanlık dininin Roma İmparatorluğu topraklarında yayılmaya başladıktan sonra 


38 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, (Çeviren: Şadan 
Karadeniz), 12. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 18. 

309 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri Kökenleri..., s. 55. 

319 Yusuf Pustu, “Küreselleşme Sürecinde Kent “Antik Site'den Dünya Kentine ”, Sayıştay 
Dergisi, Sayı: 60, Ocak-Mart 2006, ss. 129-151, s. 137. 
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imparatorluk tarafından kabul görmediğinin ve bu yeni dinin ve insanlara aktarmaya çalıştığı öğretilerinin şiddetli tepkilerle karşılaşmış olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Bu tepkiler özellikle İmparator Diocletian (284- 
305) döneminde Hristiyanlık dinini kabul edenlerin toplu katliama maruz bırakılması şeklini almıştır. İlerleyen dönemde Kilise'nin imparatorluktan kısmen ayrılması, kendi mahkemelerini kurmalarına izin verilmesi sayesinde olmuştur. Bu mahkemelerde din adamlarını ilgilendiren davalara bakılmaktaydı. Dolayısıyla Roma İmparatorluk mahkemeleri din adamlarını yargılayamamakta ve ceza verememekteydi. Theodosius?un öldüğü dönemde Kilise sahip olduğu haklar açısından oldukça gelişmiş durumdaydı. Bu dönemde Kilise, Roma İmparatorluğu'nda büyük oranda özgürlüğünü kazanmış bir halde, özerk bir kurum olarak varlığını sürdürmekteydi??. 


Kral ve Kilise Mücadelesi 


Eski dönem uygarlıkları incelendiği takdirde din olgusu, sahip olduğu nitelikleri çerçevesinde, toplumun tamamlayıcı unsurunu oluşturmaktadır. 
Aynı zamanda toplumların kültürleri de inanılan din kapsamında şekillenmektedir. Din olgusu siyasal sürece de etki etmekte ve devletin yönetim sisteminin, kurallarının ve kurumlarının temelini oluşturmaktadır. 
Dinin böyle bir niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Dinin sahip olduğu bu gücün devleti din temelli bir yapıya kavuşması için yönlendirdiği veya yönlendirebileceği gerçeği de bilinmektedir. Bu yönlendirme sonucunda dinsel otorite ile siyasal otoritenin aynı elde toplanması durumu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Hristiyanlık dini, her ne kadar dünyevi iktidara talip 


olmadığını bildirse de, kendisini siyasal sürecin içerisinde bulmuştur”! 


Ortaçağda Kral ile Kilise arasındaki mücadelenin düzenli bir kararsızlık ortamı yarattığını ifade etmek, mücadelenin yönü hakkında söylenebilecek sözleri önem sırası açısından arkada bırakmaktadır. Dolayısıyla mücadelenin yönünün tarafların çıkarları doğrultusunda artma ve azalma şeklinde değiştiğini belirtmek daha uygun bir yaklaşım biçimini meydana getirmektedir. Ortaçağ döneminin yaşantılarında, belirli durumlarda, her iki taraf da kendi hâkimiyetini diğerine kabul ettirmek için mücadele ederken, çıkarlarının uyuştuğu nokta(lar)da birbirleri ile uzlaşmacı bir davranış biçimi 


312 Levent Gönenç, “Ortaçağ Avrupası”nda Anayasacılığın Düşünsel ve Kurumsal Temelleri”, 
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sergileyebilmekteydiler. Böylece Kral ile Kilise ayrılığı ve dünyevi iktidar ile ruhani iktidar arasındaki işbirliği şeklinde iki farklı anlayış meydana gelmiştir. 
Ancak her iki durumda da önem taşıyan husus kralların veya imparatorların yetkilerini kullanırken Kilise'yi dikkate almaları gerekliliğidir. Çünkü Kilise dünyevi otoriteyi dengeleyici ve gerektiği yerde kısıtlayıcı bir görev üstlenmekteydi?!4, 


Kilise'nin ilk dönemlerinde Tanrıbilimi üzerine en kapsamlı araştırmayı yapan kişi Aziz Ambrose'nin öğrencisi Aziz Augustine olmuştur. Aziz Augustine'nun araştırması 5. Yüzyıl'ın başlarında Batı imparatorluklarına yapılan barbar istilaları dönemine rastlamaktadır. Aziz Augustine yüzyıllar boyunca mücadele içerisinde olan insanın sadakatini sunduğu iki toplum biçiminin olduğunu ileri sürmüştür: Tanrı Şehri ve Dünya Şehri”5. Tanrı Şehri'nde yaşayan toplum Tanrı'ya bağlı ve varacakları son mekânın Tanrı'nın cenneti olduğuna inanan insanlardan oluşmaktadır. Dünya Şehri'nde yaşayan toplumun kalplerinde ise yalnızca dünyevi işler yer almaktadır. Aziz Augustine Tanrı Şehri ile Kilise ve Dünya Şehri'nden meydana gelmiş ve bu ikilinin kurumsallaşmış son hali olan karma bir devlet yapılanmasının tanımlamasını açık bir biçimde yapmamıştır. Bu sebepten dolayı birbirinden farklı çıkarımlar, ancak kendisinin sonradan açıklamaya çalıştığı yorumlardan yapılabilmektedir. Diğer bir ifade ile konu hakkında yapılabilecek her yorumun kaynağı yalnızca Aziz Augustine'nin yorumlarına dayanabilmektedir. Aziz Augustine insanların kendi aralarında yaptıkları bütün itaat sözleşmelerinin insanı günaha sürükleyeceğini ve benzer biçimde sivil bir devletin ilk meydana geliş aşamasında baskıcı güçlerin ilk dönem ideal düzenini temsil ettiğini savunmuştur?!9, Buna rağmen, Aziz Augustine devleti kınamamakta ve hatta gerekliliği üzerine vurgu yapmaktadır. Çünkü insanoğlunun tabiatında günah işleme içgüdüsü yer almaktadır. Devletin olmadığı obir ortamda insanların suç işleme oranlarında artış gözlemlenebilecektir. İnsanlar hükümet veya polis gibi belirli bir güç 


34 Levent Gönenç, “Ortaçağ Avrupası'nda Anayasacılığın..., s. 275. 

315 Yazarın (Brian Tierney ) gerçek metinde “a City of God” ve “a City of World” şeklinde 
belirttiği kavramlar tarafımızca “Tanrı Şehri” ve “Dünya Şehri” olarak tercüme edilmiştir. 
Ancak bu noktada yazarın vurgulamak istediği gerçek kavram ilahi güçlerin hüküm sürdüğü şehir veya toplum ve diğeri ise laik, insanların hâkimiyetinde olan ve dini öğelerin yalnızca inanç çatısı altında birleştiği ve dünyevi işlere müdahale etmediği şehir ve toplumlardır. İlgili yorum kitabın tamamından çıkarılabilecek bir sonuçtur. (Bkz. Brian Tierney, The Crisis of Church and State 1030-1300, 8th Revised Edition, University of Toronto Press, Canada, 2004, p. 9.) 

36 Brian Tierney, The Crisis of Church and State 1050-1300, 8th Revised Edition, University 
of Toronto Press, Canada, 2004, p. 9. 
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tarafından sınırlandırılmadığı takdirde hırsızlık, tecavüz ve cinayet gibi suçları işleme eğilimine girebilmektedirler. Bu sınırlandırma Tanrı'nın insanların yapmamasını istediği eylemler ile doğrudan ilişkilidir. Tanrı Şehri'nde yaşayan insanlar devletin getirmiş olduğu sivil düzeni kendi yaşantıları adına bir üstünlük ve yarar olarak görmektedirler. Ancak devlet ve devletin oluşturmuş olduğu kanunlar gerçek Hristiyanlar için sadakat sunulabilecek üst düzey kavramları meydana getirmemektedirler. Hristiyanlara göre insan dünya üzerinden geçen bir yaya ve yolcudur ve varacakları en son nokta ise kutsal cennet şehridir”. 

10. Yüzyıl Kilise'nin Batı Avrupa'da ekonomik yönden güçlü olduğu bir dönemi yansıtmaktadır. Kilise feodal düzen içerisinde ekonomik ve kültürel ayrıcalıklara sahip olmuştur. Bu bağlamda Kilise, temel zenginliğin toprak sahipliğine dayandığı bir sistemde, sahip olduğu topraklar üzerinden kendisini üstün bir konuma yükseltmiştir. İtalya'da geniş toprakların sahibi olan Kilise, kurumsallaşmış kimliğiyle diğer ülkelerde de sayısız toprak ve taşınmaz malların mülkiyetini elinde bulundurmasından dolayı dönemin en büyük toprak sahibi konumundaydı. Aynı zamanda kendisine bağlı olanların ödemiş olduğu bağış adı altındaki paralar ve hacılardan topladığı zekâtlar Kilise'nin bütçesini genişletmiş ve hatta sıkıntılı dönemlerde sivillere borç para verebilecek bir duruma gelmiştir?!8, 

Sahip olduğu maddi gücüne rağmen, sıklıkla Romalı soylular sınıfı ile anlaşmazlıklar yaşayan Papalık, 10. Yüzyıl?da Alman Kralı I. Otto”dan (962- 
973) yardım talebinde bulunmuştur. Papalığın yardım çağrısı üzerine harekete geçen 1. Otto 962 yılından beri üzerinde taşımış olduğu “Kutsal Roma-Germen İmparatoru” unvanı ile “Devlet Kilisesi Siyaseti” adı altında yeni bir düzen yaratmaya çalışmıştır. Bu yeni düzende Kilise”ye yönetsel anlamda güç kazandırılması ve etkinliğinin arttırılması amacıyla dokunulmazlık tanınmış, piskoposlar devlet kademesinde çeşitli yüksek makamlara getirilmiş ve böylece Kilise imparatorluk tahtına bağlanmıştır. Bir diğer ifade ile Kilise'nin tahtın hiyerarşisine dâhil edilmesi bir kural olarak benimsenmiş ve 1. Otto'nun oğlu Il. Otto (973-983) ve torunları TI. Otto (983-1002) ve TI. Heinrich (1002- 1024) bu kuralı devam ettirmişlerdir. Bu kural kapsamında Papa'nın göreve getirilmesi ve gerektiği durumlarda görevden uzaklaştırılması imparatorların 


37 Brian Tierney, The Crisis of Church and..., s. 9-10. 

318 Sayime Durmaz, “Yüksek Ortaçağ'da Papa-İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ'nın Savaşı”, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cit: 1, Sayı: 1,2010, ss. 
93-120, s. 94-95. 
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kararına bağlanmış ve Kilise'nin diğer faaliyetlerine de sıklıkla müdahale edilir olmuştur. Papalık makamı 11. Yüzyıl?da Kilise'nin sahip olduğu maddi gücüne de güvenerek Kilise'yi imparatorların baskısından kurtarmak ve 


üstünlük sağlamak amacıyla kral ve imparatorlar ile mücadeleye girişmiştir”? 


Papalık makamının monarşiler ile giriştiği mücadelesinde askeri bir güçten yoksun olması kendisine olumsuzluk olarak yansımıştır. Elindeki tek güç “afaroz” ve dinsel saygınlıktı. Papalık makamının emirleri ile monarşilerin uygulamaları birbirleriyle çatışınca elinde askeri gücü bulunan 


monarşiler uzun dönemde çatışmadan galip olarak ayrılmışlardır?”, 


Devlet ile din işlerinin birbirlerinden ayrılması ve dinin otoritesinin kendi sınırlarına çekilmesi gerektiği düşüncesinin temelinde, Hristiyanlık dinine karşı herhangi bir mücadele girişiminin söz konusu olmasından daha çok artık kurumsal bir kimliğe kavuşmuş Papalık Kurumu'na karşı girişilen bir savaşın izlerine rastlamak mümkündür”, 


Kral ile Kilise arasında meydana gelen mücadele ilişkisinin aydınlanma dönemi açısından da incelenmesi önem taşımaktadır. Aydınlanma düşüncesi en temel anlatımıyla felsefi açıdan değerlendirilebilecek bir düşünce faaliyetinin tamamına verilen isimdir. Aydınlanma düşüncesinin felsefi temelleri iki etken üzerinde şekillenmektedir. Birincisi insanın Kilise ve din ile olan ilişkisinde özgürleşme çabasıdır. Bir diğer anlatımla bireyin düşüncesinin Kilise'den ve dinden uzaklaştırılarak veya özerkleştirilerek özgür bırakılmasıdır. İkincisi ise özerkleşen akla sahip bireylerden oluşan bir toplumun, bireyin tüm hakları ile birlikte, gerçek anlamda özgürleşmesi ve demokratik bir ortamda yaşayabilmesi için yeniden şekillendirilmesi gerekliliği düşüncesidir. Bu düşüncenin temelinde de bireyin özgür iradesinin 


toplumun oluşmasında önemli bir yere sahip olduğu inancı yer almaktadır?2. 


Aydınlanma düşüncesinin din ayağını oluşturan felsefi inanç, Kilise içinde reform yapılması gerekliliği sonucunu ortaya çıkartmıştır. Bu gereklilik sonucunda başlatılan reform hareketleri kiliseyi ve devleti derinden 


3 


9? Sayime Durmaz, “Yüksek Ortaçağ'da Papa..., s. 95-96. 


320 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. 79. 

5! Mümtaz Soysal, “Türkiye'de Siyaset”, Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yayını, Birinci Basım, İstanbul, 1999, s. 59-70, s. 63. 

32 Hüsnü Aksoy, Devlet ve Demokrasi, Yön Yayıncılık, Birinci Basım, İstanbul, 1994, s. 17. 
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etkilemiştir. Reform hareketleri sonucunda Kilise, alışılmış modelinden uzaklaşarak, “Protestanlık Kilisesi” ve “Katolik Kilisesi” olmak üzere ikili bir yapılanmaya kavuşmuştur. Bu yeni yapılanma “kilisenin merkezi yapısının parçalanması” şeklinde de yorumlanabilmektedir. Böylece Kilise tüm dünyaya hükmeden güç olma niteliğinden sıyrılarak, ulusal bir kimliğe (ulusal güç olma niteliğine) sahip olmuştur. Aynı zamanda din ve devlet işleri birbirlerinden ayrılmıştır. Kilise devlet karşısında özerk bir yapılanmaya geçiş yaparken, devlet de gerçekleştirmiş olduğu dünyevi faaliyetleri kapsamında Kilise'nin hâkimiyetinden uzaklaşarak laik bir düzene kavuşmuştur. Laiklik anlayışı sonucunda Kilise ekonomik, siyasal ve hukuksal faaliyetlerinden uzaklaştırılmış ve yalnızca din işleri ile uğraşması garanti altına alınmıştır. 
Reform hareketlerinin bir diğer önemli noktası ise birey ile Tanrı arasında aracı bir kurum veya vasıta niteliğiyle yer alan Kilise'nin bu işlevine son verilmesi olmuştur. Böylece bireyin dinsel inancı özerkleşerek birey ile Tanrı arasına hiç kimsenin giremeyeceği bir sonuç ortaya çıkmıştır”. Bir dinin sivilleşmesinin nihai hedefinde de Tanrı ile kul arasındaki bütün aracı unsurların kaldırılması amacı yer almaktadır. Aksi takdirde kul Tanrı'nın hükümlerine boyun eğmek yerine aracı unsurun (kişi, topluluk, kurum vs.) din anlayışına, adetlerine, alışkanlıklarına, siyasi görüşlerine ve dünyaya bakış açısına göre ortaya çıkarttığı eylemlerine uymak zorunda kalacaktır. Çünkü Tanrı'ya ulaşmanın yolunun öncelikle kendilerinin çizdiği yoldan geçtiğini iddia eden aracı yapılanmalar, kulluk anlayışını kölelik benzeri bir sisteme çevirmektedirler. Böyle bir durumda ise Tanrı'nın göndermiş olduğu kutsal kitap ve peygamberi (sanki) kendisine ulaşılması için yetersizmiş gibi bir sonuç ortaya çıkabilmektedir. Toparlamak gerekirse, Tanrı'nın emirleri, yasakları ve kul için yaratmış olduğu düzenin kuralları kutsal kitap ve peygamber aracılığı ile insanlığa ulaştırılmış durumdadır. Dolayısıyla Tanrı'ya ulaşmak için kutsal kitap, peygamber ve insanın aklı yeterlidir. Bu üç unsur haricinde aracı bir vasıtaya gerek yoktur. 


Orta Çağ'ın son zamanlarında tanık olunan Protestanlık anlayışının hedefinde ne(ler) olduğunu çözümlemek konunun işleyişini sürdürebilmek açısında önem taşımaktadır. İlgili hedeflerden birincisinin sadece Hristiyanlık dini olduğunu kabul etmek, kendine özgü bir yaklaşımı ortaya çıkartacabileceği gibi, kurumsal bir kimliğe sahip olan Papalık Kurumu'na yönelik bir mücadele içerisine girmenin ikinci hedef olarak benimsenmesi bir 


33 Hüsnü Aksoy, Devlet ve Demokrasi,..., 8. 20. 
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başka görüşü ortaya çıkartmaktadır. Diğer bir ifade ile Protestanlık düşüncesini kavramsallaştıran kişilerin gerçek hedefinde kim veya ne vardı? 
Bu soruların cevabını oluşturan hedef unsurun Hristiyanlık dini ile ilgili olmaması olasılıklar içerisinde yer almaktadır. Aranılan cevap Papalık Kurumu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Papalık, Hristiyanlık dininin duyurulmaya başlandığı ilk dönemlerde henüz kurumsal bir kimlik kazanmamıştı. Kurumsal kimliğe sahip bir yapılanmanın Hristiyanlık dininin özünde yer almadığını ifade eden Protestanlar, günümüzde laiklik olarak adlandırılan bir düşünce sistemi üzerinden, dini otorite ile devlet otoritesinin ve kurumlarının bir araya gelmemesi gerektiğini ifade etmekteydiler. 
Protestanların çıkış noktası ve kendilerine savunma hattı olarak belirledikleri husus, Hz. İsa'nın dünya üzerinde herhangi bir hâkimiyet istememesi ve böyle bir isteğe kapı aralayacak bir ifadesinin bulunmaması olmuştur. Protestanlara göre Hz. İsa'nın böyle bir isteğinin olmasının imkânı bulunmamaktaydı. 
Çünkü Hz. İsa'nın doğup büyüdüğü ve Hristiyanlık dinini ilan ettiği topraklar, günümüzde, İsrail ve Filistin bölgelerini içerisine alan coğrafyada konumlanmaktaydı. Bu coğrafya Hz. İsa'nın döneminde Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altındaydı. Dönemin Roma Valisi ise bilinen en zalim kişiler arasında yer almaktaydı. Hz. İsa'nın geniş anlamda Roma İmparatorluğu'na ve dar anlamda ise Roma Valisi'ne karşı yönetsel bir hâkimiyet talebinin olması ve kendi otoritesinin Roma üzerinde etkili olması için girişimlerde bulunması düşüncesi dönemin koşullarına göre yanlış bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Hz. İsa'nın bu yanlışlığı doğrulayan en önemli ifadesi, Roma İmparatorluğu'na atıfta bulunarak İmparator Ceaser hakkında söylediği, “Caesar'ın hakkını Caesar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin” sözü olmuştur”, 


Roma Valisi halktan ağır vergiler talep ettiği zaman inananlar peygamberlerine giderek ne yapacaklarını sormuşlardır. Hz.İsa ise valinin kendilerinden istedikleri parayı ümmetine göstererek, paranın üzerinde İmparator Caesar'ın resminin bulunduğunu ve dolayısıyla bu paranın sahibinin Caesar olduğunu ifade ederek parayı sahibine vermelerini öğütlemiştir. Çünkü Hz.İsa'nın öğretisine göre Caesar'ın hakkını Caesar'a vermek gerekmekteydi. Hz.İsa'nın inananlarına öğüdü ise yaratıcı olan Tanrı'nın kendilerinden istediği ibadetleri yaparak geçici dünya hayatı yerine sonsuz cenneti kazanmaları olmuştur. Bu sebepten dolayı Caesar'ın hakkının 


34 Mümtaz Soysal, “Türkiye'de Siyaset”, Sivil Toplum İçin Kent,..., s. 63-64. 
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Caesar'a ve Tanrı'nın hakkının ise Tanrı'ya verilmesi düşüncesi baskın karakter olarak ortaya çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde Hristiyanlık dini ve sayıları hızlı bir biçimde artmaya başlayan Hristiyanlar ile başa çıkamayan Roma İmparatorluğu, Hristiyanlık dinini resmi din olarak ilan etmiş ve kontrol altında tutabilmek için dini kurumsallaştırmışlardır?”. Bu anlatımdan çıkarılabilecek en kısa sonuca göre dinin kontrol altına alınabilmesi için devletin kurumları arasında yer alması oldukça fazla önem taşımaktadır. Dinin insanlar üzerindeki yönlendirici etkisi bilinen bir gerçektir. Bu gerçeklik kontrol altına alın(a)madığı sürece ve dinin kötü niyetli unsurlar aracılığı ile kullanılması durumunda devletin kurumsal yapısına zarar gelme olasılığı oldukça yüksektir. Bu durum bir bakıma açık denizde seyreden bir geminin dalga ile karşılaşması durumunda zarar görmemek için yol kesmesine (hızını düşürmesine) benzemektedir. Bu basit bir fizik kuralıdır. İki kuvvet çarpıştığında en az ikisinden biri mutlak şekilde zarar görecektir. 


Hristiyanlık dininin dünya üzerinde herhangi bir hâkimiyetinin bulunmamasından veya böyle bir iddiasının söz konusu olmamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı, bu dinin kendisine özgü bir hukuk sisteminin bulunmadığı ifade edilebilmektedir. Hristiyanlar, Roma Hukuku'nu yalnızca boşanma ve faiz yasağı gibi birkaç küçük değişiklik ile birlikte doğrudan kabul etmişlerdir. Roma İmparatorluğu ise (ordu) subay rütbelerini Hristiyan din adamlarına vermiştir. Örneğin, Kilise hiyerarşisinde önemli bir konumda 


bulunan “Kardinal”, aynı zamanda Roma ordusunda bir subay rütbesiydi?”, 


Siyasi Dinden Sivil Dine Geçiş 


Hristiyanlık dini Ortaçağ siyasal hayatını birinci dereceden etkileyen önemli bir kaynak olmuştur. Tanrı'nın birliğine vurgu yapması ve yeni bir insan anlayışı getirmesinden dolayı Hristiyanlık dini devletin siyasal düzeninde önemli bir etken olarak ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık, din ile siyasal iktidarın birbirlerinden ayrılması gerekliliğine vurgu yapmış ve din ve devlet 


arasındaki ikili ilişkilerin değişmesine zemin hazırlamıştır?”. 


Hristiyanlık dininin öğretilerine göre, insan için önemli olanın, diğer dünya olmasından dolayı, maddi dünyanın çok fazla değeri bulunmamaktaydı. 


55 Mümtaz Soysal, “Türkiye'de Siyaset”, Sivil Toplum İçin Kent,..., s. 64-65. 

56 Ali Bulaç, “Yerel siyaset ve Demokrasi/Çoğulculuk/Sivil Toplum”, Sivi/ Toplum İçin Kent, 
Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yayını, Birinci Basım, İstanbul, 1999, ss. 165-178, s. 166. 
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Buna göre insan kendisine verilmiş hayatını diğer dünyaya hazırlık amacıyla dinin getirmiş olduğu kurallara göre yaşamalı ve devlet, yeryüzü iktidarı olmasından dolayı, öncelikli hedef sırasına konulmamalıdır. Bir Hristiyan için önem taşıyan öncelikli husus Tanrı ile ilişkisinin iyi olmasıdır. Böylece Hristiyanlık, insanların Tanrı karşısında inançlı bir biçimde boyun eğdiği ve buna karşılık (belki de bir ödül olarak) insanları diğer dünyaya hazırlayan yeni bir güç olarak varlık kazanmıştır?2, 


15. ve 16. Yüzyıllar Avrupa'da din alanında anlam genişlemesinin yaşandığı dönemleri oluşturmaktadır. Bu dönemlerde yaşananlar Batı'nın üstünlüğünün ve sonraki yüzyıllarda meydana gelecek siyasi gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Din alanında yaşanan gelişmeler, Katolik Kilisesi tarafından, kendisine karşı bir muhalefet hareketi olarak değerlendirilmiştir. 
Bundan önce monarkların ve zenginlerin gönlünde değer kaybeden Kilise, bu dönemde de halkın itibarını kaybetmeye başlamıştır. Kilise, monarkların ve zenginlerin itibarından, güveninden ve desteğinden yoksun kalması sonucunda, birtakım yaptırımlar ile karşılaşmıştır. Buna göre içişlerine karışılması, dünyevi açıdan iddia edilen hükümranlığa ve talep edilen vergilere karşı çıkılması önemli yaptırımlar arasında sayılabilmektedir. 
Kilise'nin Kutsal Roma İmparatorluğu ile açıkça işbirliği yapmasına rağmen, Kilise'den ayrılmak fikri yeni bir oluşumu meydana getirmekteydi. 
Monarkların Kilise”ye karşı benimsemiş olduğu tutum Kilise'nin idealleri ile çatışmakta ve devlet yönetimindeki ağırlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket biçimi olarak değerlendirilmekteydi. Bu tutum, bir diğer açıdan değerlendirilecek olunursa, monarkların Kilise'ye karşı başlatmış olduğu bir isyan hareketiydi. Daha sonradan sade inananların da eleştireceği üzere, Papa'nın ruhani bir lider olmaktan uzaklaşarak devlet kademesinde görev alan bir prens gibi hareket etmesi, Kilise'yi dini bir kurum olmaktan uzaklaştırmıştır?”. 


Dini duyguların yoğun olduğu toplumlarda, siyasal iktidar kendi çıkarları için dini bir araç olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda din ile siyasal iktidar arasında yoğun bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkiden faydalanmak isteyen siyasi kimlik dini iki amaç için kullanmaktadır: Birincisi, siyasal iktidarı elde edebilmek için, ikincisi ise iktidarı ele geçirdikten sonra toplumu istediği gibi kolay bir biçimde yönetebilmek için... Her iki durumda dinin özerk varlığı ve 


53 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve..., 8. 83. 
39 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. 83-84. 
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toplumun dini inancı siyaset adamının veya siyasal iktidarın kullandığı bir araç konumuna gerilemektedir”, Bu noktada kurgusu yapılmaya çalışılan “Sivil Din” kavramı şekillenmeye başlamaktadır. Din kişisel menfaatler için kullanılabilecek bir oyuncak, araç veya vasıta değildir. Dolayısıyla dinin sivilleşmesi siyasal iktidardan uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Din, kul ile Allah arasında olan kutsal bir inanç bağıdır. Siyasetçilerin veya siyasal iktidarın kendi kişisel menfaatlerini gerçekleştirmek ve iktidarı ele geçirmek veya sağlamlaştırmak amacıyla kullandığı ve kullanması gereken bir amaç ve araç değildir. Aynı zamanda devlet dışında yer alan çeşitli yapılanmaların veya örgütlenmelerin dini, din duygusunu, inananları, peygamberleri ve diğer kutsal unsurları kendi dünya amaçları için kullanmaları da kabul edilememektedir. Bu sebepten dolayı dini, saf bir biçimde, yalnızca Allah ile kul arasında kalması gereken bir inanç sistemi şeklinde anlamlandırmak önem 


taşımaktadır”!. 


Dinin sivilleşmesi aynı zamanda siyasetin de sivilleşmesi anlamına gelmektedir. Kendisini temsil edecek olan siyasi partiye oy veren bireyin temel hedefinde maddi dünyasının kalkındırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlarının yer alması gerekmektedir. Temel hedefinde maddi hayatının refahını amaçlayan bir birey, bu bilinç ile oy kullandığı takdirde, kendi dininden olmayan bir siyasetçiyi destekleyebilir veya inandığı dine hiç gönderme yapmayan bir siyasi partiye oyunu verebilmektedir. Günümüzde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanların kendi öz yurtlarında yaşayan dindaşlarına göre daha fazla refah seviyesi içinde yaşadıkları gözlemlenebilmektedir. Bu bilinç ile oy kullanıldığı takdirde siyaset toplumu kalkındırabilecek bir niteliğe sahiptir??. 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan, özellikle Kılıç Ali'nin? eserine atıf ve vurgu yaparak, bir sonuç çıkarmak gerekirse dinin sivilleşmesinin birey ve din adına iki yönlü fayda sağlamakta olduğu ifade edilebilmektedir. Birinci fayda, dine inanan insanların din duygularının sömürülmesi sonucunda mutsuz ve mağdur olmalarının ve dine karşı bakış açılarının değişmesinin önüne geçilebilmesidir. İkinci fayda ise dinin kutsallığının siyaset ve siyasal iktidar 


330 Yasin Ceylan, “Siyaset, İktidar ve Din”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, Sayı: 4, Güz 2007, 
ss. 9-11,s. 10. 

Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri, Cumhuriyet Gazetesi, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, Ankara, 1998, s. 69-137; Ethem Ruhi Fığlalı, Atatürk, Din ve Laiklik, ss. 1-12, s. 3-4, http://Www.ata.tsk.tr/content/media/01/makaleler/8.pdf, Erişim Tarihi: 31.08.2019. 
Yasin Ceylan, “Siyaset, İktidar ve..., s. 10. 

33 Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri, ..., s. 69-137. 
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tarafından kirletilmesine izin vermeyerek, dinin her zaman için insan 


inancında üst seviyelerde yer almasının sağlanmasıdır?” 


Siyasal iktidarların din söylemi arkasındaki dünya ile ilgili beklentilerinin ulaşabileceği en son nokta yine maddi hayattır. Söylemlerin bunun ötesine geçme olanağı bulunmamaktadır. Bu gibi tarihsel gerçekliğe sahip yaşantılara rağmen, insanlar her zaman için din duyguları ile siyasiler tarafından kullanılmışlardır. Hatta din ile arasında mesafe olan kişiler dahi siyasal iktidar söz konusu olduğu zaman dine atıf yapmaktan çekinmemiştir. Toplumsal hafızanın canlı tutulmadığı toplumlarda insanlar her zaman için aynı sonuç ile karşılaşabilmektedir. Bu durum, aynı zamanda, sosyolojik bir gerçekliği de ortaya çıkartmaktadır. Machiavelli (1469-1527) “Prens” adlı eserinde siyasal iktidarı ele geçirmek isteyen bir siyasetçinin hiçbir sınır tanımadan halka her türlü sözü verebileceğini vurgulamaktadır. Machiavelli yerinde bir tespit yaparak, güce ve siyasal iktidara ulaşmak amacı içerisinde olan bir kişinin rakiplerini geçmek ve gerektiği noktalarda yok etmek için her türlü suçu ve günahı işlemeyi kendisi için hak ve sorunsuz sayan bir ruh halinden söz etmektedir”. 


Machiavelli düşüncelerini şu sözleri ile yazıya dökmektedir?; 


“... büyük şeyler yapmış prenslerin sözlerine az değer verilmiş olduğunu ve onların kumazlıkla insanların kafalarını nasıl şaşkına çevirmiş olduklarının anlaşıldığını, yine dürüstlüklerinde ısrar etmiş olanların en sonunda yenilmiş olduklarını gösteriyor.” 


«e 


.Basiretli bir hükümdar, verdiği sözü tutması kendi aleyhine olduğunda ve söz vermesini sağlayan nedenler ortadan kalktığı zaman hiçbir şekilde sözünü tutamaz - ve tutmaz. ...” 


“... .Kurnaz bir prens sözünden dönmüş olmasını onurlu gösterecek nedenleri haklı çıkarmaktan asla yoksun kalmamıştır. ...” 


“... Alexander VI insanları aldatmaktan ve aldatmayı düşünmekten başka asla bir şey yapmadı; ... onun aldatmaları her zaman ümit ettiği kadar başarılı oldu, çünkü o dünyanın bu yüzünü çok iyi tanımıştır.” 


34 Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri, ..., . 69-137. 

335 Yasin Ceylan, “Siyaset, İktidar ve..., 5. 11. ji 

39 Niccolö Machiavelli, Prens, (Çeviren: Alev Tolga), 2. Baskı, Say Yayınları, İstanbul, 2011, 
s. 97-98. 
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Siyasal iktidarı dine dayandırarak güç elde etmeye çalışma girişimleri ilk çağlardan itibaren görülen bir hareket biçimidir. Bu hareket biçiminin mutlak hedefinde ise iktidara sahip olmak isteği yer almaktadır. Böylece iktidarda olan kişi kendi kutsallığını ilan etmiş olmaktaydı. Bu durumun örneklerini eski Mısır ve eski Roma dönemlerinde gözlemlemek mümkündür. Yönetimin ve yöneticilerin kutsallaştırılması dinin yönetime müdahil olmasını kolaylaştırmış ve yöneticiye itaatin Tanrı'ya itaat etmek anlamına geldiği düşüncesini yaygınlaştırarak kökleştirmiştir. Bu dönemde devlet din kavramı ile bütünleşmiştir. Tanrı'nın insanlar (yöneticiler) aracılığıyla maddi hayatı yönettiği ve yeryüzünde egemenlik kurduğu inancı kutsal devlet anlayışını 


ortaya çıkartmıştır??7. 


Konuyu yaşadığımız topraklara taşımak gerekirse, Osmanlı Devleti'nin İslam'a bakış açısından bahsetmemek büyük bir eksiliği beraberinde getirecektir. Osmanlı topraklarında İslam dini hem yönetenler hem de yönetilenler üzerinde etkiliydi. Ancak padişahlık makamının “kilise veya din hükümdarlığı” gibi bir işlevi bulunmamaktaydı. Bu sebepten dolayı devletin yönetim sorunları din konularından daha öncelikli bir sıralamaya bağımlıydı. 
Bu öncelik sıralamasının devletin tamamen dinden uzaklaştığı gibi yanlış bir anlamlandırma ile sonuçlandırılmaması gerekmektedir. Osmanlı Devleti'nde devlet ile dinin birbirinden mutlak bir biçimde “ayrılmazlığı” bulunmaktaydı. 
Bu ayrılmazlık kavramsal olarak devleti, varlık ve bütünlük noktasında, birinci sıraya oturtmaktaydı. Çünkü devletin varlığı ve birliği sağlanabildiği takdirde din muhafaza edilebilmekteydi. Bu bağlamda devletin güçlü olması dinin muhafaza edilebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önem 


taşımaktaydı». 


İslam dininin kendi yüceliğinden, ahlaki öğretilerinden, insanları birleştirici niteliklerinden ve dünya ve ahiret hükümlerinden taviz vermeden devlet ile bütünleştirilmesi için çaba sarf eden İslam düşünürleri devlet ile din ilişkilerinin belirli bir düzene kavuşturulmasını temel amaç haline 


getirmişlerdir?” 


Osmanlı Devleti'nde dinden uzaklaşmadan din ile devlet ilişkilerinin düzenlenmesi veya daha doğru bir ifade ile belirli bir düzene konulması işi TI. 


337 Şükrü Uslu, “Laiklik—Din İlişkisi”,..., s. 236. 

338 Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, ..., 8. 105. 

59 Kemal Karpat, İslâm'ın Siyasallaşması”, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, Nisan 2005, s. xiv. 
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Mahmut (1421-1451) döneminde Şeyhülislam'a veya baş müftüye görevler verilerek tamamlanmaya çalışılmıştır. Şeyhülislam?ın fetvalarının niteliğinin devletin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinin İslam dinine uygun olup olmadığının tasdik edilmesi şeklindeki yorumlanması (veya yorumlaması) 16. 
Yüzyılın sonunda devletin din üzerindeki otoritesinin kalıplaşması neticesinde geçerlilik kazanabilmiştir””. 


Cumhuriyet dönemi ile birlikte yönetime geçen bürokratik kadro için de devlet birinci sırada gelmekteydi. Bu kadro için din, devlet karşısında, ikinci sırada yer almaktaydı. Ancak bu yöneliş dinin toplum hayatından soyutlandırılmaya çalışıldığı anlamına gelmemektedir. Aksine İslam dininin toplum hayatına, kültürüne ve öğelerine yol gösterici niteliği ile var olabilmesi için girişilen bir çabanın varlığından söz edilebilmektedir. Bununla birlikte, yeni düzende din öğretilerinin yerine, laik öğeler olarak adlandırılabilecek, bilim ve milliyetçilik öğretileri konu edilmekteydi”, 


Yeni düzende ortaya atılan laikleşme kurgusuna itiraz edilen husus, dinin sivilleştirilerek o yaşantıların bilimsel değerler üzerinden tartışılmasını sağlamak girişimleri olmuştur. Din toplum yapısının üzerinde karmaşık görünen evreni basitleştirerek, bireyi dünyaya ve ahiret hayatına uyumlaştırma çabası içerisine girmektedir. Bu bağlamda din basitleştirici bir anlatım sergilemektedir. Din yaşantıların sebeplerini aramak ile zaman kaybetmek yerine, Yaratıcı'nın takdirine boyun eğmek gerekliliği üzerine vurgu yapmaktadır. Bilim ise çözümleyici bir yaklaşım ile yaşantıların sebeplerini ve sonuçlarını bir bütün halinde değerlendirme ihtiyacı içerisine girmektedir. Sonuç noktasında ifade edilmesi gereken husus yeni kadronun laikleşme kurgusunun temel kaynaklarını söz konusu yapılan düşüncelerin oluşturduğudur??. 


59 Kemal Karpat, İslâm'ın Siyasallaşması”,..., 8. xiv. 
#I Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, ..., s. 107-109. 
32 Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, ..., 5. 110. 
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SİVİL DÜŞÜNCENİN TOPRAK İLE BÜTÜNLEŞMESİ: 
FEODALİZM 


Feodal yönetim sisteminin başlangıç noktası olarak Karolenj İmparatorluğu döneminin seçilmesi uygundur. Çünkü bu dönem feodal yönetim sisteminin var olabilmesi için uygun bir ortamı yaratmıştır”. 


8. Yüzyıl'ın ikinci yarısında Karolenj hanedanı yeni bir yönetim modelinin denenmesi için çalışmalara başlamıştır. Bu model kapsayıcı bir nitelik taşımakta ve yerel düzeyi aşan bir yönetim biçimini kurgulamaktaydı. 
Bu kurgu yalnızca yönetim biçimini şekillendirmek amacını taşımamakta, aynı zamanda artık eskimiş durumda olan Roma düzeninin tekrardan uygulamaya yansıtılmasını hedeflemekteydi?*. 


Feodalite Ortaçağ'ın sosyal, siyasal, toplumsal ve hukuksal düzenini belirleyen ve ekonomisini düzenleyen bir sistemdir. Feodalite, kapalı tarımsal bir toplum düzenini simgelemesinden dolayı, modem çağın toplumsal yapısından oldukça farklı bir görünüm sergilemiştir?$. 


Feodalizm ile birlikte Batı Avrupa bölgesinde toprak üzerindeki babadan oğula geçen bölgesel hükümdarlık sistemi oldukça zayıflamıştır. Bu dönem içerisinde siyasal ağırlığın odak noktası değişime uğramış ve yerele dayanan, ancak birbirinden bağımsız olan bir yönetim sistemine doğru geçiş yapılmıştır. Bu geçiş ile birlikte çözümlenemeyen koordinasyon sorunları ve düzensizlikler ortaya çıkmış; bunu takip eden süreçte de anarşi ve şiddet olaylarında artışlar gözlemlenmiştir. Bu açıdan değerlendirilecek olunursa, bir yönetim sistemi nitelemesiyle kabul edilen feodalizm modem devletin ortaya çıkmasını açıklamak için iyi bir örnek oluşturmamaktadır. Mutlak biçimde herhangi bir düzenin başlangıç noktasını oluşturduğu iddiası ile hareket etmek gerekirse, feodalizm önemli bir çözülme süreci içerisine girmiştir. Aynı zamanda, feodalizm korunmasız kalmış topraklar üzerinde hâkimiyet kurabilecek bir yönetim sistemi çabası şeklinde değerlendirilebilmektedir?*, 


Feodalizm göçebe savaşçıların hayatında yeni bir dönemin ayak izlerini taşımaktaydı. Feodalizm yerleşik bir hayat yaşamayan savaşçı sınıfını yerleşik bir düzene geçirmiştir. Bu sayede toprağın işlenmesi, yerel düzeyde halkın 


38 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi Sosyolojik Bir Yaklaşım, (Çevirenler; Şule 
Kut ve Binnaz Toprak), 6. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 
32. 

*4 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi..., s. 34. 

5 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve..., 5. 66. 

346 Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi..., s. 47-48-49. 
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kontrol altında tutulması, yönetilmesi ve korunması sağlanmış olmaktaydı. 
Feodalizm ile birlikte bu sınıf yalnızca askeri bir gücü simgelemeyen veya askeri yetkiler ile sınırlandırılmamış olan yönetsel bir güce de kavuşmuştur. 
Bu eski göçebe savaşçılar yerleşik düzende birbirlerini korumayı, desteklemeyi, kendisinden olmayana dahi eşit bir biçimde davranmayı, yerel adetlere saygı göstermeyi, zayıfları muhafaza altına almayı ve her 


hareketlerinde sorumlu davranmayı öğrenmişlerdir”. 


Avrupa'nın askeri açıdan gelişme göstermesi tarımda meydana gelen yenilikler sonucunda elde edilen fazla ürünler ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü fazla ürün elde etmeye bağlı olarak zenginleşen köylülerden alınan vergiler ile profesyonel bir ordu kurulmuştur. Bu ordunun en önemli özelliği zırhlı süvariye, bir diğer ifade ile “şövalye”ye sahip olmasıdır. Şövalyeliğin ortaya çıkışı üzerine Avrupa'ya karşı sıklıkla girişilen istila akımları da azalmıştır. 
Böylece Avrupa temel ekonomik ve siyasal kurumlarını kurmak ve geliştirmek için gerekli olan zaman ve enerjiye kavuşmuştur. Şövalye “üzengi “nin de icat edilmesi ile birlikte savaş alanlarında en etkili silah haline gelmiştir. Çünkü üzengi sayesinde atın üzerinde sağlam ve düşmeden durabilen şövalye iki elini de kullanarak savaşma yeterliliğine kavuşmuştur. 
Bu da şövalyeyi rakiplerine karşı üstün bir konuma taşımıştır. Savaş alanlarında üstün başarılar gösteren şövalye Avrupa'da önemli ve saygın bir kişi haline gelmiş ve döneme damgasını vurarak en göze çarpan toplumsal ve 


siyasal kurum olan feodalizmin oluşmasına katkı sağlamıştır?*. 


Feodalizmin neliğinin sahip olduğu temel özellikleri üzerinden açıklanması gerekirse“ aşağıdaki açıklayıcı tanım düşünsel açıdan genel bir çerçevenin oluşturulması adına önem taşımaktadır. 


Toprak “seigneuries” adı verilen büyük alanlara ayrılmaktaydı. Toprak ağası (lord) kendisine bağlılığını ilan eden halkın ve derebeylerinin (scigncur(s)) üzerinde egemenlik sahibiydi. Derebeyleri ve halk kral veya diğer kamu otoriteleri adına toprak ağası tarafından yargılanabilmekteydiler. 
Bu kesim kral yerine toprak ağasına vergi ödemekte ve onun adına askerlik 


347 
348 


Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi..., s. 49. 

“Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka.” (Bkz. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, <http://Wwww.tdk.gov.tr/index.php?option—com bts&view—bts>, Erişim Tarihi: 20.08.2018). 

39 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., 8. 72-13. 

359 Sydney Herbert, The Fall of Feudalism in France, Frederick A.Stokes Company Publisher, 
New York, 1920, p. XV. 
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sunumu yapmaktaydı. Gerçekte her yönetsel alan küçük bir devlet görünümü sergilemekteydi. Toprak ağası, dini kurumlar ve çiftçiler toprağı geçici ve köle niteliğinde kiracılar vasıtasıyla ellerinde tutabilmekteydiler”!. Kiracılar genel olarak serflerden oluşmaktaydı. Bu noktada serfler bu düzenin iş gücünü oluşturan köleleri temsil etmekteydiler. Ancak katı hukuk düzeninde serfler bir köleden biraz daha iyi bir konuma sahiptiler. Bununla birlikte, serfler kendi topraklarına ve özgürlük haklarına sahip değillerdi. Serflerin durumları toprak ağalarının dini vicdanlarına ve kişisel çıkarlarına göre değişiklik gösterebilmekteydi. Hiçbir serf efendisini terk etmek, kendisine yeni bir efendi seçmek ve geleceğini ilgilendiren bir iş tercih etmek veya geleceği hakkında karar almak haklarına sahip değildi. Serflerin kiminle ve ne zaman evlenecekleri kararı dahi kendilerine ait değildi. Serfler yalnızca kendi bağlı bulundukları efendilerinin emrinde olan ve sahip olduğu topraklar üzerinde çalışan diğer serfler ile evlenebilmekteydiler. Öldükleri zaman arkada bıraktıkları dul eş ve varisleri onun yerine görevlerini yerine getirmekle mükellef kılınmışlardı. Ancak bu mükelleflik mutlak bir zorunluluğu beraberinde getirmemekteydi. Bir istisna olarak ölen serfin adına yüksek para cezalarının ödenmesi durumunda, serfin yerine getirmek zorunda olduğu sorumlulukları yasal olarak genel bir affa tabi tutulmaktaydı?”. 


Feodalizmin ortaya çıkış sebebi günümüz anlayışındaki örgütlenmiş bir devletin bulunmadığı ortamda, yerel düzeyde bir tür hükümet veya yönetim görevi gören bir sistemin varlığının zorunluluğudur. Ortalama olarak 500- 
1000 km”lik yerel bir alan üzerinde otorite sahibi olan bir kişi daha az toprağa 
sahip olanların korunması görevini üstlenmiş ve bu kişiler de otorite sahibine bağlılıklarını ilan etmişlerdir. Bu sebepten dolayı feodalizm, lord (efendi, toprak ağası), vassal (kendisine ihtiyaç duyulduğunda yaşaması için verilecek toprak karşılığında kral veya toprak ağası adına savaşan kimse”) ve serf (“Derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılabilen köle” ve 


*1 Sydney Herbert, The Fall of Feudalism..., p. XV. 

352 Sydney Herbert, The Fall of Feudalism..., p. 2. 

353 Cambridge English Dictionary & Thesaurus (Online), 
<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vassal>, (Erişim Tarihi: 16.08.2018). 
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“Derebeylikte tarımsal üretimde çalışan ve toprakla birlikte alınıp satılan 


kişi”) üçgeninde ortaya çıkmış bir düzendir. 


Ortaçağ döneminde kral ve imparatorlar, dünya ile ilgili yetkileri bağlamında, Kilise tarafından sınırlandırılmış durumdaydılar. Bunun yanında feodal beyler de iktidarın yerel düzeydeki paydaşlarıydılar. Böylece Ortaçağ'da siyasi iktidar Kilise, imparatorluk ve feodal beyler arasında paylaşılmaktaydı. Ancak feodalizmden önceki dönemlerde Avrupa topraklarında tek başına mutlak siyasi bir iktidarın varlığından söz etmek oldukça zordur. Örneğin, Batı Roma İmparatorluğu”nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan Cermen kabile krallıklarında merkezi bir yönetim anlayışı bulunmamaktaydı. Kabile krallıkları yerel düzeyde örgütlenmiş yöneticilerin bütününden meydana gelmekteydi. Kral savaş zamanlarında bu yöneticileri bir araya getirmekte ve ortak bir ordu şeklinde örgütlemekteydi. Bu dönemde krallar tek başlarına mutlak bir otoriteye sahip değillerdi. Kararlar kabile yöneticileri, soylular ve kabilenin diğer özgür bireylerinin ortaklığında alınmaktaydı. Dolayısıyla 6. ve 7. Yüzyıllar'da Cermen kabile krallıklarında 


merkezi siyasi bir otorite anlayışı bulunmamaktaydı?”©, 


Kralların feodal beylere tanınan ayrıcalıklara özen göstermeleri gerekmekteydi. Özellikle mali ve askeri konularda feodal beylerin görüşlerinin alınması zorunluydu. Bu iki zorunluluğun getirmiş olduğu düzen “karma egemenlik” olarak adlandırılmaktaydı. Aynı zamanda bu düzenin kralın mutlak otoritesini parçalayan bir uygulama olduğu kabul edilmekteydi i. 


8. Yüzyıl'ın sonları ve 14. Yüzyıl'ın ilk zamanları arasında geçen süre içerisinde feodalizm bir kurallar bütünü olarak varlık kazanmıştır. 8. Yüzyıl'ın başında yaşanan üç önemli gelişme Batı Avrupa topraklarının fiziki çevresini 


94 Türk oODil oOKurmu Büyük o Türkçe Sözlüğü, (o <http//www.tdk.gov.t/ 
index.php?option—com bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 16.08.2018). Sözlükte her ne kadar “köle” anlamı ile yer alsa da serflerin “tutsak” olarak anlamlandırılmaması gerekmektedir. Çünkü serfler bir tutsaktan çok daha fazla haklara sahiptiler. Bu haklardan en önemlisi bir toprağa bağlı olmaları ve yer değiştirmeye zorlanamamalarıdır (Bkz. Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. TD). 

Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. 73; Pınar Ülgen, “Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış”, Mukaddime Dergisi, Sayı: 1, 2010, ss. 1-17, s. 3. 

Levent Gönenç, “Ortaçağ Avrupası'nda Anayasacılığın..., s. 284. 

Levent Gönenç, “Ortaçağ Avrupası'nda Anayasacılığın..., s. 284-285. 
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ve kurumlarını derinden etkileyerek yeni bir kurgu için dağıtmıştır. Bu 


gelişmeler kısaca şu şekilde açıklanabilmektedirİ8: 


se Batı Roma İmparatorluğu'nun hem merkezi yönetim sisteminin hem de yerel düzeydeki yönetim sisteminin yıkılması, 

»e Kavimler göçü (“Völkerwanderungen”) ile büyük sayıdaki nüfusun (toplulukların) yaşam yerlerini değiştirmesi, 

»e Batı Avrupa topluluklarının kendi ve diğer topluluklar arasında kullandıkları ve Akdeniz üzerinden geçen iletişim ve ticaret yollarının diğer alternatif yollar ile yer değiştirmesidir. 


Feodalizmin günümüz açısından incelenmesindeki en önemli unsuru lord ile vassal arasındaki ilişkinin “karşılıklılık esası” üzerine kurulmuş olmasıdır. 
Çünkü feodalizmde hiç kimse gerçek anlamda “hükümran” olarak kabul edilmemekteydi. Kralın halk ile kendi aralarında yapmış olduğu anlaşmanın bir benzeri lord ile vassal arasında yapılmıştır. Bu anlaşma bir tür sözleşme niteliğindeydi. Dolayısıyla taraflar bu sözleşme ile birbirlerine bağlı kılınmışlardır. Tarafların bu sözleşmeye uymaması durumunda karşılıklı verilen sözler ve görevler sona ermekte ve çözümlenemeyen durumlarda ise savaş ortamı yaratılmış olmaktaydı. Feodalizmin karşılıklı sözleşmeye dayanan niteliği siyasi istikrarsızlıklara ve gerektiği durumlarda savaşlara yol açmış olmasına rağmen, gelecek dönemlerde ortaya çıkacak devletlerin “anayasal hükümet” kurgusu üzerinde şekillendirilmesinin de temellerini oluşturmuştur”. 


MEKANİK VE TİCARİ SİVİLLİK: BURJUVAZİ 


Kırsalı kentten ayıran en önemli nokta ticari faaliyetlerdir. Kentlerde üretilen ticari malların ihraç edilmesi ve toprak sahibi kişilerin bu ürünleri talep etmesi, toplumsal ve ticari ilişkiler açısından kenti kırsaldan ayırmıştır. 
Konuya paralel bir eksenden yaklaşmak gerekirse bu durum kent ile kır ayrımı açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilmiştir. Kentler arasında gelişen ticari ilişkiler yüksek kazanç elde etmenin ve sermaye biriktirmenin en kısa yolu olmuştur. Ticaret ile uğraşan kesim elde etmiş oldukları yüksek kazançları gümüş ve altın gibi değerli madenlere dönüştürerek sermaye biriktirmeye başlamışlardır?©0 


358 Gianfranco Poggi, The Development of the Modem..., s. 17-18. 
359 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. 74. 
360 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 18-19. 
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Avrupa'da 14. ve 16. Yüzyıllar'da tarımsal faaliyetlerden elde edilen kazanç azalmış ve yerini kentlerde yoğunlaşan ticari faaliyetlerden elde edilen yüksek kazançlara bırakmıştır. Bu geçiş dönemi burjuvaziye özgü yeni bir kazanç olanağı ve ekonomik bir sistem yaratmıştır. Bu yeni sistemde de tarımda olduğu gibi belirli dönemlerde sorunlar yaşanmaktaydı. Özellikle salgın hastalıkların meydana geldiği dönemlerde ticari kapasite azalmaktaydı. 
Bir diğer açıdan ise kent mekânının kırsala göre hızlı akan yaşantısının çeşitli ekonomik durgunluklara sebebiyet vermesine rağmen, bu durumdan her zaman için kazançlı çıkan ticaret ile uğraşan kesim olmaktaydı?! 


Geçimini ticaret ile sağlayan bu kesim bir bakıma girişimci olarak da nitelendirilebilmektedir. Girişimci sahip olduğu üretim araçlarını bir araya getirerek ticari değeri olduğunu düşündüğü bir ürünü üreten ve gerektiği durumlarda zarar etmeyi önceden kabullenen kişidir. Bu girişimci sınıf Avrupa'da burjuvazi adı altında ortaya çıkan, üretim araçlarını elinde bulunduran ve temel amacı kâr elde etmek olan, ancak zarar etmeyi de önceden kabullenmiş kesimdir. Bir diğer ifade ile burjuva genel olarak kentlerde yerleşik bir hayat düzeni içerisinde yaşayan ve ticaret ile uğraşan topluma verilen genel bir isimdir. Toplumun feodal bir düzenden kapitalist bir sisteme geçiş yapması aşamasında yeni bir kesimin ortaya çıkması kabul edilebilir bir sonuçtur. Aksi takdirde bu geçiş aşamasında yeni bir kesimin ortaya çıkmaması geçiş sürecini engelleyecek ve bu sürecin motor gücünden yoksun kalmasına sebep olabilecektir. Burjuvazi kâr elde etmek, harcamalarda tasarruflu davranmak, bireyleri zenginleştirmek ve ticari işlem hacmini arttırmak üzerine kurgulanmış “değerler sistemi” olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, burjuvazi amaçlarını ideolojiye dönüştürerek varlık kazandığı bir yüzyılı ve geleceğe güvenle taşınabilecek bir sınıf 


dizgesini de meydana getirmektedir”? 


Burjuvazi elinde tutmuş olduğu üretim araçları ve ticari faaliyetler sayesinde genel yönetimde önemli derecede söz sahibi olmuştur. Ancak bu noktadaki önemli anlatım burjuvazinin genel yönetime hâkim olmadan önce yerel düzeyde özerk yapılar oluşturarak, yerel yönetimlerin temellerinin atılmasına katkıda bulunmuş olması üzerine yoğunlaşmaktadır”“3, Çünkü 


31 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., 8. 19. 

3 M.Akif Özer, “Girişimci Sınıf, İktisadi Hayat ve Siyaset”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, 2001, ss. 165-206, s. 167. 

Birol Ertan, “Yerel Yönetim Kavramı”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Ocak 2002, ss. 22-30, s. 25. 
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ticaretle uğraşan burjuvazinin yerleşim yeri kentlerdir. Yeni Çağ'ın kentleri burjuvazinin yaşam alanlarını oluşturmuştur”, 


TİCARETİN SİVİLLEŞMEYE KATKILARI 


Batı Avrupa 9. Yüzyıl içerisinde gelişme göstererek tarıma dayalı bir uygarlık haline gelmiştir. Bu uygarlık içerisinde kentlerin var olup olmadıklarını değerlendirmek ilgi çeken bir konudur. Bu konuyu tartışmaya açmak gerekirse şu şekilde bir sorunun yöneltilmesi gerekmektedir: Tarıma dayalı Batı Avrupa uygarlığında kent(ler) var mıydı? Bu soruya doğrudan bir cevap verilmesi okuyucuyu yanlış yönlendirebilecektir. Çünkü verilen cevap “kent” Oo kelimesine Oo yüklenen (anlam Oo kapsamında (o değişkenlik gösterebilmektedir. Kent kelimesi ile halkın geçimini tarımsal faaliyetler yerine ticaret işleri ile uğraşarak sağladığı bir mekân anlatılmak isteniyor ise cevap “hayır” olacaktır. Kent kelimesinden hukuksal bir varlığa sahip olan ve kendisine özgü kanun, kural ve kurumları bulunan bir yerleşim yeri tarif edilmek isteniyor ise cevap benzer biçimde “hayır” olacaktır. Ancak kent, çevresi surlarla kapanmış, korunaklı bir yönetim merkezi olarak anlamlandırılmak isteniyorsa cevap bu sefer “evet” olacaktır. Çünkü bu gibi yerleşim birimlerinin Karolenj Dönemindeki varlıkları bilinmektedir. Bu bağlamda ifade edilmesi gereken husus bu dönemdeki kentlerin, orta ve yeniçağ dönemi kentlerinin sahip oldukları orta sınıfa mensup halk ve toplumsal örgütlerden yoksun olduklarıdır?©5. 


Avrupa'da feodalizmin katkılarıyla sınırlı bir seviyede de olsa yerel alanda güvenlik sağlanabilmiştir. Bu dönemde Avrupa'da sıklıkla yaşanan karada eşkiya ve denizde ise korsan saldınları belirli bir ölçüde azaltılabilmiştir. Yerel düzeyde güvenliğin sağlanması ve değerli eşyaların zorla ele geçirilmesi yönteminin güç kaybetmesi üzerine, ilgili eşyalara sahip olmak için ticaret uygulaması gelişmeye başlamıştır. Böylece yerel güvenliğin sağlanması üzerine korsan gemileri yerlerini ticaret gemilerine terk etmiş ve çoğu eski eşkıya ve korsanlar da ticarete yönelerek tüccar olmuşlardır. Bu yeni dönemde ortaya çıkan tüccar sınıfı ile eşkıya ve korsanların ortak özellikleri kendi mal ve can savunmalarını kendilerinin yapıyor olmalarıydı. Dolayısıyla bu kesimlerin korumasını yapabilecek gerçek anlamda yerel bir kolluk gücünün varlığından söz etmek oldukça zordur. Bu tüccarlar kendi 


34 Muzaffer Sencer, “Toplumların Evrimi”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı: 20/1, Mart, 1987, ss. 
33-58, s. 48. 
365 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri Kökenleri..., s. 47. 
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güvenliklerini bir başkasına emanet etmemekte ve özgür bir hayat yaşamaktaydılar. Konuya bu açıdan yaklaşıldığı takdirde tüccarların bir şekilde var olan güvenlik güçlerinden destek almak istemedikleri sonucuna varılabilmektedir. Tüccarlar köylü ve lordları “aylaklar” olarak adlandırmış ve bu ikisinden uzakta ayrı bir tüccar sınıfının doğmasına sebep olmuşlardır. 
İlk başlarda gezici bir halde ticaret yapan bu tüccarlar zaman içerisinde savunması kolay yerlerde daha fazla zaman geçirerek buralara yerleşmişlerdir. 
Tüccarların yerleşik bir hayata geçiş yapmaları ile birlikte Batı ve Kuzey Avrupa'da varlığı ticarete dayanan modern kentler ortaya çıkmıştır”, 


Ticaret ve sanayi her uygarlıkta kent yaşamını doğrudan etkileyen iki unsuru meydana getirmiştir. Hiçbir uygarlık kendi kent yaşamını ticaret ve sanayiden bağımsız bir biçimde geliştirmemiştir. Dolayısıyla kent yaşamının ticaret ve sanayi ile geliştirildiğini ifade etmek gerekmektedir?67, Bu noktada feodal dönem kentlerini kısa bir biçimde konu etmek önem taşımaktadır. 


Ortaçağ Batı kentleri yalnızca ticaretle uğraşan ve kente özgü üretim yapan yoğun nüfuslu yerleşim birimleri olarak değil, aynı zamanda siyasi açıdan özerkliklerini kazanmış yönetsel bir otorite olarak var olmuşlardır. 
Ortaçağ kentlerinin özerkliğe sahip olmasında halkın bölgesel hükümdara, hükümdarın temsilcilerine ve feodal efendilere karşı giriştiği mücadeleler etkili olmuştur. Bu otoritelerin her türlü muhalefetine rağmen, halk yaşadığı kent adına özerkliğe sahip olmayı başarmıştır. Kentler yüzyıllar boyunca yaşamış olduğu yıkıntıdan kurtulmuş ve tekrardan yükselişe geçmiştir. Bu değişim o güne kadar görülmemiş kendine özgü bir yöntem ile gerçekleşmiştir. “Tek tek güçsüz olan bireylerin ortak hareket edebildikleri merkezler”i kurmaları sonucunda kentler özerk yönetsel bir güç olarak varlık kazanmışlardır. Bu sayede kentler bazı haklara sahip olduklarının vurgusunu yapmaya başlamışlardır. Kentlerin otoriteler karşısında güç ve siyasal özerklik kazanma konusunda kullandıkları yöntem, özgür ve eşit bireylerin sahip oldukları varlıklarını ve iradelerini birleştirmeleridir?©, 


Ticaretin sivilleşmeye en önemli katkısı tarımdan sanayileşmeye geçiş aşamasında aracı bir kurum veya “basamak taşı” görevini üstlenmiş olmasıdır. 
İngiltere'nin 19. Yüzyıl'da sanayi devrimini gerçekleştirmesinden çok önce ticaret ile (veya ticaret sayesinde) önemli derecede güç kazandığı 


36 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. 76. 
37 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri Kökenleri..., s. 99. 
368 Gianfranco Poggi, Modem Devletin Gelişimi..., s. 54-55. 
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bilinmektedir. Bu gerçek diğer Avrupa ülkeleri için de geçerlidir?“?. Bu önem Avrupa ve kolonileri arasında gerçekleştirdikleri ticaretin büyümesi ile açıklanabilmektedir. Kıtalar arasında gerçekleştirilen ticaretin gelişme göstermesi üzerine işletme giderlerinin ve fabrika kurma masraflarının devlet tarafından desteklenmesi ticari üretim araçlarını elinde tutan burjuvanın ekonomik gücünü arttırmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde yeni icatların bulunması burjuvanın gücünü arttırmasına hizmet etmekteydi. Ancak sivil toplumun çağdaş bir anlama kavuşması ticaret ve yeni icatlar tarafından desteklenen sanayi devrimi sonrasında meydana gelmiştir. Sanayi devrimi devletler ve toplumlar için makineleşmeyi ve sermaye birikimini destekleyen bir süreç olmuştur. Bununla birlikte, 19. Yüzyıl adına yeni bir kavram olan sanayi toplumunun varlık kazanması için de uygun zemin hazırlanmıştır?” 


SİVİL TOPLUMUN MAHALLESİ: MAHALLE MUHTARLIĞI 


Fikret Toksöz, Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütünün mahalle muhtarlığı olduğunu ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı mahalle muhtarlığı üzerinde önemle durulması gereken bir uygulamadır. Çünkü yönetimi mahalle düzeyine indirerek mahallenin önceliklenerek örnek alınması ve mahalle muhtarının doğrudan halk tarafından seçilmesi sivil toplum adına önemli bir uygulamayı meydana getirmektedir. Türkiye'de mahalle muhtarlığı, bütçesi ve gücü olmayan bir kurum olmasına rağmen, aday açısından oldukça zengin ve demokratik bir kurumdur. Geçmişi yaklaşık olarak iki yüzyıla dayanan mahalle muhtarlığının Türk yönetim tarihi açısından taşımış olduğu öneminin 


sebebi dışarıdan ithal edilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır?!, 


Mahalle yapılanması ve ardından gelen muhtarlık teşkilatı genel anlamda kent ve kasabalarda toplumsal yapıyı temsil etmekte ve yönetsel anlamda ise en küçük yönetim birimini oluşturmaktadır. Mahalle yapılanması ilk başlarda aynı dine mensup kişilerin bir ibadethane çevresinde kümelenmeleri ve ortak değerlerini paylaşmaları şeklinde varlık gösterirken, zaman içeriden kendisine verilen yerel ve toplumsal görevler ile kamusal bir örgütlenme haline dönüşmüştür. Devletin halk ile iletişime geçebildiği aracı bir unsur olan mahalle, aynı zamanda, toplumsal, yönetsel, mali ve kültürel bir denetim 


369 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan..., s. 78. 

370 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 34-35. 

97! Fikret Toksöz, “Katılımcılık Yoluyla Yerelin Güçlendirilmesi”, Demokrasi ve Siyasal Katılım (Uluslararası Konferans) 23-24 Haziran 2012, Bildiri Kitabı, İstanbul, Ağustos 2013, ss. 113-139, s. 113. 
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alanını da meydana getirmektedir. Mahallenin (mahalle topluluğunun) sivil toplumun kökenini oluşturduğu hipotezinin temelinde, mahalledeki ortak dayanışmasının toplumsal yapılanmaya izin vermesi, komşuluk ilişkilerinin yardımlaşma boyutu ile önem kazanması, yönetim ile iletişime geçebilecek bir yapılanma olması ve yerel nitelik taşıyan sunumların doğrudan yerel halk 


tarafından karar alınıp uygulanması durumları yer almaktadır”. 


Mahalle muhtarlığının bir sivil toplum örgütlenmesi olduğu hipotezindeni”” hareketle bu konunun daha fazla ayrıntılandırılması gerekmektedir. 


Mahalle, bilinen anlamda, yerel yönetim bölümlenmesinin anayasal güvenceye kavuşturulmuş bir parçası değildir. Dolayısıyla tüzel kişiliği de bulunmamaktadır. Günümüzde mahalle yönetimlerinin görevleri ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti gibi resmi belgeleri düzenlemek, onaylamak ve mahalle, merkezi yönetim kuruluşları ve belediye arasındaki ilişkileri devam ettirmektir. Mahalle muhtarı merkezi yönetimden belirli bir oranda aylık maaş almakta ve aynı zamanda gerçekleştirmiş oldukları görevler kapsamında her sunum başına yıllık olarak İl İdaresi Kurulları tarafından tespit edilen tarifeye göre ücret (harç) almaktadırlar. İlgili harçların oranları her yıl yeniden düzenlenmektedir. Alınan harçlar muhtarlara aittir. Muhtarlar bu harçlar ile muhtarlık bürosunun ısıtma, aydınlatma, su ve diğer masraflarını karşılamaktadırlar. Mahalle yönetiminin kendisine ait ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. Ayrı bir bütçesi bulunmayan ve resmi maaşı oldukça düşük seviyede kalan mahalle muhtarlığı için ülkemizde çekişmeli seçimler yaşanmaktadır. Ülkemizdeki bu durumu açıklayabilmek için muhtarların aldıkları ücretlerin (harçların) muhtarlık görevini seçkin bir konuma yükselttiği ifade edilebilmektedir?” Mahalle muhtarının seçiminde siyasi 


partiler aday gösterememektedir?”. 


Osmanlı Devleti'nde muhtarlık adı altında örgütlenen ilk kurum 1829 
yılında İstanbul'da kurulmuştur. Bu ilk uygulamada Müslüman mahallelerde “evvel” (birinci) ve “sâni” (ikinci) olmak üzere iki farklı muhtar seçilmiştir. 


32 Hamit Palabıyık ve Şermin Atak, “Türkiye'de Mahalle Yönetimi”, Avrupa Birliği İle 


Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, (Ed. Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür), Alfa Yayınevi, Ekim 2002, ss. 331-371, s. 349. 
33 Hamit Palabıyık ve Şermin Atak, “Türkiye'de Mahalle Yönetimi”,..., s. 349. 
54 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 222-223; Seyit Koçberber, “Yeni Belediye Yasası ile 
Mahalle Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 56, Ocak-Mart 2005, ss. 103-114, s. 108. 
Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2008, s. 223. 
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Seçilen bu muhtarlar daha önceden imamların yerine getirmiş oldukları görevleri üstlenmişlerdir. Bununla birlikte, muhtarlar halk ile hükümet arasındaki iletişimi sağlamak ile görevlendirilmişlerdir. Bu sayede muhtarlar imamlardan daha fazla yetkili bir yönetici konumuna gelmişlerdir. İstanbul dışında kurulan ilk muhtarlık örgütü 1833 yılında Kastamonu Sancağı'nda kurulmuştur. Uygulanan bu modellerin başarılı olmasından dolayı muhtarlık diğer vilayet, kaza ve köylerde uygulanmaya başlamıştır. Tanzimat Dönemi'ne kadar muhtarlık bünyesinde ihtiyar meclislerinin olduğunu belirten herhangi bir işarete rastlanamamıştır. 1864 yılında yürürlüğe giren “Vilayet Nizamnamesi” köy yönetimlerini de düzenleyen hükümler içermektedir. Buna göre, “...şehir ve kasabalardaki en az elli hane bir mahalle; her bir mahalle de bir köy (karye) hükmünde kabul...” edilmiştir. Bununla birlikte, her mahalle ve köyde yaşayan çeşitli sınıflara mensup yerel halk için iki muhtarın görev yapması ve bu muhtarlara yardımcı olacak en az üç en fazla on kişiden oluşan bir ihtiyar meclisinin kurulması hükme bağlanmıştır?”6, 


1913 tarihli “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkatı” ile birlikte 
mahalle yönetimine ilişkin yapılan tüm düzenlemeler ortadan kaldırılmıştır. 
Bu yeni düzenlemeye rağmen, mahalle yönetiminin gerçekleştirmiş olduğu görevleri hangi kurum veya kurumların üstleneceği hükme bağlanmadığı için mahalle yönetimleri yasal dayanakları olmadan görevlerini yerine getirmeye devam etmişlerdir”. 


Mahalle yapılanması Batıda sivil toplum, demokratikleşme ve katılımcı demokrasi kavramları ile sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu durum yetki ve sorumlulukların yerelleşmesi adına önem taşımaktadır. Türk toplumunda ise mahalle daha çok gelenekselleşme bağlamında açıklanmaya çalışılmakta ve geleneksel bir yönetim birimi olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla Batı toplumu ile Türk toplumu arasında mahalle yönetimine atfedilen anlam birbirini karşılamamaktadır. Kent sosyolojisinde ve kentleşme literatüründe mahallenin hem bir “yönetim birimi” hem de bir “topluluk” olduğu kabul edilmiştir. Ancak ülkemizdeki büyükşehirlerin mahallelerinin bir topluluk olmaktan uzak olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Çünkü bir mahalle topluluk olarak anlamlandırılmaya çalışıldığı takdirde, ilgili topluluk içerisinde “karşılıklı etkileşim”in varlığı zorunludur. Etkileşimsel bir ortamın varlık kazandığı mahallelerde insanlar birbirlerini tanımakta, sıcak ilişkiler 


376 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 236-237. 
377 Seyit Koçberber, “Yeni Belediye Yasası İle..., s. 104. 
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geliştirmekte ve sosyal dayanışma içerisinde bulunmaktadırlar. Bununla birlikte, ortak düzenlenen sosyal etkinliklerde yer alarak aralarında bilgi değişimi ve dayanışmayı geliştirmeye çalışmaktadırlar. Günümüzde mahalle yönetiminin anlamlandırılmasında bir karışıklık yaşanmakla birlikte, Osmanlı Devleti'nde mahallenin idari, sosyal ve kültürel bir birim olarak var olduğu ifade edilebilmektedir?” 


Bunun en büyük göstergesi mahallenin hem Osmanlı hem de Anadolu Selçuklu şehirlerinde görülen sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün etken bir unsuru olmasıdır. Mahalle bir yönetim biriminin adı olmakla birlikte, mahalleli kavramı insanlar arasında sıralı bir düzen içerisinde birbirini takip eden sorumluluk anlayışının hâkim olmasına vurgu yapmaktadır. Bu anlayış insanların ahlak ve namus dışı davranışlardan uzak olması gerekliliği ile özdeşleşmiştir. Aynı zamanda mahalleye yerleşmek isteyenlerin kendilerine (mahallede yaşayan bir kişiden) kefil göstermek zorunda olmaları da mahalleli olmanın bir zorunluluğuydu. Bu zorunluluk ve özdeş kavramlar mahallenin sosyal yapılanması hakkında önemli bilgiler vermektedir?”. 


Günümüzde mahallenin karar organları seçimle göreve gelmekle birlikte bir yerel yönetim birimi değildir. Mahalle yetki, sorumluluk, hiyerarşi ilişkisi ve denetimi açısından mülki idare amirlerine bağlıdır. Dolayısıyla küçük ölçekli bir yönetim birimi olarak mahallenin özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip olmaması, yerel yönetim birimi olarak kabul edilmemesi ve merkezi yönetimin taşra teşkilatı içerisinde yer almamasından dolayı, statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik kapsamında mahallenin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bir iletişim noktası olarak değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım tarzı olacaktır. Bununla birlikte, mahalle yöneten ile yönetilen arasındaki iletişimi sağlayan aracı bir kurum olarak da değerlendirilebilmektedir”*" 


Mahalle muhtarlıkları, 1934-1944 yılları arasında, belediye teşkilatının olduğu yerlerde tamamen ortadan kaldırılmışlardır. Bu süre içerisinde mahalle muhtarlıklarının görevleri belediyelere ve farklı kamu kuruluşlarına devredilmişlerdir. Bu devir işlemlerinden beklenen (iyi) sonucun elde edilememesi üzerine, 10 Nisan 1944 tarih ve 4541 sayılı “Şehir ve 


378 Yakup Bulut, "Mahalle Muhtarlığı Üzerine Bir Araştırma", Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, Temmuz 2001, Cilt: 10, Sayı: 3, ss. 32-51, s. 32-33. 

5 Erbay Arıkboğa, "Yerel Yönetim Açısından Mahalle Muhtarlığına Bir Bakış", Çağdaş 
Yerel Yönetimler Dergisi, Temmuz 1999, Cilt: 8, Sayı: 3, ss. 103-125, s. 104. 

389 Yakup Bulut, "Mahalle Muhtarlığı Üzerine..., s. 33-34. 
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Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun” 


kabul edilmiştir”!. 


SİVİL TOPLUMA HAREKET KAZANDIRAN ÖZNELER 


Türkiye'de “kamusal” ifadesinin devlet ile özdeşleştirilmesinin sebebi devletin “kamu otoritesi” olarak görülmesidir. Devletin dışında tanımlanan “kamusal alan” devletin faaliyetlerini denetleyebilecek ve gerekli gördüğü yerlerde müdahale edebilecek işlevsel bir alanı meydana getirmektedir. 
Kamusal alanın devlete, bireye, demokrasiye, yöneten ile yönetilen arasındaki ilişkiye olan katkılarının sivil toplum kurgusu üzerinden tanımlanması ve 


açıklanması gerekmektedir”? 


Kamusal Alan: Toplumsal Yaşamın Aynası 


Kamusal alan konusuna giriş yapmadan önce “kamu”, “kamusal” ve “kamusal alan” kavramlarının Türk Dilindeki sözlük anlamlarına değinmekte fayda vardır. 


Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'nde “kamu” kelimesi çeşitli anlamları ile aşağıdaki gibi sıralanmıştır”: “Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü”; “Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme”; “Kamu kesimi”; “Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim”; “Bütün, hep, her”; “Herkes”; “Halk”. Aynı sözlükte kamu kelimesinin sonuna “-sal” eki eklenerek türetilen “kamusal” kelimesi ise “Kamu ile ilgili” anlamında kullanılmıştır. Son olarak ise “kamusal alan” “Kamuya ait, kamu ile ilgili işlerin yapıldığı yer” olarak tanımlanmıştır. 


Her şeyden önce kamusal alanı bir alan olarak kabul etmek gerekmektedir. Alan ise soyut bir anlamdan sıyrılarak fiziki bir mekâna çağrışım yapmaktadır. Bu noktada alan açısından iki sonuç ortaya çıkmaktadır: “Kamusal Alan” ve “Kamusal Olmayan Alan”. Öztürkçe'de kullanılan ve kelime sonlarına eklenen “-sal” ve “-sel” ekleri kelimeye “...ile 


ilgili? veya “..'ya ait olan” anlamları katmaktadır. Dolayısıyla kamu 


31! Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 237. 

52 Tuba Asrak Hasdemir ve Mustafa Kemal Coşkun, “Kamusal Alan ve Toplumsal 
Hareketler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 63, Sayı: 1, 2008, ss. 121-149, s. 123. 

53 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, <http/www.tdk.gov.tr/index.php? 
option-com bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 26.08.2018). 
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kelimesine yüklenen anlam kamusal alan tamlamasının açıklanması için önem 


taşımaktadır?” 


“Kamu” ve “Kamusal Alan” kavramlarının eş anlamlı olacak biçimde kullanılması çelişkiye sebep olmaktadır. Kavramların ortaya çıkış dönemlerine doğru kısa bir tarihsel yolculuk yapıldığı takdirde, üretim araçlarını elinde tutan ve sanayi alanında gelişme gösteren burjuva toplumunun ve sosyal-refah devletinin gelişme gösterdiği bir alanda meydana geldikleri ifade edilebilmektedir. Böyle bir ortam içerisinde birbirlerine bulanık bir biçimde kaynaşan “kamu” ve “kamusal alan”ın? çelişkili gibi görünmesi kabul edilebilir sınırlar içerisinde durmaktadır. 


Kamusal kelimesini kamu binası ile özdeşleştirmek, binanın kamu ile olan ilişkisinden başka bir sonuç üretmemektedir. Kamu binası yalnızca devletin faaliyetlerini yürütürken kullandığı araç niteliğindedir. Aynı 


zamanda kamu binası kamunun yerleşik bir tesisi konumundadır”, 


Bir diğer açıdan değerlendirmek gerekirse, Türkiye'de kamusal alan tartışmalarının sosyolojik bir zemine oturtulmuş olduğunu ifade etmek oldukça zordur. Tartışmalar genel olarak siyaset ve siyasi ölçütler dikkate alınarak sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım tarzı kamusal alanın tanımlamasının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Kamusal alanın ortaya çıkış sebepleri ve şekli, yüklendiği anlam(lar), alana dâhil olan önemli öznelerin kimlikleri ve tarihsel değişim süreci rasyonel analizler sonucunda ortaya çıkartılması gereken unsurları oluşturmaktadırlar. Oysaki Türkiye'de yaşanan tartışmalar kamusal alanı sahiplenme ve kendi ideolojik kimliğini alana yansıtma isteği üzerinden sürdürüldüğü için kavram anlam kayması yaşamakta ve bu alanda ilerleme kaydetmek yerine zaman kaybına sebep olmaktadır. Kamusal alan özü itibarıyla “bir temsil ve müzakere alanı” şeklinde varlık kazanmasına rağmen, Türkiye'de anlam kaymasına uğramış ve “resmi alan”, “devlete ait alan” olarak algılanmaya başlamıştır. Kamusal alanın “halkın temsil ve kendini ifade alanı” olmaktan uzaklaştırılması kamu kurumları ile aynı anlama geldiği sonucunu ortaya çıkartmıştır. Kamusal 


34 Ahmet Battal, “Kamusal Alan”, Köprü Dergisi, Sayı: 99, Yaz 2007, 
<http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum—EskiSayilar&Goster—Yazi&YaziNo—86 3>, (Erişim Tarihi: 26.06.2018). 

355 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (An Inguiry into a 
Category of Bourgeois Society), translated by Thomas Burger and Frederick Lawrence, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, The USA, 1991, p. 1. 

386 Jürgen Habermas, The Siructural Transformation...., p. 2. 
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alanın sivillik ruhunun devletleştirilmesi sonucunda ise devletin otoritesinin egemen olduğu her alanın kamusal alan olarak tanımlanması alışkanlığı başlamıştır”“”. 


Kamu kavramının devlet ile ilişkilendirilmesi sonucunda teorik açıdan birey bu alandan dışlanmaktadır. Bu dışlayıcı yaklaşımın zihniyetini, sebepleri ile birlikte gündelik hayatta aramanın farklı bir bakış açısını da beraberinde getireceğinden dolayı, tartışmaya konu etmek önem taşımaktadır. 
Örneğin, “kamu malı”, “kamu yararı”, “kamu bankası” ve “kamu borcu” gibi tamamen devlet ile ilişkilendirilen kavramlar sonucunda belirli bir alanın devlete tahsis edilmiş olduğu inancı yaygınlık kazanmaktadır. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken konu kamu yararının sağlanamaması ve kamu borçlarının artış göstermesi durumunda devletin (kendi) açığını kapatabilmesi için vatandaşa ek vergiler yüklemesi ve devlete ait olduğu düşünülen sorumluluklar için dolaylı yoldan da olsa vatandaşı sorumlu tutmasıdır. 
Dolayısıyla kamu kavramının yalnızca devlet ile ilişkilendirilmesi gerçekçi 


bir yaklaşım tarzını ortaya çıkartmamaktadır, 


Kamusal alanın kelime anlamından çıkarımlar yapılarak, Türkiye'de yaşamış olduğu anlam kaymasına değinilmesinin, kavramın tarihsel kökenlerinin konu edilmesinden önce kısa bir giriş olarak değerlendirilmesi, ileri aşamalarda gerçekleştirilecek tartışmaların şekillendirilebilmesi için uygun bir zeminin yaratılması adına önem taşımaktaydı. 


Kamu kavramının Antik Çağ'a kadar uzanan uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Antik Çağ Roma'sında kamu “(publicus)” bir sıfat olarak “yurttaşları ya da tebaayı (res publica)” nitelemek için kullanılmaktaydı. 
Romalı halk için kamu veya kamusal alan ev dışındaki topluma açık yerleri (sokak, tiyatro, meydan vs.) nitelemekteydi. Kamunun anlamsal açıdan devlet ile bütünleştirilmesi “publicum” kelimesinin siyasal bir anlam taşıması ile doğrudan bağlantılıdır. Publicum kelime anlamı itibarıyla “devletin gelirlerini, topraklarını ve mülkünü” ifade etmekteydi. Kamunun devlet ile birlikte düşünülmesi modem Avrupa'nın erken dönemlerinde görülen bir uygulamaydı. Böylece kamunun nihai hedefinde “kamu binaları, devlet 


37 Talip Küçükcan, “Kamusal Alan ve Din”, Köprü Dergisi, Sayı: 99, Yaz 2007, 
<http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum—EskiSayilar&Goster—Yazi&YaziNo—86 3>, (Erişim Tarihi: 26.06.2018). 

38 Ramazan Yelken, “Kamusal Alan Kim(ler)in Alanı”, Sivil Bir Kamusal Alan, 1. Basım, 
Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 85-96, s. 85. 
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daireleri ve devlet parkları” gibi varlıkların yer almakta olduğu“ kolay bir biçimde ifade edilebilmektedir. 


Kamu kelimesi genel anlamda dinleyici bir topluma işaret etmektedir. 
“Kamu”nun bu kullanımı 17. Yüzyıl'da ortaya çıkmış ve 18. Yüzyıl'a gelindiğinde farklı dillerde aynı anlamı ile kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, sıklıkla anlam kayması yaşayan kelimenin devlet otoritesi ile doğrudan bir yakınlığı bulunmamaktadır. Çünkü dinleyici bir toplum nitelemesi özel bireylere ve çeşitli alanlara ilgi duyan bireylerin kendi iç dünyalarına vurgu yapmaktadır. Bu vurgu kapsamında değerlendirildiği takdirde, kamu kelimesinin anlamından yola çıkılarak tanımlanmaya çalışılan kamusal alanın devlet dairelerine değil, bireylerin özgürce hareket edebildikleri ve kendi öz benliklerini ortaya çıkarabildikleri sosyal ortamlara 


atıfta bulunduğu sonucuna ulaşılabilmektedir”*, 


Kamu kavramı en genel anlamı itibarıyla şahsi veya tek bir bireyin mülkiyetine ait olmayan, ayrı, herkesin sahiplenebileceği ve herkesi içine alan müşterek veya ortak bir dünyayı tasvir etmektedir. Ancak bu tasvirde geçen dünya ifadesi insanların üzerinde yaşadığı gezegen veya mekân değildir. Bu noktadaki dünya kavramsallaştırması daha soyut bir anlatıma sahiptir. 
Hedeflenen veya ulaşılması istenen nokta insan kurgusu sonucunda ortaya çıkartılmış bir düşünce sisteminin soyutluğundan sıyrılarak, somut bir varlık kazandırılan bir alandır. Bu alanda insanlar bir arada yaşamakta ve birbirlerine belirli bağlar ile bağlanmaktadırlar?*". 


Demokratik bir devletin sınırları içerisinde yer alan sivil toplumun devlet ile olan iletişiminin sağlandığı alanın kamusal nitelemesi ile değerlendirilmesi ve bu alanın aracı veya basamak görevi gördüğünün ifade edilmesi, kamusal kurgusunu farklı yönlere çekebileceğinden dolayı, konuyu fikirsel bağlamda açtıktan sonra eşit olmayan unsurların toplumsal çıkarlar lehine zorunlu 


birlikteliği olarak kapatmak daha gerçekçi bir yaklaşımı ortaya çıkaracaktır”. 


Kamusal alan kavramı, Jürgen Habermas tarafından demokrasi bağlamında devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkinin incelendiği ilk kullanım 


anlamı ile günümüzde de tartışmalara konu olmaktadır”. 


389 
390 


Nihat Falay, “Kamusal Alanın Oluşumu..., s. 52. 

Nihat Falay, “Kamusal Alanın Oluşumu..., s. 52. 

31 Hannah Arendt, İnsanlık Durumu (The Human Condition), Çeviren: Bahadır Sina Şener, 7. 
Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 95. 

Berard Floris, “Kamusal Alan ve Ekonomik Alan”, Kamusal Alan, (Derleyen: Eric Dacheux), (Çeviren: Hüseyin Köse), Birinci Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 
65-74, s. 67. 
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Erzurum Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3-4, 2005, ss. 95-124, s. 95. 


392 


393 


144 Sivil Yerel Yönetimler 


Demokrasi kavramının mutlak bir biçimde “Halkın kendi kendini yönetmesi!” şeklinde tanımlanması geleneği hiç şüphesiz Eski Yunan'a kadar uzanmaktadır. Yunanca bir kelime olan demokrasi, “ “demos” (halk) ve “cratein” (yönetmek)” kelimelerinden meydana gelmektedir. Ancak demokrasi kavramını tanımlamak ve ilgili ideale ulaşmak için bu iki kelimenin ifade ettiği anlamdan daha ileri gitmek gerekmektedir. Jacgues Rancidre demokrasiyi “eşitlik ve özerklik” ile ilgili bir ideal olarak görmektedir. 
Böylece bir toplum içerisinde yer alan herkes dil, din, ten rengi, ırk, sınıf veya eğitim şartı aranmaksızın iktidara sahip olmak hakkına sahiptir. Günümüz uygulamalarında görülebileceği gibi bu yalnızca bir idealdir ve bu ideale ulaşmak için çaba sarf edilmektedir. Demokrasi ideal olana yaklaşmak için halkı temsil edecek olan kişilerin seçimler sonucunda yetkilendirilmesi anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte, demokrasi kuvvetler ayrılığı ilkesi, kanunlar, anayasa ve hukuk devleti gibi somut kurallar ve kurumlar ile bir bütün olmak zorundadır. Doğrudan demokrasinin uygulanmasının imkânsız olduğu günün koşullarında demokrasi, temsil edecek olanların temsil edilecek olanlar tarafından geçici bir süreliğine seçilmesi için kullanılan bir yöntemdir. 
Demokrasi toplumda fikir çeşitliliğini destekleyen ve devlet ile sivil toplum arasında bir etkileşim ortamının ortaya çıkmasına sebep olan aracı bir “siyasal rejimdir”. Totaliter rejimlerde görülmeyen bu ortam “kamusal alan” olarak tanımlanabilmektedir”, 


Kamusal alanın açıklığa kavuşturulmasında Jürgen Habermas'ın önemli katkıları bulunmaktadır. Habermas, “The Structural Transformation of the Public Sphere” adlı kitabında kamusal alanın analizini yapmaktadır. 
Habermas'ın kitabında dikkat çeken önemli ayrıntı kamusal alanın demokratik siyasete olan katkısının vurgulanmasıdır. Habermas kamusal alanın ilk ortaya çıkma şeklini bireylerin özgürce kendilerini ifade edebildikleri bir alanın oluşması kapsamında açıklamaktadır. 17. ve 18. 
Yüzyıl'da burjuva sınıfının ve diğer farklı unsurların katılımı ile oluşan ve bireylerin (o fikirlerini oOözgürce o açıklayabildikleri, (o şikâyetlerini (dile getirebildikleri ve taleplerini yönetime iletebildikleri özgür bir ortamın varlığı kamusal alanın meydana gelmesi için uygun bir zemini ortaya çıkartmıştır. 
Kamusal alan bu açıdan değerlendirildiğinde, devletin belirlediği bir alan veya sınırları önceden çizilmiş bir mekân olarak kabul edilmemekte, aksine 


394 Eriç Dacheux, “Kamusal Alan: Demokrasinin Anahtar Bir Kavramı”, Kamusal Alan, 
(Derleyen: Eric Dacheux), (Çeviren: Hüseyin Köse), Birinci Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 13-27,5s. 13-14. 
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özgürlüklerin yaşanabildiği ve toplumsal süreçlere katılımın sağlanabildiği ortamlar şeklinde anlamlandırılmaktadır. Bu alan devletin müdahalesinden uzak kalması gereken ve bireylerin özgürlüklerini koruyabilecekleri firsat alanlarını oluşturmaktadır”. Habermas'ın kurgusuna göre kamusal alan devlet, ekonomik alan ve sivil toplum gibi özerk mekânları birbirinden hem ayıran hem de ortak bir noktada buluşturan bir zemini oluşturmaktadır”©, 


Rönesans döneminde ortaya çıkan “aristokratik toplum” gelinen noktada soyluluğu veya diğer bir ifade ile monarkların otoritesini birinci dereceden temsil etmemekteydi. Aristokratik toplum monarkların temsilinde yalnızca bir araç olarak görülmekteydi. Ulusal ve bölgesel düzeyde güçlenen devletlerin erken dönem kapitalist ticari ekonominin temelleri üzerinde yükselişe geçmesinin hemen ardından feodal gücün sarsılması toplumsallığın alanının genişlemesine sebep olmuştur. Bu düzen sürekliliğini sağlamış kapsamlı davranış kurallarına rağmen, soyluluğun bireyselleştirildiği ayrıcalıklı bir alanı oluşturmuş ve 18. Yüzyıl'da “iyi toplum”un alanını ayırmıştır. Son aşamada halka ait olanın temsil edilmesi düşüncesi monarkların mahkemesine dönüştürülmüş, bir diğer ifade ile mahkeme bünyesinde temsil edilir olmuştur. 
Aynı zamanda bu düşünce büyük derecede önem kazanmıştır. Halka ait olanın temsili veya temsil edilmesi fikri, bu alanın devletten uzaklaştırılarak kendisi için bağımsız bir yerleşim bölgesinin ayrılması düşüncesini gündeme getirmiştir. Böylece ilk defa modern anlamda özel ve kamu alan birbirinden ayrılmış olmaktadır”. 


Tarihsel açıdan değerlendirildiği takdirde kamusal alan tartışmalarının temelinde toplumsal yaşamı anlama çabası yer almaktadır. 1960'lı ve 1970'li yıllarda toplumsal konular üzerinde tarihsel çalışmalar yapılırken toplumun günlük yaşantısının nasıl anlamlandırılacağı sorunu cevaplanması gereken bir soru olarak ortaya çıkmıştır. Bunun için ilk önce toplumsal yaşamın somut verilerinin yeniden incelenmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen âile, cinsiyet, ekonomi, toplumun nüfus yapısı ve topluma farklılık kazandıran etnik ve ırksal gelişim süreci incelemelere konu edilmiştir. Toplumsal yaşamın niteliklerini anlama çalışmalarının üzerinde durduğu bir diğer konu da “kamusal alan” olmuştur”. 
Çünkü kamusal alan bir devletin hâkimiyeti altından olan bir kurum değil, 


395 Talip Küçükcan, “Kamusal Alan ve Din”,..., (Erişim Tarihi: 26.06.2018). 
Eric Dacheux, “Kamusal Alan: Demokrasinin ..., s. 19. 

Jürgen Habermas, The Structural Transformation..., p. 10-11. 

38 Abdurrahman Eren, “Özgürlükler Mekânı Olarak..., s. 98. 
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toplumun her kesimine açık bir meydandır. Bu meydan farklı kesimlerin kendilerini gerçekleştirebileceği bir potansiyelin varlığı sonucunda vücut bulmaktadır. Aynı zamanda kamusal alan sürekli gelişim gösteren ve her zaman için güncelliğini koruyan mekânsal bir bütünlüktür””. Bu mekânsal bütünlüğü kuralsızlıkların toplamı nitelemesiyle değerlendirmek yanlış olacaktır. Çünkü kurallardan yoksun bir kamusal alandan söz etmek imkânsızdır. Bunun yanında, kamu menfaatlerine saygısı bulunmayan bir alanın kamusal olarak tarif edilmesi de olanaksızdır. Dolayısıyla ne kuralsız bir kamusal alandan söz edilebilmektedir, ne de kamu menfaatlerini dikkate almayan bir kamusal alan var olabilmektedir", 


Modem demokrasi öğretilerinde kabul edildiği üzere siyasi iktidarlar almış oldukları kararlarının meşruluğunu, kamusal alanda gerçekleştirilen tartışma oOve uzlaşma sonucunda destek o bulabildikleri (o sürece sağlayabilmektedirler. Temelde bu durum kendi kendini yönetmek anlayışının bir sonucudur”!, 


1980'li yıllara gelindiğinde sivil toplum tartışmalarının Türkiye'nin atmosferine girmesi ile birlikte önemli dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. 
Örneğin, bu alanda iç ve dış unsurların da etkisiyle siyasal, sosyal, ekonomik ve kanuni düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Böylece idealize edilen bu kavram özelinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Buna rağmen, Türkiye örneğinde sivil toplumun sivilliğini yaşayabileceği sivil bir alanın meydana gelmemesi veya getirilememesi önemli bir tartışma konusudur. Bu tartışma konusunun  sorunlaştırılması durumunda ortaya çıkan sonuç siyasi yöneticilerden vatandaşlara ve bürokratlardan toplumu yönlendiren fikir önderlerine kadar geniş bir alanda ortaya çıkan zihinsel bir otorite saplantısının varlığı ile ilgilidir. Diğer bir ifade ile bir ülkede toplumsal zihnin sivilleşmeden (veya sivilleştirilmeden) sivil topluma atıfta bulunmak gereksiz bir çabanın son ürünüdür”. 


399 
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Sivil toplum devletin varlık gösterdiği alanlardan uzaklaşmakta, kendisine özerk ve müdahalesiz bir alan yaratmaktadır. Bu alanda devlet ile birey arasındaki bağımlılığın bağları çözülmekte ve devlet (gönüllü veya gönülsüz bir biçimde) önceliğini bireye devretmektedir”. 


Sivil toplumun meydana gelebilmesi için bireyin devlet karşısında özgürce hareket edebildiği ve kendi özerkliğini yaşayabildiği müdahalesiz bir alanın varlığı zorunludur. Kamusal alan sivil toplum, birey ve devlet üçgeninde çok boyutlu bir anlama sahiptir. Bunun sebebi kamusal alanın üç özne için de önem taşımasıdır”**, Bununla birlikte, sivillik adına daha fazla önem taşıyan ve eleştirme yeteneğine sahip olan birey kamusal alanın en temel öznesidir. Birey özel alanı dolduran ve varlığını özel alanda sağlayan burjuva ailesinin bir üyesidir. Burjuva ailesi kamusal alana nitelikli özerk bireyler 


kazandırmaktadır5. 


Eski dönemlerde tahtları devirmiş ve kralları yönetimden uzaklaştırmış insanların günümüzde kamu yönetimi sistemine bağımlı bir hale gelmesinin ve devlet memurunun hâkimiyeti altında yaşamını devam ettirmesi çabasının sebebi nedir? Devlet toplumun hemen her alanına müdahale eden bir otoriteye sahip olmuştur. Demokratik bir düzen içerisinde toplumsal yaşam devlet tarafından tasarlanmakta ve denetim altında tutulmaktadır. Tarihsel bir bakış açısı içerisinde değerlendirildiği takdirde, Roma İmparatorluğu da dâhil olmak üzere hiçbir devlet sınırları içerisinde yaşayan insanları en küçük ayrıntıya kadar yönlendir(e)memiş ve yönet(e)memiştir. Toplum içerisinde topluma dinamiklik kazandıran farklı unsurlar her zaman için var 


olmuşlardır”©©, 


Bireysel Karar Alma Yetkisi 


Bireylerin günlük siyasetten ve siyasi partilerin faaliyetlerinden uzak kalmalarına rağmen, üst siyasal kimliğe sahip ve karar alma yetkisi ile donatılmış siyasal kurumlar içerisinde yer alabilme istekleri artış göstermektedir. Bu durum bir toplumun dönüşümü adına önem taşımaktadır. 
Bireylerin kendi adlarına karar alanlara itaat etmesi eskiyen bir düşünceyi ortaya çıkartmaktadır. Bunun yerine aktif birer vatandaş olarak kendileri adına karar alanları doğrudan etkileyebilecekleri ileri demokratik bir düzene sahip 


43 Ayhan Biber, “Türkiye'de Sivil Alanın Darlığının..., s. 33. 

404 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 230. 

45 Tuba Asrak Hasdemir ve Mustafa Kemal Coşkun, a.g.m., s. 125-126. 
49 Ramazan Yelken, “Kamusal Alan Kim(ler)in Alanı”, ... s. 91-92. 
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olmak istemektedirler. Bu durumu bir geçiş süreci olarak adlandırmak gerekirse bireylerin karar alma yetkisine sahip olabilme isteklerini sivil toplumun yükselişi olarak anlamlandırmak daha doğru bir yaklaşım tarzını meydana getirecektir”. 


Sivil toplum devlet tarafından şekillendirilemeyen ve devletin kendi karar verme yetkisini uygulayamadığı özgür ve özerk bir alanı oluşturmaktadır. 
Böylece siyasal katılımın bireysel niteliğinden uzaklaşılarak örgütlü katılımın ortamı yaratılmış olmaktadır. Devlet hiyerarşisine dâhil olmayan, özerk ve sosyal önceciliğin veya üstünlüğün özgürce kullanıldığı bir alanın varlığının 


ilk işaretleri ise 12. ve 13. Yüzyıllar'da ortaya çıkmıştır"©8, 


Bireyin kendi iradesi dışında başkalarının isteği üzerine hayatını şekillendirmesi ve eylemlerini yönlendirmesi durumunda bireysel özgürlükten söz etmek imkânsızdır. Bireylerin bu hayattan sıyrılarak kendi özgür iradelerini beyan edebilecekleri özerk bir ortama kavuşmalarında faydalanılabilecek en etkili araçlardan birisi bireysel karar alma yetkisi veya bireysel karar alma üstünlüğüdür. Ancak bireyin özgürlük ve özerklik alanının genişlemesinde bireysel karar alma yetkisine sahip olmasının tek başına çok fazla yararı bulunmamaktadır. Bunun için sosyal ortamın özgürlüklerle 


çevrilmiş bir zemine sahip olması gerekmektedir" 


Özerk Birey 


Siyasal sistemler ortak yaşam, barış, güvenlik, özgürlük ve insan hakları gibi alanlarda faaliyet gösterebilmek için belirli ölçüde emek harcamaktadırlar. Bu emek sosyal ve siyasal güçleri bir araya getirdikten sonra paylaşılması gerekli olan ortak yaşam unsurlarını bütünleştirmektedir. 
Hukuk kuralları ile yönetilen bir devlet içerisinde birlikte yaşama ideali vatandaşların devletten beklentilerini ve temel değerlerini meydana getiren üst çatıyı oluşturmaktadır. Hukuk devleti içerisinde bu ideali ve bütünleştirmeyi sağlayabilecek en önemli unsur anayasadır. Çünkü anayasa bir devletin örgütlenme biçimini, devletin yapısını, kamu yönetiminin işleyiş biçimini, kamu kurumlarının kuruluş düzenlerini, vatandaşların devlet ile olan iletişim şeklini ve toplulukların birbirleri ile olan ilişkilerini genel anlamda 


47 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 245. 


“8 Ömer Çaha, “Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum”, Liberal Düşünce Dergisi, Güz 1999, Cilt: 4, Sayı: 16, Liberte Yayınları, Ankara 1999, ss. 104-128, s. 104-105. 

*9 Hüseyin Bal, “Pozitif Özgürlük'ün Zorunlu Paternalizmi”, Turkish Studies, Volume: 9, Issue: 1, Winter 2014, pp. 63-75, p. 66. 
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belirlemektedir. Günümüzde sınırların belirsizleştiği, tüm dünya insanlarının birbirleri ile iletişimlerinin daha yakın bir seviyede olmaya başladığı ve halkların bütünleştiği bir ortamda yerel anayasalar yerlerini evrensel anayasalara bırakmaktadırlar. Bu bütünleşme noktasında kaybolmaya başlayan ve üzerinde önemle durulması gereken etken özne ise bireydir. Birey özerk olduğu noktada bir kişilik kazanmaktadır. Bu bağlamda bireysel özerklik bireyi doğadaki diğer canlılardan ayırmakta, özgür bir tür haline getirmekte ve kişilik sahibi tek varlık olmasını sağlamaktadır. Bireysel 


özerklik bireyin yaratılış itibarıyla özgür olmasının bir sonucudur, 


Özerklik, genç bireyin anne ve babanın yanından (veya anne ve babanın güdümünden) ayrılma isteğinin yoğunlaştığı, kendisinin bir birey olduğunu hissettiği, arkadaş grupları arasında fark edilebilirliğinin arttığı ve kendi kişisel kararlarını verme özgürlüğünü hissettiği bir duygu değişimi şeklinde ortaya çıkan ruhsal bir gelişme evresidir. Özerklik duygusu bireyin ruhsal durumunu mevcut şartlara göre yeniden uyumlaştırması gerektiğini ve kimlik duygusunun gelişme gösterdiğini vurgulamaktadır", Bu bağlamda özerk birey, psikolojik bir kavram olarak, kişinin kendi öz varlığını fark etmesi sonucunda, ilk önce en yakınında bulunan anne ve babasından uzaklaşma içgüdüsü ile hareket ederek kendi bağımsızlığını ilan etmenin yöntemlerini arayan uzak kişidir. Özerk birey kendi kararlarını kendisi verebilen ve kişisel hayatında yüksek bir öz güvene sahip olan bir insan modelidir. Benzer biçimde özerk birey siyasal alanda özgürce hareket edebilen ve sorunlara karşı yeni çözüm önerileri sunabilen çok boyutlu bir kişilik özelliğini göstermektedir*!?. Özerk birey kendi geleceği hakkında karar alma yetkisine ve yeterliliğine sahip birey anlamında kullanılmaktadır. Birey aldığı kararlarında bağımsız oluyor veya olmayı başarabiliyor ise kendi özerkliğinden söz edilebilmektedir*!3. 


Cumhuriyet yönetimi insanı kul olarak gören anlayışın ötesine geçerek ayrı bir birey olarak gören anlayışı benimsemiştir. Çünkü birey, kul ile kıyaslandığında ayrı bir iradeye sahip canlı bir varlık olmak anlamını 


40 Orhan Aldanmaz, “İnsan Onuru Işığında Kişisel Özerklik ve Yerellik İlkesi”, Erzincan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1-2, 2010, ss. 79-109, s. 80-81. 
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Cilt: 4, Sayı: 2, 2012, ss. 260-278, s. 260-261. 
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taşımaktadır. Bu bağlamda birey özerk bir varlık şekliyle toplumun bir parçasını oluşturmaktadır. Bireyin özerkliğine zarar verildiği bir ortamda toplum anti-demokratik bir düzene geçiş yapmaktadır. Böyle bir ortamda toplumsal yapı demokrasi ilkesinden uzaklaşmakta ve bireyler katı kurallar 


arasında sıkıştırılmaktadır*!1, 


Bireyi özerk kılan bir diğer unsur da diğer canlılarda olmayan ahlaki değerlere ve akli yeteneklere sahip olmasıdır. Bu yetiler insanı onursal olarak üst sıralara taşımakta ve insan onuru kişilik değerleri ile birleştirildiğinde kendisine dokunulmaz bir alan yaratmaktadır. Bu alan insanın özerkliğini 


güvence altına almakta ve insan bu alanda özgürce hareket edebilmektedir?" 


Özerklik bireyin yaşamında kendi kendini idare etme konusunda temel belirleyici unsur olarak yer almaktadır. Özerk birey kendi yaşamındaki kararlarını kendisi vermekte ve bu konuda tek etkin unsur olarak kendisi varlık göstermektedir*!©, Buna göre bireyin kendisi hakkında vermiş olduğu kararı eyleme dönüştürme hakkı da özek bireyin yalnızca insan olmasından 


kaynaklanan bir sonuçtur. 


Aile 

Aile bireyin dünyaya geldikten sonra temel bakım ve ihtiyaçlarının giderildiği ve kişilik gelişiminin sağlandığı sosyal bir kurumdur. Toplumun değer yargılarının nesilden nesile aktarıldığı ve toplumsallaşmanın kurumsallaştığı en önemli yer ailedir8, Ailenin güçlü olduğu toplumlarda yaşlılar, engelliler ve yoksullar ailenin sorumluluğuna verilmişlerdir. Devlet bu alanda aktif olmak yerine, pasif bir eylem planı içerisinde hareket etmektedir. Ancak bu durum devletin varlığını tartışmaya açmamaktadır. 
Burada vurgulanmak istenen husus ailenin toplumsal açıdan taşıdığı önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda sosyal refahın sağlanmasında devlet zayıf halkayı oluşturmaktayken, aile toplumu tabandan destekleyen bir alanı oluşturmaktadır. Aile temel refah sağlayıcı kimliği ile öne çıkarken, devlet 
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416 Ümit Morsünbül, “Özerklik ve Ruh Sağlığına..., 5. 263. 

Yasemin N. Oğuz, “Ruh Hastasının Özerkliği ve Yeterlik Sorunu Üzerine”, Kriz Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1-2, s. 37-40, s. 36. 

Ali Bayer, “Değişen Toplumsal Yapıda Aile”, Şırmmak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 4, Cilt: 4, Sayı: 8, ss. 101-129, s. 102. 
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yalnızca ailenin gücünün yetmediği yerlerde (örneğin, aile kurumunu 


koruyucu ve destekleyici kanunların çıkarılması vs.*?) müdahil olmaktadır”, 


Bu başlık altında tekrardan Hegel'in kurgusuna dönülecek olunursa bireylerin kendilerine ait çıkarları ile küresel dünyanın çıkarlarının eşitlenmesinin sivil toplum özelinde gerçekleşeceği ifade edilebilmektedir. 
Sivil toplum, gerçekte, aile ile devlet arasında sıkışıp kalmış bir durumdadır. 
Bu sıkışıklık bir anomali olarak değil, kendi öz kimliği ile var olma çabasının bir ürünü olarak değerlendirilebilmektedir. Çünkü birey tek başına bir varlık kimliği ile hareket etmesine rağmen, toplum içerisinde yaşamak ve diğer bireyler ile iletişim durumunda olmak ihtiyacı içerisindedir. Birey bu şekilde kendi varlığının öz bilinci ile hareket edebilmektedir. Aile ise bireyin bu tekillik durumunu, üstlenmiş olduğu görevleri bağlamında çoğulluk bilinci ile varlık sahasına taşımaktadır. Birey, bu sayede, aile içerisinde mekanik bir yeterlilik kazanmaktadır. Buna rağmen, sivil toplum, aile içerisinde yaşayan bireyin toplumsal kimliğini bireysellik özelinde değerlendirerek ve bireyi aile karşısında farklı bir konumda turarak olduğundan daha bağımsız bir geleceğe taşımaktadır”!, Ancak bu durum ailenin önemine zarar verecek bir sonucu ortaya çıkartmamaktadır. Bu noktada daha açık bir ifade ile vurgulanmak istenen sonuç bireyin sahip olduğu özerkliği kapsamında belirli zaman sonra aileden uzaklaşarak anne ve babanın hâkimiyeti dışında kendi özgür alanını vatandaş kimliği ile oluşturmasıdır. Böylece birey toplumsal hayatta anne ve babasının etkisi ile hareket eden aile üyesi olarak değil, özerkliğini elde etmiş ve vatandaşlık bağı ile bir devlete bağlı olan özgür bir kişilik olarak varlığını sürdürmektedir. 


Küreselleşme sürecinin yaygınlık ve önem kazanması ile birlikte devlet belirli alanları özel sektör, aile ve sivil topluma devretmiştir. Aile bu konuda sosyal bir dayanışmanın ilk basamağını oluşturmaktadır. Merkezi yönetim yaşanan süreç kapsamında devlet yönetiminde aktör değişimine giderek aileyi toplumsal yaşantılar açısından üst sıralara yerleştirmektedir*>. 


419 
420 


Verilen örnek tarafımıza aittir. 

Bedrettin Kesgin, “Sosyal Politikanın En Önemli Kurumu: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 30, Sayı: 1, 2012, s. 41-54, s. 43. 
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Aile toplumsal kimliğe sahip bir kurum olarak toplumun diğer özneleri ile iç içe geçmiş durumdadır. Günümüzde aile topluma karşı kendisini muhafaza eden bir yapılanmanın dışına çıkmıştır. 16. ve 17. Yüzyıllar'ın koşulları ve ilgili dönemlerde yaşamış düşünürlerin konu hakkındaki kurguları dikkate alındığı takdirde, ailenin özel yaşamı nitelediği yönünde fikir beyan edilebilmektedir. Kamusal olan ise aile dışında kalan her alanın nitelemesinde kullanılan bir ölçüttür. Günümüz anlayışında aile kapalı bir yapılanma olarak tarif edilmemektedir. Aile bireyleri aile ilişkinliğinden sıyrılarak siyasi toplumun kendilerine vermiş olduğu vatandaşlık kimliği ile kamusal alanda yer almaktadırlar. Bu değişim sonucunda aile bireylere kimlik kazandıran bir yapılanma olmaktan uzaklaşmıştır. Bu uzaklaşma ile birlikte aile siyasal toplumun bir parçası haline gelmiş ve çeşitli düzenlemeler ile bu topluluğa bağımlı kılınmıştır. Örneğin, aile kurumunun korunması adına çıkarılmış olan çeşitli düzenlemeler, kadın ve çocuk haklarını korumaya yönelik iyileştirme hareketleri, evlilik faaliyetlerinin denetim altına alınması ve evlilik sözleşmesinin (anlaşmasının) devlet tarafından onaylanması aile kurumunun siyasal toplum tarafından kuşatıldığının göstergelerini 


oluşturmaktadırlar*. 


3 Ömer Çaha, “Mahrem Kamusal Alan”, Sivil Bir Kamusal Alan, 1. Basım, Kaknüs 
Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 143-162, s. 145-146. 


İKİNCİ BÖLÜM 


TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER 


TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER 


Bu bölümde daha önceden tarafımızca ulaşılması gereken bir ideal olarak nitelendirilen sivillik olgusu, devletin yerel düzeyde örgütlenmesi açısından değerlendirilecektir. Bu bağlamda yerel yönetimlerin neliğine ve niteliklerine değinilecek olmakla birlikte, özellikle tarihsel bir yaklaşım (gerekli olduğu yerler haricinde) yöntemi benimsenmemiştir. Bununla birlikte, yerel yönetimlerin Türkiye'deki mevzuat alt yapısı ve il özel idaresi, belediye ve köy birimleri de değerlendirme dışında tutulacaktır. Çünkü bu kitapta incelenmeye çalışılan husus yerel yönetimlerin sivil toplum ile olan ilişkisidir. 
Ancak şunu da belirtmek gerekmektedir ki yeri geldiği zaman değinilmemesi öngörülen kavramlar konunun bütünlüğünü bozmayacak ve amacından uzaklaşmayacak bir biçimde değerlendirmeye alınacaktır. Bu noktadaki temel hedef Türk yönetim yapısı içerisindeki yerel yönetimlerin tamamını incelemek değil, yerel yönetimlerin sivillik boyutuna değinmektedir. Türk kamu yönetimi sistemi içerisindeki yerel yönetim unsurunun ayrı bir kitabın konusu olabilecek niteliğe sahip olmasından dolayı değerlendirmeye alınan konu sivillik boyutu ile sınırlandırılmıştır. 


KAMU YÖNETİMİ VE HEDEFİ 


Kamu yönetimi teşkilatı kamu gücünün kurumsal ve kuramsal açıdan örgütlenmesinden meydana gelmektedir. Bu örgütlenme kamu sunumlarının hukuksal yapısını oluşturmaktadır. Kamu yönetimi örgütünün tek bir modeline rastlamak oldukça güçtür. Her devlet bulunduğu coğrafi konumuna, zaman (tarih) dilimine, sosyal yapısına, toplumun devletten beklentilerine ve ekonomik ve siyasi durumuna göre farklı biçimlerde örgütlenebilmektedir. Bu sebepten dolayı her zaman ve her ülkede tek tipleşmiş bir kamu yönetimi örgütüne rastlamak olanaksızdır. Aynı zamanda bir devlet içerisinde yer alan 


bütün idari kuruluşların birbirlerine benzemesi beklenememektedir*, 


Toplum içerisinde kaynakların ve değerlerin adaletli, zamanında ve gerekli olan yer(ler)de dağıtılması için zor kullanma yetkisi ile donatılmış kurumsal bütünlüğe “siyasal sistem” adı verilmektedir. Siyasal sistemin kural koyması, koyduğu kuralları uygulayabilmesi, karar alması, kaynak temin etmesi ve kaynakları adaletli bir biçimde dağıtabilmesi için çeşitli alt kademelenme birimlerinden destek alması gerekmektedir. Siyasal sisteminin 


*4 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2011, s. 209. 
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kurallarını uygulamaya koyan ve zor kullanma yetkisi ile donatılmış bir yapılanma olan idare farklı yönetsel birimlerden meydana gelmiş bir 


sistemdir”, 


Bu noktada idare kavramına değinmek gerekmektedir. İdare genel anlamda “belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu 


amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyeti” anlamına gelmektedir. 


Kamu yönetimi kendisine özgü belirli sınırları olan ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Kamu yönetiminin uzmanlık gerektiren yönü siyasal iradenin işleyiş süreci veya faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kamu politikalarının yürütülmesi ile ilgilidir”?7. Devlet hükümet olarak adlandırılan yönetim iradesinin veya yönetme yetkisi bulunan gücün siyasi görüşleri kapsamında yönetilmektedir. Dolayısıyla siyasi görüş hükümetin bakış açısının ve olayları değerlendirme biçiminin yalnızca bir yönünü ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, hükümetin dünya görüşü, topluma karşı bakış açısı, uluslararası ilişkileri değerlendirme biçimi, sosyal olaylara vermiş olduğu tepkiler, dini görüşü veya dine bakış açısı ve kendi inancından farklı olan diğer bütün dini inançlara karşı yaklaşımı, toplum içerisinde varlığını sürdüren farklı kültürler ile iletişimi, ekonomiyi yönetim anlayışı, varmak istediği veya ülkeyi götürmeyi hayal ettiği ve başarı olarak değerlendirdiği hedef(ler)i gibi farklı değişkenler kamu politikalarını etkileyebilmektedirler. 
Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde devlet mevcut hükümetin hedefleri doğrultusunda hareket etmekte ve bütün kamu kurum ve kuruluşları bu hedefleri gerçekleştirmek için faaliyet göstermektedir. Bu konunun devlet ve hükümet ekseninde biraz daha fazla genişletilmesi gerekmektedir. Buna göre devlet tüzel bir kişiliğe sahip olarak varlığını sürdüren cisim topluluğudur. 


Hükümet ise insanlardan meydana gelmiş bir iktidar gücüdür”, 


Konunun daha gerçekçi bir biçimde anlatılabilmesi için benzetme yönteminden faydalanılması önem taşımaktadır”. 


Devlet bir otomobile benzetilir ise otomobilin motoru, koltuğu, aynası, tekerleği, güç aktarma organları, yakıt deposu, vites kolu, şanzımanı, aküsü, 


*5 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 5. 

29 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, 13. Baskı, Ekin Yayınevi, 2011, s. 9. 

#27 Nuri Tortop vd., “Yönetim Bilimi”, 9. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2012, s. 265. 

*8 Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2012, s. 240-242. 

Bu noktada yapılan benzetme için aynı sırada yer verilen kaynaktan ilham alınmıştır. (Bkz. 
Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2012, s. 240.) 
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silecekleri, camları, göstergeleri ve diğer maddi unsurları devletin, bir diğer ifade ile kamu yönetimi sisteminin araçları niteliğindedir. Hükümet ise otomobilin şoför koltuğunda oturan ve direksiyonu elinde tutan insandır. Bu otomobil (devlet) şoförün (hükümetin) komutları doğrultusunda hareket edecektir. Şoför (hükümet) belirli zaman aralıklarında değişmekle birlikte, otomobil (devlet) her zaman için sabit kalmaktadır. Örneğin, şoför otomobili sürekli olarak düşük viteste kullanabilir, paralı otoyollar haricinde başka hiçbir yerde otomobilini kullanmayabilir, otomobilinin periyodik bakımlarını aksatmadan yaptırabilir... Şoför değiştiğinde ise yeni gelen şoför kendi araç kullanma bilgisi ve tecrübesi doğrultusunda otomobilini taşlı, çamurlu ve çukurlu yollardan götürebilir, otomobilini uygun yerde uygun viteste kullanmayabilir, otomobilinin bakımlarını yaptırmayabilir... Bu örnekler çoğaltılabilmekle birlikte bu noktada aktarılmaya çalışılan düşünce cisim topluluğu olan devletin insan topluluğu nitelemesiyle adlandırılan hükümetin kararları doğrultusunda yönetiliyor olmasıdır. Böylece otomobilin hareketli ve hareketsiz parçaları da (bütüncül anlamda kamu yönetimi sistemi) şoförün komutları doğrultusunda çalışacaklardır. Şoför uygun gördüğü durumda otomobilinin hareketli ve hareketsiz parçalarını değiştirebilir, yeni parçalar ekletebilir veya tamamen söktürerek yoluna bu şekilde devam edebilir. Bu örnek de mevcut kamu kurumlarından bazılarının varlıklarına son verilmesi ve yeni kamu kurumlarının kurulması şeklinde devlet yönetim sistemine aktarılabilmektedir””, 


Kamu yönetimi en genel anlamı itibarıyla toplumun ya da halkın yönetilmesini içermektedir. Kamu yönetimi bu görevini devlet yapılanması içerisinde gerçekleştirmektedir”!. Kamu yönetimi yönetim olgusunun belirli bir alanını kaplamakta ve kendisine çizilmiş sınırlar içerisinde hareket etmektedir. Kamu yönetimi hükümetin oluşturmuş olduğu kamu politikaları çerçevesinde günlük işlemleri gerçekleştirmektedir”. 


Kamu yönetimi kamu sunumlarını yürüten sistemin genel adıdır" 


yönetimini “işlevsel” ve “yapısal” olmak üzere iki farklı boyutta tanımlamak 


. Kamu 


mümkündür. İşlevsel anlamda kamu yönetimi “yasaları, genel kuralları ve kamu politikası kararlarını uygulama sürecidir.” Bu anlamı ile kamu yönetimi 


80 Ali Öztekin, Yönetim Bilimi,..., s. 240. 

3! Birgül Ayman Güler, Türkiye'nin Yönetimi -Yapı-, 3. Baskı, İmge Kitapevi, Ankara, 2011, s. 78. 

42 Nuri Tortop vd., Yönetim Bilimi,..., s. 265. 

3 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., 8. 9. 


5 


BR 


158 Sivil Yerel Yönetimler 


siyasal sürecin yönetim alanındaki aracı unsudur. Yapısal anlamda kamu yönetimi ise “devletin örgütsel yapısını” açıklamaktadır. Her devlet anayasa ve kanunlar ile kendisine çizilmiş sınır(lar) içerisinde hareket edebilmek için merkezi ve yerel düzeyde örgütlenmeye gitmektedir. Bu örgütlenme biçimi devletin yapısal yönünü meydana getirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde kamu yönetimi siyasal sürecin yürütmeye ilişkin aracı olmaktadır”, Bir diğer açıdan değerlendirmek gerekirse kamu yönetimi kamusal bir düzen içerisinde belirli bir eylemi gerçekleştirmek için girişilen takım çalışması şeklinde genellenebilmektedir. Kamu yönetimi, devletin yasama, yürütme ve yargı erkleri (güçleri, kudreti veya iktidarı) arasındaki ilişkilerin bütününü içermektedir. Siyasetin kamu politikalarının meydana getirilmesinde önemli bir etkisinin olmasından dolayı, siyaset ile kamu yönetimi arasında yakın bir 


ilişki bulunmaktadır”. 


Kamu yönetiminin amacı hükümetin kamu sunumlarını hangi başarı ölçüsünde yerine getirebileceğini incelemektir. İkinci olarak kamu yönetimi, hükümetin kamu sunumlarını gerçekleştirirken yerine getirmesi gereken görevlerini para ve enerji açısından sürekli bir biçimde değerlendirmeye alarak, sunumların nasıl daha etkili ve verimli bir biçimde vatandaşa sunulacağı konusunda uğraş vermektedir”, Kamu yönetimi kamu örgütleri içerisinde yer alan çeşitli unsurların statülerini, görevlerini, örgütsel yapılarını ve işlevlerini açıklamaktadır. Kamu yönetimi ilk önce devletin genel görünümünü tanımlamak ile işe başlamaktadır. Bu açıdan kamu yönetimi devletin betimleyici niteliği ile ortaya çıkmaktadır. İkinci aşamada kamu yönetimi yönetim birimlerinin varlık sebeplerini, işleyiş düzenlerini, kamu politikası oluşturma yöntemlerini, kamu politikalarının analiz süreçlerini, yönetime egemen olan ilkeleri ve kamu personelinin davranış şekillerini açıklamaktadır. Bu ise kamu yönetiminin teorik işlevini meydana getirmektedir”). 


Kamu yönetiminin farklı tanımlamalarının bulunmasına rağmen, kamu yöneticisi her zaman için tarafsız bir uygulayıcıdır. Kamu yöneticisinin bu tarafsızlığı hem kamu yönetiminin siyaset ile doğrudan bağlantısının 


#4 Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifite Kamu Yönetimi Teori ve Pratik, 4. Baskı, MKM Yayınları, Bursa, 2012, s. 22-23. 

Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, Genişletilmiş 2. 
Baskı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 55. 

Woodrow Wilson, “The Study of Administration”, Political Science Ouarteriy, Volume: 2, No:2, June, 1887, pp. 197-222, p. 197. 

Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi... s. 13. 
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olmaması ve hem de günlük uyuşmazlıklardan uzak kalarak siyaset ile 


uzlaşma gerekliliği içerisine girmemesinden kaynaklanmaktadır”. 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan kamu yönetiminin devletin yürütme gücü ile ilişkili olduğu sonucuna varılabilmesine rağmen, yasama ve yargı güçlerinin kamu yönetiminin dışında yer alması gerektiğini gösteren veya 


koşullayan herhangi bir kanıt bulunmamaktadır”, 


Kamu yönetiminin genel anlamda devletin yürütme aracı olduğu nitelemesi devleti yöneten hükümetin günlük işlemlerini gerçekleştirmesinden okaynaklanmaktadır. Kamu yönetimi hükümetin belirlemiş olduğu politikaları uygulamaya geçirmek için faaliyet gösteren bir araç veya vasıta niteliğindedir. Devlet büyük bir örgüte benzetilirse, bu örgütte yer alan insan ve kurumların yönetilmesi kamu yönetimi olarak adlandırılan sistem bütününün görevidir”, 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ YÖNETİM VE 
YERİNDEN YÖNETİM 

1982 Anayasası'nın 123. Maddesi'ne göre “İdarenin kuruluş ve görevleri, 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına...” dayanmaktadır"!. 
Anayasanın bu hükmünden Türk kamu yönetimi sisteminin “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” ilkelerine göre örgütlendiği sonucu 


çıkarılmaktadır*?. 


Bu noktada şöyle bir soru akla gelebilmektedir: Kamu yönetimi sistemi neden merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki farklı biçimde örgütlenmiştir? 

Bu soruya en basit biçimde devletin görevlerinde yaşanan artış sebep gösterilerek cevap verilebilmektedir. Genişleyen kamu yönetimi sistemi adına devletin ihtiyaçlarına cevap vermek ve vatandaşlara sunum götürebilmek için merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki farklı şekilde 


3 Marc Holzer and Richard W. Schwester, Public Administration: An Introduction, 
Routledge Taylor & Francis Group, The USA, 2011, p. 31. 

9 Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel..., s. 56. 

#9 Turgay Ergun, “Postmodemizm ve Kamu Yönetimi”, Türkiye'de Kamu Yönetimi, (Editörler: Burhan Aykaç, Şenol Durgun ve Hüseyin Yayman), 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara, 2012, ss. 645-660, s. 647. 

#! 1982 Anayasası, <https://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim Tarihi: 04.09.2018). 

42 Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler, 1. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2014, s. 19. 
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örgütlenme yolu tercih edilmiştir. Merkezden yönetim ilkesi gücün, otoritenin ve kontrolün tek bir merkezde toplanmasını öngörmektedir. Yerinden yönetim ilkesi ise gücün, otoritenin ve kontrolün belirli bir sistem içerisinde (anayasa ve kanunlar çerçevesinde) yukarıdan aşağıya doğru, denetimli olmak koşuluyla, aktarılmasını ifade etmektedir. Ancak gücün, otoritenin ve kontrolün yukarıdan aşağıya doğru aktarılması yalın bir biçimde yerinden yönetim ilkesi kapsamında değerlendirilmemektedir. Diğer bir ifade ile bu süreç farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır**. Bu süreçlere ilgili yerde ayrıca değinileceğinden dolayı burada yer verilmemiştir. 


Yönetim o sisteminin Okurgusunda kamu sunumlarının yerine getirilebilmesi için “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” olmak üzere iki temel ilke söz konusudur. Her ülke kendi toplumsal örgüsü, tarihi geçmişi, siyasal düzeni ve ekonomik yapısına göre yönetim sistemini şekillendirmiştir. 
Genel anlamda bu iki sistemden yalnızca birisinin uygulandığı bir devlet düzeni bulunmamaktadır”, Bu iki ilkenin uygulanma düzeyi ve ağırlıkları ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir. 


Genellikle katı merkeziyetçilik zihniyetine sahip ülkelerde güçlü devlet anlayışı ve yönetimde otorite uygulaması gözlemlenmekle birlikte, coğrafi yerinden yönetim uygulamasının ağırlık kazandığı ülkelerde devletin otoritesinin daha zayıf ve halkın yönetimi anlayışının ise güçlü olduğu 


görülmektedir”. 


“Merkezi yönetim” ve “yerel yönetimler” kavramsal açıdan somut kamu örgütlerine işaret ederken, “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” kavramları kamusal örgütlerin nasıl ve hangi ilkelere dayanarak 


yönetileceğine vurgu yapan düşünsel bir sonuca işaret etmektedirler”, 


Merkezden Yönetim 


Kamu sunumlarını gerçekleştirmekten sorumlu olan idarenin görevlerinin merkez veya merkeze bağlı kurum, kuruluş ve görevliler tarafından yerine 


443 
444 


Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler,..., s. 19. 

Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi Kavramlar-Sorunlar-Tartışmalar, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 82; R. Cengiz Derdiman, “Kamu Yönetiminde Yetki Genişliği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 4, Aralık 1995, s. 65- 80, s. 65. 

Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi Kavramlar..., s. 83. 

“6 Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler, s. 19. 
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getirilmesine “merkezden yönetim” adı verilmektedir. Merkezden yönetim ilkesi açısından idare hiyerarşi bağı ile merkezi yönetime bağlı bulunan kamu 


görevlilerinden meydana gelen örgütsel yapılanmayı tarif etmektedir*”. 


Merkezden yönetim ilkesi kamu sunumlarını sunacak olan kurum ve kuruluşların karar organlarının merkeze bağlı olacak biçimde işletilmesini, kararların merkezden alınmasını, mali kaynakların ve personel yönetiminin merkezden yürütülmesini ifade etmektedir. Merkeziyetçi yapılanmalarda ülkeyi yöneten merkezi yönetim en büyük söz hakkında sahiptir. Ülke genelinde uygulanması için alınan siyasi kararlar ve kamu politikaları merkezi yönetim tarafından belirlenmekte ve uygulaması da doğrudan kendisi veya 


taşra kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir* 


Merkezden yönetim kurumsal yapılanma olarak ülkenin başkentinde kurulan veya örgütlenen “merkez örgütü” ile ülkenin tamamına yayılmış “taşra örgütü”nden oluşmaktadır. Bu bütünün tamamına “merkezi yönetim” adı verilmektedir. Merkezi yönetimin çalışma şekli genel olarak hiyerarşik bir yapılanma düzeni içerisinde gerçekleşmektedir. Kamu sunumlarının yerine getirilmesinde gecikme yaşanmaması için taşra örgütlenmesi merkezi yönetimin kendisine vermiş olduğu yetki genişliği ilkesine göre faaliyet göstermektedir. Ancak taşra örgütleri de kendi içerisinde hiyerarşik bir düzene sahiptir” ”. 


Yetki genişliği ilkesi Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde anayasal bir ilke olarak yer almaktadır. 1982 Anayasası'nın 126. Maddesi'nde yetki genişliği ilkesi, “İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır” hükmü ile ifade edilmiştir". 

Yetki genişliği, kırtasiyeciliği azaltmak, kamu sunumlarının zamanında yerine getirilmesini sağlamak ve aşırı merkeziyetçilik uygulamasından kaynaklanan gecikmelerin önüne geçebilmek amacıyla kullanılan bir ilkedir. 
Merkezi yönetim yetki genişliği ilkesi çerçevesinde taşrada görev yapan kamu yöneticilerine kendisinin sahip olduğu birtakım yetkileri devrederek, bu yöneticilerin daha geniş imkân ve yetkilerle çalışmasını sağlamayı 


47 Turan Yıldırım ve Nur Karan, İdare Hukuku 1, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, 2009, 
İstanbul, s. 29. 

Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi Kavramlar..., s. 83. 

Birgül Ayman Güler, Türkiye'nin Yönetimi..., s. 120. 

R. Cengiz Derdiman, “Kamu Yönetiminde Yetki..., s. 65; 1982 Anayasası, <https://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim Tarihi: 04.09.2018). 
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amaçlamaktadır”!, Bu bağlamda merkezi yönetim belirli alanlarda ve konularda sınırlı bir seviyede olmak şartı ile karar alma ve uygulama yetkilerini illerde valilere devretmektedir”?. “Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.”“3 Vali il olarak adlandırılan yönetsel kademenin en büyük mülki yönetim amiridir”*, Vali bu ilkeden güç alarak il sınırları içerisinde ilgili bakana sormadan bakanlık sunumları adına karar alabilmekte ve uygulayabilmektedir. Bu bağlamda yetki genişliğinin özelliklerine kısaca değinmekte fayda vardır. Yetki genişliği kapsamında kullanılan yetki gerçekte merkezi yönetime aittir. Dolayısıyla vali bu yetkiyi kendi adına değil, merkezi yönetim adına ve kamu sunumlarının yerine getirilmesi amacıyla kullanmaktadır. Bir diğer ifade ile yerine getirilen sunum(lar) merkezi bir nitelik taşımaktadır. Vali merkeze danışmadan karar alabilme yetkisine sahip olmasına rağmen, merkezi yönetimin hiyerarşisine dâhildir. Yetkinin kullanılması sırasında ortaya çıkan tüm gelir ve giderler merkezi yönetimin bütçesinden karşılanmaktadır”. 


Merkezden yönetimin birtakım genel özellikleri bulunmaktadır. Bir ülkenin yönetim sistemi genel anlamı itibarıyla merkezden yönetim ilkesi üzerine kurgulanmış ise aşağıdaki temel özelliklere sahip olduğu ifade edilebilmektedir”; 


»e Merkezi yönetim kamu sunumlarını kendi içlerinde sınıflandırdıktan sonra bakanlıklar iç yapısı düzeninde örgütlemiştir. 

e Kamu sunumlarının yerine getirilmesi için gerekli olan gelirler merkezi bütçede toplanmıştır. 

e Kararalma ve uygulama sorumluluğu merkezi yönetime aittir. 

e Taşrada görev yapan kamu görevlileri merkezi yönetimin emir ve talimatları ile hareket etmektedirler. 
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Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi Kavramlar..., s. 84-85. 

Sefa Çetin, “Türkiye'de Kamu Yönetimi Reform Sürecinin Değerlendirilmesi: Aksayan ve İşleyen Yönler”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 3,2010, ss. 23-38,s.24. 

*3 9 Temmuz 2018 Tarih ve 30473 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete, Kanun Hükmünde Karamame, Anayasada Yapılan Değşikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3.pdf>, (Erişim Tarihi: 19.01.2019). 

Birgül Ayman Güler, Türkiye'nin Yönetimi..., s. 120. 

*5 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, s. 40-41. 

46 Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2012, s. 53; Kemal Gözler, 
İdare Hukukuna Giriş, s. 39. 
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e Merkez ve uzantısı olan taşra teşkilatları arasında ve kendi içlerinde katı bir hiyerarşik düzen söz konusudur. 

e Teşkilatlanmalarda dikey yapılanma esas alınmıştır. 

e Karar ve yürütme organları tek merkezlidir. Kararlar tek bir merkezden alınmakta ve ülke genelinde uygulanmaktadır. 

»e Merkeziyetçi örgütlenmelerde merkezi yönetim tarafından kullanılan tek bir tüzel kişilik bulunmaktadır. Bir diğer ifade ile merkeze bağlı taşra kuruluşlarının ayrı tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. 

e Yetki ve sorumluluklar merkezi yönetimde toplanmaktadır. 
Merkezden alınan kararlar bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından olduğu gibi veya kendilerine tanınan hareket serbestliği kapsamında çok küçük değişikliklerle merkezi yönetim adına kullanılmaktadırlar. 

»e Merkezi yönetime bağlı olan kurum ve kuruluşların hepsi merkezi yönetim o tarafından sürekli Obir biçimde denetime tabi tutulmaktadırlar. 


Yerinden Yönetim 


1980'lerin sonlarından itibaren soğuk savaşın sona ermesi ve demokratikleşme hareketlerinin yaygınlık kazanması ile birlikte dünya yavaş biçimde ulus devletlerin kendi aralarında düşmanlıktan işbirliğine, kontrol etme anlayışından karşılıklı dayanışmaya ve ulusal ilgiden küresel ilişkiye 


geçiş dönemine şahit olmuştur". 


Günümüzde birçok faaliyet, küreselleşme olgusu kapsamında, devletin ve özel sektörün işbirliği içerisinde, birden fazla devletin ve uluslararası kuruluşun desteği ile gerçekleştirilmektedir. Ulusal hükümetlerin, yerel yönetimlerin, çok uluslu şirketlerin ve uluslararası organizasyonların hepsi ulusal ve küresel sorunları tanımlamak ve ortaya çıkan sorunları çözümlemek 


için işbirliği içerisinde çalışmaktadır". 


Kamu sunumlarının gerçekleştirilmesi aşamasında karar almak ve alınan kararı başka bir makama onaylatmadan uygulayabilmek yetkisinin merkezi yönetimin hiyerarşisine dâhil olmayan kamu tüzel kişiliğine sahip idari bir 


47 Jong S. Jun and Deil S. Wright, “Globalization and Decentralization: An Overview”, 
Globalization & Deceniralization, (Institutional oContext, Policy Issues and Intergovernmental Relations in Japan and the United States), (Edited by Jong S. Jun and Deil S. Wright), Georgetown University Press, Washington, D.C., 1996, pp. 1-18,p. 1. 

#8 Jong S. Jun and Deil S. Wright, “Globalization and Decentralization:..., p. 1. 
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yapılanmaya verilmesine “yerinden yönetim (ademi merkeziyet)” adı 


verilmektedir”. 


Yerinden yönetim ilkesinde merkezden yönetimde görülen kamu sunumlarının tek bir yerden sunulması anlayışı kabul görmemektedir. Bu ilke kapsamında kamu sunumları merkezi teşkilatlanmanın hiyerarşisi içerisinde yer almayan ve kamu tüzel kişiliğine sahip birimler tarafından yerine getirilmektedir. Bu sistem idari adem-i merkeziyet olarak da adlandırılmaktadır. Bunun tersi olan siyasi adem-i merkeziyet federalizmin bir diğer adıdır. Federalizm sistemi içerisinde yer alan her bir federe devletin idari yetkilerinin yanında, yasama ve yargı güçleri de bulunmaktadır. Federe devletler bir bütün oluşturarak federal devleti meydana getirmektedirler. Buna karşılık idari adem-i merkeziyet uygulamasında yalnızca idari yetkiler ile donatılmış olan kamu tüzel kişilerinin, merkezi yönetim teşkilatının içerisinde yer almamalarına ve merkezin hiyerarşisine dahil olmamalarına rağmen, yasama ve yargı yetkileri bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı yasama ve yargı yetkisine sahip olmayan bu kamu tüzel kişileri merkezi yönetimin 


kendileri adına çıkarmış oldukları hukuki düzenlemelere tabi kılınmışlardır*©, 


Kamu tüzel kişiliğine sahip, yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen, kendisine verilen görevler çerçevesinde faaliyet gösteren yerel yönetimler, merkezi yönetimin hiyerarşisine bağlı olmayacak bir biçimde hareket eden ve belirli bir ölçütte özerklik niteliği ile donatılmış bağımsız yönetsel birimlerdir. 
Bu sebepten dolayı merkezi yönetim yerel yönetim birimlerini amirlik yetkisi kapsamında denetleyememektedir. Bununla birlikte, yerel yönetimlerin “genel idare politikası” merkezi yönetim tarafından belirlenmektedir", 


Kamu sunumlarının vatandaşlara sunulabilmesi ve kamu kudretinin düzenlenebilmesi için kabul edilen iki farklı yöntem bulunmaktadır: Birincisi “merkeziyet” (merkeziyetçi yönetim veya merkezden yönetim) ve ikincisi ise “yerinden yönetimdir”. Bu olgular birbirine zıt iki farklı sonucu ortaya çıkartmaktadır. Bu sonuç kamu kudretinin ve kamu sunumlarının karar unsurunun merkezde toplanması veya merkez dışında yer alan diğer kamu tüzel kişilerine devredilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır"? Burada sözü 


“9 Turan Yıldırım ve Nur Karan, İdare Hukuku L...,s.31. 

“9 Metin Günday, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2011, s. 70. 

“1 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s. 11. 

*Z Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye-Yerel Yönetimler ve Belediyeler-, 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 1997, s. 38. 
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edilen kamu kudreti yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarının gerçekleştirilebilmesi için bağımsız bir biçimde karar almak ve alınan kararları uygulamak ile sınırlıdır. Bu eksen etrafında hareket edildiği takdirde yanlış bir anlamlandırmaya sebebiyet verebilecek biçimde yerel yönetimlerin yasama ve yargı gibi kudretlere sahip olduğu ifade edilmemektedir. Aksi halde durum aşağıda açıklanacağı gibi idari yerinden yönetim değil, siyasi yerinden yönetim sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 


TÜSİAD Raporu'na göre yerel yönetimlerin genel bir tanımlaması şu şekilde yapılabilmektedir: 


“Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (kent, köy, il vb.) yaşayan yerel topluluğun bireylerine, birarada yaşamak nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacı ile kurulan, karar organları (kimi durumlarda yürütme organları) yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, üstlendiği hizmetler için kendi örgütsel yapısını kurabilen, merkez yönetimi ile ilişkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kişilerdir.” 

Yerel yönetimlere siyasi bir anlamın yüklenilmesi zorunluluğu hissedildiğinde ve bu yönde bir tanımlama yapmak gerektiğinde yerel yönetimlerin yönetsel siyasi yapılanmalar oldukları gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimler ülke coğrafyasında var olan coğrafi alt bölgeyi, merkezi yönetimin anayasa ve kanunlar çerçevesinde vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda ve kendileri için üretilen belirli kurallar ve ölçütler kapsamında, kendine özgü bir anlayış ile yöneten, kontrol eden ve aynı zamanda bu bölgede yaşayan insanları temsil eden ve nihai aşamada ise siyasi kimliği bulunan yönetsel bir yapılanmadır"©*, 


Yerel yönetimler üniter devlet yapılanmasının bütünlüğü içerisinde yer almakta ve kuruluş ilkeleri, gelir ve görevleri yasama organı tarafından belirlenmektedir. Ancak yerel yönetimler merkezi yönetim tarafından hiyerarşik denetime tabi tutulamamaktadır. Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde yalnızca hukuka uygunluk denetimini gerçekleştirmektedir. Bir yerel 


“3 TÜSİAD Raporu, Yerel Yönetimler Sorunlar, Çözümler, Yayın No: TÜSİAD-T / 95-9 / 184, İstanbul, Eylül 1995, s. 21; KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi), Kamu Yönetimi Araştırması, Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu, TODAİE Yayınları, Yayın No: 247, Ankara 1992, s. 1. 

“4 Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler Teori-Uygulama-Maliye, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 19. 
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yönetim birimi kendisine belirlenen veya ayrılan sınırlar içerisinde ülkenin genel çıkarlarına, amaçlarına ve ulaşılmak istenen hedeflerine muhalefet olmayacak bir biçimde faaliyet göstermek zorundadır. Bununla birlikte, yerel yönetimler kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için karar almak, aldığı kararları uygulamak, kendisine mali kaynak temin etmek ve kendi iç 


örgüt yapısını kurmak için idari özerklik ilkesinden faydalanmaktadırlar”©5. 


Yerel yönetimler özgün ve değerli kurumlardır. Yerel yönetimler yerel düzeyde belirli niteliklere sahip yerel kamu sunumlarını yerine getirmekle görevli ve devlet tarafından kurulan bağımlı yapılanmalardır. Yerel yönetimler demokrasi adına var olan diğer kurumlardan daha fazla değer içermekle birlikte, kentsel ve kırsal hayatı şekillendiren bir niteliğe de sahiptirler “©, 


Yerel yönetimler, sorumlu oldukları yerleşim yeri sınırları içerisinde yaşayan halka yerel nitelik taşıyan sunumları ulaştırmakla görevlidirler. Bu kapsamda yerel yönetimler “imar, su, kanalizasyon, ulaşım, çevre düzenlemesi ve çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, şehir içi trafik, defin ve mezarlık hizmetleri, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat hizmetleri” gibi farklı alanlarda sunum 


yapmaktadırlar"67. 


Devletler siyasi, toplumsal ve ekonomik yapılarına göre merkezden veya yerelden yönetime ağırlık verecek bir biçimde kamu yönetimi sistemlerini şekillendirmektedirler. Bazı devletler siyasi, ekonomik ve toplumsal sebeplerden dolayı idari ve mali yönden güçlü özerk yerel yönetim sistemini benimsemelerine rağmen, bazı devletler ise daha fazla merkeziyetçi bir yapılanmayı tercih edebilmektedirler. Bazı devletlerin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapısı karma bir sistemin uygulanmasına olanak tanıdığı için ne aşırı merkeziyetçi ne de yerele bağımlı olan bir sistem tercih edilmektedir. Bu üç farklı uygulayış biçimi göstermektedir ki ne yalnızca merkeziyetçi ne de tamamen yerinden yönetime bağımlı bir kamu yönetimi sistemi 


bulunmamaktadır*©3, 


“5 TÜSİAD Raporu, Yerel Yönetimler Sorunlar..., s. 21; KAYA Raporu, Yerel Yönetimler 

Araştırma...,s. 1. 

4 J.A.Chandler, Politics Today, Local Government Today, Third Edition, Manchester 
University Press, The USA, 2001,p. 1. 

©7 İrfan Türkoğlu, Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye'de Belediyelerde Mali Özerklik ve Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Algılaması, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No:2009/389, Ankara, 2009, s. 8. 

“68 İrfan Türkoğlu, Yerel Yönetimlerde Mali Reform..., s. 8. 
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Yerinden yönetim ilkesi coğrafi (alana göre) ve işlevsel (sunuma göre) olmak üzere iki biçimde örgütlenmeyi öngörmektedir. Coğrafi yerinden yönetim, yerinden yönetim birimlerinin coğrafi alan ölçütüne göre örgütlenmesini ifade etmektedir. Bu tür örgütlenme yerel yönetim adı ile ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, örgütlenme herhangi bir coğrafi alan ölçütüne tabi değilse ve dikkat edilen husus kamu sunumunun görülmesi ise bu türe de işlevsel yerinden yönetim adı verilmektedir. İşlevsel yerinden yönetim ilgili birimlerin merkeze bağlı olmadan örgütlenmesini zorunlu kılmaktadır", Bu kısım aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde işlenecek olmasından dolayı şimdilik daha fazla ayrıntıya girilmeyecektir. 


Yerel yönetimlere tanınan kamu gücünün kullanılması hakkı siyasi karar alma ve kanun yapma yetkisini içeriyorsa bu durum “siyasi yerinden yönetim” olarak ve yalnızca yönetsel karar alma yetkisini içeriyorsa “idari yerinden yönetim” olarak adlandırılmaktadır. Siyasi yerinden yönetim devletin yapılanmasını değiştiren bir ilkedir. Bu durumda devlet yapılanması “federal devlet” biçiminde ortaya çıkmaktadır. Üniter yapılanmaya sahip devletlerde yerinden yönetim “idari yerinden yönetim” özelliğini taşımaktadır”, Yerinden yönetimin, merkezden yönetimde olduğu gibi, birtakım özellikleri 


bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir”!; 


e Örgütün yönetim merkezi ile birimleri arasındaki ilişkiler katı bir görünüm sergilememektedir. 

e Her yönetsel birimin kendisine ait karar ve yürütme organı bulunmaktadır. 

e Yetki ve sorumluluk merkezden uzaklaştırılarak doğrudan yönetsel birimlerin kendilerine verilmektedir. Diğer bir ifade ile yetki ve sorumluluk yönetsel birimler arasında paylaştırılmaktadır. 

»e Yerinden yönetim sistemini uygulayan ülkelerde merkezi yönetim yerel yönetim birimleri arasında daha çok koordinatörlük görevini üstlenmektedir. 

»e Yerinden yönetim birimlerinde denetimler anayasal güvence altında ve ilgili kanun kapsamında önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. 


“9 Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi Kavramlar..., s. 86. 
49 Birgül Ayman Güler, Türkiye'nin Yönetimi..., s. 122. 
#1 Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, ..., s. 54-55. 


168 Sivil Yerel Yönetimler 


Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim Uygulamasının Faydaları ve Sakıncaları 


Bilindiği üzere kamu sunumları merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri kapsamında yerine getirilmektedir. Ancak sunumların yalnızca merkezden yönetim veya yerinden yönetim idareleri tarafından yerine getirilmesi söz konusu değildir*”?. Çünkü her sunumun kendisine göre özellikleri ve gerçekleştirilme aşamasında ise birtakım gereksinimleri bulunmaktadır. Örneğin, toplu taşıma sunumu veya kentsel altyapı sunumları yerel düzeyde halka ulaştırılabilirken, milli savunma ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi gereken bir kamu sunumudur. Dolayısıyla yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarının yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi daha etkili ve verimli olurken, ulusal düzeyde ve parçalanamaz nitelikteki kamu sunumlarının merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi hem büyük bir zorunluluktur hem de daha verimli sonuçların elde edilmesi için alternatifi olmayan bir durumdur””. 


Bu noktada merkezden yönetimin ve yerinden yönetimin faydalı ve sakıncalı yönlerini incelemek önem taşımaktadır. 


Merkezden yönetimin faydalı yönleri şu şekilde sıralanabilmektedir*”; 


e Merkezi yönetimin güçlü olması devlet yönetiminde birliği ve bütünlüğü sağlamaktadır. 

e Kamu sunumlarının sunumu için gerekli olan maddi kaynak ve insan gücü merkezi yönetim tarafından daha kolay bir biçimde elde edilebilmektedir. 

e Kamu sunumlarının merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi bölgesel farklılıkları en aza indirmektedir. Çünkü merkezi yönetim ülkenin her yerine ayrım yapmadan sunum götürmektedir. Yerine getirilen sunumların gerçek esasını ise kamu yararı oluşturmaktadır. 


492 Turan Yıldırım ve Nur Karan, İdare Hukuku |,..., 8. 33. 

43 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 106-108; Ruşen Keleş, “Belediyeciliğimizde Son 
Gelişmeler ve Yerel Özerklik”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Mart, 1992, ss. 9-14, s. 10. 

44 Turan Yıldırım ve Nur Karan, İdare Hukuku 1,..., s. 33; İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun 
Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Der Yayınları, 2011, İstanbul, s. 211; Metin Günday, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İmaj Kitabevi, 2011, Ankara, s. 67; Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş..., s. 40; Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 108; Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifte..., s. 29. 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 169 


e Kamu kurumlarının mali denetimi daha kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. 

e Kamu görevlilerinin yalnızca merkezi yönetime karşı sorumlu olmaları bölgesel etkilerden ve yaptırımlardan uzaklaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Böylece kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmış olmaktadır. 

»e Merkezden yönetim ilkesi devletin yönetimini tek bir otorite altında toplayarak güçlü bir devlet yönetim sistemini meydana getirmektedir. 

»e Merkezi yönetimde yönetimin tarafsızlığı kolay bir biçimde sağlanabilmektedir. 

e Milli savunma, adalet ve diplomasi gibi sunumların merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi zorunludur. Bu sunumların yerine getirilmesi yerel düzeyde örgütlenilerek yapılamamaktadır. Çünkü bu sunumların faydaları ülke geneline yayılmış, parçalanamaz ve ayrım yapılamaz niteliktedir. Bu sebepten dolayı bu gibi sunumların merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi büyük bir zorunluluktur. 

e Kamu sunumları belirli kurallar çerçevesinde ve düzen içerisinde yürütülmektedir. 


Merkezden yönetimin faydalı yönlerinin bulunmasına rağmen, birtakım sakıncalı yönleri de mevcuttur. Bu bağlamda merkezden yönetimin sakıncalı yönleri şu şekilde sıralanabilmektedir*”; 


»e Merkeziyetçiliğin veya diğer bir ifade ile merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlü olduğu ülkelerde kırtasiyecilik ve bürokrasi uygulamaları en önemli yönetim sorunlarının başında gelmektedir. 

»e Merkezi yönetim ilkesi kapsamında kararlar tek bir merkezden alındığı için halkın yönetime katılması sınırlı düzeyde tutulmuştur. 

»e Kararlarıntek birmerkezden alınması sonucunda taşrada görev yapan yüksek memurlara (valiler hariç) üstünlük veya öncelik tanınmamıştır. Bu durum ise yönetici kademesinde görev yapan 


475 Turan Yıldırım ve Nur Karan, İdare Hukuku I,..., s. 34; İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun 
Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku,..., s. 212-213; Metin Günday, İdare Hukuku,..., s. 67; Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş..., s. 40; Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 108-109; Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusa! ve Küresel Perspektifte..., s. 
30. 
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memurların görevlerine karşı ilgisizlik ve isteksizlik sorununu ortaya çıkartmaktadır. 

Merkezi yönetim demokrasinin ruhu ile doğrudan bütünleşmeyen bir sistemdir. 

Merkezi yönetimin önceliğinin bulunduğu idari bir sistemde halkın yönetime katılması beklenememektedir. 

Merkezden yönetimde kararların tek bir odak noktasından alınması durumu merkezi yönetim ile taşra teşkilatları arasındaki yazışmaları çoğaltmaktadır. 

Kamu sunumlarının tek bir merkezden planlanması yerel ihtiyaçların gerçek anlamda tespit edilememesi sorununu ortaya çıkartmakta ve kamu sunumlarında gecikmeler yaşanabilmektedir. 

Merkezi yönetimin temelde ulusal düzeyde değerlendirilebilecek bölünemez nitelikteki kamu sunumlarını sunan bir birim olması gerekmektedir. Merkezi yönetimin günlük işlemler ile çok fazla ilgilenmesi sonucunda asıl görevlerin verimli bir biçimde yerine getirilememesi sonucu (veya olumsuzluğu) ortaya çıkmaktadır. 
Böylece aşırı sunum yükü altında ezilen merkezi yönetim hem asli görevlerini hem de üstlenmiş olduğu günlük işlemleri istenilen kalitede yerine getirememek sorunu ile karşılaşmaktadır. 

Kamu görevlilerinin yalnızca merkezi yönetime karşı sorumlu olmaları yerel halkın istek, şikâyet ve beklentilerine karşı duyarsız kalmalarına sebep olabilmektedir. 


Varlığını anayasa veya kanuna borçlu olan yerinden yönetimin” 


4TT. 


faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür”; 


Yerinden yönetim sistemi demokratik değerler ile uyum içerisindedir. 

Yerinden yönetim halkın yönetime katılımını kolaylaştırmaktadır. 
Yerinden yönetim sistemi içerisinde kırtasiyecilik uygulamasından ve bürokrasiden kaynaklanan sunumların gecikmesi sorunu büyük ölçüde çözümlenmiş durumdadır. 


46 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku,..., s. 220. 

#77 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku,..., 8. 223; Metin Günday, İdare Hukuku,..., s. 75; Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş..., s. 45; Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifte..., s. 31. 
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Kamu sunumları yerelin gereksinimlerine ve halkın beklentilerine göre yürütülmektedir. 

Kamu sunumlarının daha hızlı, verimli ve kaliteli biçimde gerçekleştirilmesi olanağı bulunmaktadır. 


Yerinden yönetimin yukarıda sıralanan faydalarının olması kabul edilmekle birlikte bazı sakıncalı taraflarının bulunduğunu da kabul etmek 


gerekmektedir. Bu bağlamda yerinden yönetimin sakıncalı yönlerini şu 


şekilde sıralamak mümkündür 


418. 


Yerinden yönetim ilkesinin hesapsızca uygulanması ülkenin birliğine ve bütünlüğüne zarar verebilmektedir. 

Kamu sunumlarının gerçekleştirilmesi açısından bölgeler arası dengesizlikler meydana gelebilmektedir. 

Yerinden yönetim kuruluşlarının kamu sunumlarını gerçekleştirmek için gerekli olan mali ve teknik yeterliliğe sahip olmamaları durumunda görev yapmaları zorlaşmaktadır. Bu sorundan kaynaklanan sebeplerden dolayı başka bir yörede kaliteli sunum gerçekleştirilirken, yetersizlikler içinde kalan kuruluşlar halka olması gereken niteliklerde sunum ulaştıramayabilmektedirler. Bir diğer anlatım biçimi ile sunum gerçekleştirme konusunda yetersiz kalan yerinden yönetim kuruluşları görevlerini olması gereken kalitede yerine getiremeyebilmektedirler. 

Kamu sunumlarının ülkenin her tarafına aynı kalite ve verimlilikte ulaştırılamaması sorunu ortaya çıkabilmektedir. 

Yerinden Ooyönetim Xpartizanca (ouygulamalara” Oo sebebiyet verebilmektedir. 

Mali denetim konusunda güçlükler yaşanabilmektedir. 


Yerinden Yönetimin Türleri 


Yerinden yönetim kavramı Yönetim Bilimi kaynaklarında "adem-i merkeziyet" (decentralization) olarak yer almaktadır. Adem-i merkeziyetin siyasi anlamı bulunmakla birlikte, yönetimde yerellik anlamı kapsamında başlıca iki farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Birincisi yetki genişliği (deconcentration, delegation) ve ikincisi ise gerçek anlamda yerinden 


48 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku,..., s. 223- 
224; Metin Günday, İdare Hukuku,..., s. 76; Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş..., s. 
45; Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifte..., s. 31-32. 
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yönetimdir. Yetki genişliği ilkesi kapsamında (yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi) merkezi yönetime hiyerarşik açıdan bağlı olan ve taşra kuruluşlarında görev yapan üst düzey kamu görevlilerine (valilere) merkezi yönetim adına kullanılmak üzere serbestçe karar alınması ve her faaliyet için merkeze sorulmadan uygulamaya geçilmesi adına birtakım yetkiler devredilmektedir. Yerinden yönetim kavramı ise yetki genişliğinden farklı bir durumu ortaya çıkartmaktadır. Yerinden yönetim uygulamasında kanunlar tarafından oluşturulan yönetim birimleri, (o kanunların getirmiş olduğu sınırlamalar kapsamında ve merkezi yönetime ait olan görevler dışında kalan ve yerel nitelik taşıyan kamusal sunumları yerine getirmektedirler. Kuramsal bir açıdan değerlendirme yapmak gerekirse yerinden yönetim düşüncesine egemen olan temel kurgunun, yerel nitelik taşıyan kamusal sunumların yerine getirilebilmesi için belirli yetkilerin mali ve idari özerkliğe sahip yönetsel birimlere Oo devredilmesi Oo özelinde (o şekillenmekte OoOoolduğu (o ifade edilebilmektedir”. 


Yerinden yönetimin tek (veya ölçünlü) bir uygulanma şekli bulunmamaktadır. Bu sistem uygulandığı ülkenin siyasi ve toplumsal yapısına ve demokrasi anlayışına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Federal sisteme göre yönetilen ülkelerdeki yerel yönetimler, üniter sisteme göre yönetilen ülkelerin yerel yönetimleri ile kıyaslandığında daha özerk bir 


konumdadırlar180, 


Daha kısa bir tanımlama ile yerinden yönetim ilkesi yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarının merkezi yönetimin hiyerarşisine dâhil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından gerçekleştirmesini içermektedir#! Bu bağlamda yerinden yönetim ilkesi kendi içerisinde “Siyasi Yerinden Yönetim” ve “İdari 


Yerinden Yönetim” şeklinde ikiye ayrılmaktadır". 


Siyasi Yerinden Yönetim (Federalizm) 

Siyasi yerinden yönetim, yerel yönetim çeşitlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu sistem eskiden “siyasi adem-i merkeziyet” olarak da adlandırılmaktaydı. Siyasi yerinden yönetim federal devletlerde görülen ve anayasa açısından ulusal bir kimliği bulunmayan yerel yönetim birimlerine 


479 
4 


Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 23. 

9 Mehmet Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, 4. Baskı, Çizgi Kitabevi, 
Konya, 2012, s. 102-103. 

Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 5. 
Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler, 2. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2011, s. 6. 


& 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tanınmış özerklik veya yarı-özerklik statülerinin değerlendirildiği bir yönetim şeklidir. Uygulandığı ülkeye göre farklılık gösterebilmekle birlikte bu sistem genel olarak "eyalet, state, federe devlet, canton, land, cumhuriyet, bölge vb." 
gibi isimler altında varlık göstermektedir". Dolayısıyla bu yönetim sistemini 


federalizmin fikirsel kökeni olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. 


Üniter devlet yapılanması içerisinde yer alan yerel yönetimler birer kamu tüzel kişisi olarak varlık göstermelerine rağmen, federal sistemlerde federe devlet içerisinde yer alan yerel yönetimler federe devletin veya eyaletin çatısı altında faaliyet göstermektedirler. Yerel yönetimler federe devletin sahip olduğu yasama, yürütme ve yargılama yetkisine sahip değildirler. Çünkü yerel yönetimler hem üniter devlet hem de federal devlet yapılanması içerisinde egemenlik hakkına sahip değillerdir. Bunun yanında yasama, yürütme ve yargı güçleri üst organlar tarafından kullanılmaktadır. Keleş, konuyu şu sözleri ile en kısa biçimde özetlemektedir: “Yerel yönetimler, yalnızca, egemen bir devletin ya da yarı egemen bir eyaletin, belli bir alanda yaşayanlara kamu sunumu sağlayan ve egemenlik hakkı bulunmayan alt coğrafi birimleridirler.”*, Nihai aşamada yerel yönetimlerin, yalnızca, yerel nitelik taşıyan ve kanunlar ile belirlenmiş görevleri yerine getiren idari birimler (ooldukları sonucuna varılabilmektedir”. Dolayısıyla (o yerel yönetimlere fazladan ve farklı anlamlar yüklemek girişimi gereksiz bir uğraşın verimsiz bir sonucunu oluşturacaktır. 


Siyasi yerinden yönetim kavramının özünde yerinden yönetim organlarına siyasal yetkilerin verilmesi düşüncesi yer almaktadır. Bir ülkede merkezi siyasal yönetim kendisine hiyerarşik olarak bağlı olmayan yönetsel birimlere siyasal karar alma ve uygulama yetkisini veriyor ise siyasi yerinden yönetimin varlığından söz edilebilmektedir. Böyle bir durumun varlığında merkezi siyasi yönetim kendi niteliğinden vazgeçmiş sayılmamaktadır. 
Merkezi yönetim gerekli gördüğü yerde ve ilgili mevzuat çerçevesinde devretmiş olduğu yetkileri geri alma hakkına sahiptir**©, 


487 


Siyasi yerinden yönetimin bir diğer adı federalizmdir”!. Bu konu 


hakkında bilinmesi gereken öncelikli husus federalizmin temelde bir 


*3 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., 5. 113. 

*4 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 113. 

*5 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 8; Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 179. 

#9 Atilla Nalbant, Üniter Devlet Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, 2. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 35. 

7 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 6. 
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örgütlenme ilkesi olduğudur. Bu kısa açıklama kapsamında federalizmin tanımlaması şu şekilde yapılabilmektedir: “Bir örgütlenme ilkesi olarak federalizm bir toplumsal veya siyasal yapıda bu yapıyı oluşturan çeşitli birimlerin varlıklarını ve kimliklerini kaybetmeksizin biraraya getirilmesini öngören bir örgütlenme ilkesidir.” 


Federalizm üniter yapılanmanın tersini ifade eden bir anlamda kullanılmasına rağmen, bir diğer bakış açısı ile değerlendirildiği takdirde çoğulcu bir yönetim modeli olarak da anlamlandırılabilmektedir. Bu çoğulcu model yalnızca devlet yönetiminde değil, toplumsal yapının her aşamasında kendisini göstermektedir. Federal düşünce toplumsal ara gruplara önem vermesi, onları tanıması ve siyasal açıdan yetkilendirmesi yönünden önem 


taşımaktadır”? 


Federasyonlar bilinenin aksine ayrılma yolu ile değil, birleşme yolu ile kurulmaktadırlar. Diğer bir ifade ile federalizm bağımsız, kendi kendisine yetebilen ve toprakları üzerinde egemenlik sahibi olan bir devletin parçalanarak küçük devletler haline gelmesi şeklinde ortaya çıkmamakta, birden fazla devletin kendi iradeleriyle ve farklılıklarını korumak şartıyla uluslararası temsil edilme yeterliliklerini kendi üstlerinde oluşacak bir 


yapılanma olan federal devlete devretmeleri şeklinde olmaktadır”*, 


Federalizm farklı unsurların farklılıklarını koruyacak biçimde bir araya gelerek bütün oluşturmalarını anlatan bir kavramdır. Federalizm uygulamasında öncelik yerele ve coğrafi örgütlenmeye aittir. Bu sebepten 


dolayı federal ile üniter sistem birbirlerinden farklılık göstermektedir”. 


Yönetim sistemini federalizm olarak belirleyen devlet modeline federal devlet adı verilmektedir. Bu devlet modelinde federal ve federe (eyalet, kanton, lander) vb. olmak üzere iki ayrı iktidar söz konusudur. Bu sistem içerisinde yasama, yürütme ve yargı organlarına hem federal devlet hem de federe devlet sahiptir. Federal devlet ile federe devlet arasındaki iktidar anayasal düzeyde paylaştırılmış durumdadır. Federal devlet yetkilerini ülkenin tüm coğrafyası üzerinde tek olarak kullanmaktadır. Federal devlet ile 


8 Bilal Canatan, Düşünce Tarihinde Kamu Hukukunda Avrupa Birliği'nde Yerellik İlkesi 
(Subsidiatitât, subsidiarite, subsidiarity), Galeri Kültür Yayınevi, Ankara, 2001, s. 16. 

*9 Bilal Canatan, Düşünce Tarihinde Kamu..., s. 16. 

#9 Atilla Nalbant, Üniter Devlet Bölgeselleşmeden..., s. 35. 

*! Konur Alp Demir, "Özerk Yerel Yönetim Yapısından Federalizme Geçiş", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 35- 60, s. 36; Atilla Nalbant, Üniter Devlet Bölgeselleşmeden..., s. 41-42. 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 175 


aynı coğrafyayı paylaşmakla birlikte federe devlet sayısı birden fazladır. 
Federe devletlerin yetkileri coğrafi alan içerisinde sınırlandırılmış durumdadır. Federe devletler yetkilerini yalnızca kendilerine ayrılan bu sınırlı 
492 


coğrafi alanda kullanmaktadırlar 


) GU 


Federalizm “yerel kuvvetler ayrılığı” olarak da bilinen bir sistem üzerine kurgulanmıştır. Bu sistemde birden çok siyasal otorite yer almaktadır. Yerel kuvvetler ayrılığında siyasal merkezler birbirlerine eşit mesafede durmakta, yalnızca bütünün diğer küçük parçalara zarar vermeye çalıştığı noktada müdahale edilebilmektedirler. Daha teknik bir açıklamanın yapılması gerekirse federal devletin federe devletlere karşı olumsuz bir tutum içerisine girmesi veya federe devletlerin kimliğine zarar verebilecek eylemlere başvurması federal anayasa ile engellenmiş durumdadır. Böylece federe devletler kendilerini federal anayasa ile güvence altına almış durumdadırlar. 
Bir federe devlet, federal sınırlar içerisinde üniter bir devlet görünümüne sahiptir. Ancak federe devleti üniter yapılanmadan ayıran en önemli husus federe devletin federal anayasaya bağlı ve uluslararası alanda da federal 


devlete bağımlı olmasıdır”. 


Federalizmde halkın iradesi iki düzeyde gerçekleşmektedir. Böylece federalizm üniter devletten irade beyanı açısından ayrılmaktadır. Üniter devlette irade halkın tümüne ait olmakla birlikte, federalizmde coğrafi alan açısından ayrışmaya tabidir. Yetkinin kullanılmasının istendiği alan ve kullanımından dolayı ortaya çıkacak muhtemel sonuçlar yalnızca federe devleti ilgilendiriyor ise o federe devlette yaşayan halkın iradesi temel alınmaktadır. Yetkinin kullanılması federal devletin tamamını ilgilendiren sonuçları ortaya çıkarttığı bir durumda ise halkın bütününün iradesi ile federe devlet sınırları içerisinde oyaşayan halkın iradesi ayrı olarak değerlendirilmektedir. Ancak ülke genelinde varlık kazanan yönlendirici güç ile federe devlet düzeyinde varlık kazanan yönlendirici gücün birbiri ile uzlaşması ve bütünleşmesi gerekmektedir. Aksi durumda ilgili yetki alanı açısından herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir”, 


Federe devlet ile yerel yönetim arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Yerel yönetimler idari ve mali açıdan özerk olmalarına rağmen, üniter devlet yapılanması içerisinde özerklik kavramı (veya özerk 


*Z Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 6. 
*3 Konur Alp Demir, "Özerk Yerel Yönetim Yapısından..., s. 37. 
94 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 7. 


176 Sivil Yerel Yönetimler 


yerel yönetim) yerel devletin eşiti değildir. Merkezi yönetim kendisine özerklik tanınmış olan yönetsel birimler karşısında üstün konumdadır. Zaten yerel yönetim birimlerine özerklik hakkı veren ve özerklik sınırlarını çizen de merkezi yönetimin kendisidir. Federal devlet uygulamasında ise üstünlük durumu söz konusu değildir. Bu bağlamda “ulusal ve ulusaltı yönetimler” hukuk açısından eşit olarak kabul edilmektedirler. Bununla birlikte, federe devlet varlığını federal devlete borçlu değildir. Yerel yönetimlerin varlıklarının ise üniter devlet yapılanması içerisinde şekillendirilmesinden dolayı, merkezi yönetimin iradesi yerel yönetimler adına önem taşımaktadır. 
Federal devlet sisteminde de yerel yönetimler bulunmaktadır. Egemenlik hakkı bulunmayan bu yönetim birimleri federe devlet yapılanması içerisinde “alt coğrafi birim” olarak yerel halkın belirli ihtiyaçlarını karşılamak için 


görev yapmaktadırlar”. 


Bir ülkenin federal sisteme geçmesinde önemli olan birtakım etkenler söz konusudur. Belirli bir coğrafi alan üzerinde örgütlenmiş siyasi birliklerin veya devletlerin siyasi sınırları ile aynı coğrafya üzerinde yaşayan etnik gurupların toplu halde yaşadıkları alanların sınırları arasında meydana gelen herhangi bir anlaşmazlık sonucunda sorunların çözüm merkezi olarak federal sistem önerisi ortaya çıkmaktadır. Federal sistem, belirli bir coğrafi alanda birlikte yaşamak durumunda olan farklılıkların kendi kültürel, etnik ve geleneksel kimliklerini korumak istemeleri sonucunda ortaya çıkan sorunların karşısında 


rasyonel bir çözüm önerisi olarak yer almaktadır”, 


Demokrasi ile federalizm arasında yakın bir ilişkinin varlığından söz edilebilmektedir. Buna rağmen, federal bir sistem olmadan demokrasinin gelişme gösteremeyeceği konusunda kesin bir hükme varmak oldukça zordur. 
Ancak demokratik çoğulculuk olmadan da federal sistemin varlığı tartışmalı olmaktadır. Demokratik çoğulculuk çeşitli etnik kümelerin özerkleşmesi adına önem taşıyan bir kavramdır. Bu sebepledir ki demokrasi, demokratik çoğulculuk ve federalizm birbirleri ile yakından ilişkili kavramları meydana getirmektedirler”. 


#5 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 7-8. 
9 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., 5. 121. 
97 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., 5. 122. 
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İdari Yerinden Yönetim ve Türleri 


İdari yerinden yönetim merkeziyetçiliğe dayanan yönetim sisteminin yerel halkın ortak yararlarını ve menfaatlerini olması gerektiği biçimde koruyamamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı ortaya çıkmış idari bir sistemdir. Bu sistem içerisinde yasama ve yargıyı ilgilendiren bütün yetkiler merkezi yönetime ait olmaktadır. İdari yerinden yönetimde yerel yönetimlere yalnızca kamusal sunumların yürütülmesi ile ilgili yetkiler tanınmıştır. Bir diğer ifade ile bu sistem içerisinde yerel yönetimler sınırlandırılmış yetkiler ile yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarını halka ulaştırmakla yükümlüdürler. 
Kamu kudretini simgeleyen yasama ve yargı faaliyetleri ise merkezi 


yönetimin sorumluluğundadır”8, 


Siyasi yerinden yönetim iktidarın paylaşılmasını düzenlemesine rağmen, idari yerinden yönetim düzeneğinde bu gibi bir paylaşım söz konusu değildir. 
İdari yerinden yönetimin hedefinde yönetsel alanlar bulunmaktadır. İdari yerinden yönetim sisteminde devlet egemenlik hakkını elinde tutan tek varlıktır. Devlet ile yerel yönetimlerin arasındaki ilişkiler kanun yolu ile düzenlenmektedir. Bu uygulamadaki amaç merkezi yönetimin işleyiş düzeninin ve merkeziyetçilik uygulamalarının yerel düzeyde çıkarmış olduğu sorunları aşabilmektir”. Bir diğer anlatım ile idari yerinden yönetimin ortaya çıkmasına dayanak noktası oluşturan unsur merkezi yönetimin yerel nitelik taşıyan ortak yararları olması gerektiği değerde koruyamayacağı öngörüsüdür. 
Ancak bu noktada ekonomik ve siyasal nedenler daha fazla önem taşımaktadır”, 


İdari yerinden yönetim yaygın biçimde kullanılan bir sistemdir. Bunun sebebi, bu sistemin aşırı merkeziyetçilikten kaçınmak için iyi bir yöntem olması, halkın yönetime katılımının kolay biçimde gerçekleştirilebilmesine izin vermesi, yerel sunumların uygulamaya yansıtılma şekillerini gerekli olan ihtiyaçlara göre yeniden düzenleyebilmesi ve kamu sunumlarında verimliliği 


ve etkinliği artırmasıdır”, 


İdari yerinden yönetim kuruluşları görevlerini serbestlik içerisinde yapabilmeleri için idari ve mali özerkliğe sahiptirler. Ancak bu özerklik sunumların gereklerine göre belirli bir ölçüde sınırlandırılmıştır. Özerkliğin 


*8 Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, 5. Bası, Beta Yayınevi, 1994, İstanbul, s. 24. 

#9 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 8. 

59 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler... s. 11. 
51 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., 8. 116. 
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kendine oyetebilirlik anlamı, bu sistem içerisinde, bağımsızlık ve 


dokunulmazlık şekli ile yorumlanmaması gerekmektedir”. 


Bu aşamadan sonra idari yerinden yönetim sistemi “Coğrafi Yerinden Yönetim” ve “Hizmet Yerinden Yönetim” olmak üzere iki alt başlık özelinde incelenecektir. Bu iki türün açıklanmasına geçmeden önce kısa bir 


ön tanımlama yapmanın gerekliliği hissedilmektedir. 


Yerinden yönetim ilkesi coğrafi bir tanımlamayı içermektedir. Konuya bir diğer açıdan yaklaşıldığı takdirde mekân, alan, toprak vs. gibi kavramların yerinden yönetim ile doğrudan bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu sebepten dolayı yerinden yönetim kamu tüzel kişiliğine sahip bölge ve kent yönetimlerini anlatmak için kullanılmaktadır. Bu ilkenin nihai hedefinde ise vatandaşlara hizmet sunmak isteği yer almaktadır. Böylece “mekân” ve “yer” koşulları yanında bir de “hizmet” veya “faaliyet” kavramları önem kazanmış olmaktadır. Bu birbirinden farklı kavramların aynı ilke içerisinde birleştirilmesi iki farklı türün ortaya çıkmasına ve çeşitli tartışmaların oluşmasına sebep olmuştur”, 


Coğrafi Yerinden Yönetim: Coğrafi yerinden yönetim “Yer Yönünden Yerinden Yönetim”, “Yer Yönünden Adem-i Merkeziyet”, “Mahalli Adem-i Merkeziyet” ve “Yerel Yerinden Yönetim” gibi farklı adlandırmalar ile bilinmektedir. Bu farklı adlandırmaların en genel adı ise “Yerel Yönetimler” veya “Mahalli İdareler”dir”“Ö. 


Coğrafi yerinden yönetim uygulamasının ortaya çıkış kaynağı insanların toplum halinde yaşamaya başlamaları sebebi ile meydana gelen ortak ihtiyaçların karşılanması gereksinimidir. Büyük yerleşim yerlerinin dışında yaşayan insanlar ihtiyaç duydukları yerel nitelikli kamusal hizmetlerin merkezi otorite tarafından yeterli ölçüde karşılanamamasından dolayı ortaya çıkan sorunlara çözüm olabilmek için kendi aralarında örgütlenme yolunu tercih etmişlerdir. Böylece kendi ihtiyaçlarını hiç kimseden destek almadan gidermeye çalışmışlardır. Ortaçağ'da merkezi otoritelerin hissedilir biçimde gücünü kaybetmeleri sonucunda insanların bir arada yaşamalarından 


502 
503 


Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 116. 

“Hizmet Yerinden Yönetim” ifadesinin, tarafımızca, kamu yönetimi literatürü için eskimiş bir yazımın hatalı yansıması olarak değerlendirilmesinden dolayı, bu ifade yerine “Görev Yerinden Yönetim” anlamlandırılmasının kullanılması uygun görülmüştür. Bu aşamadan sonra anlatım ilgili anlamlandırma çerçevesinde devam ettirilecektir. 

Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye..., s. 40. 

55 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş,..., $. 43. 
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kaynaklanan veya toplu biçimde yaşamanın zorunluluklarını oluşturan ihtiyaçların giderilebilmesi için örgütlenme gereksinimi en üst seviyeye çıkmıştır. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için resmi kuruluşlar oluşturulmaya başlanmıştır “6, 


Coğrafi yerinden yönetim alan yönetimi ile ilgili bir kavramdır. Yerel yönetim birimleri belirli bir alanda yaşayan yerel halkın yerel ve ortak nitelik taşıyan ihtiyaçlarını gidermekle görevlidirler”*7. Çünkü yerel alanda yaşayan halkın yerel ve ortak nitelik taşıyan ihtiyaçlarının merkezi yönetim tarafından karşılanması hem gereksiz hem de masraflıdır. Bununla birlikte, merkezi yönetimin ihtiyaçlara yönelik üreteceği çözüm önerileri yerinde olmayabilmekte veya ihtiyaçları gerçek anlamda karşılamayabilmektedir. 
Dolayısıyla yerel halkın kendi ihtiyaçlarını kendilerinin belirlediği karar organları aracılığıyla karşılaması daha verimli sonuçların ortaya çıkması için önem taşımaktadır. Tarihte şehir, kasaba ve köylerde yaşayan insanlar kendi oluşturdukları vakıf, dernek ve diğer çeşitli teşkilatlar ile yerel ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Devlet ise bu yönetsel birimlerin düzenlemiş olduğu kendi kendine yetebilirlilik sistemine dokunmamış ve olduğu gibi devam etmesine izin vermiştir. Böylece coğrafi yerinden yönetim sistemi ortaya çıkmıştır”“. 

Görev Yerinden Yönetim; Görev Yerinden Yönetim kuruluşları belirli alanda teknik ve uzmanlık isteyen, merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi güç olan veya tercih edilmeyen birtakım kamu hizmetlerini gerçekleştiren, devletten ayrı kamu tüzel kişiliği bulunan ve belirli ölçülerde özerkliğe sahip olan kamu hizmet birimleridirler. Örnek vermek gerekirse, TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) ve üniversiteler (o Türkiye'deki OGörev Yerinden Yönetim kuruluşlarını oluşturmaktadırlar”**. 


Görev yerinden yönetimde önemli olan yalnızca hizmete tanınan özerkliktir. Daha açıklayıcı bir ifade ile hizmetlerin sunulması aşamasında belirli bir bölgede yaşayan insanlara değil, hizmetin doğrudan kendisine özerklik tanınmaktadır”, 


5 Metin Günday, İdare Hukuku,..., 8.70-T1. 

57 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 11. 

58 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş,..., 8. 43. 

59 Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifie..., 5.31. 

510 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku, ..., 5. 219. 
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YEREL YÖNETİMLERE DUYULAN İHTİYACIN SEBEPLERİ 


Günümüzde hemen her ülkede kamu hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için devlet yapılanması merkezi yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki ayrı biçimde örgütlenmiştir. Bu örgütlenme biçiminde her iki yapılanma ayrı bir otoriteyi simgelemektedir. Federal yapıya sahip ülkelerde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında federe devletler yer almaktadır. Federe devletler ülkelere göre değişik adlandırmalara sahiptirler. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde “state”, Federal Almanya'da “land”, İsviçre'de “canton” ve benzer biçimde farklı ülkelerde ise “üye devlet”, “cumhuriyet”, “eyalet” ve “devletçik” gibi adlandırmalarla anılmaktadırlar. Merkezi yönetim örgütlenmesi ise daha eski bir geçmişe sahiptir ve ülkenin tamamını kapsayacak bir biçimde örgütlenmesini tamamlamıştır. Dolayısıyla merkezi yönetim ülke genelinde etkin ve güçlü bir konumda bulunmaktadır. Ancak bu noktada akıllara cevaplanması gereken şu soru gelmektedir. Merkezi yönetimin varlığına rağmen, neden ayrı bir yerel yönetim örgütlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır?! 


Bu soruya kısa bir biçimde cevap vermek için geleneksel sebepler öne sürülebilmektedir. Ancak yerel yönetimlerin varlığının geleneksel sebeplere bağlanması ile soruya gerçek anlamda cevap verilmiş olunamamaktadır. Bir örgütlenme biçimini anlatabilmek için daha somut açıklamalara ihtiyaç duyulmaktadır”!?. Bu sebepten dolayı yerel yönetimlerin varlık sebebini tek bir olgu veya olaya bağlamak gerçekçi bir yaklaşım tarzını meydana getirmemektedir. Yerel yönetimler taşımış oldukları anlamlar kapsamında değerlendirilmeli ve ortaya konulan çeşitli nedenler arasından hangisinin daha önemli olduğu tespit edilmelidir. Ancak böyle bir analiz yapmak, yerel yönetimlerin varlık kazandıktan sonra dahi yeni görevler üstlenmiş oldukları gerçeği dikkate alındığında, oldukça zordur. Nihai aşamada anlatımı toparlayarak yeniden ifade etmek gerekirse şöyle bir sonuca ulaşmak mümkündür: Her ülkenin yerel yönetim yapısı, örgütlenme biçimi, ihtiyaçları, halkın devletten beklentileri gibi değişkenler yerel yönetimlerin varlık sebeplerinin tek bir unsur üzerinden açıklanmasını zorlaştırmaktadır”?. 


Bu zorluklar sebebiyle yerel yönetimlerin varlık sebeplerinin amaç(lar) 


ve hedef(ler) doğrultusunda açıklanması gerekmektedir”!4, En bilinen 


51 Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, 6. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 14-15. 
52 Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, ..., s. 19. 

53 Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye..., s. 43. 

58 Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye..., s. 43. 
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gerçekler üzerinden hareket etmek gerekirse, yerel yönetimler bir geleneğin, coğrafi alanların yapısal koşullarının, siyasi amaçların ve sosyolojik ihtiyaçların sonucunda kurulabilmektedirler. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere yerel yönetimlerin bir kez kurulması zaman içerisinde yeni görevler üstlenmesine engel değildir!5. 


Yerel yönetimlere duyulan ihtiyacın sebeplerini ortaya çıkış gereksinimleri üzerinden kısa bir biçimde açıklamak gerekirse, yetki devretme konusuna yer vermek önem taşımaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimlerin ilk olarak merkezi yönetimin yetkilerinin bir kısmını yereldeki otoriter güçlere devretmesi sonucunda ortaya çıktıkları ifade edilebilmektedir. Bu şekilde yerel halk birtakım yetkilerden faydalanma ve hatta doğrudan kullanma yeterliliğine erişmiştir”!©, 

Siyasi kudretin genel olarak bir tek kişi üzerinde yoğunlaştığı ve yönetme gücünün miras yolu ile devredildiği gelenekselleşmiş yönetim sistemlerinde halkın yönetime katılımının birinci basamağını ve hatta yönetime katılmanın ana fikrini yerel yönetim düşüncesi oluşturmuştur. Yönetime katılma düşüncesinin taşrada ve kentsel alanlarda ekonomik güce sahip kişiler ile yönetme gücüne ve yetkisine sahip kişilerin iktidar olgusunu paylaşma isteğinden kaynaklandığı yönünde bir olasılık öne sürülebilmektedir. Bu paylaşım isteği bir olabilirlik üzerinden kurgulanmaktadır. Bununla birlikte, iktidarı paylaşmak düşüncesinin belirli sonuçları da bulunmaktadır. Bu sonuçlardan en önemlisi ise birçok ülkede kanlı mücadelelerin meydana gelmiş olmasıdır. Konuyu diğer açıdan sonuçlandırarak değerlendirmek gerekirse ifade edilmesi gereken önemli husus iktidarın paylaşılması isteğinin mutlak bir biçimde somutlaştırılmasının kanlı mücadelelerin ve büyük 


bunalımların sonucunda olduğudur”. 


Yerel yönetimlerin önemini yalnızca belde seviyesinde anlatmak veya dar bir alana sıkıştırarak kavramlaştırmak yerel yönetimlere yaklaşım tarzını hatalı bir şekle sokmasa da eksik bırakmaktadır. Çünkü yerel yönetimlerin üstlendiği görevler ülkenin tamamını ilgilendirmektedir. Yerel yönetimler merkezi yönetime göre yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarının kaynaklarına, 


55 Hacı Ömer Köse, “Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselleşme Sürecindeki Yükselişi”, 
Sayıştay Dergisi, Sayı: 52, Ocak-Mart 2004, ss. 3-42, s. 11. 

516 Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, 5. Bası, Beta Yayınevi, 1994, İstanbul, s. 17. 

57 İlhan Tekeli ve İlber Ortaylı, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, (Editör: Ergun Türkcan), 
Belediyecilik Araştırma Projesi, Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi, Birinci Kitap, Birinci Baskı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, Şubat 1978, s. 3. 


182 Sivil Yerel Yönetimler 


yerel seviyede yaşayan insanlara, yerel sorunlara ve ihtiyaçlara daha yakındır. 
Katılımlı yönetim anlayışının en işlevsel biçimde uygulanabildiği yönetsel birimler yerel yönetimlerdir. Günümüz insan nüfusunun yoğunluğu dikkate alındığı takdirde uygulanması imkânsız olarak kabul edilebilen doğrudan demokrasi ilkesi mevcut durumda bir ideal olmaktan öteye gidememektedir. 
Ancak bu ideale yaklaşmak imkânsız değildir. Yerel yönetimlere yeterli miktarda kaynak, yetki ve olanak tanındığı takdirde halkın yönetime 


katılımının önündeki engeller kaldırılabilecektir”!8 


Bu noktada yerel yönetimlerin üstlenmiş oldukları görevler incelemeye alınacaktır. 


İlgili görevler temel olarak siyasi, idari ve toplumsal nitelik”? bağlamında değerlendirilecektir. 


Siyasi Nedenler 


Yerel yönetimlerin siyasi yönden varlık sebebinin özünde demokrasi olgusu yer almaktadır. Demokrasi ilkesi merkezi yönetimden yerel yönetime doğru bir yetki devrini zorunlu kılmaktadır. Bu sebepten dolayı yerel yönetimler ile demokrasi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır”, Bu ilişki yerel yönetimlerin siyasi açıdan var olması gerektiğini açıklamaya çalışan temel felsefeyi oluşturmaktadır”?!, 


Uzun bir tarihsel süreçten geçen yerel yönetimler özgürlük, eşitlik, etkinlik ve ortak kamu yararı gibi kavramlar ile anılmaya başlanmışlardır. Bu kavramların demokrasi ile bütünleştiği nokta yerel yönetimlerin siyasi sebeplerini de ortaya çıkartmıştır”2. 


Bu ilişkinin dayanak noktasında yerel yönetimlerin merkezi yönetim karşısında özerk bir yapılanma olarak ortaya çıkmaları, kendi kendilerine yönetilebilme yeterliliğine sahip olmaları, karar organlarının seçimler sonucunda oluşturulmaları ve yerel nitelik taşıyan sunumların belirli bir özerklik kapsamında sunulmaları yer almaktadır. Yerel yönetimlerin hem siyasi hem de idari kurumlar veya alt yönetim birimleri olmalarından dolayı 


58 Halil Kalabalık, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku 
Teori/Uygulama, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, , Ankara, 2005, s. 38. 

59 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 25. 

520 İrfan Türkoğlu, Yerel Yönetimlerde Mali Reform..., s. 15-16. 

>! Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler Teori-Uygulama-Maliye,..., s. 40. 

52 Kemal Görmez, “Mahalli İdarelerin Siyasal Temelleri”, Yerel Yönetimler, (Editör: Kemal 
Görmez), Orion Kitabevi, Ankara, 2015, ss. 3-23,s. 11. 
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genel anlamda demokrasinin ve özel anlamda ise yerel demokrasinin 


gelişmesine önemli katkıları bulunmaktadır”. 


Günümüz uygulamasında halk gerçekte kendisine ait olan egemenlik yetkisini serbest seçimler sonucunda sınırlı bir süre için iktidara gelen temsilcilerinin aracılığıyla kullanmaktadır. Bu durum aslında iktidar yetkisinin çoğunluk tarafından azınlık bir topluluğa emanet edilmesini kurgulamayan bir gerçekliği ortaya çıkartmaktadır. İktidarın işlevsel bölüşümü Ooise oAnayasada belirilen Ohükümler Oo çerçevesinde gerçekleştirilmektedir”?, 


Seçim çoğulcu bir yapıyı gerektirmektedir. Seçmenler, seçim aşamasında, aralarında tercih yapabilecekleri farklı görüşlere ve politikalara sahip adayları bir arada bulabilmelidirler. Adaylar, kendilerini seçmene tanıtabilmesi ve fikirlerini açıklayabilmesi için, modern iletişim araçlarını özgürce kullanabilmelidirler. Adayların seçmene ulaşabilmeleri ve kişilerin belirli programlar kapsamında örgütlenebilmeleri için siyasi birleşme veya örgütlenme zorunluluk olmasa da kolaylığı meydana getirmektedir”. 


Egemenliğin bütün bir millete dayandırılması yerine konuyu yerel açıdan değerlendirerek yerel halka dayandırılması düşüncesi yeni bir demokrasi anlayışını Oomeydana (o getirmektedir. Bu anlayış “altbirimciliğin” oluşturulmasını zorunlu bir hale getirmekte ve siyasal iktidarın genelden yerele kaydırılmasını talep etmektedir”, Bu gibi bir uygulamanın veya düşüncenin yerel yönetimleri değil, federalizmi çağrıştırdığını kabul etmekle birlikte, konunun yerel yönetimler ile olan doğrudan bağlantısının ve ilgisinin genelden yerele doğru geçiş yapılan bir anlayış çerçevesinde şekillendiğini de dikkate almak gerekmektedir. 


Yerinden yönetim, yerel kamu hizmetlerinin karşılanmasında hizmetlerin etkinliğini tek bir merkezden sağlayamamak kaygısı ile karar alma yetkisinin sınırlı bir coğrafi alana kaydırılması anlamına gelmesinden dolayı, kamusal yetkiler merkezi yönetimin bürokratları aracılığı ile değil, yerel düzeyde seçilmiş kişiler vasıtasıyla kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı yerel 


53 Birkân Uysal Sezer, “Yerel Yönetimler ve Halkla İlişkiler”, Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, Sayı:5, Yıl: 6, Kasım 1996, ss. 59-67, s. 59. 

Yılmaz Aliefendioğlu, “Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Örgütleri”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı: 16, 1999, ss. 95-115, s. 95. 

Zafer Üskül, “Yeni Bir Demokrasi Arayışı: Yerel Demokrasi”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı: 10, 1993, ss. 333-344, s. 333. 

526 Zafer Üskül, “Yeni Bir Demokrasi Arayışı:..., 8. 337. 
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525 
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yönetimler “demokrasi okulu” olarak anılmaktadırlar. Ancak bu sistem gerçek anlamda kusursuz değildir. Her ne kadar yetkiler halka yakın gibi dursa da temsilciler aracılığı ile kullanıldığı unutulmamalıdır. Halkın yönetime katılımının daha fazla arttırılabilmesinin yollarının araştırılması aşamasında gündeme gelen tartışmaları sonuçlandırabilmek için katılım konusu üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bir diğer ifade ile halkın egemenliğinin ülke geneline yayılabilmesi için katılımın işlevsel bir konuma yükseltilmesi gerekmektedir. 
Asıl sorun olarak ortada duran konu ise yönetime veya egemenliğin kullanılmasına katılım değil, egemenliğin doğrudan halk tarafından nasıl 


kullanılabileceğidir””. 


Yerel yönetimlerin “demokrasinin beşiği” olduğu iddiasının, liberal kuramın sorgulanmayan kalıplaşmış öğretisinden kaynaklandığını ileri süren görüşler çerçevesinde geliştiği ifade edilebilmektedir. Bu görüşlerin temel dayanak noktası ise yerel yönetimlerin özellikle 19. Yüzyıl Batı dünyasında devlet eliyle yukarıdan aşağıya doğru olacak biçimde kurulmuş olduklarıdır. 
Bu bağlamda yerel yönetimler devlet yapılanmasının toprağa dayalı niteliğini sınırlı bir coğrafi alanda temsil eden örgütlenme biçimidir. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde yerel yönetimler tarihsel açıdan demokrasi ile bütünleşmemekte ve halkın temsili demokrasiyi yaşayarak öğrendiği bir okul görünümü sergilememektedir. Bununla birlikte, ölçek olarak küçük olmaları halkın yönetime katılımının mutlak bir biçimde sağlanacağı anlamına da gelmemektedir”İ, 


Yerel yönetimlerin var oluş sebeplerini siyasi amaçlara bağlayan bir diğer husus ise bu yönetim biçiminin vatandaşların siyasal sürece katılabilmesi için gerekli olan yönetsel alt zemini oluşturmasıdır. Vatandaş bu sayede kendi kendisini yönetebilecek yeterliliğe ulaşabilmekte ve merkezi yönetimin işleyiş düzenine rağmen, siyasal süreç içerisinde etken bir özne olabilmektedir”. 


İdari Nedenler 


Kamu hizmetlerinin tamamını başkentten yürütmek ve merkezi yönetim aracılığı ile yönlendirmek olanaksıza yakın bir durumdur. Böyle bir olanak sağlansa dahi çok fazla rasyonel bir sonucun ortaya çık(a)mayacağı bellidir. 
Çünkü merkezi yönetim tarafından planlanan ve yürütülmeye çalışılan kamu 


57 Zafer Üskül, “Yeni Bir Demokrasi Arayışı:..., 8. 337. 
58 Birkân Uysal Sezer, “Yerel Yönetimler ve..., 5. 63. 
59 Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler Teori- Uygulama-Maliye,..., s. 41. 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 185 


hizmetlerinin kamu hizmet alıcılarının ihtiyaçlarını gerçek anlamda karşılaması beklenememektedir. Toplumun her kesiminin ve hatta her bireyinin ihtiyaçları ve beklentileri birbirlerinden farklıdır. Kamu hizmet üretim alanının daraltılması ve ilgili hizmetleri üretecek kurumun yetki sahasının belirli bir sınırlamaya tabi tutulması halkın taleplerinin daha rasyonel biçimde tespit edilmesine olanak tanımaktadır. Bu sayede hem hizmet alıcılarının memnuniyeti arttırılacak hem de hizmet sunanların 


etkinliği ve verimliliği sağlanmış olacaktır”, 


Özellikle 1960'lı yıllardan sonra yerel yönetimlere daha fazla anlam yüklenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için yerel yönetimlerin varlıklarının önem taşıdığı düşüncesi öncelik kazanmıştır. Kentleşme hareketlerinin hızlanması ile birlikte büyükşehirlerde gecekondu, ulaşım ve alt yapı gibi hizmetlerin merkezi yönetim tarafından olması gereken düzeyde karşılanamaması sorunu kent yönetimlerinin etkinliğini arttırmak düşüncesini beraberinde getirmiştir”!. 


Toplumun devletten kurgulamasını beklediği katılımcı, şeffaf, demokratik, insan ve hizmet odaklı yönetim biçimi ve kendi kendini yönetebilme yeterliliğine kavuşma ideali yerel yönetimlerin”? idari yönden tetikleyici etkenlerini oluşturmaktadır. Bu aşamada merkeziyetçilik kurgusu üzerinden konuya devam etmek gerekmektedir. 


Merkeziyetçilik anlayışı Türk kamu yönetimi sisteminin en belirgin özelliklerinden birisini oluşturmaktadır. Merkeziyetçilik, kamu hizmetlerinin sunumunda ve kamu politikalarının belirlenmesinde karar verme yetkisinin, kamu yönetiminin hiyerarşik olarak üst sıralarında yer alan kişi veya kişilere 


aktarıldığını ifade eden bir kavramdır”. 


530 
531 
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Kemal Görmez, “Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim — Yerel Yönetim İlişkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2000, ss. 81 - 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Sirel Gölönü, “Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler ve Toplumsal Beklentiler”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, ss. 125-134, 2000, s. 125. 

Ahmet Hamdi Aydın, Türk Kamu Yönetimi Sistemi-Niteliği-Örgütü-Sorunları, Seçkin Yayıncılık, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2009, s. 186. 
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Yerel yönetimlerin varlık sebeplerini idari yönden açıklamaya çalıştığımız bu bölümde, merkeziyetçi zihniyetin sebep olduğu sakıncalı 


durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir 


534. 


Merkezden yönetim ilkesi alınan her kararın uygulanması aşamasında taşra ile merkezi yönetim arasında gerçekleşecek sürekli bir iletişimi zorunlu kılmakta ve bu durum ise kırtasiyecilik olarak adlandırılan gereksiz yazışmalara ve bu yazışmaların getirmiş olduğu maddi zorluklara katlanmayı gerektirmektedir. 

Merkeziyetçilik anlayışı ile yerelin ihtiyaçları gerçek anlamda tespit edilememektedir. 

Merkeziyetçilik uygulamaları sonucunda demokrasinin meydana getirilmesi oldukça zordur ve yerel demokrasi anlayışı işlevsiz bir hale gelmektedir. Böylece halk yönetimden uzaklaşmakta ve katılım olanakları ise sınırlandırılmış olmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin sunumu aşamasında kamu görevlileri hizmetin gereklerini yerine getirmek yerine merkezin emirlerini uygulamayı tercih edebilmektedirler. 

Her parlamento üyesi kendi seçim çevresine daha fazla hizmet götürmek isteyebilmektedir. Bu durum, ilk bakışta, kabul edilebilir bir çerçevede değerlendirilebilmesine rağmen, her parlamento üyesinin eşit nüfuza sahip olmadığı dikkate alındığı takdirde, bazı seçim çevreleri diğerlerine göre daha az gelişme gösterebilmekte veya diğerlerinin elde etmiş olduğu imkânlardan yoksun kalmaktadırlar. Böyle bir durumun varlığında ülke genelinde adaletli bir dağılımın yapılması önemli oranda zorlaşmaktadır. 
Merkeziyetçilik anlayışı kamu hizmetlerinde gecikmelere ve sunulan hizmetlerin Ooyerel ihtiyaçlara Ouygun olmamasına o sebep olabilmektedir. 

Merkeziyetçilik anlayışı memura söz hakkı tanımadığı için memurlar standartlaşmakta ve yalnızca emirleri yerine getiren bireyler haline gelmektedirler. 

Merkeziyetçiliğin yoğun yaşandığı ülkelerde merkezi yönetim taşranın her işi ile doğrudan ilgilendiği için kendi öz görevlerine gerektiği gibi zaman ayıramamaktadır. 


54 Ahmet Hamdi Aydın, Türk Kamu Yönetimi Sistemi...s. 189; A.Şeref Gözübüyük, 
Türkiye'nin Yönetim Yapısı, 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 95-96. 
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Toplumsal Nedenler 


Kamu yönetimi sisteminin temel varlık sebebi toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Merkezi veya yerel nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın her kamu kurumunun hedefinde toplumsal bir ihtiyacı karşılamak amacı yer almaktadırö?. 


Toplumsal açıdan değişimin izleri insan ve çevre arasındaki uyumun yapılanması veya bozulması aşamalarında takip edilebilmektedir. Bu değişim tarım devrimi ve sanayi devrimi ile köklü biçimde yaşanmıştır. Tarım devrimi sonucunda insan yerleşik bir hayata geçmiş ve böylece ilk kırsal yerleşim alanlarının temellerini oluşturan köyler ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde köyler Sümer, Yunan ve Roma Kentleri örneklerinde olduğu gibi kentsel bir çerçeveye kavuşmuştur. Günümüz anlamındaki kent yerleşmeleri ise sanayi devriminden sonra olmuştur”, Kent hizmetlerinin nasıl ve hangi kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi gerektiği konusu kentleşme olgusunun da hız kazanması ile birlikte önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü kentlerde yaşayan insanların ihtiyaçları sabit değil, ortaya çıkan gelişmeler karşısında günden güne değişiklik gösteren hareketli bir yaşantının parçasıdır. 
Bu sebepten dolayı yönetim birimlerinin hem yönetim sistemlerinde hem de anlayışlarında süreklilik taşıyan değişim(ler)in yaşanması mutlak bir 


zorunluluğu beraberinde getirmektediri”. 


Toplumsal nedenler başlığı altında yerel yönetimlere vurgu yapılmasındaki sebep yerel yönetimlerin halka en yakın kurumlar oldukları öngörüsü ve halkın günlük ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanması durumudur. Bu da halkın günlük yaşantısını doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda yerel yönetimler halka daha ucuz, kaliteli ve hızlı hizmet sunmanın yollarını aramak için kurgulanmış hizmet birimleridirler. İlk üretici yerel yönetimler ve ilk tüketici yerel halk anlayışı kapsamında halkın memnuniyeti birinci sırada yer almaktadır. Halk ise birinci dereceden hizmete kavuşabildiği ölçüde en üst seviyede doyuma 


55 Ahmet Ferda Çakmak ve Sacide Kilci, “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve 
Önemi”, KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:11 Sayı: 4, 2011, ss. 219-270, s. 219- 
220. 

59 Taşkın Deniz, “Kentleşme, Yerel Gündem 21 Ve Kent Konseyleri”, Turkish Studies, 
Volume: 8, Issue: 12, Fall 2013, pp. 391-402,p. 392. 

537 Özcan Sezer ve Tarık Vural, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve 
Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı”, Maliye Dergisi, Sayı: 159, Temmuz-Aralık 2010, ss. 203-219, s. 214. 
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ulaşabilmektedir”*, Kamu hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi toplumsal çıkarlar açısından daha akılcı bir durumu ortaya çıkartmaktadır. Bu kapsamda merkezi yönetime ait olan birçok yetkinin ve hizmet alanının desentralizasyon ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlere devrilmesi önemli bir gündem maddesini oluşturmaktadır”. 


Buraya kadar anlatılanların dışında ülkede yaşayan insanların kültürleri, eğitim durumları, sosyal ve siyasal eğilimleri, devlete ve özellikle merkeziyetçi yönetim uygulamalarına karşı bakış açıları yerel yönetimlerin varlık kazanması için önemli maddeleri oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, devlet yönetiminde ve toplumsal yaşantıda demokratik ve eşitlikçi bir eğilim sergilenmesi yerel yönetimlerin gelişme gösterebilmesi için önem 


taşımaktadır” ”. 


Yerel yönetimlerin toplumsal varlık sebeplerine demokrasi açısından yaklaşmak omümkündür. Demokrasi yerel özgürlüklerin (garantisi konumundadır. Yerel özgürlükler ise bireysel özgürlüklerin peşinden gelen bir niteliğe sahiptir. Diğer açıdan değerlendirmek gerekirse yerel özgürlükler bireysel özgürlüklerin koruyucusu sayılmaktadırlar. Çünkü yerel yönetimler yerel halkın kendi kaderlerini tayin edebilmeleri için etkin bir araç konumundadırlar. Yerel yönetimlerin bireyden başlayarak topluma yayılan yararları, toplumsal gelişimin sağlanabilmesi için oldukça fazla önem 


taşımaktadır”. 


Yerel yönetimlerin, bu noktaya kadar anlatılan, varlık sebepleri içerisinde üç tane önemli başlık bulunmaktadır. Bu sebeplerin siyasi, idari ve toplumsal başlıklar altında incelenmelerine rağmen, genel olarak ve toparlayıcı nitelikte olması amacıyla tekrardan vurgulanmalarında fayda vardır”*: 


e Yerel yönetim olgusu insanların en doğal hakkı olan “tercih hakkı”nı kullanmaları için olanak sağlamaktadır. 

»e Yerel nitelikli kamu sunumlarının gerçekleştirilmesi aşamasında, sunumun niteliklerinden kaynaklanan ve merkezi yönetim ile yerelin ortak çalışması gerekliliğini zorunluluk haline getiren sebeplerin varlığı, yerel yönetimlerin varlığını da zorunlu hale getirmektedir. 


» 


8 Fulya Akyıldız, “Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti: Uşak Belediyesi Örneği”, 
Journal of Yasar University, Cilt: 26, Sayı: 7, 2012, ss. 4415-4436, s. 4421. 
Özcan Sezer ve Tarık Vural, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda..., s. 213. 
Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye..., s. 46. 
Kemal Görmez, “Mahalli İdarelerin Siyasal Temelleri”,..., s. 22. 
52 Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler Teori-Uygulama-Maliye,..., s. 41 


Bİ 


539 
540 
541 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 189 


e Yerel yönetimler demokratik değerleri yücelterek siyasal katılımı arttırmaktadırlar. Bununla birlikte, yerel yönetimler, eşitlik ilkesini, yerel düzeyde uygulamaya geçirebilen yönetsel birimlerdir. (Bu söylemin, en azından, teorik ana kurgusu bu yöndedir.) 


YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM 


Yönetim, belirli bir hedefe ulaşmak ve bir amacı gerçekleştirmek için ortak faaliyetler içerisine giren en az iki kişinin eylemlerinin yönlendirilmesi işlemidir. . Yönetim, insanları bulundukları konumdan daha ileriye gidebilmeleri için teşvik etme sanatı olarak da tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda insanların örgütlenmesini sağlamak ve bu sayede ortaya çıkan potansiyel gücü toplumun yararına kullanarak yok olmasını engellemek yönetimin işlevidir. Yönetim bu işlevini yerine getirebilmek için “planlama”, “örgütleme”, “yöneltme (motivasyon)”, “eşgüdüm (koordinasyon)” ve “denetim” olmak üzere beş temel unsurdan destek almaktadır”. Bu unsurlar yönetme eyleminin işlevsel bir hale gelmesi için kullanılmaktadırlar. Her unsurun ise mutlak bir biçimde yönetim içerisinde bir fonksiyonu bulunmaktadır”. 


Denetim Kavramı 


Denetim kavramı ile yönetim olgusunu birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Bir diğer ifade ile denetim ve yönetim ikilisi birbirlerine görünmeyen iplerle bağlıdırlar. Denetim kavramı yönetim sürecini bütünleyen bir değere sahiptir. Denetim sayesinde yönetim sürecinin işleyen ve aksayan süreçlerinin tamamı ortaya çıkarılabilmektedir””. 


Denetim bir kontrol mekanizması olarak da düşünülebilmektedir. Denetim işlevsel bir mekanizma olarak yönetsel bir birimin veya örgütlenmenin önceden planlanan hedeflerini gerçekleştirip ogerçekleştiremediğini, hangi sınırlar içerisinde kaldığını, varması gereken hedefe hangi ölçüde yaklaşabildiğini, bu amaç kapsamında hangi aşamalarda sorun(lar) ile karşılaştığını ve yapılması 


gereken işlemlerin eksik ve fazla yönlerini kontrol etmektedir”©, 


53 Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, ..., s. 17-18. 

Nuri Tortop vd., Yönetim Bilimi,...,s. 1L1. 

Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, 1. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 1999, s. 46-48. 

546 Ali Öztekin, Yönetim Bilimi,..., s. 218. 
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Denetim, sosyal bilimlerin değişik alanları açısından değerlendirildiğinde farklı tanımlamalarla açıklanabilmektedir. Bu tanımlamalardan bazıları şunlardır”: 


»e Denetim, iki unsur arasında yapılan karşılaştırma ve değerlendirme sonucunda karar ve hüküm verme faaliyetidir. 

e Denetim, yapılan işlerin önceden planlandığı şekliyle yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, uygunluk derecesinin saptanması ve uygulamadaki hataların belirlenmesidir. 

»e Denetim, doğru yapılması gereken ile doğru yapılmayan arasında gerçekleştirilen bir karşılaştırmadır. 


Nihai aşamada ise denetimin genel bir tanımı şu şekilde yapılabilmektedir: 


Denetim, gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarının önceden planlanan değerlere göre uygun olmasını sağlamak amacıyla ölçekler oluşturulması, işlemler sonucunda elde edilen değerlerin bu ölçekler ile karşılaştırılması ve işlemlerin uygulanması aşamasında ölçeklerden hangi oranda uzaklaşıldığının tespit edilmesi faaliyetidiri. 


Bir yönetici denetim sayesinde hedef noktasına varıp varmadığını tespit etmekte ve eğer belirlenen hedeften uzaklaşılmış ise hangi aşamalarda hata yaptığını belirleyebilmektedir. Bunun için de denetimin üç temel koşulu bulunmaktadır. Birinci koşul denetimin gerçekleştirilebilmesi için önceden belirlenmiş ilkelerin, kuralların ve ölçütlerin varlığı ile ilgilidir. Varlığı zorunlu olan bu unsurların yokluğunda denetimin neye veya hangi ölçüye göre gerçekleştirileceği konusu belirsizlik taşımaktadır. İkinci koşul önceden belirlenen planlara uygun biçimde yönetim faaliyetinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yönetim eyleminin gerçekleşmemiş olması durumunda ortaya herhangi (olumlu veya olumsuz) bir sonuç çıkmayacağından dolayı neyin veya hangi nesnenin denetleneceği sorusu gündeme gelmektedir. Üçüncü ve son koşul ise belirlenen ilke, kural ve ölçütlere göre gerçekleştirilen yönetim eyleminin denetlenebilmesi için bir denetim organına ve görevlilere ihtiyaç duyulmasıdır””. 


57 Cevdet Atay, Devlet Yönetimi ve Denetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1999, 
s.20. 

58 Recep Sanal, Türkiye'de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye ve 
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2002, s. 4. 

59 Nuri Tortop vd., Yönetim Bilimi,..., s. 111-112. 
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Denetim (kamu veya özel sektörde) örgütün daha etkili ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak için gerekli olan eylemlerin yapılmasının şartlarını hazırlayan bir araç niteliğinde olup başlı başına bir amaç değildir. 
Denetim, kamu görevlilerinin davranışları üzerinde düzeltici etkisi ile önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayede denetim, meydana gelebilecek olası bir 


hatanın önüne geçilmesine imkân tanımaktadır”, 


Denetimin üzerinde yoğunlaştığı temel amaç idari faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu ve yapılan işlemin durum, yer ve zaman gereklerine uygun olup olmadığını tespit etmektir. Aynı zamanda işlemin kabul edilebilir bir zaman 


çerçevesinde en az maliyetle ve tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır”. 


Denetim, bilinen en kısa amacıyla, yönetimin durumunu analiz etmek için gerçekleştirilmektedir. Genel anlamda denetim olgusunun üç başlık altında toplanması gerekirse kısaca şu sonuç ortaya çıkmaktadır: İdari kurumların gerçekleştirdiği denetime “idari denetim”, yasama organının gerçekleştirdiği denetime “yasama denetimi” ve yargı organlarının gerçekleştirdiği denetime ise “yargı denetimi” adı verilmektedir”. İdari denetim ile hukuksal bir anlaşmazlık çözüme kavuşturulamamaktadır. İdari denetimin bu gibi bir yeterliliği bulunmamaktadır. İdari denetim daha basit bir süreci tasvir etmektedir. Bu bağlamda idari denetim, yönetim tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uyun olup olmadığı yönünde yürütülen bir süreçtir. Bu sebepten dolayı yönetim tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyet denetim kavramının işlevselliği ve niteliksel değeri sayesinde hukuksal bir anlama kavuşmaktadır”. 


Üniter Devlet İçinde Yerel Yönetimlerin Denetlenmesinin Sebepleri 


Türkiye'de Batı tarzı yerel yönetim uygulamasının tarihi çok eski zamanlara rastlamamaktadır. Batı'da ilk yerel yönetimlere 10. Yüzyıl'da rastlanmış olmasına rağmen, Türkiye'de 19. Yüzyıl'a kadar günümüz anlayışındaki yerel yönetim birimleri bulunmamaktaydı. 19. Yüzyıl'a kadar Osmanlı toplumu çeşitli yapılanmalar kapsamında yerel ve ortak ihtiyaçlarını gidermekteydiler. Türkiye'de yerel yönetimler Batı örneğinde olduğu gibi toplumdan gelen talepler doğrultusunda değil, merkezi yönetimin isteği ve 


559 Recep Sanal, Türkiye'de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu... s. 4. 


551 Acar Örnek, Kamu Yönetimi, Meram Yayın Dağıtım, İstanbul, 1998, s. 235-236. 
52 A.Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 
2. Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001, s. 929. 


553 Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman,..., s. 75. 
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biraz da halka ihsan etmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması ile birlikte başlayan yoğun reform hareketleri sonucunda varlık kazanan yerel yönetim düşüncesi merkeziyetçi bir anlayış kapsamında kurgulanmıştır. Bu kurgu Cumhuriyet döneminde bozulmamış ve üniter bir devletin vazgeçilemez parçası olduğu şekli ile yorumlanmıştır”. 


1982 Anayasası'nın 123. Maddesi'ne göre Türkiye'de idare bir bütündür. 
Bu hüküm Anayasa'nın 123. Maddesi”nde şu şekli ile yer almaktadır: “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 
Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 


kurulur,”555 


Türk kamu yönetimi sistemi incelendiği takdirde idarenin merkezi yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki temel bölüme ayrıldığı görülecektir. 
Bu iki bölümde kendi içerisinde farklı unsurlara bölümlenmektedir. Ancak bu bölümlenmenin üniter devlet yapılanması içerisinde yalnızca tek bir hedefi vardır. Bu hedef kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Bu sebepten dolayı idarenin bütün unsurları ile birlikte bir bütün halinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. İdare ilk aşamada parçalanmış bir yapı görünümü sergilemesine rağmen, idarenin bütünlüğü ilkesi ile bir araya getirilmekte ve kaynaştırılmaktadır”©, Konunun, taşımış olduğu öneme vurgu yapmak amacıyla, biraz daha ayrıntılandırılması gerekmektedir. 


Kamu yönetimi olarak adlandırılan sistemsel bütünlük, üniter yapının en bilinen anlamı özelinde, merkezden yönetim ve yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımlama kendi iç dinamiklerinin yönetim sürecine yansıtılmasının sağlanması amacıyla tekrardan bölünmeye uğramaktadır. Bu bağlamda merkezi yönetimin mutlak emri altına başkent ve taşra teşkilatı verilmektedir. Başkent teşkilatı bakanlıklar çerçevesinde yapılanmasını sürdürürken, taşra teşkilatı ise ilk önce illere ve ardından ilçelere ayrımlanarak bütünlük kazanmaktadır. Yönetim düzeneği özelinde var olan bu farklılaşma ve ayrımlaşma idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde birleştirilmektedir”””. 


54 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 150-151. 


59 1982 Anayasası, <https://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim 
Tarihi: 15.05.2018). 

556 Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, 5. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 
25. 

557 Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri I (İdare), Mimoza Yayınları, Konya, 2005, s. 
25; Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Düzeltilmiş ve Güncelleştirilmiş Dokuzuncu Baskı, Bursa, 2010, s. 106. 
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Üniter devlet düzeneği içerisinde tek bir egemen kuvvet vardır. Bu egemen kuvvet, bir diğer anlamlandırma ile devlet olarak da ifade edilebilmektedir. Devlet ifadesini daha özel bir anlatım çerçevesinde merkezi yönetim şeklinde de anlamlandırmak mümkündür. Dolayısıyla üniter sistem içerisinde egemenlik haklarını devletin (veya merkezi yönetimin) kendisi kullanmaktadır. Bu yapı içerisinde merkezi yönetimin sahip olduğu yetkiler birbirlerinden farklı, ancak amaçları aynı olan kamu tüzel kişileri tarafından kullanılmaktadır. Ancak söz konusu yapılan bu kamu tüzel kişiliklerinin tek bir vücut şeklinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu gerekliliği uygulamaya yansıtan sistemin adına “idarenin bütünlüğü” denilmektedir”, 


İdarenin bütünlüğü, hiyerarşi ve idari vesayet olmak üzere iki hukuki araç vasıtasıyla sağlanmaktadır. Hiyerarşi tekillik içerisindeki bütünlüğü sağlamaktadır. Bir kamu tüzel kişinin işleyiş düzeni hiyerarşi ile sağlanmaktadır. İdari vesayet uygulamasında ise üst yönetim ile özerk ast yönetim (merkezi yönetim ile yerel yönetimler) arasındaki iletişim, kaynaşma ve bütünlük sağlanmaktadır”. 


Devletin yerine getirdiği kamu sunumları merkezi yönetimin hiyerarşisi içerisinde yer alan unsurlar tarafından yerine getirildiği gibi, yerel yönetim birimleri tarafından da kamu sunumlarının yapıldığı görülmektedir. Bu noktadaki dikkat çeken ayrım yerel yönetimlerin faaliyetlerinin seçilmiş yöneticiler tarafından kararlaştırılmasıdır. Bununla birlikte, seçilmiş yerel yöneticiler mutlak biçimde denetimsiz bırakıl(a)mamaktadırlar. Bu yöneticilerin kamu sunumu yapmaları için kendilerine teslim edilen vergilerin olması gereken verimlilikte, dürüstlükte ve adaletli biçimde kullanmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu gereklilik idarenin aslında bir bütün 


olmasından kaynaklanmaktadır”“©, 


Toparlayıcı bir sonuç kapsamında üniter devlet yapılanması içerisinde yerel yönetimlerin denetlenmesinin üç temel sebebinin bulunduğu ifade edilebilmektedir. . Bu Oo sebepler (o maddeler (o halinde şu o şekilde sıralanabilmektedir”©!; 


e Milli birliğin ve bütünlüğün korunması, 


58 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, ..., s. 106. 

59 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, ..., 8. 107. 

59 Belediyelerimize Rehber,..., s. 58-59. 

51 Abdurrahman Taraktaş, “Yerel Yönetimlerin Denetimi”, Yerel Yönetimler, Birinci Baskı, 
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2928, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1885, Eskişehir, 2013, ss. 94-110, s. 97. 
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e İdarenin bir bütün halinde kalarak kamu yararını sağlayabilmesinin sürdürülmesi, 
»e Yerel halkın (vatandaşların) haklarının korunmasıdır. 


Milli Birliğin ve Bütünlüğün Korunması 


Yerel yönetimler yerinden yönetim ilkesine göre özerklik hakkına sahiptirler. Ancak bu özerklik hakkı, üniter devlet yapılanması içerisinde yerel yönetimleri kendi başlarına bağımsız bir biçimde serbest bırakmamaktadır. Bu özerkliğin belirli sınırları mevcuttur. Bu sınırlar devletin temel amaçlarını gerçekleştirmek ile çerçevelenmiş durumdadır. Bir başka ifade ile yerel yönetim kendisine tüzel kişilik ve varlık kazandıran devletin temel amaçları ve kuralları dışına çıkamamaktadır”*. 


Üniter devlet yasama, yargı ve yürütme güçlerinin tekliği üzerine kurgulanmış bir devlet türüdür. Dolayısıyla yasama organının tek olması yerel yönetimlerin kullanımında olan yetkilerin gerçek sahibinin kendilerinin olmadığı anlamına gelmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiği takdirde yerel yönetimlerin yasama organından çıkan kanun ile kurulmakta oldukları sonucuna varılabilmektedir. Benzer biçimde yerel yönetimler yasama organından çıkan diğer kanunlar kapsamında faaliyet göstermekte ve kendileri için kanun yapma yetkileri bulunmamaktadır. Bu noktada önem taşıyan ve dikkat edilmesi gereken nokta, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi aşamasında idarenin bütünlüğüne ve aynı 


zamanda da yerel yönetimlerin özerkliğine zarar verilmemesidir”©3. 


Milli birliğin ve bütünlüğün korunması ilkesi, devlet sınırları içerisinde yer alan yönetsel birimlerin ve belirli sayıdaki bir topluluğun herhangi bir sebep ile ülkeden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerine izin verilmemesi üzerine kurgulanmıştır. Şöyle ki, bu ilkenin hükmüne göre, ülkenin herhangi bir coğrafi bölümü ülkeden ayrılmak talebinde bulunamamaktadır. Çünkü idarenin bütünlüğü ilkesinde olduğu gibi devlet toprak bütünlüğüne sahiptir. 
Devletin toprak üzerinde “il” ve “ilçe” gibi bölümlere ayrılması yalnızca basit idari bölümlenme anlamında değerlendirilmekte ve egemenlik bölünmesi söz konusu olmamaktadır”6”, 


52 Abdurrahman Taraktaş, “Yerel Yönetimlerin Denetimi”,..., s. 97. 
53 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 148. 
54 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 131. 
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İdarenin Bütünlüğünün Korunması 


Yerinden yönetimin dayanak noktaları anayasa ve kanundur. Yerel yönetim birimlerinin yetki alanları kanun ile tespit edilmektedir. Yerel yönetimler merkezi yönetimin hiyerarşisine dâhil değildirleri“©. Böyle bir durumda yerel yönetimleri bağımsız kuruluşlar olarak mı algılamak gerekmektedir? Bu soruya verilebilecek en kısa yanıt “Hayır” olacaktır. 


1982 Anayasası'nın 3. Maddesi'nin ilk fıkrasında, “Türkiye Devleti, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. ...” ifadesi yer almaktadır. Bu bütünlük idari açıdan 123. Madde'de, “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmü ile desteklenmiştir”©©, 13 Temmuz 
2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3. Maddesi'nin (a) fıkrasında 
ifade edilen ve belediyenin idari ve mali özerkliğe sahip bir tüzel kişisi olduğu yönündeki hüküm ile; 23 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 3. Maddesi”nin (a) fıkrasında ifade edilen büyükşehir belediyesinin idari ve mali özerkliğe sahip olduğu yönündeki hüküm ve hemen ardından belirtilen “kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren,”967 ifadesi bir bütün halinde düşünüldüğü takdirde yerel yönetimlerin özerkliğinin yalnızca kamusal sunum üretmek aşamasında geçerli olduğu sonucuna varılabilmektedir. 


Yerel nitelikteki kamu sunumlarını üretmek ile görevlendirilmiş yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile uyum içerisinde olması ve sunumlar açısından birliğin sağlanması önem taşımaktadır. Ancak yerel yönetimlerin niteliklerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı bu uyum ve birlik her zaman için sağlanamaz bir gerçekliğe sahiptir. Daha kolay bir ifade ile ülke genelinde olması gereken uyum ve birlik bozulabilecek niteliktedir. Çünkü yerel yönetimlere tanınan idari ve mali özerkliğin farklı şekillerde yorumlanması durumunda, yerel yönetimlerin faaliyetlerinde istenmeyen değişiklikler gözlemlenebilecektir. Bununla birlikte, özellikle gelişme gösterememiş bölgelerde yaşayan seçen ve seçilenin sahip olduğu değerler ile gelişmiş bölgelerdeki seçen ve seçilenin değerlerinin farklılık taşımasından dolayı 


56 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku,..., 5. 220. 


5“ 1982 Anayasası, <https://Www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim Tarihi: 16.05.2018). 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim oOTarihi: o 16.05.2018); 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi oOKanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf>, (Erişim Tarihi: 16.05.2018). 
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sunum kalitesinde değişkenlikler gözlemlenebilmektedir. Bu durum bir 


açıdan da bilinçli olmak veya olmamak ile yakından ilgilidir”©8, 


Yerel Halkın (Vatandaşların) Haklarının Korunması 


Devlet yönetiminde halk her zaman için önemli bir konumda olmuştur. 
Yönetim eyleminin işleyiş sürecinin uzlaşı ortamında gerçekleştirilebilmesi için devlet, halk ile ilişkilerine önem vermiştir“. 


Seçimle göreve gelen yerel yöneticilerin görevlerini kötüye kullanmaları olasılığına karşı bir tedbir olarak ve gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler sonucunda yerel halkın zarar görebileceği öngörüsü ile yerel yönetimlerin denetlenmeleri gerekmektedir”. Yerel yönetimlerin denetlenmesinin önemli bir gerekliliğini oluşturan diğer bir husus da etik dışı davranışların yerel yönetim birimlerinde daha kolay ve sıklıkla yaşandığı öngörüsüdür. 
Belediyeler, müdahil oldukları ihale ve imar izinlerinin verilmesi gibi durumlarda kural dışına çıkabilmekte ve hukuksuz eylemler sonucunda yerel halk zarar görebilmektedir”?! 


Kamu Sunumlarının Kalitesinin Belirli Bir Seviyede Tutulması 


Kamu sunumu üretilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kamu yararının sağlanmasıdır. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde kamu sunumu kamu yararı ile doğrudan bağlantılıdır. Kamu sunumu doğrudan devlet tarafından sunulabileceği gibi kendisinin yetkilendireceği özel veya tüzel kişilikler tarafından da sunulabilmektedir. Böyle bir durumda devletin görevi bitmiş sayılmamakta ve bu aşamadan sonra denetim faaliyetlerini yerine getirmesi gerekmektedir”. 


Kamu sunumunun “süreklilik”, “eşitlik” ve “etkinlik” olmak üzere üç temel ilkesi bulunmaktadır”. Kamu sunumlarının, bu üç temel esas üzerinde şekillendirilebilmesi amacıyla, gecikme, belirlenen hedef(ler) dışına çıkma, 


58 Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, 6. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 25. 

59 B.Zakir Avşar, Ombudsman İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, Birinci Baskı, Asil 
Yayın Dağıtım, Ankara, 2010, s. 129. 

Abdurrahman Taraktaş, “Yerel Yönetimlerin Denetimi”,..., s. 98. 

5! Konur Alp Demir, “Yerel Yönetim Etiği Açısından Yolsuzlukla Mücadelede Yerel Yönetim Ombudsmanı”, /. Kamu Etiği Kongresi Bildiri Kitabı (Kamu Etiği Seçilmiş Kongre Bildiriler Kitabı), 27-28 Mart 2013, 1. Basım, TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü), Ankara, 2014, s. 585-605, s. 597. 

Yusuf Şahin, Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Güncellenmiş 3. Baskı, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011, s. 304. 

Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 4. 
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kişisel çıkar elde etme arzusu ve toplum refahını önemsememe gibi olumsuz uygulama ve düşüncelerden arındırılmaları gerekmektedir”. 


Klasik kamu anlayışından modern kamu yönetimi algılayışına geçiş aşamasında özel sektörün temel değerleri devlete uyarlanmaya çalışılmıştır. 
Hesap verebilirlik, yenilikçilik, kaliteli ve verimli sunum üretme gibi ideal haline gelen ilkeler kamu yönetimini bir üst seviyeye çıkartabilecek unsurlar olarak görülmüştür”. 


Yerelleşme arzusunun hızlı bir biçimde yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte imkânları sınırlı olan belediyelerin kaliteli sunum üretememe olasılığı söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumun varlığında bazı belediyelerin üretmiş olduğu kamu sunumları belirlenen seviyenin altında kalmaktadır. 
Bütünsel anlamda, merkezi yönetimin sahip olduğu yetkilerin kamu sunumu üretilebilmesi için hesapsız biçimde yerel yönetimlere devredilmesi kaliteli sunum üretileceği anlamına gelmemektedir. Bu amaçla yetki ve görevlerin yanında bu sorumlulukların yerine getirilebilecek oranda gelir aktarımının da yapılması zorunluluk taşımaktadır. Ancak gereklilik ve zorunluluktan kaynaklanan sebeplerden dolayı yerel yönetimlerin, kendilerine aktarılan yetki, görev ve sorumlulukların, yerel özerkliğe (veya yerel özerklik ilkesine) zarar vermeyecek biçimde ve hangi amaç kapsamında kullanıldıklarını tespit edebilmek için merkezi yönetim tarafından denetlenmeleri önem taşımaktadır”, 


Yerel Mali Kaynakların Denetlenmesi 


Yerel yönetimler idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlardır””7. Mali özerklik yerel yönetimlerin (veya özerkliğe sahip kuruluşların) bir üst kuruma (veya merkezi yönetime) bağımlı olmadan görev yapabilmeleri için mal (bina, teçhizat, araç-gereç, makine vs.) ve gelir kaynaklarına sahip olabilmelerini ve bu kaynakları uygun ve nitelikli yerlerde özgürce (ancak kanunların kendilerine belirlediği sınırlar içerisinde) kullanabilmelerini ifade eden bir kavramdıri”8, Yerel yönetimlerin gelir kaynağına sahip olmadan yerel nitelik 


54 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 5-6. 

575 Fatma Neval Genç, “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 466, Mart, 
2010, s. 145-159, s. 149. 

576 Özcan Sezer ve Tarık Vural, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda..., 5. 212-217-218. 

577 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 20.05.2018). 

58 Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, “Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik: Türkiye ve OECD 
Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 21, Haziran 2009, ss.259-287, s. 263. 
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taşıyan kamusal sunumları üretmelerini beklemek kavramsal ve eylemsel bir hataya sebep olmaktadır. Yerel yönetimlerin mali özerkliğe sahip olduklarını ifade edebilmek için kendi coğrafi sınırları içerisinde vergilendirme, maddi kaynakları kullanabilme, bütçe oluşturma ve gerekli görüldüğü yerde ve 


zamanda borç alabilme yetkileri ile donatılmış olmaları gerekmektedir”. 


Yerel Seviyedeki Yolsuzlukların Önüne Geçilebilmesi 


Yerel yönetimlerin faaliyetleri dikkatli bir biçimde takip edildiği takdirde yolsuzluk olaylarının yaşandığı gözlemlenebilecektir. Etik dışı bir uygulama olarak kabul gören yolsuzluk yerel bir alanda yaşanmasına rağmen, ülke ekonomisine bütüncül anlamda zarar vermektedir. Bu zararlardan en önemlisi sosyal adaletin sağlanamamasıdır. Aynı zamanda denetim yapmakla görevli olan merkezi yönetime güven azalmakta ve yerel yönetimlere karşı içsel bir tepki doğmaktadır” 


Yolsuzluk eylemleri karşısında toplumsal dengesi bozulan halkın, insan hakları ve demokrasi alanında mağdur olduğu bilinmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin aşındırılması sonucunda ülkenin hukuk sistemi zarar görmekte ve hukuka olan güven azalmaktadır. Toplumun unsurlarını oluşturan bireylerin ahlaki yönden bozulmaya başlaması, ilerleyen süreç içerisinde toplumun geneline yayılmakta ve milli refahın ve huzurun temin edilebilmesi zorlaşmaktadır“! 


Kamu yönetiminde yolsuzluk ile mücadelede en etkili yöntem denetimdir. Bunu sağlamak için de etkili bir denetim sisteminin varlığı zorunludur“. Böyle bir sistemin kamu yönetiminde şeffaflığı temin edebilecek, halkı yönetime dâhil edebilecek ve kamunun kıt kaynaklarının 


tasarruflu bir biçimde kullanılabilmesine aracılık yapabilecek nitelikte olması 


gerekmektedir”. 


59 Abdullah Çelik, “Yerel Özerklik Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Genel Bir 
Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 2013, ss. 17-28, s. 22. 

59 Konur Alp Demir, “Yerel Yönetim Etiği Açısından..., s. 586. 

58 Mehmet Akif Çukurçayır, Mehmet Akif Özer ve Kasım Turgut, “Yerel Yönetimlerde 

Yolsuzlukla Mücadelede Yönetişim İlke Ve Uygulamaları”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 86, 

Temmuz - Eylül 2012, ss. 1-25, s.2. 

Konur Alp Demir, “Yerel Yönetim Etiği Açısından..., s. 594. 

53 Mehmet Akif Çukurçayır, Mehmet Akif Özer ve Kasım Turgut, “Yerel Yönetimlerde 
Yolsuzlukla..., s. 11. 
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Devlet Otoritesinin Ülkenin Tamamında Tesis Edilmesi 


Otorite kavramı, kelime anlamı itibarıyla, siyasi bir iktidarın eylemleri üzerine odaklanmaktadır. Kavramın bu açıdan değerlendirilmesi durumunda siyasi iktidarın ülkenin genelinde tartışmasız söz sahibi olduğu ve emir ve yasaklarının ülkenin her yerinde geçerlilik kazandığı sonucu ortaya çıkmaktadır”8”, 


Devlet olarak adlandırılan tüzel varlık ülke genelinde düzeni sağlamak, vatandaşlar ve kurumlar arasında adaleti dağıtmak ve vatandaşlar ile devlet topraklarını korumak için vardır. Devlet egemenliğinin hüküm sürdüğü sınırlar içerisinde yaşayan her bireyin devletin otoritesinden memnun kalması gerektiğini öne sürmek çok iddialı bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. 
Zaten her bireyin böyle bir memnuniyetinin olduğunu var saymak 


gerçekçilikten uzaklaşmak anlamına gelmektedir*. 


Yerel Halkın Kayırmacılığa Karşı Korunması 


Yönetimin kontrol dışına çıkması ve genel işleyiş düzeninin bozulması devletin fonksiyonlarında değişkenliğe, memurların görevlerini olması gereken nitelikte yapmamasına, menfaat temin etmek arzusu ile hareket edilmesine, adam kayırmacılığa, siyasal değerlerin yönetimin teknik işlevlerinin önüne geçmesine ve yolsuzluğa sebep olmaktadır. Adam kayırmacılık yönetimin bozulmaya başladığının en önemli göstergelerinden birisidir. Adam kayırmacılık yönetimin teknik işlevinin göz ardı edilerek akraba, tanıdık, yakınlık ve samimilik ilişkilerinin liyakat değerlerinin önüne geçirtilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır”*©, 


Yerel seviyede etkili olabilen çıkar grupları ve nüfuzlu kişiler merkezi yönetim tarafından tarafsız biçimde üretilme olanağı bulunan sunumları yerel alanda yönlendirebilme imkânına sahiptirler. Basit bir ifade ile yerel yönetimler yerel baskılara karşı dirençsiz durumdadırlar. Merkezi yönetim tarafından üretilen kamu sunumları için karar verme yetkisinin yerele devredilmesi kayırmacılık, rüşvet ve yolsuzluk gibi birtakım olumsuzluklara sebebiyet verebilecektir. Bu durum, aynı zamanda, kamu sunumlarının hem 


pahalı hem de kalitesiz üretilmesine yol açabilecektir”. 


54 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 24. Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2010, s. 56. 

55 Mümtaz'er Türköne, Siyaset,..., 8. 50. 

9 Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifte..., s. 358-359. 

57 Ertuğrul Acartürk ve Hüseyin Özgür, “Teoride ve Türkiye'de Desantralizasyon”, Kamu 
Yönetimi, (Editörler: Abdullah Yılmaz ve Mustafa Ökmen), Gazi Kitapevi, Ankara, ss. 143- 182,s. 157-158. 
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İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ, İDARİ VESAYET VE 
HİYERARŞİ KAVRAMLARI 


Kamu yönetimi, üniter devlet özelinde, kendi varlığını sağlayabilmesi ve görevlerini yerine getirebilmesi için iki ana unsurdan meydana gelmektedir. 
Bu unsurlardan birincisi merkezden veya odak noktasından yönetim ve ikincisi ise yerinden yönetimdir. Bu iki ana unsur kendilerine âit birtakım özellikler ile donatılmışlardır. Her ne kadar iki unsur da kendi sınırları içerisinde kalarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorunda olsalar da aslında bölünmeyen bir bütünün sanal olarak parçalanmış dilimlerini oluşturmaktadırlar. Bu sanal parçalanmışlık ise idarenin bütünlüğü ilkesi ile bütünleştirilmektedir”“#. 


Konunun toparlaması ve tekrardan güncellemesi gerekirse, kamu yönetimi sisteminin içerisinde idarenin bütünlüğünün sağlanabilmesi için kurgulanmış ve hiyerarşi ve idari vesayet olarak adlandırılan iki önemli hukuki aracın bulunduğu ifade edilebilmektedir”. Bu iki kavram aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. 


Hiyerarşik Denetim 


Bir kamu kuruluşunun kendi kendisini denetlemesine “iç denetim” adı verilmektedir. İç denetimin en belirgin örneği “hiyerarşik denetim”dir. Bir kamu kuruluşunun içerisinde görev yapan memurların arasında, yerine getirdikleri görevleri açısından, alt (ast) ve üst ilişkisi vardır. Kamu kurumlarında hiyerarşik bir düzen, kademelenme veya başka bir ifade ile alt- üst ilişkisi bulunmaktadır. Kamu kuruluşunda memurların görevlerini yerine getirirken alt ve üst biçiminde sıralanmalarına “hiyerarşi” denilmektedir. 
Bunun yanında, üst makamda bulunan bir memurun alt konumunda olan bir memuru denetlemesi “hiyerarşik denetim” olarak ifade edilmektedir. 
Merkezden yönetim ilkesi hiyerarşik denetimi zorunlu kılmaktadır. Hiyerarşi ilişkisi dâhilinde üst alta emir verebilmekte ve onu, gerçekleştirdiği işlemler çerçevesinde, yönlendirebilmektedir. Alt ise görevini yerine getirirken kanunları kendi anlayışına göre uygulayamamaktadır. Alt konumunda bulunan kamu görevlisi kanunları hiyerarşik üstünün yönlendirmesi dâhilinde onun anlayışı ve yorumlayışı doğrultusunda uygulamak ile yükümlüdür. Bu 


58 Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı,...,s. 25; Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 
Düzeltilmiş ve Güncelleştirilmiş Dokuzuncu Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, s. 106. 

59 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri,..., s. 107. 
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noktada üst konumda bulunan memurun kanunları yorumlayış biçimi ve 


anlayışı alt konumda bulunan memuru bağlayıcı niteliktedir”, 


İdari Vesayet Denetimi 


İdari vesayet kavramı 1982 Anayasası'nın “İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği” başlığı altında ve 123. Maddesi'nde yer almaktadır. İdari vesayet kavramı sistemsel bir bütünlüğü çağrıştırmaktadır. Bu sistemsel bütünlük idareninin varlık sahasını oluşturan kendi bütünlüğü özelinde sistemleşmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde idari vesayet, idareninin bütünlüğünü sağlayan işlemsel bir yönlendirmedir. Bu yönlendirme idarenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin tek vücut ölçüsünde 


hareket etmesini sağlamak amacıyla kurgulanmıştır”. 


1982 Anayasası'nın 127. Maddesi”nin “Mahalli İdareler” başlığı altında 
mahalli idarelerin tanımı yapılmakta ve mahalli idareler il, belediye ve köy olmak üzere üç unsur halinde ifade edilmektedir”. Aynı maddenin 5. 
Fıkrasında merkezi yönetimin, yerel nitelikli sunumların idarenin bütünlüğü ilkesine uygun olacak şekilde yürütülmesi, gerçekleştirilen kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplumun genel yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gerektiği şekilde karşılanması amacıyla ve kanunların izin verdiği ölçüler çerçevesinde yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu ifade edilmektedir”. Sonuç itibarıyla idari vesayet olarak adlandırılan uygulamaya yönelik düşünsel bütünlük yerel yönetimlerin devlet içerisinde farklı bir konumda durmadığını anlatmaya yaramaktadır. Yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile arasında olması gereken hukuki iletişim süreci idari vesayet sistemi ile tamamlanmaktadır. Böylece ülke yönetiminde tek vücutluk sağlanmaktadır”, 


Yerel yönetimler, kendilerine çizilen coğrafi sınırlar içerisinde idari ve mali özerkliklerini kullanarak hareket eden tüzel kişilikleridirler. Merkezi 


599 A.Şeref Gözübüyük, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, s. 321-322; A.Şeref Gözübüyük ve 


Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, s. 930. 

Hikmet Kavruk ve Hasan Yaylı, “2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete 

İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi Ve Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:3, 2008, ss. 1-31, s. 4. 

Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi Düşünceler/Yapılar/Fonksiyonlar/Politikalar, Okutman 

Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 154-155. 

53 1982 Anayasası, <https://Www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim 
Tarihi: 20.10.2018). 

54 Metin Günday, İdare Hukuku,..., 5.84. 
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yönetim, yerel yönetim birimlerinin hiyerarşik anlamda amiri konumunda bulunmamaktadır. Böyle bir sonucun ortaya çıkardığı gerekçeler özelinde yerel yönetim birimleri olduğundan farklı bir konuma evrimleşmiş gibi algılanabilmektedir. Örneğin, yerel yönetim birimleri (merkezi yönetime rağmen) kesin bir yargıya varma, varılan yargıları uygulama ve üstlenilen sorumlulukları yerine getirme aşamasında gerçek anlamda bağımsız yapılanmalar olarak değerlendirilebilmektedir. Bu durum üniter sistem içerisinde uyumsuzluk, anlaşmazlık ve tezat şeklinde yorumlanabilmektedir. 
Söz konusu bu tezatlık durumunun herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden çözüme kavuşturulması veya orta bir yolun bulunması gerekmektedir. o Bu bağlamda üniter devlet sınırları içerisinde idari yapılanmanın bütünlüğünün sağlanabilmesi için merkezden yönetim organları yerinden yönetim birimlerini idari vesayet yöntemi ile denetlemektedir. İdari vesayet ilkesi, bu açıdan değerlendirilecek olunursa, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bütünlüğü sağlayan hukuki bir araç niteliğindedir”. İdari vesayet, merkez ile yerel olan arasında bir iletişim kanalı oluşturmakla birlikte, yerel yönetimlerin aldıkları kararlar ve gerçekleştirmiş oldukları işlemler üzerinden devletin birliğini ve kamu sunumlarının bütünlüğünü bozmalarının önüne geçilebilmesi için öngörülmüş bir savunma ve koruma mekanizmasıdır”, 


Bu noktada, önem taşıyan bir unsurun açıklığa kavuşturulması, ilerleyen bölümlerde ortaya çıkabilecek olası soruları çözüme kavuşturabilecektir. 


İdari vesayet tamlamasında geçen “vesayet” kelimesi ile Medeni Hukuk özelinde somutlaşmış “vesayet” terimi eş anlamlı olarak kullanılmamaktadır. 
Çünkü ortaya çıkardıkları sonuç farklıdır. Vesayet, kendisini temsil edebilme yeterliliği bulunmayan insanların haklarını koruma altına alabilmek için geliştirilmiş bir savunma mekanizması veya güvenlik halkasıdır. Bu güvenlik sistemi yargı yolu ile devreye girmektedir. Kendi haklarını savunma yeterliliği olmayan bireylere yargı kararı ile vasi adı altında temsilci atanmakta ve bu temsilci sorumluluğu altındaki kısıtlı bireyin savunuculuğu görevini üstlenmektedir. Vesayet kelimesi, sahip olduğu yıpratıcı anlamından dolayı, Fransız idare hukuku öğretisinde değer kaybına uğramıştır. Bunun sonucunda 
1946 ve 1958 tarihli Fransız Anayasaları'nın 88. ve 72. Maddelerinde vesayet 
kelimesi “idari denetim” anlamlandırması ile yer almıştır. Yerel yönetimler 


5 Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 2006, s.129-130. 
59 Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri I, Mimoza Yayınları, Konya, 2005, s.29. 
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üzerinde gerçekleştirilecek vesayet denetiminin, Medeni Hukuk özelinde geçen şekli ile yorumlanması konu dışına çıkılmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu anlam yerel yönetimleri öz kontrolden yoksun birimler olarak tanıtmakta ve kamu sunumu yapmaktan aciz oldukları şeklinde yıpratıcı bir konuma geriletmektedir. Böylece yerel olma ruhu, bu noktada, zarar görmektedir. Bu deyim yerel yönetimlerin ana kurgusu açısından uygun 
olmayan bir ifade türüdür. Buna rağmen idari vesayet ifadesi 1982 
Anayasası'nın 127. Maddesi'nin 5. Fıkrası'nda yer almıştır”. Yerel yönetimler açısından değerlendirmek gerekirse bu deyimin ifade ettiği bağımlılık ve acizlik anlamlarından yereli uzaklaştıracak daha uygun bir kavramın benimsenmesi””* uygun olacaktır. Bu amaçla, kanımızca, idari vesayet ifadesi yerine Yönetimsel Değerlendirme, İdari Takip Denetimi veya Bütünlük Denetimi ifadeleri kullanılabilir. Böylece yerel yönetimlerin vesayet altında olmaları durumunun farklı anlamlara çağrışımda bulunmasının önüne geçilebilecektir. 


8 Aralık 2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Üçüncü 


Kısım Vesayet bölümünde yer alan 397. Madde'ye göre; “Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir”. 


Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde vesayet ve denetim makamı olarak ifade edilen unsurların, yukarıda adı geçen sulh hukuk mahkemesi ve asliye hukuk mahkemesi ile ilgisi yoktur. 


İdari vesayet denetimi kendi içerisinde birtakım özelliklere sahiptir. İdari vesayet denetiminin ilgili özellikleri bilindiği takdirde ulaşmaya çalıştığı sonuçlar daha açık bir biçimde görülebilecektir. Bu bağlamda idari vesayet denetiminin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür“; 


7 İsmet Giritli, Pertev Bilgen ve Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 


2001, s.185; Nevzat Koç, “Türk Medeni Kanunundaki Düzenlemeler Işığında Vesayet 

Hukukuna Genel Bir Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, 

Özel Sayı (Prof.Dr.İrfan Baştuğ Anısına Armağan), 2005, ss. 99-120, s. 99; 

Belediyelerimize Rehber, (Ankara: Türk Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer Vakfı 

Ortak Eğitim Projesi Yayını, Aralık 1992), s. 55. 

Belediyelerimize Rehber,..., s. 55. 

599 Türk Medeni Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf>, (Erişim 
Tarihi: 20.10.2018). 

“9 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş,..., s.62-63; İsmet Giritli, Türkiye'nin İdari Yapısı (Kamu Yönetimi Teşkilatı), 12. Basım, Der Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.17-18; Bayram Coşkun, “Türkiye”de İdari Vesayet Denetimi..., s. 36-37; Abdurrahman Acar, “Büyükşehir Belediyelerinin İlçe ve Alt Kademe Belediyeleri Üzerindeki İnceleme ve Uygulamayı 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e İdari vesayet denetimi idari niteliktedir. 


e İdari vesayet denetimi üniter devletin bütünlüğünü korumak için gerçekleştirilmektedir. 


»e İdari vesayet idarenin özgürce kullanabileceği bir denetim türüdür. 
»e İdari vesayet denetiminin sınırları ilgili kanun(lar) ile çizilmektedir. 


e İdari vesayet, kanun tarafından kim ve hangi kurum özelinde gerçekleştirileceği belirtilmedikte kullanılamamaktadır. Bu denetim türünü yalnızca kanunda adı geçen makam ve kurumlar işletebilmektedir. 


e İdari (ovesayet (o yetkisi (o hiyerarşiklik (o olgusu (içerisinde değerlendirilememektedir. 


» İdari vesayet yetkisi kural olarak hükmedici veya baskı altına alıcı bir nitelikte değildir. 


e İdari vesayet denetimi yerel yönetim birimlerinin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri, sahip oldukları organları ve personeli özelinde kullanılmaktadır. 


İdari vesayet ilk başta merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetimi olarak ortaya çıkmıştır. Buna karşılık ilgili uygulama, zaman içerisinde kapsamında yaşanan değişiklik sonucunda, kamu tüzel kişilerinin birbirleri üzerindeki denetim yetkilerini içine alacak biçimde anlam kaymasına maruz kalmıştır. Bu durum aynı il sınırları içerisinde yer alan büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişki örnek olarak gösterilerek açıklanabilmektedir““!, Bu noktada göz ardı edilmemesi gereken husus, vesayet yetkisinin yerinden yönetim kuruluşlarının organları ve 


işlemleri üzerinde kullanılmasıdır*”. 


İdari vesayet denetiminin kapsamının hangi sınırlar içerisinde kalacağının tespit edilmesi konusunda 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 


ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda bazı hükümler yer 


almaktadır“. 


Denetleme Yetkisinin Sınırı”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 26, Temmuz-Eylül 1997, ss. 47-62, s.33. 

“1 Metin Günday, İdare Hukuku,..., 5.85. 

“2 Metin Günday, İdare Hukuku,..., 5.87. 

63 Hikmet Kavruk ve Hasan Yaylı, “2004 Belediye Reform Çalışmalarında..., s. 4. 
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15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı”nın 8. Maddesi”nin “Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi” 


başlığı altında idari vesayet denetiminin sınırları şu şekilde çizilmiştir0; 


e Yerel yönetimlerin olması gereken denetimleri yalnızca kanunla veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda ve önceden belirlenen yöntemlerle gerçekleştirilebilir. 

e Yerel yönetimlerin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerinin idari denetimi sadece kanun ve anayasa ilkelerine uygunluğun sağlanması amacı ile yapılacaktır. 

e Yerel yönetimlerin idari denetiminin kapsamı, korunması amaçlanan çıkarların önemi ile orantılı olması gerekmektedir. 


Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu fıkralardan ilk ikisini kabul etmesine rağmen, üçüncü fıkraya çekince koymuştur. Şart'ın 12. Maddesi'ne göre 8. 
Madde'nin 2. Fıkrası zorunlu olarak kabul edilmesi gereken fıkralar arasındadır. Birinci fıkranın zorunlu olmadığı halde kabul edilmesinin sebebi, 
1982 Anayasası'nda zaten idari vesayet uygulamasının kapsamanın 


belirlenmiş olmasıdır“. 


Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisini belirli amaçlar odoğrultusunda kullanmaktadır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilmektedir: Yerel sunumların idarenin bütünlüğü ilkesine göre yürütülmesini sağlamak; kamu görevlerinde birliği sağlamak; toplum yararının korunmasını ve yerel ihtiyaçların olması gereken düzeyde karşılanmasını temin etmektir“, Merkezi yönetimin yerel yönetimleri 

607 


yetersiz ve kısıtlı oldukları için denetlediğini söylemek yanlış olacaktır*"”. 


İdari vesayet yetkisinin gerçek kişiler üzerinde uygulanması Türk hukuku açısından sınırlıdır. 1982 Anayasası yerel yönetimlerin organlarının merkezi yönetim tarafından seçilmesine veya (hukuk dışı biçimde) görevden alınmasına imkân vermemektedir. Anayasamız merkezi yönetime bu konuda sınırlı yetki vermektedir. Buna göre, merkezi yönetimin, yerel yönetim 


64 Hikmet Kavruk ve Hasan Yaylı, “2004 Belediye Reform Çalışmalarında..., s.4-5; Avrupa 
Antlaşmaları Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, <http://www.tbb.gov.tr/mevzuat/kanunlar/Avrupa Yerel Yonetimler ozerklik Sarti.pdf> , (Erişim Tarihi: 20.10.2018). 

65 Hikmet Kavruk ve Hasan Yaylı, “2004 Belediye Reform Çalışmalarında..., s. 5. 

““ Bayram Coşkun, “Türkiye'de İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, Mayıs 1996, ss. 35-47, s. 37. 

©7 M.Emin Doğan, “Belediyelerin Denetimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:5, Eylül 1996, ss. 27-36, s. 31. 
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birimlerinin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçilmiş organları üzerindeki tek yetkisi bu organları geçici önlem olarak görevden uzaklaştırabilmesidir. Merkezi yönetim yerel yönetimlerin gerçekleştirmiş oldukları işlemler üzerinde bazı yetkilere sahiptir. Bu yetkiler “iptal”, “onama”, “erteleme”, “düzeltme”, “kararın yeniden görüşülmesini isteme yetkisi (geciktirici veya zorlaştırıcı veto yetkisi)” ve “yargıya başvurma yetkisi” şeklinde sıralanabilmektedir. Merkezi yönetim iptal yetkisini kullanarak yerel yönetimlerin işlemlerini iptal etmek suretiyle ortadan kaldırabilmektedir. . Ancak vesayet makamı tarafından bu yetkinin kullanılabilmesi için kanunda kendisine ilgili yetkinin açık bir ifade ile verilmesi gerekmektedir. Merkezi yönetimin veya sorumlu vesayet makamının diğer yetkileri ise onama yetkisi ve erteleme yetkisidir. Vesayet makamı Oo erteleme o yetkisini (okullanarak (okararın (o uygulanmasını durdurabilmektedir. Son olarak düzeltme veya değiştirerek onama yetkisi vesayet makamlarına istisnai olarak verilmektedir“, 


Bu noktaya kadar anlatılanları bütünleyebilmek amacıyla, bu aşamada, idari vesayet yetkisi ile hiyerarşik yetkinin farklılıklarını incelemek önem taşımaktadır. 


1982 Anayasası'nın 123. Maddesi'ne göre; “İdare, kuruluş ve 
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.”©09 İdarenin bütünlüğünün işlevsel ve yapısal olmak üzere iki farklı yönü bulunmaktadır. İdarenin işlevsel bütünlüğü, idarenin tabi olduğu kuralların ve usullerin genel esasları açısından bir bütünlük göstermesini ifade etmektedir. Aynı zamanda bu kurallar ve usuller nitelikleri itibarıyla da bir bütünlük göstermektedirler. 
İdarenin organik açıdan bütünlüğü ise idari vesayet yolu ile sağlanmaktadır. 
Üniter yapıya sahip bir devlette kamu yönetimi sisteminin bütün halinde değerlendirilmesi zorunludur. Bu zorunluluk gereği kamu yönetimi sisteminin yapısal ve kurallar açısından bütünlük taşıması beklenmektedir*!9, 


Kamu yönetimi sistemi farklı unsurların bir araya gelmesi sonucunda parçalanmış bir görünüm sergilemesine rağmen, her farklı unsur tek bir amaç için vardır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için sunumlar ve sunumları yürüten 


“8 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, s.63-65. 

“9 1982 Anayasası, <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim Tarihi: 24.10.2018). 

“(9 Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözlüğü (Fransızca ve İngilizce Karşılıklarıyla), 2. Baskı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Yayın No: 342, Ankara, 2008, s. 273. 
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kurum ve kuruluşlar farklılaşmıştır. Genel anlamda ise bunlar bir bütünün parçalarını meydana getirmektedirler. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki bütünlüğü sağlayabilmek için de “vesayet” denetiminden yardım alınmaktadır. Bununla birlikte, aynı kurum içerisindeki bütünlük ise “hiyerarşik” denetim tarafından sağlanmaktadır“"!, 


İdari vesayet yetkisi ile hiyerarşik yetkinin bazı farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıkları iyi bir biçimde analiz edebilmek için maddeler 


halinde sıralamak önem taşımaktadır:9!? 


İdari Vesayet Yetkisi: 


e İdari vesayet, merkezi yönetim ile yerinden yönetim kuruluşları arasında var olan bir ilişkidir. 

e İdari vesayet özel ve istisnai bir yetki türüdür. 

e İdari vesayet makamının ve yetkilerinin kanunda açık bir biçimde ifade edilmesi gerekmektedir. Kanunda açıkça ifade edilmediği takdirde bu yetki kullanılamamaktadır. 

»e Vesayet makamının hiçbir şekilde emir ve talimat verme yetkisi bulunmamaktadır. Yetki kural olarak alınan kararın değiştirilmesi biçiminde uygulanamamaktadır. Vesayet makamının mevzuatın nasıl uygulanacağı konusunda yaptırımcı yönlendirme yapma yetkisi yoktur. Vesayet makamı denetimi altındaki kurumu bu konuda yönlendirememekte ve sadece tavsiyelerde bulunabilmektedir. 

» Vesayete tabi makam vesayet makamına bağlı değildir. Aralarında alt ve üst şeklinde bir örgütlenme söz konusu değildir. 

e Vesayet yetkisinin kullanılması sonucunda bu yetkiye maruz kalan makamlar, kullanılan yetkiye karşı dava açma hakkına sahiptirler. 

»e Vesayet denetimi sadece hukuksal açıdan yapılmaktadır. Bunun yanında, vesayet denetiminin yerindelik açısından yapılabilmesi için ilgili kanunun bu durumu açık bir biçimde ifade etmesi gerekmektedir. 

e İdari vesayet yetkisi, kanunun kendisine çizdiği sınırlar dâhilinde, dar bir alanda kullanılan bir yetki türüdür. 


6!L Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözlüğü..., s. 273. 

62 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2002, s.172-173; 
Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri 1 (İdare),..., s. 30-31; Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, ..., $. 134-135; Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri,..., s. 117; Turan Yıldırım ve Nur Karan, İdare Hukuku 1,..., s.27, Nuri Tortop, Ahmet Başsoy ve Orhan Pirler, Belediyeler ve İdari Vesayet, Türk Belediyecilik Derneği Yayınları, Konrad Adenauer Vakfi ve Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara, 1995, s. 41. 
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e İdari vesayet denetimi, işlemi gerçekleştiren yerel yönetimlere emir ve talimat verme yetkisini içermemektedir. 

e İdari vesayet ile vesayet makamına sınırlı bir onama yetkisi verilmektedir. Vesayet makamının kararları değiştirme yetkisi normal şartlar altında ve kabul edilebilirlik sınırları içerisinde bulunmamaktadır. 

e İdari vesayet uygulamasında denetime tabi olan unsurların karar alma aşamasında (Okendi görüşlerine oOgöre serbestliklerinin (o ve özerkliklerinin bulunduğu dikkate alınmalıdır. 


Hiyerarşik Yetki: 


e Hiyerarşi aynı tüzel kişiliği içerisinde yer alan bir ilişki biçimidir. 

e Hiyerarşi genel bir yetki türüdür. 

e Hiyerarşik yetki asli bir yetki olup ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. 
Kanunda açıkça ifade edilmese dahi altın üste bağlılığı ve onun denetiminde olması kesindir. 

e Hiyerarşik amir emir ve talimat verme yetkilerine sahiptir. Hiyerarşik amir görevlendirdiği kişiye verdiği emir ve talimatlar kapsamında mevzuatın nasıl uygulanacağını gösterme imkânına sahiptir. 

e Hiyerarşik düzende alt ve üst şeklinde bir örgütlenme yapısı söz konusudur. 

e Hiyerarşi yetkisinin üzerinde kullanıldığı alt personel bu yetkinin kullanılmasından dolayı kural olarak dava açma hakkına sahip değildir. 

e Hiyerarşik yetki hukuka uygunluk ve yerindelik açısından kullanılabilmektedir. 

se İşlem yapıldıktan sonra hiyerarşik amir yapılan işlem üzerinde iptal etme, onaylama, değiştirme, kaldırma, uygulanmasını durdurma ve yerine yeni bir işlem yapma gibi geniş yetkilere sahiptir. 

e Hiyerarşi yetkisi emir ve talimat verme yetkisini içermektedir. 

e Hiyerarşi yetkisini kullanan üst altın gerçekleştirmiş olduğu işlemler üzerinde değiştirme ve ortadan kaldırma yetkisine sahiptir. 

e Hiyerarşik denetime tabi olan memurlar gerçekleştirdikleri bütün işlemler dâhilinde üstlerinin kesintisiz denetimi altındadırlar. 
Hiyerarşik (oOdenetimde memurların serbest biçimde karar alabilecekleri bir faaliyet alanları bulunmamaktadır. 
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İDARİ VESAYET MAKAMININ YEREL YÖNETİMLERİN 
İŞLEMLERİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ 


Vesayet merkezi yönetimin veya onun adına faaliyette bulunan birimlerin yerel yönetimler üzerinde uyguladığı bir denetleme yetkisidir. Merkezi yönetimin bütün yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisi mevcuttur. Bu yetki mevzuatta “vesayet yetkisi” veya “denetim yetkisi” olarak ifade edilmektedir “3. Bu yetkiler farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 


İptal Yetkisi: İptal yetkisi, yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği işlem(ler)in merkezi yönetim tarafından kamu yararına veya mevzuata aykırı bulunması durumunda, işlemin bütün hukuki sonuçları ile birlikte kurulduğu tarihten itibaren ortadan kaldırılmasıdır. Ancak bu yetki türüne 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda yer verilmemiştir!!4, 

Onama Yetkisi: Onama yetkisi yerel yönetimlerin daha önceden aldığı kararları üzerinde uygulanan bir yetki türüdür. Bu yetkinin kullanılabilmesi için alınan kararın uygulamaya konulmadan önce onama işlemine tabi kılınması gerekmektedir. Onama işlemi, geçmişte alınan karara etki ederek, kararın alındığı tarih itibarıyla hüküm ve sonuç doğurmasını sağlamaktadır". 
Vesayet makamı kendisine kanunla verilmek şartı ile yerel yönetimlerin kararları üzerinde onama yetkisini kullanabilmektedir. Onama yetkisini iptal yetkisinden ayıran en büyük fark, henüz yürürlüğe girmemiş olan kararlarla ilgili olmasıdır. Bu açıdan değerlendirilecek olunursa onamanın var olan işleme uygulama yeterliliği okazandıran bir unsur olduğu ifade edilebilmektedir.  Onama işlemi için kanunlarda belirli bir süre belirlenmektedir. Bu süre içerisinde işlem onanmazsa kendiliğinden onanmış sayılmaktadır. Bu duruma “zımmi onama” adı verilmektedir!©, 


Bu noktada hatırlanması gereken ve önemli bir husus olan onama işleminin artık etkili bir idari vesayet yetkisi aracı olmadığıdır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında 


eN 


13 Ender Ethem Atay, İdare Hukuku,..., 8.132. 
* Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer ve Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 216. 
5 Ender Ethem Atay, İdare Hukuku,..., 5.133. 
“© Kemal Gözler, Türk İdare Hukuku Sitesi İdare Hukuku Güncelleştirme Eki, <http://www.idare.gen.tr/idarehukuku-guncellestirme.htm>, (Erişim Tarihi: 20.10.2018). 
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yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile idari vesayet yetkisinin bu önemli unsuru neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır!” 

Erteleme Yetkisi: Vesayet makamı alınan kararı durdurma (erteleme) yetkisine sahiptir. Yerel yönetimin gerçekleştirdiği işlem veya işlemlere itiraz edilmesi durumunda, bu itiraz ilgili vesayet makamı tarafından incelenmeye değer olarak görülüp kabul edilmiş ise itirazın incelenmesine ve bir karara bağlanmasına kadar geçecek olan sürede işlemin uygulanmasından doğabilecek muhtemel sakıncaların giderilmesi için vesayet makamı ilgili işlemin yürütmesini durdurabilme yetkisine sahiptir“!8, Örnek vermek gerekirse, 22 Şubat 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu”nun 27. 
Maddesinin 6. Fıkrası'na göre vali, kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını kesintiye uğratıp idari yargıya on gün içerisinde yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunabilmektedir*"?. 


(Madde 27) (6. Fıkra) “Vali kanun ve diğer mevzuat hükümleri ile il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.”629 


Düzeltme Yetkisi: Vesayet makamı alınan kararları düzeltme ve değiştirerek onama yetkisine sahiptir. Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, vesayet makamının yerinden yönetim kuruluşlarının yerine geçerek işlem yapma veya karar alma yetkisinin olmadığıdır. Değiştirme yetkisinin kullanılması sonucunda ortaya yeni bir karar çıkmamalıdır. 3 Nisan 
1930 tarih ve 1580 sayılı (eski) Belediye Kanunu'nun 123. Maddesi?nde il 
belediyelerinde valinin ve ilçe belediyelerinde ise kaymakamın belediye meclisinin hazırladığı bütçe üzerinde değişiklik yapma ve onama yetkileri bulunmaktaydı. Ancak 13 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye 


7 Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer ve Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku,...,s. 211. 
“18 Halil Kalabalık, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı..., 5. 732-733. 
“9 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş,...,s.65; 5302 Sayılı İL Özel İdaresi Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5302.pdf>, (Erişim Tarihi: 20.10.2018). 
62. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5302.pdf>, (Erişim Tarihi: 20.10.2018). 
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Kanunu'nda valinin veya kaymakamın belediye meclisinin hazırlamış olduğu 


bütçe üzerinde değiştirerek onama yetkisi bulunmamaktadır©?!, 


Kararın Yeniden Görüşülmesini İsteme Yetkisi (Geciktirici veya Zorlaştırıcı Veto Yetkisi): Vesayet makamı alınan kararların yeniden görüşülmesini istemekle yetkilidir. Bu yetki 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 15. Maddesi'nde ifade edilmiştir. Aynı Kanun'un 27. Maddesi ve 6. Fıkrası'na göre vali encümen kararlarının bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesini isteyebilmektedir. Vali uygun görmediği kararı il genel meclisine gönderirse, ilgili kararın kesinleşmesi gecikmektedir. Bu sebepten dolayı adı geçen yetki Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan “geciktirici ve 


zorlaştırıcı veto yetkisi”ne benzemektedir9?. 


Yargıya Başvurma Yetkisi: Vesayet makamı uygun görmediği kararlar aleyhine idari yargıya başvurma yetkisine sahiptir. 13 Temmuz 2005 tarih ve 
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 23. Maddesi'nin 5. Fıkrasında “(İptal 
beşinci fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 4/2/2010 tarihli ve E.: 2008/27, K.: 2010/9 sayılı Kararı ile.)” yargıya başvurma yetkisi ile ilgili şu ifade yer almaktaydı: “Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir.” Burada mülki idare amiri olarak vali ve kaymakam ifade edilmektedir. Vali ve kaymakam hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararları aleyhine idari yargıya başvuru yapabilmektedir. Bu fıkra Anayasa Mahkemesi'nin 04.02.2010 tarih ve E.2008/27, K.2010/9 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. İlgili karar 22.06.2010 tarihli ve 27619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 22.06.2011 tarihinde yürürlüğü girmiştir62. 


“! Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş,...,s.65; Kemal Gözler, Türk İdare Hukuku Sitesi İdare Hukuku Güncelleştirme Eki, <http//Wwww.idare.gen.tr/idarehukuku- guncellestirme.htm>, (Erişim Tarihi: 20.10.2018). 

“2 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş,..., s.64-65; Kemal Gözler, Türk İdare Hukuku Sitesi İdare Hukuku Güncelleştirme Eki, <http://www.idare.gen.tr/idarehukuku-guncelles tirme.htm>, (Erişim Tarihi: 20.10.2018). 

623 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 20.10.2018); Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş,..., s.65; 22 Haziran 
2010 tarih ve 27619 sayılı Resmi Gazete, Anayasa Mahkemesi Kararı, 
<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100622-10.htm>, o (Erişim (o Tarihi: 20.10.2018). 
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Tablo 1: 2012-2014 Yılları Arasında Yerel Yönetimlerde Görevden Uzaklaştırma 


İşlemleri tk Görevden Uzaklaştırma Göreve İade 
2012 | 2013 2014 2012 | 2013 2014 
Belediye Başkanı 24 4 - 8 12 - 
Belediye Meclis Üyesi | 48 | 13 z 2 32 - 
İl Genel Meclis Üyesi | 13 3 , - 12 : 
Muhtar 18 10 - 2 7 - 


Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2014 
Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, Ankara, Haziran 2015, s. 164. 
<http://Wwww.migm.gov.t/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL&C4ABOYET420RAP ORLARI/2014 Faaliyet Raporu.PDF>, (Erişim Tarihi: 22.02.2018); Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu Ankara, Haziran 2014, s. 199. <http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/ YAYINLAR/FAAL&CAYBOYETY20RAPORLARI/2013. faaliyet raporu.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.02.2018). 


(Tablo I”de yer alan sayısal veriler adı geçen kaynaklarda ayrı ayrı verilmiş olmasına rağmen, farklı tarihlerin verilerinin bir arada ve toplu halde görünmesi ve okuyucuya sunulması amacıyla ilgili veriler tarafımızca birleştirilmiştir.) 


YEREL YÖNETİMLERİN KUTSAL KILICI: YERELLİK 
İLKESİ (SUBSİDİARİTE) 

Yerellik ilkesi kavramının tanımına geçmeden önce kelime anlamları üzerinde kısa bir duraklama yapmakta fayda görülmektedir. 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre “yerellik” (Jocality) kelimesinin coğrafya bilimi açısından ifade ettiği anlamı, değerlendirilmeye çalışılan tartışma konusunun belirli bir yer (mekân) ile sınırlandırılmış olması üzerine kurgulanmaktadır*”, 

Fransızca'da “subsidiaire” kelimesi ile karşılanan ve Türkçe'ye “yerellik ilkesi” tercümesi ile kazandırılan kavramın İngilizce'deki karşılığı “subsidiary” olarak geçmektedir. Farklı dillerdeki farklı kullanımlarına rağmen, kelimenin nihai tanımlamasında “ikincil olma” veya daha güzel bir ifade ile ikinci sırada yer alma anlamı vardır. Bu anlamları farklı ifadelerle geliştirmek mümkündür. Örneğin, “tali durumda bulunma”, “yedekte olma”, “ihtiyat”, “destek verme” ve “yardım etme” gibi ifadelerin hepsi aynı anlama hizmet etmektedir. Türkçe'de “yerellik” kelimesi ile karşılanan kavramın farklı kelimelerle ifade ediliş biçimlerine de yer vermek gerekmektedir. 


64 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yerellik, <http://Wwww.tdk.gov.tr/index.php? 
option-com bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 21.05.2018). 
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Yerellik ilkesi sunumda halka yakınlık, “ikame”, “yetki ikamesi”, “ikincilik”, “talilik”, sunumda yerellik ve “devletin ikinciliği” gibi anlamları ile kavramsal bir bütünlük içerisindedir9”. 

Yerellik ilkesine sıradan bir kavram ve yalın bir kelime olarak yaklaşılmasına rağmen, ilgili bütünlüğün bir yönetim ilkesi olduğunu hatırda tutmak, yönetim bilimi ile ilgilenen kişiler için yol gösterici niteliğe sahiptir. 
Bu yönetim ilkesi, kamu sunumlarının alıcısı konumunda bulunan vatandaşlara ulaştırılması aşamasında, yetkilendirilecek yönetsel birimin vatandaşa en yakın birim olmasını öğütlemektedir9”, 

Yerellik ilkesi, yönetsel birimlere tanınan bir öncelik hakkıdır. Mutlak güce sahip devletin sınırları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler açısından, her yetkinin yalnızca üst yönetim yapısında toplanması kuralına karşı geliştirilmiş ilkesel bir yöntemdir. Bu ilkenin kullanılma şartlarının olduğunu da belirtmek gerekmektedir. İlk başta bu ilkenin getirilerinden faydalanmak isteyen yönetsel bir birimin merkezi yönetim tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, ilgili yönetsel birimin halka yakın olması da mutlak bir zorunluluktur“. 

Yerellik ilkesi Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği Hukuku'nda 
anayasal düzeyde yer almıştır“?3, Maastricht Antlaşması 7 Şubat 1992 
tarihinde imzalanmıştır. Antlaşmanın temel ruhunu yerellik ilkesinin oluştuğu ifade edilememesine rağmen, yapılması öngörülen faaliyetlerin nihai hedefi şeklinde ortaya çıktığı belirtilebilmektedir. Yerellik ilkesi özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa Kıtası'nın güvenliğini sağlayabilmek için girişilen çabaların sonucunda Avrupa Birliği Hukuku'na girmiştir!>, 

Bu noktada kısa bir duraklama yaparak, yerellik ilkesi hakkında önemli bir bilgiyi paylaşmak yerinde olacaktır. 

Yerellik ilkesinin tarihi yakın döneme ve özellikle Avrupa'nın bir “Birlik? 
içerisinde bütünleşme çabaları sürecine dayandırılsa da ilk ortaya çıkışı 16. 
Yüzyıl'a kadar geri gitmektedir. Yerellik ilkesi ile federalizm kavramlarının 


65 Abdurrahman Taraktaş, “Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler”, Yerel Yönetimler, Birinci 
Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2928, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1885, Eskişehir, 2013, ss. 158-174, s. 164. 

“2 Murat Yaman, “AB ve Yerel Yönetimler”, Yerel Yönetimler, (Editör: Kemal Görmez), Orion Kitabevi, Ankara, 2015, ss. 247-269, s. 254. 

627 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 16. 

“8 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel 

Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 46-47. 

Ercüment Tezcan, “Maastricht ve Amsterdam Antlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği 

ve Batı Avrupa Birliği İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 54, Sayı: 1, 1999, ss. 143-158, s. 143-146. 


629 


214 Sivil Yerel Yönetimler 


birlikte kullanıldığı ilk yer 1521 yılında Franciscan Johannes Eberlin tarafından yayımlanan “On Beş Federalist” (Fifteen Federalists) adlı eserdir, 

Yerellik ideali bir noktada Avrupa'nın bütünleştirilmesi için kullanılan aracı bir ilke konumundadır. Avrupa Birliği'nin ileri bir zamanda federalizm gibi kapsamlı bir yönetim biçimine geçiş yapması öngörüsü üzerinden hareketle, Avrupa Birliği'ni kuran antlaşmanın 3/B Maddesi'nde ifade edilen subsidiarite ilkesinin temel görevini Birlik üyesi ülkeler ile Brüksel arasında sürdürülen ilişkilerin merkeziyetçilikten uzaklaşarak biraz daha yerel birimlere doğru yönlendirilmesi şeklinde açıklamak mümkündür. Birlik içerisinde yerel yönetimlerin kamu sunumu üretme aşamasında merkezi yönetimlere göre daha fazla yetkilendirilmesi öngörüsü mevcuttur. Bir diğer husus da mevcut durumda Avrupa Birliği'ne üye olan veya ileri bir zaman diliminde üye olacak devletlerin yönetim sistemlerinin üniter veya federalizm olmalarının önem taşımasıdır. Çünkü Birlik içerisinde federe devletlerin ve yerel yönetim birimlerinin üst yapılanma ile iletişimlerinin nasıl olacağı sorusu, üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur“!, 

Yerellik ilkesini yalnızca yerel yönetimlere yetki vermek şeklinde anlamlandırmak büyük resmi görmeyi zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla yerellik ilkesinin esas görevini ve ortaya çıkış amacını ifade etmek önem taşımaktadır. 
Avrupa Birliği, Avrupa Kıtası'nda yer alan çok sayıda devletin bir bütün haline geldiği bir birleşim olarak üye devletler ile ortak yetki alanlarının paylaşılması, kullanılması ve bir hükme varılması aşamasında ilkesel anlamda karar verici bir niteliğe sahiptir. Çünkü Birlik'e üye olan devletler belirli yetkilerini bu üst yapılanmaya devrettiklerini ve aynı çatı altında yaşamanın getirmiş olduğu zorunlulukları yerine getirmeyi kabul etmektedirler. Avrupa Birliği oluşturmuş olduğu yönetim ve hukuk sistemi ile üye devletleri sınırlandırmakta ve üye devletlerin belirli faaliyetleri yerine getiremeyecek duruma gelmesi aşamasında kendisinin müdahale edebileceği kuralını benimsemektedir. Bu noktada yerellik ilkesi devreye girerek üye devletlerin 


haklarını garanti altına almaya çalışmaktadır93?. 


“9 Breton, Albert, Alberto Cassone, and Angela Fraschini, "Decentralization and Subsidiarity: Toward a Theoretical Reconciliation", University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Vol.: 19, No.: 1, Spring, 1998, pp.21-51,p. 21. 

“1 Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözlüğü..., s. 226-227. 

©32 Yüksel Metin ve Yakup Altan, “Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 3,2011, ss.131-147,5s. 132-133. 
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Yerellik ilkesi, Avrupa Birliği ile üye devletler arasında bir denge unsuru olarak görev yapmaktadır. Diğer bir anlamlandırma ile yerellik ilkesi bu dengenin sağlanabilmesi için ilkesel ve düşünsel kurguyu meydana getirmektedir©"3. 

Maastricht Antlaşması'na sunumda halka yakın olmak gibi bir güvencenin ilke haline getirilerek konulmasının amacı demokratik bir yönetim biçimi oluşturmak gerekliliği üzerinden açıklanabilmektedir. Bu bağlamda birinci sırada demokrasinin işlevselliğinin arttırılması gerekliliği yer almakla birlikte, özerk alanların muhafaza edilmesi düşüncesi de ikinci sırada kendisine yer bulmaktadır. Demokrasiye ulaşmak inancı arkasına gizlenmiş bir gerçek de Alman eyaletlerinin (Lânder) kendi özerk bölgelerini muhafaza altına almak isteği ve Avrupa Birliği içerisinde özerkliklerine zarar gelebileceği veya sınırlandırılabileceği endişesidir©3#. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 1985 yılında benimsenen ve üye devletlerin imzasına açılan uluslararası niteliğe sahip bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin içeriğinde üye devletlerin yönetim sistemlerinde konumlanan yerel yönetim birimlerinin özerkliklerini muhafaza etmek düşüncesi yer almaktadır. Yerel özerklik veya yerel yönetimlerin özerkliği Avrupa devletlerini birleştirecek bir nitelik kapsamında kurgulanan bir içeriğe sahiptir. Yerel özerklik demokratik değerler ile bütünleşmekte ve sözleşmeye imza atan devletler sözleşmenin hükümlerini kendi yerel yönetim sistemine uygulayacakları (veya hükümleri kendi yerel yönetim sistemlerine uyarlayacakları) sözünü vermektedirler. Sözleşme, hükümlerini kabul devletlerden, yerel yönetimlerin özerkliklerine anayasalarında yer vermelerini ve kanunlarında yerel yönetimlerin özerkliğinden söz ederek, özerklik konusunu garanti altına almalarını talep etmektedir“. 

Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı 21 Kasım 1988 
tarihinde imzalamıştır. 9 Aralık 1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından uygulanması uygun görülen sözleşmenin hükümleri 1 Nisan 1993 
tarihinde Türk mevzuat sistemi içerisinde yer almıştır. Böylece yerel yönetimlerin özerkliğine taraf olduğumuz gerçeği garanti altına alınmıştır. 
Ancak Türkiye sözleşmenin belirli hükümlerine çekinceler koymuştur. 
Örneğin, yerel yönetimler hakkında karar alırken kendilerine danışılması ve örgüt yapısının tamamen kendileri tarafından belirlenmesi gerektiği noktalarda Türkiye belirli bir mesafede durarak, kendisini sözleşmenin 


©3 Yüksel Metin ve Yakup Altan, “Lizbon Antlaşması Sonrasında..., 5. 134. 
©34 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 105-106. 
635 Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözlüğü..., s. 15. 
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hükümlerinden uzak tutmuştur. Bir diğer ifade ile Türkiye ilgili hükümlerin kendi yapısına uymadığı gerekçesi ile çekincelerini ortaya koymuştur", 

Bu noktaya kadar anlatılanlardan sonra yerellik ilkesinin üniter veya federal devlet sistemlerinden hangisine daha yakın olduğu veya ilkenin uygulanmasının hangi yönetim sistemi özelinde kolay olduğu düşüncesi içerisine girilebilmektedir. Bir diğer düşünsel yaklaşım ise federal bir sistem içerisinde yerellik ilkesinin herhangi bir anlamının olup olmadığıdır. Bu açık uçlu yaklaşımlara cevap vermek önem taşımaktadır. Öncelikle üniter ve federal sistemin ne olduğu konusunda kısa bir açıklama yapmak gerekmektedir. 

Üniter devletin bir diğer ifade biçimi de “basit devlet” veya “tek devlet”tir. Üniter devlet yasama, yürütme ve yargı organları açısından teklik özelliği gösteren bir devlet türüdür. Üniter devlette tek millet, tek devlet, tek egemenlik ve tek ülke nitelemesi söz konusudur. Bu bağlamda üniter devlette önem sırası açısından devletin bölünmez bütünlüğü birinci sırada yer almaktadır. Ancak ülkenin “il” ve “ilçe” gibi idari bölümlere ayrılmış olması devletin ve egemenliğin tekliği açısından herhangi bir sorun ortaya çıkartmamaktadır. Bu bölümleniş yalnızca kamu sunumlarının verimli sunumu için basit bir idari ayrımı meydana getirmektedir. İlin veya ilçenin kendi kanununu yapmak veya yargı sistemini oluşturmak gibi yetkileri bulunmamaktadır. İlgili idari birimler merkezi yönetim tarafından kendilerine verilen görevleri kendileri için belirlenmiş sınırlar içerisinde yerine getirmektedirler997. 

Federalizm, bütünsel anlamda değerlendirildiği takdirde, aynı ülke sınırları içerisinde parçalanmış veya bölümlenmiş bir iktidar yapısını vurgulamaktadır. Federalizm modelinde bölgesel yönetimler kendi sınırları içerisinde karar alma ve uygulama serbestliğine sahiptirler. Bu serbestlik idari açıdan olabileceği gibi siyasi nitelikteki kararlar kapsamında da olabilmektedir. Federalizmde kurucu gücün yetkileri belirli bir coğrafi alan ile sınırlıdır. Paylaşılan iktidarın konumlanma biçiminin coğrafi açıdan tarif 


edilmesi üzerine, yerel iktidarların ortaya çıkması kolaylaşmıştır©38, 


639 T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Gene Sekreterliği Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartına İlişkin Bilgi Notu, Mayıs 2011, <http://www.ab.gov.tr/files/haberler/201 1/yerel yonetimler ozerklik sarti.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.05.2018), s.2. 

“7 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 130-131. 

©8 Ahmet Yıldız, Ulus Devletin Bunalımı Federalizm ve Kürt Meselesi, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2010, s. 62-63. 
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Yerellik ilkesini yalnızca yetki ve görev aktarımı şeklinde tarif etmek yerine sosyal fonksiyonların tamamının devredildiği bir çerçeve içerisinde tanımlamak veya anlamlandırmak daha gerçekçi bir yaklaşımı meydana getirecektir. Yerellik ilkesi dokusu bozulan ve normal faaliyetlerini yerine getiremeyen bir sistem içerisinde veya görev dağılımı kapsamında sosyal fonksiyonların yerine getirilme gücünün merkezi yönetimden daha alt yönetsel birimlere aktarılmasını kurgulamaktadır. Bu kurguyu biraz daha genişletmek gerekirse, yerellik ilkesini yalnızca devlet içerisinde belirli unsurların veya özellikle sosyal fonksiyonların aktarımı ile sınırlandırmanın ötesinde tanımlayarak, devlet dışı organizasyonların da bu tanımlamaya ortak edilmesi sonucunda, bu tür yapılanmaları toplumsal tabanda söz sahibi yapmak gerçeğini de vurgulamak gerekmektedir!3. 


YÖNETİMİN YERELLEŞMESİ VE HALKA YAKINLAŞMASI: 
YAKINDAN YÖNETİM 


Günümüz yönetim sistemi içerisinde yerel olanın güçlendirilmesi ve yerel alanın eskiye oranla daha fazla önem kazanması dikkat çeken gelişmeler arasındadır. Yerelleşmenin bu kadar fazla önem taşımasının ve yerel yönetimlerin merkezi yönetim karşısında güçlenmesinin sebebi yerel yönetimlerin demokratik kurumlar olarak nitelenmesinden kaynaklanmaktadır. Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetmesi anlamı ile yerel alanda kendisine bir hareket kabiliyeti kazanmıştır. Yerel alanda halk kendi yerel sorunlarına çözümler üretmekte, yönetime doğrudan katılım imkânı bulmakta ve siyasal sorunlar karşısında kuvvetli bir dayanışma örneği 


sergileyebilmektedir“, 


Yönetimin yerel yönetimler düzeyinde yerelleşmesi siyasal açıdan önem taşıyan bir sonucu ortaya çıkartmakla birlikte, yerelleşmeyi yalnızca siyasi nitelik taşıyan bir kavram olarak değerlendirmek yerel yönetimlerin ruhuna zarar vermektedir. Çünkü yerel yönetimler yalnızca siyasi sebepler çerçevesinde örgütlenmiş kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal ve sosyal 


değerlere sahip yönetim birimleri olarak varlıklarını sürdürmektedirler“”!, 


©9 Robert K. Vischer, “Subsidiarity as a Principle of Government: Beyond Devolution”, Indiana Law Review, Vol.: 35, No.:1, 2001, pp. 103-142, p. 106. 

“9 Mehmet Akif Çukurçayır, Yerel Yönetimler Kuram, Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya, 2013, s. 102. 

“4I Mehmet Akif Çukurçayır, Yerel Yönetimler Kuram,..., s. 102. 
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Yerelleşme kavramı merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi kabul görmeyen veya getirilmesi durumunda verimli sonuçların elde edilemeyeceği öngörülen sunumların yerel yönetimlere devredilmesini ifade etmektedir. 
Ancak merkezileşme oranının fazla olduğu ülkelerde yerelleşme hızlı bir biçimde  ilerleyememektedir. Çünkü yerelleşmenin işlevsel bir hale gelebilmesi için her şeyden önce merkezi yönetimin elinde bulundurduğu kaynakları ve yetkileri yerel yönetimlere devretmesi gerekmektedir. Katı bir merkeziyetçiliğin uygulandığı bir ülkede merkezi yönetim kendisinin sahip olduğu kaynak ve yetkileri yerel yönetimlere devretmek istememekte ve bu sebepten dolayı yerelleşme kavramı işlevsel bir hale gelememektedir!?. 
Yerelleşme olgusu temelde bir devir işlemidir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere belirli yetkilerin devredilmesi şeklinde varlık kazanmaktadır. Bu devir işleminin ruhunu ise sunum üretmek gerekliliği oluşturmaktadır. Bir diğer ifade ile üniter devlet yapılanması içerisinde yerelleşme yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarının anlık, verimli, kaliteli ve ucuz biçimde 


sunulabilmesi için gerekli olan işlemler bütününün kavramsal ifadesidir!*. 


Merkeziyetçilik anlayışı merkezi yönetimin sorumluluklarını ve personel sayısını oldukça fazla oranda arttırmıştır. Bu durum ise yönetsel ve mali açılardan birçok sorunu ortaya çıkartmıştır. Karar alma yetkisinin hiyerarşik olarak üst taraflarda toplanması ve yerel hizmetlerin doğrudan merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi çabaları yerel alanda yaşayan insanların kamu hizmetlerine olan ilgisini azaltmış ve demokrasinin işlevselliğini 


ortadan kaldırmıştır. 


Yerelleşme, merkezi yönetimin üzerinde toplanmış mali ve idari gücün, görev, yetki ve sorumlulukların sivil topluma veya yerel yönetimlere devredilmesini içeren bir kurguya sahiptir”. Bu kurgu kapsamında değerlendirildiği takdirde yerelleşme vatandaşların yönetime katılmasını 


642 Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi Kavramlar..., 8. 87. 

68 Hasan Hüseyin Çevik, “Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi”, 
Değişik Yönleriyle Yerelleşme, (Editör: Veysel K. Bilgiç), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 285-302, s. 286. 

“4 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 40. 

“S5 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel Yönetimler..., s. 8. 
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kolaylaştıran en etkili yöntemlerden birisini tasarımlayan bir kavram olarak 


ortaya çıkmaktadır“, 


Sivil toplum ise devlet dışında örgütlenen ve devletin müdahalesi bulunmayan “toplumsal ilişkiler” alanını oluşturmaktadır. Türkiye'de sivil toplumun yönetime katılarak kamu politikalarının oluşturulmasına katkı sağladığı süreç genellikle yerel yoksullukla mücadele konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Sivil toplumun yerelleşme ile birlikte gelişme gösterebilmesi için gerekli olan düzenlemelerin yapılmasına rağmen, sivil toplum, yerel yönetimler ve özel sektörün birlikteliği istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. Bu bağlamda yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluk üstlenebilecek düzeye getirilebilmeleri için sivil toplum ve özel 


sektör ile daha fazla yakın ilişki içerisine girmeleri gerekmektedir“. 


Sivil toplumun son dönemlerde etkili bir konuma yükselerek merkezi yönetim üzerinde baskı kurma yeteneğine ve gücüne erişmesi, kamu yönetimi sisteminin de kendisini güncellemesi gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bireyler pasif bir konumda beklemek yerine aktif birer özne olarak yönetimde söz sahibi olmak istemektedirler. Bireylerin bu gibi taleplerini karşılayabilmek için kamu yönetimi sistemlerine uyarlanabilecek ve uygulanabilecek yeni 


modellerin arayışı içerisine girilmiştir ©. 


Yerelleşmenin temel hedefinde yerel yönetimlere yalnızca kaynak ve yetki aktarımı amacı yer almamaktadır. Yerelleşme yönetimin her kademesine yetki verilmesini ve alt kademelerin görevlerini yerine getirirken kullanabileceği belirli bir oranda kaynak ile donatılmasını gerektirmektedir. 
Yerelleşme yönetimin merkeziyetçiliğinden kaçınarak yerel yönetimlere, özel kuruluşlara ve sivil topluma yetki verilmesi idealini taşımaktadır9”, Ancak yerelliğin, yerelleşmenin, yerele verilen önemin ve bu konu hakkında literatüre geçmiş bütün kavramların alt benliğinde “öteki tarafından yönetilir 


“© Hamza Al, “Küreselleşme, Bölgeselleşme, Yerelleşme”, Değişik Yönleriyle Yerelleşme, 


(Editör: Veysel K. Bilgiç), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, ss. 49-68, s. 64. 

Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 10-11. 

Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi Kavramlar..., s. 87. 

Bilgiç, Veysel K. ve Serdar Kenan Gül, “Türkiye'de Yerelleşme Politikaları”, VI. Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, s. 612-626, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (8-10 Ekim 2009), Kahramanmaraş, s. 620. 
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olma” düşüncesi yer aldığı sürece yerele olan güvenin sarsılacağı da 


kesindir”, 


Bu ideal farklı unsurlar arasında meydana gelen veya gelebilecek bir işbirliği şekliyle de değerlendirilebilmektedir. Çünkü yerelleşme sayesinde merkezi yönetim ile yerel yönetimler kendi aralarında bir dayanışma ve işbirliği içerisine girmektedirler. Ancak bu işbirliğinde etken taraf merkezi yönetim değil, yerel yönetimler olmaktadır. Bu anlamı ile yerelleşme ulus devlet kavramını eskiten bir anlayışa sahiptir. Ulus devlete (veya merkezi yönetime) ihtiyaç duymadan yerel halkın kendi kendisini yönetebilmesi ve ortak değerler bütününde buluşabilmeleri için yerelleşme en iyi çözüm yollarından birisini oluşturmaktadır©İ!, Buna rağmen, belirli bir yerde yaşayanın ve o yere bağımlı ve ait olanın elde tutulması ve sahip olduğu özgünlükleri kapsamında farklı biçimlerde değerlendirilmesi gereken bir değer olarak görülmesi yerine, bir sorun kaynağı nitelemesi ile kendisinden kaçılacak bir yoksunluk şeklinde algılanması“9 yerel olanın niteliğinin yanlış açıdan sorgulanması sorununu ortaya çıkartmaktadır. 


Yerelleşme demokrasinin anlamını genişleterek yerel düzeyde işlevsel olabilmesi için etken bir unsur olarak görev yapmaktadır. Bu bağlamda yalnızca temsil niteliğini öne çıkaran demokrasi anlayışı, yerini doğrudan temsile bırakacak bir ideal kapsamında evrimleşmiştir“3. Bu evrimleşme sürecini şu şekilde somutlaştırmak daha gerçekçi sonuçların ortaya çıkabilmesi için önem taşımaktadır. Bir bireyin tek başına yapabileceği ve hatta yapması gerektiği bir işi, bireyden alarak topluma devretmek kabul edilebilir bir gerçeklik değildir. Benzer biçimde yönetsel anlamda alt kademede yer alan bir birimin yapması gereken bir işi kendisinden alarak bir üst birime ve hatta merkezi yönetime devretmek de demokratik yönetim anlayışı kapsamında kabul edilemez bir gerçekliği gündeme getirmektedir. 
Böyle bir durumun varlığında alt kademede yer alan birimler yedek konumuna düşmektedirler. Dolayısıyla toplumsal kurumların korunup geliştirilmeleri 


659 Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, İkinci Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, 


Ss. 52. 

Hüseyin Koçak, “Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Yerel Demokrasi ve Kentsel Yaşam”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 10, 2009, ss. 133-142, s. 139. 

Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum,..., s. 55. 

Özgür Önder, “Yerelleşme Ve Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi Bağlamında Yerel Katılım”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 18, 2013, ss. 311- 326,s.312. 
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çabaları ile yetkilerinin ellerinden alınarak ikincil konuma düşürülmeleri aynı 


sonucu ortaya çıkartimamaktadır““, 


Yerelleşme kendi içerisinde yerelin özerkleşme içgüdüsünü taşımaktadır. 
Bireyler kendi yaşam tarzlarını, adetlerini, geleneklerini ve ezberlerini sürdürme olanağından yoksun kaldıkları ve kendi geleceklerini bir üst yapılanmaya teslim ettikleri noktada, toplum olarak adlandırılan birey bütünleşmesi kendi içerisinde özerkleşme sorunu yaşayacaktır. Özerk ol(a)mayan toplumlar kendi kendilerini yönetmek ve kendi öz varlıklarına ulaşmak konusunda sorun yaşamaktadırlar. Bu sorun içselleştirildiği aşamada ise toplum kendisini yönetebilecek veya özünden yönetime kavuşabilecek cesaretini kaybederek“ mutlak bir itaatçiliğe boyun eğmektedir. 


Toplumun yapabileceği en büyük hatalardan birisi kendi içerisinde sorgulama alışkanlığına sahip olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır. 
Gerçekliğin eleştirisinden mahrum kalmış ve mevcut olanın haricinde, kendisi için farklı bir seçenek gör(e)meyen bir toplumun kendi özerk yönetimine uzaktan bakma alışkanlığını geliştirmekten başka çaresi bulunmamaktadır. 


Yerelleşme bir ideal, üzerinde yaşam kurulması gereken ütopik bir dünya, ulaşılması gereken bir amaç ve rüyası görülen bir gerçeklik olarak algılanmasına rağmen, altın suyuna batırılmış paslı bir teneke de olabilmektedir. Dolayısıyla yerelleşmenin olumlu ve olumsuz taraflarının bulunduğunu vurgulamak gerekmektedir. 


Yerelleşme, kaynakların verimli bir biçimde kullanılması, kaynak kullanımının halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yerel düzeydeki beklenti ve taleplere daha hızlı ve gerçekçi cevapların verilmesi, yerel demokrasinin ve yerel özerkliğin güçlendirilmesi, denetimin ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi, merkezi yönetimin iş yükünün azaltılması ve etkili sunum üretiminin işlevsel bir hale getirilmesi için olması gereken süreçsel bir kavramdır“, Ancak yerelleşmenin olumlu taraflarını vurgulayan bu süreç kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır. Bu sürecin işlenmesi ve denetim altında tutulması gerekmektedir. Yerelin sorumluluk duygusu gelişmemiş ve halkın yönetime katılımı bir kültür haline gelmemiş ise yönetimin hesap vermesini ve halkın da yönetimden hesap sormasını 


a 


54 Orhan Aldanmaz, “İnsan Onuru Işığında..., s. 94-95. 


Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum,..., s. 72. 

Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum,...s. 125. 

Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 15. 
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beklemek gerçeklik ile bağdaşmamaktadır. Kentsel alanların hızlı bir biçimde büyüdüğü coğrafyalarda yönetsel birimlerin hesapsızca yerelleşmesi, yerel yüzeyde “aşırı parçalanmışlığı” beraberinde getirmektedir. Böyle bir durumda ise yerel halkın yerel ve ortak nitelik taşıyan ihtiyaçlarının etkin ve verimli bir biçimde karşılanamaması tehlikesi bulunmaktadır©98, 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan yola çıkılarak farklı bir bakış açısı ile yeni ifadelere yer vermek gerekirse, yerelleşmenin, yerele dayanmanın, yerelden sunum beklemenin tarihi kökeninin merkezi yönetimden daha eskilere uzandığını belirtmek gerekmektedir. Tarihsel süreç içerisinde, insanlar, yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları sorunlarını oçözüme kavuşturabilmek için kendilerinden üstün bir yapılanmadan fayda beklemek yerine kendilerinin oluşturmuş oldukları birlikler veya yapılanmalar ile çözümler üretmeye çalışmışlardır“*. Bu çaba(lar) yerelde yaşanan sorunun yerelde çözüme kavuşturulması gerekliliğinin bir kanıtı niteliğindedir. 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan yerelleşmenin aslında bir “yakından yönetim ilkesi” olduğu sonucuna varılabilmektedir. Farklı kaynaklarda (neredeyse her kaynakta) geçen ve literatüre kemikleşmiş bir biçimde oturan “yerinden yönetim” kavramının ikamesi olarak “yakından yönetim kavramının getirilmesinin daha uygun olacağı inancı içerisindeyiz. Çünkü Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ne (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü) göre “yerinden” kelimesi “soylu”6“9 anlamına gelmektedir. Oysa bu noktada vurgulanmak istenen husus yönetimi halkın ayağına götürmek, yönetimi halka yaklaştırmak ve halkın kendi kendisini yönetmesine olanak tanıyacak yeni bir sistemi benimsemektir. Bu bağlamda soylu anlamlandırması ile yerelden yönetme düşüncesi arasında bir bağ kurulamamaktadır. Dolayısıyla bu anlamlara gelebilecek en uygun kelime “yakın” kelimesinden türetilen “yakından” kelimesinin kullanılmasıdır. 
Çünkü “yakın” kelimesi Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'nde 


“8 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 15-16. 

69 Hamza Al, “Küreselleşme, Bölgeselleşme, Yerelleşme”,..., s. 64. 

660 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yerinden, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option—-com bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 21.05.2018); Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, Cilt: 11, Türk Dil Kurumu Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 1979, <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option—com ttas&view—ttas&kategoril—derayr&sozid IZDER 115, (Erişim Tarihi: 21.05.2018). 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 223 


“az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı”! olarak anlamlandırılmaktadır. Yerel yönetimler idarenin bütünlüğü ilkesine göre merkezi yönetime çok fazla uzak değillerdir. Gerçekte her yönetsel birim tek bir hedef (birlik, bütünlük, devletin ve milletin refahı) doğrultusunda varlığını sürdürmektedir. Bu sebepten dolayı yerinden yönetim kavramının “yakından yönetim? ile yer değiştirmesi gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Yakından yönetim, merkezden yönetimden “az bir ara ile ayrılmış”©2 bir yönetim biçimidir. Aynı zamanda yakından yönetim, yönetimin ilkesel açıdan teknik ifadesi ve açıklamasıdır. Sözlük tanımlamasında yer alan “az bir ara”“© ifadesi, kanımızca, kendi kendini yönetmek isteğinin, yönetimin halka yakınlaştırılması düşünün ve yönetimi halkın ayağına kadar götürme çabasının merkezden yönetim uygulamasından tamamen kopuk (veya uzak) olmadığı gerçeğine vurgu yapmaktadır. Üniter devlet yapılanması içerisinde, yaşadığımız bu sistemin varlığı korunduğu sürece, yakından yönetim kavramı daha gerçekçi bir tanımlamayı ortaya çıkartmaktadır. Bu tanımlamanın üniter sistemi benimsemiş olan her devlet için evrensel bir değer taşıdığı görüşündeyiz. Üniter yapılanmaya sahip bir devletin yönetim sistemi değişse dahi, dünyanın bir yerlerinde her zaman için üniter devlet yapılanması olacağı öngörüsünden hareketle, yakından yönetim kavramının güncelliğini koruyacağı inancı içerisindeyiz. 


YÖRELEŞME 


Bütün bilim adamlarının kabul edebileceği““* üzere herhangi bir kavramın 


içeriğini değiştirmek veya bazı durumlarda reddedebilmek için ilgili kavramın farklı seçeneğini veya seçeneklerini kaynaklarla destekleyerek sunmak ve 


6“! Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yakın, <http://www.tdk.gov.tr/index.php?optionxcom bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 21.05.2018). 

6 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yakın, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?optionxcom bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 21.05.2018). 

663 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yakın, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?optionzcom bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 21.05.2018). 

“4 Bu noktada tarafımızca bir tahmin veya öngörü yapılmamakta, yalnızca bir temennide (dilekte) bulunulmaktadır. Aksi takdirde, dünya genelinde bütün bilim adamlarının aynı görüşte olacağı kehanetinde bulunmak veya onların yerine geçerek kendi adlarına temsilde yer almak yanlış olacaktır. Bu noktada bütün bilim adamları adına ifade vermek gibi bir uğraş içerisinde olmadığımızı belirtmek gerekmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki temel amacımız yalnızca temennide bulunmaktır. Zaten tarafımızca kullanılan “edebileceği? 
ifadesi kesin bir sonuca varmamakta ve olasılık içeren bir anlam taşımaktadır. 
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sunulan seçeneği gerekçelerle birlikte geliştirerek yeni yerine koymak gerekmektedir. 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'nde “yerelleşme” kavramının karşılıkları “yerelleşmek işi”, “yöreselleşme” ve “mahallileşme” olarak yer almaktadır“. Aynı sözlükte “yöreselleşme” kavramı ise “yöreselleşmek işi” şeklinde bir tanıma sahiptir. Konuyu kelime anlamları üzerinden devam ettirmek gerekirse “yöre” kelimesi “bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar” anlamlarına gelmektedir. Bu noktada “yöre” ile “yerel” kelimelerinin farklılıklarını ve benzerliklerini açığa çıkartmak önem taşımaktadır. İlk önce “yerel” kelimesini farklı alanlarda sahip olduğu anlamlar üzerinden değerlendirmek gerekirse, “yerel”in sıfat anlamı olarak “yöresel” tanımlaması karşımıza çıkmaktadır. Gökbilimcilerin kullandıkları yer itibarıyla “yerel” kelimesi “gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan” anlamına gelmektedir. “Yerel” kelimesinin tıp dilindeki anlamı ise “sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal”dir. Fizik Terimleri Sözlüğüne göre “yerel” kelimesi “bir yere, bir bölgeye ilişkin olan” anlamlarına gelmektedir. Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü'ne göre “yerel” kelimesi “mahalli” anlamına gelmektedir. Konuyu “yöre” kelimesinin sözlüksel anlamı üzerinden devam ettirmek gerekirse “yöre” kelimesi yukarıda söz edilen anlamı dışında Matematik Terimleri Sözlüğü'ne göre “X ilingesel uzayının bir A altkümesi için, A yı kapsayan bir açık kümeyi kapsayan küme. Anlamdaş. Komşuluk” anlamlarına gelmektedir. Tarama Sözlüğü göre “yöre” kelimesi “Etraf, çevre, civar, daire, muhit, havali” anlamlarına sahiptir““©, Yöre kelimesi coğrafya açısından ise şu şekilde tanımlanabilmektedir: “Yöre (Districts, Gebiete veya Landscape, Landschaft). Doğal-Coğrafi özelliklerin bir bütünlük gösterdiği en küçük doğal birimdir.” Bu tanımlama kapsamında yöre kelimesi kendi içerisinde bir 


6S Halil Kalabalık, “İmar Faaliyetlerinin Yerel Hizmet Niteliği ve Yerelleşme Süreci”, Değişik Yönleriyle Yerelleşme, (Editör: Veysel K. Bilgiç), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 251- 284, s. 252; Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yerel, Yöre, Yerelleşme, Yöreselleşme, <http://Www.tdk.gov.tr/index.php?option—com bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 18.10.2018). 

666 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yerel, Yöre, Yerelleşme, Yöreselleşme, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?optionxcom bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 18.10.2018). 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 225 


bütünlük taşımaktadır. Yöre, “bir uyumluluk içinde birleşmiş çeşitli dağlık, ovalık yerler, kıyı düzlükleri vb. gibi küçük doğal birliklerden oluşur.”667 


Farklı sözlüklerden hareketle “yöre” kelimesinin tanımlamalarını yapmaya devam etmek, varılmak istenilen sonucun daha yalın bir biçimde açıklanabilmesi için önem taşımaktadır. 


Yöre, “bir bölgenin belli yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü”“““nü 


ifade etmek için kullanılan coğrafi teknik bir terimdir. Benzer bir yazıma göre ise yöre, “bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü”““9nü 


tanımlamak için kullanılmaktadır. 


Yöre sınırları belirli bir alanda konumlanmış ve benzerlik taşıyan unsurların yan yana gelmiş olduğu coğrafi bir alandır. Bir yörede farklı doğal olaylar mevcut olduğu gibi o yörede yaşayan insanların bu doğal olaylar ile iç içe geçtiği de düşünülebilmektedir. Basitleştirerek anlatmak gerekirse yörede yaşayan insanlar yörenin fiziki şartlarını benimsemiş ve sosyal yaşantılarını bu koşullara göre uyumlaştırmış bir topluluğu meydana getirmektedirler. 
İnsanın işittiği, sezip duyduğu, koku aldığı, tatma ve diğer duyuları ile algılamaya çalıştığı şeylerin bir bütün haline gelerek yer aldığı veya 


konumlandığı alana yöre adlandırması yapmak yanlış olmayacaktır9”9 


Yöre, yerel, yerelleşme ve yöreselleşme kelimelerinin sözlüksel tanımlamaları üzerinden hareket edilerek ortaya bir anlam çıkartılmaya çalışıldığında temelde dört kelimenin de aynı anlamlara sahip olduğu izlenimi gündeme gelmektedir. Ancak yerel ve türevlerinin kamu yönetimi bilimine olan yakınlığı ile yöre ve türevlerinin yakınlığının tartışma konusu yapılması durumunda, yöre ve türevlerinin kamu yönetimi bilimine daha yakın olduğu görülecektir. Çünkü yerel kelimesi diğer bilim dallarına daha yakın dururken, yöre kelimesi kamu yönetiminde kullanılan ve hedeflenen anlama daha uygundur. Çünkü kamu yönetimi konuya coğrafi tanımlama ile yaklaşmaktadır. Bu noktadaki temel hedef bölge kavramı üzerinden hareket edilerek ortaya bir sonuç çıkartmaktır. Sözlüksel anlamlar incelendiği takdirde 


67 Oğuz Erol, “Türkiye'nin Doğal Yöre ve Çevreleri”, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 
1993, ss. 13-41, s. 18. 

“S8 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türkçe Sözlük 2 (K-Z), (Hazırlayan: Hasan Eren), Yeni Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları Yeni Baskı, 1988, Ankara, s. 1643. 

Orhan Hançerlioğlu, Türk Dili Sözlüğü, Remzi Kitapevi, 2. Basım, 1995, İstanbul, s. 548. 
Reşat İzbırak, Coğrafya Terimleri Sözlüğü: Almanca, Fransızca, İngilizce Karşılıkları, Eski ve Yeni Şekilleriyle (İndeks'li), Öğretmen Kitapları Dizisi: 157, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1986, s. 361-362. 


669 
670 
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“yerel”in bölgesel anlamdan daha çok konum bildiren bir anlama sahip olduğu görülmektedir. Şöyle ki gökbilimcilerin kullandığı anlamı kapsamında yerel kelimesinin değerlendirilmesi durumunda gözlemcinin gözlemlediği nesneye göre konumu öne çıkmaktadır. Bu noktada karşılıklı konumlanma işi söz konusudur. Yerel kelimesinin tıp dilindeki anlamı ile değerlendirilmesi sonucunda insan vücudunun belirli bir noktasının hedeflendiği görülmektedir. 
Konuyu fiziksel niteleme açısından değerlendirmek gerekirse kamu yönetimindeki bölge yapılanmasına yaklaşıldığı izlenimi doğmaktadır. Ancak Fizik Terimleri Sözlüğü”'ndeki yerel kelimesinin “bir yere, bir bölgeye ilişkin olan” anlamının bölge tanımlamasından uzaklaşarak, yalnızca bölge ile ilişkilendirilen bir nesneden, olgudan veya varlıktan söz ettiği çıkarımı yapılabilmektedir. Oysaki yöre kelimesi doğrudan bölgesel ve coğrafi bir anlama sahiptir ve herhangi bir ilişkilendirme durumu söz konusu değildir. 
Kamu yönetimi bilimi için önemli olan ilişkilendirme durumu değil, doğrudan coğrafi bir tanımlamanın yapılmasıdır67!. 


Bölgesel coğrafya toprağın mekânsal ilişkileri üzerinden tasnif (bölümleme) edilmesi kuralını esas alan bir bilim dalıdır. Bölgesel coğrafyanın hedefinde yeryüzünün birbirinden farklı özellikler gösteren mekânlarını coğrafi olarak sınıflandırmak veya birbirinden ayırmak uğraşı bulunmaktadır9”. 


Bölge konusunun açıklığa kavuşturulması için öncelikle yöre kavramının tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Çünkü bölge genel olarak yüzölçümü açısından daha büyük bir coğrafi alanı karşılayan veya ilgili coğrafi alanın tanımlamasını yapmak için kullanılan coğrafi bir terimdir. 
Ancak bölge kavramının sınırları değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin, coğrafyacı değerlendirmesi ile bir çiftliğin bölge olduğu düşünülebileceği gibi, bir kıtanın da bölge olarak kabul edilmesi son derece doğal bir yaklaşımı meydana getirmektedir”, 


Konuyu yöre kavramı üzerinden devam ettirmek gerekirse yöre kelimesinin coğrafi açıdan tanımlaması şu şekilde yapılabilmektedir: Yöre 


“7! Bu paragrafta yer alan ve vurgulanan sözlük tanımlamalarının kaynağı Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'dür. Daha detaylı bilgi için: Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yerel, Yöre, Yerelleşme, Yöreselleşme, <http://www.tdk.gov.tr/index. 
php?optionzcom bts&view—bts>, (Erişim Tarihi: 18.10.2018). 

“72 Ali Yiğit, “Güneydoğu Toroslar'ın Yöresel Etüdü”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, 2002, ss. 47-77, s. 47-48. 

63 Ali Yiğit, “Güneydoğu Toroslar'ın Yöresel..., s. 51-52. 
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“belirli bir arazi biçimi içinde gelişmiş ve genel ekolojik karakteri kesin olarak belirlenebilmiş bir yeryüzü parçasıdır.” Yöre olarak tanımlanan coğrafi bir parça kendi üzerinde yaşayan insanlar ve hayvanlar tarafından gerçek zamanlı olarak algılanamayabilmektedir. Çünkü yöre içerisinde yaşayan bir canlının yaşam alanı veya çevresi canlının algısı ölçeğinde sınırlı bir alanı kapsamaktadır. Örneğin, yerinde sabit şekilde konumlanmış bir ağacın çevresi yaşadığı yörede dolaşma imkânı olan bir hayvana göre dar bir konumdadır. 
Çünkü ağacın çevre algısı yerinde sabit bir biçimde durduğu yöre ile sınırlandırılmışken, dolaşma yeteneğine sahip bir hayvanın yöre algısı çevresinin geniş olmasından dolayı daha farklıdır. Benzer biçimde çok uzak mesafelere gidebilme ve çevreyi keşfedebilme yeteneğine sahip olan bir insanın yöre algısının ise hayvanınkinden daha geniş olduğunu ifade etmek gerekmektedir!” 


Konunun daha iyi biçimde kavranabilmesi için “doğal yöre” kavramına da değinmek gerekmektedir. “Doğal yöre, fiziksel özellikleri belirli bir arazi birimi üzerinde gelişmiş ve genel ekolojik karakteri kesinlikle belirmiş, hâtta bu özellikleri belirli bir zaman dilimi (periodu) ile sınırlanmış en küçük bir “coğrafi birim” dir.”6” 


Yöre, sınırları içerisinde yaşayan her canlı tarafından aynı ölçüde algılanamayabilmektedir. Ancak dikkate alınması gereken husus yörenin doğal dengesinin içerisinde yaşadığı her canlıyı etkisi altına aldığı varsayımıdır. Bir canlının doğrudan algılayabildiği ortam ise çevre olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin doğrudan algılayabildikleri çevreler içerisinde yaşamaya başlamaları ve bir toplum haline gelmeleri yaşam mekânlarının anlamsal ve boyutsal değişiminden kaynaklanmaktadır. Yaşam süreci içerisinde bireyler ve toplumlar coğrafi alanların etkisine maruz kalabilmektedirler. Bir diğer ifade ile bireyler ve toplumlar algılama etmenlerinin değişkenliği kapsamında doğrudan veya dolaysız olarak çeşitli unsurların kontrolü altına girmektedirler. Bu açıdan değerlendirmek gerekirse bireylerin doğrudan algılama yeteneklerini kullanabilecekleri coğrafi ortama çevre adı verilmektedir. Yöre ise çevrenin bir üst birimi olarak bireylerin algılama yeteneğinin çevresel unsurlardan doğrudan etkilenebileceği yeryüzü 


64 Oğuz Erol, “Türkiye'nin Doğal Yöre... s. 14. 
6 Oğuz Erol, “Türkiye'nin Doğal Yöre..., s. 16. 
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birimidir. Bu anlatıma göre yöre, bireylerin yakın etkisi altına giren ve geniş 


bir çevreden meydana gelen coğrafi bir alandır“”©, 


Yukarıdaki açıklamalar kapsamında coğrafi bir alanın yöre olarak tanımlanabilmesi için ilgili yerin belirli bir bütünlüğe sahip olması ve bu bütünlüğün içinde yaşayan canlılar tarafından algılanabilmesi gerekmektedir. 
Bir diğer ifade ile birbirlerinden uzak coğrafi mekânların bir bütünlük oluşturamayacaklarından dolayı, yöre olarak adlandırılmaları kabul edilememektedir. Dolayısıyla yöre birbiri ile doğrudan ilişkili mekânların bütünlüğünü tanımlamak için kullanılan coğrafi bir terimdir“. 


Yerelleşme, coğrafya ve yerinden yönetim üçlüsü arasında doğrudan bir ilişki kurma çabası içerisine girildiği durumda, konuya dikkat çekmek için yerinden yönetim kavramının kamu yönetimi sözlüğündeki tanımlamasına yer vermek önem taşımaktadır. 


Yerinden yönetim, “yönetsel kararların alınması ve görevlerin gerçekleştirilmesi yetki ve sorumluluğunun, ya coğrafi ya da işlevsel ölçütlere bağlı olarak merkezi hükümet örgütü dışında, hizmet yerinde bulunan organlarca üstlenilmesi durumu”dur*”, 


Coğrafya unsuruna vurgu yapan bir diğer yerinden yönetim tanımı ise Ünlü'den aktaran Kalabalık tarafından şu şekilde yapılmıştır: “Yerinden yönetim kavramı belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel toplum bireylerine, bir arada yaşamaları sebebiyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacı ile kurulan, karar organları yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, kanunlarca belirlenmiş yetki ve görevlere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip merkezi yönetim ile ilişkilerinde idari özerklikten yararlanan ve kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetimlerin genel statüsünü belirlemek için kullanılmaktadır.”*” 


Bu noktaya kadar anlatılanlar kapsamında yerelleşme olarak tarif edilmeye çalışılan hedefin gerçekte yöreleşme kavramı ile anlamlandırılması gerekliliğine vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Çünkü yerel olarak nitelendirilen hususun nihai hedefinde coğrafi bir mekân tanımlaması yer almaktadır. Bu sebepten dolayı bu tanımlamayı gerçekçi bir boyutta değerlendiren yöre 


676 
677 
678 
679 


a 


Ali Yiğit, “Güneydoğu Toroslar'ın Yöresel..., s. 92. 

Ali Yiğit, “Güneydoğu Toroslar'ın Yöresel..., s. 92. 

Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözlüğü..., s. 260. 

Halil Ünlü, Yönetimlerarası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kent Basımevi, İstanbul, 1993, s. 21. (Aktaran: Halil Kalabalık, “İmar Faaliyetlerinin Yerel..., s. 253). 
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kelimesinden türetilen *yöreleşme” kavramının belirli bir coğrafi alanda yaşayan halkın gündelik sorumluluk ve ihtiyaçlarına vurgu yapılması için kullanılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Aynı zamanda bütün ülkeyi kaplayan merkezi yönetimin karşısında belirli bir coğrafi alan ile sınırlandırılan ve içerisinde yaşayan canlılar tarafından kolay bir biçimde algılanan yörenin işlevsel bir tanımlama aracı olacağı inancı içerisindeyiz. 


YÖRELEŞME VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ 


Bu bölümde yöreleşme olarak anlamlandırmaya çalıştığımız olgunun ve farklı bir anlatım ile değerlendirmeye alınan konunun veya olayların ortaya çıkış sebeplerini ve bu sebeplerin meydana getirdiği sonucun kültür kavramı ile bütünleştirilmesi çabası içerisine girilecektir. Bu amaç çerçevesinde ilk önce kültür kavramı değerlendirmeye alınacaktır. 


Bu aşamaya geçmeden önce ifade edilmesi gereken önemli bir sonuç vardır: Kültür çevreyi etkilemektedir. Kültür sayesinde çevremizde yaşanmış, yaşanan ve ileri bir tarihte yaşanacak olan olaylar şekillenmektedir. Bu sebepten dolayı kültürün dönüştürücü bir etkisi bulunmaktadır“#9, 


Kültür genellikle “sosyoloji”, “antropoloji” ve “sosyal psikoloji” içerisinde incelenen bir kavramdır. Bunun sebebi kültürün yukarıdan aşağıya doğru alt basmaklar biçiminde genelden özele gidebilen bir tarafının olmasıdır. Örneğin, “Batı Kültürü”, “Amerikan Kültürü”, “Güneyli Kültürü”, “Banliyö Kültürü”, “Arkadaş kültürü” ve “Aile kültürü” gibi genelden özele doğru giden bir çizgide kültür kavramı şekillenebilmektedir. Kültür bir toplumun veya toplumun içerisinde konumlanan küçük bir azınlığın inançlarını, değerlerini, yaşam biçimini, kurallarını, adetlerini ve davranışlarını hem şekillendirmekte hem de dışarıya yansıtmaktadır. Kültür, genelden özele gidilecek olunursa, bir insanın dünyaya bakış açısını, çevresinde yaşanan olaylara verdiği anlamı ve yaşam biçimini yansıtan 


anahtar bir kelimedir“8!, 


Kültürün yukarıda ifade edilen niteliklerinden yola çıkılarak çevre ile olan bağlantısının kurulması, konunun bütünlüğünün sağlanması ve aktarılmaya çalışılan unsurun açıklığa kavuşturulması açısından önem taşımaktadır. 


69 İrwin Altman & Martin M. Chemers, Culture and Environment, Cambridge University 
Press, 1984, p. 1. 
681 Twin Altman & Martin M. Chemers, Culture and Environment,..., p. 3. 


230 Sivil Yerel Yönetimler 


Yöreleşme anlamlandırmasının özünde coğrafya yer almaktadır. 
Coğrafya ise, incelenen konu itibarıyla, “mekân”, “saha” veya “ülke” olarak değerlendirmeye alınabilmektedir. e Coğrafya, insan ile çevre arasındaki etkileşimi inceleyen, ilişkiler bütününden kaynaklanan sonuçların çevreye dağılış biçimlerini değerlendiren, doğal ortamın analitik çözümlemesini yapan, farklı bilim dalları ile çevrelenmiş ayrı bir “bilimler topluluğudur.”*8? 


Mekân, insanların yaşadığı coğrafi bir alanı tarif etmekte““ ve bu alanı 


şekillendiren unsurun ise kültür olduğu kabul edilmektedir©“i, Çünkü kültür en genel değerlendirme ile bir yaşam biçimidir. Kültür uygarlaşma aşamasının belirli bir noktasından doğmakta ve yaşam içerisinde evrimleşme yöntemi ile sürekliliğini koruyarak yeni kalıplara girmeye devam etmektedir. Kültür kavramını “yaşam biçimi” olarak tanımlamanın bazı sonuçları bulunmaktadır. 
Bir insanın “inanç”, “duygu”, “düşünce”, “ahlak” ve “eylem” gibi temel yaşam biçimleri toplumsal bir kurgu içerisinde tamamlanmakta ve bir anlam ifade etmeye başlamaktadır. Demek ki kültür toplumsal yaşamı ve toplumsal yaşamın sosyal ve siyasal kurallarını belirleyen bir etkiye sahiptir. Kültür farklı insan davranışlarını aynı sepette toplayarak birbirleri ile etkileşim halinde olmalarını sağlayan hem farklılık hem de birlik kavramıdır. Çünkü kültür hem “uyum”u hem de “değişim”i zorunlu bir hale getirmektedir8”. 


Kültür ile yöreleşme, yöreden olma veya yörenin ruhunda yer alma bütünleşik bir anlama sahiptir. Çünkü yörenin içinden çıkan bireyin yöre ile özdeş duruma gelmesi, sonuç itibarıyla yöreden bir parça olması anlamına gelmektedir. Yörel olan mevcut durumda hazır bulunandır. Yörel olanın geçmişi ve şimdiki zamanı aynı çerçeve içerisinde değerlendirilmektedir. 
Herhangi bir yaşantının içerisinde yer almak yörel olmayı gerektirmektedir. 
Belirli bir yere ait olduktan sonra alışkanlıkların gelenekselleştirilerek ve belirli zaman aralıkları ile de güncellenerek oluşturulan yeni düzen yöreleşmenin ana kurgusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla alışılmışlıklar ile bu alışılmışlıkların güncellenerek yeni bir kurgu ile sunulması yöreleşmenin özünde yer almaktadır. Yöreleşme ideali bir mekân içerisinde hayat 


2 Ali Özçağlar, Yönetsel Coğrafya, Nika Yayınevi, Ankara, 2015, s. 15. 

83 Ali Özçağlar, Yönetsel Coğrafya,..., 8. 27. 

684 Irwin Altman & Martin M. Chemers, Culture and Environment,..., p. 3. 

“5 İsmail Doğan, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, 8. Baskı, PEGEM Akademi, Ankara, 2008, s. 405-407. 
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bulmaktadır686, Kültürün de çevre (veya mekân) ile bağlantısı olduğuna göre” yöreleşme ile kültürün organik bir bağı bulunmaktadır. 


YEREL ÖZERKLİK (YÖRELEŞEN ÖZERKLİK) 


Yerel yönetimlerin özerkliğinden söz edildiği noktada merkezi yönetimin yerel yönetimler adına ayırmış olduğu özgür bir alan hayal edilebilmektedir. 
Bu alan kurumsal bir durumun somut gerçekliğini yansıtması açısından önem taşımaktadır. Özerkliğin tarafları olan merkezi yönetim ile yerel yönetimler her ne kadar aynı kamu yönetimi sistemi içerisinde faaliyet gösterseler de bir ikilem olarak ortada durmaktadırlar. Özerklik de bu ikilem arasında kalmış ve uzlaştırmacı bir kimliğe bürünmüş siyasi bir ilke olarak varlığını korumaktadır. Yerel yönetimlerin özerkliği merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru bir yetki ve kaynak aktarımını zorunlu bir hale getirmektedir! 


Özerklik, muhtariyet ve otonomi kelimeleri birbirleri ile eş anlamlıdırlar“*?. Özerklik, Arapça “muhtariyet” ve Yunanca “otonomi” kelimelerinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kelime anlamı itibarıyla özerklik, başkalarına muhtaç olmadan kendi işini kendin görmek ve sınırları üst bir otorite tarafından çizilmiş bir alanda kendi kendini yönetmektir. Özerklik kavramının alt benliğinde merkezi yönetimin iş yükünü hafifletmek ve merkeziyetçi uygulamalardan kaynaklanan bürokratik işlemleri azaltmak amacı yer almaktadır. Üniter devlet yapılanması içerisinde özerkliğin çerçevesi anayasa ve kanunlar ile belirlenmiştir. Dolayısıyla özerklik mevzuatın çizmiş olduğu sınırlar dışına çıkmadan hareket edebilmek yeterliliğini tanımlamaktadır“, Dolayısıyla özerklik, doğuştan var olmayan, merkezi yönetimin takdiri ile sonradan kazanılan ve merkezi yönetim 


“9 Betül Çotuksöken, “Yerel-Küresel-Evrensel Geriliminde Egemenlik”, . Uluslararası 


Felsefe Konferansı Egemenlik Sorunu, 11-13 Nisan 2003 Kocaeli Üniversitesi, Bildiri Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayınları Yayın No: 133, Kocaeli, 2004, s. 15-20. 
67 Ali Özçağlar, Yönetsel Coğrafya,..., s. 27; Irwin Altman & Martin M. Chemers, Culture 
and Environmeni,..., p. 3. 
Adalet Bayramoğlu Alada, “Türkiye'de Yerel Yönetimleri “Özerklik Meselesi” Üzerinden Yeniden Düşünmek”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 4, Ekim 2008, ss. 5- 44,5.5. 
69 Adalet Bayramoğlu Alada, “Türkiye'de Yerel Yönetimleri..., s. 6. 
“9 Konur Alp Demir, "Özerk Yerel Yönetim Yapısından..., s. 38. 
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tarafından kontrol edilen“! 


kutusudur. 


bir güç aktarma organının yardımcı dişli 


Özerklik, merkezi yönetimin hiyerarşisine ait veya dâhil olmayan kurumların kendi kendilerini idare etmelerini ve kendi düzenlemelerini başka hiçbir kurumun baskısı ve yönlendirmesi olmadan yerine getirmelerini ifade eden bir kavramdır. Özerk kurumların özgürce karar alabilmelerinin güvencesi, karar alma organlarının serbest seçimler sonucunda göreve gelmeleri ile sağlanmaktadır. Ancak ifade edilmesi gereken husus özerklik için yalnızca karar organlarının seçim yolu ile yetkilendirilmesinin yeterli olmadığıdır. Bir kurumun özerk olabilmesi için gerekli olan bir diğer koşul da kurumun mali bağımsızlığının olmasıdır. Buna göre harcama yapma ve kaynak oluşturma yetkisinin merkezi yönetim tarafından baskı altına alınmamış olması gerekmektedir“. 


Yerel yönetim birimlerinin karar organlarının seçim yolu ile göreve gelmeleri, kendi görevlerini ve faaliyetlerini başka bir yönetim biriminin müdahalesi olmadan yerine getirmeleri ve tüzel kişilik sahibi olmaları bu kurumların demokratik ve özerk olarak adlandırılabilmeleri için yeterli koşulları sağlamaktadır. Yerel özerklik, yerel yönetim birimlerinin sahip olduğu bu koşulların sonucunda ortaya çıkan yerel özgürlük kavramıdır. 


Yerel özerklik, yerel yönetimlerin merkezi yönetim ve yerel halk ile olan ilişkilerini incelemesi açısından iki farklı boyutta değerlendirilebilmektedir. 
Bu bağlamda yerel yönetimlerin merkezi yönetim karşısında özerk olması bağımsız olduğu anlamına gelmemektedir. Özerklikten amaçlanan yerel yönetimlerin kendi görevlerini ve faaliyetlerini kendilerinin yerine getirebilmesi için idari ve mali yetkiler ile donatılmış olmasıdır. Bir yerel yönetim biriminin yerel halk ile olan ilişkisinde, halkın olması gerektiği biçimde temsil edilebilmesi için belirli niteliklere sahip kişi veya kişilerin yerel seviyede göreve gelmesi gerekmektedir. Bunun için de temsil sisteminin 


belirli ölçütlere sahip olması önem taşımaktadır“*, 


Yerel özerklik, yerel yönetimlerin yerel nitelikli kamusal sunumları yerine getirirken etkili ve verimli olabilmeleri için kendilerine tanınmış 


“1 Konur Alp Demir, "Özerk Yerel Yönetim Yapısından..., s. 45-48. 
“2 Bayram Coşkun, “Türkiye'de İdari Vesayet Denetimi..., s. 39. 

“3 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 54. 

“4 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., 8. 54. 
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kolaylaştırıcı veya özgürleştirici bir araç niteliğindedir“, Yerel özerkliğin 


vurgulanması gereken üç temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar şu şekilde ifade edilebilmektedir“; 


»e Yerel halkın merkezi yönetimden beklediği çok fazla talebin veya sunumun yerel düzeyde karşılanabilmesi için yerel yönetimlere yetki vererek işlevsel yeteneklerini arttırmak, 

e Yerel halkın, içerisinde yaşadığı kendi koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olacak en etkili ve verimli yönetim biçimini oluşturmak, 

e Yerel yönetimlerin faaliyetlerine merkezi yönetimin müdahale etmesini engellemek ve yerel yönetimlere mali açıdan özgür bir alan yaratmaktır. 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan, yerel özerkliğin, yalnızca yerel nitelikli kamusal sunumların etkili ve verimli bir biçimde sunulması amacı ile yerel yönetimlere tanımlanmış bir hak olduğu yönünde bir izlenim ortaya çıkmaktadır. Oysaki bu ifade yerel özerkliğin yalnızca tek bir boyutunu yansıtmaktadır. Yerel halk sahip olduğu yerel özerklik yetkisi ile kendi geleceklerini demokratik Oo usullere göre istedikleri Ooo biçimde tasarımlayabilmektedirler. Böylece yerel düzeyde katılımcı demokratik bir ortam yaratılmış olmaktadır”. 


Yerel özerklik kendi içerisinde Siyasi Özerklik, İdari Özerklik ve Mali 


Özerklik olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır“, 


Siyasi Özerklik: Siyasi özerklik, yerel halkın kendisini ilgilendiren konularda kanun yapma gücüne ve yeterliliğine sahip olmasını ifade eden bir kavramdır“. Federal devlet düzeni içerisinde ulusal egemenlik ve uluslararası temsil yetkisinin federal devlette olması şartı ile eyalet yönetimleri kendi 


faaliyetleri adına siyasi kararlar alabilmekte ve kanun çıkarabilmektedirler”*, 


İdari Özerklik: İdari özerklik yerel yönetimlerin yönetsel faaliyetlerini gerçekleştirme aşamasında herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadan kendi yönetsel yapılarını belirleme ve işlem yapabilme yeterliliğini ifade 


65 Abdullah Çelik, “Yerel Özerklik Açısından..., s. 18. 

Bayram Coşkun, “Türkiye'de İdari Vesayet Denetimi..., s. 39-40. 

67 Abdullah Çelik, “Yerel Özerklik Açısından... s. 18-19. 

“3 Murat Yaman, “AB ve Yerel Yönetimler”,..., s. 249. 

“9 Murat Yaman, “AB ve Yerel Yönetimler”,..., s. 249. 

700 Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, “Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik:..., s. 263. 
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etmektedir”! 


. Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde, idari özerkliğe sahip olan yerel yönetimlerin karar organlarının serbest seçimler sonucunda göreve gelmelerinden dolayı, ilgili organlar anayasa tarafından kendilerine belirlenmiş görev süresi boyunca görevden uzaklaştırılamamakta ve yönetsel faaliyetlerine müdahale edilememektedir. Çünkü idari özerkliğe sahip olan kurum yargı güvencesi altındadır. Eğer görevden uzaklaştırılma veya düşürülme gibi bir durum söz konusu olacak ise buna yargı organı karar vermektedir”. 


Bir yerel yönetim biriminin idari özerkliğe sahip olması, başka bir kurum tarafından yönetsel anlamda yönlendirilememesi anlamına gelmektedir. İdari özerkliğe sahip kurum kendi kararlarını alabilmekte ve uygulayabilmektedir. 
Merkezi yönetimin bu alandaki tek yetkisi hukukilik denetimi yapmak ile sınırlandırılmış durumdadır”. 


Mali Özerklik: Mali özerklik özerk kurumların kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için mali açıdan kaynak temin etme ve özgürce harcama yapabilme yeterliliğine sahip olmalarını ifade etmektedir. 


Ancak özerk kurumlar, bu özgürlüğü, anayasa ve kanunlar tarafından kendilerine çizilen çerçeve içerisinde kullanmak zorundadırlar” 


Yerel yönetimlerin mali özerkliği konusu yalnızca belirli bir oranda gelişme göstermek ile sınırlandırılmış durumdadır. Bunun sebebi, bu alanda çıkarılan oOkanunlar kapsamında mali özerkliğe çok fazla özen 


gösterilmemesidir”“. Gerçekte mali özerklik gelir oluşturma ve esnek bir 


bütçeye sahip olmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla mali özerklik yetkisi ile donatılmış bir kurumun kendi bütçesini oluşturma hakkı bulunmaktadır ”*6, 


79! Hulusi Şentürk, Belediye Terimleri Sözlüğü, (Editör: Ekrem Okutan), Okutan Yayıncılık, 

İstanbul, (Tarihi Belirsiz), s. 51. 

İbrahim Güray Yontar ve Mehmet Dağ, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

Çerçevesinde Türkiye'de Mali Özerklik”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 

Cilt: 10, Sayı: 21, 2014, ss. 147-162, s. 149. 

Tülin Çağdaş, “Türkiye'de Yerel Yönetimlerde İdari Özerklik”, Marmara Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 30, Sayı: 1, 2011, ss. 391-416, s. 410. 

704 Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, “Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik:..., s. 263. 

75 Halük Egeli ve Funda Diril, “Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik ve 
Vergilendirme Yetkisi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:84, Ocak-Mart 2012, ss. 25-44, s. 26. 

796 Halük Egeli ve Funda Diril, “Türkiye'de Yerel Yönetimlerde..., s. 26. 
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DEMOKRASİNİN YERELLEŞMESİ: YEREL DEMOKRASİ 


Konu başlığı yukarıda önerdiğimiz kavramsal ve tanımsal çerçeve özelinde “Demokrasinin Yöreleşmesi? ve “Yörel Demokrasi” şeklinde de anlamlandırılabilmektedir. Ancak, bu noktada ve şimdilik, literatüre kemikleşmiş biçimde sabitlenen teknik ifadelerin kullanılması uygun görülmüştür. 

Demokrasi toplumsal koşullardan doğrudan etkilenen siyasal bir rejimdir. 
Demokratik bir rejimden bahsedilebilmesi için birtakım sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların bir araya gelmesi gerekmektedir. Demokrasi güçlü bir orta sınıfın kentsel ve laik bir ortamda yaşadığı, eğitim seviyesinin belirli bir düzeyde olduğu, insanlar arasında hoşgörü kültürünün yaygınlık kazandığı bir mekânda daha rahat gelişme gösterebilmektedir. Aynı zamanda bu unsurlar modem bireyi yaşamın odak noktasına yerleştiren etkenleri de meydana getirmektedir. Bu açılardan değerlendirildiği takdirde, demokrasi, birey sayesinde ve birey için gelişme gösteren siyasal bir sistemdir””. 


Yerel yönetimler ile demokrasi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Yerelleşme ilkesi demokrasinin özünde kendiliğinden var olmaktadır. Bu sebepten dolayı yerel yönetimler demokratik kuruluşlar olarak görülmekte ve demokrasinin beşiği şeklinde nitelenmektedirler. Yerel yönetimler, gerek kurumsal yapısı ve gerekse de işleyiş düzenleri açısından, yönetime katılma ve temsil edilebilme konularında işlevsel yapılanmalardır”©8. 


Son dönemlerin en ilgi çeken konuları arasında yer alan halkın yönetime nasıl dâhil edilebileceği sorusuna en kısa cevap, yerel yönetimler üzerinden kurgulanan yerel demokrasi ile verilebilmektedir. “Temsili demokrasi” kurgusu yerine “katılımcı demokrasi” anlayışının benimsenmesi sonucunda yerel yönetim birimleri ve yerel demokrasi kavramı takip edilen bir konuma yükselmiştir. Bu noktadaki temel amaç yerel yönetim birimleri ile yerel halkı olması gerektiği biçimde ve mevcut durumda olduğundan daha fazla yakınlaştırmaktır. Halk ile yönetim arasında yeni iletişim kanallarını açmak, demokrasiyi yerel düzeyde işlevsel bir konuma yükseltmek ve sunum etkinliğini arttırmak, yerel yönetimler alanında yapılan çalışmaların bütünselliğinin, demokrasi adına, önemli bir parçasını oluşturmaktadır”*, 


707 A. Vahap Uluç, “Birey ve Sivil Toplum İlişkisi..., s. 4. 

73 Mustafa Görün, “Yerel Demokrasi ve Katılım: İzmir, Konya ve Ağrı İl Genel Meclis 
Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2006, ss. 159- 184, s. 161. 

79 Mehmet Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel..., s. 94-95. 
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Demokrasinin, özü itibarıyla, ulusal düzeyde alınan kararlar adına bir katılım sistemi olması ile sınırlandırılmasının, demokratik ülkeler açısından büyük bir eksiklik olacağı öngörüsü üzerine, yerel düzeyde alınan kararlara da katılımın sağlanabilmesi için yerel demokrasinin varlık kazanmasının ve bu sayede işlevsel bir araç niteliğine bürünmesinin çözümsel bir gereklilik olduğu kabul edilmiştir. Yerel demokrasi sayesinde demokratik değerler yerel düzeyde kolay bir biçimde varlık kazanabilmekte ve uygulamaya dâhil edilebilmektedirler”9, Yerel demokrasinin gelişebilmesi için iletişim ve katılım kanallarının yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman ve halkın her an ulaşabileceği bir seviyeye yükseltilerek açık tutulması gerekmektedir”!!, 


Yerel yönetimler, yerel özerklik ilkesi kapsamında değerlendirildiklerinde, kendi kendini yönetebilen ve yönetmesi gereken birimler olmalarına rağmen, üniter devlet yapılanması içerisinde kesinlikle egemenlik hakkı bulunmayan yönetsel birimlerdir. Yerel özerkliğin kullanım sınırlarını zaten merkezi yönetim belirlemektedir. Bu açıklamalar dikkate alındığında yerel demokrasinin ve yerel özerkliğin yerel egemenlik anlamına gelmediği oldukça açıktır. Yerel özerklik kurgusal açıdan yerel yönetimlerin kendi özünde bulunan bir değerdir. Bu haliyle yerel demokrasinin kapsamı demokratik değerlerin yerel yönetimlere uygulanmasından başka bir sonucu 


ifade etmemektedir”!2, 


Yerel düzeyde demokrasinin sağlanabilmesi için yerel özerklik, katılım ve halkın denetimi gibi belirli unsurların varlık kazanması gerekmektedir. 
Yerel katılımın etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi adına yerel yönetimlerin demokrasi vurgusu önem taşımaktadır. Tarihsel açıdan değerlendirildiği takdirde yerel yönetimlerin nitelikleri demokrasinin sağlanabilmesine imkân tanımıştır. Yerel yönetim yapılanması demokrasinin sağlanmasından sonraki süreçte de yeni görevler üstlenmektedir. Bu bağlamda demokrasinin sürdürülebilmesi, bireylerin özgürleştirilmesi ve halka demokratik eğitimlerin verilmesi yerel yönetimlerden beklenen faydalar ve 


görevler arasındadır”. 


Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 57. 

7! Mehmet Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel..., s. 95. 

72 Mustafa Görün, “Yerel Demokrasi ve Katılım:..., s. 161-162. 

73 Şerif Öner, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Demokrasi ve Katılım Algılamaları”, 
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Nisan, 2001, ss. 51-67, s. 54. 
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Demokratik ve halka dönük yönetim anlayışını yalnızca yerel yönetimler üzerinden değerlendirmek yerine, merkezi yönetimin de bu kapsam içerisinde şekillendirilmesi gerekliliği tartışmalara konu olurken, yerel yönetimlerin sahip olması gereken nitelikleri ve özellikle belediyelerin birinci dereceden demokratik kurumlar olmaları gerçeği çeşitli açılardan değerlendirilebilmektedir. . Bu değerlendirme ölçütleri şu o şekilde 


sıralanabilmektedir”!4; 


» Belediyeler tarihsel açıdan halka dayanan yönetim birimleridirler. Bu özellikleri sebebiyle merkezi yönetimden farklı olarak doğrudan halka hesap vermekle sorumlu olduklarından dolayı halkın istek ve beklentilerine karşı duyarsız kalamamaktadırlar. 

» Belediyeler doğrudan halk ile iletişim halinde olan kuruluşlardır. 
Halkın su, temizlik ve ulaşım gibi temel ve yerel ihtiyaçlarını karşılayan belediyeler vazgeçilemez yönetim birimleri olarak varlıklarını sürdürmektedirler. 

»e Halk, belediyenin kendisine sunmuş olduğu sunumlardan memnun kalmaması durumunda, bu memnuniyetsizliğini açık bir biçimde dile getirme olanağına sahiptir. Bu bağlamda halk daha kaliteli sunumların kendisine hızlı biçimde ulaştırılması gerektiğini düşündüğü noktada, çeşitli yollar vasıtasıyla, belediyelere yaptırım uygulama imkânına sahip olabilmektedir. 


Bireylerin tek başlarına yönetime ulaşmaları, siyasal iktidarı etkileyebilmeleri, beklenti ve şikâyetlerini üst kademelere iletmeleri oldukça güçtür. Bu sebepten dolayı halkın siyasal sürece katılabilmesi için örgütlü bir yapılanma içerisine girmesi gerekmektedir. Çünkü örgütlü bir birliktelik sivil toplumun da güçlü olduğu bir toplumu meydana getirmektedir. Belirli bir düzende işleyen demokratik bir toplumun varlığı için vatandaşların sosyal, siyasal ve ekonomik alanda örgütlenmeleri ve kendi düşüncelerini hiçbir baskı altında olmadan seslendirmeleri önem taşımaktadır". 


Yerel yönetimler ve demokrasi alanında yapılan tartışmaların odak noktasında sivil toplum yer almaktadır. Bunun sebebi demokrasinin devlet ile sivil o toplumu birbirinden Aayırmma çabası içerisinde olmasından 


74 Mehmet Ulvi Saran, “Belediye Hizmetlerinde Halkı Bilgilendirme ve Halk Denetiminin 
Sağlanması”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, Temmuz, 1996, ss. 17-28, s.20-21. 

715 A. Vahap Uluç, “Birey ve Sivil Toplum İlişkisi..., s. 9. 
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kaynaklanmaktadır. Sivil toplum özellikle son iki yüzyıldır tartışma konusu haline gelirken, yerel yönetimlerin tarihi daha eskilere dayanmaktadır. Son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ışığı altında değerlendirmek gerekirse yerel yönetimlerin sivil toplum ve demokrasi ile olan bağlarının yeniden şekillendirildiği gerçeğinin dikkate alınması gerekmektedir”!6, 


Yerel demokrasi sivil toplum ile doğrudan ilişkilidir. Bunun sebebi ise sivil toplumun örgütlenme şeklinin demokratik değerler ile bütünleşmiş olmasıdır. Aynı zamanda yerel demokrasi sivil toplumun yerel yönetimlerle, mahalle örgütleriyle ve özel sektörle iletişim halinde olmasını 


gerektirmektedir”. 


KATILIMLI YÖNETİM: YÖNETİŞİM 


Yönetişim kendi içerisinde farklı kavramları barındıran ve her kavrama değişik anlamlar yükleyen bir kurguya sahiptir. Farklı kavramları içerisinde barındırmasından”!8 dolayı yönetişimin doğal bir sürecin değil, yapay bir kurgunun izlerini taşıdığı ifade edilebilmektedir. Bu sebepten dolayı yönetişim kavramının detaylı bir biçimde incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 


Yönetişim, devrimci bir “değişimin” izlerini taşımaktadır. Bu izler devletin yönetim kurgusuna da sızarak, değişimine liderlik etmektedir. Bu bağlamda, “devlet mutlaka değişmek zorunda”dır. Bu değişimin motor gücünü oluşturacak ana unsur ise devlet yönetimini merkeziyetçi yapıdan uzaklaştıran ve toplumu ana hedef haline getiren yeni bir yönetim algısıdır. 
Devletin mutlak otoriter gücü ile varlık gösterdiği alanların daraltılması, kamu yönetiminde mutlak hesap verebilirliğin sağlanması, toplumun devlet karşısındaki konumunun güçlendirilmesi, kamu yönetimi sisteminin işleyiş düzeni içerisinde topluma haklar tanınması ve eylemsel gücünü arttırabilecek yetkiler verilmesi gerekmektedir”!?. Bu noktadaki temel amaç ise yeni bir yönetim algısı bağlamında devlet yönetimini baştan aşağıya şekillendirmektir. 


Devletin işleyen çarkları arasında sıkışarak hareketsiz bir konuma gelmiş kamu yönetimi sisteminin yeniden modellenmesi aşamasında, yönetişim 


715 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 37. 

777 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı, Türkiye'de Yerel 
Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 58. 

78 M. Akif Çukurçayır ve H. Tuğba Eroğlu, “Giriş”, Yönetişim, (Editörler: M. Akif Çukurçayır 
ve H. Tuğba Eroğlu), Çizgi Kitabevi, Konya, 2013, ss. 7-14, s. 8. 

79 M. Akif Çukurçayır ve H. Tuğba Eroğlu, “Giriş”, Yönetişim,..., s. 8-9. 
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kavramı, devletin siyasi niteliğini azaltarak teknik bir içerik kazandırmak amacına hizmet etmektedir. Bu amaca ulaşmak için de yönetim sürecinde devletin tek başına olmadığını ve paydaşlarının bulunduğunu akılda tutmak gerekmektedir”, 


Devlet, kamu sunumlarını, topluma, kamu hukuku çerçevesinde, kamu kuruluşlarını kullanarak ve kamu yararını gözeterek sunmak zorundadır. Bu zorunluluk geleneksel bir düşüncenin ve eylemlerin izlerini taşımaktadır. 
Zaman içerisinde, özellikle küreselleşme ile birlikte, devletin kamu sunumu üretme alışkanlıklarında değişimler meydana gelmiştir. Devlet kamu sunumunu üretmek için özel kuruluşlardan, özel hukuk kuralları çerçevesinde, destek almaya başlamıştır. Ancak bu değişimin, devletin kamu sunumlarını üretirken kamu yararını gerçekleştirme amacını zedeleyici bir sonuç ortaya çıkartmamasına özen gösterilmelidir”. 


Yönetişim, “devlet”, “yönetim” ve “rejim” üçlüsünün ileri aşamalarındaki kurgularını içermektedir. Daha basit bir anlatım ile yönetişim, bilinen kalıpları yıkan ve yerine yeni bir kurgu inşa eden bir anlama sahiptir”>. 
Bu anlam genel olarak “hantal” bir yapıya sahip olarak nitelendirilen klasik devlet yapısının mevcut hacminin küçültülerek, sadece temel kamu sunumları ile sınırlandırılması ve geriye kalan sunumların özel sektör tarafından yerine getirilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır”. Bu görüş şekil itibarıyla doğru olmakla birlikte, kurgusal olarak hatalıdır. Çünkü temel nitelik taşıyanlar dışında kalan kamu sunumlarının tamamını özelleştirmek, kamu sunumlarından faydalanma eşitliğini bozmaktadır. Bu durum konu ile ilgili birinci yaklaşımı ortaya çıkartmaktadır. Ancak, kabul edilmesi gerekir ki, kaliteli, hızlı ve nitelikli bir biçimde üretilen kamu sunumları ile temel niteliklerinden yoksun bir biçimde üretülen kamu sunumlarının karşılaştırılması, özelleştirmenin fayda eşitliğini bozucu niteliğini önemsiz bir hale getirmektedir. Çünkü kalitesiz bir üretim karşısında kaliteli bir üretimin üstünlüğü tartışmasızdır. 


Yönetişimin kurgusuna göre, yönetime katılmak isteyen bütün unsurlar yönetim sürecine dâhil edilmektedirler. Bu kurgudan hareketle yönetişim, literatürde ““çok ortaklı yönetim””, ““birlikte yönetim” veya ““katılımcı 


2999 2999 


79 Ruşen Keleş, “Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Yönetişim, (Editörler: M. 


Akif Çukurçayır ve H. Tuğba Eroğlu), Çizgi Kitabevi, Konya, 2013, ss. 57-69, s. 58. 
Ruşen Keleş, “Yönetişim Kavramına Eleştirel..., s. 59. 
Ruşen Keleş, “Yönetişim Kavramına Eleştirel..., s. 63. 
Ruşen Keleş, “Yönetişim Kavramına Eleştirel..., s. 65. 


721 
722 
723 


240 Sivil Yerel Yönetimler 


yönetim”” şeklinde adlandırılabilmektedir”*, Çünkü yönetişim, tek başına 


karar almak düşüncesini felsefi açıdan kabul etmemektedir. Dolayısıyla devlet yönetiminde merkeziyetçilik uygulamaları bu felsefe ile 


bağdaşmamaktadır””. 


Merkeziyetçilikten uzaklaşarak toplumun bir bütün halinde fikir üretebilmesinin ve görüşlerini demokratik bir ortamda açıklayabilmesinin yolu yalnızca belirli zamanlarda oy vererek yönetime katılmasından geçmemekte, aynı zamanda kamusal hayatta belirgin bir hale gelmesi ile de kendisini gösterebilmektedir. Bunun için de toplumun yönetime katılması zorunludur. Katılım, yönetim sistemine dâhil olabilmek için uygun bir yöntem ve sonucu itibarıyla da bir modeldir. Bu model çağdaş devletlerin yönetim 


sistemlerinde önemli bir konumda bulunmaktadır”, 


Bu konuma yükselmek ve yükseldikten sonra ise bu noktada tutunabilmek için ekonomiye, sosyal hayata, siyasal ve yönetsel sürece katkısı olan sivilleşme, bireyselleşme ve özelleştirme kavramlarının analizini yapmak ve sivil toplum kuruluşları gibi yeni hareketli unsurlara”? yönetim sistemi içerisinde aktif görev(ler) vermek gerekmektedir. 


Devletin bu süreç içerisindeki rolü yönetmek değil, yönlendirmektir. Sivil düşünceye göre devletin yönlendirdiği vatandaşlar eylemde bulunmak yeteneğine sahip bireylerdir”? Bu noktada sivil hareket kabiliyetine veya sivil yeterliliğe sahip vatandaş kimliği ile karşımıza çıkan insanlar, vatandaş kimliğinin dışına çıkabilmeyi başarmış ve birey olabilmek bilincine ulaşmış kişilerdir. 


Yönetim, ulaşmış olduğu nihai aşamada, klasik örgütlenme yapısından uzaklaşarak yönetimin bir parçası olan vatandaşa daha fazla yaklaşmış durumdadır. Ancak ifade edilmesi gerekir ki idealize edilen kurguya henüz ulaşılmış değildir. Bu tür bir yaklaşımın alt benliğinde tekilci bir yönetim anlayışından, çok aktörlü veya çoğulcu bir yönetim modeline geçiş düşüncesi yer almaktadır”. Ancak çok aktörlü yönetim sistemi veya yönetimin farklı 


74 Ruşen Keleş, “Yönetişim Kavramına Eleştirel..., s. 68. 

75 Zerrin Toprak, “E-Yönetişim & E-Demokrasi”, Yönetişim, (Editörler: M. Akif Çukurçayır 
ve H. Tuğba Eroğlu), Çizgi Kitabevi, Konya, 2013, ss. 71-101, s. 71-72. 

76 Zerrin Toprak, “E-Yönetişim & E-Demokrasi”,..., s. 77-78. 

77 H. Tuğba Eroğlu, “Kamu Yönetiminde Hiyerarşi, Ağ, Piyasa ve Aktörler Düzleminde 

Yönetişim”, Yönetişim, (Editörler. M. Akif Çukurçayır ve H. Tuğba Eroğlu), Çizgi 

Kitabevi, Konya, 2013, ss. 141-168, s. 141. 

H. Tuğba Eroğlu, “Kamu Yönetiminde Hiyerarşi,..., s. 141. 

Konur Alp Demir ve Hikmet Yavaş, “Kent Konseyleri İle Yerinden Yönetilen Katılımcı 

Kent Yönetimleri: Yerel Yönetişim Kapsamında Bir Değerlendirme”, Bildiri Kitabı, 1. 
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katılımcılar ile genişletilmesi düşüncesi kendi içerisinde önemli bir sorunu barındırmaktadır. Yönetimde çok fazla oyuncunun yer alması karar alma sürecini, karar alınsa dahi uygulama aşamasını zorlaştırabilmektedir. Bu zorlukların sonucunda siyasi çatışmalar ve yönetimde istikrarsızlık meydana gelebileceği gibi, kaynakların verimsiz bir biçimde kullanılması sorunu da ortaya çıkabilmektedir. Çünkü her bireyin ve sivil toplum kuruluşunun fikirleri, hayata bakış açıları, devletten beklentileri, gelecek idealleri, inançları ve ideolojileri birbirinden farklı olabileceğinden dolayı, bu kadar fazla unsuru ortak bir uzlaşı noktasında birleştirmek oldukça zordur. Bu durumda, gerçekte istenmeyen bir sonuç olan, karar alamama sorununun ortaya çıkma olasılığı her zaman için bulunmaktadır. Bir diğer yaklaşıma göre, karar alma aşamasına katılan unsurların süreçteki etkileri yüksek olmakla birlikte, uygulama aşamasını geçtikten sonraki süreçte sorumluluk üstlenmemeleri, yasal olarak yaptırımdan uzak olmaları ve yönetimin bu aşamada yalnız kalması katılımcı yönetim modelini de sorgulamaya açmaktadır. Çünkü karar alırken ortaklığın söz konusu olduğu yönetişim uygulamaları kapsamında ortaya çıkan sonucun olumsuz olduğu durum(lar)da, yönetimin kanunlar, halk ve yargı karşısında tek sorumlu olarak kalması adaletli bir uygulama değildir”, Bunun için yönetime katılan her unsurun ayrı ayrı sorumluluğu bulunmalı ve bu konuda gerekli olan yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yönetişimin gerçek anlamda uygulamaya geçirildiği bir yönetim sistemi içerisinde gerçekleşen eylemlerin her aşamadaki sorumluluğu, bütün katılımcılara eşit bir biçimde dağıtılmalıdır. Çünkü yönetim birliktelik işidir. Seçilen, seçen, katılan, katılma potansiyeli olan, topluluklu ve topluluksuz her unsur yönetimin birer parçasını oluşturmaktadır. Bu unsurlardan herhangi birinin işleyen süreç içerisinde yönetimin dışında kalması durumu evin maddi anlamda geçimini sağlayan babanın karşısında herhangi bir geliri olmayan anne ve çocukların içerisine düşmüş olduğu çıkmaza benzemektedir. Bu çıkmaz duruma göre anne ve çocukların belirli dönemlerde taşınma, araç satın alma, televizyonda ne izleneceğine karar verme gibi konularda fikirlerinin sorulması ve böylece karar almaya katkılarının sağlanması çabası içerisine girilirken, nihai aşamada baba tarafından alınan ev içi kararlara mutlak biçimde uymaları beklenmektedir. Ancak uygulama aşamasında babanın aldığı kararlara karşı ev halkının eylemlerine (obaşvurulmaması (o baskılama (o hareketine benzetilebilmektedir. Bu durum tarafımızca “Eylemsel Yokluk Çıkmazı” olarak adlandırılmaktadır. 


Baskı, TI. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, 10-11 Nisan 2015, Bursa, Temmuz 2015, ss. 127-146, s. 130. 
79 Konur Alp Demir ve Hikmet Yavaş, “Kent Konseyleri İle Yerinden..., s. 141. 
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Yönetişim geleneksel yöntemlere göre farklı bir kurguya sahip olsa da nihai aşamada bir yönetme eylemidir. Bu eylem içerisinde tekilliğe yer yoktur. 
Yönetme işi farklı unsurların tek bir amaç etrafında halkalanması ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Yönetişim modelinde emir vermek, bireysel kararlar ile toplumun tamamını ilgilendirebilecek sonuçlar üretmek ve hesap vermekten kaçınmak yerine, uzlaşmak, ortak karar almak, hesap vermek, saydam bir süreç içerisinde olmak, katılımcılığı özendirmek ve kolaylaştırmak düşüncesi yer almaktadır”. 


Yönetişim, kamu yönetimi sisteminin ana kurgusu üzerinde köklü değişiklikler önermektedir. Örneğin, kamu yönetimi sistemini devletin yalnızca siyasal sürecini işleten aracı bir unsur veya güç aktarma organı olarak gören anlayıştan, devletin, halkın, sivil toplumun ve özel sektörün bir araya gelerek fikir birliği yapabileceği bir sistemin ortak zemini algısına geçiş yapılmıştır. Bu algı değişimi ile birlikte kamu yönetimini yalnızca devletin faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandığı bir araç veya devletin yürütme gücünün simgesi olarak değil, toplumun tamamının ortak bir değeri olarak kabul etmek daha gerçekçi bir yaklaşımı ortaya çıkartacaktır. Bu çerçevede kamu yönetimi yalnızca devlet ile özdeşleştirilememekte, halk, sivil toplum, özel sektör ve diğer katılımcıların devlet yönetimine katılmak için faydalanabildikleri bir araç kurgusuna evrimleşmektedir??2. 


Yönetişim, devletin tekilliğine itiraz ederek devlet dışı unsurların yönetimde söz sahibi olmasını önermektedir. Bu sayede devlet yönetiminde esneklik sağlanabilecek ve katılımcı bir yönetim modeli uygulamaya geçirilebilecektir”3. 


Toplumun ihtiyaç duyduğu unsurların ana başlıklarının belirlenmesinde, sivil toplumun yönlendirici etkisi hafife alınamayacak kadar değerlidir. Bu etki karşılıklı etkileşim, yatay iletişim ve devlet ile vatandaş işbirliği sayesinde yaratılmaktadır. Böylece bilinen katı çerçeveli hiyerarşik düzenden uzaklaşılarak, eşitliğin var olduğu bir ortamda, birlikte yönetim modeli 


hayaline ulaşılabilecektir”, 


7 


w 


! Konur Alp Demir, “Klasik Kamu Yönetimi Yapısından Yerelleşmeye Geçiş: Yönetişim 


Kapsamında Bir Değerlendirme”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Aralık 2014, ss. 151-171, s. 161-162. 

Konur Alp Demir, “Klasik Kamu Yönetimi..., s. 162. 

Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında..., s. 66. 

Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında..., s. 67. 
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Katı kuralların yerini uzlaşı kurallarına terk ettiği bir devlet yönetim sisteminin ihtiyaç duyduğu esnek örgütlenme koşullarına ulaşma çabası bir ideal olmaktan uzaklaşmış, zorunluluk haline gelmiştir. Devletler kamu sunumlarını üretip halka ulaştırırken kendi belirlediği ölçütlerde ve alanlarda değil, katılımcıların istediği ölçütlerde ve konularda sunum üretmek ihtiyacı içerisine girmiştir. Sunum alıcısı konumunda bulunan halk, salt son kullanıcı olmak yerine, sunumların üretim aşamalarını denetleyen, fikir beyan eden ve hatta itiraz eden bir konuma yükselmiştir”. Bu yükselişin somut uygulamalarının henüz gerçek anlamda tecrübe edilememesine rağmen, en azından bu yönde bir fikir oluşturulması, idealize edilen böyle bir dünyanın çok fazla uzak olmadığı anlamına gelmektedir. 


Yönetişim, başka bir açıklamaya gerek kalmadan, kurguladığı düşünce sistemi içerisinde yerel yönetimlerin konumunu yükseltmektedir. Çünkü tanımsal çıkarımının çoğulculuğa, uzlaşmaya ve ortaklığa vurgu yaptığı bilinmektedir. Yetkilerin tek bir özne yerine çoklu bir tamlama içerisinde kullanılmasına atıf yapan yönetişim kavramı, yerel yönetim sistemini, başka hiçbir çabaya gerek duymadan, çağrıştırmaktadır””©, 


SİVİL TOPLUM VE YEREL YÖNETİMLER 


Toplum içerisinde belirli bir düzeni sağlayan, kaynakları ve diğer değerleri meşru zor kullanma yetkisi ile dağıtan kurumların kendi aralarındaki iletişim ağının bütünü siyasal sistem olarak adlandırılmaktadır. Siyasal sistemler görevlerini yalnızca üst kademe kurumlar vasıtası ile değil, kendisine yardımcı olabilecek alt düzey kurumlar ve sistemler aracılığıyla yürütmektedirler. Siyasal sistemin kural ve yasaklarını otoriter bir yolla uygulayan kurumsal yapılanmanın genel adlandırması ise idare yapılanması şeklinde somutlaşmaktadır. Diğer bir ifade ile idare olarak adlandırılan yapılanma çeşitli kurum ve kuruluşların oluşturduğu bir bütünlüktür. Bu bütünlük bir devletin siyasi-idari birlikteliğini oluşturmakta ve ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer sistemleri ile sürekli bir biçimde iletişim halinde olmaktadır””. 


73 Korel Göymen, Türkiye'de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma, Boyut Yayın Grubu, 
İstanbul, 2010, s. 41. 

75 Korel Göymen, Türkiye'de Yerel Yönetişim... s. 95. 

77 Mustafa Ökmen, “Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Girişimleri ve Son Reform 
Tasarılar Üzerine Bir Değerlendirme”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:10, Say: 1, 2003, ss. 117-139, s. 118-119. 
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Yaşadığımız yüzyıl içerisinde ulus devlet idealinden küreselleşmiş dünya anlayışına ve sanayi toplumundan bilginin önceliklendiği yeni bir toplum düzenine doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Gerçekte bu geçiş aşamaları büyük bir yeniden yapılanmanın da habercisidir. Bu süreç içerisinde yerel yönetimler de yeniden yapılanmadan payını almaktadırlar. Yerel yönetimler adına yapılması gereken(ler) için önemli olan, kurumsal yapılanmayı bir fırsat olarak değerlendirerek, yeni bir modele kavuşturulabilmeleridir. Bu da yerel 


yönetimler için yeni tasarımların zorunluluğunu beraberinde getirmektedir” 


Bu başlık altında ifade edilmesi gereken en önemli husus yerel yönetimlerin sivil toplumun birer parçası olarak algılanmaları gerekliliğidir. 
Yerel yönetimler ile sivil toplum birbirlerini tamamlayan iki eş parçadır?*. 
Yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki bütünlüğü vurgulayan kısa bir giriş 


yaptıktan sonra konuyu genişletmeye başlayabiliriz. 


Eski dönemlerde kalmış mutlak güç ve egemenlik sahibi devlet anlayışı günümüzde etkisini kaybetmiştir. Bu sonucun oluşmasında etkili olan önemli unsurlardan birisi, devletin gücünü sınırlandıran çeşitli organların varlığıdır. 
Devletin gücünün sınırlandırılması düşüncesi hukuk devleti anlayışının hayata geçirilmesi ideali kapsamında varlık kazanmıştır”“, Yerel yönetimler toplumsal ihtiyaçların etkin, verimli ve yerinde karşılanmasında ve demokrasinin tavandan tabana indirilmesinde etkili olan kurumlardır. Yerel yönetimlerin çalışma düzeninde olması gereken bireysel katılım yollarının tıkanmaması ve bireyin pasif bir konumdan etken bir özneye dönüştürülmesi için toplumcu katılımın sağlanması gerekmektedir. Toplumcu katılım ise kavramsal açıdan sivil toplum kuruluşları ile bütünlük kazanmaktadır”, 


Sivil toplum, toplumsal yaşam alanlarının ayrıldığı bir düzenin ana kurgusu içerisinde şekillenmektedir. Bu kurgu içerisinde siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşam alanları birbirlerine müdahale etmeden ayrılmış durumdadırlar. Sivil toplum devlet örgütlenmesi içerisinde bir üst yapılanma olarak siyaset dışında kalabilen bir bütünlüğü oluşturmaktadır. Böylece devlet ile yönetimin işleyiş düzenleri birbirlerinden ayrılmakta ve bireylerin özgürlük ve eşitlik hakları yeniden tasarlanmaktadır. Bu tasarımda kamunun 


738 İlhan Tekeli, “Siyasal Toplum ile Sivil Toplum Arasında Yerini Belirlemekte Olan Yerel 
Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Nisan 2003, ss. 5-15, s. 5. 
Ercan Oktay ve Şerife Pekküçükşen, “Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesinin..., s. 176- 
177. 

Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye..., s. 64. 

Şerif Öner, “Sivil Toplum Kuruluşlarının..., s. 51. 
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ve bireyin çıkarlarının birbirleri ile uyum içerisinde olması önem taşımaktadır??. 


Demokratik söylemlerin sıklıkla gündeme geldiği dönemlerde, halkın yönetime katılmasının yerel yönetimlerin demokratik zemini kapsamında gerçekleştirilebileceği yönündeki görüşlerin yanında, halkın toplumcu veya çoğulcu bir biçimde hareket etmesinin gerekliliği de vurgulanmaktadır. Diğer bir anlatım biçimine göre demokratik bir düzene geçişin olanaklarını yalnızca yerel yönetimlerin oluşturmuş olduğu demokrasi zemininde aramak yetmemektedir. Halkın bilinçli ve birlikte hareket etmesi bu noktada önem taşımaktadır” ”. 


Yerel yönetimler, bir açıdan değerlendirildiklerinde, taşımış oldukları demokratik yapılanma değeri ve özerklik nitelikleri kapsamında sivil topluma benzetilirken, diğer açıdan değerlendirildiklerinde ise devletin örgütsel yapılanması içerisinde yönetsel birer birim olarak yer almaktadırlar. Bu ikili yapıyı merkez ve çevre olarak açmak gerekmektedir. Devlet (siyasal toplum) merkezi oluştururken, yerel yönetimler ve sivil toplum çevreyi oluşturmaktadırlar7“, 


Batı dünyasında yerel yönetimler devletin yönetsel kuruluşları şeklinde değil, birer sivil toplum kurumu olarak gelişme göstermişlerdir”*. Dolayısıyla yerel yönetimler Batı'da her zaman için varlığını sürdüren kurumları oluşturmuşlardır. Merkezi yönetimin varlığına rağmen, kendi öz benliğini sürdürme çabası içerisinde olan yerel yönetimler, genel anlamı itibarıyla, sivil toplum yapılanması içerisinde görülmüşlerdir. Çünkü Batı'nın tarihsel evrimleşme aşamasında devlet toplumun bir ürünü olarak gelişme göstermiştir. Bu sebepten dolayı Batı tecrübesindeki demokrasi devlet yardımı ile kurulmuş değildir. Batı demokrasisi zaman içerisinde toplumun gelişme göstermesi kapsamında oluşmuştur”©. Bu bağlamda yerel yönetimler bireylerin kendilerine yakınlığından faydalanarak toplumun desteğini almayı 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Örneği”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 71, Ekim-Aralık 2008, ss. 91-108, s. 91. 
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başarmışlardır””. Bu noktada yerel yönetim olarak adlandırılan yapılanmanın, “sivil yönetim? adı ile tanımlanması daha uygun görülmektedir. 
Böyle bir tanımlamanın hayat bulabilmesi için de mevcut yerel yönetimlerin siyasi kimliklerinden soyutlanmaları gerekmektedir. 


Yerel yönetim ile demokrasi arasındaki bağıntının en önemli noktasını sivil toplum konusu oluşturmaktadır. Sivil toplum devlet dışında kalan bütün alanları içermektedir. Böylece devlet tarafından düzenlenmeyen sosyal 


ilişkiler ağının tamamı sivil toplum olarak nitelendirilebilmektedir”*. 


Sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin niteliğini tespit edebilmek için sivil toplumun özelliklerinin yerel yönetimlerin kurgusunda var olup olmadığını incelemek gerekmektedir. Ancak bu şekilde iki unsur arasında bir bağ kurulabilmektedir. Bu bağlamda sivil toplumun sahip olduğu temel özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir””: 


e Özerklik (hiçbir siyasi oluşuma veya bağlı kuruluşlara bağımlı olmamak), 

e Siyasi otorite karşısında durabilmek (siyasi otorite karşısında söz sahibi olabilmek), 

e Baskı unsuru niteliğinde faaliyet göstermek, 

e Katılıma olanak tanımak, 

e Kuruluş aşamasında serbestliğe sahip olmak, 

» Bireysel istek üzerine ve herhangi bir zorlama olmadan üye olmak, 

e Kamu yönetimi sisteminin yapılanması dışında yer almak. 


Özerklik, sivil toplumun en niteleyici özelliklerinden birisidir. Benzer biçimde yerel yönetimler de idari ve mali yönden özerk kurumlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Özerklik yeterliliği bulunmayan bir yerel yönetim birimi yalnızca merkezi yönetimin hiyerarşik bir kurumu olmak niteliği ile donatılacağından dolayı, yerel yönetim olarak adlandırılamamaktadır. Sivil toplumun özerklik niteliği yerel yönetimlerin özerkliğinden farklılık göstermektedir. Sivil toplum tam bağımsız bir biçimde yönetilmesine rağmen, yerel yönetimler merkezi yönetim tarafından vesayet denetimine tabi 


71 Fatih Yüksel, “Sosyal Devletin Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeni İşlevleri”, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 62, Sayı: 1, 2007, ss. 279-298, s. 294. 

78 Mustafa Ökmen, “Demokratik Yerinden Yönetim, Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler”, 
Yerel Siyaset Dergisi, S. 27, Mart, 2008, ss. 21-25, s. 23. 

7 Fatih Yüksel, “Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler”, Liberal Düşünce Dergisi, Sayı: 29, Kış, 
2003, ss. 177-187, s. 181. 
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tutulmaktadırlar. Oysa sivil toplumun üzerinde hiçbir siyasi veya idari vesayet söz konusu olamamaktadır”. Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde sivil toplumun eylemsel gücünün kendi iç dinamiklerinden geldiği ifade edilebilmektedir”, Yerel yönetimlerin hareket kabiliyeti kazanabilmesi için anayasa düzenlemesine ve kanun hükümlerine ihtiyaç duyulurken”, sivil toplumun ateşleme sistemi, dışarıdan yapılan bir montaj ile değil, doğuştan 


sahip olduğu işlevsel yapılanması sayesinde çalışmaktadır”? 


İktidar hakkında yapılan tartışmalar kapsamında birey adına sorulması gereken en önemli soru şudur: Bireyin kendi hayatı için karar alma aşamasında iktidarın mı, yoksa bireyin kendi öz varlığı mı söz sahibi olacaktır? Sivilleşmiş bir toplumda birey kendi geleceği hakkında kendisi karar alabilirken, siyasal bir toplumda bireyin kendi adına karar alması oldukça güçtür. Çünkü siyasal otorite bireyi kendi aldığı kararlara uygulamaya zorlamaktadır. Bu zorlayıcı tavır liberal devlet yapılanması kapsamında yumuşamaya uğramış ve böylece her birey siyasal süreç içerisinde kendi hakkını arayabilecek, koruyabilecek ve siyasi hayata yön verebilecek bir yeterliliğe kavuşturulmuştur”. 


Sivil toplum devlete karşı baskı mekanizması şeklinde hareket etmektedir. Bu şekilde devletin minimal düzeyde hareket etmesi veya yönlendirici olması hedeflenmektedir. Diğer yandan, sivil toplumun siyasal partiler üzerinde baskı kurması siyasal hayatın çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır. Sivil toplum her ne kadar baskı grubu niteliğinde bir görünüme sahip olsa da amaçları yönünden farklılaşmaktadır. Sivil toplumun farklılık alanları toplumsal çerçevede belirli bir kitleyi temsil etmek, belirli değerler kapsamında yürütmeyi desteklemek ve yönlendirmek, yürütmenin toplumsal yaşantıyı ve ahlakı dengelemesine yardımcı olmak ve gerekli noktalarda sorgulamalar oOyaparak siyasal otoriteye baskı yapmak şeklinde sıralanabilmektedir”ö. 


79 Fatih Yüksel, “Sivil Toplum ve Yerel..., s. 181. 

7”! Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında..., s. 61. 

752 Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, ..., s. 54-55; Metin Günday, İdare Hukuku, ..., s. 70. 

73 Konur Alp Demir, “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında..., s. 61. 

754 Şeniz Anbarlı, “Bir Pasif Direnme Modeli Olarak Sivil İtaatsizlik”, Cumhuriyet 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2001, ss. 319-328, s. 323- 
324. 

Filiz Tufan Emini, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Politika Belirleme Sürecindeki Rolü: TÜSİAD Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 36, Nisan, 2013, ss. 43-56, s. 44-45-47. 
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Sivil toplum demokrasi ilkesi ile şekillendirilmiş ve bireylerin kendilerini ifade edebildikleri bir çevreyi tarif etmektedir. Bu tariften yola çıkılarak sivil toplumun siyasal katılım açısından önemli bir yere sahip olduğu belirtilebilmektedir. Bununla birlikte, her sunumu devletten bekleme anlayışı sivil toplumun gelişmesinin önünde bir engel olarak durmaktadır. Sivil toplum ülkede yaşayan insanları yönlendiren bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde insan önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır ©, Sivil toplum, insana vermiş olduğu önemden dolayı, toplumun kendi kendisini yönlendirmesine izin veren bir yapıya sahiptir. Yönetim anlayışında yaşanan değişimler toplumsal örgütlenme süreçlerinin insanı odak noktasına yerleştirerek gelişme göstermesine olanak tanımıştır. Bu süreç insanı ve toplumun diğer unsurlarını bir bütün halinde değerlendirerek ortak hareket etmeye oyönlendirmektedir. Kurumsal engellerin demokratik hakların kullanılmasını kısıtlamasından veya yeteri ölçüde çözüm üretememesinden dolayı, birlik haline gelmiş insan topluluklarının önemi gündeme gelmiş ve bireysel özgürlüklerin önü açılmıştır. Bu aşamadan sonra sivil toplum, toplumun istek, beklenti ve endişelerini yönetime aktarmak amacıyla karar alma süreçlerine katılım olanaklarını zorlamaya başlamıştır 9”. 


Sivil toplum serbestçe kurulabilme özgürlüğüne sahiptir. Ancak bu durum kamu tüzel kişiliğine sahip olan yerel yönetimler için söz konusu olamamaktadır. Çünkü yerel yönetimlerin kurulabilmesi için belirli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kuruluş, görev ve sorumlulukları kanunlar ile düzenlenen yerel yönetimlerin kurulabilmesi için kanuni şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sivil toplum ise devletin müdahalesi ve sınırlaması olmadan tamamen bireylerin kendi rızaları ile bir araya gelerek kurdukları bir birlikteliktir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin aksine, sivil toplumun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kurulabildiği görülmektedir. Aynı zamanda sivil toplum içerisinde yer almak isteyen bireyler için herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. Bireyler tamamen kendi istekleri ile sivil toplumda yer almakta ve belirli amaçlar için çaba göstermektedirler. Sivil toplum, katılımı ve faaliyetleri kapsamında, tamamen özgür bir birliktelik olmasından dolayı, yerel yönetimler gibi kamu yönetimi sistemi içerisinde yer almamaktadır. 
Sivil toplumun devlet ile hiçbir organik bağının olmamasına rağmen, yerel 


7“ Tunca Özgişi, “Türkiye'de Toplumsal Değişimin Siyasi Katılıma Etkisi”, Tesam Akademi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, 2014, ss. 52-101, s. 57-87. 
757 Şerif Öner, “Sivil Toplum Kuruluşlarının..., s. 59-60. 
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yönetimler kamu tüzel kişiliğine sahip yerinden yönetim birimleri olarak kamu yönetimi sisteminin birer parçası konumundadırlar””8, 


Yerelden yönetim düşüncesinde yöneten ile yönetilen kavramları zaman içerisinde ortadan kalkma eğilimindedir. Yöneten ile yönetilen arasındaki ilişki yerini ortaklık anlayışına bırakmakta ve böylece yerel yönetimler siyasal toplumun birer parçası olmaktan uzaklaşarak sivil toplumun etken bir öğesi olmaya doğru yaklaşmaktadırlar”. Bu anlatımın kurgusal nitelikte olduğunu ve uygulamada ise kolay bir biçimde gözlemlenebileceği gibi farklı sonuçların ortaya çıktığını belirtmekte fayda vardır. 


Sivil toplum ile yerel yönetimler arasında çıkar ilişkisi oldukça sınırlıdır. 
Her ikisinin de ortak bir amacının olması bağlamında paylaştıkları hareket alanı aynıdır. Yerel yönetimlerin belirli bir özerkliğe sahip olmalarından dolayı, devletten ayrı oldukları düşünülebilmektedir. Ancak bu konuda daha somut verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel yönetimlerin gerçekten devletten bağımsız veya ayrı kuruluşlar olup olmadıklarına karar verirken dikkate alınması gereken ölçüt devletten hangi ölçüde ayrı olduklarına karar vermektir. Yerel yönetimlerin her ülkede farklı bir konumda bulunmalarından dolayı, bu konuda belirli bir düzen belirlemek oldukça zordur”, 


Yerel yönetim birimlerinin kaliteli, ihtiyacı gerçek anlamda karşılayabilecek ve verimlilik ölçütüne uyabilecek yerel nitelikli kamu sunumlarını üretebilmeleri için sivil toplum ile yakın ilişki içerisinde olmaları gerekmektedir. Konuyu daha açık biçimde yorumlamak gerekirse yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaları sonucunda yerel nitelikli kamu sunumlarının kalitesi, etkinliği ve verimliliği artacak ve yerel halkın kamu sunumlarına karşı tatmin düzeyi yükselmiş olacaktır”6!, 


Bu hedefe ulaşabilmek için yerel yönetimlerin sivil toplum ile nasıl işbirliği içerisinde olacağı veya olması gerektiği sorusunun da cevaplanması gerekmektedir? Bu noktada yerel yönetimlerin hangi yolları takip etmesi gerektiğinin en iyi biçimde tahlil edilmesi önem taşımaktadır. 


78 Fatih Yüksel, “Sivil Toplum ve Yerel..., s. 183. 

759 İlhan Tekeli, “Siyasal Toplum ile Sivil..., s. 13. 

79 Alan Duben, İnsan Hakları ve Demokratikleşme: Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Rolü, WALD Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, İstanbul, 1994, s. 32. 

Yakup Bulut ve Şaban Tanıyıcı, “Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları”, Değişik Yönleriyle Yerelleşme, (Editör: Veysel K. Bilgiç), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, ss. 
325-338, 5. 325. 
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Sivil toplum yapılanması altında yerel düzeyde konumlanan “iş adamları dernekleri”, “ticaret ve sanayi odaları”, “kulüpler”, “kooperatifler” ve “vakıflar” yerel düzeyde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasında aktif birer özne olarak görev yapabilecek niteliklere sahiptirler”? Bu bağlamda yerel yönetimlerin takip etmesi gereken yol, bu unsurlar ile sürekli iletişim halinde olmak ve yönlendirmelerine açık bir yönetim politikası izlemektir. 


Yerel yönetimler yerel nitelikli ortak kamu sunumlarını üretmek, finanse etmek ve yerel halkın kullanımına açmak ile sorumlu tutulmuş yönetsel birimler olmalarına rağmen, yerel kaynakların yalnızca bu birimler tarafından yönlendirilmesinin, kullanım alanlarının belirlenmesinin ve dağıtılmasının demokratik değerler ile doğrudan ilişkili bir uygulama olmadığı oldukça açıktır. Bu doğrultuda yerel halkın gönüllü birlikteliğinin somutlaşmış şekli olan sivil toplumun yönetim dışında bırakılması kabul edilebilir bir gerçeklik değildir. Klasik yönetim anlayışından sıyrılarak76$ önceden belirlenmiş kalıpların dışına çıkmak için sivil toplumu yönetimin (en azından) gizli öznesi haline getirmek gerekmektedir. Bu hedefin nasıl gerçekleştirileceği sorusuna karşılık verilebilecek en kısa cevap ise Habermas'ın kurgusunda yer aldığı üzere sivil toplumu yönetimin ortağı yapmaktır”©, 


YEREL YÖNETİMLER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
MIDIR? 


Osmanlı Devleti'nde Batı tarzı yerel yönetim uygulaması yaklaşık bir buçuk yüzyıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, bundan önceki dönemlerde kadılık kurumu, vakıf ve lonca teşkilatlarının yerel düzeyde yerel nitelik taşıyan sunumları verdiği bilinmektedir. Ancak bu tür yapılanmaların merkezi yönetim tarafından yerel sunum üretmek için kullanılan geleneksel birer yöntem olarak değerlendirilmesi sonucunda, gerçek anlamda yerel yönetim birimi anlamlandırılması özelinde niteleme sorunu tartışması gündeme gelmektedir. Bu tartışmaların odak noktasında Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yapılanması ve yerel halkın toprak üzerinde mutlak bir biçimde 


hâkimiyet kuramaması gerçekleri yer almaktadır”©ö. 


762 
763 
176: 


Yakup Bulut ve Şaban Tanıyıcı, “Yerel Yönetimler ve Sivil..., s. 325. 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında kurulduğu gün, Osmanlı Devleti'nden zayıf bir belediyecilik sistemini devraldığı bilinmektedir. Aynı zamanda, bu sistem, yerel hükümet geleneğinden yoksun olmakla birlikte, maddi imkân ve nitelikli personel sıkıntısı yaşamaktaydı. Üstelik yeni kurulan devlet güçlü merkeziyetçi bir yapılanmayı da beraberinde getirmişti. Bunun sebebi yeni kurulan devlete asker ve sivil bürokratlardan oluşan bir kurulun öncülük etmiş olmasıdır. Türkiye?”deki belediyecilik sistemi yerinden yönetim anlayışı yerine, yerelde temsile dayanan bir zihniyet ile şekillendirilmiştir. 
Merkezi yönetim ile yerel yönetimler kamu yönetimi sistemi açısından bir bütünü oluşturmaktadırlar. Bu bütünlüğün ve yerelde temsil zihniyetinin kaynağında ise merkezi yönetimin yerele güvenmemesi durumu yer 


almaktadır”©©, 


Kent yerleşim yeri, ortaya çıktığı ilk günden itibaren, kent halkına çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukların yanında çeşitli haklara da sahip olan kent halkı kent yönetiminden isteklerde bulunma olanağına kavuşmuştur. Çünkü kendisine sorumluluk yüklenen ve çeşitli haklara sahip olan kent halkının yönetimden çeşitli (o taleplerinin oOolmaması düşünülememektedir. Zaman içerisinde siyasi yönetim karşısında taleplerde bulunan kent halkı sivil halk veya sivil toplum olarak varlık kazanmıştır. 
Dolayısıyla sivil toplum kent kültürüne yakın duran ve hatta kent kültürünün 


parçası olan bir yapılanma veya birlikteliktir”©”. 


Yerel yönetimler, özellikle belediyeler, yalnızca kentte yaşayan insanların yerel nitelik taşıyan kamusal ihtiyaçlarını karşılayan yerel yönetsel birimler değildirler. Yerel yönetimlerin bu dar anlamı kapsamda yorumlanması veya yorumlanmaya çalışılması yerel yönetimlerin varmak istediği hedef(ler)inin açıklanmasını zorlaştırmaktadır. İlgili konu merkezi devlet yapılanması karşısında sivil toplum geleneğinin sürdürülmesi açısından açıklanmaya çalışıldığı durumda, yerel yönetimlerin, Batı dünyasında, birer sivil toplum kuruluşu olarak ortaya çıktıkları ifade edilebilmektedir”“5, Bu açıdan değerlendirildiği takdirde, Batı dünyasının belediye yapılanmasını bir sivil toplum kurumu olarak anlamlandırma eğilimi içerisinde olduğu ifade edilebilmektedir. Bu eğilim Batı'nın geleneklerinden ve belediye yapılanmasını yorumlama biçiminden kaynaklanmaktadır. Belediyenin merkezi yönetimden ayrılması gerekliliğini savunan ifadelerde ise bu 


766 Korel Göymen, “Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın..., s. 68. 
767 Mehmet Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel..., s. 167. 
768 Mustafa Ökmen, “Demokratik Yerinden Yönetim,..., 8. 23. 
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geleneğin ve yorumlamanın izlerini bulmak mümkündür. Belediye yapılanması Batı'da yalnızca yerel nitelikli kamusal sunumların yerine getirilebilmesi için oluşturulmuş bir kurum olarak görülmemektedir. Aksine, bu kurumlar merkezi yönetime ve merkezi devlet yapılanmasına karşı sivil toplum geleneğinin sürdürülmesinin bir yolu olarak değerlendirilmektedir. 
Dolayısıyla belediye yapılanmasının bir sivil toplum kurumu olarak nitelendirilebilmesi için, varlık kazandığı ülkede, halka ne kadar yakın olduğuna bakmak ve gücünü halktan alıp almadığına odaklanmak gerekmektedir”© 


Türkiye'de belediyelerin sivil toplum kuruluşu olarak nitelenmesi belirli çevrelerce kabul görmekte ve bu durumun siyasal kutuplaşmanın önüne geçebileceği yönünde fikirler üretilmektedir. Ancak yerel yönetimlerin kamu tüzel kişiliğine sahip olmalarından dolayı, siyasal toplumun birer parçası oldukları ve bu sebeple sivil toplum kuruluşu nitelemesi ile hecelenemeyecekleri görüşü ortaya atılmaktadır”, Konuyu biraz daha genişletmek gerekirse belediye yapılanmasının Türkiye'de sivil toplum ruhu ile kurulmadığı ve merkezi yönetim tarafından “yaptım oldu” genellemesi ile oluşturulduğu sonucuna işaret eden bir bakış açısı geliştirilebilmektedir. Bu bakış açısına göre, belediye halk tabanına dayanmamaktadır ve gücünü halktan değil, merkezi yönetimden almaktadır. Çünkü Türkiye'de (Osmanlı Devleti dâhil) Batılılaşma hareketleri, halktan gelen istekler üzerine değil, devletin Batı'ya yaklaşmak ve Batı dünyasında yerini almak için girişilen çabaların bir sonucu olacak biçimde şekillenmiştir. Böylece belediyeler yalnızca var olmuşlar, ancak mali ve idari yönden güçsüz kalmışlardır. 
Geleneksel olarak devletin güçlü olması gerektiği inancına sahip olan toplumlarda sivil toplumun gelişme göstermesi son derece kısıtlıdır”!, 


Bu noktaya kadar anlatılanlara rağmen, yerel yönetimlerin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadıkları konusunda yapılan tartışmalar kimi çevrelerce, Türkiye'de olduğu gibi, Batı'da da devam ettirilmektedir. Bu tartışmaların kesin bir sonuca varması beklenirken, elde edilen sonuçt(lar) istenilen düzeyde olmamaktadır. Bu konuya en açık biçimde yaklaşan düşünür ise Hegel olmuştur. Hegel yerel yönetim unsurunun sivil toplumun bir parçası olduğunu ve bu sebepten dolayı yerel özerkliğin muhafaza edilmesi gereken bir değerinin bulunduğunu vurgulamıştır”?. 


769 İlhan Tekeli, “Yerel Yönetimlerde Demokrasi..., s. 6. 

779 Mustafa Ökmen, “Demokratik Yerinden Yönetim,..., s. 23. 
77! İlhan Tekeli, “Yerel Yönetimlerde Demokrasi..., s. 6-7. 

72 Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 87. 
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Sivil toplum ile yerel yönetimlerin özdeşliği konusunda kesin bir hükme varmak için gerçekleştirilen tartışmaların devam ettirildiği bir ortamda elde edilen genel düşünce, yerel yönetim unsurunun sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilmesi yönünde şekillenmektedir””?. Bununla birlikte, yerel yönetimlerin Batı'da birer sivil toplum kuruluşu olarak ortaya çıktıklarını vurgulamak gerekmektedir. Batı dünyası yerel yönetimleri kavramsal açıdan sivil toplum ile özdeş olarak yorumlamaktadır. Bu yorumlama merkezi yönetime verilen anlam kapsamında şekillendirilmektedir. Batı dünyasında yerel yönetimler, yalnızca bir kentte yaşayan halkın yerel nitelik taşıyan ihtiyaçlarını karşılayan kuruluşlar nitelemesi ile değil, aynı zamanda merkezileşmiş bir sistemin karşıtı olarak sivil toplumun temsili şeklinde yorumlanmaktadır””, 


Batı'da yerel yönetimler, halkın uzun yıllar mücadele vermesi sonucunda ve bir emek karşılığında kurulmuş olmalarından dolayı, sivil toplum olarak algılanmaktadırlar. Batı uygulamasında yerel yönetimler tabanın (halkın) talepleri sonucunda şekillenmiş yönetsel birimler olmalarından dolayı, sivil toplum mantığına daha yakın durmaktadırlar. Bu sebepten dolayı da mevcut durumda sivil toplumun bir parçası olarak görülmektedirler. Türkiye?de ise mevcut uygulamada yerel yönetimler sivil toplum yapılanması olarak değil, devletin tüzel kişiliğine sahip yönetsel birer birimi şekliyle var olmaktadırlar. 
Bu anlatıma göre yerel yönetimlerin gerçek sahibi halk veya sivil toplum değil, devlettir. Böylece Türkiye uygulamasında yerel yönetimler halka değil, devletin kudretine dayanmaktadırlar. Diğer açıdan değerlendirmek gerekirse yerel yönetimler halkın talepleri sonucunda değil, devletin ihsanı şeklinde ve 


tepeden indirilme biçiminde varlık kazanmışlardır” ”. 


Sivil toplumun kentsel sunumların yerine getirilmesinde olumlu ve olumsuz veya etkileyici ve engelleyici olmak üzere iki önemli etkisi söz konusu olmaktadır. Sivil toplumun, etkileyici özelliği kapsamında, kentsel sunumlara neden ilgi gösterdiğini şu şekilde sıralamak mümkündür”; 


e Sivil toplumun kentsel alanda alınacak kararlara katılımı, kendi öz varlığının nedenini oluşturmasından dolayı, önem taşımaktadır. 

e Sivil toplum kentsel alanda alınacak kararlara katılmayı varlık sebebinin bir parçası olarak değerlendirmekte, ancak bu konu 


73 Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivi/ Toplum ve Türkiye..., s. 87. 

74 İlhan Tekeli, “Democracy in Local Administrations and The Development of 
Municipalities in Turkey”, Amme İdaresi Dergisi, Turkish Public Administration Annual, Issue: 9-10, 1983, pp.22-52,p. 27. 

775 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 38. 

776 Mehmet Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel..., s. 169. 
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hakkında kendisine herhangi bir zorunluluk veya zorunlu görev yüklememektedir. 

e Sivil toplum, yerel yönetimlerden bağımsız bir biçimde karar almakta ve alınan kararlar yerel yönetimlerin kararları ile uyum gösterdiği noktada işbirliği içerisine girebilmektedir. 

e Sivil toplumun kent alanlarında alınan kararlar hakkında engelleyici yaklaşımlarının sebepleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir””/; 

e Sivil toplum kendisini ispatlamak, var olduğunu göstermek ve mücadele edebilecek güce sahip olduğunu kanıtlamak için alınan kararlara karşı çıkabilmektedir. 

e Sivil toplum kamu yararına ve kent halkının çıkarlarına aykırı gördüğü kararların uygulamaya geçirilmemesi için kent yönetimine engel olmak isteyebilmektedir. 

e Sivil toplum kendi çıkarlarına uymayan kararları geciktirmek veya tamamen ortadan kaldırmak isteyebilmektedir. 

e Sivil toplum kendi amaçları ile uyum içerisinde olmayan yerel yönetimleri engellemeye çalışabilmektedir. 


SİVİL YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 


Avrupa'da bireysellik anlayışının yaygınlık kazanması sonucunda toplumsal dayanışma zayıflamıştır. Bu zayıflamanın sebep olduğu sorunları çözüme kavuşturabilmek için bireyler arasında dayanışmayı sağlayacak yeni birlikteliklerin yolları aranmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, temsili demokrasi uygulamasının gelişmiş toplumların siyasal ihtiyaçlarını karşılayamamasından dolayı, bu anlayışın yerine geçecek yeni yapılanmaların ve fikirlerin arayışı içerisine girilmiştir. Bu bağlamda hem toplumsal dayanışmayı sağlayabilecek hem de temsili demokrasinin eksiklerini tamamlayabilecek bir yapılanmanın nasıl uygulamaya geçirileceği sorusuna karşılık sivil toplum kurgusu bir cevap olarak varlığını hissettirmiştir. Çünkü sağ ve sol ideolojilerin, eskiye oranla, yenidünyada anlamını yitirmesinden dolayı, siyasi partiler orta sınıfın temsilcisi olma niteliklerini kaybetmişlerdir. 
İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yalnızca belirli dönemlerde oy vererek temsilci seçme uygulaması yeterliliğini kaybetme noktasına gelmiştir. Böylece sivil toplum günlük ve evrensel siyaseti sürekli bir biçimde etkileyen en önemli araç haline gelmiştir””8, 


777 Mehmet Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel..., s. 169. 
778 İlyas Doğan, Özgürlükçü ve Totaliter..., s. 255. 
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Yerel yönetimler içerisinde en fazla öne çıkan birim belediyelerdir. 
Çünkü Türkiye'de kent yönetiminin yetkisi belediye olarak adlandırılan kamu idarelerine verilmiştir. Kent yönetimi belediyecilik modeli şeklinde genişleme göstermesinden dolayı, özellikle 1980'li yıllardan sonra “rant yöneticiliği” veya rant düşküncülüğü ve “ticari işletmecilik” işlevleri ile doğrudan anılır olmuştur. Diğer bir ifade ile kent yönetimi ile rant kavramı ve ticaret faaliyetleri eş anlamlı boyutlarda değerlendirilmeye başlanmıştır. Buna karşın, toplumsal ihtiyaçların kamusal sunumlar ile karşılanması gerekliliği 


anlayışı yıpranmaya başlamıştır”. 


Belediyenin tanımı mevzu hukukumuz açısından 3 Nisan 1930 tarih ve 
1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 1. Maddesi'nde ve 13 Temmuz 2005 tarih 
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3. Maddesi'nde yapılmaktadır. 1580 
sayılı Kanun'un 1. Maddesi'ne göre; “Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyettir.” Bununla birlikte, 13 Temmuz 2005 tarih ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3. Maddesi'nde belediye, “Belde 
sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini” ifade etmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere belediyeler yerel kamu sunumlarının yerine getirilmesinde ve mevcut veya gelecek zamanda ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun çözümünde görev alan etkin yönetsel birimlerdir”. Bir sonuç oluşturmak gerekirse, belediyenin önemi, halkın günlük yerel ihtiyaçlarını karşılayan kamu tüzel kişisi olmasından ve demokrasinin temel unsuru sayılmasından kaynaklanmaktadır78!, 


12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren kadronun belediyelere karşı 
bakış açısı dikkat çekicidir. Bu bakış açısını iki boyuttan değerlendirmek gerekmektedir. Birincisi, belediyelerin siyasetten arındırılması düşüncesidir. 
12 Eylül 1980 tarihinden önce belediyelerin kadroları partizan bir tutumla 


7? Birgül Ayman Güler, “Kent Yönetimi Modeli Olarak Belediye Sistemi”, 29 Kasım 2003, <http://www.birgulaymanguler.net/files/pdf/yy-belediye.pdf>, (Erişim Tarihi: 20.09.2018). 

79 Ramazan Yıldırım, “Diyarbakır'daki İlçesiz İlce Belediyeleri ya da Alt Kademe 
Belediyeleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Haziran, 1997, ss. 1-19, s. 1-2; 1580 Sayılı Belediye Kanunu, <http://www.yds.gov.tr/dosyalar/ 1326978039-1580.pdf>, (Erişim Tarihi: 20.09.2018); 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, (Erişim Tarihi: 20.09.2018). 

7! Ruşen Keleş, “Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler..., s. 9. 
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tanıdık, eş ve dosttan oluşan kimseler ile doldurulmuştur. Bu kimselerin temel görevleri, partizan tutumdan anlaşılacağı üzere, siyasi bir ideolojinin bayraktarlığını oyapmaktı. Böylece ülkede bir rejim değişikliğinin yaşanabileceği izlenimi vermesinden dolayı, belediye ile siyasetin birbirinden ayrılması gerektiği düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Müdahale sonrasında belediye obaşkanlarının görevlerinden alınmasının, bütün belediye meclislerinin dağıtılmasının ve başkanlık görevinde kalmalarına izin verilenlerin siyasi partileri ile ilişiklerinin kesilmesinin istenmesinin sebebi belediyelerin halka sunum götüren kamu tüzel kişiliğine sahip yerel kamu idareleri şeklinde değil, partizan amaçlar için görev yapan siyasi parti temsilcileri gibi hareket etmiş olmalarıdır. Bu nitelikleri ile belediyenin yerel kamu sunumu üreten kamu idaresi yerine, siyasal bir kuruluş olarak tarif edilmesi daha fazla kolaylaşmaktadır. Ancak içerisinde yer almaya çalıştığımız Avrupa zihniyetine göre belediyeleri siyaset dışına itmek düşüncesinin yanlış olduğunu da vurgulamak gerekmektedir7*?. Diğer taraftan ise Türk Milleti'nin refahını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti?nin milli ekonomik gücünü ve toplumun sosyal gelişmesini yalnızca Avrupa'ya odaklamak yanlış sonuçların elde edilmesine sebep olabilecektir. Dolayısıyla Avrupa zihniyetine aykırı olsa da belediyelerin siyaset dışına itilmesi ve yerine sivil toplum ruhunun getirilmesi düşüncesi tarafımızca savunulması gereken bir değerdir. 


İkincisi ise belediyelerin maddi kaynak bulabilmek için siyasal sürece yakın durmaya çalışması, ilgili dönemde dikkat çekmiş ve müdahale sonrasında belediyelere ek kaynaklar ayrılmıştır. Bu şekilde belediyelerin asli görevleri olan “yol, su, elektrik, ulaşım, kanalizasyon, park, bahçe, meydan, otopark vb. yerel hizmetlerle” daha fazla ilgilenmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, belediyelerin asli görevlerine yoğunlaştırılmaları sonucunda siyasetin hararetli ortamından uzaklaştırılmaları öngörülmekteydi”*. 


Yerel seçim, iktidarda bulunan parti veya partiler için genel seçimin bir tecrübesi gibi algılanmaktadır. İktidardaki partinin yerel seçimde büyük bir zafer kazanması hem bir saygınlık göstergesi şeklinde algılanmakta ve hem de bir sonraki genel seçim için psikolojik bir güvence oluşturmaktadır. 
Muhalefetin başarısı ise iktidarın genel seçim için daha fazla çalışması gerektiği yönünde bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı 


73 Ruşen Keleş, “Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler..., s. 9. 
783 Ruşen Keleş, “Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler..., s. 10. 
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iktidardaki parti veya partiler yerel seçimi kazanabilmek için kamunun bütün imkânlarını sonuna kadar kullanma yolunu tercih etmektedirler. Yerel düzeyde o güne kadar yapılmayan bir hızla yol ve asfalt çalışmalarının yapılması, imar aflarının çıkarılması, belediyelere işçi ve memur alımlarının hızlandırılması, belediyelerin eksik olan teçhizatlarının merkezi yönetimin kaynakları kullanılarak karşılanması veya tamamlanması bir tür seçim yatırımı olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin bir diğer boyutu veya anlamlandırması ise “seçim rüşveti” olarak tarif edilebilmektedir”**, 


Yerel seçimi kazanmak muhalefet için de hayati bir öneme sahiptir. 
Muhalefet bu şekilde gücünü ispat etmekte, gelecek için umut dağıtmakta ve taraftarlarına belediyelerde rant sağlayabilmektedir. Muhalefet, iktidar karşısında, yerel seçimi kazanabilmek için yerel düzeyde istihdamı arttıracağı yönünde sözler vermektedir. Böylece seçmen için belediyelerde bir iş kapısı 


umudu yaratılmış olmaktadır”. 


SİVİL YASAMA 


Yasama olgusuna organik ve fonksiyonel olmak üzere iki farklı biçimde yaklaşılabilmektedir. Yasama ile devletin bir organı anlatılmak isteniyor ise organik yasamadan söz edildiği sonucuna varılabilmektedir. Yasama ile devletin bir fonksiyonundan söz ediliyor ise fonksiyonel yasamadan söz edildiğini anlamak gerekmektedir. Yasama konusu incelenirken, ilgili konuya, hem organik hem de fonksiyonel açıdan yaklaşmak gerekmektedir. 
Yasama organik anlamda incelendiği takdirde yasamanın kuruluşu, teşkilat yapısı ve oluşumu konu edilmektedir. Örneğin, bir ülkenin yasama organı tek veya iki meclisli olabilmektedir. Benzer biçimde, meclisin belirli bir sayıda milletvekilinden meydana geldiği gibi detaylar yasama olgusuna organik anlamda yaklaşıldığını göstermektedir. Yasama fonksiyonel anlamda incelendiği takdirde ise yasamanın görevleri, gerçekleştirdiği faaliyetler, kanun yapmak, kaldırmak, değiştirmek ve hükümeti denetlemek gibi işlevlerden söz edilmektedir. Diğer bir ifade ile bu noktada yasamanın fonksiyonlarından bahsedilmektedir”*6, 


Devletin kurallar üreten ve kural koyma yetkisi ile donatılmış birimine yasama organı adı verilmektedir. Kabul etmek gerekir ki devletin 


78 Birol Akgün, “Türkiye'de Belediye Başkanı Seçimlerini Ekonomi Politikası”, Liberal 
Düşünce Dergisi, Sayı 20, Güz, 2000, ss. 115-120, s. 116. 

78 Birol Akgün, , “Türkiye'de Belediye Başkanı..., s. 116. 

786 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi..., s. 201. 
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örgütlenmesi içerisinde başka organlar da kurallar üretmekte ve kendi iç işleyiş düzenlerini belirli bir düzeyde tutmaktadırlar. Ancak devlet içerisindeki hiçbir kurum, birim veya organ anayasaya ve anayasaya uygun olarak çıkarılmış kanunlara aykırı hüküm içerecek bir kural üretemezler. 
Dolayısıyla hiçbir kural anayasa ve kanunlara aykırı olamaz. Bu durum “anayasanın üstünlüğü ilkesi” şeklinde de ifade edilebilmektedir7*”. 


788 


Türkiye?de yasama organı TBMM (Türkiye Büyük millet Meclisi)'dir TBMM'nin görevleri Anayasa'nın 87. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir”: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına oOkarar vermek; (milletlerarası (o andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” 


Yasama organı hakkında kısa bir şekilde bilgi verildikten sonra incelenen konu açısından önem taşıyan Sivil Yasama'dan söz edilmesi aşamasına geçilebilmektedir. 


Sivil Yasama'nın ikinci bir TBMM gibi çalışması öngörülmektedir. 
Ancak bu yapılanmanın herhangi bir egemenlik hakkı kullanma, yaptırım yapma ve kuvvet uygulama gibi yetkilerinin olması söz konusu değildir. Bu çalışma kapsamında böyle bir uğraş içerisine de girilmemiştir. Sivil Yasama'nın yalnızca öneri niteliği taşıyan ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir birliktelik olması düşünülmektedir. Sivil Yasama, TBMM'nin çıkarmış olduğu kanunları denetleyecek ve kanun tekliflerinde bulunacaktır. 
Bu amaçla kendi içerisinde varmış veya üretmiş olduğu sonuçları bir rapor halinde hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sunacaktır. Bununla birlikte, doğrudan toplumun içerisinde yer almalarından dolayı, toplumun refahı, huzuru ve geleceği adına çeşitli kanun teklifleri hazırlayacak ve öneri niteliğinde TBMM Başkanlığı'na sunacaktır. Sivil Yasama bir bakıma sivil 


787 Yusuf Şahin, Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi,..., s. 325. 

788 Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, 8. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2013, s. 171. 

7 Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Ulusal ve Küresel Perspektifte..., s. 38; 1982 Anayasası, 
<https://Www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pd£>, (Erişim Tarihi: 04.09.2018; 15.10.2019). 
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bir denetim ve öneri mekanizmasıdır. Bu alanda Yasama Derneği'nin “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı” başlıklı çalışması dikkate değerdir. 
19 Kasım 2007 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği ile Yasama Derneği'nin 
ortaklaşa düzenlediği panelde yasama sürecine sivil katılım konusu tartışılmıştır. Panelin ana teması sivil toplum kuruluşlarının yasama sürecine katılım konusunda yaşadıkları sorunlardır. Panelde ilgili sorunlar dikkate 


alınarak çeşitli öneriler sunulmaya çalışılmıştır”. 


Panelden aktarılan şu kısa açıklama konunun ve panelin ana iskeletini 


oluşturmaktadır ”!; 


“Panelde bir bildiri sunan Yasama Derneği Başkanı ve 
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü İrfan Neziroğlu, kanunların vatandaşların seçtiği milletvekillerince, vatandaşlar için yapıldığını belirterek, "Dolayısıyla bu sürece sivil toplum temsilcilerini katmaktan daha doğal bir şey olamaz" dedi. 
TBMM'nin "çok kanun, az denetim" yapan bir meclis görünümünde olduğunu ifade eden Naziroğlu, 22. Dönemde TBMM'de bin 324 kanun kabul edildiğini kaydetti. Sivil toplumun kanun yapım sürecine kurumsal ve etkin bir şekilde katılmasının kanunlarda değişiklik ihtiyacını azaltacağını belirten Neziroğlu, yasama sürecine sivil toplum katılımının bir çak parlamento için henüz oturmamış bir alan olduğunu bildirdi. | Neziroğlu, 40'a yakın Avrupa ülkesinin parlamentolarının içtüzüklerinde komisyonların, görüşlerine başvurmak üzere toplantılara uzman çağırabilecekleri yolunda genel hükümler bulunduğunu anlatarak, sadece bir kaç ülkede sivil toplumun yasama sürecine katılmasına ilişkin hüküm bulunduğunu söyledi. Neziroğlu, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü içerisinde özel bir birim oluşturulmasını ve birimin sivil toplum örgütlerini bilgilendirmesi ve onlardan gelen önerileri de ilgili komisyonlara aktarmasını önerdi.” 


79 Panel, Yasama Surecine Sivil oToplum Katılımı: Bir Sistem (Arayışı, 
<http://www.yasader.org/web/yasama surecine katilim/5/PANEL2007BILGI.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018). 

! Panel, Yasama Surecine Sivil oToplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı, <http://www.yasader.org/web/yasama surecine katilim/5/PANEL2007BILGI.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018). 
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Kanunların temel hedefinde insan bulunmaktadır. Dolayısıyla kanunların insan için yapılmakta olduğu kolay bir biçimde ifade edilebilmektedir. Ancak temsili demokrasi sistemi içerisinde ve mevcut yasama yapılanması kapsamında ülkede yaşayan bütün insanlar için kanunlar sınırlı sayıda vekil tarafından üretilmektedir. Kanun yapma sürecine kanunların doğrudan muhatabı olan insanın müdahil olmaması demokrasi adına olumsuz bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Genel anlamda bir kanun çıkarıldıktan sonra takip eden zaman içerisinde kanun maddeleri üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. 
Bu değişiklikler bazen çok sık aralıklarla olabilmektedir. Sivil toplumun, bir şekilde, kanun yapma sürecine dâhil edilmesi, kanunlar üzerinde sıklıkla değişiklik yapılması gerekliliğini azaltacaktır. İlgili konu hakkında, en 


azından, bu şekilde bir öngörüde bulunulabilmektedir”?. 


Örneğin, Estonya'da sivil toplumu yasama sürecine dâhil edebilmek amacıyla 2002 yılı sonunda “parlamento tarafından sivil toplumu geliştirme konsepti” adı altında bir karar çıkartılmıştır. Bu kararın hedefinde sivil toplum ile kamu kurumları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacı yer almaktadır. 
Bu amaç, çoğul bir hale getirildiği durumda, temel olarak, şu unsurları içermektedir: Sivil karar alma yeterliliğini geliştirmek, sivil katılımı teşvik etmek, sivil toplumun gelişmesini desteklemek ve gerekli olanakları sağlamak, vatandaşların kanun yapma sürecine dâhil olabilmeleri ve sivil toplumun yasama sürecinde yer alabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Bununla birlikte, Estonya'da mevzuat hazırlama sürecinde sivil toplumun görüşlerine tasarıların gerekçe bölümünde yer vererek meclise sunulması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda kanun taslaklarının içeriğinden sivil toplumun sık aralıklarla haberdar edilmesi” sivil yasama kurgusu için önem taşımaktadır. 


Özellikle nüfusu az olan bazı ülkelerde, kanun hazırlama sürecinde vatandaşlar internet yolu ile kanun hakkındaki fikirlerini ve yorumlarını yazılı olarak göndermekte ve bu yorumlar komisyon toplantılarında okunarak komisyon üyelerinin görüşlerine sunulmaktadır?” 


72 İrfan Neziroğlu, “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı”, Panel 


Tutanakları, “Avrupa Parlamentolarında Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı”, 19 
Kasım 2007 Pazartesi, <http://www.yasader.org/web/faaliyetler/19-11-2007-panel/ panel tutanaklari.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018), ss. 15-19, s. 15-16. 

İrfan Neziroğlu, Panel Tutanakları, s. 16. 

İrfan Neziroğlu, Panel Tutanakları, s. 17. 


793 
794 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 261 


Yasama işlevi şeklinde de nitelendirilebilen kanun yapma sürecinin komisyon ve genel kurul olmak üzere iki temel aşaması bulunmaktadır. 
Temsili demokrasilerde vatandaşların genel kurula katkı yapması söz konusu değildir. Ancak bakan veya milletvekilleri ile doğrudan iletişime geçilerek bireysel ve tanıdık ilişkisi kapsamında birtakım faaliyetler içerisine girilebilmektedir. 1982 Anayasası'nın 88. Maddesi?'nin hükmüne göre kanun teklif etmek için yalnızca milletvekilleri yetkilendirilmiştir. Dolayısıyla vatandaşların kanun teklif etmesi veya çıkarılan bir kanunu veto etme yetkisi bulunmamaktadır. Bunun için Anayasa'nın ilgili maddesinde değişiklik yapmak” veya yeni bir anayasa yapılırken bu hükümlerin ilgili maddelerde yer almasını sağlamak gerekmektedir. 


Sivil toplumun yasama sürecine katılımı iki ana başlık altında değerlendirilebilmektedir. e Birincisi, kanun tekliflerinin TBMM'ne sunulmadan önceki hazırlık sürecine katılım; ikincisi ise TBMM'ndeki kanunlaştırma sürecine katılımdır”?9, Ancak inceleme konusu yapılan Sivil Yasama okurgusunda bu süreçler o farklılaştırılmış bir biçimde değerlendirilmektedir. Sivil Yasama, sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulacak ayrı bir birlikteliktir. Bu birlikteliğin belirli zaman aralıkları ile bir araya gelerek, çeşitli konular hakkında, gerekçeleri ve muhtemel sonuçları ile birlikte, kanunlaştırılması amacıyla kanun teklif metinlerini hazırlaması 


demokratik yönetim kurgusu açısından önem taşımaktadır”?. 


Yasama eylemini yalnızca siyasi parti temsilcilerinin tekelinde bırakmak, tarafımızca, bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bunun sebebini açıklamadan önce kısaca yasama organının yapısı hakkında genel bir bilgi vermek yerinde olacaktır. 


Yasama organı üyesi olabilmek için belirli şartlara sahip olmak gerekmektedir. Bu şartlar 1982 Anayasası'nın 76. Maddesi'nde “Milletvekili seçilme yeterliliği” alt başlığında açıklanmıştır. Milletvekili olabilmek için iki 


5 Fahri Bakırcı, “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı”, Panel 
Tutanakları, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanun Yapım Sürecine Sivil Toplum Katılımı”, 19 Kasım 2007 Pazartesi, <http://Wwww.yasader.org/web/faaliyetler/19-11-2007- panel/panel tutanaklari.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018), ss. 22-27, s. 23. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı”, Panel Tutanakları, 19 Kasım 2007 Pazartesi, <http://Www.yasader.org/web/faaliyetler/19-11- 2007-panel/panel tutanaklari.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018), ss.3-5,s.3. 

İrfan Neziroğlu, Panel Tutanakları, s. 16-17; Panel, Yasama Surecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı, <http://www.yasader.org/web/yasama surecine katilim/ S/PANEL2007BILGI.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018). 
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yol bulunmaktadır. Birincisi siyasi bir partiden aday gösterilerek milletvekili seçilmek; ikincisi ise bireysel veya bağımsız olarak hiçbir siyasi partinin desteğini almadan milletvekili seçilmektir. Bağımsız seçilen milletvekilleri dışında kalanlar siyasi bir partinin temsilcisi ve savunucusudurlar. Bu siyasi partinin ideolojisi veya hedefleri doğrultusunda ve genellikle parti üst yönetiminin istekleri üzerine parlamentoda oylamalara katılmaktadırlar. 
Bağımsız aday statüsünde seçilen bir milletvekilinin hiçbir siyasi parti ile bağlantısının olmamasına rağmen”, bu kişinin sivil toplumun temsilcisi olduğunu ifade etmek kolay bir uğraş değildir. Bu noktadan sonra az önce sorunlaştırılan konunun açıklamasına geçebiliriz. 


Sivil toplum, siyasi partilerden farklı bir amaç kapsamında, yalnızca belirli bir kesimin değil, toplumun tamamının temsilcisi olmak niteliğini taşımaktadır. Siyasi partiler belirli bir hedef kapsamında ve yalnızca kendi çevrelerindeki insanların fikirlerini toplumun geneline duyurmak ideali içerisinde hareket ederken, sivil toplum, toplumun tamamını içine alabilecek söylemlerde bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı bir ülkede yer alan sivil toplumun düşüncelerini dikkate almak toplumun geneli için önem 


taşımaktadır?” 


Demokrasinin Türk toplumu tarafından içselleştirilmiş siyasi bir yönetim biçimi olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Genel anlamda kabul etmek gerekirse ortaya çıkan sorunlara karşı üretilen demokrasi dışı çözüm önerileri dışlanmış durumdadır. Çünkü demokrasinin en temel niteliği yönetilenlere kendi yöneticilerini seçme ve gerektiği zaman denetleme yetkisini vermesidir. 
Aynı zamanda, bu nitelik demokrasiyi otoriter rejimlerden ayırmaktadır. 
Ancak demokrasi sorunsuz işleyen bir yönetim biçimi değildir. Günümüzdeki işleyen demokratik sistemde katılım sınırlı düzeyde kalmaktadır. Vatandaşlar temsili demokrasinin gereğini yerine getirmek için yalnızca dört veya beş yıl aralıkları ile sandık başına gitmektedirler. Bir sonraki seçim dönemine kadar (yaklaşık dört veya beş yıl) pasif konumda kalmaktadırlar. 1712-1778 yılları arasında yaşamış olan düşünür Jean-Jacgues Rousseau halkın yönetime 


798 Oktay Ekşi, “Parlamento mu, Kanun Fabrikası mı?”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 71, Cilt: 
4, 2013, ss. 122-154, s. 127-128; 1982 Anayasası, <https//Wwww.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.5.2709.pd£>, (Erişim Tarihi: 04.09.2018; 15.10.2019); 10 Haziran 1983 
tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.2839.pd£>, (Erişim Tarihi: 15.10.2019). 

Köksal Toptan, “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı”, Panel Tutanakları, 19 Kasım 2007 Pazartesi, <http://Www.yasader.org/web/faaliyetler/19-11- 2007-panel/panel, tutanaklari.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018), ss. 7-11, s. 8. 
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dolaylı olarak değil, sürekli ve doğrudan katılması gerektiğini vurgulamıştır. 
Düşünürün yaşadığı dönem İngiltere'sinde geçerli olan parlamenter demokrasi uygulamasını eleştirmesi doğrudan demokrasiye vermiş olduğu değerden kaynaklanmaktadır. Düşünür, “vatandaşlar parlamento üyelerini seçerken özgür ve fakat seçer seçmez de köledir” derken, temsili demokrasinin yalnızca seçime odaklanması, halk ile yönetici sınıf arasına mesafe koyması ve halkı siyasete yabancılaştırması gibi birtakım çıkmazlarını vurgulamak istemiştir. Bu çıkmazlarla mücadele edebilmek ve çözüm önerileri (o sunabilmek için demokrasinin oderinleştirilerek (o katılımın arttırılmasını sağlamak gerekmektedir. Bu durum gelişme gösteren demokrasilerin ve diğer tüm toplumların ortak bir sorunudur. Demokrasinin gerçek anlamda kurumsallaşması ve halkın tamamının demokrasiden faydalanması isteniyor ise bunun en kısa yolunun, siyasi reformlar yaparak, sivil toplumu yasama sürecine dâhil etmekten geçtiğini bilmek gerekmektedir. 
Aynı zamanda ve özellikle sivil toplumun kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlanması ve tartışılması sürecine ortak edilmesi için gerekli olan kanuni düzenlemelerin o yapılması Sivil Yasama kurgusunun uygulamaya geçirilebilmesi için önem taşımaktadır. 


Sivil Yasama kurgusunun uygulamaya geçirilmesi adına 19 Haziran 2008 
tarihinde Ankara'da “Türkiye'de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım 


Projesi” imzalanmıştır. Bu proje 16 Ocak 2009 tarih ve 27112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır", 


Projenin kısa tanımlaması 27112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı şekli ile şu şekildediri”: 


“Proje, sivil toplumun yasama süreçlerine katılımına ilişkin gerekli ortamın hazırlanması, bu konudaki bilinçlenmenin artması ve böylece de katılımcılığa yönelik sınırlılıkları 


89 Birol Akgün, “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı”, Panel 
Tutanakları, “Parlamenter Demokrasilerde Kanun Yapım Sürecine Sivil Toplum Katılımı”, 
19 Kasım 2007 Pazartesi, <http//Www.yasader.org/web/faaliyetler/19-11-2007- 
panel/panel tutanaklari.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.09.2018), ss. 12-15, s. 13-15. 

80! 16 Ocak 2009 tarih ve 27112 sayılı Resmi Gazete, <http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://Wwww.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2009/01/20090116.htm&main—http://www.resmi gazete.gov.tr/eskiler/2009/01/200901 16. 
htm>, (Erişim Tarihi: 14.07.2018). 

82 16 Ocak 2009 tarih ve 27112 sayılı Resmi Gazete, 
<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://Wwww.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2009/01/20090116.htm&main—http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090116. 
htm>, (Erişim Tarihi: 14.07.2018). 
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azaltarak bu yöndeki talebi arttırmaya katkıda bulunacaktır. 
Proje bunu (1) yasa yapma süreçlerinde sivil katılıma ilişkin yasama ve yürütmeye dönük algı ve haritalama çalışması; (2) İhtisas Komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve komisyon üyelerinin danışmanlarına yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek; (3) Türk Yasama Derneği ve Parlamenter Danışmanlar Demeği'ne yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek; ve (4) Meclis yasama uzmanları, Türk Yasama Demeği ve yasa yapmadan sorumlu ilgili bakanlık yetkililerine yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek çalışmaları ile gerçekleştirecektir.” 


Proje'de konu ile ilgili Türkiye'deki durum değerlendirmesinde sivil toplumun yasama sürecine katılım fikrinin yeni olduğu vurgulanmıştır. Sivil toplumun yasama sürecine katılımı konusunda önceliğin bireyler yerine yasama erkine ve sivil toplum örgütlerine verilmesinin daha gerçekçi bir yaklaşım tarzını ortaya çıkartacağı ifade edilmiştir. Türkiye'de sivil katılımın gelişme gösterebilmesi için UNDP'nin (United Nations Development Programme-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) gerekli olan desteği sağlayacağı belirtilmiştir"0. 


UNDP'nin Proje'ye yapacağı katkılar şu şekilde sıralanmıştır"; 


1. “Yasa yapma süreçlerine kapsayıcı sivil katılımı mümkün kılmak üzere yasama ve yürütme erklerinin ilgili birimlerinin kurumsal kapasite ihtiyaçlarına yönelik güvenilir verilerin sağlanması amacıyla yasa yapma süreçlerinde sivil katılıma ilişkin haritalama ve algı analiz çalışması gerçekleştirecek;” 

2. “Yasa yapma süreçlerinde kapsayıcı sivil katılıma ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi suretiyle ihtisas komisyonları ve komisyon üyelerinin danışmanlarına yönelik kapasite geliştirme çalışmalarında bulunacak ve teknik destek sağlayacak;” 


803 16 Ocak 2009 tarih ve 27112 sayılı Resmi Gazete, 
<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://Wwww.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2009/01/20090116.htm&main—http://www.resmi gazete.gov.tr/eskiler/2009/01/200901 16. 
htm>, (Erişim Tarihi: 14.07.2018). 

804 16 Ocak 2009 tarih ve 27112 sayılı Resmi Gazete, 
<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://Wwww.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2009/01/20090116.htm&main—http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090116. 
htm>, (Erişim Tarihi: 14.07.2018). 
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3. “Yasa yapma süreçlerinde kapsayıcı sivil katılıma ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Meclis yasama uzmanları ve bu uzmanların oluşturduğu Yasama Derneği'ne yönelik kapasite geliştirme çalışmalarında bulunacak ve teknik destek sağlayacak;” 


4. “Parlementer Danışmanlar Derneğinin yasama sürecine yansıtılmak suretiyle yerelden güvenilir bilgiler toplayıp analiz etmesine yönelik kurumsal kapasitesini geliştirecek;” 


5. “Yasa yapma süreçlerinde kapsayıcı sivil katılıma ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için bazı bakanlıkların yasa yapmadan sorumlu ilgili birimlerine yönelik kapasite geliştirme çalışmalarında bulunacak ve teknik destek sağlayacak;” 


6. “Yasama ve yürütme erklerinde yasa yapma süreçlerine sivil katılımı mümkün kılan mekanizmalar geliştirecek;” 


7. “Birkaç konuda katılımcı ve kapsayıcı yasa yapma üzerine örnek çalışmalar gerçekleştirecek;” 


8. “İhtiyaca yönelik eğitim programlarından faydalanan komisyon üyeleri, Meclis yasama uzmanları, danışmanlar ve ilgili bakanlık görevlilerinin katılımıyla çalışma gezileri düzenleyecek;” 


9. “Projeden edinilen kazanımlar ve yol haritasının tartışılacağı uluslararası bir çalıştay düzenleyecektir.” 


İlgili konuyu yerel seviyede yapılanan belediye meclislerine taşımak gerekirse, 1964 yılında gerçekleştirilen önemli bir çalışmanın varlığına işaret etmek gerekmektedir. Cevat Geray'ın, Ruşen Keleş ve Can Hamamcı eşliğinde belediye yönetimleri üzerine gerçekleştirdiği bir araştırma" kapsamında belediye meclislerinde sivil toplum kuruluşlarına yer verilip verilmemesi gerekliliği sorgulamaya açılmıştır. Buna göre; katılımcılara, “Belediye meclislerinde sivil toplum örgütlerine sandalye ayrılmalı mı?” 
şeklinde bir soru yöneltilmiş ve verilen cevapların yüzdelik dilimlere yansıtılması sonucunda katılımcıların “6 58.4”ü olumlu, 96 38.4”'ü ise olumsuz bir bakış açısı sergilemiştir“, Bu eski tarihli çalışma Sivil Yasama kurgusu için önemli bir basamak olmasa da belediye meclislerinde sivil toplum 


805 İlgili araştırma 1964 yılında gerçekleştirilmiş ve araştırma sonuçları Türk Belediyecilik 
Demeği ve Konrad Adenauer Vakfı Mahalli İdareler Araştırma, Geliştirme Merkezi tarafında 1964 ve 1994 yıllarında iki ayrı kitap olarak yayımlanmıştır. 

89 Cevat Geray, “Belediyecilik Eğitimine Duyulan Gereksinim ve Öneriler”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 3, 1994, ss. 185-198, s. 190. 
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kuruluşlarına bir yer ayrılması gerekliliğini sorgulaması açısından değer taşımaktadır. 


KIRSAL ALAN YÖNETİMİ 


Bu bölümde köy ve il özel idaresi yönetim birimleri incelenecektir. Her iki yönetim birimi de anayasal güvenceye sahip ve tüzel kişiliği bulunan yerel 
yönetim birimleridirler*”. Bu yerel yönetim birimleri hakkında 6 Aralık 2012 
tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ayrı bir biçimde incelenecektir. 

İl özel idaresi, il ölçeğinde faaliyet gösteren bir yerel yönetim birimidir. 
İl özel idaresinin sunum alanı tüm il sınırlarını kapsamaktadır. İl özel idaresi, belediye ve köy arasında yer alan bir ara sunum ve görev birimidir“, Bu sunum ve görev birimi 1982 Anayasası'nın 127. Maddesi'nde “il” adı ile geçmektedir. Ancak il olarak söz edilen il genel yönetimi değil, il özel 


idaresinin kendisidir! 


1982 Anayasası'nın 127. Maddesi'nin 1. Fıkrasında köy yönetim birimi 
yerel yönetim birimleri arasında sayılmıştırö!9, Bu sonuç şu anlama gelmektedir: Köy, tüzel kişiliğe sahip, anayasal güvencesi bulunan idari ve mali özerklik hakları ile donatılmış bir yerel yönetim birimidir!!! 


Bu kadar fazla nitelik ve yeterliliğe sahip bir yerel yönetim birimi olmasına rağmen, köyler, Türk idari yapısında en fazla ihmal edilen birimler olmuşlardır. Bunun birkaç sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında modemleşme ile birlikte köylerin aşırı derecede göç vermesidir. Köylerde istediklerini bulamayan ve hayal edilen yaşam şartları içerisinde yaşayamayan insanlar kendileri için en uygun yaşam yeri olduğunu düşündükleri kentlere doğru göç etmişlerdir?! 


817 1982  Anayasası,<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim 
Tarihi: 09.11.2018). 

88 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 180. 

89 1982 o Anayasası,<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, — (Erişim 
Tarihi: 09.11.2018). 

809 1982 o Anayasası,<https:/www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, o (Erişim 
Tarihi: 09.11.2018). 

SI! Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 218; Ali Öztekin, Yönetim Bilimi,..., $. 367. 

82 Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler,..., s. 179. 
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Köy Yönetimi 


Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre köy iki farklı 


şekilde tanımlanmaktadır"!?; 


“Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları ve öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimi, köylük yer, köy yeri” 


“Belli bir adı, okul, cami, muhtarlık vb. toplumsal ve dinsel kuruluşları, komşu köyden ayrıldığı sınırları, tarla, otlak ve korusu bulunan, halkının yaşamı aşağı yukarı tümüyle toprağa bağlı olan yerleşim biçimi.” 


Büyük Türkçe Sözlüğü'nün birinci anlamına atıf yapılarak bir yorum ortaya çıkartıldığı takdirde köy, köy halkının geçimlerini tarıma dayalı yöntemlerle sağladığı, yapılaşma durumu ve nüfus yoğunluğu açısından kentlerden farklılık gösteren bir tür yerleşim birimidir. İkinci anlam yorumlandığı takdirde ise köy, cami, sağlık ocağı, muhtarlık, okul gibi belirli sunum birimlerine sahip ve kent yaşamının hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağı otlak, tarla ve koru gibi coğrafi alanları kendi sınırları içerisinde barındıran ve köy halkının bu alanlardan faydalandığı bir yerleşim yeridir!4, 


7 Nisan 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu'nun 1. Maddesi'ne göre, 
“Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy)...” adı verilmektedir. 1. Madde'nin devamında ise köyden farklılaşan yönetim birimleri şu şekilde tasvir edilmiştir: “,..ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) denir. Nüfusu iki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye, kaza ve vilayet merkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir.”8!5 


Bir yerleşim yerinin, nüfus ölçütü dikkate alınarak, köy olarak tanımlanabilmesi için nüfus sayısının üst sınırı 2000 kişidir. Nüfusu 2000- 


813 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Köy, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?optionxcom bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.59d bc5e7b38193.67592580> (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

814 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Köy, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?optionxcom bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.59d bc5e7b38193.67592580>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018); Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s.218. 

815 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu, 
<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 


268 Sivil Yerel Yönetimler 


20.000 kişi arasında olan yerleşim yerine kasaba ve nüfusu 20.000 kişiden fazla olan yerleşim yerlerine ise şehir adı verilmektedir!6, 


Köyün tanımsal değerinden uzaklaşılarak düşünsel bir tasvirinin yapılabilmesi için 442 sayılı Köy Kanunu'nun 2. Maddesi'ne göz atmak gerekmektedir. Buna göre, “Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalariyle birlikte bir köy teşkil ederler.”8!7 


Köyün Tarihsel Gelişimi 


Bir yerleşim yeri olarak köyün tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Köylerin kurulmasındaki genel kural ulaşım olanaklarından olabildiğinde fazla yararlanmak ve ekonomik açıdan kalkınmayı gerçekleştirebilmektir. Bu iki unsuru şu şekilde açıklamakta fayda görülmektedir: Eski dönemlerde ulaşımın ve ticaretin kervanlar ile sağlanmasından dolayı, kervanların geçtikleri yollar, konaklayacakları hanlar ve ticaret yapabilecekleri mekânlar köy yerleşim birimleri üzerinde konumlanmaktaydılar. Bununla birlikte, özellikle, dağ köylerinin kurulmasındaki sebep ise genel olarak güvenlik endişelerinden kaynaklanmaktaydı. Merkezi konumda bulunan yerleşim yerlerinin sıklıkla eşkiya baskınlarına maruz kalması sonucunda, insanların kaçarak dağlara sığınması ile dağ köyleri ortaya çıkmıştır. Dağ köylerinin varlık sebeplerini yalnızca güvenlik gerekçelerine bağlamak yanlış olmamakla birlikte, eksik bir değerlendirmeyi ortaya çıkartmaktadır. Çünkü bu konuyu değerlendirirken sosyal, ekonomik, iklim şartları ve coğrafi koşulları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir!8, 


Köyleri sadece yerel yönetim veya küçük bir yerleşim birimi şeklinde algılamak da bir başka yanlış anlamlandırmayı ortaya çıkartabilecektir. Çünkü köy yerel demokrasinin varlık kazandığı tarihi bir kurumdur. Köy, 


demokrasinin kırsal alandaki temsilcisi, uygulayıcısı ve doğrudan temsilin 


hayat bulduğu en güzel örneğini oluşturmaktadır"!? 


816 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy 
Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

817 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http://Wwww.mevzuat.gov.tr/Mevzuat 
Metin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

818 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 312. 

819 Özcan Sezer, “Köyler”, Yerel Yönetimler, (Editör: Kemal Görmez), Orion Kitabevi, 
Ankara, 2015, ss. 85-116, s. 85. 
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Köylerin tarihsel açıdan oluşum mantığı aslında çok basittir. Dağınık bir biçimde yaşayan avcı-toplayıcı gruplar, hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir araya gelmek istemleri sonucunda, belirli alanlarda fiziki açıdan toplanmışlar ve nihai aşamada ise ortak bir hayatın birlikteliğine adım atmışladır. Bu ortak hayatın yönetsel açıdan oluşturduğu birime ise köy adı verilmiştir. Toparlayıcı bir ifade ile köy yerleşim biriminin varlık kazanmasında görev alan unsurlardan en önemlileri küçük gruplar halinde yaşayan insanların birbirleri ile yardımlaşma, dış tehditlere karşı korunma ve geleceklerini güven altına alma istekleridir. Bu istekler sonucunda insanların bir araya gelmeleri ile birlikte köy yaşantısına geçiş yapılmıştır!” 
bir Türk atasözü ile de desteklemekte fayda vardır: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”82' 


. Bu durumu 


Türk topraklarında köylerin ilk olarak yasal düzenlemeye konu edildiği hukuki metin “1864 Vilayet Nizamnamesi”dir. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile birlikte köyün idari şekli somut bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu Nizamnameye göre en az 50 kişiden oluşan yerleşim alanları mahalle ve her mahalle ise birer köy olarak benimsenmiştir. Bir diğer yenilik ise her köyde farklı dinlere inanan insanlar için iki adet muhtar ve bir de ihtiyar meclisinin oluşturulması kabul edilmiştir. Böylece köy seviyesinde bir meclis kurulması 
hukuksal metin ile desteklenmiş olmaktaydı. Bu düzenlemelere rağmen 1864 
Vilayet Nizamnamesi ile köyler ayrı birer varlık olarak kabul edilmemişlerdir. 
Bir diğer ifade ile köylerin tüzel kişilikleri bulunmamaktaydı“. 


1870 Vilayet Nizamnamesi ile birlikte köy yöneticisi olan muhtarın görev 
ve yetkilerinde artış gözlemlenmiştir. Ancak bu Nizamname ile de köylere tüzel kişilik kimliği verilmemiştir. Muhtarın yeni görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür“; 


»e Köyde hükümetin emirlerini köy halkına duyurmak, 

»e Vergitoplamak, 

»e Köyün nüfus müdürlüğü görevini yerine getirmek (doğum ve ölümleri kayıt altına almak), 

e o Suçişlemiş kişilerin yakalanmalarına yardımcı olmaktır. 


820 Özcan Sezer, “Köyler”,..., 5. 85. 

821 Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option—com atasozleri&arama—kelime&guid—TDK.GTS.5 
af6b92b73a3b6.51358615>, (Erişim Tarihi: 12.05.2018). 

522 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 216. 

83 Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 216. 
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Köyün bir yerel yönetim birimi olarak kabul görmesi ve tüzel kişilik 
kazanması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından gerçekleşmiştir. 7 
Nisan 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu ile birlikte köy için ayrı bir kanun düzenlenmiştir? Bu durum, Köy Kanunu'nun çıkarıldığı tarih dikkate alındığı takdirde, Cumhuriyetimizi kuran başta ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve diğer devlet adamlarının ileri görüşlülüğünü yansıtmakta ve demokrasinin tabana indirildiğini göstermektedir. 


Köyün Görevleri 


Köy, tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim birimi olmakla birlikte, devletin bu yönetsel birimden beklediği birtakım görevler bulunmaktadır. Bu görevler 442 sayılı Köy Kanunu'nun 12-14, Maddeleri arasında sıralanmıştır. 
Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu köyün görevlerinin “Mecburi olan işler” ve “Köylünün isteğine bağlı olan işler” şeklinde ikiye ayırılmasıdır!”. 


Köyün Mecburi İşleri 


442 sayılı Köy Kanunu'nun 12. Maddesi'ne göre köyün mecburi işlerini 
yerine getirmeyen köylüye ceza yaptırımı uygulanabilmektedir. İsteğe bağlı işlerde ise ceza yaptırımı söz konusu değildir. Ancak köy derneğinin mutlak çoğunlukla almış olduğu karar kapsamında il yönetimine bağlı olan yerlerde valinin, ilçe yönetimine bağlı olduğu yerlerde kaymakamın onayının alınması durumunda, isteğe bağlı işler zorunlu bir hale dönüşmekte ve bu işleri yerine 


getirmeyen köylüye ceza yaptırımı uygulanabilmektedir*”, 


442 sayılı Köy Kanunu'nun 13. Maddesi'ne göre yapılması köylü 
tarafından mecburi olan işler şu şekilde sıralanabilmektedir 52; 


e “Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı ve sivrisinek de su birikintilerinde barındığı ve ürediği için her şeyden evvel köy sınırı dahilindeki su birikintilerini kurutmak;” 

»e “Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek ve çeşme yapmak, köyün içtiği su kapalı geliyorsa yolunda delik deşik bırakmamak ve 


824 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 313. 

82 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http://Wwww.mevzuat.gov.tı/MevzuatMetin/ 
1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

8267 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http:/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

827 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http://Wwww.mevzuat.gov.tr/Mevzuat 
Metin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
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mezarlıktan veya süprüntülük ve gübrelikten geçiyorsa yolunu değiştirmek;” 

e “Köylerdeki kuyu ağızlarına bir arşın yüksekliğinde bilezik ve etrafını iki metre eninde harçlı döşeme ile çevirmek;” 

e “Evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak;” 

e “Köyün her evinde üstü kapalı ve kuyulu veya lağımlı bir hela yapmak ve köyün münasip bir yerinde herkes için kuyusu kapalı veya lağımlı bir (hela) yapmak;” 

e “Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çeşme, pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak; 

e “Köyde evlerin etrafını ve köyün sokaklarını temiz tutmak, her ev kendi önünü süpürmek;” 

e “Çeşme, kuyu ve pınar başlarında gübre, süprüntü bulundurmayıp daima temiz tutmak, ve fazla sular etrafa yayılarak bataklık yapmaması için akıntı yapmak;” 

»e “Köyün süprüntü ve gübreliğini köyden uzakça yol üstü olmıyan sapa ve rüzgaraltı yerlerde yapmak ve herkese o gübrelikten ayrı yerler gösterilmek;” 

e “Her köyün bir başından öbür başına kadar çaprazlama iki yol yapmak (bu yollar köy meydanından geçecektir.)” 

e “Köyün büyüklüğüne göre orta yerinde ve mümkün olamazsa kenarında bir meydan açmak;” 

»e “Köy meydanının bir tarafında ihtiyar meclisinin toplanıp köyün işlerini görüşmeleri için bir köy odası yapmak;” 

e “Köy, yol üzerinde uğrak ve konuk ise köy odası yanında ocaklı ve ahırlı bir konuk odası yapmak;” 

»e “Köyde bir mescit yapmak (yeniden yapılacak ise köy meydanının bir tarafına yapılacaktır. );” 

»e “Köyde maarifidarelerinin vereceği örneğe göre bir mektep yapmak (yeniden yapılacak ise köyün en havadar bir tarafına yapılacak ve mektebin herhalde bir bahçesi bulunacaktır.);” 

»e “Köy yollarının ve meydanının etrafına ve köyün içinde ve etrafındaki su kenarlarına ve mezarlıklara ve mezarlık ile köy arasına ağaç dikmek. (Köylü her sene adam başına en az bir ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen tutup yeşilleninciye kadar ağaca bakacak va yeni dikilmişlere hayvanların sürünerek ve kemirerek zarar vermesinin önünü almak için etrafına çalı çırpı sarıp muhkemce bağlıyacaktır.);” 


212 
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“Köy korusunu muhafaza etmek;” 

“Köyden Hükümet merkezine veya komşu köylere giden yolların kendi sınırı içindeki kısmını yapmak ve onarmak ve yollar üzerindeki küçük hendek ve derelerin üstlerine köprü yapmak ve yol üzerinden gelip gitmeğe zorluk verecek şeyleri kırmak, kaldırmak. (Bir yol üzerindeki işlerin köyden köy sınırının bittiği yere kadar olanı o köyündür.);” 

“Köy halkından askerde bulunanların ve bakacağı olmıyan öksüzlerin tarlalarını, bağ ve bahçelerini (imece) yoliyle sürüp ekmek, harmanlarını kaldırmak;” 

“Köy namına nalbant, bakkal, arabacı dükkanları yaptırmak;” 

“Köye ortaklama korucu, sığırtmaç, danacı ve çoban tutmak;” “Köyde insanlarda salgın ve bulaşık bir hastalık çıkarsa veya firengili adam görülürse o gün bir adam yollıyarak Hükümete haber vermek. 
(Bu haber üzerine kazadan memur gelinciye kadar hastanın yanına bakacaklardan başkalarını sokmamak lazımdır.);” 

“Köy hayvanlarında salgın ve bulaşık bir hastalık görülürse o gün bir adam yollıyarak Hükümete haber vermek; bu haber üzerine kazadan bir memur gelinciye kadar hasta olan hayvanı diğerlerinden ayırmak ve hasta hayvan ile beraber bulunmuş olan hayvanları köyün hasta olmıyan hayvanları ile karıştırmamak;” 

“Köyde su basması olursa birleşerek selin yolunu değiştirmek;” “Ekine, mahsule, yemişli, yemişsiz ağaçlara, bağlara, bahçelere zarar veren kuşları, böcekleri, tırtılları öldürmek. (Bunun için hangi türlü kuşların ve böceklerin hangi zamanlarda ve nasıl öldürülmesi lazım geldiği oOHükümetten sorulacak ve nasıl öğretilirmse oöyle yapılacaktır.);” 

“Köy halkının ekilmiş ve dikilmiş mahsullerini, ağaçlarını her türlü zarar ve ziyandan muhafaza etmek;” 

“Mecbur olmadıkça yol üzerine halkın kolaylıkla gelip geçmesine dokunacak şeyler koymamak;” 

“Mecbur olmadıkça yol üzerine halkın kolaylıkla gelip geçmesine dokunacak şeyler koymamak;” 

“(Değişik: 2/12/1925 - 684/1. md.) (Köy içinde bila zaruretin hayvan koşturmamak).” 

“Muhafazasına mecbur oldukları yırtıcı ve azgın hayvanları başı boş salıvermemek;” 
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“Devlet parasını kıymetinden aşağı aldırtmamak;” 

“Bir adamın suda veya başka suretle başına bir felaket gelince onu kurtarmak elinde iken yardım etmek;” 

“Köyde çürümüş ve kokmuş meyva vesair sıhhate muzır şeyler köyden dışarıya götürülür ve gömülür;” 

“Bir hayvana götüremiyecek kadar yük yüklettirmemek;” “Yaylımlara başlı başına hayvan salmamak ve ortaklama çayırları biçmemek;” 

“Bir yeri kazarak başkalarının hayvan ve davarlarının düşüp ölmesine ve sakatlanmasına sebep olmasına meydan vermemek;” 

“İhtiyar meclisleri tarafından şahitlik için çağrılınca herhalde gelmek ve eğer gelmiyecek kadar mazereti varsa bildirmek.” 


Köyün Köylünün İsteğine Bağlı Olan İşleri 


442 sayılı Köy Kanunu'nun 14. Maddesi'ne göre yapılması köylünün 


isteğine bağlı olan işler şu şekilde sıralanabilmektedir 


828. 


“Köyün evlerinde ahırları odalardan ayrı bir yere yapmak;” 

“Ev, ahır, hela duvarlarının iç ve dışları senede bir defa badanalanmak;” 

“Her köyün bir başından öbür başına kadar olan yolları taş kaldırma ile döşemek;” 

“Köy mezarlığının köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların geldiği tarafta değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve etrafını duvarla çevirerek içersine hayvan girmesinin önünü almak ve mezarlığa gübre süprüntü dökmemek, herkes mezarlarına iyi bakmak;” 

“Köyde bir çamaşırlık yapmak;” 

“Köyde bir hamam yapmak;” 

“Pazar ve çarşı yerleri yapmak;” 

“Köyün sınırı içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek;” 

“Köyü, kasaba ve komşu köylere bitiştiren yolların iki kenarına ağaç dikmek ve köy sınırı içindeki yabani ağaçları aşılamak;” 


88 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
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“Köyde ekilip biçilen ve toplanan mahsulatın veya yapılan eşyanın değeriyle satılabilmesi için köy namına alıcı adam aramak;” 

“Köy tarla ve bahçelerini sulamak için bütün köye ortaklama ark yapmak;” 

“Köye ortaklama her türlü ziraat, pulluk, orak, harman makineleri almak;” 

“Köyde peynir ve yağ yapmak için makine almak;” 

“Köye ortaklama değirmen yapmak veya getirtmek;” 

“Köylülerin giydiği esvapları köyde dokutmağa çalışmak;” “Köylüden berber yetiştirmek;” 

“Köylüden ayakkabıcı yetiştirmek;” 

“Köylüden nalbant, demirci, arabacı, kalaycı yetiştirmek;” 

“Ekinden çok gelir almak için yapma gübre getirtmek;” 

“Köylünün bilgisini artıracak kitap getirtmek;” 

“Yemeklik ve para ile köy fıkarasına ve öksüzlere yardım etmek, kimsesiz çocukları sünnet ettirmek ve kızları evlendirmek için yardım etmek ve fukara cenazelerinin kefen vesairesinin tedarikine çalışmak;” 

“Kazaen yanan veya yıkılan fukara evlerini bütün köy yardımı ile yapmak;” 

“Bütün köy için bankadan para kaldırmak ve tarla, bahçe, çift ve tohum almak isteyenlere vermek ve bu paranın her sene borçlarını toplıyarak bankaya yatırmak;” 

“Köyde güreş, cirit, nişan talimleri gibi köy oyunlarını yaptırmak;” “Kağnıları dört veya iki tekerlekli arabaya çevirmek ve köy parasiyle araba yapacak ve onaracak bir tezgah açtırıp köy namına idare etmek;” 

“Her köyde köy sandığından bir ambar yaptırıp bunun bir bölmesine harman zamanında herkesten köy namına mahsullerine göre birer miktar zahire ödünç alınarak konulmak ve bu zahireyi muhtaç köylülere gene köy namına yemeklik veya tohumluk olarak ödünç vermek ve her sene ambarda artan zahireyi yeni mahsul ile değiştirmek;” 

“Her sene köy namına bir veya daha ziyade tarla ektirerek mahsulünü imece yoliyle biçip elde ettikten ve gelecek sene için tohumu ayırdıktan sonra artanını satarak parasını köy sandığına yatırmak;” “Köy namına iyi cinsten boğa, aygır, teke, koç satın almak;” 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»e “Köy korusu olmıyan yerlerde koru yetiştirmek;” 

»e “Köyde sağlık işlerine bakmak üzere bir sağlık korucusu bulundurmak, yok ise vilayet veya kaza merkezinde açılacak sağlık derslerine adam göndererek yetiştirmek suretiyle köyde istihdam etmek;” 

e “Hükümet tarafından sağlık işlerinde kullanılmak üzere verilecek ilaçları korumak.” 

e “(Ek: 12/2/1954 - 6250/1. md.) Köye elektrik tesisatı vücuda getirmek.” 


Köyün Organları 


442 sayılı Köy Kanunu'nun 20. Maddesi'ne göre her köyde bir tane 
muhtar, bir tane köy derneği ve bir tane de ihtiyar meclisi bulunmaktadır. Köy Derneği olarak adlandırılan organ belirli kişilerin faaliyette bulunduğu, sınırlı sayıda üyesinin olduğu veya ast üst ilişkisinin iletişime hükmettiği bir oluşum değil, aksine oldukça demokratik bir yapılanmadır. Buna göre köyde yaşayan ve seçme yeterliliğine erişmiş (18 yaşından büyük) bütün erkeklerin ve kadınların (hiçbir ayrım gözetmeksizin) oluşturduğu topluluk Köy Derneği olarak adlandırılmaktadır. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri doğrudan köy derneği tarafından ve köyde yaşayan erkekler ve kadınlar arasından seçilmektedir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başı konumundadır!>, 


Köy Muhtarı 


442 sayılı Köy Kanunu'nun 9. Maddesi'ne göre köy işlerini yerine 
getirmek muhtarın ve ihtiyar meclisinin görevidir. 10. Madde'ye göre muhtar köyün yetkili en üst amiri konumundadır. İkinci Fıkra'da muhtarın devlet memuru olduğu hükmü yer almaktadır”, 


442 sayılı Köy Kanunu'nun 35. Maddesi'ne göre muhtarın yerine 
getirmekle mükellef olduğu işler “Devlet işleri” ve “Köy işleri” olmak üzere 


ikiye ayrılmaktadır. 36. Madde'ye göre muhtarın yerine getirmesi gereken 


Devlet işleri şunlardır“i!; 


89 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http://Www.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

839 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

8I 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
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“Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;” 

“Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);” “Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;” 

“Hekim olmiyanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;” 

“Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;” 

“Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;” 

“Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;” 

“Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.” 

“Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;” “Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;” 

“Köylünün uzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;” 

“Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);” 

“Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;” 

“İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak;” 
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e “Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;” 

»e “Bukanundaismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.” 


37. Maddeye göre muhtarın yerine getirmesi gereken Köy işleri şunlardıri?; 


e “13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak;” 

“14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek;” 

“İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;” 

e “İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;” 


“Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek;” 

»e “Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabatını ihtiyar meclisine vermek;” 


“Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektedir.” 


Köy İhtiyar Meclisi 


442 sayılı Köy Kanunu'nun 42. Maddesi'ne göre ihtiyar meclisinin 
haftada en az bir kere toplanarak köy işleri hakkında konuşması zorunludur. 


İhtiyar meclisini toplantıya muhtar çağırmaktadır. Muhtar gereklilik gördüğü durum(lar)da ihtiyar meclisini her zaman için toplantıya çağırabilmektedir"?. 


Köy ihtiyar meclisi üyelerinin seçimle göreve gelmelerine rağmen, 442 
sayılı Köy Kanunu'nun 23. Maddesi'ne göre köyün imamı ile öğretmeni veya başöğretmeni ihtiyar meclisinin her zaman için üyesidir9"#, 


44. Maddede ihtiyar meclisinin yerine getirmekten sorumlu olduğu işler 


şu şekilde sıralanmıştır“”9; 


8327 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu, 
<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
837 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu, 
<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
84 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu, 
<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
835 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu, 
<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
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e» “İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konuşur ve hangi işleri köylü tarafından kendileri çalışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para ile veya ırgat ile görülebileceğine karar verir. "Köy işlerinden köy ahalisinin imece ile çalışarak yapacakları işi, köylünün çift ve çubuğu ile uğraşmadıkları boş zamanlara bırakır."” 

» “(Değişik: 12/2/1954 - 6250/2 md.) İhtiyar Meclisi bu Kanunun 13 
ve 14 üncü maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri yapmak için lüzumu halinde köy sınırı içindeki gayrimenkulleri değer pahasiyle satın alır. Mal sahibi razı olmazsa köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilayet idare heyeti işi gözden geçirir. İdare heyetinin kararına söz yoktur.” 

e “Tarlası olmıyan veya yetişmiyen köylüye köyün sınırı içinden boz haliden bir parça ayırıp vermek ve tasarrufu malsandığına veya sair dairelere geçmiş olan araziyi köy namına satın alıp arazisi olmıyanlara vermek ve bedelini taksitle köy sandığına ödetmek mecburidir.” 

» “İhtiyar meclisi köylünün kaçar gün çalışacağını kestirir.” 

e “Köyişiiçin beher köylüye haline göre salınacak paranın ne olacağını keser.” 


Köy Derneği 

Köy demeğinin, adındaki dernek ifadesinden dolayı, bir hayır kurumu, vakıf veya başka bir yardımlaşma yapılanması gibi düşünülmemesi gerekmektedir. Bu gibi yanlış anlamlandırmaların var olmasına rağmen, bunların doğru olmadığını ifade etmekte fayda vardır. 


Köy demeği, köyde yaşayan ve seçme yeterliliğine erişmiş bütün kadınların ve erkeklerin oluşturduğu bir topluluktur. Bir başka ifade ile köy derneği seçmen topluluğudur. 18 yaşını geçmiş ve seçme yeterliliğini kaybetmemiş her köylü köy derneğinin doğal üyesidir. Bu köy sakinleri seçim dönemlerinde muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmektedirler. Köy derneğinin diğer görevleri ise şunlardır: Köy işlerinden yapılması zorunlu olmayan isteğe bağlı işlerin zorunlu hale getirilmesine karar vermek; köyün bir başka köyle birleşmesi veya bağlı olduğu köyden ayrılarak ayrı bir köy 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olması yönünde ve gerekli koşulların sağlanması durumunda ise köy sınırları içerisinde belediye kurulmasına yönelik istenç bildiriminde bulunmaktır#”©, 


Köyün Gelirleri 


Köyün zorunlu ve isteğe bağlı işleri “imece” usulüne göre yapılmaktadır. 
Bu yöntem 442 sayılı Köy Kanunu'nun 15. Maddesinde açık bir biçimde ifade edilmiştir. 16. Madde'de ise köyün işlerinin, aylık ücret ödenerek kiralanan işçiler tarafından yerine getirilmesi durumunda ve köyün gelirlerinin yetmediği noktada, işçilerin aylık ücretlerini ödemek için köylüden para toplanabilmesi hükme bağlanmıştır. Bu paraya “salma” adı verilmektedir“9”. 


17. Maddede köye ait olan paralar şu şekilde sıralanmıştır998; 


e» “İhtiyar meclisi tarafından köylüye salınacak para;” 

e o “İşbu kanuna göre alınacak ceza paraları;” 

e “Köynamına yazılı emlak ve arazi geliri;” 

»e “Yoliyle vakfedilen arazi ve emlak geliri;” 

»e “Avarmız gelirleri (ağaç, arazi, emlak, para);” 

e “Hediye ve bağışlanmış paralar ve mallar, (ianat ve teberruat);” 

e “Köynamına cekilen tarla geliri;” 

»e “Köy tezgah ve ambar ve dükkanları geliri;” 

»e “Mühürlenecek ilmühaberlerden alınacak para, (bu para ihtiyar meclisince yapılıp kaymakam veya vali tarafından tasdik olunan cetvele göre alınır);” 

e “Köy sınırı içindeki taş, kireç, tuğla, kiremit, çorak, kil gibi ocaklardan alınacak para (nısıf kutru elliden yüz metreye kadar olanlardan);” 

»e “Çayvenehirler üzerindeki kayık ve sallardan alınacak para, (senenin altı ayı işliyenlere mahsustur. Bundan fazla işliyenler vilayet idarelerinindir);” 

»e “Köy sının içindeki otlaklardan ve meralardan fazlasının kira paraları;” 


86 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel 
Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 225. 

877 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http//Wwww.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

88 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http//Wwww.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.3.442.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
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e “Köyde satılmak için kesilen hayvanlardan alınacak para, (zephiye resmi);” 

e “Köysınırı içinde satılan hayvanlardan alınacak ihtisap resmi;” 

e “Köysınırı içinde sahipsiz ağaçların ve yemişlerin geliri;” 

e “Köy sınırı içindeki kaplıcalar, maden suları, (şimdiye kadar belediye, idarei hususiye, maliye, evkaf ve eşhas tarafından yoliyle elde edilenler hariç);” 

»e “Geliri yetişmiyen köylerde muhtar, imam, katip, korucu, sığırtmaç, danacı gibi köy adamlarının aylıkları veya senelikleri için salınacak para veya mahsuller.” 


İmece 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre imece, “Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi” ve “Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi” anlamlarına gelmektedir. Bir diğer tanımlama ile imece, “Köylerin zorunlu işgörülerinin yerine getirilebilmesi için, bu çalışmalara, köylünün ortaklaşa olarak ve eşit koşullar içinde, yardımlaşma geleneklerinden güç alarak kendi emeği ile katılması yöntemi”dir*3*. 


İmece usulünde köylüler köy işleri için beden kuvveti ile çalışmaktadırlar. Bu çalışma için köylülere ücret ödenmemektedir". 
Örneğin, kış döneminde köyün yollarının kar ile kapanması sonucunda ulaşım olanakları kısıtlanabilmektedir. Bu gibi örneklerde, resmi görevlilerin yol açmak için ulaşamadığı veya geciktiği durum(lar)da, köylüler beden kuvveti ile çalışarak kendi yollarını açabilmektedirler. Bu durum imece uygulamasına bir örnek olarak gösterilebilmektedir#1!. 


İmece'nin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Türk boyları arasında imece usulüne başvurulmaktaydı. Bununla birlikte, Anadolu'da yaşayan halkların arasında imece usulü yardımlaşma söz konusuydu. İmece yönteminin yalnızca köyün zorunlu veya isteğe bağlı işleri için kullanıldığını 


89 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, İmece, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?optionxcom bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.59d cdf5f0447c1.51713161>, o (Erişim Tarihi: (o 10.10.2018); İmece Ne Demek?, <https:/Www.turkcekelime.com/imece-8662/>, (Erişim Tarihi: 19.10.2019). 

849 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 335. 

84 Köylüler Kapanan Yolu Küreklerle Açtı, <https://Wwww.haberler.com/koyluler-kapanan- 
yolu-kureklerle-acti-11637154-haberi/>, (Erişim Tarihi: 19.10.2019). 
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düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü imece bir yardımlaşma yöntemidir. 
Örneğin, birtakım engellerinden dolayı ekinlerini zamanında toplayamayan bir köylünün ekinleri köyde yaşayan diğer insanların ortaklaşa çalışması ile toplanabilmektedir. Bu eylem veya ortaklaşa yardımlaşma çabası imece yöntemine verilebilecek bir örnektir*?. 


Bir diğer anlamlandırma ile imece ekonomik bir yardımlaşma türüdür. 
Ancak imece yönteminde yardım karşılıksız yapılmaktadır. Bu aşamada sorulması gereken bir soru gündeme gelmektedir: İmece nasıl bir ekonomik yardımlaşma türüdür? Bu sorunun cevabı “işgücü değiş tokuşu” ifadesi ile 


açıklanabilmektedir!*. 


Salma 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre salma, “Genellikle köylerde işlerin görülmesi için ihtiyar heyetinin kararıyla her evden toplanması gereken para”dır8*. Köyün zorunlu veya isteğe bağlı sunumları yerine getirilirken, bu işleri gerçekleştiren işçilerin paralarının köy gelirleri ile ödenemediği durumda, her köylüden belirli bir miktar para alınmaktadır. Bu para ile işçilerin ücretleri ödenmektedir. Bu paraya salma adı verilmektedir. 


Salınacak salmanın miktarını ihtiyar meclisi belirlemektedir*”. 


Salmanın bir taban ve tavan miktarı vardır!” Ancak ödeme gücü yerinde olmayan köylülerden ya taban miktarından ya da daha az miktarda salma alınmaktadır. Maddi ödeme gücü hiç olmayan kişiler ise, eğer fiziki kuvvetleri yerindeyse, ilgili işte bedenen çalışarak yükümlülüklerini yerine 


getirmektedirler!”. 


İl Özel İdaresi 


İl özel idaresi, 1982 Anayasası'nın 127. Maddesi”nde adı geçen üç yerel yönetim biriminden birisidir. Dolayısıyla il özel idaresi anayasal güvenceye 


842 
843 
844 


Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., 8. 225. 

Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 225. 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Salma, <http://www.tdk.gov.tr/index.php? 
option—com bts&aramakelime&guid—TDK.GTS.59dce83e5b2e76.29943982>, (Erişim Tarihi: 10.10.2018). 

Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 336. 

Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 227. 

87 7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu,<http//www.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.3.442.pd£>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 
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ve tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim birimidir#*8. İl özel idaresinin mevcut 


durumdaki yasal dayanağı 4 Mart 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu”dur!*. 


İl seviyesinde konumlanan il özel idaresinin kendisine ait ayrı birer karar organı, bütçesi ve tüzel kişiliği bulunmaktadır. İl özel idaresinin görevi il 


ölçeğinde yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarını yerine getirmektir9”, 


İl özel idaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu”nda “İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi...” şeklinde tanımlanmaktadır”! 


İl Özel İdaresinin Görevleri 


İl özel idaresinin görev alanı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 5. 
Maddesi'ne göre il sınırları ile örtüşmektedir. 6. Madde'de ise il özel idaresinin görevleri sıralanmıştır*?. Bu noktada Kanun'da yazan bütün görevlerin bu başlığın altına yazılması yöntemi yerine, bilinmesi gereken veya önem taşıyan temel başlıklara yer verilmesi ve görevlerin ruhunu oluşturan ana unsurun belirtilmesi daha faydalı olacaktır. 


İl özel idaresinin görevlerinin ruhunda il halkının il ölçeğindeki yerel nitelik taşıyan kamu sunumlarını üretmek amacı yer almaktadır. Birtakım 


görevler belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilirken, birtakım görevler ise belediye sınırlarının dışarısında gerçekleştirilmektedir!”. 


İİ özel idaresinin temel olarak görev başlıkları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir"; 


İl Sınırları İçerisindeki Görevler 


e Sağlık e Tarım 


88 1982 o Anayasası,<https:/www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, — (Erişim 
Tarihi: 10.11.2018). 

89 5302 Sayılı İl Özel İdaresi OKanunu,<http//Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5302.pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 

859 Ahmet Hamdi Aydın, Türk Kamu Yönetimi Sistemi..., s. 141. 

851 5302 Sayılı İl Özel İdaresi (Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5302.pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 

852 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, <http://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5302. 
pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 

853 Ahmet Hamdi Aydın, Türk Kamu Yönetimi Sistemi..., s. 141. 

854 Ahmet Hamdi Aydın, Türk Kamu Yönetimi Sistemi..., s. 142. 
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e Sanayi 

e Ticaret 

e İl ÇevrePlanı 

se Bayındırlık ve İskân 

se Toprağın Korunması ve Erozyon İle Mücadele 

» Sosyal Sunumlar 

»e Sosyal Yardımlar 

»e Maddi Durumu Yetersiz Olanlara Düşük Seviyeli Kredi Vermek »e Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Kurmak 


Belediye Sınırları İçerisindeki Görevler 


e İmarve Yol 

e Su, Kanalizasyon ve Atık Su 

e Çevre 

»e Acil Yardım ve Kurtarma 

e Kültür ve Turizm 

» Gençlik ve Spor 

e Orman Köylerinin Desteklenmesi 

»e Ağaçlandırma, Park ve Bahçe Sunumları 


İl Özel İdaresinin Organları 


5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 3. Maddesi”nin (b) Fıkrası'na göre 
il özel idaresinin il genel meclisi, il encümeni ve vali olmak üzere üç tane organı bulunmaktadır. Bu üç organı maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür: 


» İl Genel Meclisi e İl Encümeni e Vali 


İl Genel Meclisi 


5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 9. Maddesi'ne göre il genel 
meclisi, il özel idaresinin karar organıdır. Bu karar organının üyeleri il sınırları içerisinde yaşayan il halkı tarafından seçilmektedir. Bir diğer ifade ile il genel 


meclisinin üyeleri seçim yolu ile göreve gelmektedirler. 


85 5302 Sayılı İl Özel İdaresi (Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5302.pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 
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Sivil Yerel Yönetimler 


İl genel meclisinin görev ve yetkileri genel olarak aşağıdaki başlıklar altında toplanabilmektedir (Madde 10)9“9; 


“Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.” 

“Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” 

“Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.” 

“Borçlanmaya karar vermek.” 

“Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” 
“Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” 

“Şartlı bağışları kabul etmek.” 

“Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.” 

“İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.” 

“İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” 
“Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.” 

“Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.” 

“İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” 


8“ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi (Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 1.5.5302.pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 
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seçeceği iki üyeden oluşur 


İl Encümeni 


5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu”nun 25. Maddesi”ne göre “İl encümeni 
valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından 


22857 


İl encümeninin görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Madde 26)58; 


“Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.” 

“Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.” 

“Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.” 
“Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” 

“Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.” 

“Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.” 
“Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” 

“Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.” 

“Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.” 
“Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.” 


Vali 

İl özel idaresinin son organı ise validir. 29. Madde'ye göre “Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.” Bir diğer ifade ile vali “İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri...”dir*”. 


8575302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,<http://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5302. 


858 


859 


pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,<http//Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5302.pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,<http//Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5302.pdf> (Erişim Tarihi: 10.05.2018). 
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Sivil Yerel Yönetimler 


Valinin il özel idaresi özelindeki görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilmektedir (Madde 30)899; 


“İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.” 
“İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” 

“İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.” 

“İl encümenine başkanlık etmek.” 

“İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.” 

“İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.” 
“Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.” 

“İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.” 

“Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.” 

“İl özel idaresi personelini atamak.” 

“İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.” 
“Şartsız bağışları kabul etmek.” 

“İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.” 

“Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.” 
“Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.” 


Belediye Yönetimi 


Bu bölümde belediye ve büyükşehir belediyesi yapılanmaları incelenecektir. Belediye yönetiminin temel kanunu 13 Temmuz 2005 tarih ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi yönetiminin temel 
kanunu ise 23 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'dur. Bu iki Kanun'un yanı sıra, bu bölümde, büyükşehir belediye 


860 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,<http//www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5302.pd£>,(Erişim Tarihi: 10.05.2018). 
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yönetimi düzeninde değişiklikler meydana getiren 6 Aralık 2012 tarih ve 6360 
sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun incelenecektir. 


13 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3. 
Maddesi'nin (a) Fıkrası'na göre belediye, “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi...”dir“©!, 


Belediye Yönetiminin Organları 


3. Madde'nin (b) Fıkrası'na göre belediye yönetiminin üç adet organı bulunmaktadır. Bu organları şu şekilde sıralamak mümkündür; 


e Belediye Meclisi 
» Belediye Encümeni 
»e Belediye Başkanı 


Belediye Meclisi 


5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 17. Maddesi'ne göre belediye meclisi 
belediyenin karar organıdır. Belediye meclisi üyeleri seçim yöntemi ile göreve gelmektedirler!93. 


Belediye meclisinin görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Madde 18)804; 


»e “Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.” 

»e “Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” 


86! 5393 Sayılı Belediye Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, (Erişim Tarihi: 12.10.2018). 

862 5393 Sayılı Belediye Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 12.10.2018). 

863 5393 Sayılı Belediye Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 12.10.2018). 

864 5393 Sayılı Belediye Kanunu,< http:/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 12.10.2018). 
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Sivil Yerel Yönetimler 


“Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.” 

“Borçlanmaya karar vermek.” 

“Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” 

“Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” 

“Şartlı bağışları kabul etmek.” 

“Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den*69 fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” 

“Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” 
“Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.” 
“Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.” 

“Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” 
“Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” 
“Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” 


86 Günümüz para birimine göre TL (Türk Lirası) şeklinde kabul edilmesi gerekmektedir. 
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“Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.” 

“Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” 

“Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.” 

“Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.” 

“Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.” 

“İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.” 


Belediye Encümeni 


Belediye encümeninin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. 
Maddesi'ne göre, belediye başkanının başkanlığında toplanacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumu ilgili Kanun iki fıkra şeklinde düzenlemiştir. Buna 


göre“; 


“İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,” 

“Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,” oluşmaktadır. 


Belediye encümeninin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilmektedir (Madde 34)967; 


86€ 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http:/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, (Erişim Tarihi: 12.10.2018). 

867 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http:/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 12.10.2018). 
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“Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.” 

“Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.” 

“Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.” 
“Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” 

“Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.” 

“Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.” 

“Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” 

“Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.” 
“Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.” 


Belediye Başkanı 


5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 37. Maddesi'ne göre “Belediye 
başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 


Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usüllere göre seçilir. 


22868 


Belediye başkanının görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Madde 38)999; 


“Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.” 
“Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” 

“Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.” 
“Meclise ve encümene başkanlık etmek.” 


868 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http:/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 12.10.2018). 

869 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http:/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 12.10.2018). 
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»e “Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.” 

»e “Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.” 

e “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.” 

»e “Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.” 

»e “Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.” 

»e “Belediye personelini atamak.” 

»e “Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.” 

»e “Şartsız bağışları kabul etmek.” 

»e “Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.” 

»e “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.” 

e “Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.” 

»e “Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.” 


Belediyenin Kurulması 


5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 4. Maddesi'ne göre bir yerleşim 
yerinde belediye kurulabilmesi için gerekli olan en az nüfus sayısı 5000''dir. 
İl ve ilçe merkezlerinde belediyenin kurulması ise zorunludur. Ancak ilgili Kanun belediyenin kurulmasının sınırlı olduğu alanları da belirtmiştir. Buna göre “İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskün sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye...” kurulamamaktadır*”0 


879 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http:/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, 
(Erişim Tarihi: 12.10.2018). 
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Şekil 1: Bir Belediyenin Kurulması İçin İzlenen Yöntem 


BELEDİYE KURMA İSTEĞİ 


Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar Valinin kendiliğinden buna geek görmesi meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yöntemi. 

yarısından bir fazlasının mahallin en büyük, | VsXa 

mülki idare amirine yazılı başvurusu yöntemi. 


İlgili istek yerel seçim kurullarına vali tarafından bildirilir. 


Yerel seçim kurulları, on beş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır. 


Elde edilen sonuçlar bir tutanak ile valiliğe bildirilir. 


İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Danıştay'ın görüşü alınarak müşterek İçişleri Bakanlığına gönderilir. kararname ile o yerde belediye kurulur. 


BELEDİYE 


Kaynak: Konur Alp Demir, Cumhuriyet Dönemi Belediyecilik Kanunları ve Yerel Seçimleri (1923-2014), İmaj Yayınevi, Ankara, 2017, s. 17. 


Büyükşehir Belediyesi 


Bu bölümde, büyükşehir belediyesine karşı, kurgusal bir yaklaşım tarzı benimsenmiştir. Bu yöntemin benimsenmesinin sebebi büyükşehir belediyesinin temel olarak bir belediye olması ve belediye yapılanmasının da yukarıda incelenmiş olmasıdır. Kitap genelinde sürekli tekrarlardan kaçınmak amacıyla obüyükşehir obelediyesinin kurgusal analizinin o yapılarak incelenmesine karar verilmiştir. 


Bu noktada incelenmesi gereken konu, mevcut durumda belediye yapılanmasının varlığını korumasına rağmen, yeni bir oluşum olarak nitelendirilebilecek büyükşehir kavramının ortaya çıkış sebepleridir. 
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Türkçe'de “Büyükşehir” olarak adlandırılan kavram Batı'da “metropolis” şeklinde ifade edilmektedir”!. Metropolis, Yunan Dili?nde yer alan “metro (ana, asıl)” ve “polis (kent)” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. 
Metropolis, Antik Yunan döneminde, kent devletlerini nitelemek için kullanılan bir kelimedir. Günümüzde kullandığımız büyükşehir kavramının varlık kazanması ise Sanayi Devrimi sonucunda olmuştur. Sanayinin gelişmesi ile birlikte kırsal alanların çekiciliğini kaybetmesi ve yoğun bir göç dalgasının kentlere doğru yayılması sonucunda, özellikle Londra, Paris ve New York gibi kentler büyükşehir konumuna yükselmiştir!?. 


Türkiye, ilk defa, 1984 yılında büyükşehir belediyesi kavramı ile tanışmıştır. Ancak konu ile ilgili tartışmalar 1960 yılına kadar geri götürülebilmektedir. 1982 Anayasası'nın kurgulamış olduğu yeni zemindes”? 
göç alarak büyümeye başlayan ve taşıma kapasitesini (neredeyse) aşan İstanbul gibi illerin durumlarına çözüm önerileri aranmaktaydı. Çünkü göç alan bir kent, genel olarak, merkezden çevreye doğru genişleme eğilimi içerisindedir. Bir diğer ifade ile kırsal alanda yeni yaşam alanlarının oluşması sonucunda, bu bölgelerde, belediye yönetimleri kurulmaya başlanmıştır. Bu durum kent merkezinde bir il belediyesi, çevresinde ilçe belediyeleri ve onun da çevresinde irili ufaklı belediyelerden örülmüş düzensiz bir kırsal alan yönetiminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Düzensiz yönetim örgütlenmesi hem idari hem mali hem de görsel olarak sorunlar meydana getirmekteydi. Bu sorunlara çözüm olarak ise büyükşehir kavramı gündeme gelmiştirö”*, Büyükşehir sisteminin kurgulanarak uygulamaya yansıtılması sayesinde, artan kentsel sorunlara etkili ve verimli çözümlerin bulunacağı öngörülmekteydi#”. 


1980 askeri darbesi sonucunda Milli Güvenlik Konseyi tarafından 
çıkarılan 34 sayılı karar ile il merkezinde konumlanmış merkez belediye ile çevre belediyelerinin bir bütün haline getirilmesi öngörülmekteydi. Çevreye 


87l Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler,..., s. 157. 

822 Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler,..., s. 157. 

873 1982 Anayası'nın 127. Maddesi”nin üçüncü fıkrasının son cümlesine dayanarak büyükşehir 
belediyesi sistemi kurgulanmıştır. İlgili hüküm 127. Madde'de şu şekilde ifade edilmiştir: 
“,..Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.” (Bkz. 1982 
Anayasası, <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>, (Erişim Tarihi: 13.12.2018). 

874 Erbay Arıkboğa, “Büyükşehir Yönetim Sistemi: Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri”, Yerel 
Yönetimler, (Editör: Kemal Görmez), Orion Kitabevi, Ankara, 2015, s. 187-223, s. 187. 

87 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 113. 
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dağılmış küçük belediyelerin yerel kamu sunumu üretme konusunda yetersiz kalması kaynak israfına yol açmaktaydı. Aynı zamanda bu küçük belediyelerin koordine edilmesi de ayrı bir zorluğu meydana getirmekteydi. 
Bu sebepten dolayı dağınık belediye yönetimlerini bir çatı altında toplamak hem önem taşımaktaydı hem de verimliliğin sağlanabilmesi adına zorunluluk oluşturmaktaydı#”6, 


Kentlerin yakın çevrelerinde konumlanmış dağınık yerleşim yerlerinin merkez belediye örgütlenmesine bağlanması uygulamasını kontrol altına alabilmek için 8 Aralık 1981 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun” ile birtakım kurallar 


getirilmiştir”. 


Bu kurallar içerisinde, dağınık yönetimler tarafından yerine getirilmeye çalışılan temel alt yapı sunumlarının daha etkili ve verimli sunulabilmesi için bütünlüğün gerekliliği üzerine vurgu yapılmıştır*”8. Nüfusu 300.000 kişiyi geçen büyükşehirlerin çevrelerinde konumlanan belediye ve köy yönetimleri, tür (biçim) değiştirerek şube veya mahalle nitelemesiyle, büyükşehir belediyesine (o bağlanmışlardır. . Buna rağmen, var olan sorunlar 


giderilememiştir5”. 


Büyükşehir belediyesinin kurulmasını önemli bir konuma yükselten bir diğer husus da 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun bir yerde (yerleşim yerinde) belediye kurulabilmesi için öngördüğü en az nüfus sayısının 2000 kişi ölçeğinde belirmiş olmasıdır. Bu durumda ortaya çıkan sorun nüfusu 2000 kişi olan yerleşim yeri ile nüfusu bir milyon ve üzeri olan yerleşim yerinin aynı kanunun hükümlerine bağlı olmasıydı. Küçük bir yerleşim yeri ile milyonun üzerinde nüfusu olan bir yerleşim yerinin sorunlarının aynı olamayacağı öngörüsü, bu konu hakkında yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu bir hale getirmiştirö"0, 

1982 Anayasası'nın 127. Maddesi'nde özel yönetim biçimlerinin 
kurulmasına yönelik hüküm kapsamında 8 Mart 1984 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda 195 sayılı “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kabul edilmiştir. Bu Kanun 


875 Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 115-116. 
877 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 204. 

88 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,...,s. 204. 

89 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 204. 

859 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 204. 
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Hükmünde Kararname ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de “Büyükşehir Belediyesi” kurulmuştur#!, Bu üç ilde büyükşehir belediyesinin kurulmasının hukuksal dayanağı ise belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe belediyesinin bulunması zorunluğudur"*. 


Büyükşehir belediyelerinin kurulma sebeplerini yalnızca çevreye yayılan küçük belediye yönetimlerini bir araya toplamak, belediye yönetimleri arasında koordine sağlamak ve yerel nitelikli kamu sunumlarına bütüncül bir yapılabilirlik yaklaşımı sergilemek amaçları“? ile sınırlandırmak konunun önemini yansıtabilmek adına önemli bir eksikliği oluşturmaktadır. 

Türkiye'nin büyükşehirleri için kurgulanan ayrı bir belediye yapılanmasının gerekliliğini oluşturan unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür“; 


e Hızlı kentleşme sonucunda meydana gelen kentsel sorunlar ile etkili ve verimli bir biçimde mücadele edilememesi, 

e Kentleşme hareketlerini hızlandıran ve yaygınlaştıran çevresel etkenler, 

e Teknolojinin gelişmesi ve toplumun sosyo-ekonomik dönüşümü, 

e Farklı belediye yönetimlerinin aynı idari coğrafya üzerinde koordineli bir biçimde çalışamaması, 

»e Küçük belediye yönetimlerinin sunum üretme kapasitelerinin yetersiz olması, 

»e Kentlerin ekonomik değerlerinin öne çıkması ve ekonominin itiş gücü haline dönüşmeleri, 

»e Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde belirlenen kurallara uyum sağlayabilmek isteğidir. 


Büyükşehir Belediyesinin Organları 


23 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 
3. Maddesi'nin (a) Fıkrası'na göre büyükşehir belediyesi, “Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu 


85! Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi..., s. 205. 

82 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel 
Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 176. 

Erbay Arıkboğa, “Büyükşehir Yönetim Sistemi: Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri”,..., 5. 
187; Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,...,s. 113, 115-116. 

Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset,..., s. 170-171. 
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sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından o seçilerek (ooluşturulan kamu tüzel kişisi...” şeklinde tanımlanmaktadır. 5216 sayılı Kanun'un 4. Maddesi'ne göre, “Toplam nüfusu 750.000”den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.”88 


3. Madde'nin (b) Fıkrası'na göre büyükşehir belediyesinin üç temel organı bulunmaktadır9*6; 


e Büyükşehir Belediye Meclisi 
» Büyükşehir Belediye Encümeni 


» Büyükşehir Belediye Başkanı 


Büyükşehir Belediye Meclisi 


5216 sayılı Kanun'un 12. Maddesi'ne göre “Büyükşehir belediye meclisi, 
büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden...” meydana gelmektedir. Büyükşehir belediye meclisinin başkanlık görevi büyükşehir belediye başkanı tarafından yerine getirilmektedir. Büyükşehir sınırları içerisindeki diğer belediyelerin başkanları büyükşehir belediye meclisinin doğal üyeleridirler897. 


Büyükşehir Belediye Encümeni 


5216 sayılı Kanun'un 16. Maddesi'ne göre büyükşehir belediye encümeni, 
büyükşehir belediyesi başkanının başkanlığında toplanmaktadır. Buna göre, “Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (...) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.”888 


88 


ü 


5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5216.pd£>, (Erişim Tarihi: 13.10.2018). 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5216.pdf>, (Erişim Tarihi: 13.10.2018). 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, <http://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5216.pdf>, (Erişim Tarihi: 13.10.2018). 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, <http://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5216.pdf>, (Erişim Tarihi: 13.10.2018). 


88 


o 


88 


a 


88 
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Büyükşehir Belediye Başkanı 


5216 sayılı Kanun'un 17. Maddesi'ne göre “Büyükşehir belediye 
başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 
Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir,”839 


19. Madde'ye göre seçimle göreve gelen büyükşehir belediyesi başkanının başkanlık sıfatına Danıştay kararı ile son verilebilmektedir. Ancak bu noktadaki amir hüküm “...büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verilir.” ifadesinde gizlidir“, Bu hüküm kısaca yorumlandığı takdirde belediye meclisinin feshine sebep olan eylemler içerisine girmeyen belediye başkanı görevine devam edebilmektedir. 


18. Madde de büyükşehir belediye başkanının görevleri şu şekilde sıralanmıştır“?! ; 


»e “Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.” 

»e “Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” 

»e “Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.” 

e “Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.” 

»e “Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı 


89 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, <http:/Www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5216.pdf>, (Erişim Tarihi: 13.10.2018). 

899 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5216.pdf>, (Erişim Tarihi: 13.10.2018). 

81 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5216.pdf>, (Erişim Tarihi: 13.10.2018). 
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kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.” 

»e “Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.” 

e “Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.” 

»e “Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.” 

»e “Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.” 

»e “Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.” 

e “Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.” 

»e “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.” 


6 Aralık 2012 Tarih ve 6360 Sayılı Kanun 


6 Aralık 2012 tarih ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 
Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sonucunda yerel yönetim düzeninde değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerin en önemlisi 14 ilde (Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van) büyükşehir belediyesinin kurulmasıdır. Böylece eskiden 16 olan büyükşehir belediyesine sahip il sayısı 30'a yükselmiştir”. 


6360 sayılı Kanun'un getirmiş olduğu yeni düzenleme sonucunda 1591 
belediye, 16.082 köy ve 30 il özel idaresi tüzel kişiliğini kaybetmiştir. Bu değişiklik sıradan bir kanuni düzenleme olarak görülmesine rağmen, 


82 Konur Alp Demir, “6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeni Yerel Yönetim Sistemi: Mahalle 


Yönetimine Geçiş Köy Yönetiminin Sonu mu?”, Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR AX1) Bildiriler Kitabı, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Samsun, 2014, ss. 243-256, s. 244. 
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Anayasa'nın ruhuna uygunluğu tartışmalıdır. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın 5. Maddesi'ne göre yerel yönetimlerin sınırlarında, hukuksal düzeneğinde veya mevzuatında yapılacak herhangi bir değişiklik için yerel halkın onayının aranması (veya alınması) gerekmektedir. 1982 Anayasası'nın 90. Maddesi'nin 5. Fıkrası'nın ilk cümlesine göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.” Dolayısıyla 6360 sayılı Kanun'un halk oylamasına sunulmadan kabul edilmesi 1982 Anayasası'na aykırı bir durumu ortaya çıkartmaktadır”, 


30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Yönetim Seçimleri'nin 
ardından yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun'un kurgulamış olduğu yeni yerel 


yönetsel düzenin ana unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir**#; 


»e l4ilde büyükşehir belediyesi kurulmuştur, 

»e Büyükşehir belediyesine sahip olan il sayısı 30'a yükseltilmiştir, 

»e 30 büyükşehir belediyesine ait olan ilin mülki idare sınırı ile büyükşehir belediyesi sınırı eşleştirilmiştir, 

»e Büyükşehir ilçe belediyelerinin sınırları ile ilçe mülki idare sınırları eşleştirilmiştir, 

»e Nüfusu 2000 kişiden az olan 559 belediye köy yönetimi haline getirilmiştir, 

»e Büyükşehir belediyesi olabilmek için belediye nüfusunun 750.000 
kişiyi aşması gerektiği kuralı il nüfusunun 750.000 kişiyi aşması gerektiği yönünde değiştirilmiştir, 

»e Büyükşehir belediyesi kurulan 14 ilde toplamda 25 yeni ilçe kurulmuştur, 

e Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim birimlerinin ilçe belediyesi olabilmek için sahip olmaları gereken 50.000 kişilik nüfus sayısı 20.000 kişiye indirilmiştir, 

»e Büyükşehir belediyesine sahip 30 ilde il özel idarelerinin tüzel kişiliklerine son verilmiştir, 


83 Konur Alp Demir, “6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeni Yerel Yönetim Sistemi: Mahalle 


Yönetimine Geçiş Köy Yönetiminin Sonu mu?”,..., s. 249; 1982 Anayasası, 

<https://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pd£>, (Erişim Tarihi: 13.12.2018). 
84 Ozan Zengin, “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın 

Değerlendirmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 72, Sayı: 2, 2014, ss. 91-116, s. 102-103. 
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e İl özel idarelerinin tüzel kişilerine son verildiği 30 ilde valilik birimine bağlı olacak biçimde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. 


1984 yılında 3030 sayılı Kanun ile İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir 
olduktan sonra sırası ile 1986 yılında 3036 sayılı Kanun ile Adana; 1987 
yılında 3391, 3398 ve 3399 sayılı Kanunlar ile Bursa, Gaziantep ve Konya; 
1988 yılında 3508 sayılı Kanun ile Kayseri; 1993 yılında 504 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit (Kocaeli), Mersin, Samsun; 2000 yılında 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adapazarı (Sakarya); 2014 yılında ise 6360 sayılı Kanun ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür“”. 


BÖLGE BELEDİYESİ 


Türkiye, toprak üzerinde bölümlenme açısından, yedi ayrı coğrafi bölgeye ayrılmıştır (Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi). Her bölge içerisinde iller ve ilçeler konumlanmaktadır. 
Bazı illerin sınırları iki bölge içerisinde konumlanabilmektedir. Örneğin, Marmara Bölgesi'nde toplamda 11 adet il (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya) bulunmaktadır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın yönetsel birimlerinin tamamı Marmara Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Bununla birlikte, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Bursa illerinin yönetsel merkezlerinin Marmara Bölgesi içerisinde konumlanmalarına rağmen, bu illerin bazı yönetsel birimleri oOEge Bölgesi'nde 


konumlanmaktadır8”; 


Çanakkale İli: Ayvacık 

Balıkesir İli: Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Dursunbey Bursa İli: Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık 

Bilecik İli: Bozüyük İlçesi'nin Dodurga Birimi 


85 Ozan Zengin, “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın 
Değerlendirmesi”,..., s. 104. 
86 Ali Özçağlar, Yönetsel Coğrafya, ..., 8. 247-254. 
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Bilecik ve Sakarya illerinin yönetsel merkezlerinin Marmara Bölgesi sınırları içerisinde kalmalarına rağmen, dört ayrı bölgede de yönetsel birimleri bulunmaktadır”; 


Bilecik; 
Marmara Bölgesi: Merkez İlçe, Osmaneli ve Pazaryeri 
Ege Bölgesi (İç Batı Anadolu): Bozüyük İlçesi'nin Dodurga Birimi 


Orta Anadolu Bölgesi: Bozüyük İlçesi'nin merkezi ile birlikte geriye kalan kısımları 


Batı Karadeniz Bölgesi: Söğüt, İnhisar, Yenipazar, Gölpazarı Sakarya; 
Batı Karadeniz Bölgesi: Taraklı ve Kocaali 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan Türk mülki ve beledi yönetim birimlerinin farklı merkezlerde konumlandığı, bir bakıma dağınık bir görünüm sergilediği yönünde bir sonuç çıkarılabilmektedir. Dolayısıyla belediye yönetim sisteminde işbirliğinin arttırılması ve genel anlamda koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin verilebilmesi için büyükşehir, il ve ilçe belediye yönetim sistemlerinin yanına “Bölge Belediyesi? yönetim sisteminin getirilmesi gerekmektedir”. 


Bölge Belediyesi'nin görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 


»e Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri arasında koordinasyon sağlamak, 

»e Belediyelerin tek başlarına gerçekleştiremedikleri projeleri için ortaklık kurmak, 

e Farklı bölgelerde sınırları bulunan illerin belediye sunum kapasitesini arttırmak, 

»e Vesayet izlenimi olmadan ve yargı sürecine başvurmadan büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri hakkındaki şikâyetleri kabul etmek ve sonuçlandırmak, 


897 Ali Özçağlar, Yönetsel Coğrafya,..., 8. 254. 

58 Bölge Belediyesi önerisinin çıkış noktasını oluşturabilmek ve ana kurgusunun 
gerçekleştirilmesini sağlayabilmek için aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır. Daha detaylı bilgi için Bkz.: Konur Alp Demir, Yerellik İlkesi Kapsamında İl Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniveritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale, 2016; Ali Özçağlar, Yönetsel Coğrafya, Nika Yayınevi, Ankara, 2015; Ali Özçağlar, İdari Coğrafya, 1. Baskı, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011. 
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» Bölgesel kültürün ve turizmin geliştirilmesine katkı sağlamak, 

e Valilik ve kaymakamlık birimleri ile iletişim kurarak ortak projeler içerisine girmek ve böylece merkezi yönetim ve yerel yönetim bütünlüğünü sağlamaktır. 


Yerel seçimlerde Bölge Belediyesi için adaylık usulü ile başkan seçilmesi öngörülmektedir. Bölge Belediyesi Projesi ile mevcut durumda varlığını sürdüren belediyeler birliği uygulamasının aynı eksende değerlendirilmemesi gerekmektedir. Çünkü Bölge Belediyesi ile birlikte Türk Belediye Yönetim Sistemi'ne yeni bir çatı eklemlenecek ve demokratik seçimlerde halkın tercihine Bölge Belediyesi Başkanı seçeneği de sunulacaktır. Bu bağlamda değerlendirmeye alınan konunun daha anlamlı bir çerçeve içerisinde açıklanabilmesini sağlamak için örnek olarak seçilen Marmara Belediyeler Birliği'nden söz edilmesi önem taşımaktadır. 


Marmara Belediyeler Birliği “...demokratik yerel yönetim düşüncesinin yerleşmesi, merkez-yerel ilişkilerinin demokratik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi, yerel yönetimlerin inisiyatif alanının genişlemesi ve başta Marmara Denizi'nin kirliliği olmak üzere, çevre sorunlarına çözümler bulunması amacı ile 1973 yılında bir araya gelerek ortak hareket etme kararı...” üzerine kurulmuştur!”. 


Birlik kendi kuruluş amacını ve kurumsal kimliğini şu şekilde 


açıklamaktadır”; 


“Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye'de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye'nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.” 


Belediyeler Birliği, 11 Haziran 2005 tarih ve 5355 sayılı Mahalli İdare 


Birlikleri Kanunu'nun hükümlerine göre kurulmaktadır?! 


89 Marmara Belediyeler Birliği, Hakkımızda, <http://marmara.gov.tr/Hakkimizda-6573>, 
(Erişim Tarihi: 26.08.2018). 

*9 Marmara Belediyeler Birliği, Hakkımızda, <http://marmara.gov.tı/Hakkimizda-6573>, (Erişim Tarihi: 26.08.2018). 

991 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, <http:/Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 
1.5.5355.pd£>, (Erişim Tarihi: 26.08.2018). 
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Bölge Belediyesi sivil bir girişim değil, aksine yeni bir belediye yönetim 


sistemidir. Bu bağlamda Bölge Belediyesi'nin aşağıdaki şekilde yerel yönetim sistemine eklemlenmesi önerilmektedir. 


»e Karadeniz Bölgesi Belediyesi, 

» Marmara Bölgesi Belediyesi, 

»e Ege Bölgesi Belediyesi, 

»e Akdeniz Bölgesi Belediyesi, 

» İç Anadolu Bölgesi Belediyesi, 

»e Doğu Anadolu Bölgesi Belediyesi, 

e Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyesi 


Bölge Belediyesi'nin kurulması ve ilk yerel seçimler sonucunda yedi ayrı 


bölgede belediye başkanının göreve başlaması sonucunda belediyeler birliği 


gibi yapılanmalara da ihtiyaç kalmayacaktır. 


yerleşim yeridir 


902 


903 


ŞEHİRLEŞME VE YENİ MEKÂN ÜRETME ÜZERİNE BİR 
MODEL DENEMESİ? 


Kent insanların günlük yaşantılarını ve eylemlerini sürdürdüğü bir *3. Bu sebepten dolayı kent yönetimi ve kent tasarımı oldukça 


Oba Modeli adını vediğimiz model denemesinin geliştirilmesi aşamasında aynı sırada belirtilen eserlerin tamamından (önsözünden sonsözüne kadar) önemli ölçüde faydalanılmıştır. Dolayısıyla ilgili eserleri model önerisinin ilham kaynakları olarak ifade etmek veya adlandırmak gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için Bkz.: Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, (Çeviren: Nur Nirven), Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2006; Max Weber, Şehir Modern Kentin Doğuşu, (Çeviren: Musa Ceylan), 9. Baskı, Yarın Yayıncılık, İstanbul, 2010; Henri Laborit, İnsan ve Kent, (Çeviren: Bertan Onaran), Payel Yayınevi, İstanbul, 1990; Pelin Pınar Özden, Kentsel Yenileme (Yasal-Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama), İmge Kitabevi, Ankara, 2008; Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Şehir ve Cemiyet, Yayına Hazırlayan: Ahmet Aydoğan, (Çeviren: Ahmet Aydoğan), 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005, ss. 167-184; Don Martindale, “Şehir Kuramı”, Şehir ve Cemiyet, Yayına Hazırlayan: Ahmet Aydoğan, (Çeviren: Fırat Oruç), 2. 
Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005, ss. 35-100; Max Weber, “Şehrin Doğası”, Şehir ve Cemiyet, Yayına Hazırlayan: Ahmet Aydoğan, (Çeviren: Fırat Oruç), 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005, ss. 101-129; Max Weber, “Batı Şehri”, Şehir ve Cemiyet, Yayına Hazırlayan: Ahmet Aydoğan, (Çeviren: Fırat Oruç), 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005, ss. 131-166; Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, (Çeviren: Tuncay Birkan), Metis Yayınları, İstanbul, 2009; Henri Lefebvre, Kentsel Devrim, (Türkçesi: Selim Sezer), Sel Yayıncılık, İstanbul, 20159). 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Kent, <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option—com bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.5b3 3b612462e80.51217603>, (Erişim Tarihi: 27.04.2018); Chauncy D. Harris ve Edward L. 
Ullman, “Kentin Doğası”, 20. Yüzyıl Kenti, (Derleme ve Çeviri: Bülent Duru ve Ayten Alkan), İmge Yayınevi, Ankara, 2002, ss. 55-75, s. 55. 
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fazla önem taşımaktadır. Bir kent tasarımı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kentin insan yaşamına uygun olup olmadığıdır. Tasarımı iyi yapılmamış düzensiz bir kentin hem sınırları içerisinde yaşayan insanlara hem de devlete maliyeti yüksek olacaktır. Bu sebepten dolayı birbirinden uzak ve dağınık bir düzen içerisinde yapılanmış bir kent düzeneğinin verimlilikten yoksun bir görünüm sergilemesi, beklenen bir durumun başarısız sonucunu oluşturmaktadır. Bu anlatımı, tasarımı iyi yapılmamış kentlerde yaşayarak doğrudan deneyimleme imkânına sahip olduğumuzu belirtmekte fayda vardır. 


İnsanların bulundukları konumdan hedef noktasına en kısa zamanda ulaşması, dinlenme ve eğlenme alanlarının var olması, kalabalık bir kent hayatında temiz hava ihtiyacının karşılanması ve diğer sosyal, konfor ve sağlıkla ilgili olanaklara sahip olunması” toplu kent tasarımı için önem taşımaktadır. İnsanların komüt (banliyödeki veya kırsal alandaki evi ile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelinme durumu) bir hayat biçimi içerisinde (oOyaşaması bu model kapsamında bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 


Bir kentin yenilenmesi veya tekrardan tasarımlanması hareketi içerisine girildiği noktada aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır?; 


»e Yeni yapılan tasarımlama bağlamında kentin konumlandığı coğrafya üzerinde ekonomik kalkınmanın itici gücü olmasının sağlanması, 

»e Kentsel altyapının işlevsellik konusunda herhangi bir soruna sebep olmamasının sağlanması, 

e Kent yaşamının huzurlu ve sağlıklı bir seviyeye yükseltilmesinin sağlanması, 

e Kent yaşamının sosyal gelişiminin sağlanması, 

e Kent kültürünün devamlılığının sağlanması, 

e Kent tasarım şartlarının iyileştirilmesinin sağlanması, 

»e Kent ölçeğinde harcanan “enerjinin korunmasının” sağlanması, 

»e Konutların yaşanabilirlik ve doğal afetlere dayanımı açısından belirli bir yeterlilik seviyesinin üzerinde olmasının sağlanması, 

e Yerel ölçekte yönetimin işlevsel bir konuma yükseltirlmesinin sağlanması önem taşımaktadır. 


24 Kheir Al-Kodmany & Mir M. Ali, The Future of'the City: Tall Buildings and Urban Design, 
WIT Press, The United Kingdom, 2013, p. 1; Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, (Çeviren: Nur Nirven), Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 203. 

95 Pelin Pınar Özden, Kentsel Yenileme (Yasal-Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama),..., 8. 
104-105. 
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Yukarıda sayılan gerekliliklerin temel sebebi kentin hareketli ve dönüşüme yatkın bir karaktere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü kent olarak adlandırılan yaşam alanı “sosyokültürel”, “ekonomik”, “teknolojik” ve “fiziksel” açıdan evrimleşmeye hazır bir niteliğe sahiptir?“©. 


Bu bölümde yerli ve yabancı literatür taranarak kurgusal bir tasarım yapılmış ve dağınık kent yapılanmasını toplu bir kent oluşumuna dönüştürme çabası içerisine girilmiştir. Bu çabanın kurgusal tasarımına ise “Oba Modeli” adı verilmiştir. Bu bölümden beklenen nihai sonuç kent tasarımını geniş bir alandan her ihtiyaca en kısa yoldan ulaşılabilecek dar bir alana taşımak ve kent yaşamını daha talep edilen bir hale getirmektir. 


KAVRAMSAL GİRİŞ 


Kent taşıdığı değerler açısından önemli bir yerleşim birimidir. Günümüz dünyasında kentlerin hem sayısı artmakta hem de kapladıkları alan(lar) genişlemektedir. Kentler küresel ekonomik paylaşımın ana unsurlarından birisini meydana getirmektedirler. Böylece giderek daha fazla siyasal etkiye sahip olmaktadırlar. Aynı zamanda iklim değişiklikleri ile mücadelede ve çevrenin korunmasında baskın güç olarak varlık göstermektedirler. Bir diğer yaklaşım ile kentler tüm ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve çözüm önerilerine dâhil edilmesi gereken pazar yerleridirler. Ekonomik değeri artan kentlerin istikrarlı bir biçimde nüfusu da artmaktadır. Nüfus artışının sebep olduğu olumsuzluklardan dolayı kentlerin, sakinleri için sürdürülebilir ve yaşanabilir bir alan veya çevre olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir?”. 


Kentler eğitimi, ulaşımı, enerji sistemlerini, kamu güvenliğini, sağlık sunumlarını ve yaşamı kolaylaştıran her türlü konforu bir araya getirmektedirler. Bunların yanı sıra kentler insanları kırsal alanlardan kendilerine doğru çekebilecek farklı iş imkânlarına da sahiptirler. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde, 21. Yüzyıl'ın yeniliklerinin en önemli odak noktası ekonomik, sosyal ve teknolojik taleplerin bir kesişme mekânı haline gelen 


*“ Pelin Pınar Özden, Kentsel Yenileme (Yasal-Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama),..., 8. 
23. 

97 Chirine Etezadzadeh, Smart City — Future City? - Smart City 2.0 as a Livable City and 
Future Market-, First Edition, Springer Vieweg, Germany, 2016, p. 1. 
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908 


99 ce 


kentler olacaktır”S. Çünkü bir kentin “yaşama”, “çalışma”, “bedenin ve ruhun bakımı” ve “iletişim” gibi işlevleri bulunmaktadır? 


Oba Modeli ile kurgulanmaya çalışılan toplu kent tasarımı büyük kentlerden daha küçük, her unsurun dar bir alanda toplandığı, insanların ulaşmak istedikleri her sunuma ve her yere en kısa sürede ulaşabilecekleri bir kent modeli örneğidir. Bu kurguya geçiş yapmak için kent haritaları yeniden çizilecek ve büyük kentler bölünerek her kentin ihtiyaç duyduğu birimler bir araya toplanacaktır. Ayrıca kentlerin küçük mekânlarda toplanması ve aralarında sosyal alanların bulundurulması öngörülmektedir. 


Bir kent modeli denemesi üzerinde çalışırken kent kuramlarından faydalanılması gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle kuram kavramına yer vermek önem taşımaktadır. 


Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre kuram ile teori eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda teori ve kuram ayrı sorgulamalarda şu şekillerde tanımlanmaktadırlar: “Bir olay, bir yapı ya da düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram.”; “Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları”; “Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi” ve “Belirli bir konudaki düşüncelerin, 


görüşlerin bütünü”dür?9, 


Bir diğer tanımlamaya göre, “Kuram, olguların nedenlerini, bir düzen içinde oluşup oluşmadıklarını ve aralarındaki ilişkileri aydınlatmaya ve bunların bağlı olduğu kimi yasalar bulunup bulunmadığını ortaya koymaya çalışan bir düşünce sistemi”dir. Bir kent teorisi geliştirirken kent olarak adlandırılan yerleşim birimlerinin varlık sebeplerini, temel unsurlarını, nasıl ve hangi şartlar altında gelişme gösterdiklerini açıklayan bir yaklaşım tarzının benimsenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, kent hakkında geliştirilmeye çalışılan bir teorinin mevcut durumu açıklayıcı olmasının yanında, gelecek için de öngörülerde bulunması önem taşımaktadır. Çünkü toplum bilimlerinde teori bir olguyu açıklayan ve olgunun meydana geliş sebeplerini sıralayan bir 


298 Kheir Al-Kodmany & Mir M. Ali, The Future of the City: Tall Buildings and Urban Design, 
“ape 

209 Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, ..., 5. 203. 

910 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Teori, Kuram, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option—com bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.Saf bd1fce8c179.81496839>, (Erişim Tarihi: 05.05.2018). 
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özelliğe sahiptir?! Özkalp'e göre “kuramlar olayları daha açık bir şekilde görmemize ve anlamamıza yardımcı olan fikir bütünleridir.”12 


Kent hakkında ileri sürülebilecek bir kuramın belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikler kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir??; 


e Kuramın kentlerin doğuşunu, gelişimini ve o değişimini açıklayabilecek niteliklere ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir, 

»e Kuramın geçerliliği deneysel verilere dayanılarak yapılacak bir araştırmada kanıtlanabilir nitelikte olması gerekmektedir, 

e Kuram kendi içerisinde belirli bir düzene ve tutarlığa sahip olması gerekmektedir, 

e Kuramın gün yüzüne çıkardığı örnekleme çalışmasının gerçek hayata dayanması ve gerçek hayattan alıntılar yapması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile kuramın gerçek yaşamdan uzak ve soyut bir kurgusunun olmaması önem taşımaktadır. 


Bu bölümde gerçekleştirilmeye çalışılan amaç “kompakt kent” ve “yayılmış kent” nitelemesi ile tarif edilen kent modellerini yeni bir kurgu kapsamında birleştirmek suretiyle özgün bir model önerisi geliştirebilmektir. 
Bu bağlamda önemli olan toprağın nasıl kullanılması gerektiğine ışık tutmaktır. Önerilen kent modelinde hem yayılmış kent modelinin hem de kompakt kent modelinin izleri var olacaktır. Ancak modeli özgün kılan husus ne yayılmış kent modelinde olduğu gibi birbirinden ayrılmış alanların ne de kompakt kent modelinde olduğu gibi birbirine kesişim şeklinde tasarlanmış alanların varlığıdır. Bu model hem birlikteliği hem de ayrılığı tasarımlaması bakımından yeni bir kurguya sahiptir. Oba Modeli adı altında modellenmeye çalışılan toplu kent kurgusunun hedefinde toprağın üzerinde yaşanabilir bir kent kurmak ideali bulunmaktadır. Nihai aşamada ifade edilmesi gereken husus Oba Modeli'nin “kompakt kent” ve “yayılmış kent” modellerinden beslenerek ortaya çıkartılmış olduğudur. İlerleyen aşamalarda ilgili kent modelleri farklı kaynaklardan yararlanarak açıklanacaktır. Bununla birlikte, söz konusu incelemelerin yapıldığı aşamada yararlanılan her kaynağın Oba Modeli için bir zemin oluşturduğunu belirtmek hakkaniyet ilkesi (doğruluk, hak ve adalete uygunluk) çerçevesinde ilerleyebilmek adına büyük bir önem 


91 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, Genişletilmiş Güncelleştirilmiş 10. Baskı, İmge 
Kitabevi, Ankara, 2008, s. 123. 

Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, ..., s. 28. 

9213 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası,..., 8. 124. 
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taşımaktadır. Bu aşamada amaçlanan yoktan var etmek değil, var olanları birleştirerek yeni bir görünüm kazandırmaktır. 


KENT VE BÜYÜK KENT 


İnsanlar dünya üzerinde sınırları belirli olan mekânlarda veya toprak parçaları üzerinde yaşamaktadırlar. İnsanların hayatlarını devam ettirdikleri, sınırları çizilmiş bu toprak parçasına “kent” adı verilmektedir?'*, Türk Dil Kurumu'nun Kentbilim Terimleri Sözlüğü'ne göre kent, “Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi”dir?. Bu tanıma göre kent nitelemesiyle adlandırılacak bir mekânın, öncelikli olarak, nüfusunun oldukça az bir kesiminin tarım ile uğraşması ve geriye kalan kesiminin tarım dışı faaliyetler içerisinde bulunmas1?!9 ve belirli bir nüfus yoğunluğuna sahip olması gerekmektedir?!7. Eski dönemlerde ise “kale” ve “sur” yapıları bir kentin temel niteleyicisi konumunda bulunmaktaydılar. 
Zaman içerisinde kente bakış açısının ve kentin genel görünümünün değişmesinden dolayı yeni ölçütlerin varlığı tanımlama yapmak için önem kazanmaya başlamıştır?!3. Bu bağlamda konuyu Ortaçağ Dönemi'ne taşımak gerekirse Ortaçağ Kentleri'nin genel niteliksel unsurlarından söz etmek yerinde olacaktır. 


Ortaçağ Avrupası'nda konumlanan kentlerin odak noktalarına “özgürlükler” yerleştirilmiştir. Özgürlükler ile örülmüş kentler soyut biçimde kurumsal bir kimliğe veya ruha sahip olmak yerine, somut gerçeklikler ile kurgulanmış veya tasarlanmış kurumlar ile donatılmışlardı. Böylece kentin siyasi yapılanması fiziksel haritasını da doğrudan etkilemekteydi. Bir diğer anlatım ile kentin fiziksel haritası siyasi yapılanmaya göre belirlenmekteydi. 
Kentlerde kamu kurumları yapıları ile özel kesim yapıları bir araya toplanmış 


94 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası,..., s. 109. 

915 Türk Dil Kurumu Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Kent, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option—com bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.Saff 0a84c23da5.68201255>, (Erişim Tarihi: 22.11.2018). 

916 Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler,..., s. 3. 

217 John R. Weeks, “Defining Urban Areas”, Remote Sensing of Urban and Suburban Areas, 
(Editors: Tarek Rashed and Carsten Jürgens), Springer Netherlands, 2010, pp. 33-45, p. 34. 

218 Abdullah Çelik, “Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2,2013,s.215-229, s. 222. 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 309 


durumdaydı. Ancak büyük kentlerin yalnızca bir merkez üzerinden açıklanması kabul edilmemekteydi. Çünkü büyük kentlerin farklı merkezlere sahiplikleri bulunmaktaydı. Örneğin, ticaret merkezi, siyasi merkez, ibadet merkezi gibi kendi içinde gruplanmış merkezler kent sınırları içerisinde konumlanmaktaydılar. Bu merkezlerin kendi alanlarında özgür birer ortamları bulunmaktaydı?!?. 


Kent hareketine kentleşme kavramı ile yaklaşmak gerekirse, toplumsal yapıda gerçekleştirilmeye çalışılan iş bölümü ve uzmanlaşma faaliyetlerinin nüfus hareketleri ile beslenmesi sonucunda ortaya çıkan bütünleşik bir yapının meydana geldiğini ifade etmek kolaylaşacaktır. Kent nitelemesi ile kavramlaştırılmaya çalışılan husus değişim üzerine odaklanmaktadır. Şöyle ki, yerleşim birimlerinin nüfus hareketleri sonucunda hem sayısının artması hem de yerlerinin değişmesi toprak üzerinde bir değişimi de gündeme getirmektedir. Kentleşme yalnızca gelişmeye çalışan ülkelerin değil, gelişmesini tamamlamış ülkelerin de öncelikli sorunudur?”, 


Kent, her ne kadar insanlarla ilişkili olsa da, insanlara vurgu yapmamaktadır. Bunun yerine, bir mekânın genel karakteristik özellikleri ile açıklanabilmektedir. İnsan kent olarak tanımlanan toprak parçası üzerinde yaşayan önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Dolayısıyla kent tanımlaması içerisinde insan unsuru ana koşul olarak yer almamaktadır. Ancak bu defa da ortalama bir kentli insanın nasıl tanımlanması gerektiği sorusu bir sorun şekliyle ortaya çıkmaktadır. Bu soruya cevap verebilmek için de kent tanımlamasının yinelenmesi gerekmektedir. Kentin mekâna dayalı bir niteleme ile tanımlanması gerekirse insanların tarım dışı faaliyetlerden uzak ve günlük olarak yoğun biçimde yaşadığı bir alan olduğu sonucuna erişilebilmektedir. Örneğin, geçimlerini tarım ile sağlayan 5000 kişinin yaşadığı kırsal bir mekân kentsel alan nitelemesiyle tanımlanamayacağı gibi, tarım dışı faaliyetlerin yoğun olduğu ve 2500 kişinin yaşadığı bir alan da kırsal nitelemesiyle tanımlanamamaktadır?!, Niteleme farklılıklarının yanı sıra kent tanımlaması zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Büyük kent olgusu temelde nüfus yoğunluğu açısından değerlendirilmektedir. Örneğin, nüfusu 


219 Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler,..., s. 45-46. 

29 Ruşen Keleş ve Artun Ünsal, Kent ve Siyasal Şiddet, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları, Yayın No: 507, Ankara, 1982, s. 25. 

21 JohnR. Weeks, “Defining Urban Areas”,...,p. 33-34. 
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bir milyonu aşmış kentlere “metropoliten kent” veya “anakent” adı 


verilmektedir”, 


Büyük kent çağdaş bir anlayışa sahiptir. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki büyük kentler Sanayi Devrimi'nin hemen ardından kırsal alanlardan kentlere doğru göç eden yoğun nüfus sonucunda meydana gelmişlerdir. Nüfus akışının kontrol altına alınamaması sonucunda aşırı bir biçimde büyüyen kentlerin çevrelerinde düzensiz ve kural dışı yerleşim birimleri oluşmaya başlamıştır. 
Bu birimler ne kente ait ne de kent dışı olarak nitelenebilecek karmaşık bir sorunu meydana getirmekteydiler. Zaman içerisinde merkezi yönetimlerin desteği ve zorlaması ile söz konusu dış yerleşimler, kentlerin sınırlarının genişletilmesi sonucunda, kent sınırları içerisine alınmışlardır. Ancak bu sefer de aşırı büyüyen kentlerin mevcut nüfusu ve sunum taleplerini karşılayamama 


sorunu gündeme gelmiştir”. 


Kentler sınıflandırılırken yalnızca büyüklüklerine göre değil, aynı zamanda coğrafi konumlarına göre de sınıflandırmaya tabi tutulmaktadırlar?2, Bir diğer ifade ile büyük kent nitelemesine sahip olan bir mekânın taşımak zorunda olduğu birtakım özelliklerinin bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda istihdam olanakları, nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetlerin 


canlılığı gibi birçok ölçüt büyük kent tanımlaması içerisinde yer almaktadır”. 


Büyük kentin ilk oluşum evresi çekirdek bir merkeze bağlı yönetsel bir birimin gelişme göstermesi ile başlamaktadır. Bu başlangıç, merkezden dışarıya doğru taşma şeklinde ve sırası ile “şehir merkezi”, “iç şehir”, “iç banliyö halkaları” ve “dış banliyö halkaları” şeklinde gelişme göstermektedir. 
Dış banliyö halkasının bittiği yerde başlayan dış kırsal alanların da geniş 


çerçeveye dâhil edilmesi sonucunda ortaya çıkan ve büyük bir nüfus ve 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Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2004, ss. 276-294, s. 
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yüzölçümü üzerinden tamamlanan alan büyük kent nitelemesi ile tarif 


edilebilir konuma gelmektedir”, 


BÜYÜK KENTLERİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ 


Büyük kentler, bütünleşik bir yapıya ulaşan dünyada önemli birer oyun kurucu olabilmek ve gerekli yerlerde katı kuralcılıktan sıyrılarak sisteme uyum sağlayabilmek için görev yapan kilit unsurlardır. Çünkü büyük kentler hem toplumun hem de devletin gelişme alanlarını oluşturmaktadırlar. Ülkenin yabancı yatırımlarını yönetme ve yerli sermayeyi uluslararası ticarete dâhil etme faaliyetlerinin neredeyse tamamı büyük kentlerde gerçekleştirilmektedir. 
Büyük kentler yerel, bölgesel ve küresel köşelerden oluşan üçgenin tam ortasında durarak ulaşım ve iletişim ağını tamamlamaktadırlar. Bir diğer ifade ile büyük kentler küresel ve ulusal ekonominin mekânı ve işleyen pazar 


sisteminin motor gücünü oluşturmaktadırlar??”. 


Kentleşme alanında yaşanan gelişmeler ve bu süreç sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar büyük kentlerin varlığını zorunlu bir hale getirmiştir. 
Kentleşme hareketlerinde yaşanan artış ile küçük kentlerin birbirlerine yaklaşması yeni bir yapılanma gereksinimini ve çevre, ulaşım gibi gündelik ihtiyaçları ilgilendiren konularda ise yeni sorunları beraberinde getirmiştir. 
Bir diğer önemli husus da kentleşme hareketlerinin yerel yönetimler ile olan doğrudan bağlantısıdır. Yerel yönetimlerin varlık sebepleri siyasi, idari ve toplumsal sebepler kapsamında genelleştirilebilmektedir. Her kamu sunumunun merkezden yönetilemeyeceği gerçeği ile belirli sunumların yerel düzeyde karşılanması, toplumsal gelişmelerin yeni sosyal ihtiyaçları meydana getirmesi ve bu şekilde sunum kalitesinin arttırılacağı inancı yereli önemli bir konuma taşımıştır”, Bununla birlikte, merkezde siyasal güce sahip olanların siyasal süreci etkili bir biçimde yönlendirebilmelerinin ve halkı teşvik ederek veya propaganda yeteneğini kullanarak halktan oy almak suretiyle bir sonraki süreçte de yer alabilmelerinin yolunun merkez yerine yerel düzeyde oluşturulan bir yapılanmadan geçeceği düşüncesi yereli değerli bir hale getirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde yerel yönetim, merkezde konumlanmış ve siyasi, toplumsal ve idari güçleri elinde tutan siyasi bir 


926 İlker Gündüzöz, “Bir Senaryo Çerçevesinde Metropol Belediye Kavramı ve Fayda/Maliyet 

Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 21, Sayı: 1, Ocak 2012, ss. 43-70, s. 44. 

Ozan Zengin, “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın 

Değerlendirmesi”,..., s. 96. 

93 R.Cengiz Derdiman, “Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin ve Bu Belediyelerin 
Yapılarındaki Yeni Değişikliklerin Anayasaya Uyumu Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2012, ss. 51-87, s. 54-55. 
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otoritenin kendi varlığını sağlamlaştırmak amacıyla aracı bir yönetsel 


yapılanma şeklinde ortaya çıkmış bir yapılanmadır?” 


Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığı takdirde büyük kentlerin ortaya çıkış sebepleri iki temel neden üzerinden açıklanabilmektedir: Hızlı Nüfus Artışı ve Hızlı Kentleşme. 


Hızlı Nüfus Artışı: Türkiye'deki kentleşme hareketlerinin önemli bir özelliği kırdan kente doğru yaşanan göç hareketleri ile ivme kazanmış olmasıdır. Böylece göç alan bölgelerde hızlı bir nüfus artış süreci yaşanmıştır”, Nüfus, tarihsel döngü içerisinde değerlendirildiği takdirde, kırsal alandaki hâkimiyetini kaybetmiş ve kentsel alanlarda yoğunlaşmaya 


başlamış bir görünüm sergilemektedir?!, 


Nüfus hareketliliği, gelişim açısından düşünüldüğü takdirde, anahtar kavram niteliğindedir. Doğal nüfus artışı, ölüm oranının doğum oranı karşısında düşük kalması sonucunda meydana gelmektedir. Bir ülkenin nüfus artışı ise doğal artışın yanında aldığı göç ile doğru orantılı olarak 


fazlalaşmaktadır??. 


Kentleşme, bir ülkenin kentsel nüfusunun ekonomi, siyasi ve kültürel değerleri ile desteklenmesi sonucunda, kentsel mekânların öneminin kırsal alanlara göre göreceli olarak artış göstermesini anlatan bir ifadedir. Bu ilişkisel değerler üzerinden yorumlandığı durumunda kentleşme bir süreci anlatmaktadır. Bu süreç özelinde değerlendirme yapmak gerekirse dünya genelinde nüfus yoğunluğu en fazla olan kentlerin neredeyse tamamının gelişmiş değil, gelişmekte olan ülkelerde yer aldığı görülecektir. Bu durum ise oldukça fazla dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Bu kentlerin 


22 R.Cengiz Derdiman, “Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin..., s. 56; Birgül Ayman 


Güler, Türkiye'nin Yönetimi —Yapı-,...,s. 282. 
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı:3, 2008, ss. 159-181, s. 160- 
161. 

Taşkın Deniz, “Kentleşme, Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyleri”, Turkish Studies, Volume: 8, Issue: 12, Fall, 2013, pp. 391-402, p. 393. 
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önemli bir bölümü kişi başına milli gelirin oldukça az olduğu Çin, Hindistan 


ve Endonezya gibi Asya ülkelerinde yer almaktadır”? 


Eski dönemlerde kırdan kente göç etmek ekonomik gelişmişlik ile doğrudan bağlantılı bir durumu ortaya çıkartmaktaydı. Diğer bir anlatıma göre bu durum ekonomik gelişmişlik adına olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmekteydi. Ancak günümüzde gelinen noktada, örneğin, 


Nijerya'da, rahatsızlık veren problemlerden birisi haline gelmiştir?" 


Hızlı nüfus artışının kentleşme hareketi üzerindeki bir başka etkisi ise yerel halkın kendi nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir. Kent halkının yaşam biçimi, inanışları, adetleri, “eğitim durumu”, “ekonomik durumu” ve çevresinde yaşanan hayatın dönüştürücü etkisinin farkında olup olmadığı gibi unsurlar bir kentin yeniden tasarımlanması aşamasında önemli görevler 


üstlenmektedirler?35. 


Hızlı Kentleşme: Kentleşme, küresel boyutu ile değerlendirildiği takdirde, küreselleşen dünyada yer alabilmek için önemli bir değişim unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. 2007 yılında kent ile ilgili bir dönüm noktası yaşanmış ve tarihte ilk defa (2007 yılında) 3.3 milyar kişi olan toplam dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşamaya başlamıştır. 


Tahminlere göre 2030 yılı itibarıyla toplam dünya nüfusunun “60'ı kentlerde yaşamaya başlayacaktır?" 


Böyle bir tablonun ortaya çıkmasındaki tetikleyici unsur ise kentleşmedir. 
Kentleşmenin öncelikli sebebi ise kentsel nüfusun artış göstermesidir. Kentsel alanların hızlı büyümesi kentsel gelişmenin iki etkenine bağlıdır: Doğal nüfus artışı ve kentlere doğru yönelen göç hareketleri. Son on yıllarda yaşanan iç 


933 Tatyana P. Soubbotina & Katherina A. Sheram, Beyond Economic Growth: Meeting The 


Challenges of Global Development,..., p. 55-56. 
934 Omonigho T. Okhankhuele & Olaniyan Z. Opafunso, “Causes and Conseguences of Rural- 
Urban Migration Nigeria: A Case Study of Ogun Waterside Local Government Area of Ogun State, Nigeria”, British Journal of Arts and Social Sciences, Volume: 16, No.: 1, 2013, pp. 185-194, p. 186. 
Pelin Pınar Özden, Kentsel Yenileme (Yasal-Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama),..., s. 74. 
FIG (The IMmternational Federation of Surveyors) Report, “Rapid Urbanization and Mega Cities: The Need for Spatial Information Management”, Published by The Intermational Federation of Surveyors, ISBN 978-87-90907-78-5, Copenhagen, Denmark, 2010, p. 7. 


935 


936 


314 Sivil Yerel Yönetimler 


göç hareketleri kentleşme açısından daha fazla önem taşıyan bir sonucu ortaya çıkartmaktadır?9. 


Genel anlamda kentler, sahip oldukları yeni firsatlar, kırsal alanlara göre daha kaliteli bir yaşam tarzı ve yüksek gelir kaynaklarına sahip olmaları kapsamında bireylerin daha rahat yaşayabilecekleri mekânlar olarak tasvir edilmektedirler. Kentin bu ilgi çeken özelliği kırsal alanda yaşayan yoksul kesimleri iç göçe zorlamaktadır. İç göçü besleyen en önemli etkenin ise ekonomik koşullar olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır?" 


19. Yüzyıl'ın sonları ile 20. Yüzyıl'ın başlarında gelişmiş ülkelerde kentleşme faaliyetleri sanayileşmenin katkısı ile ilerleme kaydederek farklılık göstermiştir. Kentlerdeki yeni iş imkânları kırsal alanda yaşayan nüfusu artan miktarda kentlere taşımıştır”. Benzer biçimde Türkiye'de de kentleşme hareketlerinin yoğun olduğu bölgeler genel olarak sanayileşmenin yaşandığı ve insanların iş bulabilecekleri alanlardan meydana gelmektedir?,. Hızlı ve plansız kentleşmeden kaynaklanan düzensizlik sonucunda fazla sayıda sanayi tesisi kentlerin arasında, üstelik kent merkezlerinde konumlanmış 


durumdadır”, 


Türkiye'de hızlı kentleşme 1950'li yıllardan sonra artış gösteren kırdan kente göç hareketleri ile şekillenmiştir. İlk aşamalarda sanayileşme hareketlerinin yoğunlaştığı İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli gibi illere doğru yaşanan göç hareketleri zaman içerisinde birden fazla sebepten dolayı ülkenin diğer illerine doğru genişleme eğilimi sergilemiştir?*. 


Kentlerin nüfuslarının düzensiz ve yükselen oranda artış göstermesi kentleşme hareketlerini de teşvik etmiştir. Bu teşvik düzenli bir kentleşme ile sonuçlanmamış ve çarpık bir yapılaşma tablosu ortaya çıkmıştır. Hızla kalabalıklaşan kent “kalabalıklaşma maliyeti” ile karşı karşıya kalmıştır. 
Örneğin, her gün milyonlarca insan kent içinde sürekli biçimde yer değiştirmekte ve bu da trafik sıkışıklığına, zaman kaybına, trafikte uzun 


97 Basudeb Bhatta, Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data, 


Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2010, p. 18-19. 
938 Basudeb Bhatta, Analysis of Urban Growth..., p. 19. 
939 Basudeb Bhatta, Analysis of Urban Growth..., p. 28. 
940 Şevket Işık, “Türkiye'de Üniversitelerin Kentleşme..., s. 160. 
941 İlknur Türkseven Doğrusoy ve Erhan Serin, “İzmir Kentindeki Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Potansiyelinin Mimari Açıdan İrdelenmesi”, DEU Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, No:3, Sayı: 45, Eylül, 2013, ss. 1-25, s. 5. 
Şevket Işık, “Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri”, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1-2, 2005, ss. 57-71, s. 58. 
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süreler geçirilmesinden dolayı yakıt israfına, hava kirliliğine ve insan 
943 


psikolojisinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır”. 
BÜYÜK KENTLERE GERÇEKTEN İHTİYAÇ DUYULMAKTA 
MIDIR? 


1961 Anayasası ile sosyal devlet anlayışının gündeme gelmesi Türkiye 
için önemli bir dönüm noktasını meydana getirmiştir. Bunun yanı sıra planlamanın kurumsallaştığı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Beş yıllık kalkınma planları kapsamında geleceğe yönelik düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Kırsal alanın desteklenmesi çalışmaları kentlerin büyüme hızını belirli bir ölçüde yavaşlatmış ve sonuç itibarıyla kentlerin sorunları şekil değiştirmeye başlamıştır. Kentlerde ulaşım imkânlarının artması ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi büyük kent olgusunu meydana getirmiştir. Ancak kontrolsüz biçimde büyüme eğilimi sergileyen kentler yaşam kalitesinin düşmesine sebep olmuştur. Kentlerin artan oranda büyümesi, başta ulaşım olmak üzere, çok 


sayıda kentsel sorunu beraberinde getirmiştir?” 


Kentleşme hareketlerinin hızlanması sonucunda kent yönetiminde yeni modellemelerin yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Türkiye'deki hızlı nüfus artışı ve yoğun kentleşme hereketleri neticesinde ortaya çıkan büyük kentlerin hedefinde büyüyen mekânların ihtiyaçlarını karşılamak, büyüme hızını kontrol altına almak, yönetmek ve yönlendirmek yer almaktadır. 
Coğrafi alan açısından kentsel büyüme eylemi daha geniş mekânlara ve daha kalabalık bir nüfusa çok fazla çeşitten oluşan kentsel sunumların en hızlı ve 


verimli bir biçimde sunulması gerekliliğini meydana getirmektedir?”. 


Büyük kent olgusu kent yaşamında yüksek nitelik gerektiren faaliyetlerin yapılması için en etkili yapılanmayı oluşturmaktadır. Çünkü genel olarak büyük kent siyasi, ekonomik, kültürel ve yönetsel anlamda merkezi bir konumda yer almaktadır. Birbirinden farklı ve önem taşıyan kurumlar ise büyük kentlerin merkezlerinde konumlanmışlardır?”©, 


© 


Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural, “Kentleşmenin Sosyo-Ekonomik Etkileri”, Belediye 


Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, Haziran, 2001, ss. 8-14, s. 10. 
* Gönül Tankut, Olgu Çalışkan, Tolga Levent ve Fikret Zorlu, “Yeni Ufuklara Kentler”, Bilim ve Teknik Dergisi (Eki), TÜBİTAK, Aralık, 2002, ss. 1-15, s. 10. 
Mustafa Ökmen ve Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler..., s. 191. 
Ramazan Şengül, Yerel Yönetimler,..., s. 113-114. 


© 
E 


© 
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Büyük kent coğrafi açıdan genişleyen bir alanda daha verimli ve kaynak arttırımlı kamu sunumlarının üretilebilmesi için uygun bir yönetim birimi modelini oluşturmaktadır. Kamu sunumlarının çok fazla dağınık olmayacak biçimde sunulması sonucunda ekonomik açıdan verimlilik sağlanması öngörülmektedir”. 


Büyük kentler bir ülkenin ve yer aldıkları coğrafi bölgenin siyasi, ticari, sanayi ve kültürel yaşamında çok önemli görevlere sahiptirler. Aynı zamanda büyük kentler bölgesel konumları itibarıyla coğrafi alanda kültürel başkent olma özelliğini de taşımaktadırlar?". 


Bir ülkede herhangi bir kentin büyük kent niteliği kazanmasında o kentte yaşayan halkın talebinin olup olmaması çok fazla etkili değildir. Büyük kentler devletin ekonomik ve toplumsal politikaları sonucunda meydana gelen yaşam alanlarıdırlar. Ülke genelinde ekonomik faaliyetlerin ve nüfusun dağılımı devlet tarafından uygulanan politikalar sonucunda şekillenmektedir. 
Hesapsız ve öngörüsüz biçimde kentlerin büyümesi devletin uyguladığı 


politikalar ile doğrudan ilişkilidir?*. 


Bir kentin büyüklüğünü belirleyen birden çok etken vardır. Örneğin, verimlilik, yaşamı kolaylaştıran unsurların tümü ve hükümet politikaları kent büyüklüğünün belirlenmesi aşamasında önem taşımaktadırlar. Bu belirleyici etkenler birbirleri ile bağlantılı durumdadırlar. Bu etkenlerden herhangi birisini yok sayarak diğerini geliştirmeye çalışmak, beklenen sonucun ortaya çıkmaması olumsuzluğuna sebep olabilecektir. Kabul edilmesi gerekir ki büyük kentler üretken mekânlar olmalarından dolayı verimlidirler. Diğer açıdan değerlendirmek gerekirse bu gibi kentlerin büyüklük değerlerinin dikkate alınması özelinde üretken ve verimli oldukları yönünde seçenekli bir sonuca da varılabilmektedir. Aynı zamanda büyük kentler yaşamı kolaylaştıracak çok sayıda konforu da içerlerinde barındırmaktadırlar. Bir kentin günlük hayatı kolaylaştırabilecek maddi rahatlıklar veya yaşam kalitesini yükseltebilecek unsurlar genel anlamda şu başlıklar altında sıralanabilmektedir: İklim koşullarının uygunluğu, su kaynaklarına kolay ulaşımı sağlayabilecek coğrafi özelliklerin varlığı, kirlilik seviyesinin 


941 Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler,..., s. 161. 

48 Viswambhar Nath, Urbanization, Urban Development, and Metropolitan Cities in India, 
(Edited by Surinder K. Aggarwal), Concept Publishing Company, New Delhi, India, 2007, p. 181-182, 

29 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., 5. 315. 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 317 


düşüklüğü, suç oranının azlığı ve kültürel ve spor etkinliklerin yaygınlığı kent 


yaşamının kalitesini doğrudan etkileyebilecek unsurlardır”, 


Bir kentin yüksek verimli niteliğe sahip olması isteniyor ise kent nüfusunun belirli bir oranda sabit kalması gerekmektedir. Bir diğer ifade ile aşırı yoğun nüfusa sahip büyük bir kent zaman içerisinde verimlilikten uzaklaşacaktır. Kent hakkında üretilmeye çalışılacak herhangi bir sistemin sabit bir oranda veya dengede kalması öngörülüyor ise kentten ayrılma veya göç etme oranının dikkate alınması zorunludur. Bu durumu daha kısa bir ifade ile genellemek gerekirse hiç kimsenin ayrılmak istemediği bir kent sistemi “dengede” veya “dengeli” nitelemesiyle anlamlandırılabilmektedir”!, 


KENTSEL SUNUM ÜRETİMİNDE BÜYÜK KENTLERİN 
YARARLARI VE OLUMSUZLUKLARI 


Büyük kent olmanın yararları ve olumsuzlukları bulunmaktadır. Büyük kent, ilk önce kamu sunumlarının koordinasyonun sağlanmasında dağınık bir görüntü verilmemesi adına önem taşımaktadır. Ulaşım, alt yapı ve çevre düzenlemesi sunumlarının tek bir yerden yapılması hem maliyet hem de verimlilik açısından kolaylık sağlamaktadır. Ancak kentlerin büyümesi doğal olarak çok fazla sayıda ve farklı türde kuruluşun bir arada olması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu beraberlik bürokrasi nitelemesi ile ortaya çıkmakta ve peşinden kırtasiyecilik ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duyma gibi farklı sorunları da beraberinde getirmektedir”. 


Kentlerin küçük ölçekte ve sayıca fazla olmaları su, kanalizasyon ve ulaşım gibi sunumların masraflarını çoğaltmaktadır. Bu tür yerel nitelik taşıyan sunumların büyük kent çatısı altında halka ulaştırılması maliyetleri önemli derecede düşürmektedir. Bir diğer açıdan değerlendirildiği takdirde küçük kentlerin tamamının gelir düzeyleri ve sunum üretme kapasiteleri aynı olmadığı için vatandaşlar birtakım sunumlardan yoksun kalabilmektedirler. 
Benzer biçimde gelir adaletsizliğine de maruz kalma olasılıkları yükselmiş 


959 Klaus Desmet & Esteban Rossi-Hansberg, “Analyzing Urban Systems: Have Megacities 
Become Too Large?”, World Bank Policy Research Working Paper Number: 687, The World Bank Sustainable Development Network Urban and Disaster Risk Management Department, May, 2014,p. 7. 

*! Klaus Desmet & Esteban Rossi-Hansberg, “Analyzing Urban Systems:..., p. 8. 

952 İlker Gündüzöz, “Bir Senaryo Çerçevesinde. .., s. 61-66. 
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olmaktadır. Büyük kentlerin toplumsal ve ekonomik hareketliliği sağlamakta oldukları gerçeği ise ayrıca vurgulanması gereken önemli bir değerdir”. 


Kentlerin hızlı ve plansız bir biçimde büyümeleri sürdürülebilir kalkınmayı tehlikeye atmaktadır?*, Sürdürülebilir kalkınma başlığı mevcut durumdaki ihtiyaçların gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması yeteneğini tehlikeye atmadan tatmin edilmesi ile ilgilidir?5. Benzer biçimde kentler için gerekli olan altyapı sunumlarının yeteri kadar gelişme gösterememesi ve kamu politikalarının kentsel hayata katkısı olacak biçimde uygulan(a)maması sonucunda kalkınma alanında sorunlar yaşanabilecektir?”©, 


Yüksek iç göç oranları ve kentlerin büyümesi işsizlik, yeteri ölçüde karşılanamayan barınma ihtiyacı, yiyecek ve su temini, kirlilik ve trafik gibi çok sayıda kentsel sorununun meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bir diğer bakış açısına göre ise büyük kentler dış uydu ve küresel iletişim ağı fonksiyonu gibi görevler üstlenirken, yerel nüfus (veya kırsal nüfus) ile bağlantısının kesilmesi sonucunda fonksiyon olarak gereksiz ve sosyal açıdan ise rahatsız edici bir görünüm sergilemektedirler. Fiziksel ve sosyal açıdan küresel bağlantılı olmak ve yerel ile iletişiminin kesintiye uğraması büyük kentlerin belirleyici özelliklerini meydana getirmektedir. Bu durum ise yeni bir kent modelinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla büyük kentleri hem faydaları yönünden hem de ortaya çıkartmış oldukları 


olumsuzlukları açısından değerlendirmek gerekmektedir”. 


Kamu sunumlarının belirli bir verimlilikte yerine getirilebilmesi için sunulduğu alan ölçeğinin yeterli bir toprak yüzeyini kaplaması veya kamu sunum niteliklerine uygun büyüklükte olması gerekmektedir. Dolayısıyla çok dar bir alanda veya aksi bir durum olarak çok geniş bir alanda kamu sunumunu üretmek ölçülebilir başarıyı doğrudan etkilemektedir. Bu sebepten dolayı ölçek veya büyüklük unsurları kentlere ihtiyaç duyduğu avantajları belirli bir seviyeye kadar sağlamaktadır. Genel izlenime göre büyük kentlerin 


953 Ali Erkan Eke, “Anakent Yönetimi ve Yönetimsel..., s. 43. 

954 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World 
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/332), 2014, New York,p.3. 

255 Adetokunbo Oluwole Ilesanmi, “Urban Sustainability In The Context Of Lagos Mega- 

City”, Journal of Geography and Regional Planning, Volume: 3, Number: 10, October, 

2010, pp. 240-252,p. 242. 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs,...,p.3. 

257. Adetokunbo Oluwole Ilesanmi, “Urban Sustainability In The Context..., p. 243. 
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yaratıcılığı, yeniliği ve ekonomik kalkınmayı teşvik edici bir kapasiteye sahip oldukları ifade edilebilmektedir?"8, 


Buraya kadar açıklananları bir bütün içerisinde değerlendirdikten sonra maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür”; 


e Bir kentin büyük kent nitelemesine sahip olması hem yerel yöneticileri hem de kent halkını psikolojik açıdan olumlu yönde etkilemektedir. 

»e Büyük kent olmak daha fazla maddi kaynağa ulaşmak anlamına gelmektedir. 

»e Büyük kent olgusu imar planlaması açısından daha üst bir seviyede olabilmek sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu sayede birbiri ile uyumsuz çok sayıda imar planının ortaya çıkmasının önüne geçilebilmektedir. 

»e Büyük kentler sivil toplumun da desteği sonucunda çoğulcu bir yönetim anlayışının yeşerebildiği mekânlar olabilme özelliğine sahiptirler. 


YENİ BİR KENT DÜZENİ MODELİ: OBA MODELİ 


Kentleşme faaliyetlerinin hız kazanması sonucunda büyük kentler daha çok büyüyerek belediye sınırları dışına düzensiz biçimde taşmış ve plansız bir yapılanmanın meydana gelmesine sebep olmuşlardır. Bu sorunlara çözüm önerileri sunabilmek için büyük kentlerin yönetimi için yeni modellerin arayışı içerisine girilmiştir. Denetim dışında kalan yaşam alanlarının belirli bir düzene sokulması isteği sonucunda farklı büyüklüklerdeki yerel yönetim birimlerinin kendi aralarında işbirliği yapması, imar planı hazırlamaktan sorumlu olan yerel yönetim organlarının yeniden şekillendirilmesi ve günün ihtiyaçlarına göre gerektiği yerlerde güçlendirilmesi zorunluluk haline gelmiştir?9. Bu çalışmada, bu gibi zorunluluk olarak kabul edilen unsurların ortaya çıkartmış olduğu sonuçları analiz ederek yeni bir model önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. 


Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre oba, “Göçebelerin konak yeri”; “Geçici süreyle konaklanan yer”; “Göçebelerin geçici konak 


958 J.R. Schubel & Carolyn Levi, “The Emergence of Megacities”, Medicine & Global 
Survival, Volume: 6, Number: 2, June, 2000, pp. 107-110, p. 107. 

959 Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler,..., s. 161. 

299 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,..., s. 326. 
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yerleri” ve “Kır, dışarıdaki yer, bir oymağın oturduğu yer, bir arada bulunan beş on evlik yurt“! anlamlarına gelmektedir. 


Oba kelime anlamı itibarıyla gerçekte “çadır topluluğu” veya “çadır mahallesi” anlamlarına gelmektedir. 5-10 çadırdan fazla çadırın bir arada bulunduğu bir yerleşkede hayvanların otlayabilmesi (beslenebilmesi) için yeteri kadar mera (otlak) bulunmaması durumunda çadır toplulukları için obalar şeklinde yaşam alanları oluşturulmaktaydı. Oba, çadır topluluğunun en yaşlı yeteneklisinin adı ile anılmaktaydı. En fazla 5-10 çadırdan meydana gelen oba yaşam alanlarında genellikle aynı soydan gelen akrabalar yaşamaktaydı. Örneğin, Yörükler kendi yaşam alanlarını oba olarak değil, mahalle tabiriyle nitelemekteydiler?“?. Bu noktaya kadar anlatılanlardan genel bir yorum yapmak gerekirse obanın çok fazla kalabalık olmayan bir çadır topluluğu olduğu ifade edilebilmektedir. Eröz'ün anlatımına göre çadır sayısının 5 veya 10 adet ile sınırlandırılması meraların yetersizliğinden kaynaklanmaktaydı?“3. 


BİR KENT HANGİ BİRİMLERE (ALANLARA) İHTİYAÇ 
DUYMAKTADIR? 


Bir kent hangi birimlere ihtiyaç duymaktadır? Bu soruya cevap verebilmek için soruyu ikinci bir deneme üzerinden farklılaştırarak tekrardan sormakta fayda görülmektedir. Bir kentte neler olmalıdır? Aşağıda bu soruların cevabı aranmaktadır. 


Öncelikle yeni bir kent tasarımı yapılırken kentin sosyal ve doğal kaynaklara olan yakınlığının veya uzaklığının iyi bir biçimde analiz edilmesi gerekmektedir. Çevre analizi bir kent tasarımı için oldukça fazla önem taşıyan bir husustur. İkinci olarak kent taşımacılığının giriş ve çıkış noktaları belirlenmeli ve kent içinde ve çevresinde taşımacılık hatları tespit edilmelidir. 
Son noktada ise kentin teknoloji ile birleştirilebilmesi için kent yapısı içinde sanayi tesislerine yer verilmelidir?©*, 


Yeni bir kent tasarlanırken ticaret noktalarının belirli alanlarda toplanması kentin sürdürülebilir canlılığını sağlayabilmek adına önemli bir 


991 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Oba, 
<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option-com bts&arama—kelime&guid—TDK.GTS.595 
cc28370b528.34675037>, (Erişim Tarihi: 11.12.2018). 

*2 Mehmet Eröz, Yörükler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991, s. 44. 

953 Mehmet Eröz, Yörükler,..., s. 44. 

264 o ChauncybD. Harris ve Edward L. Ullman, “Kentin Doğası”, 20. Yüzyıl Kenti,..., 8. 65. 
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basamağı oluşturmaktadır. Bu ticaret alanları toptan ve perakende satış noktaları şeklinde olabilmektedir. Bu çerçeve içerisinde anlatıma devam etmek gerekirse ticarete yön ver(ebil)en bankaların, konaklama tesislerinin ve kültürel mekânların (sinema, tiyatro vs.) aynı ortamda konumlanmalarının kentin ticari işlem hacminin devingenliği açısından önemli olduğunun vurgulanması gerekmektedir?©. 


Yukarıda sayılan gereklilikleri toparladıktan sonra konuya kurgucu bir yaklaşımın kazandırılması isteği ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada bir kent tasarımından hedeflenen sonuçlar şu şekilde sıralanabilmektedir?“9; 


»e Kent caddeleri, açık alanları ve kamusal çevreleri ile bir bütün şeklinde değerlendirilmelidir. 

»e Kentin çevresel düzenlemesi halkın kullanım kolaylığı açısından değerlendirilerek tasarımlanmalıdır. 

e Kentin yeni tasarımı toplumun her kesiminin her türlü ihtiyacı dikkate alınarak yapılmalıdır. 

»e Kent tasarımı ile birlikte yeniden inşa edilecek yollarda motorlu ve motorsuz ulaşım ve eğlence araçlarının (bisiklet, paten, kaykay vs.) 
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 

e Kentin güvenlik ihtiyaçları ve trafik düzenlemesi tasarım içerisinde dikkate alınması gerekmektedir. 

e Kent içerisinde yapılacak kutlamalar için gerekli alanlar oluşturulmalıdır. 


Kentleşme konusu incelenirken şehir ve kasaba birimleri tek tip yerleşim yeri olarak değerlendirilmekte ve kent veya “kentsel yerleşmeler” genellemesi altında tanımlanmaya çalışılmaktadır. Oysaki şehir ile kasaba birbirinden farklı özellikler gösteren yerleşim birimleridirler. Kent günümüzde genel olarak şehir ile eş anlamlı olarak kullanılmasına rağmen, kent kavramının vurgusu sosyoloji ve demografi açısından değer taşımaktadır. Yerleşim yerleri sosyolojik açıdan insan yerleşkesi nitelemesiyle değerlendirildiği durumda “köylü” ve “kentli”; nüfusun dağılımı dikkate alındığında ise “kır nüfusu” ve “kent nüfusu” şeklinde sınıflandırılmaktadırlar. Bu noktada vurgulanması istenen husus kent kavramının içinde hem kasaba hem de şehir yerleşkelerinin yer aldığıdır. Ancak kasaba, sahip olduğu fonksiyonel özellikleri itibarıyla, şehirden ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü kasaba şehrin alt 


265 o ChauncybD. Harris ve Edward L. Ullman, “Kentin Doğası”, 20. Yüzyıl Kenti,..., s. 66. 
966 Pelin Pınar Özden, Kentsel Yenileme (Yasal-Yönetsel Boyut, Planlama ve 
Uygulama),..., s. 99-100. 
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basamağı olup köy ile şehir arasında bir köprü vazifesi görmektedir”“”. Bu gereklilikten dolayı çalışmada kent kavramı altında yalnızca şehir yerleşkeleri değerlendirilmektedir. 


Bu noktada şehir, “bünyesinde barındırdığı insanların ihtiyaçlarını başka yerleşmelere fazlaca muhtaç olmadan yerinde karşılayabilecek fonksiyonlara sahip bulunan, alt ve üst yapı bakımından fazlaca eksiği olmayan, bugünkü koşullarda nüfusu 30.000 veya 50.000'in üzerindeki belediye örgütlü yerleşmeler” şeklinde tanımlanabilmektedir?“, 


Yeni bir kent kurulurken veya yeniden planlanırken benimsenmesi gereken temel amaç kent halkının sosyal yaşantısının temel gereksinimlerinin karşılanması için gerekli olan yaşam alanlarının ve diğer araçların kent sınırları içerisinde kurulmasıdır. Bu amaçla kentler planlanırken kentin yalnızca yönetsel tesisler ile değil, aynı zamanda kent halkının yaşayabileceği 


yaşamsal alanlar ile de donatılması gerekmektedir?“ 


Kent yapılanması insanların yaşam koşulları, yerleşim amaçları ve yaşam idealleri kapsamında sürekli biçimde değişkenlik göstermektedir. Bir kentin fiziksel yapısını tek bir etken üzerinden açıklamak doğru bir yaklaşım biçimi değildir. Çünkü bir kentin fiziksel yapısı o kentte yaşayan insanların ekonomik, sosyal, kültürel ve birbirleri ile olan iletişim yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Günümüzde hemen her kentte insanların çalışabileceği, eğlenebileceği, dinlenebileceği ve toplu halde yaşayabileceği çeşitli mekânlara rastlamak mümkündür? 9, Bu birbirinden farklı alanlar genel anlamda yaşam alanları, ekonomik alanlar, sanayi alanları, ulaşım alanları, sosyal, eğlence ve spor alanları ve yeşil alanlar şeklinde sınıflandırmaya tabi tutulmaktadırlar?”!. Bu başlıklardan önem taşıdığı düşünülenlerin ayrı biçimde değerlendirilmesi incelenen konunun detaylandırılabilmesi için gerekli bir eylemdir. 


957 Ali Özçağlar, İdari Coğrafya, 1. Baskı, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011, s. 61. 

258 Ali Özçağlar, İdari Coğrafya,..., 8. 64. 

9 Sedat Cereci, “Kent Planlaması Bağlamında Kentsel Alanlarda İletişim Ortamlarının 
Oluşturulması Sorunu”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 22, Ekim — Kasım — Aralık, 2010, ss. 1-9,s.2. 

970 Atila Gül ve Volkan Küçük, “Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde 

İrdelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 

2001, ss. 27-48, s. 28. 

Pelin Pınar Özden, Kentsel Yenileme (Yasal-Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama),..., 8. 

131-132; Atila Gül ve Volkan Küçük, “Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti 

Örneğinde İrdelenmesi”,..., s. 28. 
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Yeşil Alanlar: Yeşil alanlar betonlaşmış kentlerde yaşayan insanlar ile doğa arasında meydana gelen uzaklığı ve kuralsız ilişkiyi dengelemeye çalışan ve kent hayatını yaşanabilir noktaya taşıyan bir niteliğe sahiptirler?”?. Yeşil alanlar kentlerin yaşanabilirlik özelliklerini ve hayat ölçünlerini arttırarak ekosisteme katkı sağlamakta ve kentsel olumsuzluklar ile mücadele ederek kentte yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmektedirler. Yeşil alan, insanları psikolojik ve fiziksel açıdan daha rahat mekânlarda yaşatabilmek adına önem taşımaktadır. Yeşil alanların hem mekanik açıdan kentsel mekânlara hem de organik açıdan insanlara faydaları bulunmaktadır. Mekanik açıdan değerlendirildiği takdirde yeşil alanların kent havasını tazelemek, havada uçuşan zararlı organizmaları temizlemek, kent gürültüsünü azaltmak, kente estetik bir değer kazandırmak ve özellikle sıcak yaz aylarında klima (iklimlendirme) etkisi yaparak ortamı serinletmek gibi görevleri bulunmaktadır. Kentsel alanlarda yeşilliklerin ve özellikle ağaçların sayısının arttırılması kent havasının temizlenmesi için gerekli bir eylemdir. Yeşil alanların insan üzerinde psikolojik yönden olumlu etkileri bulunmaktadır. 
Yeşil alan içerisinde veya yakınında yaşamak insanlara eğlence olanakları yaratarak beden ve akıl sağlığına önemli yararlar sağlamaktadır?”. 


Yeşil alanlar boyut açısından değişkenlik göstermeleri, farklı bitki örtülerini ve çeşitli canlı türlerini üzerlerinde taşımaları, çevresel kaliteyi geliştirmeleri, ulaşım olanaklarına, kamu kurumlarına ve kamu sunumlarına yakın olmaları açısından çeşitlilik göstermektedir. Kamu gücü ile tesis edilmiş yeşil alanlar oyun ve dinlenme parklarını, kamusal yaşam alanlarını, spor alanlarını, nehir ve akarsu kaynaklarını, koşu ve yürüyüş yollarını, halka açık çiçek bahçelerini, iki yanı ağaçlarla donatılmış trafiğe açık yolları, doğal koruma alanlarını ve gezi yollarını içermektedir?” 


27 Atila Gül ve Volkan Küçük, “Kentsel Açık-Yeşil Alanlar Ve..., s. 29. 

973 Yıldız Aksoy ve Aşen Akpınar, “Yeşil Alan Kullanımı ve Yeşil Alan Gereksinimi Üzerine 
Bir Araştırma İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 20, Güz 2011, ss. 81-96, s. 82; Wolch, Jennifer R.; Jason Byrne & Joshua P. Newell, “Urban Green Space, Public Health, and Environmental Justice: The Challenge Of Making Cities “Just Green Enough” ”, Landscape and Urban Planning, Volume: 125, May, 2014, pp. 234-244, p. 234-235; Elif Kısar Koramaz ve Handan Türkoğlu, “İstanbul'da Kentsel Yeşil Alan Kullanımı ve Kentsel Yeşil Alanlardan Memnuniyet”, Planlama Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2014, ss. 26-34, s. 26; Ebru Manavoğlu ve Veli Ortaçeşme (2007). “Konyaaltı Kentsel Alanında Bir Yeşil Alan Sistem Önerisi Geliştirilmesi”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 2007, ss. 
261-271, s.261. 

94 Wolch, Jennifer R.; Jason Byrne & Joshua P. Newell, “Urban Green Space, Public Health, 
and Environmental Justice:..., 5. 234. 
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Yeşil alanların oluşturulmasının amacının kamu sunumu üretmek olduğu yönünde bir değerlendirme yapılabilmektedir. Çünkü kent halkının kamu gücü ile yapılan ve sosyalleşme için ayrılan zamanlarını geçirebilecekleri mekânlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sunumdan faydalanmak ve bu sunumu sosyal yaşantının bir parçası haline getirmek sağlıklı bir toplumun varlığı için 


önem taşımaktadır?”. 


Yeşil alanlar sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasını meydana getirmektedirler. Yeşil alanların gelişimini sağlayabilmek için disiplinler arası ve bütünleyici bir yaklaşım tarzının benimsenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ekonomi, siyaset, sosyal, kültürel, işletme ve planlama açılarından var olan yeşil alanların olanaklarını ve faydalarını geliştirmek ve kentsel yeşil alan politikalarını uygulanabilirliği kabul edilebilir bir seviyeye getirmek gerekmektedir?”6, 


Sosyal ve Spor Alanları: Kentlerin sosyal ve spor alanlarına sahip olmasından amaçlanan kişilerin rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 
Rekreasyon literatürde çok farklı anlamlara gelen bir tabirdir. Bu bağlamda rekreasyon, kişinin iş, okul ve ev (aile) hayatı gibi zorunlu yaşantıları dışında kalan zamanlarını bireysel olarak kendisine ve çevresine ayırabileceği bir süreci ifade etmektedir. Kişi bu süreç içerisinde kendisini dinlendirmekte, kentin olumsuzluklarından uzaklaşmakta, kent ortamında manzara keyfine ulaşmakta, temiz hava solumakta, sosyalleşmekte, zihnini sorunlardan arındırmakta ve başka insanlar ile iletişime geçerek sosyal hayatında aktif bir birey olabilmekte ve arkadaş çevresini genişletebilmektedir?”””. Bu sebeplerden dolayı bir kentin yalnızca ulaşım, su, temizlik ve aydınlatma ile ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması ne kent ne de kent halkı için yeterli görülmemektedir. Kent yaşamı için bunlardan daha fazlasına ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyaç duyulan fazlalık beklentisi genel anlamda insanların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve sosyalleşebileceği alanlar ile 


975 Elif Kısar Koramaz ve Handan Türkoğlu, “İstanbul?da Kentsel Yeşil Alan Kullanımı..., s. 
34. 

976 Shah Md. Atigul Hag, “Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable 
Environment”, Journal of Environmental Protection, Volume: 2, Number: 5, 2011, pp. 601- 608,p. 601. 

97 Nilüfer Gürer, “Rekreasyon Alanlarının Tasarlanmasında Temel İlkeler, Ankara Eymir 
Gölü Örneği”, Journal Of Recreation And Tourism Research (JRTR), Volume: 1, Issue: 2, 2014,pp.1-17,p.2. 
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şekillenmektedir. Kentlerde oluşturulacak rekreasyon alanları kent halkının 


aktif veya pasif biçimde spor yapmasına olanak vermektedir?”8. 


Ulaşım Olanakları: Ulaşım, bir kentin toprak üzerinde kurulurken ağ dokusunu oluşturan temel bir yapılanmadır. Kentin üzerinde kurulduğu toprak parçasının nasıl kullanılacağına karar verilirken ulaşım konusu öne çıkan ve çözümlenmesi gereken sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Ulaşım en genel tanımı ile insan ve eşyaların bir yerden başka bir yere taşınması eylemidir. Bu eylemi gerçekleştiren ağa (örgü veya şebeke) ulaşım sistemi adı verilmektedir. 
Genel olarak ulaşım söz konusu olduğunda motorlu araçların taşınması eylemi algılanmasına rağmen, kent içi ulaşım konusunda temel özne insandır?”, 


Kentlerde hızla artan özel araç sayısı kent içi ulaşımda birçok soruna sebebiyet vermektedir. Bu sorunların çözüm noktası ise özel araçlar hakkında yapılabilecek bir düzenleme değil, toplu taşımaya ağırlık verilmesidir?" 
Ancak ilgili sorunun çözümü konusunda yalnızca tek ve sıradan bir öneri geliştirmek çalışma kapsamında kabul edilebilir gerçeklik dışında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı ilgili konu yüzeysel değil, derinlemesine bir 


bakış açısı ile değerlendirmeye alınmaktadır. 


Özel araçların büyük bir kısmının yalnızca işe gidiş ve dönüş için kullanıldıkları ve gün ortasında park edilerek pasif bir konumda bekletildikleri dikkate alındığı takdirde özel araçların değerli kent arazilerini işgal ettikleri ve faydasız alanlar olarak boşa çıkarttıkları ifade edilebilmektedir. Bu konuda 


kent yönetimlerinin yapması gereken alansal açıklıkları çok dikkatli kullanmaktır?8!, 


Kent içi ulaşım sistemleri yeniden tasarlanırken yalnızca topraktan kazanılacak alanlar yeterli olmamakta, aynı zamanda kurulacak olan yeni 


98 Eyüp Zengin ve Agil Esedov (2010). “Çevre Sorunlarının Yerel Özellikleri ve Üsküdar 


Örneği”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 59, Cilt: 2, ss. 149—178, s. 164. 

99 AREM (İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi), Kentiçi Ulaşım ve Trafik 
Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Trafik Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Araştırması Projesi, 2002, s. 209. 

*9 AREM (İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi), Kentiçi Ulaşım ve Trafik 

Hizmetlerinin..., s. 209. 

İsmail Hakkı Acar, “Kentiçi Ulaşımda Sorunlar ve Çözümler”, Türkiye Mühendislik 

Haberleri, (Better Mobility in Urban Areas, UITP, Brüksel 2001) (Çeviren: İsmail Hakkı 

Acar), Sayı: 429, 2004, ss. 33-36, s. 33-35. 
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sistemin sessiz, çevreye ve insana duyarlı, havayı kirletmeyen bir yapıda ve enerji tüketimi açısından tasarruflu olması gerekmektedir? 


Toplu taşımayı özendirmek ve özel araçlarla seyahat etmek isteğini azaltmak amacıyla çekiciliği fazla olan toplu taşıma aktarma merkezlerinin kurulması gerekmektedir. Çünkü kentler alan ve nüfus açısından büyüdükçe insanlar ulaşımlarını sağlamak için tren, metro, tramvay, otobüs ve vapur (ve diğer deniz araçları) gibi farklı ulaşım araçları arasında aktarma yapmak ihtiyacı hissetmektedirler. Bu aktarma merkezlerinin yalnızca bir yerden başka bir yere transferlerin (aktarımın) sağlandığı soğuk mekânlar olmaktan uzaklaştırılarak, insanların alış-veriş yapabilecekleri, yeme ve içme ihtiyaçlarını giderebilecekleri, iklimlendirme özelliği ile donatılmış cazibeli 


mekânlar şeklinde tasarımlanması gerekmektedir?**. 


Temiz Su Kaynakları: Su insan yaşamı için vazgeçilemez bir değerdir. 
Su hem bir besin maddesidir hem de içeriğinde barındırmış olduğu kimyasal elementler ile insan sağlığını doğrudan etkileyen bir güce sahiptir. Su insan vücudunun düzenli çalışması, sindirimin sağlanması ve diğer çok sayıda hayati fonksiyonların yerine getirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. 
Bu sebepten dolayı suyun olmadığı bir yaşam biçimi düşünülememektedir. Su insan için önemli olmasının yanında, aynı zamanda başka canlılar için de bir yaşam ortamıdır?8*, İnsanoğlu tarihsel süreç içerisinde yaşam alanlarını düzenli bir biçimde su kenarlarına veya su kaynaklarına en kolay biçimde ulaşabilecekleri arazilere kurmuş ve uygarlıklarını yaşatmışlardır. Ancak (tatlı) su hiçbir zaman tükenmeyen bir kaynak sınıflandırılmasına tabi tutulmamıştır. Buna rağmen suyun yenilenebilir olduğu da bilinmektedir. 
Ancak suyun bu özelliği aşırı nüfus artışı ve düzensiz kentleşme gibi olumsuzluklardan doğrudan etkilenebilmektedir. Böylece ilgili sorunlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı suyun miktarında ve kalitesinde azalma yaşanabilmektedir. Su kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı toplumun ortak malı olarak değerlendirilmekte ve bireysel kararlar ile yönetilmesine izin verilmesi kabul edilememektedir. Bu noktada devlet su kaynaklarını korumak, 


23 Cem Saatçioğlu ve Yaşar Yaşarlar (2012). “Kentiçi Ulaşımda Toplu Taşımacılık 
Sistemleri: İstanbul Örneği”, Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, ss. 117-144, s. 119. 

953 İsmail Hakkı Acar, “Kentiçi Ulaşımda Sorunlar..., s. 35. 

254 Mutluhan Akın ve Galip Akın, “Suyun Önemi, Türkiye'de Su Potansiyeli, SU Havzaları ve 
Su Kirliliği”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, Sayı: 2, 2007, ss.105-118, s. 107. 
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geliştirmek ve eşit biçimde toplumun kullanımına sunmaktan birinci dereceden sorumlu düzenleyici bir kurumdur?*”. 


Kentlerin sayısının hızlı biçimde artması sonucunda yer altı su kaynaklarının yeterli ölçüde su ihtiyacını karşılayamaması sorunu ortaya çıkmıştır. Bu soruna bir çözüm üretmek için akarsu, göl ve barajlardan arıtma yöntemi ve hatta deniz suyundan damıtma yöntemi ile içilebilir su elde 


edilmeye çalışılmaktadır?*©, 


Kentlerde su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi için kaynakların kendi kendini yenileyebilir nitelikte olması veya bu amaç için gerekli olan tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler bağlamında kent içi su dağıtımı tesisatlarının yerel talebi karşılayabilecek nitelikte ve kapasitede olması önem taşımaktadır?“”. 


Su kaynaklarının yapay olarak kirletilmesinde hızlı ve çarpık kentleşme önemli bir etken olarak ortada durmaktadır. Kentsel kanalizasyon sisteminin temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek biçimde tasarımlanması ve 


işletilmesi gerekmektedir?“ Bunun için de dikkatli bir kent tasarımına ihtiyaç 


duyulmaktadır. 


Enerji Üretim Tesisleri: Kentlerde enerji tüketimi konusu yenilenebilir olmayan fosil yakıtların kullanılması ve ardından ortaya çıkan kirlilik ile 


doğrudan ilişkilidir. Bu ilişkiden dolayı kentlerde sürdürülebilirliğin sağlanması enerji tüketimini yakından ilgilendirmektedir?*. 


Enerji üretimi için fosil yakıtların kullanılması hem dışa bağımlılık hem de çevre kirliliği sorunlarını meydana getirmektedir. Bu sorunlarla mücadele etmek için güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve deniz enerjileri 


935 Mustafa Hakkı Aydoğdu; Ali Rıza Mancı ve Murat Aydoğdu, “Tarımsal Su Yönetiminde 
Değişimler; Sulama Birlikleri, Fiyatlandırma ve Özelleştirme Sureci”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış, Cilt: 14 Sayı: 52, 2015, ss. 146-160, s. 147. 

985 Mutluhan Akın ve Galip Akın, “Suyun Önemi, Türkiye'de Su Potansiyeli,..., s. 108. 

987 Özdemir, Zekâi ve Halil Özekicioğlu, “Kentleşme ve Çevre Sorunları”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 17-30, 2006, 

s.24. 

Selim Kılıç, “Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Su Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 39, Ekim, 2008, ss. 161-186, s. 170-171. 

Emine Yetişkul ve Metin Şenbil, “Kentsel Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliği: 

Uluslararası Bir Karşılaştırma”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1,2010, 

ss. 185-200, s. 186. 


988 


989 
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(dalga, boğaz akıntıları, gelgit vs.) gibi yenilenebilir kaynakların etkin 


biçimde kullanılması önem taşımaktadır?” 


Kent içerisinde yapay biçimde inşa edilen enerji üretim tesislerinin doğaya zarar vermesinin önüne geçilemese de yeni tasarımlar olumsuzlukları en az seviyeye indirebilmektedir. Her geçen gün artan enerji talebi, doğanın tahrip edilmesi ve dünya ikliminin değişkenlik göstermesi kentlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi için önemli bir gerekçeyi 


oluşturmaktadır”. 


Düzensiz kentleşme mevcut enerjiyi koruyamayan, etkili ve verimli biçimde kullanamayan ve enerji gereksinimini sürekli şekilde arttıran yapılaşmayı beraberinde getirmiştir?”. 


Katı Atık Yönetimi Tesisleri: Katı atıkların çeşitliliği, toplanmaları ve öğütülmeleri önemli bir çevresel soru(n) haline gelmesinden dolayı kentlerde katı atık yönetimi üzerinde titizlikle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Katı atıkların toplanması, ayıklanması, imha edilmesi ve uygun olanların geri dönüşüme kazandırılması ülke ekonomisine katkı sağlanması, çevrenin ve halk sağlığının korunması açısından üçlü etkiye sahiptir. Bu görevlerin birinci dereceden yüklenicisi ise kent yönetimleridir?”. 


Katı atık yönetimi atıkların toplanması, imha edilmesi, geri dönüşüme uygun olanların ayıklanması, toprak, hava ve suya karışmayacak ve canlılara 


zarar vermeyecek biçimde zararsız hale getirilmesi eylemlerinin tamamını içeren bir niteliğe sahiptir”. 


Katı atık yönetiminde önemli olan kentlerin sağlık ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan katı atıkların yalnızca gözden uzaklaştırılması yeterli olmamakta, aynı zamanda 


999 Ferruh Ertürk; Atilla Akkoyunlu ve Kamil B. Varınca, Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri 


Fosil Hidrolik Yenilenebilir Nükleer, Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Stratejik Rapor No: 14, Tasam Yayınları, Nisan, 2006, s. 32-39. 

İlknur Türkseven Doğrusoy ve Erhan Serin, “İzmir Kentindeki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyelinin Mimari Açıdan İrdelenmesi”, DEU Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, No:3, Sayı: 45, Eylül, 2013, ss. 1-25, s. 3. 

İlknur Türkseven Doğrusoy ve Erhan Serin, “İzmir Kentindeki Yenilenebilir Enerji..., s. 5. 
993 Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt, “Türkiye'de Kentsel Katı Atık Yönetimi 
Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2010, ss.11-28, s. 11-12. 

Asuman Akdoğan ve Sevcan Güleç, “Belediyelerde Katı Atık Yönetimi ve İl Belediyelerinde Gerçekleştirilen Ampirik Bir Araştırma”, Çağdaş Yerel yönetimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 4, Ekim, 2005, ss. 51-78, s. 52. 
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çevreye ve halk sağlığına zarar vermeyecek biçimde etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların kentsel alanlar dışına taşınarak depolanması veya doğaya terk edilmesi alışkanlığının, hızlı nüfus artışı ve kentleşme sebebiyle kent haritalarının büyümesi sonucunda, etkili bir çözüm olmadığı anlaşılmıştır?”». 


Okul, Hastane, Adliye, Yerel Güvenlik ve Diğer Günlük İhtiyaç Duyulan Kamu Sunum Binaları: Kamu sunumları farklı yöntem ve birimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kamu sunumu yapan birimler yerine getirmiş oldukları görevler kapsamında birbirlerinden farklı özellikler gösterebilmektedirler”9, Günlük yaşantımızda karşılaştığımız ve her vatandaşın bir şekilde gördüğü veya kamu sunumlarından faydalanmak için başvurduğu kamu kurumları bulunmaktadır. Bu bağlamda bir kentte yer alan ve kamu sunumu yapmak ile görevlendirilmiş olan sunum binaları şu şekilde sıralanabilmektedir: Okul, hastane, sağlık ocağı ve sağlık idari binaları, adliye, yerel güvenlik (polis ve jandarma), belediye, hükümet konağı, bakanlıkların yerel düzeydeki temsilcilikleri, veteriner, ibadethaneler, nüfus ve vergi işleri 


binalardır?”. 


TOPLU KENT 


Toplu kent olarak anlamlandınlan kent düzeni Oba Modeli kavramsallaştırması çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bir diğer açıklama ile Oba Modeli'ne Toplu Kent adı verilmiştir. Toplu kent modeli kurgusunu açıklamaya başlamadan önce kompakt kent ve yayılmış kent modellerinden söz etmek gerekmektedir. Çünkü toplu kent modelinin kurgusu bu iki model üzerinden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Başka bir ifade ile toplu kent modelinin kurgusu kompakt kent ve yayılmış kent modellerinden örnek alınarak geliştirilmiştir. 


Kompakt Kent Modeli: Kompakt kent yayılmış kentin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Kompakt kentlerde hem maddi tasarruf sağlanmakta hem de çevre kirliliği yaşanmamaktadır. Çünkü bu kent modeli içerisinde yaşayan insanlar alış-veriş merkezlerine ve işlerine yakın mesafede olmaktalar ve 


995 Asuman Akdoğan ve Sevcan Güleç, “Belediyelerde Katı Atık Yönetimi..., 5. 51. 

996 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler,..., s. 3. 

97 Hizmetler, https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/118, (Erişim Tarihi: 08.04.2020); 
Hizmet Birimleri, http://www.antalya.gov.tr/hizmet-birimleri, (Erişim Tarihi: 08.04.2020). 
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yürüyerek veya bisiklet kullanarak ulaşımlarını sağlamaktadırlar?**. Kompakt kent oturmaya veya yaşamaya elverişli alanların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yoğunluk taşıdığı bir mekânı tanımlamaktadır. Kent büyüme oranının sağlıklı biçimde kontrol edilmesi ve kentin kendine özgü işlevlerini yerine getirebilmesi için sosyal ve küresel sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Kompakt kent açısından kentsel mimarinin planlama ve tasarım aşamasında “yeşil ve küresel” boyutunun dikkate alınması önem 


taşımaktadır”. 


Kompakt kent kentleşme sürecinde kaynakların israf edilmesinin önüne geçen ve doğanın tahrip edilmesini engellemeye çalışan ve mevcut kentleşme modellerine karşı üretilmiş alternatif bir kurgudur. Bu kurguda kaynakların daha verimli biçimde kullanılması, ulaşımda özel otomobillere olan bağımlılığın azaltılması, kentin öz kimliğini muhafaza etmesi, konutların belirli bölgelerde yoğunlaştırılması ve kent merkezine en kolay yöntem ile ulaşılması temel hedefler arasındadır!990, 


Kompakt kentlerde yaşam, sosyal, dinlenme ve eğlence alanları bir aradadır. Bu sayede kent halkı istediği her alana en kolay biçimde ulaşma imkânına sahip olmaktadır. Terkedilmiş sanayi bölgeleri ve çoktan kentleşmiş kırsal arazilerin kentleşmek için kullanılmaları kırsal ve tarımsal alanlara yayılmaya tercih edilmektedir. Kompakt bir kentin genel karakteristik özellikleri şu başlıklar altında sıralanabilmektedir!*©!; 


e Yoğunlaştırılmış ve birbirine karıştırılmış arazi, e Geniş kapsamlı sunum alanları, 

» Kısa mesafeler, 

»e Daha az kirlenme (hava, su ve çevre), 

se Özel otomobil kullanımına daha az bağımlılık, e Geri dönüşümün yaygınlaştırılması, 


*3 Michael Neuman, “The Compact City Fallacy”, Journal of Planning Education and Research, Volume: 25, Issue: 1, September, 2005, pp. 11-26, p. 12. 

9 Rod Burgess, “The Compact City Debate: A Global Perspective”, Compact Cities: 
Sustainable Urban Forms for Developing Countries, (Editörs: Mike Jenks and Rod Burgess), Taylor & Francis, London, 2004, pp. 9-24, p. 9-10. 

1969 Mahşid Mikaeili ve Yalçın Memlük, “Ekoloji ve Çevre Açısından Kompakt Kent 
Kavramı ve Uygulama Örnekleri”, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, (Özel Sayı) Sayı: 2,2013, ss.37-50, s. 41. 

1001  Krzysztof Rogatka & Rodrigo Rudge Ramos Ribeiro, “A Compact City And Its Social 

Perception: A Case Study”, Urbani İzziv ("Urban Challenge"), Volume: 26, Number: 1, June, 2015, pp. 121-131, p. 122-123. 
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e Sosyal birliktelik ve karşılıklı etkileşim, 

e Yüksek nüfus yoğunluğunun azaltılması, 

e Araç kullanmak yerine yürümenin teşvik edilmesi, 

e Toplu taşımanın özendirilmesi, 

»e Kentsel altyapının sorunsuz bir biçimde tasarımlanması, 

e Enerji kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasıdır. 


Kompakt kent modeli ve bu modelin gerektirdiği politika uygulamaları çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler ile sınırlı kalmıştır. Bunun birkaç sebebi bulunmaktadır. 
Ancak üzerinde durulması gereken en önemli sebep küresel çevre sorunlarının çözümünün kentsel tasarım üzerine yoğunlaşmış olmasıdır. Kent tasarımında insan ve doğa ilişkisi önemlidir. Bu ilişkinin korunması yaşanabilir kent ve sürdürülebilir kentleşme kavramları için önemli bir değere sahiptir. 
Sürdürülebilirlik ise kentsel gelişme faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerin yerel alana, ulusal ve ulus dışı bölgelere maliyet çıkarabilecek telafi edilemez çevresel sorunlara sebebiyet vermesini ve coğrafik veya mekânsal yer değiştirmesini konu etmemektedir!*92. 


Yayılmış Kent Modeli: Yayılmış kent modelinin ortaya çıkmasına sebep olan birden fazla etken bulunmaktadır. Bu etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Kent dışında ucuz ve geniş alanların çekiciliği, ulaşım olanaklarının gelişmesi, taşınmaz varlık edinmenin kolaylaşması, şehir planlamacılarının ve inşaat yüklenicilerinin sayısında yaşanan artış, konutların seri ve toplu üretimi ve Amerikan rüyasında olduğu gibi müstakil konut isteği, kentlere doğru yaşanan göçler, özel araç sahipliğinin artış göstermesi, kentlerde yaşayan insanların kendilerini diğer insanlardan soyutlama çabası, kapitalist beklentiler, kent dışı alanlarda taşınmaz varlıklara sahip olabilmenin daha ucuz olması, ulaşım ve iletişim maliyetlerinin ucuzlaması, kent çevrelerine ulaşımın sağlanabilmesi için devlet yardımı ile yolların yapılması ve doğrudan kamu ve kamu yararına çalışan özel girişimlerin ürettikleri ürünlerin yetersizliğidir'*95. 

Yayılmış kent modelinde yaşam alanı, çalışma alanı ve dinlenme-eğlence alanı birbirlerinden uzakta konumlanmışlardır. Bu alanlar arasındaki ulaşım 


102 Rod Burgess, “The Compact City Debate:..., p. 10. 

1005 Michael Neuman, “The Compact City Fallacy”,..., p. 15; Abdolhadi Daneshpour & 
Amir Shakibamanesh, “Compact City; Dose It Create An Obligatory Context For Urban Sustainability?”, International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Volume: 21, Number: 2, December, 2011, pp. 110-118,p. 111. 
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özel veya toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Ancak bu durum özellikle motorlu araçlara olan bağımlılığı arttırmaktadır. Dolayısıyla kentsel yaşam otoyolların düzenli ve gelişmiş olmasına ve çok sayıda aracın varlığına muhtaç bir duruma gelmektedir!““, 


Atmosferin belirli bir oranı oksijenden meydana gelmektedir. Daha teknik bir açıklama ile atmosferin ağırlık cinsinden © 23.15'inin ve hacim cinsinden ise “o 20.96'sının oksijenden oluştuğu bilinmektedir. İçten yanmalı motorların kullandığı bir dizel yakıtının içeriğini oluşturan unsurlar ve yüzdeleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir!©©5; 


» Karbon: W 86-87 

»e Hidrojen: 411.0-13.5 

» Sülfür:“00.5-2 

» Oksijen ve Nitrojen: (6 0.5-1.0 


Fosil yakıt kaynaklı ve havanın kalitesini bozarak doğal atmosfere zarar veren kirleticiler ise şu şekilde sıralabilmektedir!*6; 


» KükürtDioksit(S02) 
se Karbon Monoksit (CO) 
» Azot Oksitler (NOx) 

»e Hidrokarbonlar (HC) 

e Partiküller(PM) 


1004 Elif Karakurt Tosun, “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Sürecinde Kompakt Kent 
Modelinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2013, ss. 103-120,s. 113-114. 

Konur Alp Demir, “İstanbul Boğazı Yerel Deniz Trafiği Kaynaklı Egzoz Emisyonları Üzerine Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018, s. 17. 

1006 Konur Alp Demir, “İstanbul Boğazı Yerel Deniz Trafiği Kaynaklı..., s. 25. 
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Tablo 2: Kompakt Kent ile Yayılmış Kent Modellerinin Karşılaştırılması 


Kompakt Kentin Özellikleri Yayılmış Kentin Özellikleri Yüksek yoğunluklu yerleşim ve çalışma Yerleşim yerlerindeki konutların düşük alanlarının varlığı yoğunluklu olması 


Yeni yerleşim alanlarının sınırsız biçimde dışa 


Birleşik alanların kullanımı z f i doğru genişlemesi 


Arazi kullanımında küçük parçalardan faydalanma (kullanılan alanların birbirlerine olan yakınlığı ve parsellerin nispeten küçük boyutlu olması) 


Arazi üzerinde bir yeri yalnızca belirli bir iş için ayırma ve ilgili bölgede yalnızca o işin faaliyetine izin verme 


Gelişim aşamalarının belirli bir sıra ile 


Sosyal ve ekonomik ilişkilerde yaşanan artış veeklestiriliesi 


Bitişik gelişme (bazı parseller veya yapılar boş, 


terkedilmiş yeya ayi oto balkonunda Arazi sahipliğinin ve arazi gelişim planlamasının 


olülşilmektedirler) merkezileştirilmemesi 

Sınırları açık bir biçimde çizilmiş kapsamlı Motorlu ulaşım araçlarının tamamının özel kentsel gelişme eğilimi mülkiyete ait olması 

Özellikle lağım ve su dağıtım şebekesinden Arazi kullanımında yönetim otoritesinin birçok oluşan kentsel alt yapının varlığı yerel yönetim organı arasında paylaştırılması Çok biçimli ve kentsel alan ile doğrudan Yerel yönetimlerin mali kapasitelerinde artış bağlantılı ulaşım sisteminin varlığı gözlenmesi 

Yerel ve bölgesel alanlara ve kamusal sunumlara | Büyük yollar (veya ana yollar ) boyunca yaygın yüksek derecede erişilebilirlik düzeyi ticari şeritlerin gelişmiş olması 

Dâhili ve harici bir biçimde yaya ve bisiklet yolu 

da olmak üzere sokakların yüksek derecede 

birbirine bağlantılı olması 

Açık mekânların oranının düşük olması 

Alan gelişmesinin planlamasının merkezi Düşük gelirli aileler için konut sağlamanın temel kontrolü veya olduğu yerden koordine edilmiş güven konuları arasında yer alması 


olması 
Merkezi yönetim tarafından yeterli ölçüde finanse edilmiş altyapı ve kentsel tesislerin varlığı 


Kaynak: Michael Neuman. “The Compact City Fallacy”, Journal of Planning Education and Research, Volume: 25, Issue: 1, September 2005, pp. 11-26, p. 14-15; Abdolhadi Daneshpour & Amir Shakibamanesh. “Compact City; Dose It Create An Obligatory Context For Urban Sustainability?”, Zwfernational Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Volume: 21, Number: 2, December 2011, pp. 110-118, p. 112-113; OECD, Compact City Policies: A Comparative Assessment, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, 2012, p. 27- 28.<http//www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/compact- city-policies 9789264167865-en>, (Erişim Tarihi: 05.02.2018). 
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Şekil 2: Yayılmış Kent Modeli ile Kompakt Kent Modeli Karşılaştırması 


Yayılmış Kent Modeli Kompakt Kent Modeli 


a cz İP YE ANNEYE ES 


Alanlar arasındaki Alanlar arasındaki mesafeler araç kullanmayı mesafeler araç gerektirmektedir. kullanmayı 

kg ktedi 


Kaynak: Elif Karakurt Tosun, “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Sürecinde Kompakt Kent Modelinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2013, ss. 103-120, s. 113. 


Toplu Kent'997; Toplu kent modellemesinde bir kentte yer alan veya alması gereken her farklı unsurun kendi türüne göre sınıflandırılarak bir arada olması gerekliliği kurgulanmaktadır. Örneğin, kamusal binaların, konutların, eğlence ve dinlenme alanlarının tamamının birbirlerinden ayrıştırılarak farklı yerlerde olacak biçimde, ancak kendi türü içerisinde ise tek bir yerde toplanması toplu kent kurgusunun özünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte, konut alanları ile eğlence ve dinlenme alanlarının ortak bir noktada buluşması 


1007. Toplu Kent tasarımının geliştirilmesi aşamasında “Dilimler Kuramı”, “Ortak Merkezli Bölgeler (Çemberler) Kuramı” ve “Birden Fazla Merkezli Büyüme Kuramı”ndan faydalanılmıştır. (Daha fazla Bilgi İçin Bkz.: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, Genişletilmiş Güncelleştirilmiş 10. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2008; Chauncy D. 
Harris ve Edward L. Ullman, “Kentin Doğası”, 20. Yüzyıl Kenti, (Derleme ve Çeviri: Bülent Duru ve Ayten Alkan), İmge Yayınevi, Ankara, 2002, ss. 55-75; Konur Alp Demir, “Kentiçi Ulaşım Hizmetlerinin Entegrasyonu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği”, XII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 5-6 Ekim 2019, Tekirdağ, 2019, s. 313-320.) Bununla birlikte, Oba Modeli adını vediğimiz model denemesinin geliştirilmesi aşamasında kullanılan tüm kaynaklar bu aşamada da geçerliliğini korumaktadır. Yukarıda sıralanan kaynaklar, diğer kaynakların yanında ayrıca kullanılmıştır. Dolayısıyla bu noktada aynı kaynak listesini tekrardan vermek yerine Şehirleşme ve Yeni Mekân Üretme Üzerine Bir Model Denemesi başlığı altındaki kaynakların geçerliliklerinin vurgulanması yeterli görülmüştür. Bir diğer açıklanması gereken konu ise Toplu Kent tasarımının Oba Modeli başlığı altında değerlendirilmesi gerekliliğidir. Toplu Kent, Oba Modeli'nin tasarıma dökülmüş şeklidir. 
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gerekmektedir. Bu modellemede kentin ortasında tüm ulaşım araçlarına kolay biçimde erişilebilecek bir aktarma merkezinin kurulması önem taşımaktadır. 
Çünkü ulaşımın özel araçlar ile sağlanması yerine çevreye zarar vermeyen elektrik enerjisi ile çalışan yer altı ve yer üstü araçlarla (metro, tramvay, teleferik, tren, maglev vs.) gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu modellemede enerji olarak fosil yakıt kullanan araçların sayısının azaltılması ve hatta mümkün olduğu yerlerde tamamen ortadan kaldırılması önerilmektedir. Bu modellemede yayılmış kent modelinde olduğu gibi her alan birbirinden ayrılacak, ancak kompakt kent modelinde olduğu gibi de birbiri içerisine girmeyecektir. Çünkü bu model önerisinde etrafı surlarla çevrili bir kent modeli planlanmamıştır. Katı atık tesislerinin kentin kuzeyinde yer alması hem standart bir düzenin oluşturulmasında fayda sağlayacak hem de kuzey kesiminin güney kesimine oranla daha soğuk olması ve sıcak ortamlarda mikropların ve diğer insan sağlığına zarar verebilecek organizmaların daha kolay biçimde üreyebileceği gerçeğinden hareketle sağlık açısından belirli bir korunma sağlayacaktır. Toplu kentin kuzeyinden geçebilecek herhangi bir ırmak, akarsu veya gölün varlığı önem taşımaktadır. 
Bu su kütlelerinin, kent kurulması aşamasında, analizlerinin yapılması gerekmektedir. Çünkü kenti kuzeyden güneye doğru ikiye ayıran bu su kütlelerinin doğusunda ve batısında kalacak biçimde toprak kullanımına gidilmesi hem su kütlelerinin muhafazasının sağlanabilmesi hem de her yerleşim yerinin su nimetinden adaletli biçimde faydalanabilmesi açısından gerekli bir yapılanma şeklidir. 
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Şekil 3: Toplu Kent Modeli Ulaşım Aktarma Merkezi 


Kent İçi Ulaşım Yolları 


Aktarma Merkezi 


Toplu kent modeli ile ulaşım aktarma merkezinin kent ulaşımının odak noktasında yer alması ve başta kara ve raylı sistemler olmak üzere deniz ulaşım araçlarının bu iki sistem ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Bu sayede zamandan, ulaşım ücretinden ve araçların çalışması için gerekli olan fosil yakıt ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlanacaktır. Bu noktadaki temel amaç farklı ulaşım sistemlerini tek bir aktarma merkezinde birleştirmektir. Yolcular bir ulaşım aracından diğer ulaşım aracına geçerken zamandan ve ulaşım ücretinden tasarruf sağlamalıdır. Bu durumun uygulamadaki en güzel örneği Marmaray Raylı Ulaşım Sistemi?dir. Dolayısıyla bu proje Toplu Kent modeli için örnek oluşturabilecek bir niteliğe sahiptir. Toplu kent modeli ulaşım aktarma merkezi önerisi geliştirilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmaray Raylı Ulaşım Sistemi örnek olarak alınmıştır. İstanbul metro bağlantıları ve İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) sayesinde yolcular birbirleri ile bütünleşmiş aktarma istasyonlarını kullanarak uzak mesafelere kısa bir zaman içerisinde gidebilmektedirler. Bu noktadaki düzeltilmesi gereken husus ve ortaya çıkan sorun İstanbul'un genel kentleşme yapısının toplu bir halde olmamasıdır. Dağınık bir kentin ulaşım sistemlerini tek bir noktada toplayabilmek için öncelikle ilgili kentin kent haritasının yeniden çizilmesi gerekmektedir. Bu da kolay bir uğraş değildir. Ancak yeni kurulan bir kent için ilgili öneri gerçekleştirilmesi gereken zorunlu bir iştir. 
Tekrardan İstanbul örneğine dönülecek olunursa aktarma merkezlerinin bölgesel olarak inşa edildiği söylenebilmektedir. Bu sebepten dolayı kurgulanan Omodel İstanbul (örneğinde (gerçekliği (Otam olarak yansıtmamaktadır. İstanbul raylı ulaşım sistemleri Toplu Kent için yalnızca yüzeysel bir referans noktası olarak alınmıştır. 
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Şekil 4: Toplu Kent Modeli 


Aktarma Merkezi 


1: Yaşam Alanı; 2: Eğlence ve Dinlenme (Park, Oyun Sahaları, Spor Alanları vs.) Alanı; 3: Çalışma Alanı; 4: Kamu Binaları; 5: Aktarma Merkezi 


Kent günlük hayatın mekânsal boyutunu oluşturmakta ve günümüzde önemli bir çoğunluk bir kent sınırı içerisinde yaşamaktadır. Bu sebepten dolayı kent olarak adlandırılan yerleşim yerlerinin tasarımlarının kaliteli biçimde ve zekice yapılması gerekmektedir. İnsanların bir kentten neler bekledikleri bu noktada önem taşımaktadır. Sizce bir kentin tasarımının nasıl yapılması gerekmektedir? Bu soru Toplu Kent kurgusunun ana hipotezini oluşturmaktadır. 


Yerleşim düzeni iyi biçimde yapılmamış bir kentin dağınık görünümü hem kent halkı hem de devlet için fazladan maliyet anlamına gelmektedir. Bir kentte kent halkının ihtiyaç duyduğu her birim insanların en kolay biçimde ulaşabileceği bir alanda toplanmalıdır. Bununla birlikte, insanların bir noktadan başka bir noktaya en kısa biçimde ulaşması, dinlenme ve eğlenme alanları, kalabalık bir kent hayatında temiz hava ihtiyacının karşılanması ve diğer sosyal, konfor ve sağlıkla ilgili konular toplu kent tasarımı için önem taşımaktadır. 


Bu bölümde kent halkının ihtiyaç duyduğu her birim kendisine ayrılmış bulunan özel alanda konumlanmaktadır. Toplu kentte hiçbir birim birbiri içerisine girmemekte ve kendileri için ayrılmış özel alanlarında varlıklarını sürdürmektedirler. Yeşil alanlar ile yaşam mekânları, ulaşım aktarma merkezleri ile iş sahaları ve insanlardan ve doğal çevreden uzaklaştırılması gereken katı atık tesisleri ayrı biçimde konumlanmaktadır. Bu durum aslında bilinen bir gerçeği de vurgulamaktadır. Çünkü hiçbir kentte çöp toplama 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mekânları kentin ortasında yer almamaktadır. Ancak belirtilen diğer hususlar katı atık toplama merkezleri kadar bilinçli bir biçimde tasarımlanmamıştır. Bir kentin tasarımlanması ile yönetilmesi arasında mutlak bir ilişki vardır. 
Tasarımının bilinçli ve iyi biçimde yapılamadığı bir kentin yönetiminin kaliteli olması beklenememektedir. Dolayısıyla iyi yönetim için ilk önce iyi bir kent tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümde de iyi yönetim için iyi bir kent tasarımının zorunluluğuna vurgu yapılmaktadır. 


Şekil 5: Toplu Kent Modelinin Genişlemiş Son Hali 


Kentin Kuzeyinde 
Katı Atık Tesisleri 


DA Aktarma Merkezi 


Ormanlık ve 
Diğer Yeşillikler 


Sanayi Bölgesi 


SONUÇ 


Bu noktaya kadar anlatılan sorunların çözümü için birtakım önerilerde bulunulması gerekmektedir. Bu öneriler sivillik ruhunu taşıyan yerel yönetimlerin özüne dönebilmeleri adına önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin sivillik ruhunu taşıdığı sonucuna ulaşabilmek için bu noktaya kadar çok sayıda ve birbirlerinden farklı kaynak ile desteklenmiş anlatılardan destek alındığını vurgulamak gerekmektedir. İlgili vurgunun satır aralarını tekrardan okumak ve kaynaklarını bir kez daha gözden geçirmek isteyen okuyuculara çalışmanın yukarıdaki anlatılarına dönmeleri önerilmektedir. 
Aşağıdaki anlatılar için de söz konusu kaynakların tamamından, bir bütün halinde, ilham alındığının belirtilmesi gerekmektedir. 


Sivil olmak, yönetimin sivilleşmesi, hiyerarşik bir yapılanmanın bunaltıcı zihniyetinden uzaklaşmak insan ruhunun kendi öz varlığına doğru yaptığı bir arayış yolculuğudur. Bu yolculuk bilinmezlikle dolu değildir. Sadece çevreyi daha dikkatli gözlemlemek gerekmektedir. Yaşamak ile yaşamaya çalışmak arasındaki fark, olmak ile olmamak arasındaki farka eşittir. Herkesin yönetilmesi gerektiği düşüncesinden herkes yönetmeli düşüncesine geçiş yapılması sivillik ruhunun kanatlarından birisini oluşturmaktadır. Ancak uçmak için ikinci bir kanada daha ihtiyaç duyulmaktadır. Sivillik ruhunun ikinci kanadı ise devletin sivilleşmesidir. Devlet nasıl sivilleşecektir? Bu kolay bir uğraş ve süreç değildir. Devletin sivilleşmesi bir devrim ile yapılacak bir iş de değildir. Devletin sivilleşmesi öncelikle toplum tarafından içselleştirilmelidir. “Herşeyin en iyisini bir üst yapılanma bilir? anlayışından, “ben olmazsam üst yapılanma da olmaz” ve “üst yapılanmanın varlık sebebi benim? düşüncesi toplumun zihnine yerleşmelidir. Devlet tekil bir yapılanma değil, toplum ile bütünleşen ve ruhunu topluma borçlu olan bir canlıdır. Evet, devlet canlıdır... Devlet yaşar... Devleti işleten her kurum da devleti yaşatmak için vardır. Bu kurumlar kalıplaşmış yargısal değerleri içerisine sıkışıp kaldığı noktada varlığını borçlu olduğu toplumdan uzaklaşacaktır. 
İnsan ile kurumsal yapılanmanın çelişkili birlikteliği aşılmalıdır. Kurumsal yapılanma olmaz ise insanın da olamayacağı inancı terk edilerek, insan olmaz ise kurumsal yapılanma olmaz düşüncesine doğru evrimsel bir geçişin sağlanması gerekmektedir. 
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Sivilleşmek kurumsal boyutta gerçekleşecek bir ideal değildir. Sonuç olarak, kuşkusuz, kurumsal bir gerçeklik ile sivillşemenin ruhu varlık kazanacaktır. Ancak bu ruhun izleri öncelikle insanın düşlerinde yeşermelidir. 
Kendisine bir yol bulup akan su gibi sivilleşme ideali de zaman içerisinde toplumun tamamına yayılacaktır. Bu dilek kaçınılmaz bir sonucun zihnimizde canlanan sevinç çığlıklarının ayak sesleridir. 


Sivillik insan olmanın kendi öz varlığında bütünleşen bir olgudur. Sivillik yaratılışın kendisidir. Baskıdan, yaptırımdan, yönlendirmeden uzak bir hayat sivillik için önkoşuldur. Merkezi bir noktadan yönetilmek ünlem ile soru işaretleri arasında kalmak anlamına gelmektedir. Ancak bu noktadaki ağırlık ünlem işaretindedir. Sivil olunmayı başaramadan yerinden yönetilmek ise sadece soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniter yapılanma içerisinde yerinden yönetilmek ise sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmamış ucu acık ve tamamlanmamış bir cümledir. Bu kitap özelinde bu cümlenin devamı getirilerek uygun bir noktalama işareti ile cümle tekrardan yarım bırakılmaya çalışılmıştır. Çünkü daha söylenecek çok söz vardır. Bu sebepten dolayı cümle yarıda kesilerek, şimdilik virgül ile sözlerimize ara vermenin en doğru karar olduğu düşüncesi içerisindeyiz. 

Yaşam kendi içerisinde sürekli olarak dönüyor. Hergün uyanıyor insan ve gece olunca tekrardan sabah ışıkları ile uyanmak için uykuya yatıyor. 
Uyanıklık ile uyku arasında geçen zaman dilimi arasında hergün birşeyler oluyor. Faturalar ödeniyor, yağmur yağıyor, kanunlar çıkıyor, çocuklar okula gidiyor, fırıncı ekmek yapıyor, ağlara balıklar yakalanıyor, yeni buluşlar yapılıyor ve nihayetinde dünya dönmeye devam ediyor. Bu dönüş sivillik ruhunun canlanmasına gebedir. Bir gün sivillik ruhu var olduğundan daha gürbüz biçimde doğacak ve özerk bir bütünlüğe kavuşacaktır. Umarım o günleri görebiliriz... Umarım sivillik hayal ettiğimiz kadar özgürlük içerir... 
Umarım sivil olmayı başarabiliriz... Umarım umduklarımız, bir gün, umduğumuz kadar gerçek olur... Umarım... 


Sivillik ruhunun tüm yönetim kademelerine aşılanması dileğiyle... 


K.A.D. 
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b528.34675037>, (Erişim Tarihi: 11.12.2018). 

Panel, Yasama Surecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı, <http:// www.yasader.org/web/yasama surecine katilim/5/PANEL2007BILGI.pdf >, (Erişim Tarihi: 22.09.2018). 

1982 Anayasası, <https://Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf£>, 
(Erişim Tarihi: 29.07.2018; 04.09.2018; 15.05.2018; 16.05.2018; 20.10.2018; 24.10.2018; 09.11.2018; 10.11.2018; 13.12.2018; 15.10.2019). 

10 Haziran 1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 
<http:/Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2839.pd£>, (Erişim Tarihi: 15.10.2019). 

3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Şer'Iye ve Evkaf ve Erkani Harbiyeli Umumiye 
Vekâletlerinin İlgasina Dair Kanun, <https:/www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ KANUNLAR KARARLAR/kanuntbmmc002/kanuntbmmc002/kanuntbm mc00200429.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.07.2018). 

7 Nisan 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.3.442.pd£>, (Erişim Tarihi: 09.10.2018). 

2 Temmuz 1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709. 
pdf>, (Erişim Tarihi: 29.07.2018). 

Türk Medeni Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf >, (Erişim Tarihi: 20 Ekim 2015). 

1580 Sayılı Belediye Kanunu, <http:/Www.yds.gov.tr/dosyalar/1326978039- 
1580.pdf>, (Erişim Tarihi: 20.09.2018). 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 373 


22 Haziran 2010 tarih ve 27619 sayılı Resmi Gazete, Anayasa Mahkemesi Kararı, 
<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100622-10.htm>, (Erişim Tarihi: 20 Ekim 2015). 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, o <http/www.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.5.5302.pd£>, (Erişim Tarihi: 10.05.2018; 20.10.2018). 
5216 o Büyükşehir (Belediyesi (oKanunu, (o <http://www.mevzuat.gov.tr/ 
MevzuatMetin/1.5.5216.pd£>, (Erişim Tarihi: 16.05.2018; 13.10.2018). 
5393 Sayılı Belediye Kanunu, o <http//Wwww.mevzuat.gov.tr/Mevzuat 
Metin/1.5.5393.pdf£>, (Erişim Tarihi: 16.05.2018; 20.05.2018; 20.09.2018; 20.10.2018; 12.10.2018). 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, <http:/Wwww.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5355.pd£>, (Erişim Tarihi: 26.08.2018). 16 Ocak 2009 tarih ve 27112 sayılı Resmi Gazete, <http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home—http://www.resmigazete. 
gov.tr/eskiler/2009/01/20090116.htm&main—http://www.resmigazete.gov.tr 

/eskiler/2009/01/200901 16.htm>, (Erişim Tarihi: 14.07.2018). 

9 Temmuz 2018 Tarih ve 30473 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete, Kanun 
Hükmünde Kararname, Anayasada Yapılan Değşikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması (o Hakkında (Kanun Hükmünde Karamame, o <http:// www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3.pd£>, (Erişim Tarihi: 19.01.2019). 


